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Duygularımıza tercüman olan, ona eşlik eden hatta duygularımızı değiştiren yegane şeydir müzik. İlkel kabilelerde yaşayanlardan, uzay istasyonlarındaki insanlara kadar herkes her koşulda müzik dinleyebilir, dinlemek ister. 


“Müzik ruhun gıdasıdır? tabiri de kulağımıza aşina olduğu kadar yavan değildir aslında. 
Müzikteki farklı frekanslar insanı mutlu edebilir, rahatlatabilir, sinirlendirebilir ve strese sokabilir. Ses dalgalarının yarattığı titreşimlerin su moleküllerini değiştirebildiğini biliyoruz. 
Vücudumuzun 9080'ni suyla kaplı olduğundan, müzikten fiziksel olarak etkilenmemek de çok zor bir durum. 


Peki şuan TV'de, radyoda, dinlediğimiz her müziğin altında bir komplonun yattığından bahsetsek? Ersin İpek, hazırladığı yazıda, bu komplonun nasıl çıktığını ve bu zamana kadar nasıl ilerlediğini anlatıyor. Biz de sizin için, bu yazıdan hareketle zehirli müziğin detaylarını listeleyelim istedik. 

İşte bizi müzikle zehirleyen frekans: A-440 Hz 


1. Sevgiyi temsil eden 528 Hz varken neden 440 Hz? 


528 Hz içimize huzur verip, bizi iyileştirme gücüne, diğer frekanslar da kendi çaplarında pek 
çok etkiye sahipken, neden şu anda dinlediğimiz tüm müzikler 440 Hz frekansına ayarlı? 


2. Her şey “Standard Tuning” dediğimiz müziğin A—440 Hz”e sabitlenmesi ile başladı 


Bu sabitlemeyi ise müziği askeri anlamda ticarileştiren Rockefeller Grubu yaptı. Müzik endüstrisinin bu standart frekans ile tekelleşmesi, kitleleri sürü psikolojisi altında tutmanın, insanları asabiyete, kedere sürüklemenin, psikososyal kışkırtmalara açık hale getirmenin zeminini hazırlamış ve bunlar sonucunda artan hastalık oranları ve mali krizler sayesinde de Gruba üye ticari şirketlerin kâr elde etmesinin etkili yollarından biri olmuştur. 


3. Alternatif müzik frekansı olan A-444 Hz (C-528 Hz) bastırıldı 


444 Hz 


Bastırılan bu frekans, yani “iyi titreşimler” ise her türlü hastalığı ve stresi iyileştirebilecek güçtedir. Ama ne yazık ki önce sansürlenmiş, daha sonra ise standartlar değiştirilerek unutturulmaya çalışılmıştır. 


4. Müzik aletleri ve sesleri kitlesel histeri yaratmak üzerine akortlanıyor 


1770'de dünyanın en soylu ailelerinden Rothschild ailesi, İlluminati planlarını başlattı. Amacı bankalar aracılığıyla yaratılan bir network ağı ile kendisi ve yandaşları tarafından yönetilecek küresel bir dünya sistemi kurmaktı. Öyle bir güç ki tüm uluslararası kurumsal şirketleri ve hatta hükümetleri yönetecekti. Bu sayede Amerikan hazinesi başta olmak üzere dünyanın sayılı ülkelerini avuçlarının içine aldılar. 


5. Işık ve ses, üretilebilen ve ölçülebilen matematiksel frekans değerlerine sahiptir 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Şimdi komplo teorilerine kulak asacak olursak, bu mutlak güç, biyoenerjetik yolla, belli frekans ayarları ve elektromanyetik manipülasyonlarla “bilincimizi” kontrol altına alırken biyolojimizi, psikolojimizi ve davranışlarımızı değiştiriyor. 


6. 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında müzik frekansları üzerine bilimsel araştırmalar yapıldı 


Rothschild ve Rockefeller çalışması ve Amerikan Donanması işbirliği ile “savaş-çıkaran” frekanslar üzerinde çalışıldı. Amaç kitleleri kontrol altında tutmak ve psikopatoloji, duygusal çöküş ve kitlesel histeri yaratmaktı. 2. Dünya Savaşı sırasında ise Savunma Bakanlığı işbirliği ile havadan yapılan operasyonlarda bu ses frekansları etkili şekilde kullanılmaya başlandı. 
Buna radyolar da dâhil oldu. 


7. İlk çalışmalar Elvis, İngiliz grup British Invaders ve Beatles”la başladı 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Beatles'in bir konseri İsrail'de iptal edildi, sebebi ise “kitlesel histeri yaratması, cinsel istekleri tetiklemesi ve saldırganlığı tırmandırması” olarak belirtildi. 1938'de Rockefeller Grubu İngiliz-Amerikan radyosu ve televizyon kartelleri kurarak Nazi hareketiyle Yahudi düşmanlığı başlattılar. 


8. 1. Dünya savaşı sırasında Rockefeller tarafından radyo tekeli kuruldu 


I.Dünya savaşı sırasında Rockefeller tarafından yönetilen askeri radyolar devreye girdi ve bütün ekipmanlar seferber edildi. Radyodan savaş esnasında gönderilen komutlar hiç son bulmadı. Amerikan Donanması, General Electric işbirliği ile 1919*da kendi ulusal radyosunu kurarak bu tekele alternatif oluşturdu ve bugünkü Amerikan Radyosunu (RCA) doğurdu. 


9. 1938'de dinleyicilerin duygularını kontrol altına almaya yönelik araştırmalar başladı 


1938'de frekanslar standarda sabitlenmeden önce, mekanik olarak dinleyicilerin duygularını kontrol altına almaya yönelik araştırmalar başladı. Bu sayede kitlelere ticari ilgi alanları önceden dayatılabilecekti. Bu araştırmalar derhal kitlelerin ikna edilmesi için kullanılmaya başlandı. 


10. NBC ve CBS halkın üzerinde deneysel çalışmalar yaptı 


NBC ve CBS, kendi taraflarına daha fazla takipçi çekebilmek uğruna halk üzerinde çeşitli ses efektleri kullanılarak psiko-galvanometre denemeleri yapıldı. Bu ölçümlere göre de halkın nasıl yönlendirileceği tayin edildi. 


11. A=440Hz, petrokimya ve ilaç devleri tarafından 2. Dünya Savaşında kullanıldı 


Hitler'in Almanyası Polonya'yı işgal ederek savaşı başlattı. Tüm dünyadaki müzisyenlerin istememesine rağmen bu standart Nazi propagandalarıyla Hitler karşıtı tüm ülkelerde kafadan kabul edildi. 


12. Bu titreşimler, beyne özgü duygusal ve sevgisel zihni baskılıyor ve yaratıcılığı köreltiyor 
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Yapılan tüm araştırmalar A=440Hz’in insanların kalp ve kuyruk sokumu arasındaki enerji merkezleriyle (çakralar) uyumsuz olduğunu gösterdi. Tersine kalp üzerindeki çakraların ise uyarıldığı gözlendi. Teorik olarak, titreşimler egoları ve sol beyni tetikliyordu. Ancak sağ beyne özgü duygusal ve sevgisel zihni baskılıyor ve yaratıcılığı köreltiyordu. 3.Göz denen çakranın kapanmasıyla da insanoğlu farkındalığını hiçbir alanda kullanamaz hale gelecekti. 


13. “Şeytanın İntervali” 


Metafiziksel olarak, A=440 Hz ile A=444 Hz arasındaki interval, müzik âleminde “Şeytanın İntervali” olarak kabul edildi. Bunun nedeni ise ahenkten uzak, iğrenç denilebilecek bir tınının bu iki notanın aynı anda çalınması ile ortaya çıkmasıydı. Bundan önceki müzik çalışmalarında yer alan A=444 Hz'in ise doğayla ve insanla daha uyum içinde olduğu gözlemlendi. Eğer insanoğlu spiritüel olarak bastırılırsa, A-444 Hz'in (C-528 Hz) müziksel tınısı dini olarak kabul edilmezdi, öyle de oldu. Bu kiliselerin de işine gelmiş oldu. 


14. Duyarlı müzisyenler akortlarını ve dijital ayarlarını 444 Hz’e göre yapmaya başladı 


Günümüzde pek çok aklı başında müzisyen akortlarını ve dijital ayarlarını 444 Hz'e göre yapmaya başladı. Ancak bunların sayısı az miktarda iken, başta Madonna olmak üzere pek çok ünlü, standart tınılarla, nakaratlarla ve özel olarak imal edilmiş parça sözleriyle gençliği programlanabilir insanlar haline getirmektedir. Müzik biyoenerjetik olarak titreşimlerinizi ele geçirerek, bilinçaltınızda hâkimiyet kurarak, vücut kimyasını, psikonörolojiyi ve insan sağlığını denetim altına alabilir. 


15. Her organa ait özel ses tonlamaları var 


Her organa ait özel ses tonlamaları, o organa ait hücrelerin titreşimini artırarak iyileşmesini sağlamaktadır. Bu uygulama ise uzak doğuda A= 444Hz yani C-528Hz frekansında, en saf ve katıksız titreşimlerle yapılır. Kişi tüm stresinden arınır, hücreleri şifa ve sevgiyle dolarak hastalıklara veda eder. 


SESLER FREKANSLAR VE ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİ 


Dehliyorum-22 Temmuz 2016-http://www.dehliyorum.com/siyonizm/sesler-frekanslar-ve- uzerimizdeki-etkileri.htmi 


Son zamanlarda sevginin titreşimini temsil ettiği söylenen 528 Hz frekansında müzik dinlemek moda oldu. Sadece bununla bitmiyor. 174 Hz ile Topraklama, 396 Hz ile Bırakma, 
639 Hz ile Bir Olma, 741 Hz ile Sezgilerin Güçlenmesi, 852 Hz ile koşulsuz Sevgi gibi başka 
frekanslar da var. 


Peki, 528 Hz içimize huzur verip, bizi iyileştirme gücüne, diğer frekanslar da kendi çaplarında pek çok etkiye sahipken, neden şu anda dinlediğimiz tüm müzikler 440 Hz frekansına ayarlı? 
Buna kim ne zaman karar vermiş ve müzik nasıl olmuş da tekelleşmiş? Dinlediğimiz müziklerin altında hiçbir zaman komplo teorisi arama ihtiyacı duymayan bizler, “müzik ruhun gıdasıdır” diyerek ne kadar zamandır zehirleniyoruz dersiniz? Haydaaa... Yediklerimiz, içtiklerimiz, aşılar maşılar derken bir müzik eksikti değil mi? 


Günümüz psikopatolojisi, siyasi yozlaşma, genetik bozulma ve kültürel yozlaşmayla geleneksel değerlerin kayboluşunun ve hastalıkların artmasının altında yatan müzikal gerçeği 


öğrenmeye hazır olun o halde. 


Her şey “Standard Tuning” dediğimiz müziğin A-440 Hz'e sabitlenmesi ile başladı. Bunu yapan ise müziği askeri anlamda ticarileştiren Rockefeller Grubu. Müzik endüstrisinin bu 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standart frekans ile tekelleşmesi, kitleleri sürü psikolojisi altında tutmanın, insanları asabiyete, kedere sürüklemenin, psikososyal kışkırtmalara açık hale getirmenin zeminini hazırlamış ve bunlar sonucunda artan hastalık oranları ve mali krizler sayesinde de Gruba üye ticari şirketlerin kâr elde etmesinin etkili yollarından biri olmuştur. 


Alternatif müzik frekansı olan A-444 Hz (C-528 Hz) ise bastırıldı. Bastırılan bu frekans, yani “iyi titreşimler” ise her türlü hastalığı ve stresi iyileştirebilecek güçtedir. Ama ne yazık ki önce sansürlenmiş, daha sonra ise standartlar değiştirilerek unutturulmaya çalışılmıştır. 


Titreşimler tüm hayatımızı etkiler. Özellikle de hücrelerimiz iyileşmek ve yenilenmek için düzenli titreşim halinde olmak durumundadır. Titreşimlerin gücüyle “karanlık” ya da “aydınlık” tarafa geçmek mümkündür. Suya güzel şeyler söyleyince moleküllerinin güzelleştiğini hepimiz biliyoruz. Bedenlerimizin %80’ine yakını sudan ibarettir ve su, süper- iletken sıvı kristal bir yapıya sahiptir. 


Günümüzde modern müziği kafa şişirici ve saldırgan bulan pek çok kişi var. Pek çoğumuz duygusal olarak bu tarz müziklerden olumsuz etkileniyoruz. Standart Anglo-Amerikan müzik aletleri ve sesleri ise kitlesel histeri yaratmak üzerine akortlanmaya devam ediyor. 


Tarih boyunca savaş çıkaran, inanılmaz kârlar elde eden ve nüfusu kontrol altında tutmaya çalışan güçler mevcut oldu. 1770”de Rothschild, İlluminati planlarını başlattı. Amacı bankalar aracılığıyla yaratılan bir network ağı ile kendisi ve yandaşları tarafından yönetilecek küresel bir dünya sistemi kurmaktı. Öyle bir güç ki tüm uluslararası kurumsal şirketleri ve hatta hükümetleri yönetecekti. Bu sayede Amerikan hazinesi başta olmak üzere dünyanın sayılı ülkelerini avuçlarının içine aldılar. 


Işık ve ses, üretilebilen ve ölçülebilen matematiksel frekans değerlerine sahiptir. Şimdi komplo teorilerine kulak asacak olursak, bu mutlak güç, biyoenerjetik yolla, belli frekans ayarları ve elektromanyetik manipülasyonlarla “bilincimizi” kontrol altına alırken biyolojimizi, psikolojimizi ve davranışlarımızı değiştiriyor. 


Askeri Müzik 

1913'te Rothschild, Amerika'daki üçüncü en büyük bankasını kurdu (Federal Reserve Bank). 
Ona Rockefeller ve J.P. Morgan yardım etti. Bu ikisinin tüm yatırımları 1865'den bu yana Rothschild tarafından finanse edildi. 1. Ve 2. Dünya Savaşları sırasında banka kartelleri inanılmaz kârlar elde ettiler. 1914'te Alman Rothschild Bankası, Alman hükümetine, İngiliz Rothschild Bankası İngiliz hükümetine ve Fransız Rothschild ise Fransızlara para yardımı yaptı (borç verdi). Bunlara Almanya'da Woff, İngiltere'de Reuters ve Fransa”da Havas destek verdi. 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında müzik frekansları üzerine bilimsel araştırmalar yapıldı. Rothschild ve Rockefeller çalışması ve Amerikan Donanması işbirliği ile “savaş- çıkaran” frekanslar üzerinde çalışıldı. Amaç kitleleri kontrol altında tutmak ve psikopatoloji, duygusal çöküş ve kitlesel histeri yaratmaktı. 

Akustik enerji araştırmacıları, ses mühendisleri ve drama uzmanları ile akademik olarak çalışmalar başlatıldı. Aynı tarihlerde fabrikalarda ses düzenleri kurularak çalışanların duygusal motivasyon kazanması ve fabrikadaki aletlerin seslerinden etkilenmemeleri sağlanıyordu. 


2. Dünya Savaşı sırasında ise Savunma Bakanlığı işbirliği ile havadan yapılan operasyonlarda bu ses frekansları etkili şekilde kullanılmaya başlandı. Buna radyolar da dâhil oldu. 


Daha sonra ise haritanın batısında standart müzik ayarı A-440Hz'?e sabitlendi. 


İlk çalışmalar Elvis ve İngiliz grup British Invaders ile başladı. Bunu Beatles takip etti. 
Beatles'in bir konseri İsrail'de iptal edildi, sebebi ise “kitlesel histeri yaratması, cinsel istekleri tetiklemesi ve saldırganlığı tırmandırması” olarak belirtildi. Bunda Mossad'ın İngiliz Kraliyet ailesini yakın takibe alması önemli rol oynadı. 1938”de Rockefeller Grubu İngiliz-Amerikan radyosu ve televizyon kartelleri kurarak Nazi hareketiyle Yahudi düşmanlığı başlattılar. 1957?de Kanada'da ergen yaştakileri saldırganlaştıran müzik yayınları yapılmaya başlandı ve çok etkili oldu. Elvis'in menejeri Amerikan Ordusuna hizmet eden bir Albaydı ve Avrupa göçmeniydi. 


I.Dünya savaşı sırasında Rockefeller tarafından yönetilen askeri radyolar devreye girdi ve bütün ekipmanlar seferber edilerek radyo tekeli kuruldu. Radyodan savaş esnasında gönderilen komutlar hiç son bulmadı. Amerikan Donanması, General Electric işbirliği ile 1919”da kendi ulusal radyosunu kurarak bu tekele alternatif oluşturdu ve bugünkü Amerikan Radyosunu (RCA) doğurdu. Askeri tabanlı kartelde RCA, AT&T, General Electric, Westinghouse gibi şirketler yer aldı. Bu oluşum enerji endüstrisi, biyoenerji ve elektro- genetik ve soyaçekim üzerinde faşist bir baskı kurdu. Daha sonra Ulusal Yayıncılık (NBC) ve AT&T ile radyo, televizyon ve telefon zinciri tekelleşti. 


1938'de frekanslar standarda sabitlenmeden önce, mekanik olarak dinleyicilerin duygularını kontrol altına almaya yönelik araştırmalar başladı. Bu sayede kitlelere ticari ilgi alanları önceden dayatılabilecekti. Bu araştırmalar derhal kitlelerin ikna edilmesi için kullanılmaya başlandı. 

Aynı sistem eğitim için de kullanılmaya başlandı: “Programlanabilir Zihin Setleri”. NBC ve CBS arasındaki ticari çekişme halkın üzerinde türlü deneysel çalışmalar yapılmasına neden oldu. Kendi taraflarına daha fazla takipçi çekebilmek uğruna halk üzerinde çeşitli ses efektleri kullanılarak psiko-galvanometre denemeleri yapıldı. Bu ölçümlere göre de halkın nasıl yönlendirileceği tayin edildi. 

A-440 Hz 


Sahnedeki, televizyondaki ve radyodaki elektronik ses yeterince akıcı değildi. 1910'da A-440Hz standardı Amerika'da sınırlı başarıya imza attı. Avrupa'da ise sıfıra yakın... Müzik endüstrisi de işin içine dahil edilmeliydi. Bu yüzden çalışmalar başlatıldı. İlk olarak İngiliz Standartları Enstitüsü A-440Hz'i kabul etti. Bunda Rockefeller-Nazi konsorsiyumu etkili oldu. O sıralarda İngiltere- Almanya savaşı çıkmak üzereydi. 

A-440Hz, petrokimya ve ilaç devleri tarafından finanse edilerek 2. Dünya Savaşında kullanıldı. Hitler'in Almanyası Polonya'yı işgal ederek savaşı başlattı. Tüm dünyadaki müzisyenlerin başkaldırmasına karşın bu standart Nazi propagandalarıyla Hitler karşıtı tüm ülkelerde kafadan kabul edildi. 

Yapılan tüm araştırmalar A-440Hz'in insanların kalp ve kuyruk sokumu arasındaki enerji merkezleriyle (çakralar) uyumsuz olduğunu gösterdi. Tersine kalp üzerindeki çakraların ise uyarıldığı gözlendi. Teorik olarak, titreşimler egoları ve sol beyni tetikliyordu. Ancak sağ beyne özgü duygusal ve sevgisel zihni baskılıyor ve yaratıcılığı köreltiyordu. 3.Göz denen çakranın kapanmasıyla da insanoğlu farkındalığını hiçbir alanda kullanamaz hale gelecekti. 
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Metafiziksel olarak, A=440 Hz ile A=444 Hz arasındaki interval, müzik âleminde “Şeytanın İntervali” olarak kabul edildi. Bunun nedeni ise ahenkten uzak, iğrenç denilebilecek bir tınının bu iki notanın aynı anda çalınması ile ortaya çıkması idi. 


Bundan önceki müzik çalışmalarında yer alan A=444 Hz'in ise doğayla ve insanla daha uyum içinde olduğu gözlemlendi. Eğer insanoğlu spiritüel olarak bastırılırsa, A=444 Hz'in (C=528 Hz) müziksel tınısı dini olarak kabul edilmezdi, öyle de oldu. Bu kiliselerin de işine gelmiş oldu. 


Günümüzde ise pek çok aklı başında ve duyarlı müzisyen akortlarını ve dijital ayarlarını 444 
Hz'e göre yapmaya başladı. Ancak bunların sayısı az miktarda iken, başta Madonna olmak üzere pek çok ünlü, standart tınılarla, nakaratlarla ve özel olarak imal edilmiş parça sözleriyle gençliği programlanabilir insanlar haline getirmektedir. Müzik biyoenerjetik olarak titreşimlerinizi ele geçirerek, bilinçaltınızda hâkimiyet kurarak, vücut kimyasını, psikonörolojiyi ve insan sağlığını denetim altına alabilir. 


Son zamanlarda tekrar 444 Hz'e dönüş ile daha mükemmel dinletisi olan tınılar elde edilmeye başlandı ve bu tınıların sevgiyi artırdığı, en saf haliyle sevgiyi oluşturduğu, iyileştirme özelliği olduğu ve genetik açıdan onarıcı olduğu tespit edildi. Ancak çalışmaların pek çoğu halen güven uyandırıcı değil. Pek çok tını da melodik olmaktan uzak olup gürültülü bir yapıda. 


Haritanın sağ tarafında uygulanan şifa tonlamaları (Çigong, şamanik vb çalışmalar) A= 444Hz yani C-528Hz frekansında, en saf ve katıksız titreşimleri yarattığı için, kişi tüm stresinden arınmakta, hücreleri şifa ve sevgiyle dolarak hastalıklara veda etmektedir. Her organa ait özel ses tonlamaları, o organa ait hücrelerin titreşimini artırarak iyileşmesini sağlamaktadır. Tüm enerji çalışmalarında titreşimler esas kabul edilerek hücrelerin mükemmel titreşimlere kavuşması ve blokajların kalkması hedeflenir. Yüksek titreşimlere çıkabilen kişilerin bazı olağanüstü yetenekleri de ortaya çıkabilir, yaratıcılığı artar, astral seyahat yapabilir, telepatik güçleri ortaya çıkar, dünya ötesi varlıklarla iletişime dahi geçebilir. Yine bir punduna getirip olayı Çin işi Japon işi uzak doğuya bağlamayı becerdim... 


Organik müzik ruhun gıdasıdır. 


4.5G SIM KARTI BLOKESİ NEDİR NASIL KALDIRILIR 
Dehliyorum-2 Nisan 2016- dehliyorum.com/ 


4.5G teknolojisini kullanabilmek için SIM kartların değişmesi gerekiyor. Ancak banklaların işlem yapmak için kullandıkları SMS güvenlik şifreleri SIM kartları değiştiği andan itibaren gönderilmeyecek. Güvenlik SMS'lerinin bloke olmaması için bankanızla iletişime geçmeniz gerekecek. 


Bildiğiniz gibi operatörler düzenledikleri kampanyalarla 4.5G SIM kart değişimini ücretsiz olarak yapıyorlar. Ancak 4.5G'li SIM kartların hızlı değişim süreci bankaları oldukça zorluyor. 


Bunun sebebi de internet ve mobil bankacılık uygulamalarına giriş için kullanılan tek kullanım şifrenin sadece tek bir SIM karta yönelik gerçekleşiyor olması. 4.5G için alınan SIM kartlar banka ile karşılıklı olarak onaylanmak durumunda. Bundan dolayı, kullandığınız bankaların prosedürüne göre SIM kartınızı ATM'lerden ya da doğrudan bireysel müşteri hizmetlerini arayarak onaylatmanız gerekiyor. Bu bloke işlemi kaldırılmazsa internet bankacılığı yapmak imkansız hale geliyor. 


4.5G SIM kartı blokesi nasıl kaldırılır? 


4.5G için SIM kartını değiştiren aboneler, internet ve mobil bankacılığa girişte SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifresini alamazlarsa, müşterisi oldukları bankanın telefon bankacılığını araması, ATM”lerde şifre işlemleri menüsünde yer alan “SIM Kart bloke kaldırma” adımını kullanması veya doğrudan şubeden destek alması gerekecek. 


4.5G SONRASI 5G İHALESİ GEÇİŞ NE ZAMAN NASIL 
Dehliyorum-2 Nisan 2016- dehliyorum.com/ 


5G'yi çok yakın bir zamanda kullanmayacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü 2018'de testlerinin başlaması planlanıyor. 5G'nin dünya çapındaki kullanımı, 2020'de başlayarak yaygınlaşacak. 

5G için de ihale mi yapılacak? Hayır. Çünkü yapılan 4.5G ihalesi aslında 5G'yi de kapsıyordu. Yani katılımcılar, ihalede hem 4.5G hizmetleri, hem de 5G teknolojileri için gerekli izinlerin bedelini ödeyerek satın almış oldular Bundan dolayı 5G için yeni bir ihale yapılmasına gerek kalmadı. 

4.5G Lte Advanced Sonraası 3G”ye ne olacak? 


Aslında 3G kullananlar da bu durumdan karlı çıkacaklar. 


4.5G frekansının servis vermesiyle beraber, 3G hizmetlerinin kapasitesi artacak. Kısaca 4.5G kullanılmaya başlandığında 3G ile yaşanan sıkıntılarda göreceli olarak azalacaklar. 


432 HERTZ MÜZİK VS. 440 HERTZ MÜZİK 
Emre Göler-3 Temmuz 2019-https://Wwww.dadanizm.com/432-hertz-muzik-vs-440-hertz- muzik 


İnsanlar ikiye ayrılır, 432”ciler ve 440’çılar olarak. Komplo teorilerimizi cebimize koyuyoruz, illüminati gözlüklerimizi takıyoruz ve hertz müzik kavramlarının uçuştuğu bu “gizemli” tartışmaya balıklama dalıyoruz. 

Öncelikle belirtmeliyim ki, bu tartışma, kesinlikle ve son derece bilimsel olmayan öznel kanı, gözlem ve yorumlara dayanan ifadeler içermektedir. 

“La” sesi 

Tüm dünyada, tüm enstrümanlar için “la” sesi günümüzde 440 hertz olarak belirlenmiştir. 
Bunu kim belirledi, bunu denetleyen kamu kurum ve kuruluşları var mı? İnanın, bilmiyorum. 
Sadece kemanınızı başka bir frekansa göre akort ederseniz, orkestra şefinizden delici bir 
bakışa maruz kalabilirsiniz. Gel gelelim bu standardizasyondan önce ”la” notası bazen 432 
hertz olarak akortlanıyordu. Bütün bu temaşa da buradan sonra çıktı. Aradaki 8 hertz'lik fark, çok hassas kulaklarınız yoksa pek bir şey ifade etmeyecektir belki ama bazı müzik sevdalıları hiç de böyle düşünmüyor! 


Bir YouTuber bu gizemin peşine düşmüş. Durumu açıkladıktan sonra aynı melodiyi 432 hertz ve 440 hertz olarak çalmış. Aradaki fark hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İzleyelim... 


Şimdi biz de benzer bir deney yapalım. Aynı parçanın iki farklı versiyonu var aşağıda. Bir tanesi 432 hertz'e göre akortlanmış, diğeri ise bildiğimiz 440 hertz. Gözlerinizi kapatın ve dinleyin. Herhangi bir farklılık algılayabildiniz mi? Hangisi daha çok hoşunuza gitti? Bir fark duyabildiniz mi? Hiçbir şey olmasa da kesin bir şey oldu mu? 

Stairway to Heaven 440 hertz: 

Eğer bir farklılık duyduysanız ve birini tercih ediyorsanız yalnız değilsiniz. Bugün sosyal medyada ve YouTube'da binlerce 432 hertz müzik mevcut. Söylentilere göre 432 hertz'e göre akort edilmiş müzik daha doğaldır çünkü doğada var olan ”la” sesi 432 hertz'dir. Müzikte ”la” sesini 440 hertz'e göre akortlama müziğin doğallığını kaybetmesine neden olur. Bir başka söylenti Mozart, Bach, Vivaldi gibi eski büyük bestecilerin enstrümanlarını 432 hertz'e göre akortladıklarına dair. Kimi söylentilere göre kalbin doğal atış frekansıdır 432 hertz. Daha radikal görüşlere göre bu frekans bizi huzura ulaştırır ve çakralarımızı açar. 432 hertz daha huzur verici, daha kapsayıcıdır. Bazı kişiler sadece bu yüzden 432 hertz'lik sinyaller dinleyerek meditasyon yapıyor. 


Bu söylentilerin büyük çoğunluğunun herhangi bir bilimsel izahı olmadığını bir kez daha söylemeliyim. Hatta bazıları gerçek dışı. Mesela kalp atışımız ile ilgili olan söylentinin doğru olmadığını biliyoruz. Yine de peşin hükümlü olmamak gerek. Sevdiğiniz şarkıların dijital yolla 432 hertz'e transpoze edilmiş versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Belki de 

bu organik müzik ve 432 hertz mevzusu size safsata gibi gelecektir. Hayatın anlamını çözdükten sonra kalkıp koyduğumuz bir demlik çaya eşlik eden şarkılar ister 432 hertz olsun ister 440, mesele bizim o şarkıyı nasıl hissettiğimizde bitiyor. 8 hertz'cik için birbirimizi kırmanın ne alemi var? 

(Kapak fotoğrafı, hayranların kendiden geçmiş hallerinden de anlayacağınız üzere, bir Elvis konserinden...) 


432'YE KARŞI 440: STANDARTLARI AYARLAMANIN NİHAİ KILAVUZU 
Ethan Keeley-10 Mayıs 2021, Mayıs 2021-https://emastered.com/tr/blog/432-hz-tuning- standard 


Müzisyenler, ses mühendisleri, akustik fizikçiler ve sahte bilim adamları arasında uzun 
süredir devam eden bir tartışma: hangi ayar standardı "doğru olan?" A4= 440 Hz mi, A4= 432 
Hz? Birçok yönden, tartışma sona ermiş gibi görünüyor - 440 Hz, onlarca yıldır dünyanın çoğu yerinde yaygın ayar standardı olmuştur. Yine de, 432 Hz'i tercih eden veya en azından bu alternatif ayarlama standardının modern kulaklar tarafından daha fazla kabul görmesini isteyen bir grup karşıt, ses meraklısı ve gerçek inanan vardır. 


Bu blogda, bugünün konser alanı olarak 440 Hz'in tarihsel yükselişini, 440 ila 432 Hz arasındaki gerçek ve algılanan farklılıkları ve bazı insanların neden bir ayarlama standardını diğerine tercih ettiğini tartışacağız. 

A4 = 440 Hz Nasıl Standart Oldu: Kısa Bir Tarih 

Standartlar hem keyfi hem de kanıta dayalı bir dizi nedenden dolayı ortaya çıkar - bu nedenlerden bağımsız olarak, bir şey nihayetinde standart bir uygulama haline gelir, çünkü 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yeterli insan (özellikle yetki ve statüye sahip olanlar) bunu kabul eder. A4— 440 Hz'in standart ayarı bu kural için bir istisna değildir. 


Tarihin kısa versiyonu şöyledir: 20. yüzyılda, dünya çapında bir grup etkili müzisyen ve fizikçi bir araya geldi ve A4— 440 Hz'i ilerleyen orkestralar için standart ayar olarak belirlemeyi kabul etti. Bu standardizasyonun tam tarihi elbette çok daha sağlamdır ve çok çok uzun zaman önce başlar. 

Bu zengin tarihi inşa eden ana oyunculara ve olaylara değinerek kısa tutacağız. 

Pisagor Intonasyonu 

Dik açılarla ilgili teoremiyle ünlü antik filozof ve matematikçi Pisagor'un da müziğe derin bir ilgisi vardı. Pisagor akort olarak bilinen şeyden tam olarak kimin sorumlu olduğu belirsiz olsa da, Pisagor'un mükemmel beşinci armonilerin temeli olarak 3:2 oranını kullanarak ayarlama sistemini geliştirdiğine inanılmaktadır (bu nedenle adını ondan almıştır). 


Pisagor ayarında bulunan 3:2 aralık oranı, pisagor mizacı olarak bilinen farklı ama benzer bir kavramı da bilgilendirir, mükemmel beşler yığınına dayanan 12 tonlu bir sistem. Bu sistemde, D 288 Hz olarak ayarlandığında, A (D'nin mükemmel beşte biri) notu 432 Hz'dir, çünkü D frekansının (288 Hz x 1,5 = 432 Hz) 3/2 (veya 1,5) katıdır. Burada A4- 432 Hz lehine erken bir matematiksel argüman yat almaktadır. 


Tabii ki, 6. yüzyıl B.C.E. Pisagor ayarından bu yana müzik büyük şekillerde gelişmeye devam etti ve sadece dört ünsüz aralığı (oktavlar, beşinciler, dördüncüler ve birlikler) oluşturdu. 
Modem müzik, büyük / küçük üçüncüler, küçük / büyük altıncılar, küçük saniyeler ve küçük yedinciler gibi çok sayıda kusurlu ünsüzlükle doludur - sadece Pisagor intonasyonunun sınırlamalarıyla elde edilemeyen aralıklar . 

Hertz'de Bir Kenara 

Daha ileri gitmeden önce, frekans ve saha ölçümü olarak "Hertz"in (saniyede döngü) o zamanlar kimsenin radarında olmadığını belirtmek gerekir - kesinlikle Antik Yunan'da değil, aslında saniyelerin bir zaman birimi olarak kullanılmaya başladığı 16. Savart Tekerleği ve Tonometresi'nin icadı, saniyedeki döngülerin ölçümünü odak noktasına getiren 1834 yılına kadar değildi. Ve Heinrich Hertz'den sonra ortaya çıkan "Hertz" teriminin ortaya çıkması yaklaşık bir yüzyıl (1930) alacaktı (popüler müzik YouTuber'ı ve yapımcısı Rick Beato'nun bu tarihe kısa ama tatlı bir genel bakışı var). 


Başka bir deyişle, müzisyenler ve bilim adamları 432'ye 440 Hz tartışmasını bugün olduğu gibi düşünmezlerdi. Bunun yerine, oranlara ve aralıklara odaklandılar ve perde için referans olarak çatalları ayarlama gibi enstrümanlar kullandılar. 

Almanya'da neler oluyordu? 

432 Hz vs 440 Hz civarındaki söylemlerin bir kısmı, Heinrich Hertz'in zamanından önce, 17. 
O zamanlar işler o kadar farklıydı ki, bazı boru organları A = 567 Hz gibi bir şeye ayarlanmıştı, bu da çok uzak görünüyor (567 Hz, bugünün standartlarına göre düz bir D 
verecekti). Mozart ise kendisine ait olduğuna inanılan bir ayar çatalına dayanarak 421 ve 422 
Hz gibi farklı frekans standartlarıyla denemeler yaptı (bazıları 432 Hz'i tercih ettiğine inanıyor ancak bu yanlış bir algı gibi görünüyor). 


Almanya sonunda 2. Talihsiz bir şekilde, Nazi partisinin 1930'lardaki yükselişi, bazılarının standardizasyonu partinin düzen ve saflık takıntısıyla 440 Hz'e birleştirmesine yol açacaktır - aslında, bu konular ilgisizdir. 

Avrupa ve Fransız Standardı 
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19. yüzyılın ortalarına kadar farklı ülkeler kendi ayar standartlarını belirlediler ve bu standartların çoğu kesinlikle kodlanmamıştı. 1859'a kadar Fransa, A4 = 435 Hz'i 440 Hz'e kadar çarpmaya karar verene kadar İtalya için aynı olan arazinin kanunu olarak kabul etmedi (bazı bölgeler A4'ü standartlarına göre 450 Hz'e kadar ayarladı). Birkaç on yıl sonra, 1917'de, ABD İtalyanlarla birlikte gemiye atladı. Ve sonra, 1950'lerde, Uluslararası Standardizasyon Örgütü, 1939'da ilk tavsiye ettikten sonra A4 = 440'ı resmen "konser alanı" olarak tanıdı ve dünya o zamandan beri büyük ölçüde buna bağlı kaldı. 

Standardizasyon ve Küreselleşme 


Bir bakıma, bu uluslararası ayar anlaşmazlıkları, aynı zamanda meydana gelen küresel çatışmaları ve çözümleri yansıttı. Daha birleşik ve açık bir dünya, daha birleşik bir ses duygusu anlamına geliyordu. Bu küresel standardizasyon pratik ve ekonomik anlamda da anlamlıydı. Teknik özelliklere göre, aletler dünya çapında daha kolay üretilebilir ve satılabilir. 
Doğu ve Batı'da müzik stilleri farklı olsa bile, her iki yerde de alınan veya satılan bir piyano A = 440 Hz (genel olarak konuşursak) olarak ayarlanacaktır. 


Bununla birlikte, bazı insanlar bu standardizasyonu müziğin doğasına militan ve boğucu bir dayatma olarak kabul edecektir - bazı durumlarda, hatta, kalpleri ve zihinleri kontrol etmek için tasarlanmış büyük bir komplo teorisi. Bu planlar herhangi bir gerçek kanıt tarafından yedeklenmemezken, insanlar çeşitli nedenlerle 440 hz üzerinde 432 Hz lehine tartışmaya devam ediyor. 


432'ye karşı 440: Büyük Tartışma 


A4 = 440 Hz gibi evrensel olarak kabul edilen sözleşmeler popüler kültür, üretim ve ticarette büyük bir fark yaratabilir, ancak sanatın bu standartlara boyun eğmesi gerekmez. Bu nedenle, 
432 Hz, titrek gerekçeleri olan biraz karanlık bir at olsa bile, bazıları için uygun bir ayar 
seçeneği ve kişisel tercih olmaya devam ediyor. 


440 Hz ve 432 Hz'i saran büyük tartışmaya dalanalım. 


432 Hz nedir? 
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Bir enstrümanı kalibre etmek için bir tv tarayıcısı kullandıysanız, ekranın bir yerinde rastgele bir sayı fark etmiş olabilirsiniz: "440", ardından genellikle "Hz" harfleri ("Hertz" için steno). 
Akustik fizik veya müzik teorisinde bir geçmişiniz yoksa, 440 Hz muhtemelen anlamsız görünüyor. Yine de, bu sadece A notunun başka bir yoludur; A4, özellikle (orta C'nin üzerinde meydana gelir). 


Duyduğumuz her ses sadece bir ortamdan (yani gaz, sıvı veya katı) oluşan ve kulaklarımız 
tarafından alınan, daha sonra beynimiz tarafından işlenen bir titreşimdir. Saniyede 440 
devirde titreşen bir sesin 440 Hz'de mırıldandığı söylenir. Modem standartlara göre A4'e benzeyen şey budur. 


Tabii ki, 432 Hz mırıldanan bir ses de A4 gibi ses getirecek, muhtemelen alışık olduğunuz sesten biraz daha düşük bir atış. Yine de 415 Hz'e daha da düşerseniz, G keskin veya düz bir bölgede olursunuz. Başka bir deyişle, daha düşük perdeli notalar daha düşük bir frekansa (Hz cinsinden ölçülür), daha yüksek notalar ise daha yüksek bir frekansa sahiptir. 


Basitçe söylemek gerekirse, 432 Hz, A4 notunun bir sürümü olarak sınıflandırabileceğimiz belirli bir perdedir. "432 Hz" terimi genellikle A4 = 440 Hz yerine A4 = 432 Hz'e (günümüzde "konser sahası" olarak da bilinir) dayanan ayarlama standardı için steno olarak kullanılır. A4'ü 440 Hz yerine 432 Hz olarak ayarlayarak, diğer tüm notalar uygun ayarlama için uygun şekilde aşağı kaydırılmalıdır, bu nedenle B4 493,88 Hz'den 484,90 Hz'e düşer, C5 523,25 Hz'den 513,74 Hz'e düşer vb. 


Neden Bazı İnsanlar Ayarlama Standardı Olarak 440 Hz'in Üzerinde 432 Hz'i Tercih Ediyor? 


Eğer 440 Hz yarım asırdan uzun süredir standartsa, neden bazı insanlar 432 Hz (verdi dahil, sözde) üzerine yemin eder? 


Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sorunun tek bir cevabı yok. Bu, bazı insanların neden kurgu yerine şiiri tercih ederek ya da neden iki kişinin bir tabloya bakıp tamamen farklı yorumlarla gelebileceğini sormak gibi bir şey; Bu öznel. 


Ancak bu, insanların 432 Hz'e tutunmak için nedenleri olmadığı demek değildir. Daha önce de belirtildiği gibi, zaman boyunca müzisyenler sezgisel, pratik, matematiksel ve hatta ruhsal nedenlerle enstrümanlarını çeşitli şekillerde ayarlamayı tercih ettiler. Bu nedenlerin su taşıyıp taşımadığı tartışmaya açıktır, ancak yine de keşfedilmeye değerdir. 


Standart Ayarlama Üstün mü? 


Sonuçta, besteciler ve yapımcılar kulağa en iyi gelen şeyle ilgileniyorlar. Peki, A4 — 432 Hz aslında A= 440 Hz'den daha iyi bir ses verir mi? Bir kez daha, bu kişisel bir tercih meselesidir, ancak eğitimsiz kulak çok fazla fark bile fark edemeyebilir. 


Deneyimlerimiz beğenilerimizi ve sevmediklerimizi bildirir. Ve eğer bir şeye alışkınsak, 
varsayılan olarak ona doğal bir yakınlığımız olur. Bu nedenle, hayatınız boyunca A4 — 440 
Hz müzik dinlediyseniz (bu noktada çoğumuzun tanımladığı), bu ayarlama standardı 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muhtemelen size herhangi bir alternatiften daha fazla hitap edecektir. Bununla birlikte, fizyolojik nedenlerden dolayı, 432 Hz müzikle daha fazla yankılanabilirsiniz. 


Pratikte 432 Hz Kulağa Nasıl Geliyor? 


440 ve 432 Hz arasında ayrım yapma, bazı örnekleri ilk elden duymadan zor olabilir. Neyse 
ki, ikisini birbirinden ayırmak ve kendiniz denemek, çevrimiçi kaynaklar ve dijital ses iş istasyonları (DA Ws) yardımıyla şimdi her zamankinden daha kolay. 


Paul Davids'in bu videosunda, önce standart (440 Hz) ayarda ve ardından 432 Hz'de (aynı şeyi diğer birkaç şarkı için de yapıyor) çalınan "Ode to Joy"un arka arkaya yorumunu duyabilirsiniz. 


Aynı parçanın iki farklı ayarda arka arkaya çalındığını duymak ilk başta biraz sarsıcı. 432 Hz yorumlamanın düzleştirilmiş tonluğu başlangıçta rahatsız edici gelebilir, ancak kulağınız ayarlandığında, şarkı temelde beklediğiniz gibi ses çıkarır. Benzer şekilde, daha sonra 440 Hz sürümüne geri atlarsanız, keskinlik geri yerleşmeden önce bir süre için hoş olmayabilir. Bu karşıtlık, bu iki ayarlama standardı arasındaki farkı açıkça ifade eder ve ayrıca bilgiyi algılama şeklimiz hakkında bir şey önerir. 


Ryan Booher ayrıca izleyicilerin A4 — 440 Hz ve A4 - 432 Hz ayarlamaları arasındaki farkı sezme yeteneğini test eden eğlenceli ve ilginç bir videoya sahiptir. Farklı riff'lerin bazı A /B testlerini oynadıktan sonra, hangi sürümün hangi ayar türünde oynandığı ortaya çıktı. Harika bir kulağınız yoksa, en azından bir yanlış alma ihtimaliniz vardır (örnek yorgunluk, herhangi biri?). "Hile", elbette, belirli bir örneğin düz versiyonunun 432 Hz'e ayarlanmış olması ve daha keskin sürümün 440 Hz'e ayarlanmış olmasıdır. 


Kendiniz kontrol edin: 


Peki, yukarıdaki örnekler bu ayarlama standartları arasında önemli bir fark olmadığını kanıtlıyor mu? Her şeyin keyfi olduğunu mu gösteriyor? Tam olarak değil. 


Bu çeşitli arka arkaya örnekleri duyduktan sonra, çoğu insan ayarlanan şekilde farklılıklar belirleyebilir. Ancak, bir standart belirlendikten sonra, çoğumuz, birini diğerine tercih edilir olarak kabul etmek bir kenara bırakın, özünde gerçek bir farkın çoğunu fark etmeyeceğiz. 
Bağlam ve kontrast, aralarındaki ince ama gerçek farklılıkları ortaya çıkarır. 


A4 = 432 Hz Kullanmanın Faydaları Var mı 


Aşağıda tartışacağımız gibi, bazı insanlar sadece A4 = 432 Hz'e ayarlanmış müzik dinlemenin bazı somut ve metafiziksel faydaları olduğunu düşünüyor. Jüri bu iddiaların çoğunda yer alsa da, 432 Hz gibi çeşitli ayarlamaları denemenin bazı gerçek avantajları vardır. 


Yeni başlayanlar için, A4 = 440 Hz dışında standart bir perdede müzik çalmak veya kaydetmek benzersiz bir ses üretir. Fark ortalama bir dinleyici tarafından fark edilmemese bile, şarkılarınız paketten bu şekilde kaçarak nadir bir lezzet taşıyabilir (ayarlamadaki farkı önceden bilemeden şarkınızı örtmeye çalışan herkesin kafasını karıştırmanız gerekir). 
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Ayrıca, farklı ayarlama standartlarını keşfetmek, tonalite hakkında yeni şeyler keşfetmenize ve yaratıcı dürtülerinizi ateşlemenize yardımcı olabilir. Hatta farklı enstrümanları yeniden ayarlayarak veya değişiklik için farklı frekanslarla uğraşarak yazar bloğunun üstesinden gelebilirsiniz. 


Son olarak, 432 Hz'in rezonansının olumlu fiziksel ve duygusal hislere neden olduğuna gerçekten inanıyorsanız (veriler ne önerirse önersin), o zaman bu ayarlama standardında müzik dinlemek ve oluşturmak size rahatlık getirebilir (aslında plasebo etkisi). 


432 Hz veya 440 Hz: Görüş Farklılığı 


Öznellik bir yana, bazı dinleyiciler ve müzisyenler 432 Hz müziğin özünde doğadan türediğini ve hatta iyileştirici özellikler içerdiğini iddia ediyor. Şu an itibariyle, bu iddiaların bilimsel bir arkası yoktur, ancak 432 Hz'in savunucuları inançlarını haklı çıkarmak için genellikle numeroloji gibi sözde bilimsel çalışmalara yönelirler. 


Öte yandan, 440 Hz titizler bazen bebeği tekdüzelik lehine banyo suyu ile dışarı atar. 


Bu münazarada yaygın olarak bulunan dört argümanı 432 ile 440 Hz arasında inceleyelim ve inceleyelim. 


1: 432 Hz Hakkında Doğal veya Matematiksel Olarak Doğru Bir Şey Var mı? 


Doğaya olan çekicilik öncelikle Schumann rezonansı olarak bilinen ölçülebilir bir fenomenden, fırtına kaynaklı elektromanyetik dalgalardan kaynaklanır ve dünya çevresinin bir katına eşittir. Bu dalgaların temel frekansını hesapladığınızda, yaklaşık 7,83 Hz (genellikle "Dünya'nın kalp atışı" olarak adlandırılır) ile sonuçlanırsınız. Bazı insanlar daha sonra bu frekansı kolaylık sağlamak için 8 Hz'e yuvarlar ve 432'nin 8'e bölünebilir olduğunu belirterek. 


Başka bir deyişle, 432 Hz'in Dünya ile "uyum içinde" olduğuna ve bu nedenle ruhsal olarak daha canlandırıcı olduğuna inanılmaktadır. Tabii ki, 8 sayısı da 440'a çıkıyor, bu yüzden bu şüpheli ve manipülatif bir iddia. Yani, ya 432 ve 440 Hz "dünya ile yankılanıyor", ya da konu önemsiz. 
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Ancak bu doğal ve sayısal kavramlar bununla da bitmiyor. 432 Hz üstünlüğündeki bazı gerçek inananlar 432 Hz ile ayın, güneşin ve diğer gök cisimlerinin çapını ilişkilendirir. 
Diğerleri, asal sayı toplamı ve benzeri gibi 432 Hz'in üstünlüğünü savunmak için farklı matematiksel kavramlar kullanır. 


Bu bağlantıları ve çıtırtı sayılarını bulmak eğlenceli olsa da, çoğunlukla tesadüf ve onay önyargısı anlamına geliyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, kim bilir perde ve notalar ve diğer fenomenler arasındaki ilişki hakkında daha fazla araştırma ortaya çıkacaktır? Her zaman şüpheci kalırken kapıyı açık bırakmak en iyisidir. 


2: 432 Hz'in Fiziksel veya Ruhsal İyileştirici Özellikleri Var mı? 


432 Hz ayarlamanın yaşam kalitesini artırma yeteneği lehine olan argüman, doğa ve 
numeroloji ile ilgili önceki argümanlarla biraz ilişkilidir. Bununla birlikte, çeşitli bilimsel çalışmalar belki de bu düşük ayar standardının aslında sağlıklı yaşam özellikleri içerdiği fikrine biraz güven verir. 


Bu faydalara en güçlü şekilde işaret eden dört çalışma, 2016'dan 2020'ye kadar uzanan İtalya'dan geliyor. Her çalışma farklı amaçlar için 440 Hz ve 432 Hz müdahaleleri arasındaki farkları test etti. 


2016 çalışması, endodontik tedavi sırasında algılanan anksiyete üzerinde 432 Hz müziğin 
etkisini ölçtü. Bir sonraki çalışma (2017) farklı müzik frekanslarının sıçanlar üzerindeki etkilerini ölçtü , yani kilo alımı. 2019 yılında, 440 Hz ve 432 Hz müziğin insan vücudundaki kan basıncı, oksijen doygunluğu, solunum hızı değerleri ve daha fazlası gibi hayati parametreleri nasıl etkilediğini değerlendiren çift kör bir çalışma yapıldı. Ve en son çalışma (2020) özellikle omurilik yaralanması olan hastalarda uyku kalitesini test etti 440 Hz müziği 
432 Hz müzikle karşılaştırdı. 


Sonuç olarak, 2016, 2019 ve 2020 çalışmaları, 432 Hz ses müdahalesi alan hastaların 440 Hz 
müdahale alanlara göre daha iyi performans gösterdikleri sonucuna vardı - genel olarak, 432 
Hz grubundaki üyeler kalp atış hızı ve kan basıncı değerlerinde hafif bir düşüş yaşadılar ve 
440 Hz kampındaki meslektaşlarından daha iyi uyuma eğiliminde oldular. 2017 çalışmasına 
gelince, her iki deney grubundaki sıçanlar kilo aldı, ancak 440 Hz kalabalığı arasında biraz daha yüksek bir oranda. 


Bu çalışmalar 432 Hz'in zihin, beden ve ruh için daha iyi olduğunu kanıtlıyor mu? Bilim adamları, 432 Hz müziğin potansiyel olumlu etkilerini daha fazla incelemek için daha fazla 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araştırma yapılması gerektiğini iddia ediyor. Yine de, araştırma büyüleyici ve gelecekteki çalışmalar sadece daha fazlasını ortaya çıkacaktır. 


3: 432 Hz Tamamen Saçmalık mı? 


432 Hz lehine daha fazla argümanlardan bazıları tüm projede ekşitebilir. Ancak, 432 Hz (veya 
440 Hz) hakkında mistik veya üstün bir şey olmasa da, kendinize meydan okumak ve bu 
yaratıcı meyve sularının akmasını sağlamak için alternatif ayarlamalar denemeye değer. 
Başka bir deyişle, bazı insanlar tuhaf nedenlerle ona inandığı için 432 Hz'i çalmayın ve "normal" olduğu için 440 Hz'e tutunmayın. 432 Hz'e ayarlanmış enstrümanlar ilginç sonuçlar üretebilir. 


4: Bu Tartışmanın Hiç Önemi Var mı? 


Bazı alaycı ve/veya bitkin odyofiller tüm bu tartışmanın anlamsız olduğunu savunuyorlar. Bir dereceye kadar haklı olabilirler. Sonuçta, müzik özneldir ve sonsuz sayıda şekilde çalınabilir ve tadını çıkarabilirsiniz. Ancak, bu kamptaki insanların unuttuğu şey, standardizasyonun sanatı yaratma ve tüketme şeklimiz üzerinde gerçek bir etkisi olduğudur. Belirli ayarlama standartlarına yönelik ve bunlara karşı olan argümanlar sizi sıkabilir veya rahatsız etse de, müzikal evrimin daha büyük hikayesine katkıda bulunurlar. 440 Hz'in mevcut standart olduğunu kabul edebilirsiniz, ancak neden olduğunu ve neden başka bir evrende başka bir şey olabileceğini anlamak sizi bir müzik vatandaşı olarak zenginleştirir. 


440 vs 432 Hz SSS 
Enstrümanları 432 Hz'e nasıl ayarlayabilirsiniz? 


Çoğu DAW'da, ayarlama standardı/yazılım enstrümanı perdesini ayarlayabilirsiniz. Örneğin Logic Pro X'te "Proje Ayarları", "Ayarlama" girebilir ve yatay ölçeri 432 Hz'e (veya istediğiniz alternatif ayarlamaya) kaydırabilirsiniz. Elinizde bir tuner veya DAW yoksa, her bir notu çalarak bir enstrümanı bu standarda ayarlamanıza yardımcı olacak videoları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. 


Ayrıca, müzik aletlerini eski okul yolunda 432 Hz'e ayarlamayı denemek istiyorsanız, 432 Hz ayar çatalı satın alabilir ve rezonansını eşleştirebilirsiniz. 


Müziği 440'tan 432 Hz'e dönüştürebilir misiniz? 


Evet, yapabilirsiniz, ancak sonuçlar değişebilir. 440 Hz müziği 432 Hz'e dönüştürebilen web siteleri var, ancak güvenilirlikleri veya güvenlikleri hakkında konuşamıyoruz. Ayrıca ücretsiz ses düzenleme yazılımı Audacity kullanarak vardiya sesi de verebilirsiniz. Sadece söz konusu sesi seçmeniz ve frekansını 440'tan 432 Hz'e dönüştürmek için yerleşik "Perdeyi Değiştir" aracını kullanmanız yeterlidir. 


Bir şarkının A4 = 432 Hz olarak ayarlı olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? 


432 Hz'lik bir kaydı tanımlamanın en kolay yolu, 432 Hz'e ayarlanmış bir enstrümanla birlikte 
çalmayı denemek (genellikle 440 Hz ayarınızın şarkıya kıyasla çok keskin olduğunu fark 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ettikten sonra) veya şarkının anahtarına ayarlanmış hassas bir sinyal üretecinin çıkışıyla karşılaştırmaktır. 


Önemli sanatçılar çalışmalarında A4 = 432 Hz kullanıyor mu? 


A4 = 432 Hz norm olmayabilir, ancak muhtemelen fark ettiğinizden daha fazla şarkıda kullanılmıştır. Jimi Hendrix 432 Hz'i tercih etti, Childish Gambino'nun "Redbone"u 432 Hz, Megadeth'in "Peace Sells but Who's Buying" albümü 432 Hz olarak ayarlandı - listede Coldplay, Metallica, Jacob Collier gibi sanatçılar yer alıyor. 


432 Hz hangi notadır? 


432 Hz'de çalınan bir ses teknik olarak "A" (" A4," daha spesifik olarak) notudur. Bununla 
birlikte, A4 = 440 Hz ile karşılaştırıldığında, 432 Hz'lik perde biraz düz gelecektir. A4'ün her iki versiyonu da doğası gereği "doğru" veya "saf" değil, daha çok bir sözleşme ve öznellik meselesidir. 


A4 = 432 Hz'de Alt Çizgi 


Ayarlama tercihlerinde oldukça keyfi bir fark olarak başlayan şey, o zamandan beri tam bir internet komplosuna dönüştü. Rastgele insanların bu konudaki görüşlerini okumak hem eğlenceli hem de sinir bozucu olabilir. Yine de ne yaparsanız yapın, dramaya veya yanlış bilgilere çok fazla kapılmamaya çalışın. Bunun yerine, A4 — 440 Hz'in tek ayarlama standardı olmadığını ve A4 = 432 Hz gibi alternatif bir ayarlamayla uğraşmanın gözlerinizi yeni olasılıklara ve seslere açabileceğini fark edin. 


Ayarlarınızı 432 Hz'e geçirmek her zamankinden daha kolay olduğuna göre, neden bu ayarlamanın neler sunduğunu görmüyorsunuz? 


432 Hz'nin KERAMETİ NEDİR? 
Demir Güler- 15 Ekim 2020- https://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/demir-guler/432- hznin-kerameti-nedir/2373/ 


Sanattan Yansımalar portalindeki bu ilk yazımda sizinle, bugünlerde sıkça duyduğum 432 
Hz standart akort frekansının evrenle daha uyumlu olduğu ve insanlarda pozitif etkiler bırakması konusundaki araştırmaları ve bununla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. 


Aslında enstrümanlarımızı akort ettigimiz frekanslar ve bunları nasıl hesapladığımız oldukça fiziksel fenomenler. Bu nedenle, öncelikle bu fenomenler ve hesaplamalardan kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak, “Frekans nedir?” sorusuyla başlayalım: Bir titreşim hareketi esnasında bu titreşim hareketinin ne kadar sürede tekrar ettiğini, bu hareketin periyodu olarak tanımlayabiliriz. Bir sayısını periyoda böldüğümüzde elimizde kalan sayı ise frekanstır. 
Frekansın uluslararası birimi Hertz (Hz) ya da s-/'dir. 
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Dalgaboyu (A) 


Dalga yüksekliği 
(Güç) 


Bir tam devi Resim 1 


ir g 
(Frekans = 1 saniyedeki devir sayısı) 


Yani 440Hz dediğimiz frekans bize bir saniyede 440 adet titreşim olduğunu söyler. (Resim 1) 


Biraz daha derin bir fiziksel incelemeye girdiğimizde, titreşim dediğimiz fiziksel 

olayın harmonikleri olduğunu görebiliriz. Bu harmonikler basit bir yay-kütle sisteminden kuantum fiziğine, elimize alıp gerdiğimiz bir paket lastiğinden bir piyanoya kadar, kısacası titreşim (osilasyon) olan her yerde karşımıza çıkıyor. Birkaç diferansiyel denklem çözdüğümüzde bu harmoniklerin bazı çok özel frekanslarda olduğunu görebiliriz. 


Fundamental 


Resim 2 
Elde ettiğimiz matematiksel sonuçları müzik açısından değerlendirmek istersek eğer sonuç oldukça tanıdık. Majör 3lü, Sli ve oktavlar, yani dogal harmonikler. (Resim. 2) 


Yine basit bir matematiksel hesapla eğer 440 Hz,“la” notası ise; 880, 220, 110 Hz gibi 2:1 oranı ile giden bütün frekansların da “la” notası olacağını söyleyebiliriz ancak, farklı oktavlarda! (Resim 2)'de n=1 ile gösterilen frekans temel frekansı, daha sonraki seviyeler ise harmonikleri temsil ediyor. 


Şimdi 432 Hz frekansının evrenle neden daha uyumlu olduğu düşüncesine geri 

dönelim. Schumann Rezonansı olarak anılan fiziksel bir fenomen, dünyanın etrafındaki manyetik kabuğun elektromanyetik dalgaların titreşmesi için gerekli ortamı oluşturacağını ve yıldırım gibi parçacıkları harekete geçirecek bir olay gerçekleştiğinde bu titreşim hareketinin frekansının 8 Hz olacağını söylüyor. 


Eğer 8 Hz frekansını “do” notası olarak alırsak, A4 notasının 432 Hz olması gerekiyor. Yani bilimsel olarak hesaplandığında 432 Hz notasının evrenle daha uyumlu olması gerekiyor. 
Fakat bu teoride çok önemli bir nokta maalesef göz ardı ediliyor. Schumann 

Rezonansı hesaplandığında 8 Hz değil 7.83 Hz sonucu ile karşılaşıyoruz. Bu normalde göz ardı edilebilecek kadar ufak bir fark iken, bütün bir nota sistemini uyarladığımızda “bilimsel olarak doğru” A4 notasının 430,4 Hz olduğu sonucu ile karşılaşıyoruz. 


Bir diğer argüman ise, A4 = 432 Hz alındığında bütün notaların frekanslarının tam sayı olarak çıkması ve virgüllü sayılardan daha güzel göründüğü, yani doğru olması gerektiği yönünde. 
Fakat bütün frekansların tam sayı çıktığı bu hesaplama “Pisagor Sistemi”, yani bütün aralıkların 3:2 oranına dayandığı bir sistem üzerinden yapılan bir hesaplama. Oysaki günümüz batı müziğinde kabul gören akort sistemi olan “equal temperement”, aralıkları eşit olarak 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kabul eden ve frekans hesaplamalarını logaritmik olarak yapan bir sistem. Dolayısıyla bütün frekansların tam sayı olması gibi bir durum söz konusu değil. 


Peki, 432 Hz standart alınarak akort edilen enstrümanlarla çalınan bir parça neden bizim için daha değişik tınlıyor? Teorik olarak bunu fark etmemiz imkânsıza yakın çünkü mükemmel kulağa sahip olan şanslı azınlıktan biri değilsek, tek başına dinlediğimizde 432 ya da 440 Hz'i ayırt edemeyiz. Ancak aralıkları tanıyıp onlar üzerinden değerlendirme yapma kapasitesine sahibiz. 


Öyle ki, tek bir notayı değil de bütün bir parçayı dinlemeye geldiğinde iş değişiyor. “Levitin Etkisi” olarak tanımlanan bir fenomen insanların sürekli olarak duyduğu, yani aklında yer eden bir parçanın farklı bir referans frekansıyla çalındığında -aradaki fark çok küçük olsa bile, bunu ayırt edebildiklerini ortaya koyuyor. Demek oluyor ki mükemmel kulağa sahip olmasak bile, aklımızda yer eden notalardan ve aralıklardan dinlediğimiz bir parçanın daha pese mi yoksa daha tize mi akort edildiğini ayırt edebiliyoruz. Bu frekans günümüz için 440 Hz. 
Kulağımız bu referansa o kadar çok alışmış ki 440 Hz dışındaki bir referansı tanıyabiliyoruz ve bu bizde farklı duygularının oluşmasına neden oluyor. Aslında, 432 Hz evrensel bir frekans olduğu için değil, bizim alıştığımızdan daha pes bir frekans olduğu için farklı duygular uyandırabiliyor. 


Öyleyse, 440 Hz referansı nasıl seçildi? Standart bir akort düzeni olmadığı tarihlerde, rahiplerin rahatça çıkarabildiği en düşük ses referans olarak alınırdı. Fazlasıyla değişken ve öznel bir referans noktası olmasından ötürü hemen hemen dünyanın her yerindeki müzik birbirinden daha tiz ya da daha pes tınlıyordu. Bu sorun ilk olarak diyapazonu keşfeden John Shore tarafından çözüldü. Yine de ilk diyapazonların frekansları 400 ile 420 Hz arasında değişkenlik gösteriyordu. 


Resim 3 


Daha sonraları insanlar parçaları ne kadar tizden çalarlarsa dinleyicide o kadar heyecan yarattıklarını fark ettiler. Bunun altında yatan fiziksel etmen: “spectral centroid”di. 
Türkçeleştirmek gerekirse: “hayali merkez”di. Doğada gördüğümüz hiçbir osilasyon tam olarak sinüzoidal! değil. Yani her bir titreşimde harmonikler de belli oranlarda titriyor. 

Bu harmonikler de, temel tınlayan notanın yanında hayali bir merkez oluşturuyor. Aslında bir müzik aletini dinlediğimizde -farkında olmasak bile, bu hayali merkezi duyuyor ve bundan etkileniyoruz. ( Resim 3 ) 


Daha tiz çalınan parçaların dinleyicide daha çok heyecan uyandırmasının keşfiyle, orkestralar arasında kimin daha tiz çalabileceğine dair adeta bir yarış başladı. Bir örnek vermek gerekirse; Londra Senfoni Orkestrası'nın bu dönemde enstrümanlarını A4—455 Hz frekansına akort ettikleri biliniyor. Ancak enstrümanların daha tize akort edilmesi vokaller açısından çok ciddi sıkıntılar yarattı. Çünkü, insan ses tellerini daha tize akort edebilmek mümkün değildi. 
(Resim 3) daha parlak seslerin, hayali merkezlerinin daha ileride olacağını gösteriyor. 
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İlk olarak Fransız Hükümeti, orkestraların çalması için standart frekansı 435 Hz olarak belirledi. 435 Hz frekansını vokaller için hala yüksek bulan İtalyan besteci Giuseppe Verdi - bu yazının yazılmasına da sebep olan, 432 Hz'i standart olarak kabul etti. Son olarak İngilizler, İngiltere ve Fransa arasındaki sıcaklık farkını hesaplamalarına katarak referans noktasının 439 Hz olması gerektiği sonucuna vardılar. 439 Hz'in tek sayı olması ve bu frekansı laboratuvar ortamında yaratabilmenin çok zor olması yüzünden bilim adamlarından gelen itirazlar üzerine hepimizin bildiği 440 Hz referans olarak kabul edildi. 


Bu noktadan sonra diğer referansların zamanla yok olması ve tek frekans olarak 440 Hz'in kalmasının nedeni ise biraz ekonomik. Özellikle Amerika'da 440 Hz referans alınarak üretilen enstrümanların bütün dünyaya satılması ve ağırlıklı olarak bu enstrümanların kullanılması sebebiyle bütün dünyada A4—440 Hz, sabit referans noktası olarak kabul edilmiştir. 


Özetlemek gerekirse; referans frekansı seçilirken fiziksel, matematiksel, ekonomik birçok sebep etkili olmuş tarih boyunca. Ancak en önemli sebebe baktığımızda, insan sesi biraz daha öne çıkıyor. Günümüzde de farklı referans noktalarıyla çalınan parçaların bizde farklı duygular uyandırması aslında biraz alışılagelmekten. Son olarak belirtmek isterim ki, eğer 
bilimsel olarak doğru olan estetik olarak da doğru ise, söz konusu referans frekansının 432 
değil 430,4 Hz olması gerektiği düşüncesindeyim. 


FREKANSLAR, ŞİFA VE MÜZİK 
Asena Güvel- 23 Oca 2021-https://www.acikbeyin.com/frekanslar-sifa-ve-muzik/ 


Neden ruhumuz müziğe aç? Nasıl oluyor da yirmi dokuz harfle anlatamadığız duyguları, sadece yedi nota sayfalarca kelimeye bedel kılıyor? 

Dünyaya attığımız ilk adımdan itibaren ruhumuzda hissettiğimiz sese olan ihtiyaç ve şifalanma isteği, bizi eninde sonunda müziğin kapısına getiriyor. Anne karnında 

duyduğumuz kalp atış sesiyle başlayan bu yolculuk, çeşitlenerek insanoğlunun var olduğu her uygarlık, topluluk ve inanç sisteminde belli ritüeller şeklinde bize eşlik etmeye devam etmiş binlerce yıldır. Çünkü müziğe yönelme dürtümüz, evrensel gibi görünüyor. 


Müzikle Yapılan Büyüler 


Tarih öncesi çağlardaki ilkel toplumlarda müzik; başlarda “büyü” amacıyla yapılırken, süreç içinde müziğin hoşça vakit geçirmeyi ve ruhsal bozuklukları iyileştirmeyi sağladığının keşfedilmesiyle de kullanımı gelişmeye başlamış. Çünkü melodi ve ritim açısından zenginleştirilmiş sözlerin, insan sesine gizemli bir etki kazandırdığı ve etkileyebildiği artık fark edilmeye başlanmış. Hatta bir efsaneye göre Antik Yunan mitolojisinde yarı tanrı, yarı insan olarak anılan şair Orfeus'un arp çalarak şarkı söylemesi o denli etkiliymiş ki geçtiği nehrin akması durur, aslan ve kaplan gibi en vahşi hayvanlar bile müziğinin etkisinde kalarak ona itaat edermiş. 
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Müzik Onulmaz Yaraları Kapatır Mı? 


Müziğin bedenimiz ve ruhumuz üzerindeki şifalandırıcı etkisini keşfedip kullanmaya başlamamız ise en eski medeniyetlerden beri süregelmiştir. Yunan filozof ve 

düşünür Platon'a göre, tanrılar müziği insanlara sırf eğlence için değil, aynı zamanda hissettikleri şiddetli acıları dindirmek ve kalplerini şifalandırmak için göndermişti. Çünkü müzik, akli ve ruhi duyguları arttıran bir özellik taşıyordu. 


Doğudan batıya, tarihteki birçok kültür ve uygarlıkta inançla bütünleşen müzik, dini ayinlerin ve ritüellerin de ayrılmaz bir parçası olagelmiş. Kadim kültürlerin ritüellerinde, müziği kullanmaları aslında bir tesadüf değil. Özellikle şaman kültüründe kutsal kabul edilen “şaman davulu”nun yaydığı ses ve titreşimler sayesinde; stres, anksiyete ve kronik ağrı gibi psikolojik semptomları iyileştirdiğine ve trans etkisi yaratarak, öbür dünyayla, doğayla, ruhlarla ilişki kurma ve hastaları iyileştirme gücü taşıdığına derinden inanılıyor. 


Beden İle Müziğin Uyumundaki Şifa 


Bilimsel açıdan ses ve müziğin şifa niteliğinin temeli “rezonans” prensibine dayanıyor. 
Bedenimiz, var olduğumuz andan itibaren belli düzeyde bir titreşime (frekansa) sahip. Aynı zamanda dışsal bir kaynaktan (yani bir enstrümandan) yayılan ses, kaslarımız, kemiklerimiz, iç organlarımız, kısacası tüm bedenimizde bir titreşim yaratıyor. Dışsal seslerin yarattığı bu titreşim ile bedenimizin titreşimi arasında bir uyum sağlandığında, yani aynı frekansa girdiklerindeyse, müziğin şifalandırıcı gücü ve trans etkisi ortaya çıkıyor. 


Dr. Michael Winkelman'ın “Şamanizmin Şifalandırıcı Etkileri” üzerine yaptığı çalışmalarda; davul çalmanın beynin bir çok bölümünü senkronize ettiğini, alt beyin yapılarından gelen ve sözel olmayan bilgileri (frontal kortekse) uyumlayarak iç görü, anlayış ve tamamlanma duyguları ürettiğini açıklıyor. Şamanik davulun saniyede üç kez ve düzenli olarak tekrarlanan vuruşlarının, tüm beyne nüfuz ederek her iki yarı küreyi de ritmik bir dengeye sokabildiğini keşfetmiş. Bu durumu basitçe fizikteki “sarkaç prensibi” ile açıklayabiliriz. Buna göre, birbirinden farklı salınımlar yapmaya başlayan iki sarkaç, dereceli bir biçimde birbirinin hareketine yaklaşmaya başlıyor. Bir müddet sonra ise sarkaçlar aynı hızda ve aynı yönde hareket etmeye başlıyorlar. Tıpkı tempolu bir müzik duyduğumuzda farkında olmadan bedenimizle müziğe eşlik edip, ritme göre ayak uydurmamız gibi. 


Gürültü Kirliliğinin Ruhlarımıza Sabotajı 


Yoğun, modern yaşam tarzlarımızda maruz kaldığımız gürültü ve ışık kirliliği birleştiğinde, içimizde ihtiyacımız olan sessizliğe ulaşmamız da zorlaşıyor. Sürekli olarak uyarı halinde yaşıyoruz ve bu da bir süre sonra beynimizi, dolayısıyla da kendimizi yorgun, tükenmiş hatta depresif hissetmemize yol açıyor. Normal aktif ve hareketli dönemlerimizde, genellikle gün içinde beyin dalgalarımız saniyede 14 ila 38 salınım döngüsünde yani “Beta” seviyesinde 
çalışıyor. Fakat kendimizi rahatlatıp sakinleştiğimizde bu dalgaların hızı saniyede 7 ila 14 
döngüsünde olan “Alfa” ritmine düşebiliyor. Alfa dalga boyu, beyni stresten koruyan ve genellikle yaratıcı olmamızı sağlayan bir titreşimdedir. Sessizce akan düşünce sırasında ve zihin-beden bütünleşmesini öğreten bazı meditasyon durumlarında artış gösterir. Daha derin olan “Theta” dalgaları ise derin meditasyon ve trans durumlarında ve de çoğunlukla uykuda baskın duruma geçer. Hafızaya ve sezgilerimize açılan kapımızdır. Theta”da duyularımız dış dünyadan çekilir ve içeriden gelen sinyallere odaklanır. 
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Kan Basıncımızı Ve Kalp Atışlarımızı Dengeleyen Ritim 


Müzik terapide gittikçe yaygınlaşan şamanik davulunun kullanımı da işte tam bu noktada devreye giriyor. Sabit ve sürekli aynı hızda tekrarlanan davulun sesi, önce kalp atışlarımızı ve kan basıncımızı sonrasındaysa beyin dalgalarımızı bir biriyle uyumlayarak ve yavaşlatarak stabil bir düzeye çekiyor. Basit ve düzenli şekilde tekrarlanan ritimler sayesinde beyin dalgaları önce ALFA ve sonrasında TETA frekansına inerek odaklanmamızı ve trans haline geçmemizi sağlıyor. 


Nörolog Barry Bittman'ın davul çalmanın potansiyel faydaları üzerine yaptığı son çalışmalarda; davul çemberlerine aktif olarak katılarak davul çalmanın, kanser ve AIDS gibi virüslerle savaşan, doğal öldürücü T-hücrelerini güçlendirmeye ve arttırmaya yardımcı olduğunu keşfetmiş. 10 haftalık bir çalışma boyunca 90 dakikalık davul çemberine katılan insanların, vücutlarındaki iltihaplanma oranında büyük bir azalma olduğunu ortaya çıkartmış. 
Ayrıca parkinson ve felç gibi beynin önemli bölümlerinde hasar oluşmuş kişilerde, beynin tüm bölümleri arasında nöronal bağlantılar oluşturarak, beyni yeniden eğitmeye katkısı olabildiğini, epilepsi nöbetleri geçiren hastaların hareketlerinin kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı olabildiğini savunuyor. “Davulun İyileştirici Gücü” adlı kitabın yazarı Robert L. Friedman ise, davul çalmanın basit ama şifalandırıcı gücünü ortaya koyan çalışmalarında; risk altındaki ergenlerin öfkelerini ve olumsuz duygularını boşalttığını, şirket yöneticilerinin günlük streslerini atabildiklerini ve gazilerin travma sonrası duygusal acılarının bir kısmını salıverdiğinden bahsetmiştir. Bunların yanı sıra Alzheimer hastalarının kısa süreli hafızalarını geliştirmelerine ve otistik çocukların dikkat sürelerini arttırmalarına da destek olduğuna değinmiştir. 


Bu Yazıyı Okurken Elinize Tahta Bir Çubuk Ya Da Baget Alın 


Müzik terapinin etkilerini araştıran ve “Mozart Etkisi” kitabının da yazarı olan Don Campell, beden ritmimizi dengeleyip yönlendirebileceğimiz şöyle bir egzersizi öneriyor: Dik konumda kalabildiğiniz rahat bir sandalyeye oturun, elinize ritim tutabileceğiniz çubuk benzeri bir nesne ve davula benzer bir alet alın. Bir süre gözlerinizi kapatıp kalp atışınıza odaklanın. 
Şimdi çubuğu elinize alın ve kalp atışlarınıza uyumlu bir ritim tutturmaya çalışın. Bir kaç dakika devam edin ve sonra da vuruş hızınızı kalp atışınızın iki katına olacak şekilde hızlandırmaya çalışın. Üç dakika sonra kalp atışlarınızla uyumlu olan ritme geri dönün ve kalbinizin daha mı yavaş yoksa daha mı hızlı attığına bir bakın. Sonuç şaşırtıcı olacak. 


Ney Sesi Öfkeye İlaç 


Enstrümanların beynimiz üzerindeki etkilerini tıpkı şamanlar gibi ustaca kullanan diğer bir topluluk da yabancı olmadığımız ve kültürümüzün bir parçası olan Mevlevilerdir. Bu topluluk, seromonilerinin bir parçası olan Sema törenlerinde Tasavvuf müziğini kullanarak danslarıyla akış haline geçerler. Sema seromonisi, sembolik olarak kâinatın oluşumunu, insanın dirilişini ve Yaratıcı”ya olan aşk ile harekete geçişini ifade eder. Ortaya çıkışının M.Ö 5000'li yıllara kadar dayandığı tahmin edilen ve sesiyle insan ruhunun en derinlerine dokunan “Ney” isimli nefesli alet ise Tasavvuf inancının sembolü ve sema törenlerinin en temel enstrümanlarındandır. Beyin-kalp ilişkisini en iyi tanımlayan ve ruhsal arınma ritüellerinin kaynağını oluşturan ayinlerde müziğine sıkça yer verilir. 
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Türk müziği aletleri ve makamları Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden beri ruhsal bozuklukların tedavisinde sıkça kullanılmıştır. Ünlü düşünür ve müzisyen Farabi” ye göre Türk Halk müziği ve enstrümanları insana zevk, dinginlik „güven, cesaret ve alçak gönüllülük kazandırabiliyordu. Klasik müzik bestecilerinden W.A. Mozart” ın eserlerinin müzik terapide yaygın olarak kullanıldığını belirten uzmanlar, Türkiye'de de Tasavvuf müziği ve özellikle de ney enstrümanının en az klasik müzik kadar etkili ve iyileştirici gücü olduğuna değiniyorlar. 
Ruhu huzura ulaştıran ses olarak da bilinen bu enstrüman, müzik terapide öfke kontrolünü sağlamakta zorlanan kişilerin tedavilerinde sıkça kullanılmakta. 


Hangi çağda olursa olsun müzik, çoğumuz için duygusal değişimlerimizin etkisini, söze dökemediği anların derinliğini kaldırabilecek bir sandal görevi görüyor hayatımızda. 
Mutluluğumuzu, hüznümüzü, acımızı ya da öfkemizi, belki de kendi içimize dönüşü kolaylaştıran en yakın yardımcımız. Ben bu enstrümanlar ve kültürler hakkında araştırma yaparken, eski medeniyetlerin doğayla olan derin bağlantısını ve yine doğadan edindiği materyallerle yarattığı müziği ne kadar bilgece kullanabildiklerini fark ettim. Günümüzde bu çalgıların iyileştirici ve rahatlatıcı nitelikleri bilim alanında yeni yeni anlaşılmaya başlansa da eski medeniyetler bunu çoktan keşfetmişler.Çünkü müzik; kavramlardan ya da kelimelerden çok daha güçlü... 


Editör Notu: İngiltere'de yapılan bir araştırmada, metal gruplarındaki davulcuların kondisyonunun bir futbolcu kadar iyi olduğunu ortaya koyuyordu. Zira sert bir metal konserinde, ortalama 90 dakika boyunca, bir davulcunun kalp ritminin ortalama 170 civarında olduğunu ortaya çıkardılar. 


FEMİNİZM VE KADIN HAREKETİ 


Helen Sena Uzun -27 Oca 2022-https://www.acikbeyin.com/feminizm-ve-kadin-hareketi/ Herkes İçin Eşitlik ve Herkes İçin Adaletin İlk Adımı 


Feminizm veya feminist teori kavramı genel olarak kadın ile ilgili çalışmaların yapıldığı ideolojik bir yaklaşım biçimidir. “Kadın hareketi? kavramı feminist değerleri ve hedefleri destekleyen tüm bireyleri, örgütleri, ağları, düşünceleri ve uygulamaları kapsar. 


Peki, Nedir Bu Herkesin Dilindeki Feminizmin Tarihi? 


1791 yılında kadın haklarının öncülerinden olan ve feminist düşüncenin ilk ve en önemli 
çalışmalarından birine imza atan Olympe de Gouges'un “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni yayımlamasının ardından Mary Wollstonecraft, “Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi? adlı kitabını yayımladı. Bu iki önemli eser feminist hareketin oluşmasına etki eden ilk yazılar oldu. 


Olmype de Gouges, dönemin feminist çalışmalarının siyaset ve siyasal haklar bağlamında olmasından dolayı bu alana eleştiri getirdiğinde kadın hakları mücadelesine damga vurmuştu: Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde kadınların da insan olduklarını ve erkeklerin 


24 


sahip oldukları haklara doğuştan sahip olduklarını belirterek çok ses getirecek kadın hakları çalışmalarının ilk adımını attı ve beklenen de oldu, Olympe de Gouges'un bu adımı ses getirdi. 


Mary Wollstonecraft'ın Fransız Devrimi'nden de etkilenerek yazdığı Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi kitabı ise, dönemin liberal düşünür ve siyasetçilerinin cinsiyetçi zihinlerini eleştirerek kadınların eğitim ve toplumsal yaşamda eşit olarak var olma hakkını savundu. 


“Dünyada yoksunluğunu çektiğimiz şey hayırseverlik değil, adalettir!” 


De Gouges ve Wollstonecraft'ın eserinin yanında Simone de Beauvoir'ın 1949 yılında yazdığı; ikonik “Kadın doğulmaz, kadın olunur.” cümlesini de içeren “İkinci Cins” kitabı da oldukça ses getiren ilk eserlerden. Beauvoir, yazdığı bu kitapla harekete büyük katkıda bulundu ve kadınlara yol gösterici oldu. İkinci Cinsiyet, kadınların ezilme nedenlerini sorgulayan, kadını “öteki” olarak gören erkek zihniyetinin tarihsel, sosyolojik, ekonomik, ruhbilimsel, mitolojik kökenlerini inceleyen ve “dişilik” kavramını alt üst eden öncü bir kitap olmasıyla birlikte ileriki zamanlarda alanda yeni eserlerin de yazılması açısından etkileyici olacaktı. 


“Erkeklerin insanlık içindeki konumu üzerine bir kitap yazmak erkeğin aklına bile gelmezdi. 
Şayet kendimi tanımlamak istiyorsam ilkin “Ben bir kadınım,” diye beyan etmem gerekir; bu hakikat, başka bütün olumlamaların üzerinde yükseleceği temeli oluşturur. Bir erkek hiçbir zaman, kendini belirli bir cinsiyete ait bir birey olarak ortaya koymakla başlamaz işe: Erkek olduğu kendiliğinden bellidir.” 


De Gouges ve Wollstonecraft'ın öncülük ettiği kadın hakları savunu hareketi, 19. yüzyıldan itibaren daha da yaygınlaşmaya başladı. 


Kadından da Yurttaş Olur! 


“Eşit haklar feminizmi” olarak da bilinen 1. dalga feminizm, kadınların siyasal haklar mücadelesi, eğitim, evlilik, çalışma hayatı gibi öncelikli alanlarda kadın-erkek eşitliğini savunan ve yasal düzenlemelerle bu eşitliğin sağlanmasını amaçlayan, hukuk önünde eşitlik isteyen bir dalgaydı. 1. dalga feminizmin olduğu dönemde kadınların varlığı hiçbir alanda görülmediği gibi siyasal haklar alanında da görülmüyor, kadınların oy kullanma hakları görmezden geliniyor ve hatta yurttaş denilince akla yalnızca erkekler geliyordu. 1. Dalgada hareketin savunucuları öncelikle bu akıl almaz ayrımcılığı ortadan kaldırmak için savaşmaya başladılar. 


Özellikle siyaset alanına yoğunlaşan kadınlar örgütler kurarak eylemlilik süreci başlattılar. 
Seçme ve seçilme hakkı için kadınların mitingler düzenleyip çeşitli etkinliklere imza attıkları Sufrajist Hareket, 1. dalga feminizmin önemli ayaklanmalarındandı. Bu hareket, onlarca ülkede, onlarca kadının, yüzlerce örgütün ve bu örgütlerin üyeleri olan kadınların yıllar 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boyunca sayısız eylem, miting ve kongre düzenleyerek seçme ve seçilme hakkı için mücadele etmesine neden oldu. 


Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Uluslararası Birliği'nin kurulmasının ardından eşit haklar için savaşan kadınlar daha fazla bir araya gelebilmeye başlamışlardı. Bu birliğin Türkiye ayağında ise 1923'te kurulan Türk Kadınlar Birliği vardı. Nezihe Muhittin'in öncülüğünü ve bir dönem başkanlığını yürüttüğü Türk Kadınlar Birliği, Türkiye'de siyasal alanda kadın- erkek eşitliğini amaçlayan ve kadınların bu alanda haklara sahip olmasına öncülük eden bir örgüttü. Birliğin ilk eylemi, İstanbul milletvekilliğine kadın aday koymak oldu. Bu dönemde kadınların seçme ve seçilme hakkı olmasa da bu aday gösterme girişimi kadınların bu haktan yoksunluğuna direkt olarak dikkat çekiyordu. Yıllar içinde bu ve buna benzer birçok eylem gerçekleştiren Türk Kadınlar Birliği, ülke içerisinde kadınların da konuşulmasına öncülük etti. 
Nezihe Muhittin şöyle diyordu: “İnkılapları doğuran hamlelerdir. Bu hamlelerimize her seçimde devam edeceğiz ve nihayet bizler de bu hakka her vatandaş gibi katılacağız.” 


Nezihe Muhittin haklıydı, birliğin kurulmasından on bir yıl sonra kadınlar milletvekili seçme ve seçilme haklarını kazandılar. Fakat ne üzücüdür ki bu hak, dönemin erkek egemen rejimi tarafından kadınlara “verilen? bir hak olarak tanıldı ve tüm bu kadınların verdiği mücadeleler yok sayıldı. 


Siyasal alanda kadınların görünürlüğü için savaşmış ve büyük adımlar attırmış olan Türk Kadınlar Birliği 1935'te kendi kendini zorla feshetti. Bu birliğin kapanmasının ardından Türkiye?de uzun bir süre kadın hareketi olmasa da kadınlar siyasal alandaki haklarını kullanabildiler. 


Yalnızca Eşitlik Yetmez, Özgürlük de Gerek! 


“Kişisel olan politiktir.” önermesini ortaya atan ve 1. dalganın “eşitlik? ifadesinin yanına “özgürlük? ifadesini ekleyen 2. dalga feminizm, 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. 1. dalga feminizmin hukuksal alanda eşitlik talebine ek olarak 2. dalga, kadınlar için her alanda özgürlük talep ediyordu. Bu önerme, kadınların özel alanlarının da hiyerarşi, baskı, güç ve iktidara maruz kaldığını bu nedenle de kadınların kişisel ve özel alanlarında siyasetin ve politikanın var olduğunu ileri sürüyordu. Erkekler tarafından kadınlara uygulanan şiddet ve baskı toplumsaldır ve kişisel olan eşitsizliklerin tamamının temelinde toplumsal ve yapısal eşitsizlikler yatmaktadır. 


Feministler 2. dalgada aynı zamanda özel-kamusal alan ayrımına da değiniyorlardı. Özel alan, ev ve aile gibi kişisel alanları kapsarken kamusal alan iş ilişkileri ya da toplumla ilgili etkinlikleri kapsamaktaydı ve kişisel alana devlet müdahale etmiyordu; siyaset kamusal alan içerisine dahildi. 


2. dalga feminizmin ve feminist felsefenin öncüsü olan Simone de Beauvoir'ın İkinci Cinsiyet kitabında kullandığı “öteki” kavramı kadınların birçok alanda eşitsizliğe maruz kalışlarını da ortaya koyuyordu. Simone de Beauvoir kitabında kadın nedir, kadını kadın yapan nedir gibi sorulara cevap ararken, kadın ve erkeğin toplum ve toplumsallaşma içerisindeki konumunu da hem gözler önüne seriyor hem de eleştiriyordu. Erkek, rasyonel, düşünen varlık, özne gibi 


26 


insanın özüne atfedilen zihinsel faaliyetleriyle kavramsallaştırılırken kadın, insan özünde görülen zihinsel özelliklere referanslarla değil bedensel özelliklere referansla, “erkeğin ötekisi” olarak kavramsallaştırılmıştı. Kadın, anne veya anne olabilir varlık olarak, rasyonel yerine duygusal olmasıyla öne çıkıyordu. Beauvoir, “kadınların tarihsel bir olay sonucu değil, insanlığın var oluşundan beri sömürüldüğünü ve ötekileştirildiğini” söylemekteydi. 


Bunlardan hareketle 2. dalga feminizm, biyolojinin kader olmadığını ileri sürerek kadınların ayaklanmaları ve hakları ile birlikte özgürlükleri için de savaşmaları gerektiğini söylüyordu. 


Kadınlar Farklı Ama Dert Ortak! 


2. dalga feminizmin ardından gelen 3. dalga feminizm, 70'li yıllardan günümüze uzanarak “fark”lara vurgu yapıyor ve çoğulluk ile çeşitlilik tartışmalarını öne çıkarıyordu. Bu dönemde öznelliğin farklılıklar üzerine yeniden inşa edilmesi ve kesişimsellik meselesi önem kazandı ve cinsiyetler ile ırklar üzerine tartışmalar başladı. Keşisimselliğe göre ırk ya da cinsiyete dayanan ayrımcılıklar birbiriyle iç içedir ve bu ayrımcılığa maruz kalanlar bu ayrımcılığı aynı anda tecrübe ederler; bir kadın siyahlığı bir kadın olarak, kadınlığı da siyah bir kadın olarak tecrübe eder. 


Bu dönemde beyaz kadınlar kendi hakları ile birlikte kölelerin de eşitlik haklarını savundular. 


3. dalga feminizmin öne çıkan isimleri bu ırk ve çeşitlilik alanındaki tartışmaların varlığını desteklemiş, bu tartışmaların, hareketi ve kadınların birlik oluşunu ileriye taşıdığını söylemişlerdi. Bu dalgadaki düşünürler, farklar ve kesişimleri ayırmak yerine iç içe oldukları haliyle kadınlığı çoğul durumunda anlamak gerektiği fikrini savundular. 


Dillerden düşmeyen, kiminin doğru kiminin yanlış uyguladığı; 

Bir tarafın erkekler yerine brokoli ekmeye çalıştığı; 

Diğer tarafın eşitlik için aktivist olup yollara düştüğü 

Feminist hareket için hala doğru anlaşılıp uygulanabileceği bir umut ışığı var mı dersiniz? 


Kaynakça:Ersoy Çak, Ş. (2010), Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Teorileri Bağlamında Türkiye'deki Reklam Filmleri ve Popüler Müzik Videoları, YEDİ Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, İzmir. 


Saygılıgil, F. (2016). “Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları”, Dipnot Yayınları, Ankara. 
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MİCHAEL BEHE: MODERN BİLİM ATEİZMİ ÇÜRÜTTÜ 
Emre Dorman -on November 25, 2006-Röportaj: İsa Tatlıcan- http:/www.allah.web.tr/ 


Dünyaca ünlü Biokimya Profesörü Michael J. Behe'nin son yıllarda yaptığı çalışmalar materyalist çevrelerde paniğe yol açtı. Bilinçli tasarım! akımının öncüsü olan Behe, tüm dünyada ateist çevrelerin iddialarını çürütürken, yaratılışçı bilim çevrelerine de ışık tutuyor. 


Evrenin ve canlıların kökeni üzerinde çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bu fikirleri evreni materyalist bakış açısıyla açıklayanlar ve Allah'ın tüm kainatı yoktan var ettiğini -yani yaratılış gerçeğini- görenler olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür. 


Materyalist bakış açısı, evreni oluşturan maddenin, var olan yegane varlık olduğunu iddia eder. Bu inanışa göre madde sonsuzdan beri vardır ve maddeye hakim olan bir başka güç yoktur. Materyalistler, evrenin tesadüfler sonucunda kendiliğinden şekillendiğini, canlılığın ise zaman içerisinde yine kör tesadüfler sonucu cansız maddelerden evrimleşerek meydana geldiğini kabul ederler. 


Evrim teorisinin karşısında ise yaratılış gerçeği yer alır. Allah maddeyi yoktan yaratmış ve düzenlemiştir. Canlılar da yine Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur. Evrendeki ve canlılardaki büyük tasarım, hesap, denge ve düzen, bu gerçeğin açık kanıtlarıdır. 


Günümüzde dünyaca ünlü birçok bilim adamı bu gerçeği kabul etmiş ve canlıların bilinçli bir tasarım ile Allah tarafından yaratıldığını kabul etmiştir. Bu gerçeği kabul eden önemli isimlerden biri de bilinçli tasarım! | düşüncesinin savunucularından ABD'li Biokimya Profesörü Michael behe'dir. Behe, Milli Gazete'ye oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. 


-İlk başlarda evrim teorisini inanan bir insandınız. Ne oldu da bu düşüncenizi değiştirdiniz? 
Eğitimim sırasında evrim teorisini öğrenmiştim. Evrimin Tanrının hayatı doğa kanunları ile yaratmasının yolu olarak düşündüm. Bu bana son derece doğal geldi. Evrim teorisini bilimsel problemlerini öğrenmeye başladığımda, bu teoriden şüphelenmeye başladım. Özellikle 1980'lerin sonlarında okuduğum Michael Denton'un Evolution: A Theory in Crisise (Evrim: Kriz İçinde Bir Teori) kitabı bu konudaki şüphelerimi daha da belirginleştirdi. Daha sonra çalışmalarımı bu yönde yoğunlaştırdım. Araştırmalarım sonucunda ulaştığım sonuçlar bu teorinin son derece yanlış temeller üzerine kurulduğunu gördüm. 


-1996 yılında yayınladığınız Darwin'in kara kutusu! | kitabı, oldukça ses getirdi. 
National Review! dergisi tarafından en önemli 100 kitaptan birisi olarak değerlendirildi. Bu kadar etkili olacak ne tür yeni bilgiler bu kitapta bulunuyordu? 


Bu kitabın bu kadar ses getirmesinin sebebi bence içinde yeni ve orijinal bilgilerin olması değildi. Bu etkiyi yaratan bence bilinen bilgileri yorumlamam oldu. Ben sadece canlılığın moleküler seviyede sahip olduğu çok hassas ve kompleks sistemlerin ancak bilinçli bir planlama ve organizasyonun sonucu olabileceğini ortaya koydum. Tabi ortaya konan bu gerçek Darwin'in Evrim teorisinin iddialarını geçersiz kılıyor. Kitabımın sanırım en büyük etkisi, yıllardır kabul edilen evrimci iddiaların çok sathi ve yanıltıcı olduğunu göstermek oldu. 


-Kitabınızın adı neden Darwin'in Kara Kutusu: ? 
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Kara kutu! | bilimsel dilde kullanılan bir terim. Bir işlem yapan bir makine, bir sistem ya da bir alet düşünün. Bunların bazı özellikleri vardır. Eğer bu aracın çalışma prensibini bilmiyor ve incelemediyseniz, onun çalışma şekli sizin için bir gizemdir. Bu araçların içini göremezsiniz, onları kavrayamazsınız. Bu işte bir kara kutudur. 


Darwin ve onun çağdaşları için de hücre bir kara kutuydu. Dönemin teknik imkanları canlı hücresinin iç yapısını incelemeye imkan sağlamıyordu. Darwin'in sahip olduğu mikroskoplar hücrelerin sadece dış hatlarını gösterebilecek özelliğe sahipti. O dönemde yaşayan bilim adamları hücreyi sadece jöle dolu bir balona benzetiyorlardı. 


O günden günümüze bilim çok farklı gerçekleri ortaya koydu. Şimdi artık canlı hücresinin çok farklı özelliklerini biliyoruz. Hücrelerin jöle dolu bir balon olmadığını, protein ve nükleik asitlerden oluşan kompleks sistemlere sahip olduğunu ve küçültülmüş makinelere benzeyen organellere sahip olduğunu biliyoruz. Üstelik bu parçalar indirgenemez komplekslik özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. 


İşte ben, Darwin'in göremediği ve bu kara kutuyu kitabımda açtım. Bu aslında sadece Darwin'in de kara kutusu değil, tüm evrim iddiasının kara kutusudur. 


-Sayın Prof. Behe, Nature dergisinde bu yıl yayımlanan ve insanlarla şempanze genlerinin gerçekte çok farklı olduğunu gösteren son ilmi bulgu hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Bu araştırmayı Tokyo Üniversitesi”nden bir araştırmacı grubu, insan ve şempanzelerin 22 ve 
21. kromozomlarının genetik alfabesindeki bütün harfleri karşılaştırarak yaptı. Buldukları sonuç ise, son derece önemli; çünkü iki canlı türü arasında daha önceden kabul edilenden çok daha büyük bir fark olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç, en azından insanın menşei açısından, Darwin'in teorisini büyük bir açmaza sokuyor. 


Aslında genel olarak biyoloji hakkında ne kadar şey öğrenirsek, Darwinizm'in problemleri de o kadar artıyor. Darwinizm, canlılar hakkında ne kadar az bilgiye sahip olursak, o kadar ikna edici olabilen bir teoridir. Çünkü canlıları ne kadar az tanırsak, onu o kadar basit zannederiz ve Darwinizm de bu basit sandığımız sistemleri küçük tesadüfi değişimlerle açıklar. Ama son 
30 yılda, hayatın daha önceden hayal bile edemeyeceğimiz kadar karmaşık olduğunu 
öğrendik. Meselâ; en evrimci taksonomide en basit canlı olarak görülen bakterilerde, hareket etmelerini sağlayan minik ama çok kompleks ve mükemmel biyo-kimyevi motorlar var. Bu detaylı mekanizmaların nasıl oluştuğu sorusuna verilebilecek tek cevap, bilinçli bir yaratmadır. 


-Peki canlıların farklı organlarının, genlerinin veya proteinlerinin birbirine benzer olması ne anlama geliyor? Bunlar, bütün canlıların ortak bir atadan geldiğini savunan Darwinizm için bir delil sayılabilir mi? 


Hayır. Farklı canlılardaki benzerlikler, öncelikle biyolojinin temel sorusunu cevaplamıyor. Bu soru, farklı canlıların kendilerine has ve son derece kompleks olan organ ve sistemlerin nasıl ortaya çıktığıdır. Darwinizm'in buna verebildiği bir cevap yok. 


Öte yandan birbirine en uzak olarak kabul edilen organizmalar arasında bile şaşırtıcı benzerlikler var. Meselâ, insanla bakteriler arasında Soru şu: Bu benzerlikler, Darwin'in teorisine uygun bir tablo oluşturuyor mu? Aslında oluşturmuyor; çünkü evrim teorisine göre birbirine çok yakın akraba olması gereken canlılar, kimi zaman genetik olarak daha farklı 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çıkıyor. Veya birbiriyle tamamen ilgisiz olması gereken canlılarda çok benzer organ veya genler var. Meselâ insan gözü ile ahtapot gözü neredeyse birbirinin aynısı. Ama bu elbette ahtapotlarla akraba olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu iki göz yapısının “ortak ata’dan değil, ‘tek bir Yaratıcı'nın ilminden?” kaynaklanan bir dizayn olduğunu kabul etmek, daha mantıklı. 


-Darwin'in Kara Kutusu? adlı kitabınız, National Review dergisi tarafından 20. yüzyılın en önemli 100 kitabından biri olarak gösterildi. Bu kitabı bu kadar önemli kılan husus sizce neydi? 


Bunun sebebi kitapta yer alan yeni ve orijinal bilgiler değil aslında. Sadece okuyucuya, hayatın moleküler seviyesinde çok hassas ve kompleks sistemler bulunduğunu ve bunun da şuurlu bir plânlama ve organizasyona delil oluşturduğunu gösterdim. Çoğu insan hayata sathi bir nazarla baktığında, bitkileri, hayvanları, kuşları veya balıkları müşahede ettiğinde, bunlarda bir plân ve program olduğunu hissedebiliyor. Ama okullarda öğretilen Darwin'in evrim teorisi, tabiattaki bu nizâm ve sistemin, bir Sanatkâr olmadan açıklanabileceğini söylüyor. Kitabımın sanırım en büyük tesiri; Darwinist açıklamanın çok sathi ve yanıltıcı olduğunu göstermek oldu. 


-Darwinizm'in geleceğine dair bir beklentiniz var mı? Darwinizm yaşayacak mı? 


İnanıyorum ki, Darwinizm sahneden çekilme yolunda. Hayatın açıklamasının bu teoriyle mümkün olmadığı görülecek ve teori terk edilecek. Bu sonuca giden süreç başlamış durumda zaten. Bunun sebebi de benim tarafımdan veya başka bilim adamları tarafından yapılanlar değil. Hayat hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, onun ne kadar kompleks olduğunu o kadar iyi anlıyoruz. Bilim adamları, bu kadar kompleks yapıların Darwin'in öngördüğü gibi gâyesiz, tesadüfi mekanizmaların ürünü olamayacağını görmeye başlıyorlar. 

Verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz Michael Behe kimdir? 


Amerikalı, biokimyacı olan Behe 1952 yılında doğdu. Drexel üniversitesi Kimya bölümünden 
1974 yılında mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesinde orak hücre anemisi! |! üzerine yaptığı 
çalışmadan dolayı doktor unvanını kazandı. 1978- 1982 yılları arasında Ulusal sağlık enstitüsünde DNA yapısı üzerine doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü ve profesörlük unvanını kazandı. 


Halen Pensilvanya'da bulunan Lehigh Üniversitesinde biokimya profesörü olarak ders vermekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. İndirgenemez komplekslike (irreducible complexity) kavramını bilim dünyasına kazandıran Behe, yaptığı bilimsel çalışmalarla bilinçli dizayn! | (intelligent design) düşüncesinin dünya çapındaki en ünlü savunucularındandır. 


Michael Behe'nin 1996 yılında yayınladığı Darwin'in Kara Kutusu! ( Darwin's Black Box) isimli kitabı bilim dünyasında çok büyük ilgi uyandırdı. Bu kitap National Reviewe dergisi tarafından en önemli 100 kitaptan biri olarak değerlendirildi. 


ABD'li ünlü Biyokimya Profesörü Michael J. Behe, evrendeki karmaşık sistemin materyalist çevrelerin iddia ettiği gibi tesadüflerle değil bilinçli bir tasarım! | ile yaratıldığını ortaya koyması ateist çevrelerde paniğe yol açtı. 


Kaynak: http://Wwww.isatatlican.com 
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KURAN'DA MİRAS PAYLAŞIMINDA MATEMATİKSEL BİR HATA VAR MIDIR? 
Bülent Tatlıcan-Mayıs 13, 2019- http://kurandaceliskiyoktur.com/ 


Kuran'da matematiksel bir hata olduğu, miras paylaşımı konusunda Nisa Suresi 11.ayettinde bildirilen oranların çelişki oluşturduğu yönünde bir iddia bulunmaktadır. İddiaya konu olan ayet şöyle: 


Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir'dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.(4 Nisa-1 1) 


İddia da şöyle bir örnek veriliyor “Bir adam ölür ve geride bir anne, bir baba, üç kız evlat ve bir de eş bırakır. Miras nasıl paylaşılacak?”. Yukarıdaki ayette verilen oranlardan yola çıkarak bir hesap yapılıyor. “1/6 + 1/6 + 2/3 + 1/8 = 1,125”. Oranların toplamı 1,125 çıkıyor. Yani oran 1,0 dan büyük, bu durumda Kuran'da matematiksel bir hata olduğu iddia ediliyor. 


Bazı meallerde “(Ölenin) Bir çocuğu varsa” ifadesi “(Ölenin) çocuğu varsa” olarak çevriliyor. Ayette geçen ifade “Veledün” dur. Bu bir çocuk demek. Eğer iki çocuk kastedilseydi “Veledeyn”, ikiden fazla çocuk kastedilseysi “Evladun” ifadesi 

kullanılırdı. Burada bir çocuk kastedilmektedir. Dolayısıyla eğer tek bir çocuk varsa, bu durumda anne ve babanın herbirisine 1/6 hisse vardır. Fakat yukarıdaki iddia için kullanılan örnekte üç kız çocuğundan söz edilmektedir. Dolayısıyla bu durumda anne ve babaya 1/6 hisse kalmaz. Buna göre yapılan hesapta ise yukarıdaki gibi oranlar toplandığında 1'den büyük bir oran çıkmaz. 


Aşağıda farklı kişilerin meallerini sizlerin dikkatine sunuyorum. Bu meallerde çevirmenler daha dikkatli davranmışlar ve bu vurguya dikkat etmişler. Ayrıca iki İngilizce meali de görebilirsiniz. Onlarda da bir çocuk olarak İngilizceye çevrilmiş. 


Allah, evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, iki kızın payı kadardır. Kızlar, ikiden fazlaysa terekenin üçte ikisi onlarındır, kız bir taneyse yarısı onun. Bir çocuğu varsa anayla babanın her birine, terekenin altıda biri kalır. Çocuğu yok da anasıyla babası mirasçı olursa üçte biri ananındır. Kardeşleri varsa bıraktığı maldan, vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra kalanın altıda biri anaya aittir. Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi, size daha faydalıdır, bilemezsiniz. Bu, Allah'tan farzdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. (Abdülbaki Gölpınarlı) 


Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir'dir. (Ancak bu 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hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. 
(Bunlar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. (Ali Bulaç) 


Allah size, çocuklarınızın alacağı miras hakkında, erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder. Kız çocuklar ikiden fazla iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk tek bir kız ise mirasın yarısı onundur. Ölenin bir erkek çocuğu varsa, geriye bıraktığı malından anne babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona vâris oluyorsa, annesine üçte bir düşer. Eğer ölenin bir kız kardeşi varsa, annesinin payı altıda birdir. Bu hükümler, ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. 
Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu haklardır. Şüphesiz Allah bilendir; hikmet 

sahibidir (Bayraktar Bayraklı) 


ÇOCUKLARINIZ)ın varisliği| konusunda Allah size [şunu] emreder: 8 Erkek, iki kadının hissesine eşit [bir miktar] alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, [ebeveynlerinin] geride bıraktıklarının üçte-ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, onun yarısını alacaktır. 
[Ölenin] anne-babasına gelince, geride bir çocuk bırakması durumunda, her biri terekenin altıda-birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamışsa ve anne-babası onun [tek] mirasçısı ise, annesi üçte-birini alacaktır; eğer [ölenin] erkek ve kız kardeşleri varsa, o zaman annesine, yapmış olduğu herhangi bir vasiyeti veya [ödemek zorunda olduğu] borcu düşüldükten sonra [terekenin] altıda-biri verilecektir. Anne-babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve imkanlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. (İşte bu nedenledir] Allah'tan gelen emirler... Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. (Muhammed Esed) 


Allah (thus) directs you as regards your Children 's(516) (Inheritance): to the male, a portion equal to that of two females: if only daughters, two or more,(517) their share is two-thirds of the inheritance; if only one, her share is a half. For parents, a sixth share of the inheritance to each, if the deceased left children; if no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased Left brothers (or sisters) the mother has a sixth. (The distribution in all cases ("s) after the payment of legacies and debts. Ye know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained(518) by Allah. and Allah is All-knowing, AlI-wise. 


Yusuf Ali (English) 


Allah chargeth you concerning (the provision for) your children: to the male the equivalent of the portion of two females, and if there be women more than two, then theirs is two-thirds of the inheritance, and if there be one (only) then the half. And to his parents a sixth of the inheritance, if he have a son; and if he have no son and his parents are his heirs, then to his mother appertaineth the third; and if he have brethren, then to his mother appertaineth the sixth, after any legacy he may have bequeathed, or debt (hath been paid). Your parents or your children: Ye know not which of them is nearer unto you in usefulness. It is an injunction from Allah. Lo! Allah is Knower, rise. 


M. Pickthall (English 
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KURAN'DA 5 BİLİNMEYEN KONUSU VAR MI? 
Mayıs 13, 2019- kurandaceliskiyoktur 


Lokman Suresinde geçen bir ayet ve bu konuda rivayet edilen bir hadise dayanarak 5 konunun kesinlikle bilinemeyeceği söylenmektedir. Fakat günümüzdeki teknolojik gelişmelerin ışığında bilinemeyeceği iddia edilen konulardan bazılarının bilindiği ortaya çıkmaktadır. 
Hatalı yorumlarla yola çıkıldığında bilim ve Kuran ayetleri arasında bir çelişki varmış gibi zannedilebilir. 


İlk başta bu iddianın kaynağı olan hadisi ve ayeti görelim sonra da iddiayı değerlendirelim. 


Bu iddiaya temel olan bir rivayet bulunmaktadır. Buna göre bir bedevi peygambere gelerek 5 
konuyu sorar. Bu sorular şunlardır: “ Kıyamet ne zaman kopacak?, Ne zaman yağmur yağacak?, Karım ne zaman doğuracak?, Nerede öleceğim? Ve Yarın ne kazanacağım? 


Hadislere göre Lokman suresinin 34 ayeti bu sorular üzerine indirilmiştir. Ve bazı geleneksel müfessirler ayette bu 5 sorunun cevabının kimse tarafından bilinemeyeceği söylenmektedir. 


Fakat günümüzde Anne rahminde olan cenin teknolojik imkanlarla bilinmektedir yada yağmurun ne zaman yağacağı bilim adamları tarafından tespit edilebilmektedir. 


Peygamberimize ithaf edilen hadise dayanarak yorum yapılan müfessirlerin yorumuna göre Kuran bunların bilinemeyeceğini söylemektedir. 


Lokman suresindeki ayet dikkatli okunduğunda durumun çok farklı olduğu görülecektir. 
Lokman Suresindeki ayet şöyledir: 


* Kıyametin ne zaman geleceği hakkında bilgi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır, Rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez, hiç kimse hangi yerde öleceğini de bilmez.. Şüphesiz Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.” ( Lokman Suresi, 34) 


Ayete göre Kıyametin bilgisi Allah katındadır. Yağmuru yağdıran Allah'tır, ama ayette ne zaman yağacağı bilinmez gibi bir anlatım yoktur. Kuran'da bildirilmeyen bir konu uydurma yada yanlış anlaşılan hadislerin etkisinde, ayetlerde bildiriliyormuş gibi yorumlanmaktadır. 
Yine aynı şekilde ayette rahimlerde olanı Allah'ın bileceği açıklanmaktadır. Fakat başka kimse bilemez diye bir anlatım ayette yoktur. Anne karnındaki çocuğun durumu, cinsiyeti, DNA tahlilleriyle genetik yapısı, taşıdığı genetik hastalıklar vs. her şey bilinebilmektedir. 
Ayette bunların bilinemeyeceği gibi bir ifade yoktur. 


Ayettin devamında bilinemeyecek iki şey belirtilmektedir. Bunlar yarın ne kazanacağımız ve nerede öleceğimiz konusudur. 


Dolayısıyla Kuran'a yönelik bir eleştiri yapılırken, geleneksel yorumlara bağlı kalarak değil, Kuran metnine bakarak eleştiri yapılması doğru olacaktır. Böyle yapıldığında iddia edilen çelişkinin, bir çelişki olmadığı sadece yanlış bir yorumun ürünü olduğu anlaşılacaktır. 
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ATEİZM TARTIŞMALARI ÜZERİNE 
30 Eylül Çarşamba 2020-İslam Özkan-gazeteduvar.com.tr/ 


Cehaletin, bilgisizliğin, hamasetin kol gezdiği İslam dünyasında gençlerin dinin dışında başka perspektiflere yönelmesi ya da mevcut yetersiz dini algıyı sorgulaması gayet sağlıklıdır. Belki bu arayışlar sayesinde yerlerde sürünen entelektüel seviyemiz belki biraz derinleşme ihtiyacı duyar da bakarsınız toplumsal kalitemizde bir artışa bile yol açar. 


2017 yılında Al Jazeera TV tarafından yayınlanan “7 Yılda” adlı belgesel üzerine geçen hafta 
yazmış olduğum yazıya farklı tepkiler aldım. Daha çok olumsuzlar üzerinde durmayı yeğliyorum, olumlularını geçiyorum. Yazıda özellikle ateizmi, uyuşturucu ve IŞİD'e yönelimle aynı cümle içerisinde zikretmem, hoşnutsuzluk yaratmış gördüğüm kadarıyla. 


Ateist arkadaşların aslında gözden kaçırdıkları nokta, benim hukuki bir değerlendirme yapmak gibi bir kaygımın olmadığı; amacım kriminalize etmek değil meseleye sosyolojik yaklaşmak. Öte yandan bir Müslüman olarak ateizmi bir sorun olarak görmemden doğal bir şey olamaz. Çünkü ateistlerin çoğu, mutedil ve çoğulcu bir dini yönelimi dahi ortadan kaldırılması gereken ya da eninde sonunda tarihsel süreç içerisinde nihayetlenecek bir sorun olarak görüyor. Bu her iki taraf için de gayet doğal görülmesi gereken tutumlar. 


Tabii editoryal nedenlerle yazıyı daha fazla uzatmamak maksadıyla ateizme ilişkin derinlemesine değerlendirmelere girmemiştim. Bu nedenle de gerçekte ateizm hakkında ne düşündüğümü yeterince anlatamamış olabilirim. 


Her şeyden önce ateizm, benim yaklaşımımda dini, siyasi ve ekonomi alanındaki sorulara yanıt arayan gençlerin araştırma ve sorgulama eğilimlerinin bir sonucu. İslam dünyasında gençler arasında silahlı radikalizmin kendine yer bulması ise yaygın kanaate göre otoriter rejimlerin şiddet ve baskısına karşı verdiği bir tepkidir. Birincisi bir arayış, ikincisi ise belirli bir nedene dayalı olsa bile hiçbir haklı gerekçesi olmayan, kriminal bir olgu. Bu açık. 


Öte yandan dindarların ateizme bakışına gelirsek, bunun pek de sağlıklı bir muhakemeye dayalı, detaylandırılmış, üzerinde iyice düşünülmüş olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Muhafazakâr aklın ateizme bakışında, bunun bir hastalık, gelip geçici bir heves, gençlerin özentisi gibi değerlendiren sakat bir yönü var. Elbette ateizmin İslam dünyasındaki mevcut biçiminin felsefi bir derinliğe sahip olduğunu söylemek zor. Ama bu, söz konusu olgunun bütünüyle sağlıksız olduğu anlamına da gelmiyor. 


Genelde İslam dünyasında, özelde Mısır'da soruna ilişkin dindarların yaklaşımları, onların büyük bir bölümünün acınası halini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. Mısır özelinde bazı dindarlar söz konusu belgeselde boy gösteren ve göstermeyen başka ateist gençlere ridde (dinden dönene uygulanan ölüm) cezasının uygulanmasını savunacak kadar gerçeklikle ilişkisini koparmışlar. Bağnazlık lafını kullanmıyorum çünkü olay bağnazlığı falan aşmış durumda. 
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Zekasını kullanma zahmetine kalkmayan bazı muhafazakârlar ve metne bağımlı okuma hastalığıyla malül bazı selefilerin anlayamadığı mesele şu: Bu gençler dini çevrelerde yetişmiş, eylemlilik süreci de dâhil olmak üzere İslami hareketlerin bir çok etkinliğine katılmış, bedel ödemiş, bir çoğu ölümden dönmüş ve İslam'a gönül vermiş gençler. Bu insanlar sorularına yanıt aramak için şeyhlerin, hocaların vs. yanına gitmişler, Tanrı inancıyla ilgili akıllarına gelen soruları yöneltmişler. Kolaylıkla sorularına yanıt bulabileceklerini zannetmişler ama yanılmışlar. Sonra yıllardır kendilerine saygı duydukları ulema ve hocaların ne kadar bilgisiz, çağın sorunlarıyla ne kadar ilgisiz olduklarını gördüklerinde uğradıkları hayal kırıklığı, onları bu sorulara kendi yanıtlarını bulmaya ve daha derinlemesine okumalar yapmaya itmiş. Bunların bir kısmı da evrende bir yaratıcının bulunmadığı düşüncesine ikna olmuşlar. 


Tabii felsefi ve araştırmaya dayalı yönelimlerin ötesinde yaşanan dindarlığa tepki gösteren, tamamen duygusal bir şekilde ateizme yönelenler de var ve bunların ateizminin gerçek bir inanç sorgulaması üzerinden değil de İslamofobi üzerinden geliştiği de aşikar. Ancak nihayetinde iş, ateizm ve deizm olgusu karşısında tatmin edici yanıtlar veremediği gibi bunun endişesini duyan Müslüman entelektüellere kaldığını, meseleyi inkarla bir yere varılamayacağını da kabul etmemiz gerekiyor. 


Oysa ateizmle teizmin ilişkisi son derece kompleks ve ateizmin soruları da (tabii her sorusu değil) öyle altından hemencecik kalkılabilecek basit sorular değil. Kaldı ki Spinoza'dan Leibniz'a birçok Batılı filozof, ateizmin sorunsallaştırdığı teodise (kötülük) problemi başta olmak üzere birçok konuyu tartışıp tatmin edici bir yanıt bulabilmiş değil. 


Kaldı ki aklı başında bir insan, ne dindarlığını ne de ateistliğini kaç yaşında olursa olsun hayatının son durağı olarak görmez. "Ben Müslümanım ama asla ateist ya da deist olmam," diye kaç kişi diyebilir? "İnsan hayatı kısa" denir ama aslında bir insanın düşünmesi, okuması ve araştırması için yeterli imkâna haiz olması bakımından pek uzundur. Gençlik döneminde insanların yönelimleri elbette hafif görülmemeli ama insanın farklı yaş evrelerinde farklı yönelimlerinin olması mümkündür, bir uçtan diğerine de savrulabilir. Gençlerin ateizm yönelimini bir tehdit değil çözümlenmesi, anlaşılması gereken bir sosyal olgu olarak görmekten niye kaçıyoruz? Suçlamak, küçük görmek, alay etmek, hedef göstermek işin kolay yanı. 


İşi daha ileri noktaya götürerek ateizm, deizm gibi yönelimlerin daha sağlıklı olduğu bile söylenebilir. Siyasi bir sorun tartışırken hiç de yeri olmadığı halde konuyu dine getirip bir de kendi dini yorumunu evrensel genel geçer yorummuş gibi sunan ve bunu başkalarına dayatan insanların kanaat önderi olduğu bir toplumda yaşıyoruz. 


Başkanlık meselesinin tartışıldığı günlerde hatırlayın İslam düşüncesine ilişkin bir takım bilgi kırıntılarına bile sahip olmayan bir kadın yazarımız başkanlık sisteminin İslami olduğunu savunan bir yazı döşenmişti. Böyle bir dini anlayışın karşıtı doğurmaması, din karşıtlığını pekiştirmemesi mümkün mü? Kendisini din bilgini zanneden bir aklı evvel de gençlerin ateistlerle tartışmaya girmemelerini öğütlemiş ve gençlerin birikiminin onlarla tartışmaya yetmeyeceğini paylaşmıştı sosyal medyadan. Acziyetin kendi ağzıyla itirafı. İslam dünyasının hali bu işte. 


Cehaletin, bilgisizliğin, hamasetin kol gezdiği İslam dünyasında gençlerin dinin dışında başka perspektiflere yönelmesi ya da mevcut yetersiz dini algıyı sorgulaması gayet sağlıklıdır. Belki 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bu arayışlar sayesinde yerlerde sürünen entelektüel seviyemiz belki biraz derinleşme ihtiyacı duyar da bakarsınız toplumsal kalitemizde bir artışa bile yol açar. 


Hakim din anlayışı faşizme, kendi gibi düşünmeyeni şeytanlaştırmaya, ilkel bir milliyetçiliğe prim veriyorsa bunun karşıtını savunmak (bu ateizm ya da deizm şeklinde tezahür etse bile) insanlığın gereğidir. Daha da ileri giderek, İslam'ın da bizlere bunu söylediğini düşünüyorum. 


Şimdi durum buyken gençlerin köklü bir sorgulama işine girişmesini, yerleşik dini değerleri sorgulamayı bir tehlike olarak görmek yerine daha sağlıklı yönelimlere yelken açacak sosyolojik bir gerçeklik olarak görmeyi, bunun yol açacağı başka sorunlarla yüzleşmeye hazır olmayı öneriyorum. Aksi takdirde yolun sonu karanlık. 


İslam Özkan Kimdir? 


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe Selam gazetesinde başladı. Bir dönem kitap yayıncılığı alanında faaliyet gösterdi. Ardından Filistinhaber, Time Türk, Dünya Bülteni, Birleşik Basın gibi internet sitelerinde editörlük, TRT Arapça, Kanal On4, Kudüs TV gibi televizyonlarda haber müdürlüğü ve TV 5'te program moderatörlüğü, bazı Arap televizyon kanallarının Türkiye temsilciliğini yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Sosyoloji ve Antropolojisi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir. 


2021 DİNDAR SEÇMEN ANALİZİ 
30.12.2021 -ateizmdernegi.org.tr/ 


Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), Dindar Seçmenler üzerine yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illerinde ve İstanbul'un dindar seçmen yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde yaşayan dindar seçmenlerin siyasi eğilim ve tercihlerini, bu eğilim ve tercihlerin sebeplerini ve yakın zaman içindeki seyrini göstermeyi amaçlayan çalışma, Türkiye'deki Sünni dindarlarla ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. 


Samsun 
İstanbul 


Erzurum 


Konya 


Gaziantep 


Arnavutköy Gaziosmanpaşa ir Güngören 


“Dindar” olarak tanımlanan bölgelerde Cumhur İttifakı kayıplar yaşamış olsa da, AKP’ye olan destek büyük ölçüde sürüyor. Kürtleri, Alevileri ve dinsizleri analiz dışında bırakıp sadece Sünni Türk dindarlara odaklanıldığında, Cumhur İttifakına destek 9664,9'u civarında. 
Verilere bakılırsa dindar kesimin AKP'ye olan inancı eskisine nazaran daha az. Ama Erdoğan'a olan inançları hâlâ yerinde. 
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AK Parti CHP MHP IYİ Parti HDP Saadet Gelecek DEVA Diğer 
Partisi Partisi Partisi 


Türk Sünni Dindarlarda Oy Dağılımı 


Araştırmaya göre, dindar seçmenler genellikle sadece dindar değiller; aynı 

zamanda milliyetçi, ataerkil, kendine özgürlükçü ve pragmatistler. Başka Müslümanların dertleriyle dahi dertlenmiyorlar ve rızıklarını Suriyelilerle paylaşmaya razı değiller. Aza kanaat etmiyor ve ensar olmak istemiyorlar. Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını, yanında ona yanlışlarını anlatacak insanların olmadığını düşünüyorlar. Başta başörtüsü meselesi olmak üzere muhalefetin dini özgürlükler, sosyal politikalar ve yönetim kapasitesi konusunda iktidardan daha kötü olacağına dair kaygılar taşıyorlar. Ayrıca yeni gelen iktidarın dindar kesimden intikam alacağından da korkuyorlar. 


Çalışmada Sünni Türk dindarlara odaklanarak, dindarlık düzeyini, seçmenlerin kendilerini ne kadar dindar olarak gördükleri, gündelik hayatlarını ne kadar dini vecibelere göre düzenledikleri ve ne sıklıkta namaz kıldıklarına göre kategorileştirdik. 
Dindarlık bu bölgelerde oldukça yüksek 


Dindarlık endeksi 


274 
21.2 
10.7 
Dindar değil Düşük düzey Orta düzey Yüksek düzey 


Farklı araştırma kuruluşları tarafından farklı yıllarda yapılan çalışmalara ve Türkiye'deki inanç/inançsızlık gruplarına ilişkin verilere buradan ulaşabilirsiniz.( https://Www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/13/turkiyedeki-inanc-inancsizlik-haritasi/) 


Y KUŞAĞI ÖRGÜTLÜ DİNDEN UZAKLAŞIYOR 


02.06.2021- ateizmdernegi.org.tr/ 


Arizona Hristiyan Üniversitesi Kültürel Araştırma Merkezi, 2021 Şubat ayında 2000 
yetişkinle bir dizi çalışma yürüttü ve bu çalışmaların sonuçlarını American Worldview Inventory 2021 başlığı altında yayımladı. Çalışmalarda Y kuşağı (1984-2002 doğumlular), X 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kuşağı (1965-1983 doğumlular), Baby Boomer kuşağı (1946-1964 doğumlular) ve Builders kuşağı (1927-1945 doğumlular) olarak dört gruba ayrılan insanların dinle olan bağları incelendi. 


Bu çalışmalardan elde edilen verilere göre Y kuşağı, geleneksel Hristiyan öğretisi ve normatif İncil öğretisiyle bağlarını en çok kesen kuşak oldu. Baby Boomer (Bebek Patlaması) kuşağının neredeyse %50’si, İsa'ya iman edip günah çıkardıkları için cennete gideceklerine inanırken, bu oran X kuşağında %26 ve Y kuşağında %16 çıktı. 


Baby Boomer kuşağının %28ʻi ve Y kuşağının (043'ü ya herhangi bir tanrının var olduğuna inanmadığını/bunu önemsemediğini ya da var olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Şeytanın dünyaya etki eden gerçek bir varlık olduğuna inananların oranı Baby Boomer kuşağında %64, Y kuşağında ise sadece %44. 


Söz konusu çalışmalar, Amerika'daki Y kuşağının kendinden önceki iki kuşaktan farklı olarak yıldız falı, Karma (eden bulur ilkesi), reenkarnasyon gibi spiritüel kavramlara daha çok inandığını; buna karşılık yaratılışçı akımlar yerine evrim kuramını benimsediğini ortaya koydu. Eşitlik, özgürlük vb konularda diğer kuşaklara nazaran daha duyarlı olan Y kuşağı, mülk sahibi olmanın da ekonomik adaletsizliği beslediğini düşünüyor. Ayrıca evlilik öncesi cinsellik ve kürtaj konusunda da önceki kuşaklardan daha açık fikirli. “Ahlak ilkeleri, topluma bağlı olarak zaman içinde değişir.” ifadesine “tamamen katılıyorum” şeklinde yanıt veren genç yetişkinlerin oranı 2018'de %25’ken, bu oran 2021 yılında (031'e yükselmiş durumda. Y kuşağının hayattaki başarıyı “mutluluk, kişisel özgürlük ve baskısız ortamda üretkenlik” diye tanımlama oranı da kendinden önceki 3 kuşağa nazaran daha yüksek. 


Evanjelik Hristiyan olan araştırmanın başındaki George Barna, genç Amerikalıların ülkenin dini parametrelerini yeniden şekillendirdiğini ve adeta tanınmayacak hâle getirdiğini söylüyor: “Aslında bu radikal spiritüel devrim, Tanrısız, İncilsiz veya kilisesiz bir dünya hayali kuran bir gençlik yarattı... ABD'de Hristiyan inancının geleceği için daha güçlü, daha net ve daha doğrudan bir tehdit tahayyül etmek güç.” 


Deizmin ve ateizmin Türkiye'de de yükselişte olduğunu, daha önce yayımlanmış çalışmalardan biliyoruz. Dincilerin tehdit olarak algıladığı bu değişimin aslında kademeli bir aydınlanma süreci olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar spiritüel kavramlara doğru bir yönelim olsa da bu değişimin tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştiğini görmek, insanlık adına son derece umut verici. 


TÜRKİYE'NİN DİNİ AZINLIKLAR KARNESİ 
23.05.2021 - ateizmdernegi.org.tr/ 


Vatikan destekli ACN (Aid to the Church in Need International) adlı derneğin 2019 ve 2020 
yıllarını kapsayan raporunda, dini azınlıklara karşı zulmü simgeleyen “kırmızı” kategoride 26, ayrımcılığın varlığına işaret eden “turuncu” kategoride 36 ülke yer aldı. Türkiye de “turuncu kategoride” yer alan ülkelerden biri. 


38 


Söz konusu raporda, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan 11,5 milyar TLlik bütçenin 6 
bakanlığın bütçesini geride bıraktığı; ülkenin en büyük dini azınlığı olan Alevilerin, Sünni İslam'ın öğretildiği din derslerinden muafiyet hakkına sahip olamadığı; özellikle yılbaşı ve Noel günlerinde Hristiyanların geleneklerine yönelik nefret söylemlerinin sarf edildiği; Yahudilerin de antisemitist söylemlere ve “gizli güç” iddialarına maruz kaldığı belirtildi. 
Ayrıca dini özgürlükler açısından Türkiye'den beklentilerin, “son derece olumsuz” olduğu kaydedildi. 


Benzer bir araştırma yürüten USCIRF (Birleşik Devletler Dini Özgürlükler Komisyonu) isimli kuruluşun 2020 tarihli raporunda, Türkiye?de dini özgürlüğün tedirgin 

edici durumunu sürdürdüğü ifadesi yer aldı. AKP iktidarının politikaları sonucunda Ayasofya ve Kariye Müzelerinin camiye dönüştürülmesi özellikle vurgulandı. Raporda, dini azınlık gruplarının din adamlarını eğitme çabalarının kısıtlandığı ve Rum Ortodoks Heybeliada Ruhban Okulunun hâlâ kapalı olduğu belirtildi. Rum, Ermeni ve Süryani gibi dini azınlıkların ibadethane açmak ve işletmek, seçilecek adaylarda Türk vatandaşı olma şartı arandığı için dini lider seçimi yapmak, okullarda zorunlu din derslerinden muafiyet elde etmek gibi konularda zorluklar yaşadığı; bu azınlıklara ait birçok tarihi sit alanının ve mezarlıkların vandalca tahrip edildiği kaydedildi. Bu vandalizmin en açık örneğini, HDP milletvekili Garo Paylan gözler önüne sermişti. Paylan, geçtiğimiz Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelttiği soru önergesinde, Ankara-Ulus”ta yıkılan İller Bankası binasının yerinde TOKİ tarafından yapılan çalışmalar sırasında insan kemikleri keşfedildiğini ve bölgenin Ermeni ve Katolik mezarlığı olarak geçtiğini belirterek, “Ermeni mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır? ” diye sormuştu. 


Aynı USRIF raporunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının devleti seküler olarak tanımlamasına, inanç ve vicdan özgürlüğünü garanti etmesine rağmen AKP iktidarının hem Müslüman hem de gayrimüslim topluluklar üzerinde geniş bir kontrole sahip olduğu dile getirildi. Ayrıca bazı dış gözlemcilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahakkümündeki Diyanet İşleri Başlanlığını, “Erdoğan partisinin ve siyasi ideolojisinin bir enstrümanı; Sünni İslam ile Türk Milliyetçiliği kimliklerinin kaynaştırıcısı olarak bir dış politika aracı” olarak tanımladığını kaydetti. 


Mevcut iktidarın, dini referans alarak kademeli olarak attığı adımları hatırlayalım: 


1-1982 Anayasasıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde başlayan zorunlu din dersi uygulamasına ek olarak, 44444 eğitim sistemi modeliyle “seçmeli din dersi” adı altında servis edilen ders sayısının artırılması ve laik eğitim sisteminin katledilerek dincileştirilmesi 


2-Seçmeli dil derslerinde Fransızca, Almanca ve Rusça'nın yerini Arapça ve Osmanlıca'nın almaya başlaması 


39 


3-İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi sayısının artması 


4-Cami sayısının artması (Yaklaşık 85 bin camiye sahip olan ülkemiz, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da ve İran'da bulunan camilerin toplamından daha fazla camiye sahiptir.) 


4-Ezan sesinin 70-85 desibel sınırında tutulmasına ilişkin genelgeye rağmen bu sınıra riayet edilmemesi (AKP iktidarı öncesinde 45 desibel olan ezan sesi, bazı kurumların yaptığı raporlamaya göre 80-120 desibel arasında değişmektedir) ve cami hoparlörlerinin propaganda aracı olarak kullanılması 


5-Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesindeki kademeli artış 

6-Tarikatların sayı ve faaliyetlerinde meydana gelen artış 

7-Diyanet'in akıl almaz fetvaları 

8-Ayasofya ve Kariye Müzelerinin camiye dönüştürülmesi ve siyasete alet edilmesi 


9-Siyasilerin, söylemlerinde sürekli olarak dini retorik kullanması ve gayrimüslüm/dinsiz kesimi hedef alan açıklamalarda bulunması 


Laik bir Cumhuriyet olarak kurulan ülkemiz, laiklikten kademeli olarak koparılmış ve toplumu din paydasında birleştirmeyi hedefleyen muhafazakar bir iktidarın eline kalmıştır. 
Herhangi bir dine inanmayanları zaten yok sayan siyasi iktidar, inananları da benim inancımı taşıyanlar ve diğerleri olarak ayrıştırmış ve radikalleştirmiştir. Siyasal İslam'ın vücut bulmuş hali olan AKP lideri Erdoğan, kendi vatandaşlarını sadece seküler ve muhalif oldukları 

için “azgın azınlık” olarak tanımlamış; “Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dediler. 
Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler” şeklindeki sözleriyle de ülkesindeki azınlıklara bakış açısını gözler önüne sermişti. Dolayısıyla bu bakış açısının ACN ve USCIRF raporlarına tutarlı bir şekilde yansıdığını görüyoruz. 


Farklı anket ve araştırma kuruluşları tarafından, Türkiye'deki inanç/inançsızlık gruplarına ilişkin çalışmalara ulaşmak için tıklayın.( https://Wwww.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/13/turkiyedeki-inanc-inancsizlik-haritasi/) 


BİTKİLERDE ASANSÖR 
Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan- Ağustos 2009 392. Sayı- zaferdergisi 


Ağaçların en tepesindeki yapraklara topraktaki su ve mineral besinler nasıl çıkıyor? Ağaçlarda asansör mü var? Bu asansörler hiç arıza yapmaz mı? 


Geçenlerde bir alışverişten sonra elimdeki eşyalarla dördüncü kattaki evimize çıkmak için asansörün düğmesine bastım. Asansör çalışmadı. Arızalıymış. Merdivenleri yürümekten başka çarem yoktu. Eve geldiğimde sırtımın terlediğini fark ettim. Eşyaları mutfağa bıraktıktan sonra pencere kenarındaki kanepeye uzandım. Birden gözüm dışarıdaki kavak ağacına ilişti. Ağacın boyu bizim apartmanla boy ölçüşecek kadar uzundu. Rüzgârda beşik gibi bir sağa bir sola sallanıyordu. O anda düşündüm. Ben dördüncü kata çıkmak için ne kadar enerji harcadım ve yoruldum. Kavak ağacının en tepesindeki yapraklara topraktaki su ve 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mineral besinler nasıl çıkıyorlar? Ağaçlarda asansör mü var? Bu asansörler hiç arıza yapmaz mı? 


Çok ilginçtir. Bitkilerde kök uçlarından yaprakların uçlarına kadar uzanan harika bir asansör sistemi yerleştirilmiştir. Aşağıdan yukarıya su ve mineral taşıyan asansör sisteminin bilim dilindeki adı ksilem?'dir. Bu asansör sisteminde, yan yana uzanmış trake adı verilen birçok su borusu bitkinin her tarafına su taşıyan bir şebeke gibidir. Boruların bitişik olan duvarlarında küçük yan delikler bulunur. Su bu deliklerden devamlı olarak geçişme yaparak yukarı doğru bir sütun halinde yükselir ve suda erimiş olarak bulunan besinler de su ile birlikte taşınır. 
Şayet borulardan birisi bir sebeple tıkanırsa, su bu yan deliklerden komşu borulara geçerek taşınır. Çünkü bu sistemde onlarca su borusu yan yana bitişik olarak bulunurlar ve suyu hep birlikte taşırlar. Bu sayede bir borudaki arızayla su taşınımı engellenmez. 


Daha ilginci bu asansörlerin normal şartlarda enerji kullanmadan çalışmalarıdır. Topraktan metrelerce yukarıya su ve mineral taşınması yer çekimine zıt yönde olduğundan açıklanması 
oldukça güç bir olaydır. Dünyanın en uzun ağaçları kuzey Amerika'da yaşayan ve 120 
metreye kadar boy atabilen sekoya'lardır. Böyle bir yüksekliğe enerji kullanılmayan bir mekanizmayla suyun çıkarılması izahı zor bir iştir. Suyun yer çekimine aykırı olan bu taşınımının nasıl gerçekleştiğine kesin açıklama getiren bir kanun henüz bulunamamıştır. Bu konuda çeşitli teoriler ileri sürülmüş ve bunlardan deneylerle desteklenen birkaçı şimdilik geçerli sayılmaktadır. Bunlar; vital teori, kök basıncı teorisi ve kohezyon-gerilim teorisidir. 
En muteberi sonuncusudur. Gerçi bunların hiç birisi tek başına olayı açıklamada yeterli bulunmamıştır. Ancak üç teorinin ortaklığıyla olay açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu teorilere göre olay şu şekilde açıklanır; bitkilerdeki su boruları o kadar incedir ki çapları ortalama 0,02 mm civarında olduğundan bunlara ultra kılcal borular denilmektedir. Günümüz teknolojisinde henüz bu incelikte bir kılcal boru üretmek mümkün olmamıştır. 


Boru içindeki su molekülleri kohezyon çekimi adı verilen bir cazibeyle birbirlerini çekerler. 
Bunun sonucu olarak su sütununun üst yüzeyinde içbükey bir görüntü veren yüzey gerilimi meydana gelir. Bu durum suyun boruda kolayca yükselmesini sağlar. Boru ne kadar ince olursa su molekülleri arasındaki çekim ve yüzey gerilimi o kadar fazla olur ve suyun yükselmesi kolaylaşır. Ağacın tepesine doğru gittikçe bu boruların çapı küçülür. Borulardaki kılcallık özelliği ile bu kolaylık sağlanırken, diğer taraftan bitkinin köklerinde suyu yukarı iten bir basıncın varlığı tespit edilmiştir. Yine yapraklarda fotosentezden kaynaklandığı varsayılan bir emme kuvvetinin suyu yukarı çektiği ileri sürülmektedir. Bu teorilere göre olay bu şekilde özetlenebilir. Otsu bitkilerde ve çalı formundaki küçük ağaçlarda yapılan ölçümler kök basıncının ve yapraklardaki emme kuvvetinin suyun yükselmesini sağlayacak güçte olduğunu göstermekle birlikte, yüksek ağaçlarda yapılan ölçümler henüz tatminkâr değildir. 
Çünkü çam, göknar ve sedir gibi iğne yapraklı ağaçlarda kök basıncına hiç rastlanmamış ve yaprakların emme kuvveti de çok zayıf bulunmuştur. ! 


Apartmanların bodrumunda suyu üst katlara pompalayan hidrofor pompası bulunur. Acaba bitkilerde de böyle bir pompa mı var? Kök basıncı böyle bir pompaya işaret etmektedir. 
Böylece bitkilerin kökleri adeta bir hidrofor pompası, yaprakları da emme-basma tulumba gibi çalışmaktadır. İnsanoğlu teorilerle olayı açıklamaya dursun, Yüce Yaratanın bitkilere 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yerleştirmiş olduğu bu sistemler sayesinde, bitkilerde suyun ve besinlerin taşınması milyonlarca yıldır süregelmektedir. Buna işareten Mesnevi'de; “Keza manevi asansörler ile lâzım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla, tebessümleriyle arz-ı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru bir ağaçtan ihraç ve icad etmekle o kuru ağacı acib bir vaziyete ve hayatdar antika bir şekle koyan kudret-i ezeliyeye haşr-i umumi ağır gelir mi? 
Haşa! Bu lâtif, nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. 
Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar.” denilmektedir.? 


Dipnotlar: 

1. Kocaçalışkan, İ. (2008). Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, s. 18. 
2. Nursi, B.S. Mesnevi, Zeyl-ül Hubab. 

KÂİNATTAN HABERLER 

Kadriye Çabukcan-Ağustos 2009 392. Sayı- zaferdergisi 
Ayak Parmaklarımız Ne İşe Yarar? 


Ayağımızdaki parmakların küçük ve komik göründüğüne bakmayın. Büyük iş görürler; dengemizi kontrol etmeye ve kendimizi taşımamıza yardımcı olurlar. Kaç kilosunuz? Otuz? 
Kırk? Neyse, kilonuz kaç olursa olsun yine de ayaklarınız için oldukça büyük bir yüktür; çünkü vücudun ağırlığını ayaklar taşır. Peki bunu nasıl yaparlar? Elbette ki ayak parmaklarımız sayesinde. Ayağımızın baş parmağı, hani şu en başta olanı, ağırlığımızın dörtte birini, diğer dört parmağımız ağırlığımızın kalan dörtte birini ve topuklarımız da ağırlığımızın yarısını taşır. Kısacası ayak parmaklarımız olmasaydı, olduğumuz yere yığılıp kalırdık. 


Bitkilerde Biyolojik Saat 


Bitkiler, belirli faaliyetleri için belirli zamanları seçerler. Bunu da güneş ışığındaki değişimlere bağlı olarak yaparlar. İçlerindeki saat güneş ışığıyla kurulduğu için ritmik hareketlerini 24 saat içinde tamamlarlar. Bitkilerin ritmik davranışlarının haftalarca sürdüğü de olabilir. Yapılan ritmik hareketler ne kadar sürerse sürsün, değişmeyen bir nokta vardır. Bu hareketler her seferinde bitkinin yaşaması ve neslinin devamı için, hep en uygun zamanda gerçekleşir. Ve bu hareketlerin başarıyla tamamlanabilmesi için birçok karmaşık işlemin kusursuz bir şekilde meydana gelmesi gerekir. 


Örneğin, birçok bitkide çiçeklenme yılın belli zamanlarında olur. Çünkü bu zamanlar bitkinin çiçeklenmesi için en uygun zamanlardır. Bitkilerin bu zaman ayarlamalarını yapan saatleri, güneş ışığının yapraklara düşme süresini de hesaplar. Yine bitkilerin polenlerini yayma vakitleri de biyolojik saatlerine uygun olarak gerçekleşir. 


Güzel Ruhlar Güzel Kokuları Sever! 


Koku, ruhtan ruha ulaşan bir “kimyasal iletişim” biçimi ve tenden de ötede gerçekleşen bir “kimyevi dokunma” işidir. Kokuyu algılarken burnumuzun dibine yerleştirilmiş özel sinir uçlarında bir dizi “kimyasal reaksiyon? olur. Ancak, kokunun kendisi bu kimyasal işlemden başka bir şeydir ve hala sırrı çözülebilmiş değildir. “Kötü koku? veren moleküller ile “güzel 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koku? veren moleküller arasında, insanı itmek ve iğrendirmek ve insanı kendine çekip teshir etmek gibi büyük bir uzaklığa denk gelecek bir farklılığın olmaması, maddenin koku için sadece bir “bahane? olduğunu akla getiriyor. İnsan bedenine ruhun üflenmesi gibi, maddeye de rayiha üflenmiş olmalı... 


Tukan Gagasının Sırrı Çözüldü! 


Tukan kuşlarının uzun ve parlak renkli gagalarının sırrı sonunda çözüldü. Eskiden karşı cinsi etkileyen bir organ yahut bir tür meyve soyucusu olarak düşünülen gagaların meğer çok daha ilginç bir işlevi olduğu saptandı. Kuşun vücut ısısı, kuşun gagaları vasıtasıyla kana aktarılıyor ve daha sonra da bu ısı havaya yayılıyor. Yani, Tukanların vücudunun %30 ila 50°sini oluşturan gagalarına giden kan akışı arttırılarak daha fazla ısıdan kurtulunuyor. Başka bir ifadeyle, tukanların gagası, onlar için doğal bir klima işlevi görüyor. Araştırmacılar, tukanların gagalarının, fillerin havanın ısındığında serinlemek için kullandığı kulaklarıyla kıyaslanabilecek kadar büyük olduğunu kaydediyor. 


Yüzyılın Güneş Tutulması, Nefes Kesti! 


21. yüzyılın en uzun güneş tutulması gerçekleşti. 15 bin kilometre uzunluğundaki koridor karanlığa gömüldü. Asya'nın bir bölümünde ve Pasifik üzerinde ay güneşi bazı bölgelerde yaklaşık 7 dakika süreyle tamamen örttü. Çin ve Hindistan ile Pasifik adaları karanlığa gömüldü. 2132 yılından önce bir daha bu kadar uzun sürecek bir güneş tutulması beklenmiyor. 


TÜRKİYE BOR MADENİ SAYESİNDE SÜPER GÜÇ OLABİLİR Mİ? 
By my on Ağu 30, 2021-derindusunce.org/ 


Bor madeni neden altın, petrol ve uranyumdan daha stratejik bir hammadde olacak? 
Yakın gelecekte Türkiye'nin önüne hangi fırsatlar çıkacak? Bu fırsatlardan istifade etmek için Türkiye'nin ne yapması lâzım? 


Bor ile yapılan deterjanı, gübreleri duydunuz muhakkak. Daha az bilinen şeylerden biri zırh ve kurşun geçirmez yelekler. Ama borun değeri yakın gelecekte bunların çok üzerine çıkıp muazzam bir seviyeye gelecek. Neden? 


Öncelikle hatırlatalım; borik asit halen nükleer santrallerde reaksiyon hızını kontrol etmek ve gerekirse reaksiyonu durdurmak için kullanılıyor. 


Fakat çok daha önemli gelişmeler var: Halen araştırma seviyesindeki nükleer füzyon santralleri insanlığın gelecekteki enerji ihtiyacı için en büyük umut. Avrupa 16 milyar €, Rusya — Japonya — Çin -Güney Kore koalisyonu 20 milyar € yatırım yaptı. Nedir? 


Mevcut enerji üretme yöntemlerine göre çok daha verimli bir sistem söz konusu. Meselâ odun ateşinden kömüre, kömürden uranyuma geçiş sırasında yaşanan hızlı değişimleri düşünün. Sadece enerji üretmek değil motorlar ve silahlar da tamamen dönüşecek. Nasıl oluyor? 
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“Tokamak” adı verilen reaktörde döteryum ve trityum gazı 150 milyon dereceye kadar ısıtılıyor ve bir plazma oluşturmak üzere iyonize ediliyor. Bu sıcaklıkta bütün metaller eridiği için çok güçlü bir manyetik alan ile reaktörün çeperleri korunuyor ama şimdilik bu proses sıkıntılı. Zira... 


Zincirleme reaksiyonu başlatmak için harcanan enerji üretilen enerjiden fazla. Bunu çözmek için bilim adamları, bor tozunun füzyon plazmasına serpilmesi veya tokamak iç çeperinin bor ile kaplanması üzerine çalışıyor. 


Enerji sahasında devrim olacak bir başka teknoloji de anötronik füzyon. Bu serbest bırakılan enerjinin çok azının nötronlar tarafından taşındığı bir füzyon şekli. Bu teknolojinin yakıt adayları helyum, döteryum, lityum ve bor. Araştırmalarda en iyi neticeleri veren yine “bizim” bor. 


Yani yakın bir gelecekte şimdikinden çok daha güvenli ve misli ile verimli nükleer santraller bor sayesinde inşaa edilecek ve bir kısmının yakıtı da bor olacak. 


Bunun yanında bor nitrür benzersiz özelliklere sahip: Dayanıklı, süper ince, şeffaf, yalıtkan, hafif ve ısı iletiyor. Optoelektronik ve piezoelektrik özellikleri sayesinde savunma, radar, enerji ve uzay teknolojilerinde vazgeçilmez bir malzeme. Tanımlar... 


Optoelektronik (optronik) : Işıkla ilgili elektronik araçlar ya da sistemler üzerine çalışmalar ya da uygulamalar. Piezoelektrik: Mekanik baskı gören bir malzemenin elektrik alan ya da elektrik potansiyel değiştirme yeteneği. 


Burada durup şu soruyu soralım: Neden bor? Element tablosunda 118 element varken neden bütün yüksek teknoloji uygulamalarında bor öne çıkıyor? 


Çok garip elementler olan bor (B), berilyum (Be) ve bazı lityum (Li) izotopları, sürati ışık hızına yaklaşan ve kozmik ışınlar adı verilen yüksek enerjili parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Yani oluşumları nadir ve yıldızlarda “doğan” elementlerden farklı. 


Bor bir yarı metal. Yani metallerle etkileşime girdiğinde ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranıyor. Yarı metaller diyot ve transistör gibi modern elektroniğin temel parçalarının ham maddeleri. Zira dış etkilerle elektromanyetik “davranışları” değiştirilebilir. 


Bor ışıkla akvite edilebilen elektromanyetik vasıflar sayesinde optik ve optik-silikon hibrid bilgisayarlar için vazgeçilmez malzeme. Nedir? Elektron yerine foton kullanan yeni kuşak bilgisayarlar. Neden önemli? 


Nanoteknoloji ilerledikçe daha küçük işlemcilere duyulan ihtiyaç artıyor. Oysa elektronların büyüklüğü, sınırlı hızı ve ısınmaya yol açması bu gelişmeye engel. Elektron yerine fotonun geçmesi muhtemel. Çözüm? Işığın şiddetiyle hal değiştiren bileşenler geliyor. Yani? 


Yani bilgisayarların meşhur 0/1 (mantıksal doğru/yanlış) verileri iletkenlikle değil 


saydamlıkla depolanacak. 0.5 volt üzeri iletken olan bir yarı iletkenin yerine x lümen üzeri ışık şiddeti gelince saydam olan yarı saydam bileşenler konacak. Bor nerede peki? 
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Elektronik bilgisayardan optik bilgisayara bir anda geçmek mümkün değil. Onlarca yıl süren bir geçiş dönemi yaşanacak. Yani yarı iletken çiplerin (işlemci, hafıza, bus, cache...) yarı saydam çiplerle “konuşması” gerekecek. İşte bu “tercüme” için en iyi aday yine bor madeni. 


Borun zırh ve kurşun geçirmez yeleklerde kullanıldığını biliyorsunuz ama dünyanın en sert maddelerinden bir olduğunu da biliyor muydunuz? Mohs sertlik cetvelinde elmasın hemen arkasından geliyor. Oysa yoğunluğu 2.34 gr/cm3, elmasın yarısı, çeliğin dörtte biri! 


Bor “nötron avcısı” olduğu için halen nükleer santrallerde kullanılıyor. İleride nükleer atıkların zararsız hale getirilmesinde kullanılması için yürütülen projeler var. Hem yeni santrallerde hem de eskiden beri atıklarla kirlenmiş bölgelerde kullanılabilir. 


Bor atomları birbirlerine öyle sıkı bağlı ki, sesi iletmede elması bile geçiyor. Bu özellik, bor bileşenlerinin elektromanyetik ve optik özellikleri ile birlikte kullanıldığında radar ve sonar için de mükemmel bir malzeme ortaya çıkıyor. 


Yine bu birleştirici/sağlamlaştırıcı etkisi sebebiyle bor madeni cam üretiminde uzun süredir kullanılıyor. Bu yolla üretilen camlar sıcaktan soğuğa (veya tersi) geçtiklerinde çatlamıyorlar. 


Borun stratejik değerini anlatırken borofen konusuna girmek şart. Eğer grafen hakkında bir şeyler öğrendiyseniz borofen konusunu daha iyi anlayabilirsiniz. Grafeni değerli yapan hemen her vasıf borofende misli ile var. 


2015'te 2D (iki boyutlu) bor levhanın (borofen) sentezlenmesinden bu yana, araştırmalar yoğun madde fiziği, kimya, malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarında hızla ilerledi. 
Eşsiz fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı borofenin muazzam potansiyel uygulamaları var. 


Borofen mekanik, termal, elektronik, optik ve süper iletkenlik gibi istisnai fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip. Meselâ alkali metal iyon piller, Li-S piller, hidrojen depolama, süper kapasitör, sensör üretiminde ve hidrojen ile ilgili proseslerde kullanılacak. 


Biz bunlardan birkaçını kısaca işaret edelim. Fizikçiler, yeni nesil elektronik devreler yapmak için gerekli olan büyük kristal alanlı 2D atom inceliğinde bor 

levhalarını sentezlediler. 

Borofen kuantum bilgisayarlar için gerekli olan süper iletken yapılarda kullanılacak. 


Kuantum bilgisayarlar neden önemli? Gelecekte neyi değiştirecek? 


Uydular, yapa zekâ ile donatılmış dronlar ve füzeler için gerekli olan yüksek kapasiteli pillerde çift katmanlı borofen ümit vadediyor. 


Su Savaşlarının ufukta göründüğü şu günlerde denizden içme suyu elde etmek artık 


ekolojik değil jeopolitik bir mesele haline geldi. Bor nitrür tuzlu suyun tuzdan arındırılması için geliştirilen uygun maliyetli bir teknolojinin temel bileşeni. 
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Su savaşları hakkında bilgi bu sayfada... 


Karbon nanotüpler ve grafen zehirli gazların tespitinde oldukça etkili ama formaldehit gibi çok toksik kimyasalları saptayamıyor. Son yıllarda, gaz sensörlerinde borofenin geniş uygulama imkânı keşfedildi. 


Sür'ati 900 metre/saniye üzeri olan yüksek hızlı mermilerin durdurulmasında bor kabür ve silikondan oluşan yeni bir malzeme ümit vadediyor. 

Beyin tümörlerinin tedavisinde bor nasıl kullanılıyor? sodyum borokaptat ve boronofenilalanin enjeksiyonu... 


Manyetik rezonans görüntülemede bor kullanımı... 


Nükleer santrallerin güvenliğinde de bor çok önemli. Neden? Yüksek radyasyonlu ortamda bor “nötron durdurucu” rolü oynar. Nükleer reaktörlerde, nötron radyasyonu, fisyon yan ürünlerinin önemli bir bileşeni. Bu radyasyon santrale ve elektronik devrelere zarar verebilir. Üstelik... 


Zararlı radyasyon da yayılabilir. Radyasyonu önlemek için kullanılan kurşun levhalar bütün zararlı radyasyonları durdurmaz. Bu nedenle, reaktörleri korumak için bor bakımından zengin beton, cam ve diğer kompozit malzemeler kullanılır. 


Bor nötron yakalama özelliği sayesinde kanser tedavisi için de umut verici. Nasıl? Bor bakımından zengin bir etiketleme ajanı hastanın vücuduna veriliyor. Etiketleme ajanındaki bor bileşikleri, vücuttaki tümörlere bağlanıyor. Sonra? 


Hedeflenen bir nötron ışını tümöre vuruluyor. Bir bor atomu nötron emdiğinde, uyarılıyor ve bir alfa parçacığı salıyor. Alfa parçacıkları kanserli hücreyi öldürüyor, ancak uzağa gitmiyor. Yani nötronla aktive olan bor, sağlıklı dokuya hasar vermeden tümörü yok ediyor. 


Bor ile üretilen borofenin çok garip özelliği daha var: Gen detektörü! Nasıl çalışır? 


Bilim adamları, borofenin DNA üzerindeki dört baza (adenin [A], guanin [G], timin [T] ve sitozin |C)) farklı enerji, iletkenlik ve elektron duyarlılığı gösterdiğini keşfettiler. Yani borofen biyolojik DNA dizileme cihazlarında da kullanılabilir. 


Netice: Başlarken “bor altın, petrol ve uranyumdan daha stratejik bir hammadde olacak” demiştik. Neden? 2040'lara geldiğimizde bugünkü teknolojinin çok ilerisinde ürünler, malzemeler ve araçlarla birlikte yaşayacağız. 


Bilgisayarlarımız, ekonomi, silah, ulaşım, enerji, beslenme... Herşey kökten değişim geçirecek. Bu değişimin politik ve jeopolitik neticeleri olacak. Ya Türkiye bunun neresinde? ABD ve Türkiye dünya bor rezervinin neredeyse tamamına sahip iken... 


Bor madenine sahip olmak güzel bir şey ama bu potansiyelin zenginliğe ve stratejik güce 


dönüştürülmesi ayrı bir mesele. Türkiye borofen gibi “akıllı” maddeleri üretmek için malzeme mühendisliğine ve nano teknolojiye ağırlık vermeli. 
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Bunun yanında uygulama sahalarında liderliğe oynamak için gen mühendisliği, kuantum bilgisayarlar, süper iletkenler gibi araştırma sahalarına uzun caddeli yatırım yapmalı. Bu hamleler sadece devlet değil özel şirketlerce de desteklenmeli. 


Zira borun hammadde olarak çıkartılıp satılmasının Türkiye'ye getireceği fazla bir şey yok. Tersine saflaştırılmış, işlenmiş ve ilaç, çelik yelek, nükleer yakıt gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüşmüş olarak bor altından değerli. Yani taş değil bilgi satacağız. 
Kısacası bor içeren yüksek teknoloji ürünlerinin Türkiye'yi süper güç seviyesine çekmesi mümkün. Tabi 30 yıllık bir bilim ve teknoloji politikası ihdas edilmesi şartıyla. 


PETROL KANDAN AĞIRDIR KİTABINA YENİ KAPAK TASARIMI... 
By my on Ağu 20, 2021-derindusunce 


“Petrol Kandan Ağırdır” isimli kitabımız Mekteb-i Siyasi ekibinin hediyesi olan kapak tasarımı ile güncellendi. Ekonomi-politik, jeopolitik, siyaset felsefesi ve sosyal bilimlerde uzman isimlerle alanın klasikleri üzerinden dersler yapan Mekteb-i Siyasi'nin Twitter hesabını da buradan takip edebilirsiniz. 


4cü sürüme özellikle Kürtler ile ilgili çok şey ekledik. Halepçe katliamının perde arkası, İsrail'in İran'a verdiği silahlar, İran-Irak savaşında CIA”nin Kürtleri kullanmak için uyguladığı taktikler... Bugünkü enerji kavgalarına ve Türkiye'nin bazı yapısal meselelerine ışık tutacağını düşündüğümüz için tarihten, özellikle Hitler'in 2ci dünya savaşındaki enerji politikasından bahsettik. Konu başlıkları şöyle: 


İran Rehine Krizi, ABD seçimleri ve Petrol 

Deregülasyon, 1979 Petrol Şoku ve Yeni Küresel Sistem 

Rus-Afgan Savaşı, Petrol ve Rimland 

İsrail'in İran'a yaptığı silah yardımı, Kürtler ve Şiiler 

İran-Irak savaşı ve İsrail-İran dostluğu 

Hitler'in enerji politikası ve bugünün Türkiyesi için çıkartılacak dersler 3cü dünya savaşı: Ne zaman başlar? Kaç yıl sürer? Nasıl biter? 


Gl NN e deer 


Hitler neden hava üstünlüğünü kaybetti? 


9. Neden Kürtler hedefteydi? Yeni bir Halepçe olur mu? 
Daha önceki sürümlerde yaptığımız gibi yeni konuları sona ekledik. Böylece okumaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 


APPLE'IN YENİ STRATEJİSİ: MÜŞTERİNİN ETİNDEN, SÜTÜNDEN, DERİSİNDEN VE 


KEMİKLERİNDEN... 
By my on Mar 21, 2021- derindusunce 


2007'de ilk iPhone'un satışa çıkmasından beri Apple markası bilgisayardan çok 


telefonlarıyla biliniyor. Yılda 200 milyon iPhone'a karşılık 20 milyon Mac satılıyor yani 
10 kat! 
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Peki dünyada kişisel bilgisayar pazarı ne durumda? İşletim sistemlerine bakarsak Microsoft Windows %91 iken Apple Machintosh sadece %5! 


Her yıl satılan PC sayısı 230-365 milyon arası tahmin ediliyor yani Mac satışlarının 10 
ila 20 katı. 


Dikkat: iPhone ile Mac arasında önemli bir fark var: Mac belli bir kesime hitab ederken iPhone'un hedef kitlesi SmartPhone pazarı. Dünyada pazarının %20’si, Amerikan pazarının %40’1 iPhone. Oysa Mac grafikerlere, fanatik Mac-perverlere ve özel ihtiyacı olan profesyonellere satılıyor. 


Peki Mac'ın pazar payının düşük olması firma için bir sıkıntı mı? Pek sayılmaz. Çünkü iPhone gelirleri cironun neredeyese üçte ikisi. Mac ise sadece %8. 

Yani yakın zamana kadar böyleydi. Bir kaç senedir iPhone satışları düşüyor. Çünkü piyasa doyma noktasına geldi. 


Firma gelirlerini arttırmak için yüzünü farklı yönlere çeviriyor. Ama Mac satışlarını öylesine arttırmak değil istedikleri. Nedir? Hatırlayın, 10 Kasım 2020'de M1 işlemcisi duyuruldu ve Intelin işlemcilerinden çok daha hızlı olduğu iddia edildi. 


Tabi Apple hızları mukayese ederken fiyat farkından bahsetmeyi unuttu(!). 3 kat hızlı olduğu iddia edilen Mac'lerin fiyatı da PC'lerin 3 katı. 


M?’in duyurusunu karşılaştırma testleri ve teknik makaleler takip etti. Uzmanlar Apple'ın iddiasını teyid eden açıklamalar yaptılar. 


Tamam, güzel. Ama PC kullanıcıları gerçekten bu hıza gerek duyuyor mu? İnsanların çoğu sosyal medyada yazışıyor; mail gönderiyor; biraz da görüntülü konuşma. Bunun için süper işlemcilere gerek yok. 


Oyun meraklıları derseniz bu zaten özel, ayrı bir pazar. Üstelik oyunların çoğu Mac ile uyumlu değil. Ya profesyonel video montaj ve grafikerler? Apple bu pazarı zaten çoktan ele geçirdi. Yeni ve 3 kat hızlı bir işlemciye ne gerek var? 


Yeni bir işlemci ilk bakışta avantajdan çok sorun üretecek gibi görünüyor. Zira teknik ölçümlerde hızlı görünmesi yetmez. İşlemcinin potansiyel gücünün sıradan müşteriler tarafından hissedilebilmesi için mevcut yazılımların yeniden kodlanması gerekiyor. 
Yoksa...? 


2005'ten beri Apple firması Mac'lere x86 Intel işlemci koyuyor. Steve Jobs iPhone'lar için de aynı şeyi yapmak istedi ama Intel'in o zamanki patronu Otellini reddetti çünkü iPhone pazarının yeterince büyük olmayacağını düşünüyordu. Apple'in ödemek istediği fiyat çok düşük görünüyordu. 


Bunun üzerine Apple aynı şeyi Samsung'dan istedi. Intel'in x86 mimarisine karşı 


Samsung'un ARM’i daha uygundu aslında. Çünkü enerji tüketimi daha azdı. Zaten bir telefondan beklenen işlem kapasitesi PC'den beklenen kadar olamazdı. 


48 


Ama iPhone 4”ten itibaren Apple kendi işlemcilerini tasarlamaya başladı. Üretim yine Samsung tarafından yapıldı ama tasarım tamamen Apple'a aitti. Telefon sahasında Intel’ den bağımsızlığını koparan Apple Mac'lerde hâlâ Intel işlemci kullanıyordu. 


Apple, Mac için kullandığı Intel işlemcilerin yeterince hızlı gelişmediğinden yakınarak kendi işlemcisini geliştirmeye karar verdi ve... MI ile başardı. Elbette MI dünyanın en hızlı işlemcisi değil ama Apple tarihinin en hızlı Mac'leri çıktı ortaya. Üstelik enerji tüketimi şaşırtıcı derecede az. 


Şimdi diyeceksiniz “madem mümkündü bu, Intel neden yapmadı?”. Intel'in sorunu açık mimari. Yani Intel işlemciler farklı ülkelerden gelen, farklı markaların ürettiği grafik kartlar, hafıza çipleri vs ile uyumlu olmak zorunda. Bitmedi; eski Intel ürünleri ile de retro-uyumluluk mecburi. 


Üstelik Intel kullanıcıları çok heterojen bir topluluk. Oyun hastası tiplerden muhasebecilere, video montajından yapay zekâya uzayan bir yelpazede çok farklı programlar kabul edilebilir bir orta kalitede çalışmak zorunda. Yani? 


Her yerde iyi olmak zorunda olunca hiç bir yerde mükemmel olamıyorsunuz. Apple ise işletim sisteminden ekran, klavye, vb bileşenlere kadar her şeyi kendisi tasarladığı için işlemci tasarımında Intelľ’e kıyasla çok daha özgür. Nedir? 


“Özgürlük” nedir? Her tasarım faaliyetinde denge noktaları vardır. Meselâ işlemcinin gücü, enerji tüketimi, ısınması, gerekli soğutmanın büyüklüğü, ağırlığı ve soğutma için gereken enerji tüketimi... ve tabi fiyat. Bunlar arasında bir optimizasyon yapılır. Yani? 


Tasarımcılar mümkün olan seçenekler arasında tercihler yaparlar. İşte bu noktada Intel'in geniş pazarı ve geriye dönük uyumluluk mecburiyeti onun manevra sahasını daraltıyor. 


Apple hâlâ büyük ölçüde Intel kullanıyor ve bütün Mac'leri Imtel?den “temizlemek” için en az 2 yıl geçeceğini ilân etti. Peki Apple neden en ucuz Mac'lerden başladı bu temizliğe? M1’e güvenmediği için mi? En gelişmiş Mac'lerin hâlâ Intel kullanması kötü bir reklâm değil mi? 


Apple'ın ucuz bilgisayarlardan başlamasının 2 sebebi var; birincisi üretim stratejisi, ikincisi pazarlama. Bir işlemcinin tasarlanması üretim hattının kurulması çok pahalı. 
Ama üretim başladıktan sonra birim maliyet hızla düşüyor. Yani çok sayıda üretmek gerekiyordu; çok ve ucuz olan alt tabaka için. 


2ci sebep pazarlama stratejisi. Eğer M1 sadece yüksek fiyatlı modellere konsaydı kimse şaşırmayacak ve fazla konuşulmayacaktı. Oysa “herkese” ekmek gibi dağıtılınca Apple'ın çok sevdiği “vayy be!” etkisi doğdu. Bir kez daha “Yeni modeller çıkartan 


sıradan bir firma değiliz biz” dediler. 


Soğutma için vantilatöre bile ihtiyaç duymayan M1 belki Apple'a uzak duran insanları bile çekecek. Mac'lar için Apple tarafından uyarlanan ARM işlemcileri tam kapasite kullanmak için tasarlanmış olan macOS Big Sur'e dikkat. Kullanıcı arabirimi iPhone ile aynı. 
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Fakat sadece görsel ve ergonomik olarak değil; iPhone'da çalışan bütün programlar macOS Big Sur sisteminde çalışıyor. Yani esas amaç, iPhone kullanan ama MS Windows tercih eden insanları Mac dünyasına çekmek. Ne demek bu? 


Her sene 200 milyon iPhone alan ama çoğunluğu MS Windows kullanan insanların sadece 9o10*u Mac'a geçse Apple bilgisayar satışlarını ikiye katlamış olur. Peki Apple'ın nihai hedefi bu mu? Yani PC pazarından pay kapmak mı? Bunun için işlemci geliştirmek mantıklı değil. Öyleyse ne? 


AppStore'dan geçmek zorundasınız ve yaptığınız her ödemenin 30'u Apple'ın cebine gidiyor. Hammadde yok; üretim hattı yok; gümrük yok... 


2020'de “Service” bölümü Apple'a 72 milyar $ kazandırdı. Neredeyse tamamı kâr! 
Normal şirketlerin aksine Apple yeni müşteri kazanmadan gelirlerini arttırıyor. Nasıl? 
Müşterilerini ve onlara hizmet satan şirketleri inek gibi sağarak tabi. 

Apple işte bu inek sağma faaliyetini Mac'lara taşımak istiyor. Bugüne kadar Mac dünyası iPhone'a kıyasla çok daha serbestti. Bir programı alıp Mac'a kurabiliyordunuz. Ama... 
Ocak 2021'de garip bir şey oldu. Nedir? 


Apple “side loading” üzerinden bazı programların Mac üzerinde çalışmasını engelledi. 
Kilitlenme bir kaç gün sürdü ama Apple'ın sattığı bilgisayarların kontrolünü müşteriye vermediği, istediği zaman kilitleyebileceği anlaşılmış oldu. 


Neden kilitlenmeyi iptal ettiler? Milletin tepkisi ve gelen eleştiriler çok sert oldu. 


Tabi bu kadar faşist bir kilitlemeyi insanlara kabul ettirmek zor. Ama AppStore'dan geçmeyen, Apple'a haraç ödemeyen yazılım firmalarının ürünleri biraz “kötü” çalışabilir. 
Meselâ? 


Programların ihtiyaç duydukları hafıza ve işlemci gücü müsait olsa bile verilmez. 
Böylece haraç vermeyen programların aşırı yavaş çalışması kolaylıkla sağlanabilir. 
Şikâyet olursa “ne yapalım? M1 işlemcimizi mükemmel kullanmayı beceremiyorlar” filan denir. 


Kısacası 2-3 sene gibi yakın bir zamanda Mac kullananlar AppStore'dan geçmeden program satın alamayacaklar. %30 haraç vermek zorunda olan yazılım firmaları fiyatları şişirecek haliyle. Fakat maddi yük işin ufak kısmı. Bizce daha büyük iki tehlike var. 
Nedir? 


Özel kullanıcı olsun, firma olsun herkes kullandığı programlar hakkındaki bilgileri Apple ile paylaşmak zorunda. Özel hayata tecavüz olduğu kadar devletler için büyük güvenlik zaafı. Yüksek teknoloji tasarımlarında Mac kullananların bir ABD firmasınca gözetlenmesi! 


İkinci tehlike ise bu firmaların Apple tarafından kilitlenebilmesi. Meselâ ABD istihbaratınca hedeflenen Venezuela veya Türkiye gibi bir ülkede siber-güvenlik yazılımları kontrol altına alınabilir. Size komplo teorisi gibi mi geldi? İran ve Irak'ta bu tip operasyonlar çoktan yapıldı. 


KORONA AŞISI İÇİN HEPİMİZ KOBAY MI OLUYORUZ? SORULAR VE SORUNLAR... 
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By my on Ara 7, 2020- derindusunce 


Türkiye dâhil bir çok ülke milyonlarca aşı siparişi verdi. Oysa bir aşının geliştirilmesi yıllar sürüyor. Bir aşiya izin verildikten on yıl sonra bile yeni yan etkiler bulunuyor. 
Kanser, Alzheimer, sakat doğumlar gibi ağır sonuçların bozuk bir aşıdan geldiğini ispat etmek kolay değil. 


Bir çoğumuzun yaptırdığı grip aşılarıyla ilgili de pek çok sorun var. Gripten koruma oranı düşük hatta bazen insanların grip olmasına sebep oluyor. Ama milyarlarca dolarlık grip aşısı piyasası var hızla genişliyor. 


Korona aşısı ne kadar güvenilir? Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzünden dünyaya bir panik hâkim oldu. Normal aşılar için uygulanan güvenlik prokolleri gevşetildi: Daha az test, laboratuvardan piyasaya geçiş süresinin aşırı kısaltılması... 


Pfizer'ın izin aldığı aşı yeni bir teknik. Eski usül zayıf virüs verip bağışıklık sistemini hazırlamak yok. Nedir? 


“mRNA” denen teknik ile virüsün genlerinden elde edilen mRNA molekülü vücuda veriliyor. Bizim hücrelerimiz virüse has bir protein üretiyor. Bu sayede bağışıklık sistemimiz bu proteine karşı antikor üretiyor ve vücudumuz virüs gelmeden hazır hale geliyor. 


Fikir kâgıt üzerinde iyi görünse bile bu teknik daha önce hiç kullanılmamış. Klasik aşılardan daha iyi test edilmesi gerekirken daha az test edildi. Yani aşıyı ilk kullananlar laboratuar faresi gibi feda edilecekler. Sonra bir kaç “pardon”, 10 sene sonra biraz tazminat filan. 


Yapılan resmi açıklamalarda unutulan(!) şeylerden biri bağışıklık sisteminin kişiden kişiye farklılıklar göstermesi. Ayrıca COVID'e daha önce yakalanmış kişilere aşı gerekli mi? Zararlı mı? Bilmiyoruz. 


Aşının hamile kadınlara, bağışıklık sistemi hastalıkları olan kişilere etkisini bilmiyoruz. 
Irsi hastalıklarla aşının etkileşimi nasıl olacak bilmiyoruz. Kalp, şeker, tansiyon, gut gibi yaygın hastalıklara karşı kullandığımız ilaçlar ile aşı birbirini nasıl etkileyecek? 
Bilmiyoruz. 


Aşı gençleri ve yaşlıları, sigara içen ve içmeyeni aynı derecede mi koruyacak? Davul zuma ile ilân edilen 9090 başarı oranı sadece 95 insan ile yapılan bir deneme olduğu neden açıkça söylenmiyor? Bilmiyoruz. 


Tıp dünyasının en güvendiği bilimsel yayın olan LANCET sahte rakamlarla hidroksiklorokin'in etkisiz(!) olduğunu savundu. Rakamlardaki tutarsızlık ortaya çıkınca dergi makaleyi geri çekti. Bu şartlarda yeni aşılara kefil olacak bilim adamları ve doktorlar kim olacak? Bilmiyoruz. 


Aşının koruma süresi nedir? 6 ay? 1 yıl? Korona mütasyon geçirirse aşı koruyacak 


mı? Yoksa her sene vergi öder gibi yeni aşılar satın alıp bu ilaç firmalarını zengin mi edeceğiz? Bilmiyoruz. 
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Aşı üreten firmaların da bilmediği bir başka şey daha var: Korona aşısı uzun vadede kanser, kısırlık ve sakat doğum gibi etkileri olacak mı? Bu riskler yoksa firmalar neden yan etkiler konusunda hukuki dokunulmazlık istiyor? 


Netice: İlke olarak aşı iyi birşeydir; bilinen aşılar milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor her sene. Ama faydası ve güvenilirliği üzerine sağlam bilimsel veri olmayan aşı denemeleri farklı. Bu aşı müsveddelerini milyonlarca insana enjekte etmek bilimsel değil. 


MİLLİ MUHARİP UÇAK HAKKINDA... 
By Savunma Sanayii on Oca 6, 2022- derindusunce 


Ülkemizde gerçekleştirilen savunma sanayii projeleri arasında en önemli olanı muhtemelen Milli Muharip Uçak projesidir. Proje ister maliyeti ile, ister teknolojisi ile, isterse de ürünün envantere girmesi durumunda sağlayacağı caydırıcılık ile muazzam bir öneme sahip. Bu yazıda, en önemli savunma sanayii projelerimizden olan Milli Muharip Uçak hakkında bilinenleri size aktarmaya çalışacağım. Keyifli okumalar. 


Milli Muharip Uçak'ın İlk Parçası Üretildi 


Savunmasanayist internet sitesinde yer alan habere göre Milli Muharip Uçak için ilk parça üretildi. Aslında buna ilk parça demekten ziyade ilk metal kesimi demek daha mantıklı olur. 
Savunma ve havacılık sektöründe ilk metal kesimi yani “first metal cut” çok önemli bir aşamadır. Tasarımın artık olgunlaştığı ve o uçağın prototipinin üretilebilmesi için en önemli sorunların ortaya çıktığı anlamına gelir. 


Tabi bu ilerleme de yeni sorunları beraberinde getirecek. Uçağın yer testleri, uçuş testler vs. 
derken ikinci bir on yıllık maceraya atılıyoruz. Sonuçta bu proje için ilk çalışmalar 2010 
yılında başladı. 


Milli Muharip Uçak'ın Takvimi 


Sanal Savunma internet sitesinde yer alan bir başka haber ise bize, Milli Muharip Uçak'ın takvimi hakkında bilgi veriyor. Söz konusu takvime göre şu an Faz 1 Aşama 1 evresindeyiz. 
2018 yılında TO'ın başlaması ve 2018-2022 yılları arasında ön tasarım faaliyetlerinin 
yürütülmesi Faz 1 Aşama 1’e dahildir. 


Faz 1 Aşama 2 ise 2022-2029 yılları arasında gerçekleşecektir. Bu süreçte kritik tasarımın incelenmesi gibi birçok önemli faaliyet yürütülecek. Ayrıca Milli Muharip Uçak projesinin en önemli aşamalarından biri olan prototip üretimi de 2025 yılında gerçekleşecek. 


Faz 2 aşamasının başlayacağı 2030-33 yıllarında ise 10 adet Milli Muharip Uçak Blok 1 savaş uçağı üretilecek. Asıl şov ise 2033 yılından sonra, Faz 3 ile başlayacak. Bu yıllarda yerli motor ile seri üretim başlayacak, eksik olan sensörler tamamlanacak, uçağın tasarımı ve aerodinamik kabiliyetleri mükemmelleşecek, radar izi düşecek ve tam anlamı ile bir 5. nesil savaş uçağı haline gelecek. 


Milli Muharip Uçak'ın Fiyatı 


Açıkçası dereyi görmeden paçayı sıvamamak gerek diye düşünüyorum. Milli Muharip Uçak için şu anda telaffuz edilen rakamlar 80-120 milyon dolar aralığında. Uçak için bu fiyat aralığı yakalanırsa önemli bir başarı yakalanmış olur. Ancak uçağın birim maliyetinin 120 milyon 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dolardan bile fazla olma olasılığı mevcut. Sonuçta çift motorlu, 30+ tonluk, insanlı ve 5. nesil bir savaş uçağından bahsediyoruz. 


Milli Muharip Uçak?ın Özellikleri 


Gururumuz Milli Muharip Uçak blok blok üretilecek. Yani Blok 1 varyantında olmayan özelliklerin Blok 2'de, Blok 2 varyantında olmayan özelliklerin ise Blok 3'te olabileceğini söylememiz gerekiyor. Ancak sonuç olarak Milli Muharip Uçak 5. nesil bir savaş uçağı olacak. 


Yani uçakta birtakım sensörlerin füzyon ile birleştirildiği ve çok daha yüksek kabiliyete sahip, gelişmiş sensörlerin kullanıldığını görebiliriz. Ayrıca uçak çok ciddi bir elektronik harp kabiliyetine de sahip olacak. Düşman füzeleri aldatmak, düşman radarlarını köreltmek vb. 
Görevler için en gelişmiş sistemleri bünyesinde barındıracak. Ayrıca gelişmiş ağ merkezli harp kabiliyeti ile de dost unsurlar ile koordineli çalışacak, yeri geldiğinde ise dost unsurları veya dost unsurlara ait sistemleri kontrol edebilecek. 


Ayrıca Milli Muharip Uçak stealth olacak. Yani sahip olduğu düşük radar izi ile düşman radarlarca tespiti zor olacak. Söz konusu radarlara çok fazla yaklaşmadığı sürece (birkaç on kilometre), düşman radarlarca tespit edilemeyecek. Ayrıca kızılötesi izi de az olacağı için kızılötesi sensörler tarafından tespiti de çok zor olacak. 


Kısacası Milli Muharip Uçak gerçekten de ülkemizin havacılıktaki kurtuluş mücadelesi olarak adlandırılabilir. Çok gelişmiş özelliklere sahip olacak, fiyatı biraz tuzlu olacak, bittiğinde hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de Türk savunma sanayiine çok büyük katkılar sunacak. 
Ayrıca Milli Muharip Uçak için yolu yarıladık sayılır. 


'YARATILIŞÇILAR' ŞAŞIRMIŞ! 


05/11/2007- Yrd. Doç. Kazım Yavuz Ekşi: İTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi -Radikal 


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) aldığı 1580 no'lu 'Eğitimde Yaratılışcılık Tehlikeleri' başlıklı karar Radikal gazetesinde Yaratılış teorileri insan haklarına tehdit ve Evrimin öğretimi demokrasi için şart başlıkları ile verilmiş. 

9 Ekim 2007 tarihli Radikal'de yayımlanan 'Bilim Budalalığı' başlıklı yazısında sayın Nuray 
Mert başlıkların yüzeyselliğini eleştirip bilimsel konularla siyasal konuların örtüştürülmeye çalışılmasının sakıncalarına işaret etmiş. Bununla ilgili olarak verdiği örnekte de geçmişte sosyal Darwinizmin faşizme düşünsel temel oluşturduğunu hatırlatmış. Sayın Nuray Mert'in AKPM kararının gazetede veriliş biçimine yönelik eleştirisine katılmakla birlikte kararın kendisine yönelik eleştirilerine anlam veremiyorum. 

Sayın Nuray Mert'in bilimin varoluşla ilgili sorulara cevap veremeyeceği yönündeki tespitlerine bir ayrımın altını çizerek katılıyorum. Evet, insanın niçin var olduğu ile ilgili sorular bilimin konusu değil, felsefe ve teolojinin konusudur. Öte yandan insanın nasıl oluştuğu sorusu elbette ki biyolojinin konusu içine girer. Dünyanın nasıl oluştuğu sorusu 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astrofiziğin, evrenin nasıl oluştuğu sorusu da kozmolojinin konusudur. Böyle bir ayrımı benimseyen biri için din ile bilimin konusu farklıdır; aralarında çelişki veya örtüşme olması söz konusu değildir; aynı soruya alternatif cevaplar da getirmezler. 

Evrim konusunda 'yaratılışçılar' ile bilim adamları arasındaki çatışma bilim adamlarının insanın niçin varolduğuna ilişkin bir şeyler söylemesinden mi kaynaklanıyor? Hiç de değil; gerek Darwin gerek de konuya daha sonra katkı yapan bilim insanları evrimin mekanizması ile ilgili modeller öne sürüyorlar. Asıl tartışma teoloji adına konuşanların bilimin nasıl sorularına verdiği yanıtları beğenmemesinden kaynaklanıyor. 

Şempanzeden salyangoza 

Öyle görülüyor ki dinsel inanca sahip insanların çoğu diğer canlılarla ortak bir atadan gelmeyi küçük düşürücü bir durum olarak algılamaktadır. Öte yandan biyolojik olarak şempanzeden salyangoza tüm canlılarla ortak bir atadan geldiği bilgisini içselleştirmiş olmakla birlikte dinsel inancını samimiyetle sürdüren insanlar da var. Bunu yapmakla da hiçbir çelişkiye düşmüyorlar çünkü nasıl ve niçin sorularının cevabı için farklı kaynaklara başvuruyorlar. 
Bugün sorun biraz da teoloji adına konuşan birilerinin 'yaratılışın' nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin kafasındaki 'dine inanan evrime inanmaz' şartlanmasını diğer inananlara dayatmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Yaradılışa inanan herkes "yaratılışçı" değildir! 
Çünkü insan yaradılışın sadece manevi varlığına ilişkin olduğuna inanabilir, dinin kendisine neden varolduğunu açıklarken nasıl varolduğuna ilişkin hiçbir kısıtlama getirmediğine inanabilir. El Cehiz, Abdurrahman El Hazini, Nasreddin Tus-i, El Biruni, İbn Haldun gibi bilim adamları yaradılışa inanmadıkları için mi evrimin mekanizması üzerine düşünceler ürettiler sanıyorsunuz? 

Ortaçağ'da yaşayan bir insan için dünyanın evrenin merkezinde olmaması düşüncesi de son derece küçük düşürücüydü. Bütün evren insan için tasarımlandığına göre onun yaşadığı yer de evrenin merkezi olmalıydı. Öyle olmadığını söylemek açıkça yaradılışı ve yaratıcıyı inkâr etmek ve insanı alçaltmaktı. Bugün aklı başında kim dünya evrenin merkezinde değil diye gocunuyor. Dünya evrenin merkezinde değil diye inancını terk eden var mı? İnananlar insanın fiziksel evrenin merkezinde olduğunda ısrar etmenin anlamsızlığının ortaya çıkmasıyla varılan noktada, belki de, insanın fiziksel evrenin değil ama manevi evrenin merkezinde olduğunu düşünmeye başladılar. 'Yedi katlı gök' Batlamyus astronomisine inanan birine ne anlam ifade ediyordu? Bugün yaşayan birine aynı anlamı ifade edebilir mi? 

Felsefe, mitoloji, teoloji 

Sayın Nuray Mert'in bilim ile siyasetin karıştırılmasının yanlışlığına işaret ettiğini görünce bilimin maneviyat ile karıştırılmasının sakıncalarına da değineceği, manevi dünya ile fiziksel dünya arasında da bir ayrım yapacağı umuduna kapılıyorsunuz. Bunun doğal sonucu olarak da AKPM'nin bilimsel içerikli derslerde yaratılış inancının okutulmama kararını destekleyeceğini, en azından bu kararı alanları sığlıkla ve bilim budalalığı ile suçlamayacağını... Elbette ki yaratılış inancı örneğin Hint mitolojisi gibi alternatifleri ile birlikte felsefe, mitoloji veya teoloji içerikli derslerde okutulmalı. Ancak yaratılış inancı ile Darwin'in evrim teorisi aynı soruya cevap vermediklerine göre birbirinin alternatifi değildir ve aynı derste birbirinin alternatifi gibi okutulmaları yanıltıcıdır. 

Bilimsel düşünceyi içselleştirmiş insanlar Darwin'den çok önce de evrim olduğunu düşünüyorlardı. Evrim düşüncesi eski Yunan'a kadar gider. İslam dünyasında da evrimi anlamak için çaba sarf etmiş, mekanizmalar öne sürmüş çok sayıda bilim adamı var. Kısacası evrimi Darwin keşfetmedi, sadece evrimin mekanizması için bugün geniş ölçüde doğru kabul edilen bir teori ortaya koydu. Öte yandan 'yaratılış'çıların yazdıklarına baktığımızda Darwin teorisini 'çürütüp' evrimin olmadığı sonucuna vardıklarını görüyoruz. Hazretler kazara Newton teorisini çürütseler cisimlerin hareket etmediği sonucuna varacaklar! Günümüzde teoloji adına konuşup da evrimi 'çürüten'lerin bilim kültürü ve mantık durumu bu kadar olunca neden insana insan propagandası yapmak dışında bir düşünce üretememeleri de 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anlaşılıyor. 'Yaratılışçılar' henüz 1000 yıl öncesinin İslam dünyasının düşünce düzeyine ulaşamadılar ki söyledikleri günümüz bilimine bir katkıda bulunabilsin, alternatif oluştursun. 
Elbette bilimsel teorilerin hiçbiri nihai değildir ve yeni olgular Darwin'in teorisini çürütebilir. 
Bu durumda Darwin'in evrim teorisi terk edilip yeni bir evrim teorisi yapılır! Evet, Darwin'in alternatifi gene pozitivist bir 'bilim budalalığı' olacaktır. Bunun nedeni bilimsel teorilerin doğal olayları yalnızca doğal olaylara dayanarak açıklama çabasıdır. Başka türlüsüne bilimde açıklama denmez ki. 

Yani kim sanıyor ki bilim bir gün ilerleyip "tüm canlılar Tanrının 'ol!' demesiyle olmuş" diyecek. Bunu bilecek kadar pozivitizm herkese lazım! 

Biyoloji derslerinde Darwin'in evrim teorisi'nin yanında daha elbette önceki hipotezler ve Darwin'den bu yana ortaya çıkan alternatif/tamamlayıcı bilimsel tezler (örn. Stephen Jay Gould, Richard Dawkins'in katkıları) işlenecek. Ancak evrim teorisinin alternatifinin kadim dinlerin yaratılış inancı olduğunu söylemek sadece dinsel inançlar ile bilimi karşı karşıya getirmek değil tamamen öznel bir alan olan manevi yaşantıyı nesnel bir alana sıkıştırmak, sığlaştırmaktır. Bu anlamda Sayın Nuray Mert'in yaradılışın biyoloji derslerinde okutulmaması kararına neden tepki gösterip 'bilim budalalığı' olarak nitelendirdiğini anlayamıyorum. Bu, özellikle de dinsel düşüncenin bilimden farklı doğasına saygı gösteren bir karar. Kaldı ki günümüz Türkiye'sinin geldiği noktada sorun biyoloji dersinde yaratılışın anlatılmaması değil, tersine, ilgili ilgisiz bilimum derslerde 'yaratılışçılık' anlatılırken biyoloji dersinde evrim teorisinin hiç anlatılmaması veya gerçekler çarpıtılarak 'çürütülmüş bir teori' olarak sunulmasıdır. Bu konuda kalem oynatan aklı başında insanların AKPM kararını eleştirmek yerine bu durumu eleştirmesi taraf olmak adına daha uygun bir tavır olmaz mı? 
Adını koymak... 

Ayrıca bir şeyin adını koymak ne zamandan beri eleştiri kabul ediliyor? Bir yaklaşımı pozitivist olarak yaftaladığınızda onda neyin yanlış olduğunu açıklama gereğinden kurtuluyor musunuz? Bilimin bazı sorulara cevap vermiyor olması o sorulara cevap vermeye kalkışan her düşünceyi huşu içinde dinlememizi mi gerektiriyor? Bilimin nefesinin bittiği yerde teolojinin sahası başlar dediğinizde bilimin her ilerlemesinde teoloji ile çatışacağını söylemiş olmuyor musunuz? Aydınlanma devrimi siyasi/sosyal birtakım problemleri çözemediyse bu evrim teorisinin yanlış olduğu anlamına mı gelir? Temel bilimlerde neyin doğru neyin yanlış olduğuna ne zamandan beri böyle karar veriliyor? Hani siyasi konular ile bilimsel konuların birbiri ile karıştırılması sakıncalıydı? 

Evet, günümüzde 'bilimsel gelişmeye paralel felsefi derinleşme' gereksinimi önemli bir sorundur. Bu gereksinimi karşılayabilecek birilerinin bilimin mantığını birazcık olsun kavramış olması gerekmez mi? Örneğin "diğer canlılarla ortak bir kökenden geldiğimiz bilgisi"ne sahip olmamızın gerektirdiği felsefi açılım nereden gelecektir? Bu bilgiyi doğrudan reddeden 'yaratılışçılar'dan mı? İnsan klonlanmasının getirebileceği etik sorunlar ve benzerleri bilimin konusu değil tabii ama bu meydanın boş olduğu ve soruları cevaplamaya yeltenen her düşüncenin bunun altından kalkabileceği anlamına da gelmiyor. 


RAND RAPORU: BAŞKA BİR ŞANS SAĞLAMAK: SUÇ GEÇMİŞİ 
KONTROLLERİNDE TEKRAR SUÇ İŞLEME EĞİLİM RİSKİNİ SIFIRLAMAK 


Tamer Güner, 19.01.2022, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız metin, Shawn D. Bushway, Brian G. Vegetabile, Nidhi Kalra, Lee Remi ve Greg Baumann'ın ortak çalışması ile ortaya çıkan 'Başka Bir Şans Sağlamak: Suç Geçmişi Kontrollerinde Tekrar Suç İşleme Eğilim Riskini Sıfırlamak' başlıklı RAND 

Corporation raporunun değerlendirilmesini içermektedir. Raporun ortaya çıkışını sağlayan araştırmanın başlangıç sorusu önemlidir: "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların kabaca yüzde 30'unun sabıka geçmişi olduğu göz önüne alındığında, geçmiş kontrollerinden kaynaklanan dışlamalar, birçokları için fırsatları kaçırmak anlamına gelebilir. Peki ya bazı kişilerin tekrar suç işleme riskinin düşük olduğunu göstermek mümkün 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olsaydı?" Bir suç toplumuna dönüşen ABD toplumunda 'sabıkalıları yeniden değerlendirmek ve işgücü ihtiyacını bu şekilde gidermenin yollarını aramak' olarak değerlendirilebilecek olan bu araştırmada dikkat çeken şey, suç işlenmesini engellemek yerine işlenen suçların faillerini yeniden sistemin çarklarının hizmetine hazır hale getirme çabasıdır. Herhangi bir manevi değere dayanmayan çıkarcı Amerikan kültürünün ve sömürüye, emperyalizme, güce dayanan ahlak dışı politik süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkan suçlu bireylerden oluşan ABD'nin toplum yapısının tarihteki bütün imparatorlukların tipik çöküş süreçlerine yakınsadığı açıktır. Çöküşü adım adım izlenen ilk küresel imparatorluk olarak ABD tarihte benzeri görülmemiş bir örnektir. 


Başka Bir Şans Sağlamak: Suç Geçmişi Kontrollerinde Tekrar Suç İşleme Eğilim Riskini Sıfırlamak başlıklı rapor, cezai geçmiş kontrolleri için daha doğru tekerrür riski tahminine rehberlik edecek yeni sıfırlama ilkesini önermektedir. Sıfırlama ilkesi, bir kişinin sahip olduğu riskin ceza adalet sistemiyle son etkileşimi sırasında değil, yapılan geçmiş kontrolüne göre tahmin edilmesini gerektirir. Raporun yazarları, sıfırlama ilkesini karşılayan bir risk tahmin modelinin uygulanabilirliğini de göstermektedir. 


İşverenler, ev sahipleri ve gönüllü kuruluşlar, işe alma, kiralama veya gönüllü fırsatlarına katılım için çok riskli sayılabilecek adayları belirlemek ve filtrelemek amacıyla, rutin olarak suç geçmişi kontrolleri yapar. Bu özgeçmiş kontrollerinden elde edilen sonuçlar, genellikle, belirli bir süre boyunca bu faaliyetlerden mahkumiyetleri olan kişileri engellemeyi haklı çıkarmak için kullanılır. 


Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların kabaca yüzde 30'unun sabıka geçmişi olduğu göz önüne alındığında, geçmiş kontrollerinden kaynaklanan dışlamalar, birçokları için fırsatları kaçırmak anlamına gelebilir. Peki ya bazı kişilerin tekrar suç işleme riskinin düşük olduğunu göstermek mümkün olsaydı? 


Başka Bir Şans Sağlamak: Suç Geçmişi Kontrollerinde Tekrar Suç İşleme Eğilim Riskini Sıfırlamak başlığını taşıyan RAND araştırma raporunun yazarları, tekrar suç işleme riski azalmış kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilecek risk değerlendirme modelleri için bir temel sağlayan sıfırlama ilkesini ortaya koymaktadır. Sıfırlama ilkesi, bir kişinin riskinin ceza adalet sistemiyle son etkileşim anında değil, yapılan geçmiş kontrolüne göre tahmin edilmesini gerektirir. 


Sıfırlama ilkesi, herhangi bir risk tahmin modelinin risk tahminlerini güncelleyebilmesini, yani bir kişinin sabıka kaydı kontrolü sırasında "sıfırlanması" gerektiğini belirtir. 


Bu ilke ve onu karşılayan risk tahmin modelleri, bir kişinin toplulukta bir mahkümiyet olmadan özgürce geçirmiş olduğu süreyi hesaba katar; bu, istihdam edilebilirliklerini etkileyebilecek çok önemli bir tekrarlama riski işaretidir. 


Tekrar Suç İşleme Risk Tahminini İyileştirme 


Sıfırlama ilkesi, ceza adalet sisteminin ihtiyaçlarına dayanan mevcut tekrar suç işleme risk tahmini yaklaşımlarının ötesinde bir gelişmeye işaret ediyor. Mevcut yöntemler, bir kişinin en son hüküm giydiği veya cezaevinden salıverildiği sırada oluşturduğu riski belirlemeye çalışır. 
Geçmiş kontrolleri genellikle yıllar sonra, bir kişi bir iş veya başka bir fırsat için başvururken yapılır. Bu nedenle, istihdam için cezai geçmiş kontrolleri bağlamında sorulacak soru şu olmalıdır: "Kişi, geçmiş kontrolü sırasında şu anda ne kadar risk teşkil ediyor?" 
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Rapor, sıfırlama ilkesine bağlı bir risk tahmin modeli oluşturmanın uygulanabilirliğini göstermektedir. Bu tür modeller, işverenlerin ve diğerlerinin bir bireyin tekrar suç işleme riskini daha doğru bir şekilde tahmin etmek için kullanabilecekleri risk değerlendirme araçları oluşturmaya yönelik temelleri sağlayabilir. Bu tür araçlar, mahkumiyeti olan kişiler için, yıllarca belirli faaliyetlerden alıkoyan esnek olmayan dışlamalara göre daha erken fırsatlar sunabilir. 


Tekrar Suç İşleme Riski Hakkında Veriler Ne Diyor? 


RAND araştırma ekibi, Kuzey Carolina'dan 1 milyondan fazla insanı kapsayan bir dizi mahkümiyet verisinden yola çıkan bir model geliştirdi. Ekip, verileri analiz etmek ve tekrar suç işleme riskini tahmin etmeye yönelik modelinin yeterliliğini değerlendirmek üzere son teknoloji istatistiksel ve makine öğrenim tekniklerini kullandı. 


Modeli geliştirme sürecinde, RAND ekibi, bazı işverenlerin ve politika yapıcıların mükerrer suç riskine ilişkin eski algılarını değiştirmeye yardımcı olabilecek verilerde önemli gözlemler 


yaptı: 


I-Mahkümiyeti olan kişilerin çoğunluğu daha sonra mahküm olmamışlardır. 


2-Bir kişinin yeniden suç işleme olasılığı, mahkümiyet olmadan daha fazla zaman geçtikçe hızla azalmaktadır. 


3-Yeni bir mahkümiyet olmaksızın yeterli bir süre geçtikten sonra, başlangıçta yeniden suç işleme açısından en yüksek risk altında olduğu düşünülen kişiler (daha geniş bir suç geçmişine sahip kişiler) bile, başlangıçta en düşük risk altında olduğu düşünülenlere benzer risk seviyelerine geçerler. 


Geçmiş araştırmalara dayanan bu gözlemler, "bir kez suç işlemişse, her zaman suçludur" şeklindeki çok yaygın inancın altını oymaktadır. 


Önyargı Muhasebesi 


Mahkümiyet geçmişine sahip olan insanların değişebileceğine dair güçlü bir görüş var. 
Geçmişe yönelik kontrolleri yürüten kuruluşlar, işverenler ve diğer gruplar, ihtiyaçlarına uyan adayları belirlemek için daha doğru, bireyselleştirilmiş risk tahmin modellerinden ve araçlarından yararlanabilir. 


Böyle bir model kuran RAND araştırması gerçekleştirilebilir. Tekrar suç işleme riskini öngören yöntemlerin, modeller oluşturmak için kullanılan ceza adalet verilerindeki önyargıları ve eşitsizlikleri yansıtacağını belirtmek çok önemlidir. ABD ceza adalet sistemindeki adil olmayan sistemik ırksal önyargıların tarihi göz önüne alındığında, sıfırlama ilkesine bağlı olan gelecekteki tüm araçlar, uygulamadan önce adaletle ilgili doğal faktörleri hesaba katmalıdır. Bu, araştırmacılar için bir sonraki önemli adımdır. 


Hayatta Kalma Analizi ve Tekrar Suç İşleme Riski 


Hayatta kalma işlevleri, belirli bir tanıya sahip hastaların zaman içinde bir noktadan sonra hayatta kalma olasılığını tahmin etmek için sağlık alanında sıklıkla kullanılan istatistiksel bir araçtır. Aynı yaklaşım, belirli bir sabıka kaydına sahip bir kişinin, yeni bir mahkümiyet olmaksızın toplumda belirli bir süre "hayatta kalma" olasılığını tahmin etmek için kullanılabilir. RAND araştırma ekibi, belirli bir suç geçmişine sahip bireylerin, geçmiş 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kontrollerinin ardından belirli bir süre sonra yeniden hüküm giyme olasılıklarını karşılaştırmak üzere hayatta kalma fonksiyonlarını kullandı. 


Kuzey Carolina'dan elde edilen veriler ve Kaplan-Meier tahmin edicileri adı verilen istatistiksel araçlar kullanılarak, genel tekrar suç eğilimlerini göstermek üzere veriler üzerinde çalışıldı ve veri setinin suç geçmişine ilişkin kapsamlı bilgisini açıklayan hayatta kalma işlevlerini oluşturmak üzere makine öğrenim modelleri kullanıldı. 


Araştırma raporu, hayatta kalma işlevlerini herhangi bir veri setine uygulamanın karmaşıklığını ve bunu yaparken birden çok faktörün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik ihtiyacı vurgulamaktadır. Rapor, geçmişi kontrolleri için tekrar suç işleme riski tahmin modelleri geliştirmeye yönelik beş adet değerlendirme sunar: 


1-Doğru tahmin, tahmin ile ilgili popülasyonun doğru bir şekilde tanımlanmasını gerektirir; bu durumda (popülasyon), şu anda hapiste olmayan sabıka geçmişi olan kişilerdir. 


2-Modelin tahmini, tutuklamalara değil mahkumiyetlere dayalı veriler kullanılarak yapılmalıdır. 


3-Uzun süreçte tekrar suç işleme riskini doğru bir şekilde tahmin etmek için veri setlerinde en az on yıllık mahkümiyet kayıtları bulunmalıdır. 


4-Model tahminleri kalibre edilmeli ve popülasyondaki gerçek tekrarlama oranlarını yansıtmalıdır. 


5-Model tahminleri, bağımsız bir test örneğinde doğrulanmalıdır. 


RAND raporu, hayatta kalma fonksiyonunu Kuzey Carolina veri setine göre modelleme yaklaşımını detaylandırmakta ve bu yaklaşımın, yeniden suç işlemeye yönelik gerçek oranları yakalamada geçerliliğini göstermektedir. RAND ekibi modeli doğrularken, tahminlerinin verilere iyi uyduğunu ve istatistiksel olarak iyi kalibre edildiğini tespit etti. Kullanılan modelin sınırlamaları raporda belgelenmiştir ve bunların bazıları önyargı, dürüstlük ve tarafsızlıkla ilgili gelecekteki tartışmalarda önemli rol oynayacaktır. 


Araştırma ve Politikaya Yönelik Çıkarımlar 


RAND raporu, araştırma topluluğu için bir başlangıç noktası olarak görülmelidir. Sıfırlama ilkesine dayalı modellerin, işverenlerin ve diğerlerinin pratikte kullanabileceği araçlara entegre edilebilmesi için yöntemlerin ve veri kaynaklarının daha da iyileştirilmesi gerekir. 


Araştırma ayrıca, politika yapıcıların gelecekte bu yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılmasına rehberlik etme fırsatlarını da tanımlıyor. 


Düzenleyiciler, işverenlerin kullanabileceği modem risk değerlendirme araçlarının sağlam bir şekilde geliştirilmesine izin verecek kuralları dikkate almalıdır. Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'nun işverenlere rehberliği, suç geçmişi bilgilerinin bireyselleştirilmiş bir değerlendirmesini kullanarak iş adaylarının değerlendirilmesine olanak tanır. Komisyon, şablonların 1978 tarihli Çalışan Seçim Prosedürlerine İlişkin Genel Yönergeler ışığında doğrulanması çağrısında bulunmaktadır. 


Rapor ayrıca, kullandığımız risk tahmin modeli ve işe alım değerlendirmeleri gibi günümüzde yaygın olarak kullanılan algoritmik tekniklerin gelişimini yazıldığı süreçte öngörmeyen Genel 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Yönergeler kapsamında doğru bir risk tahmin modelinin onaylanmasıyla ilgili bazı zorlukları da tanımlamaktadır. 


Politika yapıcılar ve iş karar vericileri kabul edilebilir risk seviyelerini tanımlamalıdır. Tekrar suç işleme risk modelleri, farklı bireyler arasındaki risk seviyelerini karşılaştırabilir. Bir sonraki adım, bir işverenin, adayların risk düzeylerinin belirli bir iş veya fırsat için kabul edilebilir olup olmadığını belirlemesidir. Bu risk sınır değerlerinin tanımlanması, yanlılığın ortaya çıkabileceği kilit bir alandır ve bu nedenle eşik belirlemeye ilişkin düzenleyici rehberlik faydalı olacaktır. 


Veri kalitesi, tekrar suç işleme risk modellerinin gelişimini sınırlayabilir. Şu anda, geçmişe yönelik kontrollerde tekrar suç işleme risk tahminini desteklemek üzere veri toplamaya yönelik bir altyapı bulunmamaktadır. Bu tür bir altyapının geliştirilmesi, geçmiş kontrolü ortamında tekrar suç işlemeyi tahmin etmek için kullanılabilecek ileriye dönük veri toplama hakkındaki tartışmaları içermelidir. 


Önyargıya yönelik risk tahmin modellerini keşfetmek çok önemlidir. Bu tür risk tahmin modellerine dayanan gelecekteki araçların, geliştirilmeleri boyunca dürüstlük açısından değerlendirilmeleri gerekir. Gelecekteki çalışmalar, bu araç ve kavramları, algoritmik dürüstlük ve eşitlik kavramları kapsamında merkeze yerleştirmeye devam etmelidir. 


Shawn D. Bushway, Brian G. Vegetabile, Nidhi Kalra, Lee Remi, Greg Baumann, RAND Corporation Belge Numarası: RB-A1360-1, Yıl: 2022, Seri: Araştırma Özetleri 


CIA TARAFINDAN EĞİTİLMİŞ UKRAYNALI PARAMİLİTERLER OLDUĞU 
İDDİA EDİLDİ 


16 Ocak 2022 Pazar-Fatih Demir- haksozhaber 


CIA'in 2015'ten beri Ukrayna özel kuvvetlerini olası bir Rus işgalinde kullanmak üzere ABD'ye getirerek eğittiği iddia ediliyor. Ukrayna'dan gelen milislerden elenenler ile aşamaları geçenlerin Rusya tarafından hedef alındığı da iddialar arasında. 


ABD'nin istihbarat birimi CIA'in Ukraynalı paramiliterleri eğittiği bölgede Rusya'ya karşı bir unsur olarak bulunmaları için onları görevlendirdiği iddia edildi. 


Yahoo News'in haberine göre eğitim kapsamında olası Rus işgaline karşı isyan çıkarılması ve gerekli istihbarat toplama yöntemlerinin CIA tarafından Ukraynalı milislere öğretilmesi amaçlanmış. 


Bu tarz yöntemleri daha öncede kullandığı bilinen ABD istihbaratlarının, çalışma yöntemlerine aşina olan beş eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisine dayandırılan habere göre: CIA, ABD'de Ukrayna'ya ait seçkin özel harekat birliklerini ve istihbarat personeli için yoğun bir eğitim programı yönetiyor. 


2015 yılında başlayan programın ABD'nin güneyinde bilinmeyen askeri tesislerde 


gerçekleştirildiği iddia edildi. CIA tarafından eğitilmiş “isyancıların” Ukrayna'nın doğu sınırındaki işgal politikalarına karşı Rusya'ya karşı çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. 
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ABD ve Rusya geçtiğimiz hafta Cenevre'de güvenlik görüşmelere başladı ancak şu ana kadar herhangi bir somut anlaşmaya varamadı. 


Rus işgaline karşı Ukraynalı paramiliter unsurların Rus birliklerine karşı “karıştırma ve içerden yıpratma görevi” görmesi planlanırken, Rus ajanlarının sızma gerçekleştirdiği iddia edilen programlara alınanları eleme sıklığının arttığı ve programın daha da gizli hale getirildiği iddia edildi. 


Ayrıca programdan ayrılan veya sahaya sürülen eğitilmiş isyancıların da Rusya tarafından bulunup öldürüldüğü ortaya çıktı. 


Adli polis uzmanları ve askeri istihbarat, Kiev'de bir arabanın enkazını inceliyor. Ukrayna'nın askeri istihbarat özel harekat birimi komutanı Albay Maksym Shapoval, Kiev'in merkezinde aracının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. 


CTA için çalışan paramiliter yapılar tarafından yürütülen gizli program, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesi ve ilhak etmesinden sonra Obama yönetimi tarafından oluşturulmuş, Trump yönetimi esnasında da çerçevesi genişletilmişti. Biden yönetiminin daha da ileriye gittiği ve eğitimlerin içeriklerini arttırdığı ifade edildi. 


Eski yetkililere göre CIA programı, ateşli silahlar, kamuflaj teknikleri, kara navigasyonu, "ör ve hareket et" gibi taktikler ve istihbarat ve diğer alanlarda eğitimleri kapsıyor. 


Mevcut kıdemli bir istihbarat yetkilisi de yapılan bu açıklamaların ardından, “Eğitimin amacı ve verilen eğitim, istihbarat toplanmasına yardımcı olmaktı” dedi. 


Ancak paramiliter bağlamda istihbarat desteğinin ne anlama geldiği belirsiz bir durum olarak değerlendiriliyor. 


DERİ 


CIA sözcüsü Tammy Thorp ise, "Ukrayna'da silahlı bir isyancı eğittiğimiz yönündeki iddialar tamamen yanlıştır" diyerek iddiaları reddetti. 


Eski CIA yöneticisi ise Yahoo News'e, “Bu adamları şimdi sekiz yıldır eğitiyoruz. Onlar gerçekten iyi dövüşçüler. Ajansın programının ciddi bir etkisi olacaktır orada...” ve “yıllar 


içinde CIA eğitim programlarının "çok etkili" olduğunu” söyledi. 


ABD'nin daha önce de bu tarz çalışmaları Afrika kıtası, Afganistan, Irak gibi ülkeler ile Güney Amerika ülkelerinde yaptığı belgelenmişti. 


MARKSİSTLER İÇİN SİNEMA NE ANLAMA GELİYORDU? 


20 Ocak 2022 Perşembe - Abdurrahman Güner / Haksöz Haber 
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Sinema üzerine düşünürken Marksistlerin ürettikleri içeriklere göz atmak hatalı yaklaşım biçimlerini fark etmek için imkan sağlayabilir. 


Marksist Film Kuramı ve Sovyet Sineması 


Marx'ın Mirası 


“Burjuvazinin feodalizmi yere sermede kullandığı silahlar, şimdi burjuvazinin kendisine yönelmiş durumda...” 


Komünist Manifesto'da geçen bu ifade Marksistlerin sinemaya yaklaşımı anlamak açısından önemli veriler sunuyor. Klasik marksizm açısından emek-üretim dengesi dışında artı değer olan şeyler burjuvazinin inşasını mümkün kıldığı için sanat anca bir amaca hasıl olarak yapılabilir. 


Karl Marx'ın doğrudan sinema üzerine bütünsel bir tezi olmamasına karşın Marx açısından sanat dünyayı algılama biçimlerinden birisidir. Bu bağlamda sinema da Marksist teori içerisinde kendisine yer bulmaktadır. Ancak yine de Marksizm salt sinema üzerine bir teori inşa ettiğini söylemek mümkün değildir. Bu konu üzerinde çalışabilmek adına Sovyet Sineması yakından incelenebilir. Sinema devrimin taşıcıyı ayaklarından birisi olacaktır. Bu düşüncelerin temelinde film kuramının ve eleştirisinin politik işlevlerin ve ideolojik belirlemelerin uzağında düşünülemeyeceği düşüncesinin iyiden iyiye kabul edilmesi bulunmaktadır (Özden, 2004). 


Karl Marx'in yaklaşımında temel hususlardan birisi gerçeğe duyulan özlemde gizlidir. Marx açısından liberal-kapital ilişkiler ağı insanı yabancılaştıran bir özelliğe sahiptir. Onun zaviyesinden insanı yabancılaştırıcı tüm ilişki biçimlerinden devlet, din, meta (para) gibi kurtulmak gerekmektedir. Maddesel gerçeklik bu açıdan bakıldığında klasik Marksistler için vazgeçilmezdir. 


Materyalist teamüllerle sanat icra etmenin mümkünatı ise başlı başına bir problemdir. 
İdeolojik yönergeleri kabul etmeyen Marksist sinemacılar dahi Sovyet rejimi tarafından takibata uğrayacak ve çeşitli sansürlerle karşı karşıya kalacaklardır. 


Bütün Marksist teorilerin ortak noktası, Marks'ın düşüncesinin materyalist temellerine bağlılık ve dolayısıyla tarihi varlığın maddi temelleri üzerinde kontrol için verilen bir mücadeleler dizisi olarak gören bir bakış açısıdır. Egemen liberal-kapitalist söylemin tutarsızlıkları kitlelere gösterilmeli ve bunun üzerinden Marksizm'in ideolojik tavrının altı çizilmelidir." 
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Marksizm ve eleştiri 


Marksistlere yönelik eleştirilerden birisi de bu noktadan gelmektedir. Frankfurt Okulu'nun Marksizm'in tesirinde kalan üyeleri Hollywood sineması üzerine eleştiri geliştirmektedirler. 
Adorno açısından sinema, tüketim ilişkisi içerisinde sanatsal değerini kaybederek bir uyuşturucu, popüler kültür meta”sı haline gelmektedir. Bu bağlamda eleştirel kuram, aklın kendi karşıtına dönmesinin ve toplumsal tahakkümün yeni rasyonelleştirilmiş biçimlerini üretmesinin yollarını ve dinamiklerini tartışır (Best ve Kellner, 1998). 


Kültür endüstrisi kavramsallaştırması ise kapitalist yaşam tarzı ve modernitenin insanları dayattığı bir öz yıkım kültürüdür. Yeknesak ve tek tip yaşam kalıpları kültür alanında muktedir haldedir ve bu durum insanlara kültür adı altında benzerlik bulaştırmaktadır. 
Mekanik üretim sürecinin ürünü olan sanatlar ya da Adorno'nun ifadesiyle metalar artık alınır satılır mallar haline gelmiştir. Bu yönüyle deneysel fiziği bütün bilimlerin prototipi yapmaya çalışan pozitivizmin faydacılığı (Adorno, Horkheimer, 2010) kültür endüstrisini inşa eden klişeleri oluşturur. Artık her filmin giriş gelişme sonucu önceden kestirilebilir hale gelmiştir. 


Sanat yapıtı ise artık tamamıyla araca indirgenmiştir. Bu sayede hegomonik söylem oluşturulur ve kurumsallaşır. Adorno, “günümüzde kültür her şeye benzerlik bulaştırır” demektedir. “Filmler, radyo ve dergiler bir siste meydana getirir (Adorno, 2009). Kültür endüstrisi, varlık nedeni öngörülen şemayı tamamlamak olan hazır klişelere dayanır. Burada da Okulu'n deneysel fizik üzerinden geliştirdiği pozitivizm eleştirisi hâkimdir. Eleştirel teorisyenlere göre, kültür endüstrisi modemliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olup bu durumun toplumun manipüle edilerek denetim ağının ve çelik kafesin ne ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. 


Kültür endüstrisinin ürettiği metalar aynı şeyleştirici ideolojinin söylem araçlarıdır. 
Modemitenin hegemonik ideolojisi fabrikayı insan varoluşunun prototipi olarak görmektedir. 
Bütün kültür dallarını montaj hattı üretime tabi tutarak araçsallaştırmakta ve kendi ideolojisini yaygınlaştıracak metalar haline getirmektedir. 


Hollywood'un meta üretimi için sinemaya araçsallaştırdığı eleştirisi Marksistler için de geçerlidir. Marksist kuram kendi ideolojik anlatısını yaygınlaştırmak için sinemayı kullanışlı bir araç olarak görür. Sovyet Devrimi'nin hemen ardından dünyanın ilk sinema okulu VGIK açılmıştır. Sinema devrimin taşıyıcı kurumlarından birisi olacaktır. Bu durum Stalin dönemi Sovyetlerde yaygınlık kazanacak ve devrimin propagandası tren raylarının gittiği her yere ulaşan gezici tren sinemalarıyla yapılacaktır. 


İncelememizin başında Komünist Manifesto'dan yaptığımız alıntı bu bağlamda anlam 


kazanmaktadır. Burjuvazi kültürünün ürünü olan sinema Marksistler açısında ona doğru yöneltilen bir silah olma özelliğine sahipti: 
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“Burjuvazinin feodalizmi yere sermede kullandığı silahlar, şimdi burjuvazinin kendisine yönelmiş durumda...” 


Marksist yaklaşımda maddesel gerçeğe dönük istence karşın sinemanın ise ortaya çıkışından beri soyut imgelem ve olağanüstü durumlardan faydalanması gerçeklik ile olan ilişkisini başka bir boyuta taşımıştır. Marksist teoriden etkilenen Sovyet sinemacılar buradaki 

tezat üzerine düşündüler ve sinemanın düzenlenmesi için “montaj” meselesini merkeze aldılar. 


Kuleshov ve montaj 


Henüz iç savaş koşullarındayken Lenin, 27 Agustos 1919 tarihli ve “Fotograf ve Sinema Ticaret ve Sanayiinin Narkompros'a (RSFRS Halk Komiserleri Konseyi) Devredilmesine İlişkin Kararname” ile sinemayı kamulaştırdı. Bu kararnameden sadece günler sonra (1 Eylül 1919), Devlet Sinema Enstitüsü (VGIK) kurulacaktı. DSE’ den yetişen önemli sinemacılar bir tek Sovyet sinemasını değil dünya sinemasını da derinden etkiledi (Schnitzer, Martin 
1993). 


DSE bünyesinde kurulan Moskova Film Okulu”nun kurucularından ve ilk hocalarından Lev Kuleshov, sinema tarihinde montaj denilince ilk akla gelen isimlerden. Sovyet sinemacılar çeşitli imkansızlıklar içerisinde film üretmek için çaba gösterdiler. Çoğu zaman filmlerin kayda alındığı selüloit film şeritlerini bulmakta dahi güçlük çeken sinemacılar aynı filmler üzerine defalarca çalışmak zorunda kaldılar. Bu durumun montaj üzerine yoğunlaşmalarında etkisi olduğu da söylenebilir. 


Lev Kuleshov'un “Kuleshov etkisi” olarak ifade edilen teorisine göre görüntü, içeriği belirleme gücüne sahiptir. Bu sebeple Kuleshov konudan çok görüntüye önem vermiştir. 
Görüntüye odaklanmasında görüntünün montaj gibi teknik süreçlerle birlikte anlam üretmede ne kadar başarılı olduğunu keşfetmesi yatmaktadır (Schnitzer, Martin 1993). 


Kuleshov görüntünün gücünü göstermek için dönemin ünlü oyuncularından Ivan Mosjoukine ile bir film çekmiştir. Mosjoukine'in yüzü ile farklı görüntüleri birleştirerek film kurgusunun önemini göstermeyi amaçlamıştır. Bu kısa filmde, önce Mosjoukine'in yüzü ardından bir kase çorba, sonra tekrar Mosjoukine'in yüzü ve ardından tabutta yatan küçük bir kız, ve tekrar Mosjoukine'in yüzü ve koltuğa uzanmış bir kadın gösterilir. Her seferinde Mosjoukine'in yüzünün aynı görüntüsü kullanılmasına rağmen, izleyiciler görüntüler arası bağlantılar kurup ilk seferinde oyuncunun aç olduğunu, ikincisinde yas tuttuğunu ve üçüncüsünde arzu duyduğunu söylemiştir. 


Kuleshow'un Moskova Film Okulu'ndaki öğrencileri arasında Pudovkin ve Sovyet Sineması 


denilince akla gelen ilk isim Eisenstein da yer almaktadır. Lev Kuleshov'un sinemaya sağladığı katkı dışında çektiği büyük filmlerden söz etmek mümkün değildir. Bunun başlıca 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sebebi ise Sovyetlerde sinemaya bakışında propaganda ögesine çok önem vermesi yatıyordu. 
Kuleshov yeteri kadar kitleleri provoke edemiyordu kısaca... 


İçerikten çok görüntüye odaklanan Kuleshov, ideolojik vurgulardan ziyade sinemada teknik ile görüntü üzerine yoğunlaştı ve teorik eserler de verdi. Kuleshov'un farkına vardığı teknik ile görüntü arasındaki ilişkiyi ideolojik propagandayla birleştiren sinemacı ise Einsenstein oldu. Ancak Einsenstein basit bir propaganda filmi yapmadı. 


Einsenstein: İdeoloji ve estetik 


Sinema tarihinin en meşhur filmlerinden birisi olan Potemkin Zırhlısı aynı zamanda Marksist Film Kuramı açısından da zirve noktayı oluşturmaktadır. En eski film stüdyolarından birisi olan Mosfilm tarafından “1917 Ekim Devrimini” anlatması için sipariş edilmiş film Sergei Eisenstein'ın ikinci filmidir. 


Potemkin Zırhlısı konusunu “Potemkin Zırhlısı Ayaklanması” olarak bilinen gerçek bir olaydan almıştı. Filmde, 1905 yılında Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı savaş gemisi Potemkin'de insanlık dışı, dayanılmaz hayat şartlarından bezmiş mürettebatın Çar rejimine bağlı subaylara karşı başlattıkları bir ayaklanmanın sonunda gemiyi ele geçirmeleri ve sonrasında gelişen olaylar dramatize edilerek anlatılmıştır. 
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Çarlık rejiminin zulmüne dikkat çekip kitlelerin ayaklandırılması gereken halka sempati duymasını sağlamak amacıyla çekilen film bunun da ötesine geçerek bir sinema klasiği haline gelmiştir. “Potemkin Zırhlısı Ayaklanması" olarak tarihe geçen hadise Sovyet Devrimi'ne katılan nesil için oldukça önemlidir. İlk defa Çarlık rejimine karşı rejimin içinden çıkan bir yapı isyan etmiştir. Potemkin Zırhlısı'nda askerlerin kötü şartlar sebebiyle subaylarına isyan etmeleri ve subayların acımasızlığı bütün bir Rus toplumunun küçük panoramasını olarak sunulmaktadır. Film için bu ayaklanmanın seçilmesi de oldukça mantıklıdır. 


Potemkin Zırhlısı filminin Marksist Film Kuramı açısından önemi ise o tarihe kadar teorik olarak konuşulan tüm mevzuların başarılı bir şekilde uygulanması ve sinemanın ideolojik 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propaganda için elverişli bir araç olduğunun kanıtlanmasıdır. Aynı zamanda Sovyet rejiminin sinemacıların sanatsal arayışlarına karşı takındığı menfi tavrın anlamsızlığı da gözler önüne serilmiştir. Hem propaganda yapan hem sinemaya sanat olarak yaklaşan bir filmin varlığı dünyayı derinden etkileyecektir. 


Tüm bunlara rağmen Sergei Eisenstein baskı ve kısıtlamalardan duyduğu rahatsızlık sebebiyle ilerleyen yıllarda yurt dışına çıkacak ancak orada da aradığını bulamayıp Sovyetlere geri dönecek yine de Korkunç İvan filminde Korkunç İvan ile kendisinin temsil edildiğini düşünen Stalin tarafından sansüre uğrayacaktır. Eisenstein'ın SSCB”den kaçarak ABD'ye sığınması ve kapitalist üretim ağının merkezinde Disney ile çalışması Marksizm”den kopuş yaşadığına delil olarak sunulmaktadır. 


Potemkin Zırhlısı filminin en meşhur sahnesi ise “Odessa merdivenleri” olarak bilinen sahnedir (Eisenstein, 1985). Çar'ın Kazak askerlerinin Odessa şehrinin ünlü merdivenlerinde isyan eden sivil halkı katlettiği sahne sinema tarihinin en etkileyici anları arasında gösterilmektedir. 


Potemkin Zırhlısı'nda gerçekleştirdikleri isyan sonucu geminin idaresini ele geçiren askerleri karşılamaya gelen halk şehri bir festival alanına dönüştürmüştür. Herkes en güzel giysilerini giyerek limana bakan Odessa Merdivenleri'nde dizilmiştir. Eisenstein burada önce bizlere hikayenin içine dâhil olacak her bir karakteri gösterir. Bu ilerleyen safhada karakterle duygusal bağ kurmamız için gereklidir. Meşhur merdivenden yuvarlanan bebek arabası motifi de ilk defa bu filmde kullanılmıştır. 


Ardından Çar'ın askerleri beyaz üniformaları ile amansız bir katliama girişirler. Bu sahnelerde Marksist yaklaşımın alt ve üst yapı mekanizması belirgindir. Askerlerin heykelin ardında yukardan bakarak halkı katletmektedir. Katliam bir çocuğun öldürülüp ayaklar altında çiğnenmesi düzeyine varması bardağı taşıran son damladır. Sahnenin başında izleyiciye tanıtılan anne ve çocuk sembolleştirilir. İsyan ve devrimin sembolü haline gelen karakterlerle özdeşlik kurulmuştur. Çarlık, burjuvazi ve onun tüm kültürel-siyasal işaretleri baskı-zulüm objesi olarak halkın ve devrimin tam karşısına konumlandırılır. 


Sahnenin sonunda ise Einsenstein, “Kuleshov etkisini” hatırlatan bir göndermede bulunur. 
Aslan heykeli ilk sahnede uyurken, ikinci sahnede uyanma evresi ve son olarak ayaklanmış 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kükremeye hazır halde gösterilir. Bu görüntü halkın Çarlık rejimine karşı başlattığı devrimin çok kısa bir özetidir olarak hızlıca aktarılır. 


Sonuç 


İdeolojik film kuramı, hakim emperyalist düzenin kendisini sürdürmek için kullandığı filmleri kendisi de bir araç olarak görmektedir. Ancak burada sanatın doğasında da bulunduğu düşünülen “yabancılaştırıcı” kültür “gerçekliğin izlenimi” aracılığıyla aşılmaya çalışılmıştır. 
Bu bağlamda Sovyetlerde yapılan sinemaya “montaj sineması” denilmesi boşa değildir. 


Sovyet sinemacılar açısından montaj, sinemanın gerçekliğe en yakın formunu inşa etmek için vazgeçilmez bir yöntemdir. Anlamın inşası için montajın bu kadar merkeze alınması sinemanın teknik süreçlere indirgenmesi riskini ortaya çıkartmış ve Einsenstein gibi yönetmenler estetik ile tekniğin birleştiği “yeni bir sinema dili” inşa etmek için yoğun çaba göstermişlerdir. 


Bunun ötesinde ise Sovyet rejiminin baskıcı yapısı sebebiyle ilerleyen yıllarda sinema sanatı önce bir durağanlık ardından ise gerileme dönemine girmiştir. İlerleyen dönemde Sovyetlerde yetişen en önemli sinemacı, Sovyetlerin ideolojisini paylaşmayan hatta onun savunduğu şeyin tam tersi bir yerde kendisini konumlandıran Andrei Tarkovsky olacaktır. 


Netice olarak araçsallatırılmış bir mantıkla sinemaya yaklaşmanın ortaya çıkardığı netice hüsran olmuştur. Sinemanın mahiyeti üzerine kafa yoran Müslümanların, Marksistlerin tecrübesine göz atmaları verimli okumalar ortaya çıkartabilir. İdeolojik okuma biçiminin bir sonucu olarak "aktarım yolu" şeklinde düşünülen araçların da bir ideolojisi olduğu unutulmamalıdır. Sinema ile kitleselleştirilecek fikirlerimiz sinemanın içinde başka bir anlam dünyası tarafından anlamlandırılma riskini taşıyacaktır. 


Hassasiyet sahibi Müslümanların her fırsatta "Neden falanca konuyu anlatan bir filmimiz yok?" şeklinde dile getirdikleri iyi niyetli olduğundan şüphe duymadığımız soru cümlesinden evvel sinema hakkında sormamız, sorgulamamız gereken çok şey olduğu ortada. Marksistler işin özünde "burjuvazinin silahları" olarak ifade ettikleri araçlarla aynı paradigmadan beslenmektedirler! Onların dahi en başında bile olsa bir takım çekinceleri varken Müslümanların büyük bir çoğunluğunun "araçlar" konusundaki "cesareti" oldukça düşündürücü bir durum olarak önümüzde duruyor! 


1- https://www.broadcasterinfo.net/ContentDetails-452 1-marksist-sinemanin-hollywooda- karsi-durusu 


HÜCRE İÇİNDEKİ YIKIM USTASI LİZOZOM 
Dr. Selçuk Eskiçubuk-Temmuz 2019 511. Sayı-zaferdergisi 


Yıkım İşi Çevreye Zarar Vermeden Nasıl Yapılır? 
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Bir şehirde eskimiş evler zamanı gelince yıkılır, yerine yenileri yapılır. Bu evlerin yıkılması çoğu zaman yıkım işini bilmeyenler tarafından tozu dumana katarak yapılır. 
Yıkım konusunda birçok ülkede bir yönetmelik bile yoktur. Ama bu işin uzmanlarınca gökdelenler bile çevreye zarar vermeden birkaç dakika içinde yıkılabilir. 

Bedenimizde de sürekli yeni hücreler yaratılırken, bir yandan da eskiyen ve görevi biten hücreler yıkım ve temizlik ameliyesiyle vücudumuzdan atılırlar. Peki bu uzmanlık gerektiren iş, biz farkına bile varmadan nasıl yapılır, hiç merak ettiniz mi? 


Hücre içinde küçük, yuvarlak ve çapları 0,2-0,8 mikron arasında Lizozom ismi verilen bir organel keşfedildi. 1955 yılına kadar onu kimse tanımıyordu. Tâ ki Christian de Duve onu elektron mikroskopta keşfedinceye kadar. Hücrelerimiz içinde ömrümüz boyunca mucizevi işler yapılır. Bunların içinde yapım ve yıkım işleri dikkat çekicidir. Bu yazımıza konu edindiğimiz yıkım işinin yaptırıldığı organel ise Lizozom'dur. 


Lizozomlar, kırmızı kan hücreleri hariç bütün memelilerde bulunur. Özellikle vücut savunmasında görev alan akyuvarlarda ve de makrofajların içerisinde daha çok sayıda bulunur. Bitki ve mantarlarda ise bulunmaz. Lizozomun içinde asit pH'de etkili 50*den fazla farklı enzim vardır, yıkım işi sessizce onlarla yapılır. Hücre içinde yapım kadar yıkım da çok önemli bir olaydır. 


Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, nükleik asitler gibi büyük moleküllerin yanı sıra hücrenin organelleri, hücreler arası ölü doku parçacıkları ve mikroorganizmalar da lizozomlarda yıkılır. Yıkılacak materyaller özel paketler içinde lizozoma gönderilir. Bu paketlere vezikül denir. Veziküller zarla çevrili küçük baloncuklardır, özellikle hücre içi taşımada önemli işlevleri vardır. 


Lizozomlara yıkılmak üzere hem hücre içinden hem de hücre dışından maddeler gelir. 
Özellikle hücre dışı maddelerin yıkımı önemli bir yer tutar. Yıkılacak maddeler öncelikle hücre içine alınmalıdır. Bu amaçla hücre zarının belirli bir kısmı hücreye alınacak maddeleri sararak cep şeklinde içe doğru tomurcuklanır. Sonraki aşamada bu yapı hücre zarından kopar ve endozom adı verilen bir keseciğe dönüşür. Bu olaya endositoz denir. 
Endozomların görevi, dışarıdan aldıkları maddeleri lizozomlara aktarmaktır. Ve sonrası sağlıklı ve çevreye zarar vermeden gerçekleşen yıkım... 


Bugün, sahip olduğumuz teknik imkanlara rağmen, kentsel dönüşümün yapıldığı yerlerde hâlâ eski binaların yıkım işini insanlar doğru dürüst yapamazken, ömrümüz boyunca hücre içinde yıkım işlerini 1 mikrondan küçük Lizozom isimli organele sessiz sedasız 


yaptıran kim? 


Bu kadar harika bir sanat eseri olan organeli yaratan ve çalıştıran kim? 
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İşte gerçek hayat bunları görmek, düşünmek ve şükretmekle başlıyor. Çünkü istediklerimizi verebilecek ve korkularımızı giderebilecek olan Âlemler Rabbi (cc), kendisini bize bu yarattığı harika işler ve eserleriyle bildiriyor. Onun rahmetini farkeden ve bulan, hayat bulur. 


Evet düşünmek için akıl denilen bir nimet de verilmiş... 
“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku! Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var” (Bediüzzaman, 33. Söz) 


KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN DERİN SEBEPLERİ 

Sami Uslu-Kasım 2008 383. Sayı-Zaferdergisi 

Dünyanın bugünkü haliyle, Batı hızla bir enkaza dönüyor, tarihe mal ettikleri, Nobel ödülleriyle onore ettikleri iktisatçıların marifetiyle kurdukları ekonomik sistem tel tel dökülüyor. Çok güvenilen, yıkılmaz kale sanılan uluslar ötesi bankaların her gün biri devlet kontrolüne geçiyor. 


ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Batı dünyasını temsil eden ülkeler, krizle baş etme konusunda acz içinde kıvranıp duruyor. Eskiden neredeyse dünyalı bile saymadıkları Çin ise Batı'yla kıyaslanamayacak ölçüde rahat durumda. Hindistan'ın yıldızı yükseliyor. 


Batı'da merkez bankaları hazine yetkilileri ve hükümetlerin krizi dindirmeye yönelik her hamlesi boşa çıktı. Herkes panik içinde. Süslü bir deyimle likidite krizi diye adlandırdıkları parasızlık, bankaların, sigorta şirketlerinin belini büktü. Parasız kuruluşları fonlayan devletin kendisi likidite sıkıntısı çekmeye başladı. 

Peki, bu mali felaket niçin oldu? 


Küresel Krizin Esas Sebebi: Faiz 
Tarih boyunca en çok lanetlenen bir kavram iken, her devirde insan ve toplum hayatını en çok etkileyen bir unsur olmuştur faiz. 


Ama, faize ilişkin en önemli gerçek, kapitalist liberal ekonominin temel taşı olduğu veya yapıldığıdır. 

Dünyanın en başarılı yatırımcıları global finans krizinin teşhisinde birleşiyor: Bugünkü kriz, ekonomideki son 25 yılın köpüklenmesinden (buble) doğmuştur. Köpüklenmeyi oluşturan ise, modem finansın bel kemiği konumundaki doğurgan ve spekülatif faizdir. 


Kıymetli evrak hukukundan yararlanan faizli enstrümanlar piyasalarda sınırsız defa dolanım imkânı bulur. Trilyonları bulan bono piyasaları, ekonomideki her faiz değişikliğinde dalgalanır; yüz milyar dolarlar birkaç saat içinde bazılarınca kazanılır, bazılarınca kaybedilir. 


Faiz, modem ekonomilerin âdeta hücrelerine kadar işlemiştir. Faizle alakasız gibi görünen finansal işlemlerin hepsi dolaylı olarak faize bağlıdır. Mesela, vadeli kontratlarda spot fiyat ile vadeli fiyat arasındaki farkı tayin eden faizden başka bir şey değildir. Faizin sadece bir puan yükselmesi, bir devletin borç stokunu durup dururken, yukarılara çeker, bir puan inmesi ise alacaklıyı zarara uğratır. 

Özetle, faiz suni işlemler oluşturarak ve doğası gereği her bulaştığı muameleyi spekülasyona çevirerek finans hayatını kimileri için saadet, kimileri içinse felaket kapısı haline getirir. Böyle bir sistemin kriz üretmesine neden şaşılır ki? 
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Amacından Sapan Finans Kurumları 

Küresel ekonomik krizin bir diğer önemli sebebi, amacından sapan finans kurumlarıdır. 
Bankaların ve diğer finans kurumlarının asıl gayesi, iş hayatının ihtiyaçlarını karşılamaktır. Faaliyetlerini iş hayatının ihtiyaçlarıyla sınırlayan finans, normal fonksiyonunu icra eder. Basit bir örnek verelim. 


100 bin dolarlık bir sipariş alan ihracat şirketi hiç öz kaynak kullanmasa dahi toplam 
maliyetini karşılayacak kadar, söz gelimi 90 bin dolar kredi kullanırsa bu borcu faizi ile birlikte yaptığı dış satımın bedeli ile geri ödeyebilir. Bu olayda kreditör banka şirketin öz sermaye noksanını telafi etmiş, karşılığında şirket kârının bir bölümünü faiz olarak kendi hesabına kaydetmiştir. Ancak, maalesef finans âlemi insani hırsın en zor kontrol edilebildiği faaliyetlerdir. Nitekim, banka ve finans sistemi bu doğal çalışma alanının, bilhassa 1980”lerden bu yana, dışına çıkarak bir görev ve fonksiyon tecavüzü içerisine girmiştir. Finansal kuruluşlar ile hissedarları ve finans yöneticileri, finansı reel sektörün yardımcısı olmaktan çıkarıp sadece kendisi için yaşayan, kendi kendini besleyen büyüten bir canavar mekanizma haline getirdiler.Global bankaların medyaya yansıyan sorunlarına baktığımızda, dünyadaki pazar paylarını artırmak, birleşme ve satın almalar yoluyla küresel konumlarını güçlendirmek gibi şeyler görüyoruz.Bunların hiçbirinin bankaların yasalarda yer alan kuruluş amacıyla, gerçek misyonlarıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Özellikle, ABD?de bankaların hiç de toplumsal ve kamusal olmayan bu tür çalışmaları ekonomi hayatının en popüler ve yaygın faaliyetleri arasındadır.Kâğıt üzerinde, nihai hedefi tüccar ve sanayiciyi kalkındırmak olan bankaların bu işi ikinci plana attıkları ve kâr sevdasına kapıldıkları açıkça ortada. 

Küresel Kriz Değil, Küresel Üçkağıtçılık 

Tüm bu anlatılanlardan sonra, olup bitenin önemli bir kısmına küresel kriz değil de “küresel üçkağıtçılık” demek daha doğru olur.Açıkça ifade etmek gerekirse, global finans krizinin en başından itibaren sahtekârlık vardı. Kâr üzerinden prim alan CEO'lar işsiz güçsüz, parasız on binlerce insana mortgage kredisi vererek primlere kondular.Aslında, ahlâki zaaf gösterenler arasında, hiçbir işi, geliri ve bir kenarda birikmiş parası olmadığı halde, kocaman rakamlı kredi mukavelelerine imza atan sözde müşterileri de saymak gerekir.Bugünden geriye doğru bakınca anlıyoruz ki, Temmuz 2007'de patlak verdiği sanılan mortgage krizi, aslında daha önce başlamış, ancak muhasebe oyunlarıyla tam iki yıl kamuoyu ve basından gizlenmişti. 


Daha da vahimi, rezalet denetleme şirketlerinin raporlarına yansımadı. Güya bunların görev ve fonksiyonu, yatırımcıyla borçlanan kurumlar arasında sağlam bir köprü kurmaktı. Denetleme firmaları mesela Türkiye'nin kredibilitesini değerlendirirken, eskiden beri müthiş bir titizlik gösterir ve borca sadakat bakımından eşsiz bir ülke olmamıza rağmen bizi daima riskli ülkeler kategorisinde gösterir. Tuhaftır ki, aynı keskin denetleyiciler banka portföylerinden taşan batak mortgage işlemlerini bir türlü tespit edememiş! Artık, bu firmalara ve verdikleri notlara inanmak, güvenmek, onları ciddiye almak mümkün mü? Bizdeki popüler bir tekerlemeyle, et de kokmuş, tuz da. 


Rezalet devletin bu işle ilgili ajanı olan (bizdeki SPK benzeri) SEC€'ten de gizlenebildi. 
Bu arada finans piyasalarının temel yasası ve bir ahlâki zorunluluk olan şeffaflık nosyonu yerlerde süründü. Sisteme güvenen binlerce birey ve merkez bankaları dahil, dünyanın dört bir yanındaki büyük finans kuruluşları alenen, planlı şekilde ve sürekli olarak aldatıldı. Paraları ellerinden ve kasalarından hiç acımadan gasp edilerek alındı.Daha bunun gibi binlerce yalan sözler, uçurulan balonlar, kandırıcı beyanatlar, tutmak değil, tutmamak için verilen vaatler hâlâ devam ederken, dünyanın 100 büyük finansal 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kuruluşunun batak kredilerden dolayı uğradığı zarar 472 milyar doları buldu. Bu rakamın çok daha büyüyeceği kesinleşmiş durumda.Ama, asıl kötüsü, üçkağıtçılık global finansal sistemin ayrılmaz parçası haline geldi. Bu gidişle, finansta kriz hiç bitmez. Çünkü ahlâksızlığın bizzat kendisi bir krizdir ve etik dışı yollarla yürütülen her iş mutlaka kriz üretecektir. 

CEO Fiyaskosu 

Yaşadığımız küresel ekonomik krizde değinilmesi gereken bir diğer nokta, şu meşhur CEO'lar.Doğrusunu söylemek gerekirse, uluslararası çaptaki ceo (chief executive officer) uygulaması ABD'nin dünyaya ihraç ettiği ayıplı bir maldır. 

Nedenine gelince... 

1980'li yıllardan sonra, işletmelerin başına getirilen CEO, şirkette âdeta tek kişilik bir sınıftır. Böyle bir mevki her yönüyle işletmecilik kural ve prensiplerine aykırıdır. Mesela, işletmede icraat ve kontrol faaliyetlerinin birbirinden bağımsız işlevler olduğu, dolayısıyla da farklı kimse veya departmanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini teoride ve tatbikatta herkes kabul eder. 

Şirketin başına konan bir CEO, hem genel müdür hem de yönetim kurulunun yetkilerine haiz olduğundan söz konusu ilke kendiliğinden rafa kalkar. Genel müdür sıfatıyla önce bir öneriyi hazırlayıp yönetim kurulunun onayına sunan CEO, aynı anda yönetim kurulu başkanının koltuğuna oturarak kendi önerisini değerlendirir ve tabii ki her defasında kabul eder. 

Böyle bir ortamda, şirketin kötüye gidişi hakkında kimse ikaz yapmak ve işlerin düzelmesi teklifini getirmek cesaret ve arzusunu da gösteremez.Netice olarak, CEO, iki- üç başlı, dört ayaklı, beş elli tuhaf bir yaratık gibidir ve kendisini var eden ABD'li şirketlere uğursuzluk getirdiği gibi, tüm dünyaya zarar vermektedir. 


Krizde Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı 

Krizde şirket yöneticilerinin sakınmaları gereken bir numaralı hata paniğe kapılmaktır. 
Panik ve korku sağlıklı düşünmeyi engelleyerek yanlış kararlar alınmasına yol açar. 
Panik içindeki idareciler ya başlarını devekuşu gibi kuma gömerek önlem almada gecikirler ya da telaşla üzerine yeterince çalışılmamış önlemler alırlar. Sonuçta, her şey eskisinden daha beter hal alır ve korkulan başa gelir. 

Kriz, dengelerin alt üst olduğu bir durumdur. Piyasalarda arz-talep dengesi, talep aleyhine bozulur. Bunun üzerine bir de şirket sahip ve yöneticilerinin psikolojik dengesi bozulursa krizin olumsuz etkilerine mani olmak imkânsızlaşır. Tepe yönetimi sağlam bir psikolojiye büründükten sonra, aynı derecede önemli olmak üzere personelin moralini yüksek tutmalıdır. Toplantı araları daha sıklaştırılmalı ve katılımcı sayısı mümkün olduğunca fazla olmalıdır. Krize önlem olarak benimsenen ilke ve politikalar tüm personele çok iyi anlatılmalı, benimsetilmelidir. Hatta tedarikçiler ve müşterilerle de samimi görüşmeler yapılarak, şirketin yeni politikalarından onlar da haberdar edilmeli ve muhtemel sürtüşmelerin önü alınmalıdır. 


Ekonomik durumu bahane ederek, çekini senedini ödememek, borçlu şirkete hiçbir şey kazandırmaz ama mutlaka çok şey kaybettirir. Piyasada her şirketin yıllar içinde oluşan bir sicili vardır. Sicilinde ahlâki zaaf yazan bir firmanın bunu telafi etmesi çok uzun yıllar alır, belki de bu hiç mümkün olmaz. Piyasalar bir zincir gibidir ve şirketler bu zincirin halkalarıdır. Vadesinde ödenmeyen bir borç, domino etkisiyle başka borçların da ödenmemesine yol açar. 


Sabit gelirli işçi, memur durgunluktan en fazla etkilenen diğer gruplardan biridir. 
Bunların geliri maaş ve ücretlerinden oluşur, yani tek kalemdir, giderleri ise çeşitlidir. 
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Ülkemizde tek maaşın girdiği 5-6 kişilik haneler çok yaygındır. Çekirdek aile henüz Batı'daki kadar yaygın değildir. Geniş aile, kriz ortamında mali bakımdan bir avantajdır. 
Hane giderlerinin kontrol altına alınması için gider kalemlerinin teker teker listelenmesi ve her kalem için yapılan harcamaların kaydedilmesi çok geçerli bir yöntemdir.Böylece, lüzumlu olan ve olmayan harcamalar kolayca tespit edilir ve gelirin diğer kalemleri arasında dağılımı daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilir. Böyle bir liste yapan aile reisi veya ebeveynler, farkında olmadıkları bazı giderleri hiç gerekmediği halde yaptıklarını hayretle tespit ederler. 

Hane halkı ve bireyler cephesinde de işbirliği ve moral en önemli unsurdur. Kriz esnasında aile içi bağlar her zamankinden daha güçlü hale getirilmeli, akraba, komşu ve yakın dostlar ziyaret edilmelidir. Bununla birlikte, harcamaların kısılmasına ve tasarruf edilmesine tüm aile üyeleri katılmalıdır. 

Ekonomi Değil, Ahlâk Krizi! 

Ömer Baldık- 

Son günlerin en çok konuşulan konusu, hiç kuşkusuz, küresel ekonomik kriz. Televizyon ve gazetelerde yapılan enine boyuna tahlilleri, toplumun her kesiminden insan dikkatle takip ediyor. 

Fakat ekonomi uzmanları ne kadar basitleştirmeye çalışırsa çalışsın, iktisat terimlerinin karmaşıklığı, pek çok şeyin hâlâ anlaşılmasına mani. Mortgage, endeks, parite, Keynesçi ekonomi ve daha binlerce iktisat teriminin, çoğu insanın kafasında bir karşılığı yok. 


Yine de biraz bahsetmemiz gerekirse, kriz için konuşulan sebepler, muhtelif. Amerika'da ödeme gücü olmayan en fakir insanlara bile ev alma kredisi verilmesinden bahsediliyor. 
Bu çarkın durmaya başladığı ve zincirleme olarak diğer bütün iktisadi unsurları etkilemeye başladığı nokta. 


Ardından, daha kapsamlı yapılan yorumlarda, finans sektörünün faiz yoluyla paradan para kazanmanın (rant ekonomisi) envai çeşit yolunu üretmelerine işaret ediliyor. 
Bankalar ve özel finans kuruluşları, kârlarını devasa boyutlarda katlamak için sürekli olarak paraya tahvil edilebilir değerli evraklar üzerinde alım-satım gerçekleştirmişler. Ve üst bir denetim mekanizması bulunmadığı için, bir noktadan sonra, evet, kârlar katlanmış ama ortada ne o miktarda borcu ödeyecek insan varmış, ne de para. 


Yani sizin anlayacağınız, bir yanda ortada kısıtlı bir reel üretim varken, öbür yanda köpüklenmiş deniz dalgası gibi şişmiş bir finans, daha doğrusu finans balonu varmış. Ve bir noktadan sonra o balonun patladığını “küresel ekonomik kriz” tantanasıyla hepimiz öğrenmiş olduk. 


Başka yönlere işaret edenler de var tabi. Mesela, bizde de eskiden çok yapılan ve şikâyet konusu olan Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması, meğer ABD ekonomisinin dünya ölçeğinde kendisini bugüne kadar ayakta tutan en önemli marifetiymiş. 


Bir mahalle düşünün. Mahallenin zengini, evinde sürekli para basıyor ve bunu komşularından mal ve hizmet satın almak için kullanıyor, onlara parasını veriyor. Onlar da bu parayı değerli bilip evlerinde (hazinelerinde) stokluyorlar. Onlar paraya değer verdikleri sürece, mahallenin zengini de para basmaya devam ediyor. 


İşte, ABD, dünyada buna benzer bir sömürü düzeni kurmuş. Fakat dünyanın geri kalanı da bu düzenin bir parçası olmayı gönüllü kabul etmiş, ucundan kenarından 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sömürenlerden olma umuduyla. Ama büyükler, küçüklere kaşıkla verirken kepçeyle almayı hiçbir zaman ihmal etmemişler. E, oyunun kuralı hep böyledir. 


Manzara aşağı yukarı böyle. Kriz patlak verince, tabi sadece mahallenin zengini değil, geri kalanının da derdi büyük oldu. Çünkü tüm düzenleri, zenginin işlerinin iyi gitmesine endeksli hale gelmiş. Mesela, “Acaba, ABD bankaları iflas eder de, bizim paralar batar mı?” diye Arap sermayesi diken üstünde. O yüzden, yavaş yavaş yatırımlarını başka yerlere dağıtmaya çalışıyorlar. Farklı rivayetlerde, krizin çıkmasında bunun da rolü olduğunu söyleyenler yok değil. 


Değerlendirmeler genelde buna benzer şeyler. Peki, tüm bu değerlendirmelerde dikkatinizi bir şey çekti mi? Ciddi bir ahlâki zaafa, mesela kanaatsizlik ya da israfa, veya açgözlülüğe, veya yanında açlıktan ölse bile kendisinden başkasını düşünmemeye, veya dünyanın yüzde beşlik dilimini oluşturup da % 40-50'lik maddi değerine sahip olanların elleri altında bulunandan fakirlere kuruş aktarmamalarına dair, doğrudan bir cümle duydunuz mu hiç?Sanki tüm hata, kredi şirketlerinin borcunu ödeyemeyecek derecede fakir kişilere kredi vermesindeymiş gibi yansıtılıyor. Sanki olay basit bir sistem sorunu ve gerekli düzenlemelerle eninde sonunda atlatılabilecek bir şeymiş gibi. 
Yanılmıyorsam, bir tek Papa,“yaşanan krizin maddiyata bel bağlamanın yanlışlığını ortaya koyduğunu” ifade ederek “bu, bir ilahi uyarıdır” dedi. Onun dışında, bizde bu cümle zaten sansürlü olduğu için konuşan olmadı.Oysa, bu yaşadığımız küresel ekonomik kriz, en katmerlisinden bir ahlâksızlık sorununun sadece son sahnesidir! Ya da başımıza ördüğü son çorap! Üstelik, bundan önce ördüğü gibi, bundan sonra da örecek. 


Çünkü adına kapitalizm denen sistem, ahlâki bir temele dayanmıyor. Bu sistemin en büyük mahareti, faiz enstrümanıyla parası olanları çalışanların sırtından geçinen parazitlere dönüştürebilmesi. 

Yakıt olarak ise sistemin ihtiyaç duyduğu şey çok basit: Hırs! Dünya hırsı! Daha çok mal, daha çok para, daha çok servet, kısacası zenginleşme hırsı. Öyle ki, insanların gözleri bu hırslar sebebiyle körleşecek. Yanındaki komşusunun aç mı tok mu yattığı, onun için bir şey ifade etmeyecek. Kazancını helalden mi haramdan mı kazandığı önemsizleşecek. Başkaları ekmek bulamazken kendisinin pasta yemesi vicdanında bir rahatsızlık oluşturmayacak. 


Nitekim, krizle ilgili haberlerde, kişisel gelişimin başarı idolü olarak gözlerimize soktuğu CEO'lar, üst düzey şirket yöneticileri, 125 dolara hamburger yiyormuş Amerika'da. 
Gelin, bu insanların nasıl bir lüks yaşam histerisine tutulduklarını siz hesap edin. Ve aynı Amerika'da milyonlarca insanın sokaklarda ekmek bulamadan yattığını düşünün bir de. 


Kapitalizm, işte böyle bir insan tipi üzerinde yükseldi. Ancak bu şartları yakaladığında, münbit zemin bulmuş bitki gibi yeşerdi. Dolayısıyla, kapitalizmin idealize ettiği insan tipi, “bystander apathic”tir. Yani, başka insanlara ancak bir “seyirci kayıtsızlığı” penceresinden bakan vicdansız ve gaddar bir insan tipi. Yanında dünya savaşı çıksa, kendi lüksünden ve yaşam tarzından vazgeçmek istemez bu tip. 


Seyirci kayıtsızlığı demişken, bu kavramın 1970'li yıllarda psikoloji dünyasını allak bullak ettiğini biliyor muydunuz? Yapılan kontrollü deneylerde, sokağın ortasında baygın rolü yapan ve kaldırımın ortasında öylece yatan kişiye gelip geçen insanların yardım etmemesi, insanın doğasına ilişkin ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti. 
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İşte kapitalizm ya da sermayecilik, gözleri kör eden hırs nedeniyle kanaati ortadan kaldırdığı gibi, insanlar arasında yardımlaşma ve paylaşımı da yok ediyor. Başkasının durumunun kötüye gitmesi, ona yüksek faizli borç para vererek sömürmenin yeni bir fırsatı olarak görülüyor. Kapitalizm öncesi dönemde intihar sebepleri arasında borcu olmak diye bir madde yoktu. Ama bugün borç ve icra sebebiyle insanlar canlarına kıyabiliyor.Bu öyle bir şey ki, kapitalist sistemde, mesela Fatih döneminde yaşandığı söylenen şu olayı görmek mümkün değildir:Hani Fatih bir keresinde tebdil-i kıyafet etmiş ve esnafı dolaşmış. Bir dükkana girmiş. Orada bir şey aldıktan sonra, dükkan sahibi Fatih'e “Benden aldığınız yeterlidir. Fakat bitişiğimdeki dükkan henüz siftah etmemiştir. 
Kalanı da oradan alınız.” deyip Fatih'i bitişiğindeki dükkana uğurlamış. 

Bu olay, kapitalist sistemde hayal dahi edilemeyecek bir olaydır. Çünkü burada hırs yok, kanaat var. Çatışma yok, yardımlaşma var. Kendisiyle birlikte, başkasını da düşünme var. 
Mânâya, maddeden daha fazla önem verme var. Ve en önemlisi, Allah korkusu var. 
Sorun nerede düğümleniyor biliyor musunuz? Kapitalizm, toplumsal huzuru temin edemiyor. Servet, çok az sayıdaki zenginin elinde birikiyor ve onları semirttikçe semirtiyor. Bu kesim, lüks tüketim sarhoşluğuyla iyice azınca, iktisadi sistemin kayışı kopuyor. Bugün ABD'de yaşanan krizin altında yatan neden de bu. 


İslâm bunu nasıl çözüyor peki? 


Faizin kaldırılması, alışverişin yani ticaretin özendirilmesi ve zekat müessesesine işlerlik kazandırılması sayesinde.Zekat, bugün iktisadi alanda “gelir dağılımındaki adaletsizlik” diye ifade edilen zengin-fakir arasındaki uçurumu yumuşatarak emek ile sermaye arasında keskin bir çatışmanın önünü alıyor. Hem zengine servetin asıl sahibinin kendisi olmadığını öğretirken, hem de fakir insan ile zengin arasında karşılıklı anlayışa dayalı insani bir ilişkinin önünü açıyor. Ve böylece, toplumsal huzuru temin ediyor.Zekatın sosyal gerçekler kadar ekonomik gerçeklere de ne kadar uygun olduğunu isterseniz şuradan da anlayabiliriz. Gerek küresel ekonomik krizin yaşandığı ABD'de gerekse ülkemizde ekonominin durgunluğa girmesini önlemek adına getirilen önerilerden biri, zenginlerden “servet vergisi” alınması. Siz, buna, gönül rızasıyla veya hukuki düzenlemeyle şimdiye kadar alınmayan “zekat'ın farklı isimler altında alınmaya çalışılması olarak da bakabilirsiniz. 


Yani, çözüme giden yol yine Kur'ani reçetelerden geçiyor.Bakalım dünyaya hükmeden küresel medeniyet, ne zaman yaptığı hatalardan dönecek? Daha ne kadar çöküş gerekecek krizlere yol açan esas sebepleri teşhis edip sosyal ve iktisadi hayatı Kur'ani bir çerçeveye oturtmaları için. Çünkü bunun dışındaki tüm seçenekler, krizler üretmeye devam edecek. Ve onlardan birinde, belki tekrar ayağa kalkma fırsatı da olmayacaktır. 


CANLILAR ARASINDA DAYANIŞMA 
Zafer Araştırma Grubu-Kasım 2008 383. Sayı-Zaferdergisi 


Fizyoloji ve Tıp alanında tanınmış ünlü bilim adamı Kenneth Walker, Doğu Afrika'da çıktığı av sırasında canlılar arasındaki dayanışmaya ilişkin gözlemlerini şu şekilde anlatıyor:“Yıllarca önce Doğu Afrika'da avlanmaya çıktığımda hayvanlar arasında gözlemlediğim dayanışmanın birçok örneği hâlâ belleğimde canlıdır. Ahti düzlüklerinde değişik zebra ve ceylan sürülerinin tehlikelere karşı birbirlerini uyarmak için belli yerlere nöbetçi koyduklarına tanık oldum. Zebra avlamaya çıkmamıştım; ama ceylan avlamam da hemen hemen olanaksızdı. Çünkü ne zaman birine yaklaşmak istesem, nöbet tutan zebra tehlikeyi fark eder, ceylanları uyarırdı. 
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Gene zürafalarla filleri de çok kez birlikte bulurduk. Fillerin kocaman kulakları, son derece keskin işitme duyuları vardır; ancak görme duyuları zayıftır. Zürafalar ise adeta gözetleme kulelerine yerleştirilmiş bekçiler gibidir. Güçlerini birleştirdiklerinde görünmeden ya da duyulmadan ne fillere ne de zürafalara yaklaşmaya olanak vardır. 
Daha ilginç (daha doğrusu son derece garip) bir işbirliği gergedanlarla, derilerine gömülen kene türünden parazitleri ayıklamak için sırtlarında tırmanıp oturan kuşlar arasında idi. Bu kuşlar her zaman tetikte bekler, yaklaştığımı çok uzaktan fark eder etmez hırçın çığlık ve gagalamalarla konuğu oldukları hayvanı uyarırlardı. Gergedan kaçmaya koyulduğunda kuşlar bir katardaki yolcular gibi hayvanın sırtına asılıp yerlerinden ayrılmazlardı.” 

Kenneth Walker gibi daha pek çok gözlemci, tabiatta canlılar arasındaki dayanışmaya ilişkin bu tarz gözlemlerde bulunmuşlardır. 

Fakat, her nedense, sıradan izleyici olarak televizyona baktığımızda, belgesellerde tam aksi bir fotoğrafın resmedildiğini görürüz. Sanki hayvanlar âleminden alınacak tek ders, “hayatın bir mücadeleden ibaret olduğu”dur.Bu belgesellerin bunca yıl belli felsefi inanışları yansıttığı bir gerçek. Ama yavaş yavaş bu durum değişiyor. Canlılar âleminin bizim onlara yamadığımız basit inanış ve şablonların çok ötesinde derin sırlarla çevrili olduğu giderek daha iyi anlaşılmaya başlandı. Canlılar âleminde görülen sayısız dayanışma örnekleri de, bu bağlamda dikkati çeken önemli başlıklardan bir tanesi.Dilerseniz, canlılar arasında dayanışmanın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin bazı ara başlıklara göz atalım. 


Tehlikelere Karşı Birbirlerini Uyarırlar 

Topluluk içinde yaşayan hayvanlardan herhangi biri tehlikeyi sezdiğinde sessizce olay yerinden kaçmak yerine var gücüyle çevresindeki diğer hayvanları da uyarır. Her bir canlı türünün kendine özgü bir uyarı şekli vardır. Örneğin tavşanlar ve bazı geyikler tehlikeyi sezdiklerinde çevrelerindeki hayvanları uyarmak için kuyruklarını dikerler. 
Ceylanlar ise ilginç bir zıplama dansı yaparlar.Birçok küçük kuş, düşmanlarını fark ettiklerinde hemen öterek alarm verirler. Sarı asma kuşu gibi türler alarm verirlerken dar frekans aralığı olan ve yüksek perdeden bir ses çıkartırlar. İnsan kulağı bunu ince bir ıslık gibi algılar. Bu sesin en önemli özelliği ise kaynağının yönünün anlaşılmamasıdır. 


Koloniler halinde yaşayan böceklerde de, tehlikeyi ilk sezen böcek bütün koloniyi uyarır. 
Ancak, tehlikeyi haber veren böceğin salgıladığı alarm kokusu düşmanın da dikkatini çeker. Dolayısıyla kolonisini tehlikeye karşı uyaran böcek ölümü de göze almış olur.Fakat bu örnekler içinde asıl ilginç olanı, gergedanların üzerlerinde yaşayan kuşların attığı çığlıkların tehlikeyi haber verdiğini anlamalarıdır. Bu da gösteriyor ki, hayvanlar sadece kendi türleri arasında değil, diğer hayvanlarla da anlaşabiliyorlar. 

Tehlikelere Birlikte Karşı Koyarlar 

Sürü halinde yaşayan hayvanlar tehlike anında birbirlerini uyarmanın yanı sıra tehlikeye de birlikte karşı koyarlar. Örneğin küçük kuşlar, doğan veya baykuş gibi yırtıcı kuşlar bölgelerine girdiklerinde topluca bu hayvanların çevresini sararlar. Bu arada çevredeki diğer kuşları da bölgeye çekmek için özel bir ses çıkartırlar. Küçük kuşların topluca gösterdikleri saldırgan hareketler, yırtıcı kuşları genellikle bölgeden uzaklaştırır. 


Öte yandan, genel olarak bir zebra sürüsü saldırıya uğradığında sürünün lideri olan zebra geride kalır ve dişiler ile taylar önde koşarlar. Erkek zebra arkada zigzaglar çizerek koşar, çifteler atar, hatta geri dönüp saldırgan hayvanları kovaladığı bile olur.Yunuslar da hep grup halinde gezerler ve en büyük düşmanları olan köpekbalıklarına karşı grupça karşı 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koyarlar. Yunuslar, köpekbalıkları yavrularını tehdit edecek şekilde yaklaştıklarında iki yetişkin yunus gruptan ayrılarak köpekbalığının dikkatini kendi üzerlerine çekerler. 
Köpekbalığının dikkati başka yöndeyken diğer grup elemanları bir anda köpekbalığının çevresini sararlar ve hepsi birden köpekbalığına darbeler indirmeye başlarlar.Misk sığırları da bir saldırganla karşılaştıklarında kaçmak yerine kendilerine bir güvenlik çemberi oluştururlar. Tüm grup üyeleri düşmana arkalarını dönmeden geri geri giderek bir daire haline gelirler. Yavrular bu dairenin merkezindedirler ve annelerinin uzun tüylerinin altında saklanırlar. Yetişkinler yavruların çevresini kuşatarak onları tam bir koruma altına alırlar. Saldırganların üzerine atılan bir misk sığırı saldırıdan sonra yavruları koruyan dairenin dağılmaması için yerine geri döner.Hayvanların tehlike durumları dışında, avlanma sırasında gösterdikleri işbirliği konusunda da oldukça çarpıcı örnekler bulunmaktadır. Örneğin pelikanlar balık avlamaya daima kalabalık bir sürü halinde giderler. Uygun bir koy seçtiklerinde ise, sahile karşı yarım bir daire oluştururlar ve sığ suda gezinerek bu daireyi daraltırlar. Bu dairenin içine giren tüm balıkları yakalarlar. Canlılar âleminde daha bunun gibi pek çok örneğe rastlanabilir. 


Doğum Sırasında Yardımlaşam Hayvanlar 

Tabi, canlılar arasında yardımlaşma konusu bu kadarla sınırlı değil. Bir de hayvanların doğum sırasında birbirleriyle yardımlaşmaları söz konusu. Özellikle memeli hayvanlar doğumları esnasında tehlikeye son derece açık bir durumdadırlar. Hem anne hem de yeni doğan yavrular avcı hayvanlar için kolay birer avdırlar. Ancak genellikle bu canlılar doğum yaparlarken yanlarında sürülerinden biri yardımcı olarak bulunur.Örneğin, dişi antilop yavrulayacağı zaman, sürünün dışında çalılıkların arasında bir mekânı tercih eder. 
Doğum esnasında ise yalnız değildir. Yanında sürüde bulunan bir başka dişi ona yardım etmek için hazır bulunmaktadır. Doğum esnasında yardımlaşmalarıyla ünlü olan diğer canlılar ise yunuslardır. Yunus yavrularının doğar doğmaz su yüzeyine çıkmaları gerekir. 
Bu nedenle dişi yunus doğum esnasında yavruya yardım ederek onu burnuyla su yüzeyine doğru iter. Doğumdan hemen önce, anne yunusun hareketleri ağırlaşır. Bu nedenle doğum anında dişi yunusun yanında, ona doğumda yardımcı olmak üzere topluluktaki iki dişi yunus daha bulunur. Yardımcı yunuslar, doğumdan önce ona bir zarar gelmemesi için anne yunusun iki yanında yüzerler. Görevleri, doğumdan önce hareketleri ağırlaşan ve bu nedenle herhangi bir tehlikeye karşı koyabilecek bir güce sahip olmayan anneyi korumaktır.Anne file de doğum öncesinde yardımcı olmak üzere her zaman için topluluktaki diğer dişi fillerden biri hazır bulunur. Sık çalılık ve ağaçların arasında ustalıkla saklanan anne ve ona doğumda yardımcı olacak olan dişi fil, yavru fili yıllar boyu korumaya devam ederler. Dişi fil, yanında yavrusu varken çok daha saldırgan ve tetiktedir. 


Koloni Halinde Yaşayan Canlıların Fedakârlığı 

Özellikle karıncalar, arılar ve termitler disiplin, itaat, iş bölümü, dayanışma ve fedakârlık üzerine kurulu bir organizasyon içerisinde yaşarlar. Bu minik canlılar, kendi hayatlarını hiçe sayarak, larvadan çıktıkları andan ölene kadar bütün enerjilerini larvalarını ve kolonilerini korumak ve beslemek için kullanırlar. Birbirleriyle yiyeceklerini paylaşırlar, bulundukları ortamı temizlerler ve hatta gerektiğinde diğerleri için canlarını verirler. 
Herkes ne iş yapması gerektiğini çok iyi bilir ve onu kusursuzca yerine getirir. Her biri için kolonisindeki diğer canlılar ve özellikle savunmasız larvalar birinci plandadır. 
Arıların, termitlerin ve karıncaların arasında bir tek bencil harekete rastlamak mümkün değildir. Bu yüzden de koloni halinde yaşayan bu canlılar kusursuz bir düzen içinde hayat sürerler ve büyük başarılar elde ederler. 
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Peter Kropotkin, kitabında karıncaların ve termitlerin karşılıklı yardımlaşma sonucunda ne kadar büyük bir başarı kazandıklarıyla ilgili bir tespitini şöyle dile getirmektedir: 


“Termit ve karıncaların muhteşem yuva ve binalarının, şayet insanlarınki ile aynı ölçülerde olsaydı, çok daha üstün olduğu görülecekti. Asfaltlanmış yolları ve yer üstü tonozlanmış galerileri, geniş holleri ve tahıl ambarları, tahıl alanları, hasat etme işlemleri, yumurta ve larvalarının bakımındaki akılcı metodları... ve son olarak cesaretleri ve üstün akılları, tüm bunlar, yoğun ve yorucu yaşamlarının her aşamasında uyguladıkları karşılıklı yardımlaşmanın doğal bir sonucudur.” 

Tabi burda Kropotkin'in göremediği nokta, söz konusu akılcı metodların ve üstün akıl tezahürlerinin hayvanların kendi akli yeteneklerinden kaynaklanmadığı. Hayvanlarda görülen tüm bu üstün meziyetler, canlıların birbirleriyle bu derece iç içe yaşam sürmeleri, birbirlerini kollamaları, birlikte hareket etmeleri, ancak insanın refleks hareketlerine benzer şekilde otomatik mekanizmalar sayesinde gerçekleşmektedir. 


Dolayısıyla, canlıların üstün akılları yerine, onlara bu hareketleri ilham eden Varlığın akıl ve şuurunun yüceliğinden bahsetmek çok daha doğru olur. Şu kadarı var ki, ortada apaçık duran gerçek, canlılar âleminin evrimcilerin varsaydığı gibi salt çatışmaya dayalı ve kendi kendine gelişme gösterdiği bir âlem olmadığı. Her şeyde O'nun tecellileri görünüyor. 


EVRENİN GÖRÜNMEYEN MOTORLARI: KANUNLAR 
Prof. Dr. Yunus Çengel-Kasım 2008 383. Sayı-Zaferdergisi 


Kanun ve kurallar tüm dünyada düzen ve huzurun temelleridir, ve bu, evrende de böyledir. Mesela sadece yerçekimi kanunu iptal oluverse her şey havada uçuşmaya başlar ve tam bir kaos olur. Bir ülkedeki kanunlar o ülkede yaşayanların genel iradesini, evrendeki kanunlar da tüm evrende hükümferma olan evrensel iradeyi yansıtır. Ülkelerde polisiye kuvvetler bireylerin kanunlara itaatini sağlar. Evrende ise bu işi evrensel kuvvetler ve etkiler yapar -yerçekimi kuvvetinin dünyada her şeyin yerçekimi kanununa itaatini sağlaması gibi. 


Kanunlar madde değildir, ve o yüzden de zaman ve zemine bağlı değildir. Böylelikle her yerde geçerlidir, ama hiçbir yerde değildir. Einstein'in ifadesiyle “evrenin kanunlarında bir ruh tezahür eder”. Maddenin her zerresinin tüm kanunlara tam itaati ve kanunların ancak maddedeki tezahürüyle görülüp bilinmesi, kuvvet gibi, kanunların da kaynağının madde olduğu önyargısını oluşturmuştur. Ama maddenin temel yapı taşı olan parçacık veya dalgalarda kanun diye bir unsur yoktur. Hatta denebilir ki evrendeki tüm kütle yok olsa da kütleleri çekim kanunu, ve hiçbir ısı iletimi olmasa da (tüm evrenin aynı sıcaklıkta olması durumu gibi) ısının iletimi kanunu geçerlidir. 


Bir maddeye aynı anda bir çok kanun etki eder. Bizim gözlemlediğimiz net etkidir. Biz analizlerde etkisi küçük olan kanunları kolaylık olsun diye dikkate almayız, ama her kanun her yerde etkilidir. Mesela elimizden bıraktığımız bir taşın düşüşünü analiz ederken genellikle sadece yerçekimi kuvvetinin etkisini dikkate alırız, ve havanın kaldırma kuvvetini (Arşimet kanunu) ve sürtünme kuvvetini küçük oldukları için (yoksa geçerli olmadıkları için değil) ihmal ederiz. Ama elimizden bıraktığımız helyum gazı doldurulmuş bir balonun hareketini incelerken havanın kaldırma kuvvetini mutlaka dikkate alırız, çünkü en büyük etkiyi o yapar (helyum gazı havaya göre çok hafiftir). 
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Madde-kanun ilişkisini daha iyi anlayabilmek için helyum balonunu tekrar dikkate alalım. Önce balonu serbest bırakıp havada yükselişini videoya kaydedelim, ve bir binanın tepesine varış zamanını ve nerede ve ne zaman patladığını not edelim. Sonra bilgisayarda balonun (ve hatta çevrenin) gerçekçi bir resmini çizip balon ve çevre şartları ile ilgili tüm bilgileri girelim, ve balonun hareketi ile ilgili tüm kanunları (yerçekimi, sürtünme, kaldırma, idal gas, hava yoğunluğunun yükseklikle değişimi vs.) uygulayıp balonun hareketini ekranda grafik olarak izleyelim. Görülecektir ki bilgisayardaki sanal balonun hareketi gerçek balonunki ile aynıdır. Sanal balon da binanın tepesine aynı zamanda ulaşacak, ve gerçeği ile aynı zaman ve yükseklikte patlayacaktır. Hatta iki video yan yana oynatılırsa, gerçek balon hareketi ile sanalı ayırt etmek neredeyse mümkün olmayacaktır. Buna benzer binlerce örnek verilebilir, ve bu örnekten son derece önemli sonuçlar çıkarılabilir: 


Önce şu gayet açık olarak görülüyor ki varlıklarda esas olan madde değil, madde olmayan kanunlardır. Yani mânâdır. Kanunlar adeta bir yumak gibi balona has bir ruh oluşturmakta, ve balonun maddesi da o ruha tabi olmaktadır. Balon sanki o madde-dışı ruha bir kılıf veya bir cesettir, ve kanun yumağından oluşan balon ruhunun göze görülmesini sağlar (akıl gözü sanal balonun hareketini hayal perdesinde direkt olarak ilim ışığıyla görebilir; çünkü akıl madde değildir, ve görmek için maddeye ve bildiğimiz ışığa ihtiyacı yoktur). Aynı kanunlar ve dolayısı ile aynı ruh, taş gibi havadan ağır bir şeyi kaldırmak yerine yere indirir. Balonun maddesi her türlü tehlikeye açıktır, ve her an patlayabilir. Ama balon, parçalarına ve hatta atom ve moleküllerine bile ayrılacak olsa onu uçuran ruh her zaman ve her yerde vardır. 


Balon sanki yok olmakla sonsuzluğa ulaşır. Kanunlardan oluşan o ruh, her zaman yeni bir balona ve hatta aynı anda milyonlarca balona girerek gördüğümüz madde âleminde tekrar arz-ı endam edebilir. Silahlar ve infilaklar balonun atomlarını bile tahrip edebilir, ama o ruha hiçbir zarar veremez, çünkü madde değildir. Evrende kanunlardan muaf olan hiçbir varlık olmadığına göre diyebiliriz ki, basit bir atom dahil her şeyin en azından kanunlardan oluşan bir manevi ikizi veya bir ruhu vardır. Kanunlar kaldırılacak olsa, tüm varlıklar çözülür ve evren bir toz bulutuna döner. 


Balon örneğinden çıkarılacak ikinci bir ders de olayların daha olmadan nasıl olacağını görmemizi sağlayan ilmin ve teorinin önemi ve gücüdür. Varlıkların gayet düzenli ve sanatlı olması, her şeyde hassas bir ölçü ile olması, ve bir faydaya ve gayeye yönelik olması, evrende her şeyin ilimle yapıldığını ve yaygın bir ilmin varlığını gösterir. İlim de kanun gibi mânâdır, yani kaynağı madde değildir, çinkü maddenin temel yapı taşı olan parçacık veya dalgalarda ilim diye bi unsur yoktur. O halde ilim sabittir -yani zaman ve mekânla değişmez, artıp eksilmez. Değişen sadece bizim farkına vardığımız miktardır. 
Araştırmacıların yaptığı ilmi icad etmek değil, ezelden beri var olan ilmi keşfetmektir - bir hazine arayıcısının var olan bir defineyi keşfetmesi gibi. 


Varlıklardaki yaygın ilim ışığı, ancak akıl gözü ile görülür. Zaten ilmi araştırmalarda genellikle yapılan da gözlemlerle varlıklardaki bu ilim pırıltılarını görmeye çalışmak, yeterince gözlem yaparak bu pırıltıların hangi genel ilmi kuraldan kaynaklandığını ortaya koymak, ve yeterli sayıda yeni gözlemlerle bu kural veya teoriyi test ederek teyid etmektir. O yüzden termodinamikçi Botzman'ın dediği gibi, “iyi bir teoriden daha pratik bir şey yoktur.” İlmin önemli bir kaynağı da kalbe doğan ilhamdır. Önsezi, 6. his ve içgüdü ilmin akıl yerine kalbe yansımalarıdır. 
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Evrensel kanun ve prensipler değişimleri kural altına alan genel ilimlerdir, ve varlıkların durumlarına has ilimler için bir çerçeve oluştururlar. Bir şey yaparken en iyisini yapmak ilim ile olur, ve ilim arttıkça her şeyin daha iyisi yapılır. O yüzden modem toplumlarda yüzyıllarca yıllık ilim birikiminin okullarda genç dimağlara aktarılmasına çok önem verilir. Çünkü yeni bir şey yaparken kullanılabilecek en değerli unsur ilimdir. Mimar ve mühendis gibi tasarım yapan kişiler, tasarlanan şeyi -mesela bir televizyonu- madde kullanmadan ilim ve hayallerini kullanarak yaparlar ve tasarımı kağıda veya CD'ye kaydederler. 

Bu tasarım, yapılacak şeyin ilmi bir vücudunu oluşturur. Artık usta ve teknisyenlere düşen, ilimden oluşan bu ruha fabrikalarda binlerce hatta milyonlarca maddi ceset giydirmektir. El becerisi isteyen işlerin artık gittikçe robotlara bırakıldığı dikkate alınırsa, insan için en değerli şeyin ilim ile uğraşmak ve hayal ile inşa etmek olduğu anlaşılır. 
Sağlam bir ilmi vücudu veya ruhu olmayan şeylerin maddi bedenleri de sağlam olmaz, ve uzun süre bir arada kalamaz. Demokratik toplumlarda vizyonerlere değer verilir, çünkü onlar toplum için yeni bir ruh inşa ederler. Toplum benimsediği bu yeni ruhu adapte ederek yenilenir. Değişim istemeyen totaliter rejimlerde ise ilim ve hayalleriyle topluma yeni bir ruh üreten düşünür ve yazarlar, en tehlikeli kişiler olarak görülürler. 


SEDEF KABAŞ HADİSESİNİN GÖSTERDİKLERİ... 
24 Ocak 2022 Pazartesi —haksozhaber 


Sedef Kabaş'ın işlediği suça nasıl anlamlar yüklendi? 


CHP'nin değiştiği iddiası çok fazla dile getiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde muhafazakar kesimle bir “helalleşme” yaşadığını öne süren CHP bazı konularda toplumdan özür dilemeye bile hazır olduğunu ifade ediyor. 


Kemal Kılıçdaroğlu 18 Kasım 2021 tarihinde “Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" dedi. 


Kılıçdaroğlu, helalleşmenin kucaklaşma olduğunu ifade ederek, iktidara gelmeleri durumunda başörtülü bir isme bakanlık görevi vereceklerini de vurguladı. 


Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri şaşkınlık oluşturmuştu. Muhafazakar çevrelerle ilişkisi olan isimleri büyükşehir belediyelere başkan adayı olarak koyan CHP, Ankara ve İstanbul'u bu sayede yıllar sonra kazanabildi. 


Ancak değişimin bu kadar basit bir şey olmadığı ortada. Siyasi söylem üretmek adına bazı vaatler de bulunmak yeterli değil. Hatta yaşanan bazı hadiselere karşı CHP ve sol-Kemalistlerin yaklaşımı eski günleri aratacak cinsten! 


Sedef Kabaş'ın çok ağır bir hakaretlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına karşın CHP'den önce hiçbir açıklama gelmedi. Ardından ise Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun kaldırılması için çalışma başlattıklarını duyurdular. Bu konu Haksöz?'de işlendi. 


Birileri Erdoğan'a hakaret edince aklına “yasal düzenlemeyi kaldıralım herkes hakaret 


etsin” şeklinde özetlenebilecek bir adım atmak gelen CHP mi değişti? Geçmişte AK Parti'nin attığı her adımı AYM'ye taşıyan CHP akıllara geldi! 
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Sedef Kabaş'ın iğrenç sözlerine sahip çıkan bir tek CHP değil. Sosyal medyada Kabaş resmen “ifade özgürlüğü savaşçısı” ilan edildi. Yani bir insanı sevmeyebilirsiniz ancak böylesi ağır hakaretler edilmesini nasıl -hem de bu kadar rahat- savunabilirsiniz oldukça şaşırtıcı! 


Erdoğan'ın gündem yaratma peşinde olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu ise Kabaş'ın sadece bir deyim paylaştığını savundu! 


Sol-Kemalistlerin diyaloğa açık hale geldikleri, iktidar olsalar bile geçmişteki gibi olmayacağı yönündeki “temennileri” dile getirenler hala bu kadar rahat mı? Rahatlarsa Uğur Dündar'ı hatırlamak gerek. Dündar hesap soracaklarının garantisini verdi malum! 


Sedef Kabaş isimli gazeteci müsveddesi TV kanallarında Cumhurbaşkanına hakaret ederken onu savunan Uğur Dündar “hesap soracağız” dediği esnada yanında CHP ve İYİ Parti milletvekilleri vardı. Millet İttifakı'nın vaat ettiği değişim ve dönüşüm bu olsa gerek! 
Geçmişe dönüş! 


Liberal iyimserliğinin bir neticesi olan "CHP değişti" söylemlerine kanmak oldukça sorunlu bir durum çıkartıyor ortaya. Kendisini siyasi olarak nerede konumlandıracağını bilemeyen muhafazakar seçmenin dikkat etmesi gereken bu tarz söylemler mültecilere ve dindarlara karşı bitmez bilmez bir kin duyan CHP-İYİ Parti iktidarına kapı aralıyor! 


SİSİ'NİN YENİ DESTEK EKİBİ: MÜTEAHHİTLER, ESKİ ASKERLER VE İŞ 
ADAMLARI 


21 Ocak 2022 Cuma-İbrahim Alpay/Haksöz Haber 


İş adamlarının eşzamanlı olarak yargılandığı davalar, iş dünyası ile Mısır'daki yetkililer arasında neler olduğuna dair soruları gündeme getiriyor. Mısır'da darbe ile yönetimi ele geçiren batı destekli Sisi'nin yeni ortakları kimler? 


Geçtiğimiz günlerde, ünlü Mısırlı iş adamı Muhammed El-Emin'in tutuklanması sosyal medyada gündem oldu. 2011 yılında CBC (Capital Broadcasting Center) medya ağını kuran baskın medya figürü, insan ticareti ve cinsel istismarla suçlanıyor. CBC hızla Mısır'daki en dikkat çeken medya gruplarından biri olmuştu. 


Mısır savcılığından yapılan bir basın açıklamasına göre El-Emin, Beni Süveyf'te sahibi olduğu bir yetimhanede kızlara cinsel tacizde bulunmak ve hatta onlara saldırmakla suçlanıyor. Trendi başlatan şey bir yandan da 2011'den bu yana Al-Mehwar TV'nin de kurucusu olan bir başka parlak iş adamı olan Hasan Ratıp ve Parlamento Üyesi Ala Hasanen'in antika kaçakçılığından yargılanıyor olmalarıydı. 


İş adamlarının eşzamanlı olarak yargılandığı davalar, iş dünyası ile Mısır'daki yetkililer arasında neler olduğuna dair soruları gündeme getirdi. 


Geçmiş birkaç yıl boyunca, Mısırlı yetkililer İhvan ile yakınlığından şüphe edilen sayısız iş adamını hedef almışlardı. Bunlardan en önde geleni Hasan Malik, İhvan'ın adı çıkmış iş adamı, 2015'te oğlu Hamza ve Saudi hipermarketlerinin sahibi ortağı Abdurrahman Saudi tutuklanıp müebbete mahkum edilmişti. Malik ve Saudi’nin ardından Ömer El-Shenity gibi İhvan ile pek sağlam ilişkileri olmayan iş adamları da tutuklandı. 2019'da umut hücresi 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hadisesinden dolayı tutuklanan finansal yatırımcı, o zaman yaklaşmakta olan parlamentoya adaylığını koymak için ilk hazırlıklarını yapıyordu. 


Diğer bir vaka, ülkenin en yaygın ve en köklü mağazaları olan El-Tevhid ve El-Nur mağazalarının sahibi olan Said El-Swerki idi. Swerki 2020'de tutuklandı ve hükümet devasa mağaza zincirine el koydu. 


Yukarıda bahsedilenler, Müslüman Kardeşler ile ilişkileri olduğu iddiaları üzerinden hedef alınan iş adamlarının sadece örnekleridir, ancak tüm liste burada sayılamaz. Buna rağmen, böyle bir şüpheleri olmamasına rağmen çok sayıda başka iş adamı hedef alındı. En çarpıcı örnek Mısırlı iş adamı ve Mısır'daki Amerikan Ticaret Odası üyesi Salah Diab'dır. 


Diab, kendisi ile eski cumhurbaşkanı adayı Ahmed Şefik arasındaki bir telefon görüşmesinin sızdırılmasının ardından hedef alındı. Şefik, cumhurbaşkanlığına aday olma niyetini açıkladıktan sonra 2018'de tutuklandı ve Mısır'a sınır dışı edildi. O andan itibaren, Salah Diab'ın sahibi olduğu Mısır'ın popüler özel gazetesi Al-Mısri Al-Yevm, Mısır'ın rejimlerin güvenlik organları tarafından henüz kamulaştırılmamış nadir bağımsız medya kuruluşlarından biri olarak görüldü. Salah Diab, Al-Mısri Al-Yevm'i (Mısır Günlüğü/Gazetesi) teslim etmesi için baskı gördü ve ardından 2020'de birkaç haftalığına tutuklandı. 


En son vaka, Mısır'da süt ürünlerini tekelleştiren Juhayna Food Industries'in (Cüheyne Gıda Endüstrileri) kurucusu ve sahibi Safvan Sabit'in davasıydı. Sabit'in Müslüman Kardeşler'den tarihi şahsiyetlerle ailevi ilişkileri var. Yine de siyasete karşı ilgisizliğiyle tanınıyor, bu nedenle ekonomik imparatorluğunu Müslüman Kardeşler ile şiddetli gerilimleri sürdüren eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hüsnü Mübarek'in altında kurmayı başardı. 2015 yılında, Müslüman Kardeşlerin hisselerine ve varlıklarına el konulması için görevlendirilen komitenin kararı nedeniyle Mısır Menkul Kıymetler Borsası, Sabit'in Cüheyne'deki hisse senetlerinin satışına son verdi. Bununla birlikte Sabit, Aralık 2020'ye kadar tutuklanmadı. Ondan birkaç ay sonra Cüheyne'de yönetimini üstlenecek olan oğlu Seyf de tutuklandı. Bunun ardından Mısırlı yetkililer, Sabit'i terörizmi finanse etmekle suçladı. Geçen Ekim ayında Mısır polisi, dairesinde 8,4 milyon dolar nakit parası olduğu söylenen ve Müslüman Kardeşlerin terörist faaliyetlerini finanse etmeye hazırlanan Yehia Mahran'ı, Sabit'in asistanını tutukladıklarını açıkladı. 


Egypt Watch ve Mısır'daki diğer bağımsız medya kuruluşlarının raporları, Sabit ve ailesinin terör nedeniyle değil, Cüheyne'deki stoklarının büyük bölümünü orduya vermesi için Sabit'e baskı yapmak için hedef alındığını ortaya koydu. 


El-Emin ve Ratıp ise, Sisi'ye karşı hiçbir muhalefet göstermediler ve özellikle El-Emin, Müslüman Kardeşlere karşı hasmıyla tanınıyor. El-Emin, görevdeyken merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye şiddetle saldıran ve ona karşı medya kampanyasının bir figürü olan Mısırlı komedyen medya eleştirmeni Bassem Yusuf'a sponsor olan bir medya gücünün ta kendisiydi. El-Emin ayrıca 2012'de Al- Watan Daily'yi (Vatan Günlüğü/Gazetesi) kurdu ve Sisi'nin ilkelerinin yeni rejimine uygun hale gelen bir başlık çizgisi benimsedi. 
Bununla birlikte EI-Emin'in başına gelenlerin sebebi, Mısır'la ilişkileri gergin olan BAE ile olan irtibatı olarak açıklanabilir. 


Sisi rejimi ile iş dünyası seçkinleri arasındaki gerilimler de tutuklamalar ve müsadere dışında 


çeşitli biçimler aldı. Örneğin, Mısırlı Ceramica Kleopatra kodamanı, Sisi yanlısı Sada El-Balad TV'nin sahibi Muhammed Ebul Enin, yeni hükümet rejiminde siyasi bir rol oynamaya 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çalıştığında bu yöntemlerden bazıları ortaya çıkmış oldu. Sonuç olarak, Ebul Enin, parlamentoya hakim olan devlet destekli parti olan Ulusal Gelecek Partisi'nin başkan yardımcılığına atandı. Buna rağmen, Ebul Enin, seçim listesindeki yerini başka bir adaya teslim ettikten sonra parti unvanından meclise girmek zorunda kaldı. 


En son olarak, Naguib Sawiris'in askeri iş ilişkisini serbest piyasa karşıtı bir koşul olarak eleştiren bir açıklaması; Mısır medyası, en tanınmış iş adamları ve Mısır rejimi arasındaki ilişkiye dair kuşkular ortaya çıkmasına neden oldu. Sawiris, kendi kurduğu Hür Mısır Partisi'nin birçok eski askeri üyesinin iktidarı ele geçirmesi ve onu devirmesinin ardından 
2015 yılının başlarında siyasetten uzaklaştırılmıştı. 


Ancak genel manzara, Sisi'nin Mübarek'ten devraldığı mevcut iş adamlarıyla rahata varmadığına işaret ediyor. Aksine, onların yerine kendi rejimiyle doğrudan bağlantılı yeni, daha sadık bir topluluk koymayı hedefliyor. 


Son birkaç yılda hükümet, ihalesiz müteahhitlere devasa kamu projeleri verdi. Bu müteahhitler genellikle emniyet kurumlarıyla bağları ve eski askerlerle ortaklıklarıyla tanıyorlar. Bu müteahhitler arasında, General Mmtelligence'ın yönettiği The Nile Roads and Bridges Company'de eski bir mağaza sahibi olan Said Mahmud da var. Said, askeri ve devlet kurumları içinde işini aşan bir aile ağına sahip, Mısırlı bir danışman olan eski General Faruk Al-Kadi ile çalışıyor. 


Bu, Sisi'nin Mısır'da kurduğu "müşteri odaklı/kayırma" sistemin bir örneğidir. Rejimi ile özel siyasi destek ve organik ilişki için ekonomik avantajları yeni bir iş dünyası ile takas etmeyi hedefliyor. Böyle bir "müştericilik" onun gücünü pekiştirir, ancak mali ortamı bozar ve eski seçkinlerle olan ilişkileri zorlar. 


Sisi'nin yeni elit ekibi yapı bakımında Mübarek'in ekibinden ayrışıyor. 70'li ve 80'li yıllarda gelişen ekip, temelde Sedat'ın ekonomik dışa açılma döneminde yurtdışında çalışarak veya yabancı marka ve ürünlerin ajanslarını satın alarak mesleki bilgi, uzmanlık ve çekirdek sermaye kurmuş kıdemli profesyonellerden oluşuyordu. Öbür yandan yeni gelecek elit ekip; küçük perakendecilerden, müteahhitlerden ve eski askerlerden oluşuyor. Servetlerini, ordu ve devlet kurumları içindeki çıkar ağları aracılığıyla hükümet projelerinden yararlanarak büyütüyorlar. 


*Bu yazı Middle East Monitor'de Osama Gaweesh'e ait makalenin alıntısı olarak sitemiz okurları için çevrilmiştir. 


RUSYA SADECE KIRIM'A MI ÇÖKTÜ? 
Kenan Alpay-Yeni Akit Gazetesi-21 Ocak 2022 Cuma- haksozhaber 


“Rusya, Erdoğan'ın açıklamasını ciddiye alırsa tabii” diyor pek tecrübeli diplomat ve dış politika analist Aydın Sezer. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk dönüşü Türkiye'nin Amerika ve Rusya'yla ilişkilerine dair özellikle Suriye, Ukrayna ve Doğu 

Akdeniz bağlamında yaptığı değerlendirmeler bazen alaycı bazen öfkeli tanımlarla tasvir edilse de ciddi değişimlere işaret ediyor. Çünkü bir yurtdışı gezisi dönüşü yapılan herhangi bir açıklamadan çok daha fazlasını içinde barındırıyor söz konusu beyan. Elbette açıklamanın en kritik belki de en stratejik noktası “Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü” cümlesinde kendisini gösteriyor. Lakin Kırım'ın işgal ve ilhanına yapılan ısrarlı itirazlara 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Türkiye'de [kimi mahfilerce| Rusya'dan daha önce ve daha sert tepkiler verildiğini de hatırla(t)mamız icap ediyor. 


Stalin Politikaları Putin'le Hortluyor 


Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlikler ve ağır silahlar sev ederek üst üste gerçekleştirdiği tatbikatlarla eski SSCB ülkelerine yönelik hegemonyasını hortlatma ve Avrupa'ya yönelik ağır baskılar oluşturma [yolunda sert adımlar attığı] açıkça görülüyor. Süreç, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine kabul edilip edilmemesi gerilimini aşıp Rusya Federasyonu'nun Putin liderliğinde adı konulmamış bir şekilde SSCB hinterlandına tahakküm edici sistematik adımlar şeklinde seyrediyor. Amerika'nın hâkimiyet alanlarından çekilmesi ve Trump-Putin çekişmesinde tezahür ettiği gibi [öncelikle] Rusya'nın Suriye'den Libya'ya değin boşalan her alanda istediği gibi at koşturmasına da zemin hazırladı. Ne var ki; Rusya'nın doymak bilmeyen iştihası Avrupa ve Amerika'ya gün geçtikçe derin kaygılar, yinelenen eski korkular olarak dönmeye başladı. Tam da bu sebeple Eylül 2021?e kadar Ukrayna'ya yönelik Rusya baskılarına verilen zayıf, kararsız ve askeri seçeneği açıkça dışlayan diplomatik beyanlar giderek sertleşmeye ve sahaya yansıdığı üzere sadece ekonomik ambargoya değil askeri karşılık verileceğine dair pratiklere dönüşmeye başladı. |Son 

olarak] Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkeleri üzerinden Javelin ve Stinger füzelerinin sevk ediliyor oluşu (ABD ve AB namına] Kırım (ve Donbass) sürecinde olduğu gibi seyirci kalınmayacağına dair bir dizi mesaj içeriyordu. 


(Bilindiği üzere| Türkiye hiçbir biçimde Kırım'ın işgal ve ilhanını kabul etmemiş, Rusya'nın Ukrayna'yı parçalama ve terörize etmesine destek vermemişti. Hatta öyle ki askeri hareketliliğin çatışmaya dönüşme riskinin en yüksek seviyede seyrettiği zaman 

dilimlerinde [dahi Rusya'nın baskısına rağmen] Türkiye-Ukrayna arasında üst düzey heyetler arası görüşmeler, [kapsamlı] askeri ve ticari anlaşmalar da imzalandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'yı Kırım'a çökmekle, bir kez daha fakat oldukça sert bir biçimde işgalcilikle suçlayan ifadelerinin sebebi neydi? Erdoğan'ın konuşması hiç de öyle satır aralarına kalmayacak biçimde, gayet net olarak Ukrayna ve Suriye meselesini birbirinden ayırt etmeyen vurgularla dolu. Suriye'deki Amerikan üsleri ile |Suriye'deki| Rusya üslerinin fonksiyonlarının aynı hedefe matuf olduğuna dair hiç tevil edilemeyecek 

ifadeler |evvelemirde| gerilimin muhatapları ve istikametini belirlemesi açısından değeri [son derece| yüksektir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleriyle Suriye sahasında PKK-PYD'yi kendisine karşı silahlandıran, destekleyen ve koruyan iki devlet olarak Amerika ve Rusya'yı birlikte zikrediliyor. 


Sıcak Denizlere İndi de Sahilleri Parselliyor 


Kırım'ın işgal ve ilhakını temelden reddeden beyanların tonu [epeyce] sertleştiği için şimdi “ya Rusya da Kuzey Kıbrıs için benzer ifadeler kullanırsa” gibi Türkiye'yi korkutan, geri adım atmaya sevk eden güya diplomatik çözümlemeler, siyasal analizler sökün etmeye başladı yine. Oysa aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölge açısından PKK-PYD”den daha büyük ve daha köklü bir soruna yani Suriye'deki asıl büyük musibete ve hamilerine yönelik yenilip yutulması kolay olmayan sözler söylüyordu. 10 yıldır 

[süren] katliam, yıkım ve tehcirin faturasının [esas olarak] kim(ler)e kesilmesi gerektiği noktasında şu cümle gayet sarih olsa gerektir: “Rusya (ve İran) Suriye'ye desteğini çekmiş olsa Esed'in ayakta duracak hali yok. Esed, Rusya'dan aldığı destekle ayakta 

duruyor.” (Türkiye'deki Kemalist ve ulusolcuların büyük ümitler bağladığı, adına PR ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü Esed/Baas rejimini “Rusya ve İran olmasa ayakta duracak 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hali yok” cümlesiyle tasvir ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haksız olduğunu kim, nasıl söyleyebilir? | 


Başını CHP ve İYİ Parti”nin çektiği (“diktatörleri çok sever ama muhacirden hep nefret eder” cephesinin] “Esed'le hemen şimdi barışalım, Suriyelileri derhal geri göndereceğiz” kampanyalarının neden yükselişte olduğu, Atatürkçü-Kemalist, solcu ve ulusalcı siyasetçi ve gazetecilerin aynı ortak paydada buluşup sürekli ırkçı-ayrımcı ajitasyonlarla kamuoyunu diken üstünde tuttuğu aşikâr değil mi? [Sanki hiç yaşanmamış veya pek de önemli değilmiş muamelesi yapılıyor fakat unutulmasın ki;| Ukrayna'yı parçalayan Rusya daha önce Gürcistan'ı da parçaladı. Suriye'de Esed'in değil Rusya ve İran'ın hâkimiyeti var ve bölgeyi terörize etme hususunda Amerika'dan hiç de geri durmuyorlar. Tam da |kış-kıyametin bastırdığı iyi saatler olsun] vaktinde İran'dan gelen doğalgaz boru hatlarında “arızalar” çıkıp 
10 gün süreyle (Türkiye'yel gaz verilemeyeceği haberleri ajanslara düşmesin mi? [Büyük bir 
tesadüf eseri] İsrail, Mısır ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz”deki doğalgazı Avrupa'ya sevk etmek üzere üzerinde çalışılan projenin rafa kalktığı bir süreç de denk geldi sanki! 


(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle gerçekleştirdiği| Arnavutluk seyahati anlaşılan Osmanlı dönemi mimari eserlerini ihya etmekten öteye (geniş ve derin 

kimi] anlamlar taşıyor. Malum Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu |jeo-stratejik açıdan] tarih boyunca kritik bir önemi haiz olmuştur. Kırım'ın işgalini tartışıp konuşmaktan öteye işler yapılması gerekiyor. Amerika ve Avrupa'ya duyulan haklı tepkiler Rusya'nın önünün açılmasına göz yumulmasını mecbur kılmaz, kılamaz. Moskova'nın sesi, soluğu hatta duygu ve duyarlılığı kamuoyunun gözünü, gönlünü kuşatmadan, aklını ve iradesini esir almadan daha net tavırları mecbur kılmaktadır. Rusya sıcak denizlere indi, inecek derken Suriye ve Libya'yı açıkça işgale yeltenmişse |daha fazla gecikmeksizin| kafayı kaldırıp makul, cesur ve yapıcı adımlar atmaktan başka çare kalmamış demektir. 


AVRUPA, ABD-ÇİN SAVAŞINI ÖNLEYEBİLİR Mİ? 
Seçkin Deniz, 23.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Paul Tsai Çin Merkezi'nin İcra Direktörü ve Yale Hukuk Okulu kıdemli araştırma uzmanı ve öğretim görevlisi, Brookings Enstitüsü'nde yerleşik olmayan kıdemli araştırmacı ve Lawfare'e katkıda bulunan editör Robert Williams ile Yale Hukuk Okulu Paul Tsai Çin Merkezi'nin doktora sonrası araştırmacısı ve Kuşak ve Yol Girişimi: Uluslararası Düzen için Etkiler (W SPC, 2021) kitabının yazarı Moritz Rudolf'a aittir ve ABD-Çin rekabetinin bir savaşa dönüşmemesi için Avrupa'nın neler yapabileceğine odaklanmaktadır. Analistlerin, "AB, 1970'lerde Sovyet ve Batı blokları arasındaki gerilimleri azalttığı düşünülen Helsinki Sürecini anımsatan bir diplomatik girişim başlatmayı düşünmelidir. 
Böyle bir süreç aracılığıyla Avrupa, (ABD ve Çin arasında) gerilimi azaltma, risk azaltma ve kriz yönetimini teşvik etmek için anlaşmalara aracılık edebilir ve böylece silahlı çatışma olasılığını azaltabilir." şeklindeki yaklaşımlarına rağmen, "Hint-Pasifik'te AB liderliğindeki bir gerilimi azaltma girişimi, özellikle AB ile Çin arasında son zamanlarda artan gerilim göz önüne alındığında kesin olmaktan uzaktır." demeleri tuhaftır. Hem nalına hem mıhına vuran bu yaklaşım, elbette tipik bir 'Batı Çelişkisi' olarak değerlendirilebilecek olsa da, uluslararası ilişkilerde bu türden yaklaşımlar çok katmanlı stratejik oyunların ve bu oyunlardaki piyonların rollerinin açığa çıkması adına önemlidir. I. Dünya savaşı öncesinde yaşadıklarından ders alan bir Türkiye aklı, bu stratejiler oyununda birdenbire hedefe konmamak için çok dikkatli ve estetik, sezgiye dayalı tutumlar edinme alışkanlığını sabırla inşa etmelidir. 


Avrupa ülkeleri şu anda ABD Başkanı Joe Biden'in Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nı diplomatik boykotuna katılıp katılmama konusunda bölünmüş durumda. Bölünme bir kez 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daha, iş Çin ile uğraşmaya geldiğinde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten ayrı bir okyanus olduğunun altını çiziyor. 


ABD ve Avrupa, temel siyasi değerleri paylaşmanın ötesinde, Çin'in uluslararası düzene meydan okuması konusunda genellikle benzer söylemler kullanıyorlar. Bununla birlikte, çoğu Avrupa hükümeti, dünya otokrasilerine karşı duran ABD liderliğindeki demokrasiler koalisyonu vizyonuyla çıkarlarını uzlaştıramıyor ve Avrupalı yetkililer, rekabet kisvesi altında kuşatmaya odaklanan bir Çin politikası izlemekten kaçınıyorlar. 


Avrupa Birliği transatlantik işbirliğini derinleştirmek istese de, bunu Çin'i yabancılaştırmadan veya savunmayı amaçladığı uluslararası sistemi baltalamadan nasıl yapacağı konusunda bir fikir birliği yok. Avrupa hükümetleri de Amerika'nın bir ortak olarak güvenilirliğine ikna olmuş değil. Biden transatlantik ilişkiye önem verebilir, ancak selefi Donald Trump vermedi. 
Bir sonraki ABD başkanının - muhtemelen Trump'ın- neyi temsil edeceğini kim söyleyebilir? 
Bu şüphe, AB'nin “stratejik özerklik” vizyonunu operasyonel hale getirme çabasının arkasındaki temel motivasyondur. 


Elbette Çin konusunda transatlantik işbirliği için bir alan var. Aslında, bu tür bir işbirliğini ilerletme çabaları, Çin üzerine ABD-AB Diyaloğu ve ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi gibi girişimler şeklinde zaten hareket halinde. Çin'in rekabete aykırı ticari uygulamalarına, Çin'in insan hakları ihlallerine yanıt olarak ihracat ve yatırım kısıtlamalarına karşı ortak eylem ve denizaşırı altyapı projeleri için yüksek standartlar için baskı memnuniyetle karşılanmalıdır. 


Ancak Çin ile ilgili mevcut ABD-AB gündemi aşırı iddialı olabilir. Koordinasyonun faydalarını en üst düzeye çıkarmak için daha net bir önceliklendirme gereklidir. Ayrıca, ABD ve Avrupa'daki farklı yasal sistemler ve tehdit algıları, karbon vergileri, antitröst politikası veya Çin'in dezenformasyon kampanyalarına verilen yanıtlar gibi kilit alanlarda ilerleme kaydedecek ve acı verici bir şekilde yavaşlayacaktır. 


Çin karşısında anlamlı bir askeri ve güvenlik işbirliği olasılığı özellikle sınırlıdır. Avrupa ülkeleri bazı sembolik hamleler yapsalar da — örneğin, Alman savaş gemisi Bayern geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi'nden serbest geçiş hakkını kullandı— çok daha ileri gitmekten çekiniyorlar. 


Bu, Hint-Pasifik'te önemli bir askeri varlığı olan tek Avrupa ülkesi olan Fransa için bile geçerlidir. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın kısa süre önce açıkladığı gibi, “Çin ile şiddetli olabilecek rekabetin derinliğini ve sürekli risk değerlendirmesi ihtiyacını hafife almıyoruz, ancak stratejimizin askerileştirilmesinden kaçınmaya çalışıyoruz. Egemenliklerine saygı duyarak tüm ilgili ülkeleri dahil etmemize izin verin.” 


Çin'e karşı sert bir duruş sergileme konusundaki bu isteksizlik devam edecek. Almanya'nın yeni hükümetinin biraz daha sert bir ton benimsemesi muhtemel görünse de, Şansölye Olaf Scholz, tüm eylemlerin "dikkatle tartılması" gerektiğini açıkça belirterek ve işbirlikçi bir yaklaşım arayışının gerekliliğini vurgulayarak temkinli bir tavır aldı. 


Dolayısıyla ABD, Almanya'nın yakın zamanda Çin ile ilişkilere öncelikle ideolojik bir 


mercekten bakmaya başlamasını beklememelidir. Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki AUKUS savunma anlaşmasını çevreleyen iletişim başarısızlıkları - büyük bir 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savunma sözleşmesini kaybeden Fransa'yı kör eden bir anlaşma - Hint-Pasifik'teki ABD-Avrupa askeri işbirliğinin sınırlarını daha da vurguluyor. 


Ancak transatlantik işbirliği, Avrupa'nın ABD-Çin ilişkisini etkilemesinin ve hızlı bozulmasının getirdiği riskleri azaltmanın pek de tek yolu değil. Stratejistler şu anda tarihten dersler çıkarmak ve iki tarafın özellikle silahlı çatışma olmak üzere felaket olmadan rekabet etmesini sağlayan bir yaklaşım tasarlamak için çabalıyorlar. Avrupa burada yardımcı olabilir. 


AB, 1970'lerde Sovyet ve Batı blokları arasındaki gerilimleri azalttığı düşünülen Helsinki Sürecini anımsatan bir diplomatik girişim başlatmayı düşünmelidir. Böyle bir süreç aracılığıyla Avrupa, gerilimi azaltma, risk azaltma ve kriz yönetimini teşvik etmek için anlaşmalara aracılık edebilir ve böylece silahlı çatışma olasılığını azaltabilir. 


Avrupa'nın Hint-Pasifik'te askeri gücünü yansıtma konusundaki sınırlı kapasitesi, Avrupalı aktörlerin dürüst komisyoncular ve güvenilir aracılar olarak itibarını güçlendirdiği için bu bağlamda bir değer olabilir. Daha doğrudan paydaşlarla karşılaştırıldığında, AB, Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi zorlu meselelerde arabuluculuk yapmak için daha iyi bir konumda olabilir. Hatta siber ve dış uzay alanlarında yapıcı diplomasiyi teşvik edebilir. Bu bağlamlarda, Amerikan ve Çin kuvvetleri düzenli olarak yakın mesafede hareket eder ve yanlış bir hesaplama savaşa yol açabilir. 


Çatışmayı önleyecek kadar sağlam kurallar koymanın zorluğunu kimse hafife almamalıdır. 
Ancak Avrupa'nın bu alanda karşılaştırmalı bir üstünlüğü var; bunu geçmişte defalarca kanıtladı. Örneğin, Avrupa Komisyonu ve Avrupa ülkeleri, Nükleer Tedarikçiler 

Grubu ve Wassenaar Düzenlemesi gibi çok taraflı ihracat kontrol rejimlerinin uygulanmasında merkezi bir rol oynadı. Avrupa, İran'la nükleer programıyla ilgili müzakerelerde de kritik bir rol oynadı. 


Hint-Pasifik'te AB liderliğindeki bir gerilimi azaltma girişimi, özellikle AB ile Çin arasındaki son zamanlarda artan gerilim göz önüne alındığında kesin olmaktan uzaktır. Ancak bu, AB'nin bölgeye yönelik kurallara dayalı uluslararası düzeni güçlendiren kapsayıcı bir yaklaşım izleme hedefiyle uyumlu olacaktır. Daha da önemlisi, büyük güçler arasındaki savaşı önlemek için belki de en iyi şansı sunuyor. AB bunun için kurulmadı mı? 


Robert Williams, Moritz Rudolf, New Haven, 28 Aralık 2021, Project Syndicate 


(Paul Tsai Çin Merkezi'nin İcra Direktörü ve Yale Hukuk Okulu'nda kıdemli bir araştırma uzmanı ve öğretim görevlisi olan Robert Williams, Brookings Enstitüsü'nde yerleşik olmayan bir kıdemli araştırmacı ve Lawfare'de katkıda bulunan bir editördür. Yale Hukuk Okulu Paul Tsai Çin Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Moritz Rudolf, Kuşak ve Yol Girişimi: Uluslararası Düzen için Etkiler (WSPC, 2021) kitabının yazarıdır.) 


AMERİKAN SAĞININ KORKUNÇ GELECEĞİ 

Mustafa Tamer, 22.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor? 

Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, The Atlantic'de de yazan The New York Times köşe yazarı David Brooks'a aittir ve liberal sol bir bakışla NatCon olarak tanımlanan Amerikan Sağı'na 


odaklanmaktadır. 'Korkunç Liberal-Sol Karanlık'ın egemen olduğu dünyada yaşayan insanlara, kendilerini uyanmış-aydın olarak tanıtan 'masonlar'ın, insanın varoluş kaygılarını 'Korkunç Gelecek' olarak tanımlamaları 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tarihin en büyük çarpıtmalarından biridir. Liberal-sol maskeli seçkinlerin teatral Trump-Biden liderliğindeki sağ- sol çatışmasında, 1861'de başlayan Amerikan İç Savaşı öncesinde olduğu gibi direniş noktaları kırılan bir Amerikan toplumu oluşturmak istediği açıktır. Aydınlanmış masonların tipik bir işbirlikçisi ve tecavüzcü Epstein'in bir dostu olarak Trump'ın Amerikan halkının değerlerine sahip çıkıyor görünmesi bu tiyatrodaki rol dağılımında amacın, dini ve etik değerleri savunan Amerikalıların sistemin ve Amerikan polis devletinin çarkları arasında öğütülmesi olduğu görülmektedir. Kuşkusuz ABD'deki sol-sağ çatışması Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzer şekilde yaşanmaktadır. Dünya'nın her yerinde insanlar insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğunu artık net bir şekilde görmektedirler. 


Rachel Bovard, bir fark oluşturmak için her yıl Washington'a akın eden binlerce zeki genç Amerikalıdan biri. Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçiler Rand Paul, Pat Toomey ve Mike Lee adına çalıştı, National Journal tarafından “Washington'da 35 Yaş Altı En Etkili Kadınlar” arasında listelendi, Heritage Foundation'da görev yaptı ve şimdi misyonu muhafazakar hareketi eğitmek, donatmak ve birleştirmek olan Muhafazakar Ortaklık Enstitüsü'nün politika direktörü. Zeki, neşeli ve eğlenceli biri ve şarap garsonu olarak bir yan işi var. Ve çoğu genç gibi, akran grubunun baskın fikirlerini özümsemiş. 


Benimsediği fikirlerden biri, ondan önceki muhafazakarların dayanılmaz derecede saf olduğuydu. Hem liberallerin hem de muhafazakarların Amerika için en iyisini istediğini düşündüler, yalnızca oraya nasıl ulaşılacağı konusunda anlaşamadılar. Ama o bunun olmadığına inanıyor. Bu ayın başlarında Orlando'daki tema parklarının yanında mülayim bir otelde düzenlenen Ulusal Muhafazakarlık Konferansı'nda, "Uyanmış seçkinler - bu ülkenin giderek artan bir şekilde sol ana akımı - bizim istediğimizi istemiyorlar" dedi. “İstedikleri şey bizi yok etmek. Hedeflerine ulaşmak için sadece 'ellerindeki her gücü kullanmakla kalmayacaklar', 'her kültürel, entelektüel ve politik kuruma hükmederek' bunu zaten yıllardır yapıyorlar." 


Bunu söylerken, uçuş seansındaki düzinelerce genç koltuklarında titremeye başlıyor. Arkada oturduğum yerden baş sallama dalgaları görülüyor. Bunlar sağın yükselen yetenekleridir; Heritage Foundation genç personeli, Ivy League mezunları, entelektüel Katolikler ve Acela ülkesi boyunca uzanan çeşitli genç muhafazakar burs programlarında Hobbes ve de Tocgueville okuyan Ortodoks Yahudiler. Bovard'ın konuşmasını izlemeden önce koridorda, şimdi MeKinsey'de olan eski Yale öğrencilerimden birine rastladım. 


Bovard'ın bastığı yer sallanıyor, gözünü gerçek düşmanlara dikiyor, sol elitler: "totaliter bir milyarderler ve bürokratlar kültü, zorbalıkla sürdürülen ayrıcalıklar, tarihteki en gelişmiş gözetleme ve iletişim teknolojileri ile güçlendirilmiş ve yalnızca tecavüz kurbanlarının babalarını tutuklayan, matematiğin beyaz üstünlükçü olduğunu ilan eden, batı Çin'de etnik temizliği finanse eden ve Jeffrey Epstein'ın Lolita Express'inde bir mil yükseklikte parti yapan insanların vicdan azabı ile sınırlıdır." 


Atmosfer elektrikli. Katıldığımız konferansta duyduğum en iyi ulusal muhafazakarlık özetini veriyor hem de yetenekli bir şekilde! "İlericiler ezilenler gibi davranıyor", diyor kalabalığa, "ama gerçekte, bu sadece eski bir erkek kulübü, hak sahibi zengin çocuklar için kazanılmamış ayrıcalıklarını sürdürmek için tasarlanmış başka bir dernek evi. Cinsiyet araştırmaları bölümleri için Kafatası ve Kemikler!” Sözlerini coşkulu bir alkışla bitiriyor. İnsanlar ayağa fırlıyor. 


Duyduğum gök gürültüsünün Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği olduğuna dair belirgin bir his var. 
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Ulusal Muhafazakarlık Konferansı için Florida'ya geldiğimde, koridorlarda gıdıklanacağımdan veya ara sıra Trump destekçilerinden aldığım sözlü tacize maruz kalacağımdan biraz endişeliydim. Ne de olsa retoriklerine bakılırsa, bunlar öfkeyle soluyanlar, aşırı tutucular, Amerikan sağının entelektüel keskin kenarı. 


Ama herkes büyüleyiciydi! Her gece barda futbol seyrederdim, eski muhafazakar arkadaşlarımı gördüm ve bir sürü yeni arkadaşla tanıştım ve hepsinden keyif aldım. Bu, yükselen sağın entelektüel kanadıdır. Birçoğu hayatlarını Princeton, New York, Hollywood ve DC gibi ilerici yerlerde geçirdi. Bedenleri ve kariyerleri Cumhuriyetçi kıyı megalopolisinde; ama akılları ve ağızları Trumpland'da. Bir gece geç saatlerde genç bir adamın bana söylediği gibi, "Bill Kristol'dan hoşlanmamak isterdik ama hepimize iş buldu." 


Hareketin üç ayırt edici türü vardır. Birincisi, onlarca yıldır muhafazakar çevrelerde dolaşan, 
ancak son zamanlarda mevcut sol tarafından radikalleştirilen 50 yaş üstü insanlar. 75 
yaşındaki Chris Demuth, eskiden Amerikan muhafazakarlığının İngiltere Kilisesi olan American Enterprise Institute'un uzun yıllar başkanlığını yaptı, ancak şimdi popülist oldu. 
Konferansta, "NatCon'lar gerçeklik tarafından gasp edilen muhafazakarlardır" dedi. Brown Üniversitesi'nden bir ekonomist olan yetmiş üç yaşındaki Glenn Loury, muhafazakardı, sonra ilericiydi ve şimdi tekrar sağa döndü: "Irk hakkındaki kamusal söylemin başına gelenler beni radikalleştirdi." 


İkinci tür, popülist öfke çağına uyum sağlamayı öğrenen kariyer ortası politikacılar ve ajanlardan oluşuyor: Ted Cruz (Princeton, Harvard), JD Vance (Yale Law) ve Josh Hawley (Stanford ve Yale) gibi insanlar. 


Üçüncü ve en büyük tür gençler. Facebook ve MSNBC ve kimlik politikaları çağında büyüdüler. İlerici vaazlarla boğulan kolejlere gittiler. Ve diğer yöne koşarak tepki verdiler. Bu konferansta duyduklarımın üçte ikisine katılmadım ama kafamdaki rahatsız edici sesi tam olarak bastıramadım: "22 yaşında olsaydın, belki sen de burada olurdun." 


Bilgi çağı Amerikan sağını dönüştürüyor. Muhafazakarlar her zaman kültürel seçkinlere, medyaya, üniversitelere, Hollywood'a küsmüşlerdir. Ancak Bilgi Çağında, kültürün tedarikçileri artık kurumsal devlerdir. Bu ekonomide, ekonomik üretimin baskın araçları kültürel üretimdir. Kurumsal devler kültürel devlerdir. Böylece ulusal muhafazakarlar, kurumsal seçkinlerin, medya seçkinlerinin, siyasi seçkinlerin ve akademik seçkinlerin hepsinin tek bir kötülük ekseninde pıhtılaştığı, her kuruma hükmettiği ve düşünce kanallarını kontrol ettiği bir dünyayı tarif ediyor. 


Bu mavi oligarşinin kalbinde, gözetleme kapitalizminin büyük ustaları, hangi fikirlerin destekleneceğine, hangi hikayelerin bastırılacağına gizlice karar veren Büyük Teknoloji çarları var. (NatCon müjdesi, Twitter ve Facebook'un Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki bir New York Post hikayesini bastırması ve çeşitli sosyal medya şirketlerinin The Onion'un sağcı versiyonu The Babylon Bee'yi platformdan kaldırmaya çalışması gibi büyük şehitlik hikayelerini içeriyor.) “Big Tech kötü niyetli. Big Tech yozlaşmış. Big Tech her yerde var," diye kükredi Ted Cruz. 


NatCon dünya görüşünde, gözetim kapitalizminin vurguncuları her şeyi görür ve her şeyi kontrol eder. Seçkin üniversitelerde telkin edilen işçileri, solu satın almak ve itaatkar, 


atomize, savunmasız bir emek havuzu yaratmak için “uyanıklığı” kullanıyor. Marco Rubio, "Büyük İşletmeler bizim müttefikimiz değil," diye savundu. “Onlar, serbest piyasa 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kapitalizmini örtmek için uyanıklık dilini kullanan hevesli kültür savaşçılarıdır.” Cruz, "Big Business'ın tüm falanksı sert bir şekilde sola gitti" dedi. “Fortune 500 olan Big Business'ın sert solun ekonomik uygulayıcıları haline geldiğini gördük. Uzaktan bile merkez sağda olan beş Fortune 500 CEO'su sayın.” 


Solun kesinlikle her şeyi kontrol ettiği fikri - akıllı telefonunuzdan para arzına ve üçüncü sınıf öğrencinizin müfredatına kadar - bu konferansın baskın duygusal kaydı olan kıyamet tonunu açıklıyor. Politikacıların konuşmaları, felaket Olimpiyatları'ndaki girişler gibiydi: 


Hawley, “Solun hırsı ait olmanın ötesinde bir dünya yaratmaktır” dedi. "Onların büyük hırsları Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkmaktır." 


“Solun saldırısı Amerika'yadır. Sol Amerika'dan nefret ediyor" dedi Cruz. "Amerika'yı yok etmek için kültürü bir araç olarak kullanmaya çalışan soldur." 


Rubio, “Şimdi toplumumuzu, geleneklerimizi, ekonomimizi ve yaşam tarzımızı parçalamak için sistematik bir çabayla karşı karşıyayız” dedi. 


Ulusal muhafazakarların ilk büyük projesi kültür savaşında barikat kurmaktır. Bu insanlar, konu kültürel Marksizm olduğunda, solun kültüre hükmetmeyi nasıl öğrendiği ve sağın şimdi onların tekniklerini nasıl kopyalaması gerektiği konusunda kesinlikle ödevlerini yaptılar. Bir konuşmacı Herbert Marcuse veya Antonio Gramsci'den bahsettiğinde her defasında bir shot içmek zorunda kalsaydım, alkol zehirlenmesinden ölmüş olurdum. 


Hawley erkekliği ve erilliği savunan klasik bir kültür savaşı konuşması yaptı: "Amerika'nın yapıbozuma uğratılması, Amerikan erkeklerinin yapıbozumuna bağlıdır." Hawley'in popülist konuşmasını dinlemek, 1970'lerde beyaz bir ilerici Yukarı Batı Yakalı'nın jive konuşmaya çalışmasını dinlemek gibidir. Kelimeler orada, ama o kadar çok çalışıyor ki kulağa gülünç geliyor. 


Bir diğer konuşmacı, Amanda Milius, ilk iki Dirty Harry filminin ve Apocalypse Now'ın senaristliğini yapan John Milius'un kızı. Los Angeles'ta büyüdü ve Trump yönetiminde yaralandı. Amerika'nın The Searchers, 1956 John Ford Western gibi kendine güvenen filmler yapmaya geri dönmesi gerektiğini savundu. Bu, Amerikalıların Batı'yı nasıl evcilleştirdiği ve Hıristiyan değerlerinin "vahşi, gelişmemiş topraklara" nasıl getirildiği hakkında özür dilemeyen bir filmdi. 


Bu, The Searchers'ın hayal edilmesi mümkün olduğu kadar aptalca bir okuması. Film aslında Aeschylus'un Oresteia'sının modem benzeridir. John Wayne tarafından oynanan karmaşık baş figür, batıya doğru öncüler adına savaşırken barbar ve ırkçı hale getirildi. Sonuç olarak, medeni bir toplumda yaşamaya uygun değildi. 


Ancak tam olarak nüansları kabul eden bir çağda yaşamıyoruz. Milius, filmi çarpıtarak uyandırma karşıtı gerçeklerin cesur bir manifestosu haline getiriyor ve bu tür bir çarpıtmanın 


bu kalabalıkta çok sayıda alıcısı var. 


NatCon'lar arasındaki ilk ilginç tartışma felsefidir: Klasik-liberal düzeni korumak için mi savaşmalıyız yoksa onu terk etmek mi gerekir? 
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Konferanstaki konuşmacılardan bazıları aslında ifade özgürlüğüne, entelektüel tartışmalara ve tarafsız hükümete inanan klasik liberallerdi. Glenn Loury, iptal kültürüne, liberal olmayan sola ve insanları karşıt ırk kamplarına bölen aşırı ırksallaştırılmış grup bilincine karşı ateşli bir konuşma yaptı. Loury, bir Siyah adam olarak büyük Batı geleneğinin gururlu mirasçısı olduğunu iddia etti: “Tolstoy benim! Dickens benim! Milton, Marx ve Einstein benimdir!” 
Halkının Siyah olduğunu ama aynı zamanda gururla Amerikalı olduğunu ilan etti. 
“Amerikalılığımız Siyahlığımızdan çok daha önemlidir” dedi ve ekledi: “Amerikalılar olarak ırksal tikelciliği aşmaya ve evrenselliği ve ortaklığı vurgulamaya çalışmalıyız.” Bu, ırk ayrımcılığına karşı ve entegrasyondan yana olan klasik-liberal davadır. 


Ancak diğerleri, bu tür bir liberalizmin karşılayamayacağımız bir lüks olduğunu savundu. 
Ülke, kendi sahte dini doktrinini dayatmak isteyen Marksist bir oligarşinin saldırısı altında. 
Bunu zayıf liberalizmle, ifade özgürlüğü ve hoşgörüye yönelik zayıf çağrılarla püskürtmeye çalışırsanız, sonunda fanatik şevke, ekonomik güce ve kültürel güce sahip olanlar tarafından ezilirsiniz. 


Ulusal muhafazakarlığın baş entelektüel mimarı olan Yoram Hazony, İsrail'e taşınmadan önce Princeton'a gitmiş bir Ortodoks Yahudidir. Devletin tarafsızlığını benimseyen ve değerleri özel alana havale etmeye çalışan bir toplumun olamayacağını savunuyor. Kamusal alan, özellikle kamusal iletişim küçük bir oligarşik seçkinler tarafından kontrol edildiğinde, eninde sonunda özel değerlerin içini boşaltır. Muhafazakarlar, sahte din olarak vaizliğe karşı durmak istiyorlarsa, geleneksel dini siyasi projelerinin merkezine koymak zorundalar. 


Konferanstaki bir başka İsrailli siyaset filozofu olan Ofir Haivry, Amerikalıların bir ulusun Haklar Bildirgesi gibi yüksek fikirli liberal soyutlamalardan oluştuğunu düşünerek kendilerini kandırmamaları gerektiğini savundu. Bunun yerine ulus, kültürel bir gelenek, ortak bir dil, bir dizi ritüel ve inanç ve bir dini düzendir; kolektif bir kültürel kimliktir. 


Haivry, Yahudilik tarihinin, bir ulus olmak için bir devlete veya siyasi bir düzene ihtiyacınız olmadığını gösterdiğini savunuyor. 


Hazony ise Amerikan kültürel kimliğinin Hristiyan olduğunu ve uyandırılan saldırıya boyun eğilmeyecekse böyle olması gerektiğini savundu. Hazony, Amerikalıların yüzde 80'i Hristiyansa, Hristiyan değerlerinin hakim olması gerektiğini düşündü. "Çoğunluk kültürlerinin egemen kültürü oluşturma hakkı vardır ve azınlık kültürlerinin de terbiyeli muamele görme hakkı vardır" dedi. "Azınlığın görüşünü almak ve azınlığın çoğunluğun görüşlerini yok etme yeteneğine sahip olduğunu söylemek; bu bana tamamen çılgınca görünüyor." 


"Amerika'daki sorun", diye devam etti Hazony, "Bugün LGBTQ aktivistlerinin, 1950'lerdeki Amerikan Yahudileri gibi, Hristiyanlığı halk meydanından atmaya çalışması. Bu, kamusal meydanı ruhsal olarak çıplak hale getirmekle tehdit ediyor. Wan liberalizmi, solcu kültürel Marksizm karşısında çöküyor." 


Hazony, "Okullarda Tanrı'yı ve kutsal yazıları ortadan kaldırmak... Amerikan uygarlığındaki dönüm noktasıydı" dedi. "Her şeyden önce, okullara Tanrı'yı ve kutsal yazıları geri 


getirmeliyiz." 


NatCon'lar arasındaki bir başka ilginç tartışma da siyasi ve ekonomik. Muhafazakarlar son zamanlarda uzman kültür savaşçıları haline geldi; bütünüyle Tucker Carlson schtick (komik 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bir tema veya hiledir). Bu saçmalık, dünyanın gerçek acısını görmezden gelmenizi talep ediyor; bir banliyö lisesinde tek başına transseksüel çocuk, kardeşi için sağlık hizmeti alamayan bir adamın kaygısı, Siyah bir adamın görünmeye ve var olmaya çalışma mücadelesi, tam bir insan olarak kabul ediliyor. Bütün hayatı bir derecelendirme oyunu, tıklamalar için bir savaş olarak ele alan alaycı bir oyun ve bu, sürekli öfke, beyaz kimlik sinyali ve Rachel Bovard'ın o odayı heyecanlandırmak için kullandığı türden saçma genellemeler gerektiriyor. 


Muhafazakarlar kültür savaşı yasasını iptal etti. Trump, neredeyse hiçbir politika koluna bağlı olmayan bir kültür savaşı başkanıydı. Konferanstaki muhafazakarların sorduğu soru, kütüphanelere sahip olmanın ötesine, fiili değişimi etkilemeye nasıl geçileceğiydi. 


Eleştirel ırk teorisine karşı bu yılki okul yönetim kurulu toplantı protestolarının mimarı Christopher Rufo, muhafazakarların elit kültür kurumlarında yavaş yavaş güç kazanmaya çalıştıklarında hata yaptıklarını savundu. Muhafazakarlar, Ivy League'de veya şirket medyasında asla ilerleme kaydedemeyeceklerdi. Bunun yerine, Rufo, eyalet yasama organlarının değerlerini benimseyen yasaları geçirmesini sağlamak için kitleleri bir araya getirmeleri gerektiğini savundu. Esasen şu anda kırmızı Amerika'da olan şey 


The American Conservative'den eski arkadaşım Rod Dreher, solun kültür ve ekonominin en üst düzeyde kontrole sahip olması nedeniyle, sağın etkileme şansına sahip olduğu tek kurumun devlet olduğunu savundu. Bu koşullar altında sağ, değerlerini geliştirmek için devlet gücünü kullanmak zorundadır. Dreher, "Liblere sahip olmakla yetinmeyi bırakıp ülkemizi kurtarmamız gerekiyor" dedi. “Devlet gücünün kullanımını özür dilemeden benimsememiz gerekiyor.” 


İşte burada Viktor Orbân devreye giriyor. Carlson'ın geçen yaz Macaristan'a yaptığı tartışmalı geziyi tetikleyen Dreher'di ve Macarlar Ulusal Muhafazakarlık Konferansı'nda güçlü bir varlıktı. Orbân, Dreher'in görüşüne göre, kültür savaşının medeniyetle ilgili çıkarlarını anlıyor; örneğin, okullarda çocuklara ne kadar transseksüelliğin öğretilebileceğini sınırlamak için devletin gücünü kullandı. Konferansta Dreher, "Ekibimiz durmadan uyanıklığın ne kadar korkunç olduğundan bahsediyor" dedi. "Orbân aslında bu konuda bir şeyler yapıyor." 


Bu, mantıksal sonucuna varan ulusal muhafazakarlıktır: büyük şirketleri parçalamak ve küçük düşürmek ve kıyıdaki kültürel değerleri geri püskürtmek için devlet gücünü kullanmak. 
Kültür savaşı, ekonomik-sınıf savaşıyla birleşiyor ve entelektüel bir kadronun, ulusal muhafazakarların, proleter kitleleri kültürel/şirket seçkinlerine karşı bir araya getirdiği yeni bir sağ ortaya çıkıyor. Tüm büyükanne ve büyükbabanızın siyasi kategorileri yol boyunca karıştırılıyor. 


İşe yarayacak mı? Donald Trump, 2016'da Reagan Cumhuriyetçi paradigmasını yıktı, ancak yeni bir dizi fikir, politika ve ittifakı tam olarak açıklamadı. Trump'ın eski düzeni yıkıma uğratması, sağda Trump'ın popülist çizgisinde yeni bir düzen inşa etmek için büyük bir mücadele vermesine neden oldu. 


NatCon'lar, Amerika'dan nefret eden “sol” denilen birleşik bir şey olduğunu düşünmekle 


yanılıyorlar. Bu, birçoğunun Donald Trump'a oy verme kararlarını haklı çıkarmak için icat etmeleri gereken kıyamet tehdididir. 
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Amerikan yaşamının tüm kurumlarını ele geçiren uyanık bir Anschluss olduğunu düşünmekle de yanılıyorlar. Sosyal medyanın kötülükleri hakkında çok fazla zaman harcayan insanlar, hayatlarının çok büyük bir kısmını Twitter'da geçiriyor gibi görünüyor. Söylemlerinin yüzde doksanı söylemle ilgili. Konferansta anekdotalizm de yaygındı; tüm Amerikan yaşamının bir cehennem manzarası olduğu sonucuna varmak için iptal edilen insanlarla ilgili üç anekdottan genelleme yapıldı. Daha fazla dışarı çıkmaları gerekiyor. 


Ayrıca Hazony, Amerika'nın Hıristiyan egemenliğine geri dönmek üzere olduğunu düşünüyorsa, 1956'da yaşıyor demektir. Evanjelik Hıristiyanlık, son on yıllarda milyonlarca inananını kaybetti. Laiklik yükseliyor ve beyaz Hıristiyanlık Amerikan yaşamında bir küçük varlık haline geliyor. Amerika her geçen gün dini açıdan daha çeşitli hale geliyor. 
Hristiyanlar, eşcinsel evlilik veya başka bir şeyle ilgili değerlerini kamusal alana empoze edecek durumda değiller. Kendini bilen Hristiyanlar bunu bilirler. 


Son olarak, NatCon'un herkese açık pozunda son derece itici bir şey var. Şahsen, dediğim gibi, birçoğunu çekici, sıcak ve arkadaş canlısı buluyorum. Ancak kamusal duruşlarına tehdit ve tehdit psikolojisi hakimdir. Orlando'daki podyumda tek bir sempati, nezaket ya da zarafet ifadesi varsa da onu duymadım. Ama duygusuzluk, savaş çağrıları ve vahşet esintileri duydum. 


NatCon'ların haklı olduğu büyük şey, Bilgi Çağında kültürel ve kurumsal elitlerin birleşmesi. 
Dünyanın dört bir yanındaki sağ partiler, giderek yüksek eğitimlilerin ekonomik çıkarlarına ve kültürel tercihlerine karşı duran işçi sınıfı partileri haline geliyor. Sol partiler artık zengin metropol bölgelerinde kök salmış durumda ve giderek genç AOC sol popülistleri ile Google arasında istikrarsız bir ittifak haline geliyor. 


NatCon'lar ayrıca muhafazakarlığın çok daha fazla devletçi olacağı konusunda muhtemelen haklılar. Konferansta Ted Cruz, kültür-savaş muhafazakarlığını serbest piyasa ekonomik politikalarıyla -serbest ticaret ve düşük vergilerle- birleştirmeye çalıştı. Marco Rubio, "aslında, onlar için ekonomik olarak bir şeyler yapmayacaksanız, kültürel popülistleri bir araya getiremeyeceğinizi" öne sürerek karşı çıktı. Kültürel popülizm ekonomik popülizme yol açar. Rubio'nun konumu en azından tutarlı olma erdemine sahiptir. 


Geçtiğimiz birkaç on yılda Reagan Paradigmasının yerini alması için çeşitli çabalar sarf edildi: John McCain'in ulusal-büyüklük muhafazakarlığı; George W. Bush'un şefkatli muhafazakarlığı; 21. yüzyılda DC düşünce kuruluşlarının Reformicon muhafazakarlığı. 
Ancak Trump'ın saldırısı, bu hareketlerin şimdiye kadar başarısız olduğu yerde başarılı oldu çünkü Trump, yeni Amerikan kültürel/şirket seçkinlerinin kaynaşmasını ve ona karşı popülist öfkenin gücünü onlardan daha iyi anladı. Bu nedenle, Orlando'da tanık olduğum Ivy League popülizminin sergilenmesi, Amerikan sağının endişe verici geleceğini pekala temsil edebilir: kültür savaşı ve sınıf savaşının tek bir destansı Marksist Götterdâmmerung'da kaynaşması. 


Orlando otelinde otururken kendimi bir tür yeni tema parkı olarak gördüğüm şeyi düşünürken buldum: NatCon World, kendi tatlı heyecanları ve ürpertileri, kendi özgürlüksüz yolculukları ile hava geçirmez bir şekilde kapatılmış distopik bir evren. Bu NatCon tema parkının, Amerikan siyaseti ve tarihi hakkında berbat bir görüşe sahip birkaç izole entelektüelin buluşu olduğunu belirterek kendimi teselli etmeye çalıştım. Ancak endişe verici gerçek şu ki, Amerika'nın nadir NatCon World'ü, güçlü ve yükselen daha büyük bir liberal olmayan popülist isyanın sadece bir parçası. 
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David Brooks, 18 Kasım 2021, The Atlantic 

(David Brooks, The Atlantic'e katkıda bulunan, The New York Times köşe yazarıdır.) 
2022'NİN ÜZERİNDEKİ BULUTLAR 

Seçkin Deniz, 21.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Clinton dönemi Beyaz Saray'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu kıdemli ekonomisti, Uluslararası Para Fonu, ABD Federal Rezervi ve Dünya Bankası'nda çalışan ve New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'nda Ekonomi Profesörü olan, Atlas Capital Team'de Baş Ekonomist, Roubini Macro Associates CEO'su ve TheBoomBust.com'un kurucu ortağı Nouriel Roubini'ye aittir ve 2022 yılındaki küresel ekonomik duruma ve olası risklere odaklanmaktadır. "Merkez bankaları geleneksel olmayan politika modunda olduğu sürece parti devam edebilirdi. Ancak, politika normalleşmesi başladığında 2022'de varlık ve kredi balonları sönebilir. Ayrıca, enflasyon, daha yavaş büyüme ve jeopolitik ve sistemik riskler, 2022'de bir piyasa düzeltmesi için koşullar üretebilir. Ne olursa olsun, yatırımcıların yılın büyük bölümünde koltuklarının kenarında kalması 

muhtemel." diyen ve Türkiye ile Lübnan'ı 'kırılgan yükselen piyasalarda ve halihazırda sürdürülemez olan borç oranlarına sahip' diyerek aynı kategoride değerlendirmek gibi bir saçmalıkla öne çıkan analistin, Türkiye hakkındaki yorumu her zamanki gibi gerçeklerden uzak ve manipülatiftir: "Fed ve diğer büyük merkez bankaları tarafından faiz oranlarının normalleştirilmesi, Türkiye ve Lübnan gibi diğer kırılgan yükselen piyasalarda ve halihazırda sürdürülemez olan borç oranlarına sahip birçok gelişmekte olan ülkede finansal şoklara neden olabilir." Türkiye 20 Aralık 2021'de ilan ettiği 'Kur Korumalı Sistem'le 'Kronik Dolar Saldırıları'na karşı olduğu gibi FED'in faiz artışlarına karşı da TL'yi koruma altına almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ocak 2022'de bunu açıkça ifade etmiştir: "Son birkaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız... Başaramayacaklar." 


COVID-19'un yeni türevlerinden kaynaklanan düşüşlere ve kesintilere rağmen 2021, dünyanın çoğu yerindeki ekonomiler ve pazarlar için nispeten olumlu bir yıl oldu. Büyüme, 2020'deki şiddetli durgunluğun ardından potansiyelinin üzerine çıktı ve finansal piyasalar güçlü bir şekilde toparlandı. 


Bu özellikle, kısmen ABD Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikası nedeniyle hisse senedi piyasalarının yeni zirvelere ulaştığı (gerçi diğer gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları kendi radikal biçimde uyumlu politikaları izlemiş olsalar da) Birleşik Devletler'de geçerliydi. 


Ancak 2022 daha zor geçebilir. Pandemi bitmedi. Omicron, özellikle yüksek oranda aşılanmış gelişmiş ekonomilerde, önceki varyantlar kadar öldürücü olmayabilir, ancak çok daha bulaşıcıdır, bu da hastaneye yatışların ve ölümlerin yüksek kalacağı anlamına gelmektedir. 
Ortaya çıkan belirsizlik ve riskten kaçınma, talebi bastıracak ve tedarik zinciri darboğazlarını şiddetlendirecektir. 


Fazla tasarruflar, bastırılan talep ve gevşek para ve maliye politikalarıyla birlikte bu darboğazlar 2021'de enflasyonu ateşledi. Enflasyon artışının geçici olduğu konusunda ısrar eden merkez bankacılarının çoğu şimdi bunun süreceğini kabul ediyorlar. Değişen derecelerde aciliyetle, faiz oranlarını normalleştirmeye başlayabilmeleri için niceliksel kolaylaştırma gibi geleneksel olmayan para politikalarını aşamalı olarak kaldırmayı planlıyorlar. 
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Politika faizi artışlarının tahvil, kredi ve hisse senedi piyasalarında şoklara yol açması halinde merkez bankalarının kararlılığı test edilecek. Böylesine büyük bir özel ve kamu borcu birikimi ile piyasalar daha yüksek borçlanma maliyetlerini sindiremeyebilirler. Bir öfke nöbeti olursa, merkez bankaları bir borç tuzağına düşecek ve muhtemelen gidişatı tersine çevireceklerdir. 
Bu, enflasyonun endemik hale gelmesiyle birlikte enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir kaymaya neden olabilir. 


Önümüzdeki yıl, artan jeopolitik ve sistemik riskleri de beraberinde getiriyor. Jeopolitik cephede izlenmesi gereken üç büyük tehdit var. 


Birincisi, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanıyor ve yeni bir bölgesel güvenlik rejimine ilişkin müzakerelerin tehdidin tırmanmasını önleyip önleyemeyeceğini zaman gösterecek. 
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü vermesine ve Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar tehdidinde bulunmasına rağmen, ABD'nin Ukrayna'yı bir saldırıya karşı savunmak için doğrudan müdahale etmeyeceğini de açıkça belirtti. Ancak Rus ekonomisi geçmişte olduğundan daha fazla yaptırımlara karşı dirençli hale geldi, bu nedenle bu tür tehditler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i caydıramayabilir. Ne de olsa, bazı Batı yaptırımları — örneğin Kuzey Akım 2 gaz boru hattının bloke edilmesi gibi — Avrupa'nın yaşadığı enerji kıtlığını daha da kötüleştirebilir. 


İkincisi, Çin-Amerikan soğuk savaşı giderek soğuyor. Çin, Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki (birçok toprak anlaşmazlığının bir araya geldiği) askeri baskısını artırıyor ve Çin ile ABD ekonomileri arasındaki daha geniş ayrışma hızlanıyor. Bu gelişmenin zaman içinde stagflasyonist sonuçları olacaktır. 


Üçüncüsü, İran artık eşik nükleer bir devlettir. Uranyumu hızla silah seviyesine yakın zenginleştiriyor ve yeni veya yenilenmiş bir nükleer anlaşma üzerindeki müzakereler hiçbir yere varmadı. Sonuç olarak, İsrail açıkça İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı düşünüyor. Bu gerçekleşseydi, stagflasyonist sonuçlar muhtemelen 1973 ve 1979'daki petrolle ilgili jeopolitik şoklardan daha kötü olurdu. 


Yeni yıl aynı zamanda birçok sistemik kaygıyı da beraberinde getiriyor. 2021'de sıcak hava dalgaları, yangınlar, kuraklıklar, kasırgalar, seller, tayfunlar ve diğer afetler, iklim değişikliğinin gerçek dünyadaki etkilerini gözler önüne serdi. Glasgow'daki COP26 iklim zirvesi çoğunlukla ucuz konuşmalar sunarak, dünyayı bu yüzyılda 39C'lik yıkıcı bir ısınmayla karşı karşıya bırakmıştır. Kuraklık zaten gıda fiyatlarında tehlikeli artışa neden oluyor ve iklim değişikliğinin etkileri daha da kötüleşmeye devam edecek. 


İşleri daha da kötüleştiren, ekonomiyi karbondan arındırmaya yönelik agresif baskı, yeterli yenilenebilir enerji kaynağı olmadan önce fosil yakıt kapasitesine yetersiz yatırım yapılmasına yol açıyor. Bu dinamik zamanla çok daha yüksek enerji fiyatları üretecektir. 
Ayrıca ABD, Avrupa ve diğer gelişmiş ekonomilere yönelik iklim mültecisi akımları, bu ülkeler sınırlarını kapatırken artacak. 


Bu arka plana karşı, hem gelişmiş ekonomilerde hem de yükselen piyasalarda siyasi işlev bozukluğu artıyor. ABD ara seçimleri, 2024'teki başkanlık seçimini takip edebilecek, bu tamamen siyasi şiddetin değilse bile, tam gelişmiş anayasal krizin bir ön izlemesini sunabilir. 
ABD, eşi benzeri görülmemiş düzeyde partizan kutuplaşması, tıkanıklık ve radikalleşme yaşıyor, bunların tümü ciddi bir sistemik risk oluşturmaktadır. 
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Popülist partiler (hem aşırı sağ hem de aşırı sol), popülizmin feci bir tarihe sahip olduğu Latin Amerika gibi bölgelerde bile dünya çapında güçleniyor. Peru ve Şili'nin ikisi de 2021'de radikal sol liderler seçildi, Brezilya ve Kolombiya 2022'de aynı şeyi yapabilir ve Arjantin ve Venezuela mali yıkım yolunda kalmaya devam edecek. Fed ve diğer büyük merkez bankaları tarafından faiz oranlarının normalleştirilmesi, Türkiye ve Lübnan gibi diğer kırılgan yükselen piyasalarda ve halihazırda sürdürülemez olan borç oranlarına sahip birçok gelişmekte olan ülkede finansal şoklara neden olabilir. 


2021 sona ererken, finansal piyasalar tamamen kabarcıklı olmasa da köpüklü olmaya devam 
ediyor. Hem kamu hem de özel sermaye (ortalamanın üzerinde fiyat-kazanç oranlarıyla) pahalıdır; emlak (hem konut hem de kira) fiyatları ABD'de ve diğer birçok ekonomide yüksektir; ve hala meme stokları, kripto varlıkları ve SPAC'ler (özel amaçlı satın alma şirketleri) etrafında bir çılgınlık var. Devlet tahvili getirileri aşırı düşük kalmaya devam ediyor ve kısmen merkez bankalarının doğrudan ve dolaylı desteği sayesinde hem yüksek getirili hem de yüksek dereceli kredi marjları sıkıştırıldı. 


Merkez bankaları geleneksel olmayan politika modunda olduğu sürece parti devam edebilirdi. 
Ancak, politika normalleşmesi başladığında 2022'de varlık ve kredi balonları sönebilir. 
Ayrıca, enflasyon, daha yavaş büyüme ve jeopolitik ve sistemik riskler, 2022'de bir piyasa düzeltmesi için koşullar üretebilir. Ne olursa olsun, yatırımcıların yılın büyük bölümünde koltuklarının kenarında kalması muhtemel. 


Nouriel Roubini, New York, 29 Aralık 2021, Project Syndicate 


(New York Üniversitesi Stern School of Business'ta Fahri Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, Atlas Capital Team'de Baş Ekonomist, Roubini Macro Associates CEO'su ve TheBoomBust.com'un Kurucu Ortağıdır. Clinton Yönetimi döneminde Beyaz Saray'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde uluslararası ilişkilerden sorumlu eski bir kıdemli ekonomisttir. Uluslararası Para Fonu, ABD Federal Rezervi ve Dünya Bankası için çalıştı ve New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'nda Ekonomi Profesörü oldu. Web sitesi NourielRoubini.com'dur ve NourielToday.com'un ev sahibidir.) 


BioNTech CEO'SU UĞUR ŞAHİN'DEN KORKUTAN OMİCRON AÇIKLAMASI 26.01.2022-timeturk 


BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin Omicron varyantı ile ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Şahin, 'Şu an kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı bulaşmayı engelleme ve hafif geçirme etkisinin önceki varyantlara göre daha hızlı azaldığını gösteren veriler artıyor.' dedi. 


Pfizer ve BioNTech, Covid-19'un Omicron varyantına özel yeni aşı için denemelere başladı. 
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, orijinal aşının yeterli koruma sağlamadığı Omicron varyantına özel yeni aşı için klinik denemelerin başladığı bildirildi. 


Uğur Şahin: Amacımız Sağlam Koruma 

İki şirket tarafından ortak yapılan basın açıklamasında BioN Tech'in kurucu ortakları arasında yer alan ve şirketin CEO'su olarak görev üstlenen Uğur Şahin'in açıklama ve ifadeleri de yer aldı. 
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Uğur Şahin yaptığı açıklamada, “Şu an kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı bulaşmayı engelleme ve hafif geçirme etkisinin önceki varyantlara göre daha hızlı azaldığını gösteren veriler artıyor. Amacımız, Omicron varyantına karşı sağlam bir koruma sağlayan bir aşı geliştirmek” dedi. 

Pfizer aşı araştırma biriminin başkanı Kathrin Jansen de, mevcut aşının hatırlatma dozlarının Omicron'a karşı üst düzey koruma sağladığını ancak zamanla aşının etkisinin Omicron ve diğer varyantlara karşı azalma olasılığına yönelik hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti. 


Yeni Aşının Etkisi Test Edilecek 

1400'den fazla kişinin katılımıyla yapılacak denemelerde, aşılanmamış kişilerde üç doz Omicron aşısının yarattığı bağışıklık ve halihazırda iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerde hatırlatma aşısının etkisi incelenecek. 


Ayrıca üç doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuş kişilerde, son aşıdan 3-6 ay sonra 4. doz Omicron aşısının etkisi de test edilecek. 


Pfizer, daha önce yaptığı açıklamada iki doz Covid aşısının Omicron'a karşı etkili olmayabileceğini ve hastaneye yatışlarla ölümlere karşı korumanın zayıflayabileceğini belirtmişti. . 

CNN, UKRAYNA ŞEHRİNİ RUSYA'YA BAĞLI BİR ŞEHİR GİBİ GÖSTERDİ 26.01.2022-timeturk 


ABD merkezli haber kanalı CNN, Ukrayna'nın önde gelen bir şehrini 'Rusya' olarak etiketledi. 


Rusya ile Ukrayna arasında yükselen işgal iddiaları arasında, CNN, ülkenin sınırlarını değiştirerek doğudaki Kharkov kentini Rusya'nın bir parçası olarak etiketledi. 


Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki mevcut durum hakkında röportaj yaparken, CNN International'ın programında Kharkov, Rusya etiketi görüldü. 


O esnada CNN, Rusya Savunma Bakanlığının zırhlı araçların kış manzarasında seyir halindeki görüntülerini gösteriyordu. 


Sosyal medyada kullanıcılar, CNN şimdiden Kharkov'u Rusya toprağı yaptı yorumunda bulundu. 


Stoltenberg, Amanpour'a NATO'nun Rusya ile "silahların kontrolü, silahsızlanma, askeri faaliyetlerde şeffaflık, risk azaltma mekanizmaları ve Avrupa güvenliği ile ilgili diğer konuları" tartışmaya istekli olduğunu, ancak genişleme gibi "temel ilkelerin" tartışılmasını reddettiklerini söyledi. . 

KAZAKİSTAN'DA KIRMIZI TERÖR TEHDİDİ SEVİYESİ İPTAL EDİLDİ 


26.01.2022-timeturk 


95 


Kazakistan'dın Almatı şehri ile Almatı ve Jambıl bölgelerinde 'kırmızı terör tehdidi' seviyesi iptal edildi. Olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor. 


Kazakistan'da Ocak ayı başında yaşanan olayların ardından hayat normale döndü. 
Ayaklanmalara katılanların kimlik tespiti için çalışmalar yapılıyor. 

Terörle mücadele operasyonları kapsamında ülke genelinde olaylar sırasında 515 adet çalıntı silah bulunduğu duyurulurken, 98 kişi silah hırsızlığından, 61 kişi ise yasa dışı silah bulundurmaktan gözaltına alındı. 


"Kırmızı terör tehdidi" seviyesi iptal edildi 


İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında ülkede bin 395 ticari tesisin yağmalandığını ve hasar gördüğünü açıklarken, Almatı şehri ile Almatı ve Jambıl bölgelerinde "kırmızı" terör tehdidi seviyesi iptal edildi. 

Ülkenin gündeminde emniyet güçlerinin yetkilerinin genişletilmesi yer alıyor. 


Parlamentoda görüşülen yasa tasarısına göre, emniyet güçlerinin kontrol yetkileri artırılacak. . 


Esed'den ülkeyi terk edenler için af kararı 


Birçok sivilin öldürüldüğü saldırılardan dolayı ülkeden ayrılanları geri çağıran Esed rejimi, af kararı aldı. 


Suriye'de Esed rejimi, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerden geri dönmelerini istiyor. 


Daha önce de Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için genel aflara imza atan Esad, benzer bir kararı yürürlüğe koydu. 


FİRAR SUÇU İŞLEYENLER İÇİN AF 


26.01.2022-timeturk 


Rejimin haber ajansı SANA, "Esed, 25 Ocak 2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı." bilgisini 


paylaştı. 
Af Kapsamına Girenler 


Esad rejiminin kararına göre, af kararından Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101'inci maddelerine tabi olanlar yararlanabiliyor. 


Suriye'de bulunanların af kararından yararlanabilmesi için 3 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor. Ülkeden kaçanlar için bu süre 4 ay olarak belirlendi. 


DAHA JEOPOLİTİK BİR AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNİN ZAMANI GELDİ 
Seçkin Deniz, 25.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviriler ve Yansımalar 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Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, EUObserver'in genel yayın yönetmeni Koert Debeuf'e aittir ve Avrupa Birliği-Türkiye işbirliğine odaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin kendi içinde yaşadığı tartışmalara ek olarak bölgesel ve küresel gelişmelere karşı yaşadığı politik ve iradi yetmezlik artık saklanamaz boyutlardadır, analistin bu gerçeği tek tek tespit ederek ilgili konu başlıklarında AB'nin Türkiye ile stratejik işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgularken yaşadığı travmatik çaresizlik öne çıkmaktadır. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin terör, iç savaş, darbe, işgal ve göç gibi açıkça zarar gördüğü yakın ve ilgili olduğu konularda ve çevre ülkelerde ortaya koyduğu 'müdahaleci ve çözümcü yaklaşımı' uluslararası arenada Avrupa Birliği'nin asla elde edemediği ve edemeyeceği bir 'güven aralığı' inşâ etmiştir. Analistin Türkiye'nin gölgesine sığınmasını istediği Avrupa Birliği'nin, ABD, İsrail, BAE ve Suud gibi ortakları ile birlikte bütün terör, iç savaş, darbe, işgal ve göç sorunlardan sorumlu olmasına rağmen, bu sorunlarla başa çıkamaması ve bunun açıkça itiraf edilmesi önemlidir. Analizde yer alan, "4B ve ABD'nin halen Suriye barış sürecine resmi olarak dahil edilmemesi, Türkiye'yi müzakere masasında (tek) ortağımız yapıyor.", "Türkiye, tarihi nedeniyle, çoğu Batı Balkan ülkesi tarafından dürüst bir aracı olarak görülüyor. Türkiye, bölgeyi bir tarafı sımsıkı desteklemeden tanıyor. Bosna-Hersek'te ve Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükselirken, AB'nin bunları azaltmak ve çözüm bulmak için Türkiye'nin uzmanlığına ihtiyacı olabilir.", "AB ile Türkiye arasında daha fazla stratejik işbirliği, Rusya'nın daha fazla yayılmacılığını durdurmanın tek yoludur.", "Açıkçası, Afganistan var; Türkiye'nin zaten güven verici bir rol oynadığı yer. İkinci olası çatışma bölgesi, Türkiye'nin komşu bir ülkesi olan Irak'tır. 
Batı Balkanlar var ve Karadeniz bölgesi var. Bu olası çatışmaların her biri için Türkiye ve AB'nin işbirliği yapmaktan başka bir yolu yoktur." gibi cümleler apaçık bir gerçeği ortaya koymakta ve Erdoğan'ın izlediği politikaların ne kadar gerçekçi, etkili ve çözüm amaçlı olduğunu kanıtlamaktadır. 

Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkinin son birkaç yılda kötüleştiği açık. Ancak Türkiye'nin, güvenliği için Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya ne kadar ihtiyacı varsa, AB ve NATO'nun da Türkiye'ye o kadar ihtiyacı var. 


AB, birkaç önemli komşu bölgesinde Türkiye ile işbirliğini çok daha stratejik bir şekilde düşünmeli... Kapsamlı olmayan listede Türkiye, Suriye'de, Batı Balkanlar'da, Karadeniz'de ve Afganistan'da önemli bir rol oynayabilir. 


Bir resim bin sözcüğe bedel olabilir, bu buz gibi fotoğraf, AB ile Türkiye arasındaki ilişkinin son yıllarda nasıl bozulduğunu gösteriyor (Fotoğraf: Avrupa Birliği, 2021 ) 


Daha fazla stratejik işbirliği, AB'nin Türkiye'yi insan hakları ve medya özgürlüğü konusunda zorlamayı bırakması gerektiği anlamına gelmez. Aynı zamanda Avrupalılar, Türkiye'nin cumhurbaşkanından daha fazlası olduğunu kabul etmelidir. 


Suriye 


2011'de Suriye'deki çatışmanın başlamasından bu yana Türkiye, Suriye ile olan uzun sınırı nedeniyle neredeyse kaçınılmaz olarak içine çekildiği önemli bir rol oynadı. 


Türkiye, Esad rejiminin bombardımanlarından insanların kaçabileceği ender ülkelerden biriydi. 


Ülke ayrıca, uluslararası yardımların Şam üzerinden gitmesi ve bu nedenle muhaliflerin kontrolündeki bölgelere zar zor ulaşması nedeniyle Suriye içindeki mülteci kamplarına yardım sağlayan birkaç ülkeden biriydi. 
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Türkiye, Batı tarafından uçuşa yasak bölge çağrısının reddedilmesinin ardından 2016 yılında Suriye'ye doğrudan askeri müdahaleye başladı. Türkiye'nin Suriye'nin iki kuzey bölgesindeki müdahalesi bu bölgelere fiilen uçuşa yasak bölge tesis ederek Esad güçlerini ve Rusya'yı bloke etti. 


Türkiye, ateşkes müzakereleri için İran da dahil olmak üzere Aralık 2016'da Astana'da (şimdi Nur Sultan) barış görüşmelerine başlamak için Rusya ile anlaştı. 


Halen devam eden Astana süreci, ne Avrupa'nın ne de ABD'nin müdahalesi olmadan başladı. 


AB ve ABD'nin halen Suriye barış sürecine resmi olarak dahil edilmemesi, Türkiye'yi müzakere masasında (tek) ortağımız yapıyor. 


Katliamları ve mülteci akınını durdurmanın tek yolu Suriye'ye çözüm bulmaktır. Bu amaçla AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. 


Batı Balkanlar 
Bu arada, Avrupa Birliği Batı Balkanlar'da güvenilirliğini kaybediyor. 


Slovenya ve Hırvatistan zaten AB'ye katılmış olsa da, bazı AB üye ülkeleri önceki vaatlere rağmen daha ileri gitmekte tereddüt ediyorlar. 


Her iki ülke de sürecin gereklerini yerine getirdiğinden, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlatılması şimdiye kadar gerçekleşmiş olmalıydı. 


Ancak Hollanda, Fransa ve Bulgaristan her iki ülkenin de üyeliğini engelliyor. 

Sonuç olarak, şimdi Kuzey Makedonya'da bir siyasi krizin demlendiğini görüyoruz. Sırbistan, Kosova ve Bosna-Hersek gibi diğer ülkeler yolsuzluk, hukukun üstünlüğü ve uzlaşma puan çizelgelerinde iyileşmek yerine daha da kötüye gidiyor. 


Genişleme sürecinin durmasıyla AB, Batı Balkan ülkelerinin çoğunda nüfuzunu kaybediyor. 


Türkiye, tarihi nedeniyle, çoğu Batı Balkan ülkesi tarafından dürüst bir aracı olarak görülüyor. 
Türkiye, bölgeyi bir tarafı sımsıkı desteklemeden tanıyor. 


Bosna-Hersek'te ve Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükselirken, AB'nin bunları azaltmak ve çözüm bulmak için Türkiye'nin uzmanlığına ihtiyacı olabilir. 


Karadeniz bölgesi 


Avrupa Birliği askeri yeteneklerden yoksundur, aynı zamanda askeri stratejiden de yoksundur. İngiltere AB'den ayrıldığından beri, Fransa bloktaki tek askeri güç. 


Fransa ve Türkiye, Libya gibi çatışmalarda ve genel olarak Ortadoğu siyasetinde karşı tarafta 


yer aldı. Ermenistan'ın eski bir müttefiki olan Fransa, Türkiye'nin Azerbaycan'a açık desteğini ve Dağlık Karabağ'ı fethetmesini takdir etmedi. 
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Bu çatışmaları bir kenara bırakıp Karadeniz hakkında daha stratejik düşünmeye başlamanın zamanı geldi. Türkiye, Karadeniz bölgesinde gerekli ve vazgeçilmez bir ortaktır. 


AB ile Türkiye arasında daha fazla stratejik işbirliği, Rusya'nın daha fazla yayılmacılığını durdurmanın tek yoludur. 


Göç 
Göç bir güvenlik sorunu değil, güvenlik sorunlarının bir sonucudur. 


Suriye'deki savaş, IŞİD'in yükselişi ve Esad rejiminin acımasız bombalamaları olmasaydı, 2015'te asla Suriyeli mülteci krizi olmazdı. 


Libya 2013'te siyasi olarak çökmeseydi, Avrupa topraklarına ulaşmaya çalışan binlerce tekneyi, Akdeniz'de boğulan on binlerce mülteciyi görmeyecektik. 


Hem Suriye hem de Libya örneğinde, topyekün bir çöküş önlenebilirdi. Suriye'de uçuşa yasak bölge birçok hayat kurtaracak ve savaşın gidişatını değiştirecekti. Gördüğümüz kaos asla olmayacaktı ve bu nedenle IŞİD'in Suriye topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmesi mümkün olmayacaktı. 


2013'teki siyasi çıkmaz siyasi olarak çözülmüş olsaydı, Libya da şiddetten kaçınabilirdi. 


Libya'yı tanıyan herkes tren kazasının geliyor olduğunu gördü ve bunu durdurabilirdi. 
Çoğunlukla uluslararası anlaşmazlıklar nedeniyle bu yapılmadı. Başka bir mülteci krizinden kaçınmak istiyorsak, bu iki çatışmadan ders almalıyız. Bu nedenle Libya'daki mevcut siyasi geçiş sürecini mümkün olduğunca desteklememiz gerekiyor. 


Daha da önemlisi, AB ve Türkiye, insanları ülkelerinden kaçmaya itecek olası yeni çatışmalara karşı gözünü dört açmalıdır. 


Açıkçası, Afganistan var; Türkiye'nin zaten güven verici bir rol oynadığı yer. İkinci olası çatışma bölgesi, Türkiye'nin komşu bir ülkesi olan Irak'tır. Batı Balkanlar var ve Karadeniz bölgesi var. 


Bu olası çatışmaların her biri için Türkiye ve AB'nin işbirliği yapmaktan başka bir yolu yoktur. Bu nedenle AB ve Türkiye'nin geçmişteki hassasiyetleri, onlardan ders alarak da olsa bir kenara bırakmasının ve acilen en üst düzeyde stratejik işbirliği arayışına girmesinin zamanı gelmiştir. 


Koert Debeuf, Brüksel, 14 Ocak 2022, EUObserver 

(Koert Debeuf EUObserver'in genel yayın yönetmenidir. Kendi ifadelerine göre, EUobserver, Brüksel ve ötesindeki AB meselelerini kapsayan tek bağımsız haber medyasıdır. AB kurumları tarafından finanse edilmese de Adessium Vakfı, Fondation Nicolas Puech ve Schöpflin Stiftung'dan kurumsal hibe desteği almaktadır.) 

BÜYÜK SIFIRLAMA (GREAT RESET) 

https://Wwww.mahfiegilmez.com/-31.01.2021 
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Bir süredir büyük sıfırlama diye bir konu tartışılıyor. Bu yaklaşımı ortaya atanlara göre küreselleşme sonrasında kapitalizm artık eski haliyle sürdürülemez bir noktaya geldi. 
Sermaye hareketlerinin serbest kaldığı, bir başka deyişle sermaye sahiplerinin dilediği yere dilediği zamanda parasını yollaması ve çekmesiyle başlayan serbestleşmeyle ulus devletlerin kendilerine özgü para ve maliye politikaları birbiriyle çelişiyor. O nedenle bu politikaları tek elden standart biçimde yürütecek bir otoriteye ihtiyaç var. Bu otorite Bretton Woods'un IMF'si gibi bir otorite de olabilir ABD gibi bir hegemon devlet de. Bu otorite küresel sistemin tümünde geçerli kuralları belirleyip uygulamayı denetlemeli. İşte buna büyük sıfırlama (great reset) deniyor. Bu görüşün arkasında Rotschild ve Rockefeller aileleri gibi kapitalizmin en güçlü ailelerinin olduğu ve kapitalizmi yayma ve yaşatma derneği olma görevini üstlenmiş olan Davos Konferanslarının düzenleyicisi Dünya Ekonomik Forumunun başkanı Klaus Schwab'ın da bu ailelerin temsilciliğini yaptığı iddia ediliyor. İngiltere veliaht prensi Charles da bu ekibe katıldı ve Covid-19 Salgınının geleceği ve ekonomileri şekillendirmek için fırsat yarattığını söylemeye başladı. Charles'in ortaya koyduğu yaklaşım daha çok çevre dostu yatırımları hızlandırma ve yaygınlaştırma şeklinde olduğu için işin masum yanını temsil ediyordu. Schwab, amaçlarının, mevcut ekonomik sistemi yani kapitalizmi değiştirmek değil paydaşların sorumluluğunu taşıyan bir yapıya dönüştürmek olduğunu vurguluyor. Büyük sıfırlama Endüstri 4.0 yaklaşımını da içine alarak giderek genişleyen bir kapsama bürünmeye başladı. Büyük sıfırlama görüşü taraftar bulduğu kadar tepki de çekiyor. Hatta iş Covid-19 salgınının bilerek ve isteyerek çıkarıldığı biçimindeki komplo teorisiyle birleşerek daha büyük bir komplo teorisine dönüşüyor. Bu iddialar, insanlığın, dijital dünyanın giderek kök salmasıyla biçimlenen, yaşamların, davranışların, eylemlerin denetlenip yönlendirilebileceği bir yapıya doğru sürüklendiği iddialarına kadar gidiyor. Büyük sıfırlama adı altında sunulan bu yaklaşımın George Orwell'in ünlü 1984 romanındaki gibi bir dünyanın alt yapısını kurma çabaları olduğu öne sürülüyor. 


Dünyanın birçok konuda birlikte hareket etmesinin, araştırma güçlerini birleştirmesinin, laboratuvarların, araştırma merkezlerinin birbirleriyle bilgi paylaşmasının ne kadar gerekli olduğunu salgın olayı adeta gözümüzün içine soktu. Buna karşın bu alanda çok fazla yol alınabilmiş değil. Kapitalizmin temelinde yatan kârı maksimize etme güdüsü, yaşamı sağlıklı sürdürebilme güdüsünden bile güçlü görünüyor hala. 


Salgını öne çıkararak son derecede masum gerekçelerle ortaya atılan bu yaklaşımın altında aslında dünyanın gelişmiş ülkelerinin egemenliği altında toparlanması, elitlerle halk, zenginlerle fakirler, yönetenlerle yönetilenler arasında ayrımlar yapılması görüşü yatıyor. Bu yaklaşım aslında çok önceleri yayımlanan çeşitli bilim-kurgu romanlarında ortaya atıldı. 
İzlediğim bilim-kurgu yapımları arasında Elysium: Yeni Cennet adlı bir film var. Film; 2154 
yılında, harabeye dönmüş dünyada sefil bir biçimde yaşayan insanlarla insan yapımı bir uzay istasyonunda son derecede lüks bir yaşam süren zenginleri ve bölünmüş iki dünya arasındaki eşitsizliği gidermeye çalışanların çabasını anlatıyor. 


Zenginlerin, daha iyi bir dünya diye yola çıktıklarında fakirlere daha büyük mutsuzluk getirdiklerine 1980'lerde ortaya atılan Washington Uzlaşısı altındali| dünyaya yayılan neo- liberal politikalarla tanık olduk. Küreselleşmenin temelini oluşturan bu politikalar, sosyalizmin çöküşünü de fırsat bilerek, seçeneksiz kalmış bir dünyada, etik değerleri bir yana bırakarak yalnızca sermaye hareketlerinin serbestliği üzerine inşa edilmiş bir finansal dünya yaratarak zengini daha zengin kılmaya yöneldi. Bu politikalar gelir dağılımını düzeltmeye, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya, çevreyi korumaya yönelmek yerine tam tersine daha fazla büyümek uğruna bütün değerleri ve çevreyi alt üst etmeye öncülük etti. Benzer yöntemleri farklı araçlarla kullanan Çin öne çıkmaya başlayınca bu kez ABD onu durdurabilmek için o 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güne kadar şampiyonluğunu yaptığı serbest ticareti bir kenara atarak ticaret savaşlarına yöneldi. 


Geçmiş, geleceğin aynasıdır derler. O nedenle büyük sıfırlama adı altında masum görünen bu yaklaşımdan kuşku duymakta haksız değiliz. 


[i] https:/www.mahfiegilmez.com/2020/05/washington-uzlassnın-30-yl.html 


VEJETERYAN BİR ATEİST İLE “KURBAN” ÜZERİNE MÜNAZARA 
Fatih Kaya-Aralık 2008 384. Sayı-Zaferdergisi 


Dikkatli okuyucularımız, Ekim sayısında “Bir Ateistle Münazara” başlığıyla yayınlanan yazıyı hatırlayacaklardır. Orada, aslında çok daha geniş bir diyaloğun küçük bir parçasını vermiştik. Diyaloğun ya da münazaranın daha büyük kısmı ise “kurban”la ilgiliydi. 


Bir ibadetin toplum içinde tezahürü olmaya görsün, hemen savaş konusu haline geliyor. 
Kurbanın bu noktada diğer bütün ibadetlerden çok daha medyatik görüntülere sahip olması, elbette tartışmaları da daha çok keskinleştiriyor. Ama öte yandan, kurbanın ruhlarda yaptığı etki o kadar büyük ki, inansın ya da inanmasın herkesin bu ibadetle yüzleşmesi kaçınılmaz gerçekten. Yani, olay bir yönüyle tamamen psikolojik düzlemde işliyor. Kurbanın ruhlarda bıraktığı izler, duygular o kadar şiddetli ki, kimi değil bir hayvanın kurban edildiğini görmek, yanında sözünün edilmesine bile dayanamıyor. Böyle olunca, ister istemez, kurban tartışmaları bitmek bilmiyor. 


Şimdi okuyacağınız münazaranın farklılığı ise, kurbanın muhtemelen en muhalif kesiminden birisiyle yapılmış olması. Düşünün ki, bir insan hem ateist, hem vejeteryan, hem hayvan hakları savunucusu. Elbette böyle birisiyle kurban üzerine konuşmak ve onun kurban aleyhtarlarının psikolojik ruh hallerine tercüman olan iddialarına cevap vermek oldukça zor ama bir o kadar da öğreticiydi. Münazara, daha ziyade karşı tarafın sorularına benim cevaplar yazmam şeklinde geliştiği için burada da aslına sadık kalarak önemli bölümleri aktarıyorum. 


Fatih Bey sizi anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Kurban Bayramı'nı manevi bir ortam olarak telakki ediyorsunuz. Ama bence bu tamamen bir yanılsama. Dini duygunuzdan sıyrıldığınızda, içinizde merhamete dair hiç duygu olmasa bile, salt akli melekelerinizde bir arıza yoksa canların yanıp, kanların akıtıldığı bir ortamın manevi ve ulvi bir ortam olamayacağını fark edersiniz. 


Doğrusu, söyledikleriniz, bende öncelikle sizin kişilik ve karakterinize dair bir izlenim uyandırıyor. Bu ifadeleri kullanan birisi, herhalde gaddar, anlayışsız, başkalarının ne hissettiğine, ne düşündüğüne kayıtsız ve umursamaz birisi olamaz. Tam tersine, son derece hassas bir insan olmalısınız. Ve ben, bu niteliğinizi takdir ediyor ve önemsiyorum. Çünkü sizden bu hassasiyetinizi kurban edilen hayvanlara gösterdiğiniz kadar, başka konulara da, mesela inançlı insanların ruh ve anlam dünyasını anlamaya da sarf edeceğinizi umuyor, hatta bekliyorum. Aksi takdirde, herhangi biri kesilen hayvanlara gösterdiğiniz hassasiyetin yapmacık ve sahte olduğuna hükmedebilir. 
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Şimdi gelelim sorunuza. Hakikaten sizin ve başka pek çok kurban muhalifinin iddia ettiği gibi, kurban kesen inançlı insanlar merhamet yoksunu insanlar mıdır? Kan akıtmaktan ve vahşetten haz mı alırlar? İlkellik ve vahşet, onların iliklerine kadar işlemiş midir? 


Bu soruları doğru bir şekilde cevaplandırabilmek için sadece uzaktan bir bakış fırlatmakla yetinemeyeceğimizi herhalde siz de kabul edersiniz. Gelin biraz yakından bakalım şu kurban kesenlere. Kurban kesim anına gidelim. Ne görüyorsunuz? Avcılık toplayıcılık döneminden kalma bir anlayışla insanların hayvana ok ya da mızrak batırmaya çalıştığını mı? Herhalde bunu hiç kimse iddia edemez ve gören yoktur. Yüzlerine dikkat edin bir de. Hayvan kesen insanların yüzlerinde bir intikam duygusu, kan akıtmaya dair güçlü bir arzu, veya başka şeylerden kaynaklanıp hayvana yöneltilmiş bir öfke, veya hayvanın ölecek olmasından dolayı bir haz ifadesi görüyor musunuz ya da gördünüz mü? 


Sizi bilmem ama ben pek çok kere kurban kesimine şahit oldum. Ve yukarıda saydığım şeylerin hiçbirine rastlamadım. Genelde tanık olunacak sahne şudur: Kurbanı kesecek olan ve hissedarları, hayvanın etrafında toplanırlar. Yapacakları işin bir ibadet olduğunun bilincinde olarak, tekbir getirirler. Kesimden önce, işin hukukunu sağlamak için hayvana bıçağı vuracak olan kişi hissedarlara “Vekâletinizi veriyor musunuz?” diye sorar. Daha sonra, hayvanın gözlerinin üzerine bir mendil konularak boğazına bıçak vurulur. Bu işlem sırasında, olabildiğince çabuk hareket edilir. Maksat, hayvana eziyet etmemektir. Ve iş bittiğinde, hiçkimsenin yüzünde kan dökmüş olmaktan kaynaklanan bir haz ifadesine veya bir intikam duygusunun tatmin edilmesine dair bir ifadeye rastlanılmaz. Belki görülebilecek olan şey, Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olmaktan kaynaklanan kalplerdeki ibadet huzurunun yüzlere yayılmasıdır. 


Bu birincisi. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Öyle bir iddia ortaya koyuyorsunuz ki, buna göre kurban kesmeyen kişi ve toplumları şiddetten çok uzak olmaları ve aynı zamanda kalplerinin de şefkâtle dolu olması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda, Amerika'da yaygın biçimde kurban kesilmiyor. Tüm hayvanlar muhtemelen mezbahada kesiliyordur. Yani bu “cinayetler”de Amerikan halkının bir payı yok. Peki, öyleyse neden ABD toplumunda şiddet bu kadar fazla? Gaddarlığın en uç noktası olan seri katil olayları niçin Amerikan toplumunda sıklıkla görülüyor? Haberlerde şahit olduğumuz kolej basma ve öğrencilerin üzerine rastgele ateş açma cüreti ve vahşiliği, Amerikalıların şefkât ve merhametlerini mi yansıtıyor? Öte yandan, Irak'ta insanların bin bir türlü işkence ve eziyetle öldürülmeleri ve Guantanamo?daki insanlık dışı görüntüler, hâlâ hafızalardaki tazeliğini korumuyor mu? 


Eğer iddialarınızı bunlar da kesmediyse, size başka bir istatistik bilgisi vereyim. Müslüman toplumlarda özellikle Ramazan ayı ve ondan sonra Kurban Bayramı'na kadar geçen sürede suç işleme oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Sizin iddianız doğru olsa, bu dönemde suç işleme oranlarının düşmesi değil, tam aksine yükselmesi gerekmez miydi? 


Demek ki, “kurban kesmek” ile “şiddet” arasında sanıldığı gibi birbirini destekler mahiyette bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Bu, sizin kendi zihninizde kurduğunuz bir ilişki veya bağ. Yani sorun, sizin bakışınızda. Yorumunuzu hem baştan yapıyor hem de o kadar kesin sayıyorsunuz ki, gerçekte yaşanan olaya bırakın anlamayı, görmek için bile bakmıyorsunuz. Dolayısıyla, önyargıyla dolu düşünceleriniz değişmeden kalıyor. 


Anlattıklarınıza katılmıyorum. Ben sizin gibi düşünmüyorum. İnsanların hayvanları öldürmesi, onların daha kolay şiddeti benimsemelerine yol açıyor. Pisagor da benimle 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aynı fikirde. Bakın ne diyor: “İnsanlar hayvanları öldürüp yedikçe, dünya üzerinde cinayet, kan dökme ve savaşlar kalkmayacaktır.” 


Doğrusu, siz beni hiç anlamamışsınız. Söylediklerimin hiçbirini vicdanınızın adalet terazisinde ölçmeden yeni sorular soruyorsunuz. Maalesef bende uyandırdığınız intiba bu. 


Pisagor'a gelince, Pisagor'un matematiğine diyeceğim bir şey yok. Ama psikoloji bilgisi konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Pisagor burada matematiğin düz mantığıyla insanı anlamaya çalışmış ve hata etmiş. Ona göre insanlar hayvanları öldürüyor ve bu onların öldürme davranışını pekiştiriyor. Oysa, kurban kesen bir mü'minin akan kanı gördüğünde kalbinde uyanan ilk duygu, “canın değeri”dir. Hele ki insan canı söz konusu olduğunda, bu değer çok daha artar. 


Bu yüzdendir ki, kurban kesilen toplumlarda merhametsizliğin uç örnekleri olan hunharlık ya da seri katl gibi olaylar daha önce de ifade ettiğim gibi ya hiç yoktur ya da çok az vuku bulur. 
Çünkü ölüme tanık olunduğu için hayata saygı gösterilir. Ölümü unutan toplumlar, hayatın değerini de unuturlar. Çünkü sonsuza dek yaşayacaklarını sanmaya başlarlar. Nitekim, ölümü her an hatırlamak için ecdadımızın mezarlıkları şehrin ortasına kurmalarının sebebi de budur. 
Mezarlık ölüme değil hayata değer katar. Hatırlattığı şey, ahiret ve ahiret sorgusudur. 


Burada Pisagor'un kavrayamadığı nokta şu: Bir hayvan sadece yok etme duygusuyla elbette öldürülebilir. Böyle yapıldığında Pisagor haklı olabilir. Ama bir Müslüman kurbanı yok etme duygusuyla değil, “ibadet kastı”yla keser. Zaten bu sebeple kestiği kurbanı sahiplenmez ve 2/3'ünü yakın akrabalarıyla beraber fakirlere dağıtır. Bu açıdan baktığımızda, görünüşte aynı olan bir davranışın farklı niyetlerle yapıldığı, dolayısıyla farklı sonuçlar ortaya çıkaracağını görmek gerekiyor. Bunun için de, görüntülerin ve şekillerin ötesinde, psikolojilere inmek ve değerlendirmelerimizi ona göre yapmamız lazım. Unutmayın ki, göze inmiş akıl kördür, sağlıklı bir değerlendirme yapamaz. 


Siz beni anlamadınız. Ben bir hayvansever olarak sadece kurban kesenlere değil, bütün hayvan çiftliklerine, hatta bazı kişilerin hayvanları evlerinde yapay hayat tarzına zorlamalarına da karşı çıkıyorum. Bu düşüncemin temelinde ise, türler arasındaki hiyerarşiyi reddetmem yatıyor. 


Bu sorunuzla tartışmayı çok farklı bir düzleme, farklı bir mecraya taşımış oldunuz. Ama yine de sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Öyle görünüyor ki, sizi söylettiren saik “adalet ve eşitlik” prensipleridir. Siz hayvanlara haksızlık yapılmasın istiyorsunuz. Doğrusu buna ben de canı gönülden katılıyorum. Fakat ayrıldığımız bazı noktalar var. 


Zannederim sizinle ben, “hiyerarşi” konusunda farklılaşıyoruz. Siz her türlü ilişkinin otomatikman ezen-ezilen ilişkisine dönüşeceğini varsayıyorsunuz. Üstte olanın gücünü kendi arzusuna göre altta olana dayatacağını kabul ediyorsunuz. 


Ben ise, hiyerarşinin illâ böyle bir neticeye varmayacağını düşünüyorum. Söz gelimi, benim inandığım İslâm dini, türler arasında hiyerarşiyi kabul ediyor. Hatta insanlar arasında bile hiyerarşi var diyor. Peygamberlerin mü'minlere, mü'minlerin kafirlere olan üstünlüğü gibi. 


Fakat ne peygamber diğer müslümanlara, ne de müslümanlar kafirlere ya da münafıklara 


zulüm yapma hakkına sahip değildirler. Aynı şekilde, iman sahibi bir kişi, hayvanlara da zulüm yapamaz. Onlara taşıyabileceklerinden ağır yük yükleyemez. Bu hiyerarşik düzende 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öyle ilke ve prensipler vardır ki, üstte olmak bu ilke ve prensiplere karşı lakayt olmayı değil, tam aksine daha fazla sorumlu olmayı gerektirmektedir. 


Peki, hiyerarşi anlayışımızdaki bu fark nereden kaynaklanıyor? Tabii ki, Rab inancından! 
Çünkü bizim itikadımıza göre hiyerarşinin en tepesinde O var. O adil ve merhametli olduğu için, insanlara da böyle davranmalarını emrediyor. 


Ama siz buna inanmadığınız için “soyut bir eşitlik” fikrine saplanıyorsunuz. Fakat bunu da gerçekleştiremiyorsunuz ve gerçekleştiremezsiniz. Çünkü sözünü ettiğiniz “eşitlik” de, ancak ve ancak Rab inancıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilebilir. Varlıklar, ancak “yaratılmışlık ortak paydası”nde eşitlik ikliminin huzur verici havasını soluyabilirler. Aksi halde, güçlünün zayıf karşısında nefsini azdırma antrenmanları yaptığı karanlık ve karışık bir dünyadan başkası ele geçmez. 


Yanlış anlamadıysam, kurban kesen insanların aslında hayvanlara eziyet etmekten kaçındığını söylüyorsun. Ben ise onları öldürdüğünüzü söylüyorum. Öldürmekten daha büyük bir eziyet mi olur? 


İşte asıl mesele de burada düğümleniyor. Sizin şuurunuzu, ruhunuzu inciten asıl unsur, ölüm ve ölüme şahit olmak. 


Derdiniz gerçekten hayvanlarsa, onlar için bu kadar üzülmenize gerek yok. Çünkü hayvanlar insanlar gibi olmadıklarından, geçmiş ve gelecek endişeleri taşımazlar. Bu yüzden de, ölüm anında hissetmeye çalıştıkları acının ötesinde ölüm onlar için “doğal bir olay”dır. 


Ama siz ölüme şahit olduğunuzda, kendi ölümünüzü de hatırlayarak, büyük bir ruhi acı çekiyorsunuz. Adeta, dünya dolusu dehşet ve hadsiz ölümlerin elemleri başınıza yağıyor. 
Kalbiniz yanıyor, aklınız gamlar içinde boğuluyor. 


Bana göre, karşımızda duran problemin adı, hayvanların öldürülmesi veya onların eziyet görmesi değil, sizin ölümle kurduğunuz sorunlu ilişki biçimidir. 


Bu sorunlu ilişki yüzünden ve ölümü yokluk kabul ettiğinizden, bir yandan hayvanların ölmeyeceğini varsayıyor, öte yandan ölümü yok saymaya çalışıyorsunuz. Oysa, “Her canlı ölümü tadıcıdır.” O hayvanlar da, biz de tek tek öleceğiz. 


Ve inanın, kurban edilen hayvanlar, kurban edilmeyenlere göre çok daha anlamlı bir ölümle şu dünyadan ayrılıyorlar. 


DİJİTAL DÜNYADA ÜÇÜNCÜ BİR CİNSİYET VAR EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR! 


29 Ocak 2022 Cumartesi —haksozhaber 


Apple şirketinin işletim sistemi olan iOS için yayınladığı yeni güncellemelerde yer alan duygu durumlarını belirten ifadelerde yer alan “hamile erkek ve cinsiyeti belirsiz kişilik” görselleri tepki çekiyor. 


"Hamile erkek objeleriyle" tepki çeken Apple, cinsi sapkınlığı dünyanın her yerinde olması ve etkinliği ile meşrulaştırmaya mı çalışıyor? 
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Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan Apple şirketinin işletim sistemi olan iOS sürümüne yeni güncellemeler eklendi. Eklenen yeni güncellemelerde telefon ve tablet cihazlar için “emoji? 
yani duygu durumlarını bildiren görsel objelerde, cinsi sapkınlığın yeni meşrulaştırılma biçimleri ile karşılaşıldı. 


Dünyanın en yüksek gelirli şirketlerinden Apple firmasının telefonlar ve tabletler için getirilen yeni iOS 15.4 güncellemesinde “person” kişi zamiri adı altında üçüncü bir cinsiyet tipi oluşturuldu. Bu cinsiyet tipinin daha öncede mobil aplikasyonlarda kullanıldığı biliniyordu. 
Ancak Apple yeni güncellemesinde üçüncü cinsiyet tipi için “hamile erkek ve cinsiyeti belirsiz hamile" temalı görseller oluşturdu. 


Sapkınlığı meşrulaştırmak için her türlü aracı kullanan seküler kapitalist dünyanın holdingleri, kullanıcıların tamamına zorunlu tutacağı güncellemeler ile beraber, bu tarz sapkın duygu durum ifadelerinin kullanımı ile meşrulaştırılması için uygun zemini hazırlamaya devam ediyor. 


Çeşitlilik ve farklılıklar başlığı altında olumlanmaya ve toplumsal desteğin arttırılmaya çalışıldığı yeni güncellemelerdeki ‘sapkın emojilere” ise birçok kullanıcı tepki gösterdi. 


Sosyal medya araçlarında “ilericilik” adı altında sunulan bu sapkın ifadelerden memnun kalınmadığı yönünde itirazda bulunanlara ise yine sosyal medya üzerinden örgütlenen sapkınlığı normal kabul edenler hakaret ederek tepki gösterdi. 


Eklenen üç yeni emoji özellikle tepkileri çekiyor. Cinsiyetler arası farkları ortadan kaldıran ifadelerde: “Hamile bir erkek, cinsiyetten bağımsız hamile bir kişi ve bir taç giyen erkek” yer alıyor. 


Sözde 'dijital söylemleri daha kapsayıcı hale getirme' çabası olarak lanse edilen bu çalışmalar sapkınlığın, kitle iletişim araçları üzerinden bir sunumu olarak görülüyor. 


Yabancı sosyal medya kullanıcılarından öne çıkan eleştirilerde de ilginç ifadeler yer aldı. 
Örneğin bir kullanıcı Apple'ın tavrına, "Bir erkek nasıl hamile kalabilir, deliler?" derken bir diğer kullanıcı kendisini ileri bir medeniyet olarak sunan batıya şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu yeni güncellemeyle hamile bir adam emojisini gerçekten yapmadılar değil mi?/... 
medeniyet olarak başarısız olduk.” 


Apple temsilcileri ise sosyal medyadan gelen tepkiler karşısında henüz suskunluğunu koruyor. 
Cinsi sapkınlığı meşru kılmaya çalışan teknoloji şirketlerinin "yeni normal" olarak sundukları 


iğrençliğe karşı kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiği görülüyor. 


Apple'ın iOS işletim sistemindeki yeni güncellemeler ile gelen emojileri gösteren ilgili görseller, 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GURU HÜKMÜNÜ VERMİŞ: TÜM BU YANLIŞLAR “ANDIMIZ? KALKTIĞI İÇİN 
BAŞIMIZA GELMİŞ! 


02 Şubat 2022 Çarşamba-Haksözhaber 


İlber Ortaylı yine kendisini aşmış ve Trabzon'da kürsüden Kılıçdaroğlu'na ‘hain’ diyen çocuk tartışmasıyla bağlantılı olarak Andımız'ın kaldırılmasının doğurduğu felakete dikkat çekmiş! 


Türkiye?de belli isimler inanılmaz bir medya pohpohlamasıyla her zaman gündemde kalabiliyorlar. Medya kendilerini öne çıkarttıkça, şişkin egoları daha büyüyen bu zevat olur olmaz her konuda ahkam kesmeyi üstlerine vazife sayıyorlar. 


İşte İlber Ortaylı da bu zevat içinde öne çıkan isimlerden biri. Her konuda mutlaka söyleyecek sözü var. Öyle bir sunuluyor ki ağzını açtığında buruşuk çehresi ve gevşek konuşmasıyla kaçınılmaz olarak “tamam üstadı azam şimdi hükmü verecek, son sözü söyleyecek” havasına giriyorsunuz! 


İşte yine zatıâlileri konuşmuş. Bu kez Trabzon'da Erdoğan'ın mikrofon uzattığı bir çocuğun Kılıçdaroğlu'na hain demesinin arka planını irdelemiş. 


Trabzon'daki hadise gerçekten çok garip, abes bir şey. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Siyasi zeminin bu kadar aşağılara düşürülmemesi gerektiği çok açık. 


Ama Ortaylı'nın bu hadiseden yola çıkarak “okullarda çocuklara okutulan Andımız kaldırıldığı için tüm bunlar oluyor” değerlendirmesi de en az Trabzon'daki hadise kadar komik, anlamsız ve abes. 


Belli ki Kemalist, Batıcı dünya görüşünün tüm bağlıları gibi İlber Ortaylı da despotik 

anlayışlarının kendilerine sevimli gösterdiği toplumu hizaya sokma, adam etme misyonunun aynen sürdürülmesini arzu ediyor. Militarist bir mantığın eseri olarak küçücük çocuklara her gün bas bas ırkçı, şoven, sahte ilahları tazim içeren bir metnin okutulmasını gerekli görüyor. 
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Ve bunu kurnaz bir şekilde aynı metinde geçen doğruluk, dürüstlük, büyüklere saygılı olmak gibi ahlaki vasıflar içeren sözler üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyor. Sanki çocuklar her gün “doğruyum” diye bağırdıklarında ülke doğruluktan geçilmiyormuş gibi! 


Şüphesiz o da asıl meselenin bu vasıflarla ilgili olmadığını biliyor. Ama ilkel bir dayatmayı bu şekilde kamufle etmeye çalışıyor. 


Bu arada kendisiyle röportaj yapan Ruhat Mengi'nin de katkısıyla Andımız'ın kaldırılması üzerine halkın ayağa kalkması gerektiği vurgusu da var ki o resmen tüy dikmek olmuş. Ama faşizan bir dayatmayı sürdürmek için halkın ayağa kalkması gerektiğini savunmanın İlber Ortaylı'ya yakışmadığı tabi ki söylenemez! 


İşte kendisine sorulan sorular ve cevapları: 


- Sayın Ortaylı, tartışması günlerdir bitmeyen bir konu; Trabzon'da Cumhurbaşkanı'nın uzattığı mikrofondan “Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı'na hakaret eden” 10 yaşındaki çocuk olayı. Çocuk aslında hapiste olan babası için yardım istemek üzere oraya gitmiş. Çok beklenmedik gelişmelerin yaşandığı günlerdeyiz ama bu olayın toplumda yarattığı şaşkınlık çok büyük oldu, siz şaşırdınız mı, ne düşündünüz? 


10 yaşındaki çocuklar siyasette kullanılmaz. Çocuğun durumu kullanılır, çocuklar açtır, 
okulsuzdur, korunaksızdır bu siyaset konusu yapılmalıdır ama çocuğun bizatihi kendine siyasi nutuk attırılmaz. Siz Atatürk'ün Andını kaldırmışsınız, sonra 10 yaşında çocuğu çıkarıp siyaset konuşturuyorsunuz, olmaz. 


“Andımız'ın Kaldırılması Zevzekliktir" 


Fransa'da halk tepki gösterdi, Bakan gitti. Bizde Ata'dan dedeye kadar okuduğumuz Öğrenci Andı, “Siyasettir, çocuk siyasete karıştırılmaz” diyerek kaldırılıyor, 10'uncu Yıl Nutku kitaplardan çıkarılıyor ve hiçbir şekilde gereken tepki gösterilmiyor. Sonra “10 yaşında çocuk siyasete karıştırıldı” diye kızılıyor. 10 yaşında çocuğa kahramanlık şiiri okutturulur, Mehmet Akif Ersoy okutturulur, Ömer Bedrettin'in şiiri, Nazım Hikmet okutturulur. Güzel okursa alkışlanır, gülümsenir medeniyet budur. Böyle kel alaka siyasi laf, kendisinin bilmediği şeyleri tekrarlatıp gülmek zevzekliktir. Aynı şekilde 10 yaşında çocukların okumasının milli terbiye, yurttaşlık terbiyesi bakımından çok anlamlı olduğu Öğrenci Andı'nın ortadan kaldırılması da zevzekliktir. Bunları yaparak neyi ispat etmek istiyorsunuz, akıl kârı değil. 
Çocuklarla uğraşmayın, sağlığına, yemesine içmesine, tatil, spor yapmasına dikkat edin yeter. 


- Andımız kaldırıldığında toplum ayağa mı kalkmalıydı? 

Niye kalkmasın, kalkacak tabii. Ne var, okulda Türk olduğunu söylüyor, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek diyor, bunu mu kaldırıyorsun? Şimdi tepki gösteriliyor. “Böyle abdest alınan yerde, böyle peşkir gelir” atasözünü bilirsiniz. 


YILIN ATATÜRKÇÜLERİ VE KARAR 


Ol Şubat 2022 Salı-Haksözhaber 
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Atatürkçü Düşünce Derneğince (ADD), "Yılın Atatürkçüsü Ödülleri"ne Uğur Dündar, Prof. 
Dr. Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Müjdat Gezen layık görüldü. 


'Yılın Atatürkçüsü Ödülleri" sahiplerini buldu 


5816 sayılı yasanın ardına saklanarak söylem üretmek ve dava açmaktan başka ne yaptığı 
bilinmeyen Atatürkçü Düşünce Demeği yılın Atatürkçülerini seçti. Karar gazetesi de konuya dair yaptığı haber ile tepki çekti. 


Karar gazetesi CHP ile yakınlaşan Gelecek Partisi'nin CHP ile olan ilişkisi kendi yayınlarına bağlıymışcasına haberleriyle gündem oluştururken tepki çekmeye devam ediyor. 


CHP'yi öne çıkaran, Kemalizm'e selam çakan Karar gazetesi, yılın Atatürkçüsü ödül töreni haberleri ile de kendi kitlesine yeniden seslenirken, "Yılın Atatürkçüsü" gibi ne anlama geldiği dahi meçhul ödül törenlerini nötr bir şekilde sayfalarına taşıdı. 


Karar gazetesinin CHP'ye yakın durma çabası olduğu eleştirileri okurları tarafından dile getirilirken, İslam düşmanı olduğu açıkça kamuoyunun malumu olan isimlerin ödüller aldığı, birbirlerini pohpohladığı Kemalist övme yarışmasının ödül alan isimleri, laiklik ve cumhuriyet naraları attı. 


Karar'dan alıntıyla, "Basın alanında Uğur Dündar, edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, bilim ve sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve sanat alanında Müjdat Gezen, "Yılın Atatürkçüleri" seçildi... 


10. Cumhurbaşkanı Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek, "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum." dedi. 


Toker de ödül alanları tebrik etti." diye yazıldı. 
iPod, DARWİN VE DİJİTAL MÜMİN 
M.Nedim Hazar-Mar 19, 2011-Zaman 


Önce şu gerçeğin altını kalın bir şekilde çizmek lazım; bilim ne derse desin, gelişmeler neyi gösterirse göstersin inançlı bir insan için evrendeki her şey gibi bilimi de yaratan tek ve mutlak bir yaratıcı vardır. Her şey onun kudreti ve ilmi dairesinde gerçekleşir. 


Dolayısıyla bir Müslüman'ın herhangi bir bilimsel çalışmadan, gelişmeden rahatsız olması mümkün değildir. Ancak aynı Müslüman —bazılarının zannettiğinin aksine- saf ve cahil de olamaz. Bilimi inançsızlığa, teknolojiyi din ve dindar düşmanlığına karşı bir silah gibi kullanan sivrilerin de oyununa gelmez. 
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Söz konusu memleket Türkiye olunca bir kısım akademisyen kadrolular ve medya leşkerleri zannediyorlar ki; dinin ve dindarın bazı şeylerden ödü kopuyor ve bu nedenle 'sansür' denen - onların çok hoşlarına giden- kısıtlamayı dindarlar yapıyor. 


Oysa gerçek bunun tam tersidir. 


Daha açık ifade edeyim; bu memlekette kimse ne Darwin'den ne de onun artık tarihin çöp sepetine atılmış olan 'Türlerin Kökeni' adlı teorisinden çekinmektedir. Aksine bilimle uğraşan Müslümanlar için bir 'yitik' sayılanın peşine düşmek farzdır ve Darwin'in tüm teorilerini en dibine kadar araştırıp soruştururlar. 


TÜBİTAK isimli kuruluşun kendi içindeki bir kapak mevzuunu sanki Müslüman -müminler- organize bir sansür girişiminde bulunmuş gibi lanse edip ortalığı ayağa kaldırmaya kalkanların bu gerçeği çok iyi bilmesi lazım. Yoksa bazılarının dediği gibi "İslam dini, ne evrenin altı günde yaratıldığı gibi özel detaylara iner ne de insanın diğer canlılardan daha üstün bir yaratık olarak dünyada bulunduğunun üstüne fazla basar." şeklinde cahilce çıkarsamalar da Kutsal Kitab'ını iyi bilen bir müminin dilinden ve kaleminden çıkmaz. İnsan "eşref-i mahlukat"tır. 


Türkiye'deki sıkıntılarının birçoğunun temelinde bu 'inanç' meselesinin yattığını düşünmekteyim. Yıllardan beri toplumsal çatışma alanı olan 'türban-başörtüsü' geriliminin dahi temelinde bu mesele vardır. Yoksa ne örtünün siyasi simge oluşu ne de 'efendim türban ayrı, başörtüsü ayrı' geyikleri tartışmanın ana kaynağını işaret etmez. 


İnanç meselesinin temeli de İslam dininin ve bilimin düşmanı olduğu cehaletten kaynaklanıyor ne yazık ki! Bugün dine ve dine dair her şeye karşı olan, alerji duyan kitlelerin temel problemi bilgisizliktir. Kendi din ve inançlarının temel kavramlarına hakim olamamaları ya da yalan, yanlış ve kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeleridir. 


Her fırsatta aile büyüklerinden birinin dindarlığından -genelde dedeleri müftü olur bu zümrenin!- dem vurarak kendilerinin dine karşı konumlandırılmasından duydukları rahatsızlığı ifade eden bazı kalem ve düşünürler zamanla kendi kendilerine tuhaf bir inanç sistematiği oluşturmuşlar. Ki bazı zamanlar bunu biz fanilerle paylaşırlar da... Misal şöyle yazabilirler: "Her akşam yatmadan önce kendi içimden dua eder, kalbimi temiz tutarım. 
Benim için inanç budur"... 


Bilgisizlik dedik... Kendi halkını tanımayanların, kendi kültüründen habersiz yaşayanların öykündükleri toplum ve kültürlerin yanına konuşlanıp kendi toplumlarına dışarıdan bakmak gibi garip bir duruma düşmeleri bir yana, zaman zaman zevahiri kurtarmak adına içine girdikleri mizahi sahneler de aslında iç acıtan türdendir. 


Hemen bir taze örnek ile meseleyi noktalayayım. Malum, bir süre önce öldürülen Çetin Emeç için her yıl mezarı başında anma töreni düzenlenir. Böyledir yani, her dinin, kültürün kendine has bir anma şekli ve geleneği vardır. Müslümanlar da ölülerinin mezarına gittiklerinde —hadi Yasin'i bilmiyorlar diyelim- en azından bir Fatiha okurlar. Zira Fatiha Süresi merhuma ışık olur, ahirette azık olur. İş bu Çetin Emeç'i anan zümre, bir süre Fatiha okumak için imam gelmesini beklemiş. 


Ne trajik bir durum değil mi? Bir Müslüman günde 17 kez (hadi vacip ve sünnetleri geçtik) kendisine okuması farz kılınan bir sureyi bilmiyor. Ve katılımcılardan biri cebinden bir iPod 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çıkarıp süreyi oradan sesli olarak dinletiyor. 
Ne kadar acı değil mi? 


İnsanın ölüsüne okuyabileceği bir Allah kelamını dahi bilememesi... Kimse bana "İyi de nihayetinde Fatiha okunmuş, derdin nedir?" diye diklenmesin. Bu perişanlık devam ederse yakında namaz kılan, oruç tutan robot ile yepyeni bir dijital müminlik icat ederler onu da söyleyeyim! 


ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM VAR MI? 
cennetvaadi.com/sorular/olum/olumden-sonra-yasam-var-mi(03.02.2022) 


İnsanlar tarih boyunca bu yaşamın ötesinde bir şeyler olup olmadığını merak etmişlerdir. 
Cennet ve cehennem var mı? Yoksa bunlar sadece düşünce ürünü mü? Peki sadece varoluşumuz mu sona erecek? Sürekli dönen bir kapı aracılığıyla dünyadan ayrılıp yeniden dünyaya geçip kişisel olarak gelişmemizi mi sağlayacağız? Cennet ve cehennem var mı, herkes aynı yere mi gidecek? Herkes aynı yere gitmeyecekse, neden gitmeyecek? Eyüp gibi hepimiz bu soruları sorduk. Eyüp yaşadığı sıkıntıları düşünürken bu dünyadaki yaşamdan sonrasını sorguluyordu. 


“İnsan ölür de dirilir mi?” (Eyüp 14:14, Eski Antlaşma) 


Eyüp ölümün acısını sona erdireceğine inanıyordu, peki ama ölüm varoluşunun da mı sonu olacaktı? Ölümün kesinliği ve bu dünyadan sonraki yaşamın belirsizliği pek çok insanın korku duymasına neden olur. Çoğumuzu ilgilendiren soru, “İnsanlar öldüğünde ne olur?” 
değil, “Ben öldüğümde bana ne olacak?” sorusudur. Bazıları ölüm konusundan kaçınmaya çalışırlar. Ya da yaşamlarını çeşitli şeylerle doldurarak endişe verici konuları düşünmemeye çalışırız. Çoğu insan, hangi din ya da felsefi inanç kendinizi rahat hissetmenizi sağlıyorsa ona inanmanızın doğru olacağını düşünür. Fakat, bu doğru değildir. Gerçeği göz ardı etmek hiçbir zaman akıllıca değildir, özellikle de söz konusu olan sonsuzluktaki kaderimizse. VE bizim için çok güzel şeyler hazırlamış olan harika, seven bir Tanrımız var. Tanrı şöyle diyor: 


“Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.” (Yeremya 29:11, Eski Antlaşma) 


“O [Tanrı] bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister.” (1.Timoteos 2:4, İncil) 


Tanrı'nın ölümden sonraki yaşantınız için gereken her türlü ayarlamayı yaptığını biliyor musunuz? Peki bunu yapmasının nedeni çok sevimli olmanız mı? Kesinlikle değil. Bunu kendi doğası ve arzusuna göre yaptı. Sonsuz vatanı olan cennette O'nunla olmanız için gerekli bütün koşulları hazırlamıştır. Öldükten sonra orada olmazsanız bu O'nun hatası değil, sizin hatanızdır. Kendisiyle kişisel bir ilişkiye sahip olmanız ve cenneti sonsuz vatanınız yapmak 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için 1.000 adım atılması gerekiyorsa, Tanrı bunların 999*unu çoktan gerçekleşmiştir. Sizin atmanız gereken sadece tek bir adımdır. 


Web sitesindeki yazıları keşfederken Tanrı'nın gerçeği bilmenizi istediğini unutmayın. 
O'nunla ve sizin için gönderdiği Kurtarıcı”yla ilgili birkaç olguyu takip etmenizi değil, bilgiyi ruhsal olarak ve yaşayarak öğrenmenizi istiyor. 


İsa Mesih hakkında bilmeniz gerekenler neler? Muhtemelen şu an bildiğinizden çok daha fazlası. Henüz farkında değilsiniz ama İsa Mesih güvenilir bir ruhsal yetkiye sahiptir. Bir zamanlar benim de Hristiyanlık”la ilgili kuşkularım vardı, fakat İsa'nın dirilişiyle ilgili kanıtlar O'na güvenebileceğim konusunda beni ikna etti. İsa'nın dirilişinin tarihte en iyi kanıtlanmış olgulardan biri olduğunu gördüm. Bunun sonucuna varmanız benimkinden çok daha uzun bir zaman alacaktır, çünkü ben İsa'nın çarmıha gerilmediğine inanarak yetiştirilmedim. İsa'nın yerine çarmıhta başka birinin öldüğü öğretilmemişti bana. Fakat, gerçek şu ki, İsa o tepede, sizin yerinize öldürüldü! Size öğretilenleri bir kenara bırakıp gerçeği öğrenmeniz çok daha zordur. Ne var ki, sonunda aynı sonuca ulaşacaksınız. İsa çarmıhta öldüğü gibi ölümden de dirildi. Bu nedenle, ölümün ve ölüm sonrası yaşamın nasıl olduğunu doğru bir şekilde bize anlatabilir. Ayrıca, kendisinin ölüp dirileceğini önceden bildirdiği ve bunlar tıpkı bildirdiği gibi gerçekleştiği için ölüm sonrası yaşamla ilgili bize gerçeği söylemiş olduğuna da güvenebiliriz. Kendisi hakkında anlattıklarına kulak verin: 


“Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.” (Yuhanna 10: 11,18) 


İsa bir cuma öğleden sonra, kendi günahları nedeniyle değil, bizim günahlarımızın karşılığında kurban olmak üzere o tepeye çıktı. İsa'nın günahı yoktu. Yaşamını o cuma günü teslim etti. Ne var ki, İsa yaşamını geri almaya yetkisi olduğunu söylemişti. Peki bu yetkiyi kullandı mı? Evet kullandı. O görkemli diriliş pazar sabahı, çarmıha gerildikten üç gün sonra İsa dirilmiş bedeniyle birlikte ölümden dirildi. İsa, Ölüm'ü Fetheden'dir. Özgürlük verir. İsa Tanrı'yla yeni ve onarılmış bir ilişki sağlar ve ölüm bile bunu bizden alamaz. Kurtarıcımız olarak O'nu kabul etmemizi ister. 


Yaşantınız boyunca İsa hakkında pek çok yanlış bilgi edinmişsinizdir. En azından benim deneyimim böyle. Aslında Katolik akrabalarımdan öğrendiklerim beni aldattı. Bunu bilerek yapmadılar, ama yanlış bir şekilde yönlendiren hatalı bilgilerin üzerimizde böyle bir etkisi olabilir, öyle değil mi? Bu ayette gördüğümüz gibi bunun sonuçları felaket olur: “Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, ama sonu ölümdür.” (Süleyman'ın Özdeyişler 14:12, Eski Antlaşma) 


Sonunda ailemin inançlarını reddettiğimde, Hristiyanlık?'ı reddettiğimi düşündüm. Katolik Kilisesi'nin öğrettiklerinin çoğunun Kutsal Kitap'a aykırı olduğunu bilmiyordum. Bunlar Hristiyan öğretişi değildi. (Katoliklik hakkında bu dizide yer alan yazıları gözden geçirip bu konuda daha fazla öğrenmenizi öneririm. Ezo gelin çorbası hakkında okuduklarınız yardımcı olacaktır umarım.) 


İsa Mesih hakkında yanlış bir yöne yöneltilmiş olmam, varlığımın anlamını araştırmaktan vazgeçtiğim anlamına gelmiyordu. Öyle bir noktaya geldim ki, yaşamda üç önemli sorunun yanıtını bilmem gerektiğini düşündüm: Nereden geliyorum? Neden buradayım? Nereye gidiyorum? Tabii, ben de sizin gibi Tanrı tarafından yaratıldığıma inanıyordum. Fakat, tıpkı sizinki gibi benim aklım da O'nunla ilgili pek çok yanlış bilgiyle doluydu. Tanrı nasıl biridir? 
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Karakteri nasıldır? Öldükten sonra nereye gideceğimi bilmemi ister mi? Evet, istiyordu ama ben bunu bilmiyordum o zaman. Sorun, aslında O'nu gerçekten tanımamamdı. 

Kapıyı açıp Tanrı'nın sizin için sağladığı olağanüstü sonsuzluğu görmenizi sağlayacak olan anahtar nedir? Bütün anahtarları elinde tutana bakalım. İsa'nın İncil'in son kitabında söylediklerini dinleyin. Bu bölüm bizleri sonsuzluğa götürüp cenneti gösteriyor. Ama başlaması gereken yerde başlıyor, İsa konuşuyor: 


“Diri Olan Ben'im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.” (Vahiy 1:18) 


Bu anahtarları elinde tutması, İsa'nın karanlık dünya üzerinde yetkiye sahip olduğunu gösterir. İsa bu karanlık dünyaya girip zaferle buradan çıkmıştır. İsa Ölümü Feth Etmiş Olan'dır. O alanda yaşayan cinler ve İblis'in efendilerinden korkmamıza gerek 

yoktur. İsa'nın yetkisi bunların hepsinin üzerindedir ve bunlardan korkmanıza ya da sonsuzluğu bunlarla geçirmenize gerek yoktur. 


Arılar... O Kadar Arılar! 


Küçük bir çocukken büyükannemin bahçesindeki arı kovanları beni büyülerdi. Onlarda kaldığım bir gün, tek başıma arı kovanlarını araştırmaya karar verdim. O zaman o kadar çok yoktu, o yüzden birinin kapağını açtım. Sonra, sallamaya karar verdim... 


Çığlıklarımı ilk duyan kişi büyükannem oldu. Mutfakta çalışıyordu ve lavabonun hemen üstünde bulunan bahçeyi gören büyük pencereden seslenmektense doğrudan olaya müdahale etmek üzere arka kapıya arı kovanlarının yanına geldi. Arıları kızdırmıştım ve saldırıya geçmişlerdi. İğnelerini batırdıkları takdirde hayatımın tehlikeye gireceğini biliyordu; bu nedenle beni önlüğünün altına aldı ve mutfağa doğru koştuk. Arka kapıya doğru giderken arıların soktukları kişi büyükannem oldu. Kulaklarında, burnunda, yüzünde, kollarında ve saçlarında; hemen hemen her yerinde iğneler vardı. Büyükannemin sevgisi sayesinde, arılar beni değil, onu sokmuştu. 


Ne zaman Kutsal Kitap'ta İsa ve benim günahlarımı yüklenmesi hakkında okusam büyükannemi düşünmeden edemem; örneğin, Eski Antlaşma'da İsa'nın acı çekmesi ve ölümü hakkında Mesih”le ilgili şu peygamberlik sözünü okuduğumda: 


“Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona [Isaya] yükledi.” (Yeşaya 53:4-6) 


Bu gibi ayetleri okuduğunuz zaman benim sevgili büyükannemi düşünmenizi beklemiyorum tabii. Kendi isteğiyle günahınızı taşıyan Kurban'ı düşünmeniz daha iyidir. O günahsız olduğu halde kendini savunmadı. Hiç itiraz etmeden ve çekinmeden bizim ödememiz gereken borcu O ödedi ve cezayı O çekti. Görevi buydu. Yaptığını isteyerek ve belli bir amaçla yaptı. 
Dikenleri sevgiyle, sizin için, taşıdı. O, Ölüm Fatihi'dir. Bu ayetleri veya İncil'deki başka ayetleri okuduğunuz zaman, kendinize İsa'nın insanlar tarafından yenilgiye uğratılacak 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çaresiz bir kurban olup olmadığını sorun. İsa'nın gerçekten de Tanrı tarafından gönderilmiş, kendisinin yerine geçecek birine ihtiyacı var mıydı? 


“Ben iyi çobanım... Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm...Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.” (Yuhanna 10:11,18, İncil) 


Şu an İnternet'e bağlıyken, sitemizde yer alan İsa'nın Lazar'ı Ölümden Diriltmesi adlı iki parçadan oluşan makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Zsa 'nın Duyguları” adlı dizide bulabilirsiniz. Bu makalede anlatılan Ölümü Fetheden Kişi hakkındaki kısmı okuyabilirsiniz. 


HERKESİN ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR ÖLÜM ZAMANI VAR MIDIR? 
cennetvaadi.com/ (03.02.2022) 


Çoğu insan kendisini kendi kaderinin “efendisi? ve canının “kaptanı? olarak görür. Bu, insanın yüreğinin derinlerine işlemiş çok eski bir felsefedir. İnsan kendisini neden böyle görür? 
Çünkü insanın her zaman en çok sevdiği konuyu öne çıkarır: Benlik! Kaderimizi ne kadar kontrol edebiliyoruz? Örneğin, bu yaşamı ne zaman terk edeceğimizi kontrol edebiliyor muyuz? Kutsal Kitap şöyle der, 


“Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni; bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, hepsi senin kitabına yazılmıştı.” (Mezmur 139:16, Eski Antlaşma) 


Evet, Tanrı ne zaman, nerede ve nasıl öleceğimizi tam olarak biliyor. Tanrı hakkımızda her şeyi biliyor: 


“Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB. Beni çepeçevre kuşattın. Elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi başa çıkamam, erişemem.” (Mezmur 139:1- 6, Eski Antlaşma) 


Bu, kaderimizin değişmez olduğu anlamına mı geliyor? Ne zaman öleceğimizi kesinlikle kontrol edemeyeceğimiz anlamına mı geliyor? Bu sorunun yanıtı hem evet, hem de hayırdır. 
Yanıt, “evet'tir çünkü Tanrı her şeyi biliyor ve ne zaman, nerede ve nasıl öleceğimizi çok iyi biliyor. Yapabileceğimiz hiçbir şey Tanrı'nın olacağını bildiği şeyleri değiştiremez. 


Yanıt, “hayır'dır çünkü ne zaman, nerede ve nasıl öleceğimizi etkileriz. Örneğin, intihar eden biri, intihar etmemiş olsaydı kesinlikle daha uzun yaşardı. Aynı şekilde, aptalca bir karar nedeniyle (örn. uyuşturucu kullanmak) ölen biri kendi ölümünü “hızlandırmış? olur. Akciğer kanserinden ölen biri sigara içmemiş olsaydı aynı şekilde ölmezdi. Yaşam boyu aşırı sağlıksız yemek yemek ve pek egzersiz yapmamak nedeniyle kalp krizinden ölen biri daha sağlıklı yemekler yemiş ve daha fazla egzersiz yapmış olsaydı aynı şekilde ölmezdi. Evet, kararlarımız, ölüm biçimimizi, zamanını ve yerini tartışılmaz bir şekilde etkiler. Fakat birinin 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kokain bağımlısı olması ya da içkili olduğu için araba kazası geçirmesinin “kader? olduğunu söyleyemeyiz. Yani, Tanrı'nın bunu planladığını söyleyemeyiz. 


Peki hangisi doğru? A) Tanrı egemen ya da, B) İnsanın kaderini seçme hakkı vardır? Tanrı, açıklanılamaz bir şekilde, insanın özgürlüğüyle sorumluluğunu her şeyi kapsayan tasarısına katmıştır. Rab, yaratılışlarındaki ayrıntılar üzerinde egemen olduğu halde insanları asla kendi isteklerinin dışında bir şey yapmaya zorlamaz. Günahı yargılaması, yargıladığı günahların işlenmesinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Biri günah işlediğinde, bunu özgürce seçtiği için işlemiştir. Tanrı insanın günah işlemesine neden olmaz. Tanrı, günah işleyeceklerini bilerek kimseyi zayıf bir yapıyla yaratmamıştır. Tanrı günahsızdır ve ahlaksal karakterine aykırı davranması olanaksızdır. 


Bu web sitesinde Tanrı'dan gelen karşılıksız armağan hakkında öğreniyorsunuz. Diğer bir deyişle, sonsuzluk boyunca cennette Tanrı? ya katılmaya davet ediliyorsunuz. Bu armağanı ya da daveti imanla kabul edebilirsiniz. Yani, İsa'nın uğruna öldüğü günahkarlardan biri olduğunuzu kabul ederek. 


Tanrı, İsa'nın kurban olarak ölümüyle günahlarınızdan ve her türlü mahkumiyetten özgür olduğunuz gerçeğini öğrendiğinizde bağışlama armağanını kabul etmek ya da reddetmek konusunda özgür seçim yapmanıza izin verecektir. Çünkü bu özgür bir seçimdir ve yaptığınız seçimden sorumlu tutulacaksınız. Bakın İsa ne diyor: 


“Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür.” (Yuhanna 12:46-48, İncil) 


Kesin olmayan yanıtlar çoğumuzu rahatsız eder. Yaşamınızı ve ölümünüzü kim tasarlıyor? 
Kim egemen? Özgür seçime sahip olan ama yine de sorumlu tutulacak olan insana ne demeli? 
A/B gizemiyle yaşamayı öğrenmenin en iyi yolu her ikisini de kabul etmektir. Bunların görünürde birbiriyle çeliştiğini ama nihai olarak çelişmediklerini kabul edebiliriz. Tanrı'nın Kutsal Kitap'taki vahyi her zaman tutarlıdır. Buradaki tek sorun insan anlayışının çok yetersiz olmasıdır. Düşüncelerimizi Tanrı'nın düşüncelerinin seviyesine çıkartabilseydik, gizem olmazdı. 


O halde ne yapmalıyız? Tanrı'nın yazılı vahyi, görünüşte birbirini dışlayan kavramlar öğretiyor fakat Tanrı'yla her iki gerçeğin de birbiriyle düşman değil, dost olduğunu fark etmeliyiz. Tanrı'nın üstün muhakemesine göre, bize göre ‘ya o ya o” gibi görünen şeyler, “her ikisi de” olabilir. 


Bu durum yaşamlarımızı pratik anlamda nasıl etkiliyor? Nasıl bir yaşantı sürdürdüğümüz ve kendimize nasıl baktığımızla ilgili bilge kararlar vermeliyiz. Verdiğimiz kararlarla ilgili olarak lütfen şunun altını çizin: Sonsuzluktaki kaderimiz bu yaşamda vereceğimiz bir kararla mühürleniyor. Yargı Günü'nde Tanrı'nın tahtı önünde iyi ve kötü işlerimizin tartılmasıyla ilgili değildir. Bu sadece insanların cehennemde ne kadar cezalandırılacaklarını belirleyecek. 
Bunu doğrulamak için lütfen İncil'in son kitabında 20. bölümü okuyun. Kutsal Kitap bu 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kararın şimdi verildiğini ve ölümden sonra değiştirilemeyeceğini söylüyor. Bu karar günahlarımızı görmemizi, bunlardan tövbe edip İsa Mesih'e ve O'nun yaptıklarına güvenmemizi gerektirir. O Tanrı'nın günahlarımız uğruna ölmesi ve ölümden dirilmesi için atadığı kişidir. 

Tanrı nihai olarak her şey üzerinde egemendir ve her şeyi denetler. İsa” yla ilgili olarak daha önce hiç duymadığınız gerçeklerle karşılaştığınızın farkında. Bununla birlikte, sizin yerinize karar vermeyeceğini bilmenizi istiyor. Kararı sizin vermeniz gerekiyor. 


“Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni; bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı, sayıları ne çok! Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.” (Mezmur 139:16-18, Eski Antlaşma) 


Tanrı'nın sizi çok sevdiği gerçeğini kabul edecek misiniz? Sizin için kaç düşüncesi var? 
Sayısız. Tanrı'nın sevgi düşüncelerini sayma görevi hiç bitmeyecek bir görevdir. Bu nedenle hesap makinanızı bir kenara koyun. Bu üç ayetin şairane abartmalar olduğuna ilişkin düşünceleriniz varsa da bu düşünceleri bir kenara bırakın. Bu ayetler, Tanrı'nın size olan sevgisiyle ilgili Kutsal Kitap'tan esinle alınmış ifadelerdir. 


Bunu anlıyor musunuz? Zekanız konusunda kaygınız olmasın. Tanrı'yı anlamak için üstün zekalı olmak gerekmez. Kutsal Kitap'ın gerçeği konusunda ikna olmak için de çok eğitim almış olmak gerekli değildir. Sadece dürüst bir yürek ve Tanrı'nın sözünü dinleme isteği gereklidir. İsa böyle söyledi: 


“Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir.” (Yuhanna 7:17, İncil) 


İsa Tanrı'nın isteğini yapma arzusunun, ruhsal anlayışın koşulu olduğunu söylüyor. Daha önce söylediğim gibi Tanrı, bu ilahi bağışlama armağanını kabul etmeyi ya da reddetmeyi özgürce seçmenize izin verecektir. Özgür seçim olduğu için aldığınız karardan sorumlu olacaksınız. 


NEDEN BİRÇOK İNSAN ÖLMEDEN ÖNCE BÜYÜK ACI ÇEKER? 
cennetvaadi.com/ (03.02.2022) 


Sıkıntı bütün insanların yaşantısının bir parçasıdır. Peki ama bazı insanlar ölmeden önce neden çok acı çekiyor? Ölüm yaklaşırken bedenin yavaş yavaş kendini kapattığıyla ilgili tıbbi bir yanıt verebiliriz. Beden artık çökerken milyonlarca kırmızı ışığın yanıp söndüğünü söyleyebilirim ama içimde bir şey, aradığınız yanıtın bu olmadığını söylüyor. Öyle değil mi? 
Tıp bilimini resmin dışında tutalım ve tartışmamıza Tanrı'yı katalım. 
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Biz insanlar kafamızı karıştıran pekçok konuya kendi deneyimlerimiz ışığında bakıyoruz ve Tanrı'nın sonsuz düşüncelerini ve amaçlarını anlayamıyoruz. Peki dirilmiş İsa'nın sıkıntılarımızda bizi anlayabileceğini biliyor muydunuz? Uzun süren ve en zalim ölümlerden biri olan bir ölümün ıstırabını çekti. Sizin ve benim yerime ölümü tattı, öldü ve ölümden dirildi. Taşıyacağı ünvanı hatırlayın: “Acılar adamı.” Kutsal Kitap'ta İsa dünyaya gelmeden 
700 yıl önce kendisi hakkında yazılmış olan peygamberliği düşünün: 


“İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından 

tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.” (Yeşaya 53:3-6, Eski Antlaşma) 


Yanıtımın sonunda buna daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Şu an acı içindeyseniz ve sonsuzluk boyunca acı çekmek istemiyorsanız eminim bütün ayrıntıları dikkatle incelersiniz. 
Ama küçük bir kısmına bakmadan önce bir adım geri atıp büyük resme bakalım. Adem ve Havva'yla başlayacağız. 


Adem ve Havva günah işlememiş olsaydı yaşamımız zevkli, sorunsuz, günahsız ve Aden Bahçesi tarzı bir yaşam olacaktı. Bunu biliyor muydunuz? Sıkıntılar ve ölüm dünya üzerinde günahın lanetinin bir parçasıdır. Kimin günahı? Tanrı'nın mı? Günahın nedeni Tanrı mı? 
Bakın Tanrı, Adem ve Havva günah işledikten sonra onlara ne diyor? 


“RAB Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim? dedi, “Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek.” 

RAB Tanrı Adem'e, “Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi? dedi, “Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.?” (Yaratılış 3:16-19, Eski Antlaşma) 


Kutsal Kitap'ın ilk kitabı her şeyin neden böyle olduğunu anlamamız için büyük önem taşımaktadır. Dünyamız güzellik ve canavarlığın ve hoşluk ve çirkinliğin karışımıyla doludur. 
Kalan güzellik, bütün her şeyi yaratan Tanrı'nın iyilik ve büyüklüğünün kanıtıdır. Çirkinlik (kötülük) ise, insanın günahkarlığının kanıtıdır. 
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Yukarıdaki ayetlerden hemen önce Tanrı, Havva'yı kandırdığı için Şeytan'ı lanetlemişti. 
Tanrı'nın konuşmasını dinlerken Adem ve Havva bazı şok edici haberler işitirler. Havva 'nın soyundan gelecek Olan'ın Şeytan 'ı yeneceğini söyler! 


“Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.?” (Yaratılış 3:15, Eski Antlaşma) 


Tanrı'nın Şeytan'ın sonunu nasıl da sakin bir şekilde anlatışına hayran kalmıyor musunuz? 
Şeytan insanlığa kadın aracılığıyla saldırdığı için Tanrı da, kadın aracılığıyla insanlığın günahın cezası ve gücünden kurtuluşu getirmeye karar verdi. Kuşkusuz bununla birlikte Şeytan'ın yok edilişi gelecekti! Bunlar ne zaman olacaktı? Şeytan bunu bilmiyordu. Şeytan her şeyi bilemez. O andan itibaren kadınların doğurduğu her çocuk Şeytanı rahatsız etmiş olmalıydı. “Tanrı'nın beni alaşağı etmek için gönderdiği çocuk bu olabilir mi?” diye merak edip endişelenirdi. Bütün tarih boyunca bunu merak etti.Her doğumda endişe duydu. Kurtuluş Tanrı'nın atadığı bir Kurtarıcı aracılığıyla gelecek olsa da, acısız bir süreç olmayacaktı. 
Tanrı'nın kadına verdiği ceza kadına dokundu çünkü onu tam kalbinden vurdu; ceza çocuk doğurmakla ilgiliydi. Ne var ki, doğum sancılarını yaşarken bile Tanrı'nın hayatıyla ilgili amacının gerçekleştiğini biliyordu; belki de Vaat Edilen Mesih kendisi aracılığıyla doğacaktı. 
Her kadın bu düşünceyi yüreğinde saklıyordu. 


Bakire Meryem de büyürken bunu düşünmüş olmalıydı. Onun durumunda bu rüya gerçekleşti. 
Melek Cebrail'in ziyareti onu şaşırtmıştı; melek özel kişinin Tanrı tarafından doğaüstü bir şekilde içine konacağını bildirdi. Bir cerrah ya da jinekoloğun yapacağı gibi mi? Hayır, Tanrı ruhtur. Fiziksel elleri yoktur. Tek bildiğimiz doğaüstü bir şekilde ve bir anda Bakire Meryem'in gebe olduğudur. Peki nişanlısı ne diyecekti? Nasıl tepki verecekti? 


“İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. 
Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak." Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: "İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar." İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.” (Matta 1:18-25, İncil) 


Tanrı'nın vaat ettiği kişinin adı İsa olacaktı. İsa sadece bir peygamber miydi? Kesinlikle hayır! Tanrı'nın önceden bildirdiği gibi Şeytan'ı ve onun bütün krallığı ve güçlerini yok edecek, tasarılarını bozacak ve yetkisiyle egemenliğini elinden alacaktı. Bizim için daha da önemlisi, İsa Şeytan'ın ölüm üzerindeki gücünü alacaktı. Kutsal Kitap'ın dediği gibi, “günahın ücreti ölüm” ise ve bu günahsız İsa bu ücreti ödüyorsa ne olur? Şeytan hala Tanrı'ya öfkeyle seslenip şöyle taleplerde bulunabilir mi? “Ali'nin cehenneme mahkum edilmesi gerekiyor! O da benim gibi günahkar!’ “Ebru'nun da benimle birlikte oraya gelmesi gerekiyor 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çünkü o da günahkar ve cezalandırılmayı hak ediyor!’ “Recep, Mustafa, Burcu ve Alev de cennete gitmeyi hak etmiyorlar Tanrı! Canları cehenneme!” İsa çarmıhta onu susturdu. Beden almış kurban kuzusu günahlarımızı bedeninde taşıdığında, ölüp üçüncü gün dirildiğinde Şeytan'ın ağzı kapatıldı. Büyük suçlayıcı artık suçlayamayacaktı. 


“Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.” (Ibraniler 2: 14- 15, İncil) 


Bazı insanların ölümden önce neden çok acı çektikleri sorusu hakkında konuşurken neden Aden Bahçesi'ne geri döndüm? Dünyamıza neler olduğuyla ilgili geniş resmi görebilmenizi istedim. Kutsal Kitap, yaşamla ve acıyla ilgili ‘büyük resmi? görmek için acının ve yaşamda çirkin olan her şeyin günahtan kaynaklandığını anlamalıyız. Bu, insanların acı çekmesinin kendi günahları nedeniyle olduğu anlamına gelmiyor. Olabilir ama büyük ihtimalle değil. 
Günah, acının kaçınılmazlığını yaşamın bir parçası yapmıştır. 


Görmenizi istediği şey sıkıntıya kimin neden olduğu, kökeninin ne olduğudur? Dünya her zaman şiddetin, acının olduğu ölümcül bir yer değildi. Kutsal Kitap aşağıdaki ayetle bunu açıkça gösteriyor: 


“Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.” (Yaratılış 1:31, Eski Antlaşma) 


Sadece bazı şeyler değil, her şey iyiydi. Günahsız bir Tanrı günahlı ya da kusurlu olan herhangi bir şeye bakıp ‘çok iyi’ demezdi. Adem ve Havva'nın Aden Bahçesi'nde geçirdiği bütün zaman ‘çok iyi? miydi? Hayır, sadece günah işlemelerinden önceki zaman iyiydi. O zaman Aden Bahçesi gerçek bir cennetti. Adem ve Havva Tanrı'nın sözünü dinlememezlik etmeden önce ölüm, sıkıntı ve hastalık yoktu. Doğal olarak ortaya çıkan ölüm ve sıkıntı insanın günahının sonucudur. 


“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23, İncil) 


Bazı insanlar ölüm, sıkıntı ve hastalığın ilk dünyanın bir parçası olduğuna inanır. “Her zaman böyleydi? derler. Tanrı'nın dünyayı yarattığı andan beri Tanrı'nın yaratılışının bir parçası olduğunu söylerler. Bu, üstü kapalı bir şekilde ölüm, sıkıntı ve hastalığa Tanrı'nın neden olduğunu söyler. Bu doğru değildir. Tanrı'yı ölüm için suçlayamayız. Sıkıntı var olduğu için de O'nu suçlayamayız. Ölüm ve sıkıntının olmadığı bir zaman yoksa, nasıl bir gün cennette ölüm, acı, gözyaşının olmadığı bir şekilde eski gönencimize kavuşabiliriz? Tanrı bizi insan günah işlemeden önce cennetteki yaratılışın olduğu duruma geri götürür. Cennet Bahçesi, farklı bir boyutta asıl Aden Bahçesi olacaktır. 


“Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.” (Vahiy 21:4, İncil) 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Günahsız dünyanız insanın - önce Havva sonra Adem'in - isyanı nedeniyle kirlendi. Onların günahıyla dünyaya günah girdi. Tanrı günahı ölümle cezalandırmak zorundaydı. Adem'i bu konuda uyarmıştı. 


“RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin? diye buyurdu, ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.” (Yaratılış 2.15-17, Eski Antlaşma) 


Adem ve Havva'nın günahı insanlığı çok zor bir durumda bıraktı. Her ikisi de Tanrı'nın sözünü dinlememelerinin bedenlerinde fiziksel ölüm sürecini başlattığını biliyorlardı. 
Bedenleri hemen bozulmaya başladı. Dişleri çürüdü, ağrı, acı, hastalık ve zayıflık hissetmeye başladılar. Artık ölmekte olan ve sonunda toz olmaya mahkum bir bedende yaşıyorlardı. 
Havva artık Adem'in ilk tanıdığı Havva değildi. Adem de onun ilk tanıştığı adam değildi. Her ikisi de ölüyorlardı; “Günahın ücreti ölümdür...” 


Bedenlerimiz öldüğü halde Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve ölümsüz canlara sahibiz. Ölüm ayrılık demektir ve bunun iki yönü vardır. Fiziksel ölüm vardır; insan canı vücudundan ayrıldığında ölür. Diğeri de ölümün ruhsal yanıdır ki, bence ikisi arasında daha korkutucu olan budur. Adem ve Havva günah işlediklerinde canları o an Tanrı”dan ayrılmıştı. Ruhsal ölüm gerçekleşmişti. Tanrı huzurunda günah olmasına izin vermez. Asla. 


“Bakın, RAB'bin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. 
Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz.” (Yeşaya 59:1-2, Eski Antlaşma) 


Tanrı size şu anda uzak ve bilinemez gibi geliyorsa, bunun nedeni günahınız nedeniyle var olan bozuk paydaşlıktır. Fiziksel olarak değil, ruhsal olarak öldünüz. Günah işlemenin fiziksel ölümünü henüz yaşamadıysanız da, ruhsal yönünü yaşadınız. Tanrı bizim yerimize müdahale etmediği sürece sonsuzluk boyunca Tanrı'dan ayrı kalacağız. Cennetin yüzünü bile göremeyeceğiz. Tanrı ne kendi huzurunda ne de sonsuzluktaki evi cennette günaha izin veremez. Yaşamlarımızın Tanrı'yla barışmasının tek yolu günahlarımızın cezası ödenmiş olarak karşısına çıkmamızdır. Eski Antlaşma”'daki bu ayet bunun nasıl yapılacağını anlamamıza yardımcı olacaktır: 


“Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size...kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.” (Levililer 17:11) 


Kan yaşamı temsil eder. İncil, “kan dökülmeden bağışlama olmaz” der. Tanrı Kutsal Kitap boyunca bunu öğretir çünkü günahlarımızın cezasını ödemenin tek yolu, bunun kaldırılması için kan dökülmesidir. 


Sizin sorunuz acıyla, ölümden önce çekilen acıyla ilgiliydi. Istırap nereye gitsek bizi kara bir bulut gibi izliyor, değil mi? Bu korkunç dünya içinde ruhsal durumumuzu düzeltecek bir Tanrı olabileceğini düşündünüz mü hiç? Tanrı, Adem ve Havva için yaptığını sizin için de yapabilir. Tanrı Aden Bahçesi'nde masum bir hayvanı öldürdü ve derisiyle onları giydirdi. 
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İşte bu günahlarımızı örtmesinin resmidir. Günahları nedeniyle kan akıtılarak kurban sunulması gerekiyordu. 


“RAB Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi.” (Yaratılış 3:21, Eski Antlaşma) 


Bu, Tanrı'nın sevgisini ifade eden bir davranış mıydı? Kesinlikle öyledir. Yaratılışı O'na karşı günah işlemişti. Peki O'nun tepkisi ne oldu? İki günahkar insan için masum bir hayvanı kurban olarak sundu. Tanrı size olan sevgisini göstermek için benzer bir şey yaptı mı? 


“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16, İncil) 


Tek yapmanız gereken İsa'nın uğruna öldüğü günahkarlardan biri olduğunuzu Tanrı'ya söylemektir. Bunu yapacak mısınız? Havva Tanrı'ya güvenmiş olsaydı, Sözü'nü de güvenilir bulacaktı. Tek bilmesi gereken şey meyveyi KİMİN yasakladığıydı, meyvenin NEDEN yasak olduğu değildi. Havva'nın Tanrı'nın ne söylediğini bilmesi gerekiyordu. O ağacın meyvesinin neden yasak olduğunu bilmesi gerekmiyordu. 


Burada anlaşılması gereken önemli bir ilke var. Yanıtımı bunu söyleyerek bitirmek istiyorum. 
Tanrı imanla itaat etmemizi arzular. Bu itaat, neden böyle davranmamız gerektiğini anlamamıza değil, sadece Tanrı'nın bunu istemiş olmasına dayanır. İmana dayanarak itaat etmek, Tanrı'ya olan imanımıza dayanır. Tanrı'nın bir şeyi neden iyi, başka bir şeyi neden kötü saydığını anlamamıza dayanmaz. Eminim son aktardığım ayetle ilgili anlamadığınız pekçok şey vardır. Bu sorun değil. Tanrı, size vermeyi arzuladığı şeyi anlamanız için O'nun bilgelik ve anlayış düzeyine erişmenizi gerekli görmüyor. 


Size birkaç soru sorarak bitirmek istiyorum. Tanrı'nın, günah işlediklerinde Aden Bahçesi'inde Adem ve Havva için neler yaptığını gördük. Peki ama bunu neden yaptı? Hem adil hem de iyi olmak için. Tanrı günahlarını desteklemeden günahkarları nasıl bağışlayabilir? 
Böyle yaparsa nasıl adil olabilir. İyi bir Tanrı hatalarımızı cezalandırabilir mi? Eğer cezalandırırsa nasıl iyi bir Tanrı olabilir ki? 


Bizim açımızdan ancak iki hoş olmayan çözüm olabilir. Fakat Tanrı'nın açısından üçüncü bir seçenek vardır. Buna, “Tanrı'nın Yerimiz Ölmesi” diyoruz. İsa'nın kurban olarak günahlarımız uğruna öldüğü o ölüm tepesinde Tanrı, standartlarını indirmeden günahkarları bağışladı. Bunu nasıl yapabilir? İşte İncil'den bu ayet bunu şöyle açıklıyor: 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“Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım.” (2. Korintliler 5:21) 


O anı hayal etmeye çalışın. Tanrı tahtında. Siz dünyadasınız. Tanrı ve sizin aranızda, siz ve cennet arasında, İsa Mesih çarmıhta asılı duruyor. Günahlarınız İsa'nın üzerine yüklenmiş. 
Günahları cezalandıran Tanrı haklı gazabını günahlarınızın üzerine döker. Bunun yarattığı sarsıntıyı duyabiliyor musunuz? Hayır, siz değil, İsa hissediyor. İsa, Tanrı ve sizin aranızda olduğu için siz bir şey hissetmiyorsunuz. Günah cezasını buluyor ama size bir şey olmuyor. 


İşte Tanrı bunu yaptı. Peki ama neden, neden yaptı bunu? Ahlaki sorumluluk mu? Göksel zorunluluk? Hayır, Tanrı'nın bir şey yapmasını gerektiren hiçbir şey yoktu. Ayrıca, yaptığını bir düşünün. Oğlunu verdi. (Fiziksel anlamda bir oğul değil. Mustafa Kemal Atatürk sizin fiziksel anlamda babanız mı?) Evet, Oğlu'nu verdi. Tek ve biricik Oğlu'nu verdi. Siz bunu yapar mıydınız? Siz kendi çocuğunuzun yaşamını başka birinin yaşamı için feda eder miydiniz? Ben etmezdim. Uğurlarına kendi yaşamımı verebileceğim kişiler var. Ama benden kimler için kızımı öldürebileceğimin bir listesini hazırlamamı isteseniz size boş bir kağıt vermek zorunda kalırım. Kaleme ihtiyacım olmaz. Kağıtta kimsenin ismi yazılı olamaz. 


Peki ya Tanrı'nın listesi? O'nun listesinde bugüne kadar yaşamış her bir insanın ismi var. İşte sevgisinin boyutu budur. Çarmıhın nedeni de budur. O dünyayı seviyor. Tanrı dünyayı 


seviyor. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16, İncil) 


Bu ayet şöyle olmadığı için sevinmiyor musunuz? 


Çünkü Tanrı zenginleri öyle sevdi ki...? 
Çünkü Tanrı ünlüleri öyle sevdi ki...? 
Çünkü Tanrı iyileri öyle sevdi ki...? 
Çünkü Tanrı kusursuzları öyle sevdi ki...? 


Bunların hiçbirini söylemiyor. “Çünkü Tanrı Avrupalılar'ı ya da Afrikalılar'ı...ya da ayık olanları ya da başarılıları... gençleri ya da yaşlıları...sabırlıları ya da dürüstleri öyle sevdi ki...” de demedi. Hayır, ayeti okuduğumuz zaman içimiz rahat olarak, “Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki...” diyebiliriz. 


Tanrı'nın sevgisi neleri kapsar? Bütün dünyayı kucaklayacak kadar geniştir. Peki bu sizi nereye koyar? Tanrı'nın sevgisi sizi de kucaklar. Bir şeye ait olmak güzeldir. Yaşadığınız hayatta her zaman bir şeylere ait olmuyorsunuz. Bir işe başvurduğunuzda yeterli niteliklere sahip değilseniz kabul edilmezsiniz. Yeterince havalı değilseniz sosyal gruplara giremezsiniz. 
Onlar sizi dışlasa da, Tanrı sizi kucaklar. Sevgisinin büyüklüğünü göstermesini 

istediklerinde İsa bir elini sağa, bir elini sola açtı. 


O şekilde çarmıha asıldı, öyle ki sizi severek öldüğünü bilesiniz. TAK! TAK! TAK! Ayrıca, daha önceden peygamberlik sözüyle bildirildiği gibi üçüncü gün ölümden dirildi, sevgisinin gücüyle cennete gidebilesiniz diye. 
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Peki ama bunun bir sınırı yok mu? Tanrı'nın sevgisinin bir sınırı olmalı. İnsan öyle düşünüyor, değil mi? Zina eden Kral Davut bu sınırı hiç bulamadı. İsa'nın öğrencilerinden Petrus, doğru yanıt verecek olsa hayatını yitirebileceği bir durumda İsa”yı tanıdığını inkar etti. 
Petrus, İsa'nın sevgisinin sınırını hiçbir zaman aşamadı. Söz konusu kusursuz yaşamak olduğunda hemen dibe çöktüler. Fakat söz konusu Tanrı'nın sevgisi olduğunda, yaptıkları her ne ise Tanrı'nın onlara olan sevgisine zarar veremedi. Baktıklarında, isimlerinin hala Tanrı'nın sevdiklerinin listesinde olduğunu gördüler. Bu listeyi ezbere bildiğinden emin olabilirsiniz. Ve bu listede sizin isminiz de var. 


JİN CANRONG/ ÇİN: RUSYA VE ABD; KİM BLÖF YAPIYOR? 
Seçkin Deniz, 01.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çince'den çevirisini yayınladığımız röportaj, Çin'li Guânchâ Zh& Wâng (Observer Network-Gözlemci Ağı) muhabiri Li Ling tarafından, Çin Renmin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Okulu, Amerika uzmanı Profesör Jin Canrong ile yapılmıştır ve Ukrayna gerilimi üzerinden Rusya-Batı ilişkilerine odaklanmaktadır. Putin'in Doğu Avrupa'yı da içeren SSCB öncesi ve sonrası Rusya'nın çıkarlarını, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Kazakistan'a, Belarus'tan Suriye'ye, Libya'dan Ermenistan'a ve Batı Balkanlar'dan Gürcistan'a dek uzanan büyük coğrafyada tarihteki en yüksek seviyeye çıkarma hırsının bir sonucu ya da bu sürecin bir parçası olarak Ukrayna gerilimi, üzerinde çok çalışılması gereken ve küresel sonuçları da büyük olan bir sorunlar almaşığıdır. Bir zamanlar ülkesi Rusya'nın da üye olmak için can attığı, ancak Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un şimdi alaya aldığı NATO'nun değil, Avrupa'daki üyeleriyle NATO'nun da patronu olan ABD'nin Putin liderliğindeki Rusya ile kurmak istediği işbirliğine dikkatle bakmak gerekmektedir. Aşağıdaki 

röportaj, 'Biden yönetiminin Hint-Pasifik'te Çin'e odaklanmak için gerçekten Rusya ile gerilimi azaltmak istediği yönünde' şeklindeki klasik Çin resmi söylemlerini (daha doğrusu bu söylem ABD'li bazı düşünce kuruluşlarının bir önerisi olarak ortaya çıkmıştır) yansıtmakta ve Çin'in de Rusya gibi yayılmacı politikalarının amacının ABD imparatorluğunun boşalttığı alanlara yerleşmek olduğu, bunun da ABD ile müzakereler sonucunda elde edildiği varsayımını güçlendirmektedir. ABD Rusya ile savaşmayacağı gibi, Çin ile 

de savaşmayacaktır; çünkü bu üç ülke müzakereler sonucu elde edebilecekleri şeylerle dünyayı yönetmeye devam etmek istemektedirler; gerilimler onların tampon bölgeler üzerinden yürüttükleri çıkar savaşları için uygun ortam hazırlamak amacıyla kasten üretilmektedir. Türkiye bu oyun içindeki oyunlara dikkatle yaklaşmaya ve iç ve dış politikada kendi oyununu kurmaya devam etmelidir. 


(Giriş) Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, 10-13 Ocak tarihleri arasında NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik istikrarı ve NATO'un doğuya doğru genişlemesi gibi konularda bir dizi müzakere gerçekleştirdi. ancak müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilmedi.. Dikkatleri üzerine çeken Ukrayna konusunda ise Rusya ve Batı daha fazla çıkmaza girmiş durumda. 


Yapılan üç başlıklı müzakereler neden çıkmaza girdi? NATO'nun doğuya doğru genişlemesi karşısında, Rusya neden artık geri çekilmenin imkansız olduğu bir duruma düştü? Guânchâ Zhě Wâng (Observer Network-Gözlemci Ağı), Çin Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu'nda profesör olan Jin Canrong ile ilgili konularda röportaj yaptı. 


Guânchâ Zh& Wâng (Observer Network-Gözlemci Ağı): Rusya ile Batı arasındaki üç müzakere sona erdi, ancak müzakerelerin çıkmaza girdiği söylenebilir, bazı yorumcular onları "yalnızlıktan bahsettikleri" için alaya aldılar. Bu üç müzakerede sizce hangi noktalar dikkate alınmaya değer? 


Jin Canrong;: Rusya ile Batı arasındaki son etkileşim ilginç. Bir yandan Rusya-Ukrayna sınırında askeri çatışma riski arttı. Son zamanlarda Batı, Rusya'nın Rusya-Ukrayna sınırına 


122 


tamamı ağır teçhizatla donanmış olan 175 bin asker konuşlandırdığını sık sık dile getiriyor, aynı zamanda ABD, Rusya'nın iç siyasetine müdahale etmeye başladı. Rusya'ya yönelik yaptırım taslakları arasında Putin'e bizzat yaptırımlar da yer alıyor. 


Ama öte yandan, iki taraf da yüksek profilli müzakerelerde bulunuyor. Rusya, güvenlik konularını içeren bir anlaşma önermek için inisiyatif aldı ve anlaşmada birçok şartı sıraladı. 
İlginçtir ki Batı, Rusya ile görüşmeyi reddetmedi, hatta üç kez müzakere etti. Tabii ki bir sonuca varılamadı. 


10 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Ryabkov ile görüştü. 


Anladığım kadarıyla, mevcut ABD-Rusya ilişkisi iki nedenden dolayı karmaşık. 


Benim önsezim, Biden yönetiminin Hint-Pasifik'te Çin'e odaklanmak için gerçekten Rusya ile gerilimi azaltmak istediği yönünde. Bu nedenle, Rusya'nın önerdiği güvenlik anlaşmasını, dikkate alınabileceğini ve müzakere edilebileceğini söyleyerek açıkça reddetmedi. Bununla birlikte, onun bu fikri, çoklu iç ve dış kuvvetlerin sınırlandırılmasıyla karşı karşıyadır. 


Dış güçler söz konusu olduğunda, Ukrayna hükümeti düşük bir iç destek oranına sahip, bu nedenle kamuoyu desteğini arttırmak için Ukrayna meselesini ve "yeni Avrupa" olan Doğu Avrupa ülkelerindeki Rus karşıtlığı kartını oynamak istiyor; Amerikalıların şu anda Rusya'dan çok korktuklarını söylediği bu durum da sorun yaratıyor; Polonya, Ukrayna ve Litvanya cumhurbaşkanları geçtiğimiz günlerde "Rusya'ya karşı ortaklaşa mücadele" iddiasıyla bir zirve düzenlediler. 


Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç politik durum da, Biden'ın karar verme sürecini etkileyen iki grup insandan dolayı karmaşık. Derin devlet, Rusya ile Batı arasındaki gerilimi, Amerikan halkının kendi içindeki egemen sınıfa karşı öfkesini başka yöne çekmek için kullanmayı umuyor; eğer çatışma daha da tırmanırsa, yine de, Afganistan savaşında elde ettikleri kadar kâr elde edebilirler. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde hala tarih sahnesinden tamamen emekli olmamış bir grup "Soğuk Savaşçı" var; Soğuk Savaş'ın sonunda nispeten gençtiler ve şimdi 60'lı ve 70'li yaşlarındalar. Bu insan grubu her zaman Rusya'yı ilk düşman olarak görmüş ve her zaman Avrupa'yı kontrol etmek ve Batı ile Rusya arasında bir çatışma yaratmak istemiştir. 


Rusya'nın son dönemdeki sert hamlelerine gelince, anladığım kadarıyla bunun üç nedeni var. 
Bunun doğrudan nedeni Putin'in gazetecilere söylediği gibi: Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, birkaç NATO genişleme dalgası Rusya'ya başka çıkış yolu bırakmadı, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için kesinlikle kabul edilemez. Kapana kısılmış canavarlar savaşmaya devam ederler ve bir köşeye sıkıştırıldıklarında doğal olarak tepki verirler. 
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Dolaylı sebep, Putin'in Batı'nın pek bütün olmadığını görmesi. Salgın, Batılı ülkelerde ekonomik gerilemeye neden oldu ve başta doğalgaz olmak üzere enerji talepleri hızla arttı ve Putin'in elinde oynayabileceği bazı taktik kartlar var. 


Ayrıca Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nde de stratejik bir değişim görüyor. Putin, ABD'nin Çin ile Hint-Pasifik bölgesinde daha iyi anlaşmak istiyorsa, stratejik düzeyde Rusya'yı kazanması gerektiğini biliyor ve bu nedenle Batı'ya görüşme teklif etti ve masaya Rusya'nın güvenliği konusunda çok yüksek şartlar koydu. Müzakere amacına ulaşamasa bile, bundan ahlaki bir avantaj elde edebilir; böylece Batı'nın Soğuk Savaş'ın bitiminden 30 yıl sonra Rusya'ya zorbalık yaptığı gerçeğini açıklığa kavuşturacaktır, bu sadece Rusya'nın iç birliğine değil, aynı zamanda Rusya'ya da yardımcı olacaktır. Rusya uluslararası alanda biraz sempati kazanıyor. 


Guânchâ Zh& Wâng (Observer Network-Gözlemci Ağı): Putin'in son zamanlardaki eylemleri gerçekten ilginç ve hatta çelişkili görünüyor. Önce ABD ve NATO'ya bir "güvenlik garantisi anlaşması" önermek için inisiyatif aldı, ancak daha sonra üst düzey askeri yetkililere yaptığı konuşmada Batı'nın güvenilir bir ortak olmadığını ve yazılı bir garanti alınsa bile, bu garantinin güvenilmez olduğunu söyledi; Ancak, güvensizlikle bile, bu zor müzakereler yapıldı. Bunların hepsi sadece ahlaki üstünlük için miydi? 


Jin Canrong: Psikolojik bir avantaj elde etmek ilk hedefi olmalı. Ayrıca ABD yönetici takımı da dahil olmak üzere Batı'yı daha fazla bölme olasılığı da var. Size uzlaşmanız için bir şans vereceğim. Anlayamıyorsanız, gelecekteki problemler için beni suçlamayacaksınız. 


Guânchâ Zhě Wâng (Observer Network-Gözlemci Ağı): Az önce bunun "Rusya'nın iç birliğine elverişli" olduğundan bahsetmiştiniz. Batı ile zorlu yüzleşme konusunda Rusya'da şu anda çıkan farklı sesler neler? 


Jin Canrong: Rus meselelerinde uzman olmadığım için Rusya'daki iç durum hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Sadece basında çıkan haberlere bakılırsa, Rusya'nın iç yapısı yekpare değil. Oligarklar, bazı aydınlar ve Batı çıkarlarıyla yakından ilişkili bazı gençler nispeten Batı yanlısıdır ve Rusya'nın Batı ile ilişkileri yumuşatabileceğini umuyorlar; çoğu Rus güçlü milliyetçi duygulara sahiptir ve Putin'in mevcut politikasını desteklerken, Putin'in Batı'ya teklif ettiğine inanmaktadır. Talep çok makul. Batı kabul etmeyi reddederse, bu özellikle mantıksız olur. 


Guânchâ Zhě Wâng (Observer Network-Gözlemci Ağı): Az önce Rusya'nın "geri çekilmesi" olmadığından bahsettiniz. Bazı okuyucular, özellikle genç okuyucular merak edecek. Rusya uluslararası politikada büyük bir ülke. Uzun yıllardır iktidarda olan Putin, aynı zamanda katı bir lider. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi geri çekilmez bir çıkmaza mı sürüklenecek? İlgili süreci gözden geçirebilir misiniz? 


Jin Canrong: NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin temellerini Gorbaçov'un attığı söylenebilir. Gorbaçov tam bir inek, dogmatist ve Batı'ya çok güveniyordu, bu nedenle Doğu ve Batı Almanya birleştiğinde Sovyetler Birliği açısından gerekli koşulları ortaya koymadı ve ona bağlı kaldı. 


Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, Almanya o zamanlar yeniden birleşme konusunda 


endişeliydi. Eğer Sovyetler Birliği, Almanya'nın yeniden birleşmeden sonra NATO ve Varşova Paktı arasında bağımsızlığını sürdürmesini talep eden koşulları ortaya koyma 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fırsatını yakalarsa, Almanya büyük olasılıkla kabul ederdi. Sonuç olarak, o dönemde Sovyetler Birliği'nin üst sınıfı topluca Batı'ya yönelmişlerdi ve kendi ülkelerinin temel hak ve çıkarlarını koruma bilincine bile sahip değillerdi. Doğu Almanya, Varşova Paktı üyesi olmaktan çok kötü bir emsal teşkil eden bir NATO üyesine dönüştü ve ardından NATO yavaş yavaş onu ele geçirmeye başladı. 


Jin Canrong röportajı, Röportaj/Guânchâ Zh& Wâng (Observer Network-Gözlemci Ağı), Li Ling, 19 Ocak 2022, Guancha-Çin 


(Jin Canrong, Profesör, Çin Renmin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Okulu, Amerikan konularında uzmandır.) 


Not: Basitleştirilmiş Çince'den çevrilmiştir. 
AMERİKA'NIN GERÇEKÇİLİĞE DÖNÜŞÜ 
Seçkin Deniz, 30.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, How Antitrust Failed Workers (Antitröst İşçiler Nasıl Başarısız Oldu) kitabının yazarı, Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Eric Posner'e aittir ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi temelinde ABD İmparatorluğu'nun ulaştığı sınırların belli olmasına odaklanmaktadır. ABD yönetimlerinin bir imparatorluk oluşturmak için arkasına saklandıkları ve '4BD, diğer ülkeleri liberal demokrasiyi benimsemeye ve insan haklarını savunmaya zorlamak için ekonomik gücünün yanı sıra askeri güç de kullanmalıdır' söylemini kullanan 'liberal enternasyonalist idealizm' maskesinin artık düştüğü günümüzde, bunun yerine 'hayati ulusal çıkar' kavramı ile realizmin (gerçekçiliğin) ikame edildiği görülmektedir. Retorik olarak Realizm, İdealizm'den farklı bir şekilde gerekçeyi 'hayati ulusal çıkarlar" olarak değiştirmektedir ve '4BD, diğer ülkeleri 'ABD'nin hayati ulusal çıkarları'nı savunmaya zorlamak için ekonomik gücünün yanı sıra askeri güç de kullanmalıdır anlamına gelmektedir. Özetle her iki dış politika retoriği ABD'nin kendi imparatorluk çıkarlarını korumak için insan öldürmesini ve darbelerle işbaşına 

getirdiği diktatörler döneminin devam etmesini önermektedir. Analistin çok az da olsa nesnel olmaya çalışan dili büyük bir yalanlar almaşığını daha da net bir şekilde görmemizi sağlamaktadır. Obama-Biden liderliğindeki idealist ABD'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ ile demokrasinin en aktif bir şekilde işlediği 

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirerek yapmak istediği şey de askeri bir diktatörlük kurarak kendi ulusal çıkarlarını realist bir şekilde korumaya devam etmekti. Türkiye'nin idealist ya da realist Amerikalılarla ilişki biçimi 'masada eşit koltuklarda oturmak'tan ve sonrasında hak ettikleri bir şekilde atılacakları masa dışına kadar onlara refakat etmekten başka bir türde veya biçimde olmamalıdır. 


ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmeyi savunan konuşması, Woodrow Wilson ile başlayan ve 1990'larda zirveye ulaşan dış politikadaki idealizm geleneğinden kesin bir kopuş anlamına geliyordu. Bu gelenek genellikle “liberal enternasyonalizm” olarak adlandırılsa da, Soğuk Savaş'ın sonunda sağda hakim olan görüştü. Liberal enternasyonalistlere göre Birleşik Devletler, diğer ülkeleri liberal demokrasiyi benimsemeye ve insan haklarını savunmaya zorlamak için ekonomik gücünün yanı sıra askeri güç de kullanmalıdır. 


Hem fikirde hem de uygulamada, Amerikan idealizmi, devletlerin başkalarının içişlerine müdahale etmesinin yasak olduğu ve barışın bir güç dengesinin korunmasından kaynaklanan uluslararası Westphalia sistemini reddetti. Wilson, bu sistemi uluslararası kurumlar tarafından yönetilen evrensel adalet ilkeleriyle değiştirmeye çalıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Franklin D. Roosevelt, kendi kaderini tayin, demokrasi ve insan haklarını savaş hedefleri olarak ilan eden 1941 Atlantik Şartı'nda bu idealleri yeniden canlandırdı. 
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Ancak Soğuk Savaş sırasında ABD), ulusal çıkarlara odaklanan ve Sovyetler Birliği'ne karşı oldukları sürece diktatörlükleri destekleyen veya hoş gören kararlı bir “gerçekçi” dış politika izledi. İki rakip, müttefiklerini bir araya getirmek için bölgesel düzenlemeleri kullanmak yerine, propaganda amaçları dışında uluslararası kurumlar veya evrensel idealler için çok az yönteme sahipti. 1970'lerde insan haklarını ilerletmeye ve kendisini doğu ve batıdaki devlerden ayırt etmek için ahlaki bir liderlik pozisyonu almaya çalışan A vrupa'ydı. 


Amerika'nın insan haklarına bağlılığı bir zayıflık anında başladı. Vietnam'ın yaşattığı askeri ve ahlaki felaketin ardından, Başkan Jimmy Carter ve ABD Kongresi, Amerikan dış politikasına ahlaki bir merkez aşılamaya çalıştı ve insan hakları diline ulaştı. Başkan Ronald Reagan, insan haklarını Sovyetler Birliği'ni soymak için uygun retorik bir sopa olarak gördü. 
Ancak her iki başkan da ABD güvenlik çıkarlarına hizmet eden diktatörlükleri desteklemeye devam ettiler ve hiçbiri insani ideali ilerletmek için askeri güç kullanmadılar. ABD liderliğindeki insani müdahale dönemi, Soğuk Savaş'ın sonunu beklemek zorunda kalacaktı. 


Retorik gerçeği geride bıraktı, ancak gerçek değişti. Tek küresel hegemon olarak ABD, kafa karıştıran katı güvenlik çıkarları ve idealist retoriği içeren irili ufaklı çok sayıda savaşa girişti. 
Panama, Somali, Yugoslavya (iki kez), Irak (iki kez), Libya, Afganistan ve başka yerlerde ABD, hem ulusal güvenlik hem de insani gerekçelerle askeri müdahaleler başlattı. 


1994 Ruanda soykırımına müdahale edilmemesi, bu dönemin en önemli (olmayan) olayı 
olabilir, çünkü yüz binlerce hayatı kurtarmak için askeri güç kullanmak için kaçırılmış bir fırsat olarak, geçmişe bakmanın faydası umularak yeniden yorumlandı. Bu fiyasko, Afganistan ve Irak'taki savaşları haklı çıkarmak ve 2000'lerin başında ABD'nin Sudan'a askeri müdahalesini teşvik etmek için kullanıldı; Başkan George W. Bush yönetimi, soykırıma varan başka toplu katliamlara rağmen akıllıca direndi. 


Bütün bunlar, uluslararası hukuka ve yasal kurumlara olağanüstü ilgi patlamasına yol açtı. 
Kalıcı bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulmasına yol açan çok sayıda uluslararası mahkeme oluşturuldu. İnsan hakları anlaşmaları ve kurumları yeniden canlandırıldı ve güçlendirildi. Artık unutulmuş olan “koruma sorumluluğu” da dahil olmak üzere insani müdahale ilkeleri geliştirildi. Günümüzde her Batılı üniversitenin, o dönemin idealizminin bir kanıtı olan bir tür insan hakları merkezi vardır. 


Başkan Donald Trump'ın bu insani veya yarı insani askeri müdahale geleneğini reddettiği zaten açıktı, ancak Biden'ın bundan zorla vazgeçmesi biraz şaşırtıcı. Konuşmasında, Amerika'nın “hayati ulusal çıkarlarını” tanımlamanın ve savunmanın önemini defalarca vurguladı. "Ulusal" kelimesi anahtardı ve Biden kurnaz değildi: 


“11 Eylül 2001'de Afganistan yerine Yemen'den saldırıya uğrasaydık, Taliban 2001 yılında Afganistan'ı kontrol etmesine rağmen Afganistan'da hiç savaşa girer miydik? Dürüst cevabın hayır olduğuna inanıyorum. Çünkü Afganistan'da Amerika'nın anavatanına ve dostlarımıza yapılacak bir saldırıyı önlemek dışında hayati bir çıkarımız yoktu. Ve bu bugün doğru." 


Amerika'nın Afganistan'a demokrasi getirmede, kadınların ortaçağ teolojik rejiminden kaçmalarına yardım etmede, çocukları eğitmede veya başka bir iç savaşı önlemede hayati bir 


çıkarı yoktu. Afganistan'dan çekilme kararı aldı. 


“Bu diğer ülkeleri yeniden inşa etmek için büyük asker operasyonlar çağını sona erdirmekle ilgili. Afganistan'da terörle mücadele misyonunu, teröristlerin saldırıları durdurmasını, bir 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kontrgerillaya dönüşmesini, ulus inşasını, demokratik, uyumlu ve birleşik bir Afganistan yaratmaya çalıştığını gördük. Afgan tarihinde yüzyıllar boyunca hiç yapılmamış bir şey. Bu zihniyetten ve bu tür büyük ölçekli birlik konuşlandırmalarından hareket etmek, bizi evde daha güçlü, daha etkili ve daha güvenli hale getirecek.” 


Biden ayrıca insan haklarının “dış politikamızın merkezi” olmaya devam edeceğini ve bunları ilerletmek için ekonomik araçlar ve ahlaki iknanın kullanılabileceğini söyledi. Bu iddia, askeri müdahaleyi “hayati ulusal çıkarların” belirlemesi gerektiğine dair beyanı ile gerilim halindedir. Neden hayati ulusal çıkarlar askeri olmayan müdahale biçimlerini de belirlemesin? 
Açıkça, insan haklarının ve diğer ahlaki ideallerin ABD dış politikasındaki rolü azaltıldı. Tek soru, retoriğin yeni gerçekliğe uyması için kasabanın uygun tonda olup olmayacağıdır. 


Tabii ki, ABD hükümetlerinin aslında insani kaygılarla motive oldukları hiçbir zaman çok açık değildi. Eleştirmenler genellikle daha alçakça güdüler buldular. Geleceğin tarihçileri, 1990'larda ve 2000'lerde ABD dış politikasının basitçe çok iddialı bir ulusal çıkar vizyonu geliştirdiğini iddia edebilirler: "Amerika, hiçbir ülkenin Amerika'ya karşı hareket etmek istememesi için bütün ülkelerden Amerikan ideallerini ve kurumlarını benimsemesini istedi." 
Veya herhangi bir imparatorluk gibi ABD'nin de çevrelerine karşı tutumunda tutarlı bir duruş sergilemek için sabır ve bilgelikten yoksun olduğunu söyleyebilirler. 


Her halükarda, bir ülke yeterli güce sahip olduğunda idealizm aslında o kadar idealist değildir ve şu anda net olan tek şey Amerika'nın idealist olmadığıdır. Soğuk Savaş sonrası ulus kurma hedeflerine karşı direniş, uluslararası terörizm biçimini aldı. Çin ve Rusya, demokrasiyi itaatkar bir şekilde benimsemediler. Ve dünyanın geri kalanının çoğu, çeşitli milliyetçilik ve otoriterlik biçimlerine geri döndü. 


Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesiyle birlikte, Amerikan gücünün sınırları nihayet belli oldu. Sadece düşman güçlerin liderleri değil, birçok insan Amerika'nın Afganistan'dan çekilişini kutlayacak. Ancak insan haklarının ahlaki üst yapısının, onu desteklemek için askeri güç kullanmaya istekli herhangi bir ülke olmadan hayatta kalacağı şüphelidir. 


Eric Posner, Chicago, 3 Eylül 2021, Project Syndicate 


(Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör olan Eric Posner, How Antitrust Failed Workers (How Antitröst İşçiler Nasıl Başarısız Oldu) kitabının yazarıdır.) 


AMERİKA'NIN BÖLÜNMESİ Mİ? PEK DE İHTİMAL DIŞI DEĞİL 
Mustafa Tamer, 29.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce BBC muhabirliği, Daily Telegraph genel yayın yönetmenliği ve London Evening Standard'ın editörlüğünü yapan Bloomberg köşe yazarı Max Hastings'e aittir ve Teksas (texit) veya Yeni California Cumhuriyeti temelinde, sağcıların veya solcuların birlikte 

kışkırttığı Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan eyaletlerin birlikten ayrılma olasılığına 

odaklanmaktadır. 'ABD'nin Çöküşü' etiketi ile yayınladığımız birçok analize ek olarak yayınladığımız bu analizde İngiliz analistin yakın bir zamanda olmasa da Brexit gibi örneklerini tek tek sıraladığı muhtemel bir ayrışmanın ABD için önemli sonuçlar doğuracağını ayrıntılarıyla ortaya koyması önemlidir. 21. yüzyıl yeniden yapılanma dönemi olarak da adlandırabileceğimiz ve 20. yüzyılın egemen devletlerinin güç kaybettiği, Türkiye gibi yükselen nadir ülkelerin alan genişlettiği bir yüzyıl olarak tanımlanacaktır. 
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Garip zamanlarda yaşadığımızı biliyoruz. Ancak özellikle biz yabancılar için, Amerikalı göstericilerin “Texit”i veya yeni bir California Cumhuriyetini desteklemek için pankartlar salladığı görüntüleri görmek neredeyse akıl almaz bir şey. Gelişmekte olan dünyanın yarısı ABD'ye ulaşmak için mücadele ederken, onu hala bir yeryüzü cenneti olarak algılarken, “Bölünme-ayrılık” kelimesi onu nasıl siyasi tartışmanın sınırlarına kadar getirebildi? 


Yine de yakın tarihli bir Virginia Üniversitesi anketi, Donald Trump seçmenlerinin %52'sinin artık "bir şekilde" Cumhuriyetçilerin kontrolündeki devletleri kendi bağımsız ülkelerini kurmak için birlikten ayrılmasını" desteklediğini ortaya koydu. Joe Biden seçmenlerinin %41'i de mavi eyaletler konusunda aynı tutumu benimsiyor. 


Geçen yıl, muhafazakar George Mason Üniversitesi hukuk profesörü Frank Buckley, ABD'nin “ayrılık için olgun olduğunu... Amerika'nın dağılması için söylenecek çok şey olduğunu” savunan bir kitap yayınladı. Bu arada, Nation'a katkıda bulunan solcu Richard Kreitner, Amerikalıların İç Savaş sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını bitirmeleri veya "Birlik'ten tamamen vazgeçmeleri" gerektiğini iddia eden "Break It Up"ı yazdı. 


Glenn Beck'in Blaze Media'sı ve Claremont Institute gibi kurumlardan görüldüğü üzere siyasi sağda büyüyen bir neo-ayrılıkçılık literatürü var. Claremont'tan David Reaboi, "Bugün Amerika'da temelde İyiye, adalete ve devletin vatandaşlarıyla olan etkileşimlerinde uygun rolüne ilişkin birbiriyle yarışan, radikal olarak farklı, birbirini dışlayan iki anlayışa sahibiz." 
diye yazıyor. 


"Büyük ya da küçük her siyasi meselede mutlaka kendini gösterecek olan bu büyük şeylerde anlaşamazsak," diye ekliyor, "hangi büyük güç bizi yeniden birleştirebilir? Ya da belki - bugün ya da yarın değil, ama yakında- daha uygun soru şu olabilir: Hangi güç bizi bölünmekten alıkoyabilir?" 


Bu önemli ve aynı zamanda tüyler ürpertici bir ifade gibi görünüyor. Reaboi aşırı muhafazakar bir ses, ancak birçok yabancının gözünde bu, tüm Cumhuriyetçi Parti'nin sesi. 
Gerçeğin tanımı, Demokratlarınkinden tamamen farklı, belki de uzlaşılmaz bir şey gibi görünüyor. 


Bazı Kanadalı arkadaşlar, en ufak bir sansasyonist düşünceye sahip olmayan ciddi insanlar, bu hafta bana, Donald Trump'ın veya bir Trump klonunun 2024'te başkan olması durumunda ortaya çıkacak olasılıklar konusunda içtenlikle gergin olduklarını söylediler. Soruyorlar: Şiddet patlak verebilir mi ve ayrılma ciddi bir sorun haline mi geliyor? Bu, Ouebec'in çoktan ülkenin dışında olduğu ve Alberta'nın böyle bir fikirle oynadığı Kanada için ne anlama gelebilir? 


Geçmişi ve geleceği düşünmeden önce, olabileceklerden değil, olasılıklardan bahsettiğimizi kabul edelim, hiçbiri acil değil. Ancak geçen yarım yüzyılda, çoğu neredeyse hiç tahmin edilmeyen o kadar çok şaşırtıcı şeyin gerçekleştiğini gördük ki, bu konuda herhangi bir şeyi göz ardı etmek aptalca görünüyor. 
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Kendi hafızalarımız nispeten kısa olduğu için, birçok ulusun sınırlarının ne kadar genişleyip daraldığını, bazen dış saldırganlık, daha sık olarak da kendi insanlarının bazı kesimlerinin arzuları tarafından değiştirildiğini unutuyoruz. Pakistan'ı alınız. Hindistan, 1947'de İngilizlerin ayrılmasından önce bölündüğünde, Müslüman kuzeybatıdan ve doğu Bengal'den oluşan tek bir devlet kuruldu, iki kısım coğrafi olarak 1.000 milden fazla bir alana yayılmıştı. 


Çeyrek yüzyıl sonra bir BBC TV muhabiri olarak, Doğu Pakistan'daki devasa siyasi çalkantılara tanık oldum; Batı Pakistan'ın vahşi baskısını kışkırtan ayrılıkçı bir hareketin patlaması, ardından Hindistan'ın ayrılıkçılarla batı ordusunu kovmak için katıldığı savaş ve nihayet bugün 165 milyon nüfuslu yeni Bangladeş devletinin kurulması. 


İngiliz olarak benim için evime daha yakın örnek, tarihimizde kanlı bir rol oynayan ve henüz tamamen sona ermemiş İrlanda bağımsızlık mücadelesidir. Dört yüzyıl boyunca hükümdarlarımız ve sonraki politikacılar “Britanya Adaları”nı ayrılmaz bir bütün olarak gördüler ve İrlanda özgürlük hareketlerini gaddarca bastırdılar. 20. yüzyılın başlarında, Birleşik Krallık Muhafazakar Partisi, Ulster Protestanlarını, Liberal hükümetin İrlanda iç yönetimini sağlama önerilerine silah zoruyla direnme tehdidinde bulunmalarında destekledi. 


Neden bu pervasız, anayasaya aykırı görüşü benimsediler? Çünkü o Muhafazakar soylular, İrlanda'nın dağılmasının İmparatorluğun çöküşünün başlangıcını işaret edeceğine inanıyorlardı. Şimdiye kadar amaçlarını güvence altına aldılar, bu güne kadar Protestanların egemen olduğu Kuzey İrlanda'nın geri kalanı Britanya'ya bağlı ve Brexit tarafından tehlikeye atılan titrek bir barışla siyasi çekişmenin odağı olmaya devam ediyor. 


Birleşen ve parçalanan modern devletlerin başka birçok örneği var. Otuz yıl önce parçalanan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden bir araya getirmek istediği Sovyetler Birliği'ni düşünün. Çekoslovakya, Ekim 1918'de Habsburg İmparatorluğu'nun yıkıntıları arasında kuruldu, ardından 1993'te Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'ne bölündü. Norveç dört asır boyunca Danimarka ile birleşmişti, ta ki 1814'te İsveç ile birleşene kadar. Bu evlilik, 1905'te barışçıl bir boşanmayla sona erdi. 


Sınırları Avrupalı sömürgeci güçler tarafından belirlenen birçok devlet, o zamandan beri onları yeniden ziyaret etti ya da bugün bunu yapmaya çalışıyor. Singapur, bir asırdan fazla bir süre Malaya'nın bir parçası olarak İngilizler tarafından yönetildi ve 1963'te bağımsız Malezya'nın bir parçası oldu. İki yıl sonra, Malaylar ve Singapur'un baskın Çinlileri arasındaki etnik çekişmenin ardından, ada Malezya'dan ayrıldı ve güçlü bir şekilde zenginleşti. O zamandan beri bağımsız bir cumhuriyet olarak yaşıyor. 


Yukarıdakiler, İspanya'nın Katalan ayrılıkçı hareketi, Fransa'nın Alsace-Lorraine ile tahterevalli ilişkisi veya Nijerya'nın tek bir ulus olarak kalması ile ilgili şüpheli beklentiler hakkında konuşmaya başlamadan önce bile, bize ulusal sınırların nasıl silahla akışkan olabileceğini hatırlatmak için yeterli tarihi temsil etmelidir. Şimdi bile Etiyopya, Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinin rakip güçleri arasında kan dökülüyor. 


ABD neden farklı olsun ki? Bu, özellikle yukarıda bahsedilen sömürge sonrası ayrılıklarla karşılaştırıldığında saçma bir soru gibi görünebilir. Ancak şunu düşünün: Son 250 yılda Amerika durmaksızın genişledi, çünkü her zamankinden daha fazla insan gezegen tarihindeki en başarılı ekonomik, politik ve sosyal deneylerden birine katılma ayrıcalığını arıyor. Texas ve Batı'yı düşünün; bu kadar çok bölgenin eyaletlere geçişi (1907'de Oklahoma örneğinde, Rodgers & Hammerstein tarafından coşkuyla ve unutulmaz bir şekilde kutlandı); Alaska ve 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Hawaii'nin katılımı. (1946'da bazı Sicilyalılar, Başkan Harry Truman'a adalarının ABD'ye katılmasına izin vermesi için dilekçe bile verdiler.) 


Bu genişleme neden kısmen tersine çevrilemedi? ABD her zaman siyasi çatlaklarla, farklı bölgelerin vatandaşlarının nasıl yaşamak istediklerine dair derin görüş ayrılıklarıyla parçalandı. İki yüzyıldan fazla bir süredir, Amerikalıları birbirine bağlayan şeyler, onları ayıranlardan daha büyük olduklarını kanıtladılar. Ancak bu değişirse, ülkenin bazı bölümlerinin kendi yollarına gitmeye karar vermesi, bunlardan birinin en bariz şekilde dünyanın beşinci en büyük ekonomisine sahip Kaliforniya'nın olması mümkündür. 


Amerikan siyasetinde barışçıl bir merkezi yeniden inşa etme umuduna sahip olmak için, kritik bir ilk adım -yine yabancıların gözünde- vatandaşların silahsızlandırılması olmalıdır ki bu gerçekleşmeyecektir. Dahası, mesele ne kadar süslenirse giyinsin, Amerika'nın bölünmesinin merkezinde ırk meselesi ya da beyaz kabilecilik var; 1960'ların ortalarında giderek liberalleşen Amerika'da yaşadığımda mümkün olacağına inanabileceğimden hayal bile edilemeyecek kadar kötüleşen bir kutuplaşma. 


Bazıları sol tarafından üretilen yeni tür ayrım hareketleri ortaya çıkıyor. Kaliforniya, New York, Minnesota, Vermont ve Connecticut, insanların doğum cinsiyetlerine göre umumi tuvaletleri kullanmalarını gerektiren yasayı geçirdikten sonra Kuzey Carolina ile ticareti kısıtladılar. California ayrıca, çalışanlarının lezbiyen, gey, biseksüel veya transseksüel sakinlere karşı ayrımcılık yaptığı düşünülen eyaletlere eyalet destekli seyahatleri de yasakladı. 


Öyle bir öfke dalgası yükseliyor ki, nerede biteceğini tahmin etmek imkansız. Dünya çapında yüz milyonlarca insanımızın verecek oyu yok, ama Tanrım, savaşta bir köpeğimiz var, çünkü ABD, sahip olduğumuz tek süper güç, her zaman Özgür Dünya'nın bayraktarı olarak hizmet edecek; daha iddialı otoriter güçler var, bunların başında Çin ve Rusya geliyor. 


Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Putin, elbette bir ayrılmayı memnuniyetle karşılayacaktır. 
Ruslar, çevrimiçi saldırıları aracılığıyla, birlik içindeki gerilimler de dahil olmak üzere Batı dünyasındaki her türlü bozulmayı teşvik ediyorlar. 


Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasına karşı çıkmamın sebepleri arasında öne çıkan, meselenin bir nesil boyunca, kıt bir avantaj için siyasetimizi ele geçirme olasılığıydı. Bu kanıtlanıyor. Aynı itiraz, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan olası -hatta muhtemel- ayrılışı için de geçerlidir: Hükümetimiz, varlıkların ve kaynakların bölünmesi konusunda Edinburgh ile tartışmak dışında, yıllarca hiçbir şey yapmamıştı. 


Aynı şey, bir ABD eyaletinin ayrılması durumunda (ölümcül seri olarak) maça da geçerli olacaktır. Amerika olan serbest ticaret bölgesinin enginliği, dinamiklerini şekillendirmede, ekonomik gücünü inşa etmede kritik bir güç olmuştur. 


Yine de bu tür argümanlar ayrılıkçılar için çok az ağırlık taşıyor. Teksaslı Milliyetçi Hareket organizatörü Joe Shehan şöyle diyor: “Texit'i daha çok bir tür yaratma yolu olarak görüyorum... kaosa sürüklenmeyi durdurabilecek bir siper, bir kale veya bir sığınak, çünkü 


görüyorum ki oraya gidiyor... Uç kızım var, ama 64 oğlum var çünkü antrenörüm... Onları ve ailelerini önemsiyorum.” 


Eyalet milliyetçileri hala William B. Travis, Jim Bowie, Davy Crockett ve yaklaşık 200 
kişinin Alamo'daki direnişi ile başlayan 1836-44 Texas Republic deneyinden ilham alıyor. 
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Yine de tarihçiler esas olarak bağımsız Teksas'ın, Meksika tarafından kaldırılan köleliği yeniden başlattığını ve Meksikalılara ve yerli halka karşı vahşi şiddet uyguladığını hatırlıyorlar. 


Texit meraklıları yollarını bulursa, ABD 29 milyon kişiye ve dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisine ve ABD petrol üretiminin neredeyse %40'ına ve doğal gazının dörtte birine veda edecek. 


Yine de tarihte, tutkuların - tatsız bir kelime oyunu değil - sadece ulusal çıkarları değil, aynı zamanda kişisel çıkarları, aklı ve mantığı da alt ettiği anlar vardır. En sevdiğim tarihçilerden biri olan Kanadalı Margaret MacMillan, sürekli barış ve refah dönemlerinin toplumlara anlatılmaz zararlar verebilecek bir özgüveni teşvik ettiğine inanıyor. Belki de bugün böyle bir tehditle karşı karşıyayız. İnsanlar, İngiltere'deki Brexit'çilerin beş yıl önce AB'den ayrılmak için oy kullandıklarında kendilerini kandırdıkları şekilde, istedikleri tüm siyasi şeylere kolaylıkla olarak sahip olabileceklerini varsaymaya başlıyorlar. Maalesef öyle değil. 


Açıkçası, ABD'de yakın bir ayrılık yok. Ancak böyle bir gelişme, kesinlikle binyılın dönüşü kadar yakın bir tarihte olmadığı için akla yatkın hale geldi. Maliyeti, yalnızca ABD için değil, tüm Batı dünyası için, Birleşik Krallık'ın ve hatta Avrupa Birliği'nin herhangi bir şekilde dağılmasından çok daha yüksek olacaktır. 


Max Hastings, 28 Kasım 2021, Bloomberg 


(Max Hastings Bloomberg köşe yazarıdır. Daha önce BBC muhabiri, Daily Telegraph'ın genel yayın yönetmeni ve London Evening Standard'ın editörüydü.) 


BATI, VLADİMİR PUTİN'İN SALTANATININ ÖTESİNİ DÜŞÜNMELİ 
Seçkin Deniz, 28.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Berlin merkezli Bloomberg Haber Otomasyonu ekibi üyesi, Bloomberg Opinion'un eski Avrupa köşe yazarı Leonid Bershidsky'ye aittir ve Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında Batı'nın Sovyetler sonrası politikalarındaki hatalara ve Putin sonrası Batı-Rusya ilişkilerine odaklanmaktadır. Rusya-Ukrayna geriliminin temelinde Batı-NATO-Rusya gerilimi olduğunu ve bu gerilimin çözülmesi gerektiğini, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinin Putin'in bu yöndeki kararlılığına rağmen Batılı kurumlara yeterince dahil edilmediğini, 'Rusya'nın NATO'nun genişlememesi yönündeki ricalarının pek dikkate alınmadığını ve Rusya'yı örgüte çekmek için hiçbir çaba gösterilmediğini' ifade eden analistin teklifleri şöyledir: "Bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından özgür ve adil olarak kabul edilecek seçimlerin yapılması ve Rusya- Ukrayna anlaşmazlığının Hırvatistan ve Slovenya'nın toprak anlaşmazlıklarında Hırvatistan'ın AB'ye üyelik için bir koşul olarak yaptığı tahkim yoluyla çözülmesi gibi atılması gereken adımlara bağlı olabilir." ve "NATO'nun genişlememesi yerine, Rusya ve komşularına, ihlal edilemez sınırlar gibi net kurallar ve lider seçme hakkı gibi değerlerle uyum karşılığında entegrasyon ve katılım, koşulsuz seyahat ve açık pazarlar teklif edilebilir. Yalnız bırakılma talepleri, tam bir ittifak teklifleriyle karşılanabilir.” Batı-Rusya savaşından kaçınılması gerektiğini vurgulayan birçok analizden de görüleceği üzere, daha sonra Alman hükümetinin baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach'ın, Hindistan'da, Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı oturumda, Batılı devletlerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline yönelik endişesini "saçmalık" olarak nitelendirmesi ve "Çin'e karşı Rusya'ya ihtiyaçları 

olduğunu" ifade ederek "Putin ateist ama fark etmez. Bir demokrasi olmamasına rağmen bu büyük ülkenin ikili ortak olarak yanımızda olması, Çin'i bizden uzak tutabilir" şeklinde "Haçlı İttifakı'nı andıran ve Alman hükümetlerinin Rusya yanlısı temel felsefi yaklaşımını dile getiren yorumlar yapması, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditlerine, SWIFT şantajlarına, Rusya'nın 'Avrupa'ya giden doğal gazı 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kesme' karşılığına ve İngiltere'nin kışkırtmalarına rağmen Ukrayna-Rusya arasında Batı-Rusya merkezli bir savaş olamayacağını açık bir şekilde göstermektedir. Batı, Rusya ile birlikte, en son Ocak 2022'nin ilk günlerinde Kazakistan'da yaptığı gibi belirsizlikler üreterek bu belirsizliklerin sağladığı verimli arenada dünyayı şekillendirmek istemektedir. Xi Jinping ile birlikte yol yürüyen ve Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da Batı ile ortak olarak gerilimler üreten, askeri darbeler yaptıran Putin'in de istediği şey tam olarak budur. Bugün gerilim olarak görülen şey gerçekte güç gösterisi yaparak küresel arenada söz sahibi 

olma hakkının korunması meselesidir. ABD-Rusya arasındaki oyun teorileri bu anlamda ders verici bir geçmişe sahiptir. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yeni NATO kuvvetlerin Doğu Avrupa'da 

konuşlandırılmasının 'Moskova'ya tehdit oluşturmadığını' ve NATO'nun 'Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu' söylemesine rağmen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, 26 Ocak 2021'de Duma'da, "Uzun süredir açıklamalarını dikkate almadığımı biliyorsunuz. Bana göre gerçeklikle bağını çoktan kaybetmiştir." diyerek Rusya'nın esas amacını netleştirmiştir: "Batı, oluşan çok kutuplu dünyanın gerçeklerini kabul etmeye hazır değil. 
Bu dünyanın, tek devletin egemenliği altında olmasından daha adil ve demokratik olması gerekiyor. ABD önderliğinde olan Batı ülkeleri, tarihin objektif akışına karşı çıkmaya ve başka ülkelerin çıkarlarını umursamadan kendileri için tek taraflı avantajlar sağlamaya çalışıyor. Rus sınırlarının yakınlarında kışkırtıcı askeri manevralara, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesine, Ukrayna'ya silahların gönderilmesine ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik doğrudan provokasyon düzenlemeye itilmesine bakmak yeterlidir." 26 Ocak 2021'de CNN yayınında haber spikeri Christiane Amanpour'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki durum hakkında röportaj yaparken ekranda geçen görüntülerde, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'un Rusya etiketiyle yayınlanması hatadan ziyade mesaj olarak verilen önemli bir detaydır. Türkiye'nin çatışmacı bir dil kullanan ABD ve Rusya ilişkilerindeki derin ve gizli ortaklığı fark etmemesi imkansızdır. Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Somali, Sudan, Mali, Gine, Burkina Faso ve daha birçok yerde ABD-Rus işbirliği ve ek olarak Putin'le işbirliği yapan Macron liderliğindeki Fransız dış politikası açıkça Türkiye karşıtı olarak 

konumlanmıştır. Türkiye'nin bu 'oyun içinde oyun' retoriğini ciddiyetle takip etmesi ve herhangi bir stratejik hata yapmaması şarttır. 26 Ocak 2022'de, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüşerek Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin gizli yazılı yanıtını teslim etmesini takiben, "Rusya'ya yanıtımız Ukrayna ve Avrupa'daki müttefiklerimizle tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde hazırlandı." diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in, "ABD'nin Rusya'ya nükleer füzeler dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek bir mutabakat yapabileceklerini teklif ettiğini" açıklamasından sonra, aynı gün 26 Ocak 2022'de NTV'de katıldığı canlı yayında Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapma tekliflerini yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rusya'nın, Ukrayna'ya silahlı saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Böyle bir adım Rusya ve bölgemiz için akılcı bir hareket olamaz..(..). Rusya- Ukrayna gerginliğinde Türkiye, NATO ülkesi olmanın gerekliliğini yerine getirecektir." şeklindeki açıklaması Rusya'ya da verilmiş somut bir cevaptır. Erdoğan'ın, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy?i ‘sorun ve farklılıklarını çözmeleri için? Türkiye'ye davet etmesine yönelik sorulara, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 24 Ocak 2022'de Putin ile Erdoğan'ın yakın 
gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyleyerek cevap vermiş, 27 Ocak 2022 
günü ise, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" şeklinde yaptığı açıklamayla Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye'ye gideceğini duyurmuş ve sürecin akışının görülmesini sağlamıştır. 


Kazakistan'da hükümeti deviren ayaklanmalar, Sovyet sonrası otoriter rejimlerin merkezindeki çamurlu buz kabuğunun altındaki gerilimin en son işareti. 2014'te Ukrayna'da kırılan, ancak 2020'de Belarus'ta tutunan ve geçen yıl Rusya'da o kadar kalınlaşan aynı kabuk, permafrost (donmuş toprak) gibi görünmeye başladı. 


Bu aldatıcı bir bakış. Bu ülkelerdeki yağmacı, baskıcı rejimler kalıcı değildir; yalnızca en zeki 


tebaalarının hırslarını boşa çıkardıkları için değil, aynı zamanda artık ilham vermeyen eski karizmatik kişiliklere büyük ölçüde bağımlı oldukları için. 
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“Büyükbaba, Git” Kazakistanlı protestocular arasında popüler bir slogandı. 2019'da resmi görevini halefine bırakan, ancak iktidar gücünü elinde tutan 81 yaşındaki eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kastediyorlardı. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Dedeler”di. Baskı ve atalet kombinasyonu sayesinde ayakta kaldılar, ancak kaynakları sınırlı. 


Batılı liderlere Putin'in, öncelikle Rusya'nın olası bir Ukrayna'yı yeniden işgalini durdurmayı amaçlayan çok yönlü görüşmelere yol açan en son güvenlik taleplerini düşünürken daha uzun bir bakış açısına sahip olmalarını söylemek muhtemelen anlamsız olacaktır. Öncelikle Putin'in önümüzdeki aylarda daha fazla savaş başlatmasını ve kazanmasını engellemekle ilgileniyorlar. Eski Sovyet çekirdeğindeki şiddetli buz kırılması - kelimenin orijinal anlamıyla bir fiyasko - uzak görünüyor ve belki de bunun için etrafta olacaklarını düşünmüyorlar. 


Putin'in açık şantajına yönelik Batılı tepkileri acil endişeler tetiklemiş olsa bile, buzsuz bir gelecek, sadece 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin çatırdadığı ve parçalarının kayalar gibi ayrıldığı zaman yapılan türden stratejik hatalardan kaçınmak için bile olsa akılda tutulmaya değer. 


O zamanlar, Sovyet sonrası dünyaya bir avuç zavallı gibi davranmak kolaydı; Onlarca yıllık komünist merkezi planlama, onu ekonomik harabeye çevirmişti. Rusları, Ukraynalıları, Belarusluları veya Kazakistanlıları komünizmden kurtuldukları için ödüllendirmenin bir anlamı yoktu, herhangi bir Marshall Planına gerek yoktu. 


Dünya Bankası, 1992 ile 2019 yılları arasında Rusya'nın yaklaşık 620 milyar ABD doları tutarında doğrudan yabancı yatırım aldı; bu, toplam nüfusları Rusya'nın sadece yüzde 60'ı kadar olmasına rağmen, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin sahip olduğu miktarın yaklaşık yarısı. 19 milyon nüfuslu Şili, Rusya'nın aldığı doğrudan yabancı yatırım akışının neredeyse yarısını aldı; Ukrayna ve Kazakistan birlikte Türkiye'nin tek başına aldığı kadar aldı. 


Avantajlı ticaret anlaşmaları yoktu; Ukrayna, DTÖ'ye ancak 2008'de, hala komünist olan Çin'den yedi yıl sonra kabul edildi; 2012 yılında Rusya; 2015'te Kazakistan. Sovyet sonrası vatandaşlar için vizesiz seyahat yoktu, ilk yıllarında Batı Almanya'ya yağmur gibi kolay şartlarla borç silme yoktu. 


Rusya'nın NATO'nun genişlememesi yönündeki ricaları pek dikkate alınmadı ve Rusya'yı örgüte çekmek için hiçbir çaba gösterilmedi. Putin yönetiminin ilk yıllarında bile bu mümkün olabilirdi. Ukrayna ve Kazakistan, Ukrayna örneğinde zaten değersiz olduğu bilinen zayıf güvenlik garantileri karşılığında nükleer silahlarından vazgeçtiler. 


Batılı kurumlara dahil olmak, Sovyet sonrası ülkeler ne yapmış olursa olsun, büyük ölçüde sembolik olarak kalmıştır. Batı'nın bir dostu olarak başarısının zirvesi olan kısaca Sekizler Grubu olarak adlandırılan gruba üyelik, tartışmasız, Batı egemenliğinde olmayan 620'ye katılımın aksine Rusya'ya bahsetmeye değer hiçbir fayda getirmedi. 


2014 yılında AB ile “derin ve kapsamlı bir ticaret bölgesi” oluşturduğu için Rusya tarafından 
işgal edilen Ukrayna bile anlaşmadan gelen ekonomik farkı zar zor fark etti. AB ile ticareti, 2013'teki 36,8 milyar Euro'ya kıyasla 2020'de 39,7 milyar Euro'ya (45,1 milyar ABD Doları) ulaştı. AB'ye ihracatı, pandemi öncesi son yıl olan 2019'da 24,2 milyar Euro'ya ulaştıktan sonra 23 milyar Euro'da zorlukla tutundu. 
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Sovyet sonrası ulusların son 30 yılda Batı'dan gördüğü muamele, derin bir güvensizlikle dikte edildi; Rusya'nın NATO'nun genişlemesiyle kontrol altına alınması gereken askeri gücünün, tüm Sovyet sonrası alanında istenmeyen göçmenlerin, Sovyet sonrası işletmelerin potansiyel yolsuzluk ihraç etmelerinin ve devlet sübvansiyonunu kötüye kullananların kaynağı olarak görülmesiydi sebep. 


Sonuç olarak, 15 eski Sovyet ulusundan yalnızca, zorla SSCB'ye dahil edilen ve hiçbir zaman kültürel olarak tam anlamıyla SSCB ile bütünleşmemiş olan Baltık devletleri, Batı'da sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Rusya, Orta Asya ve Çin ile birlikte diğerlerini alacakaranlık kuşağında tuttu. Bunların en özgürü olan Ukrayna bile, ancak herhangi bir jeopolitik kampa veya sepete girebilecek bir geçiş durumunda. 


Bu nedenle hepsi sürekli bir istikrarsızlık kaynağıdırlar. Her türlü tehdidin (ekonomik, askeri, terörist) yayılabileceği devasa, stratejik olarak yerleştirilmiş, kaynak açısından zengin bölgelerin parçalarıdırlar. Bunların en büyüğünü yöneten ve sınırları hareket ettirecek askeri güce sahip olan Putin, bu tehdit potansiyelini bir pazarlık kozu haline getirmeye çalışıyor. 
Şimdiye kadar, Batılı liderlerin, özellikle de ABD'nin dikkatini çekmesini sağlamada başarılı oldu. 


Putin, yurtiçinde ve yurtdışında uzun süredir işbirliğinden vazgeçmiş durumda. Küresel bir güç olarak Rusya'nın işbirlikçi olmaktan fayda görmediğini düşünüyor. Bunun yerine, zorlama yolunu kullanıyor. 


Bu, Putin hala ortalıktayken ABD ile Rusya - ya da daha geniş anlamda Batı ve Rusya - arasında müzakere edilen herhangi bir çözümü olası kılıyor. Ancak onun ayrılmasından sonra, yalnızca Batı ile Rusya arasındaki farklı bir ilişki için değil, tüm Sovyet sonrası gri alanı kapsayan yeni bir anlaşma için bir fırsat penceresi yeniden açılacak. 


Bu beklenti, Batı'nın Rusya ile mevcut müzakerelerine yaklaşımını dikte etmelidir. Putin'in yeni bir güçler dengesini kurumsallaştırmaya yönelik önerileri o kadar açık bir şekilde umut verici ki, bunları ciddi müzakereler için bir başlangıç noktası olarak okumak bile zor; NATO'nun 2020'lerde 1997 öncesi şekline geri döneceğine gerçekten inanamıyor. 


Dolayısıyla Batı, kendi özlemlerini ortaya koymak için gelecekteki Rus ve Sovyet sonrası liderlerle Putin'in kafasından geçen bir şekilde konuşarak, aynı şekilde yanıt verme fırsatına sahip. 


Ya Avrupa, Rusya'ya ve Sovyet sonrası çekirdeğe AB ile tam ekonomik ve potansiyel olarak siyasi entegrasyon umudu -Putin'in bir zamanlar aradığı ve alay konusu olduğu şey- ve NATO Rusya'ya Sovyet sonrası diğer ülkelerle birlikte hızlı bir üyelik yolu sunsaydı ne olurdu? 


Öneriler, bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından özgür ve adil olarak kabul edilecek seçimlerin yapılması ve Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının Hırvatistan ve Slovenya'nın toprak anlaşmazlıklarında Hırvatistan'ın AB'ye üyelik için bir koşul olarak yaptığı tahkim yoluyla çözülmesi gibi atılması gereken adımlara bağlı olabilir. 


Putin'in bu koşulları kabul etmesi imkansız olurdu. O, artık herhangi bir tarafsız 


arabuluculuğa inanmıyor. Bununla birlikte, gökteki pasta önerileri, Putin'in halefleri için, Rusya'nın yararlanabileceği, çatışmadan işbirliğine köprü olan çekici bir senaryoyu ana 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hatlarıyla belirtecektir. Koşullar ayrıca Rus halkına Batı hakkında alternatif bir düşünme biçimi sunacaktır. Bugün Kremlin'in politikasında söz sahibi olmasalar bile, durum her zaman böyle olmayabilir. 


Yalnızca NATO'nun genişlememesi yerine, Rusya ve komşularına, ihlal edilemez sınırlar gibi net kurallar ve lider seçme hakkı gibi değerlerle uyum karşılığında entegrasyon ve katılım, koşulsuz seyahat ve açık pazarlar teklif edilebilir. Yalnız bırakılma talepleri, tam bir ittifak teklifleriyle karşılanabilir. 


Bu yaklaşım, Batı'nın böyle bir ittifakı, Putin'in kin temelli Batı karşıtı haçlı seferine yanıt olarak geri dönen sınırlama, caydırıcılık ve bir dizi çatışmacı konsepte alternatif olarak düşünmeye istekli olmasını gerektirecektir. 


Rusya'yı yeni bir Avrupa güvenlik sistemine entegre etme fikirleriyle Batılı liderler arasında tartışmasız en vizyoner kişi olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sergilediğinden bile daha güçlü bir hayal gücü gerektirecektir. Bir bakıma, 1990'larda bile imkansız olduğu ortaya çıkan bir inançsızlığın askıya alınmasını gerektirecektir. 


Şimdi bu yaklaşımı denemek için güçlü bir neden var. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllardaki mevcut AB'ninkine benzer, hevesli bir hedef olmaksızın, Putin'den sonra bile hiçbir ara anlaşma sistemi ve geçici düzenlemeler istikrarlı olamaz. 


Çatışma öncül olduğunda, kişisel çıkar her zaman önceliklidir ve anlaşmalar ve vaatler yerine getirilmez, hatta bugün mümkün olanın sınırları içinde olanlar bile; askeri planların çatışmasını gidermeyi ve askıya almayı içerenler bile. 


Buz, bugün ne kadar kalın görünürse görünsün temelde kırılgandır. Batı, Sovyet sonrası bitmemiş işiyle son otuz yılda olduğundan farklı bir şekilde başa çıkmak için stratejik düzeyde hazırlıklı olmalıdır. Rusya'da veya daha genel olarak Sovyet sonrası tarafta iyi niyetin olmadığını varsaymamalıdır. Putin sonrası, 30 yıldan çok daha erken bir zamanda, iyi niyet görülmeyebilir. 


Leonid Bershidsky, 09 Ocak 2022, Taipei Times (Bloomberg Opinion) 


(Leonid Bershidsky, Berlin merkezli Bloomberg Haber Otomasyonu ekibinin bir üyesidir. 
Daha önce Bloomberg Opinion'un Avrupa köşe yazarıydı.) 


EZGİ SARITAŞ'LA CİNSEL NORMALLİĞİN KURULUŞU ÜZERİNE:CİNSİYETTE 
İSTİKRAR OLMAZ 


Söyleşi: Anıl Olcan-9 Ocak 2021-https://birartibir.org/cinsiyette-istikrar-olmaz/ 


“Michel Foucault'nun Avrupa merkezli ele aldığı konuları ‘bu topraklardaki heteronormatif dönüşüm nasıl oldu acaba” diye düşünmeye başladım.” Bu başlangıcın götürdüğü yeri, “Cinsel Normalliğin Kuruluşu: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları” kitabının yazarı Ezgi Sarıtaş”tan dinliyoruz. 
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Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi”nden iki illüstrasyon: Çardak Kolluğu Çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağa ile çırağı (solda) ve meyhanede köçeklerle hazine parası yiyen yeniçeri (Resimler: Sabiha Bozcalı) 


Cinsel Normalliğin Kuruluşu: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları nasıl bir sürecin sonucunda ortaya çıktı? 


Ezgi Sarıtaş: Kitap doktora çalışmam. Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet programında doktora yapmaya başlamıştım. Kitabı yazma süreci bir buçuk sene sürdü, ama araştırma kısmı, ders dönemimi de katarsak altı seneye yayılıyor. Doktora eğitimimde Michel Foucault ile yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlamıştım. Foucault'nun Avrupa merkezli ele aldığı konuları “bu topraklardaki heteronormatif dönüşüm nasıl oldu acaba” diye düşünmeye başladım. Başta Cumhuriyet tarihine yoğunlaştım. Cumhuriyet tarihine baktığımda, öncesine dair büyük bir boşluk olduğunu gördüm. Modernleşme süreci birdenbire başlayan bir şey değil. “Osmanlı İmparatorluğu”nda erkekler homoerotik arzularını dile getirmekten birdenbire vazgeçti” demek tarihsel olarak doğru bir önerme değil. Bu tarihselliğin sorgulanabilir olduğunu görmemle birlikte kitabın çatısını kurmaya başladım. Cumhuriyet tarihindeki arayışım beni cumhuriyet öncesine, Osmanlı'nın son dönemine götürmeye başladı. Uzun bir süre tarihi bir ân aradım. 


= 


Nasıl bir andı aradığınız? 


Modernleşmeyi tek bir âna ya da 19. yüzyıla indirgemeyen, öncesinin de dikkate alınmasını söyleyen geniş bir literatür var. Biraz o çalışmaların sayesinde bu yola çıkabildim. Tasavvufi aşk kavrayışının ve homoerotizmle süreklilik içindeki homososyalliğin 17. yüzyılda Kadızadeliler hareketiyle birlikte önemli ölçüde değiştiğini düşünüyorum. Analitik bir tercih yapmak zorunda kaldım. Yaptığım tercihin “bu anda başladı, ondan öncesinde böyle bir şey yoktu” gibi anlaşılmasını istemem. Dönüşümün başladığı bir “an” belirlemek çok doğru değil. 
Bu tarihe bir “ratio” atamak oluyor. Osmanlı İmparatorluğu”nun tarihini sadece kuruluş, yükseliş, duraklama, gerilme gibi zamansal safhalara bölerek algılamak da bu tip bir tarih anlatısının sonucu. Kuir tarih yazımında da bu tür kronolojik tarih anlatısını sorgulayan, bunu fazla ilerlemeci bulan yaklaşımlar mevcut. Onlar da çalışmamı etkiledi. Resmi tarih anlatısını sorgulayan feminist tarih çalışmalarının da üzerimde etkisi oldu. 


Kitabınızda sıkça kullandığınız eroto-politik hiyerarşi kavramı neye işaret ediyor? 
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Eroto-politik hiyerarşi toplum, romantik hayat ve siyaset iç içe geçtiğinde ortaya çıkan manzarayı tarif etmek için kullandığım bir kavramsallaştırma. Bu kavramsallaştırma uhrevi aşkı da barındırıyor. Osmanlı'da genç erkeklere yönelik aşk ifadelerinin son derece tinsel boyutları var. Bu tinselliği ve sistem içindeki işleyişini görmemek Osmanlı'da homoerotizm kavrayışını çok kısırlaştırıyor. Osmanlı toplumunda tasavvuf dediğimiz şey küçük bir mutasavvıf grubunun hayatlarına dair bir şey değil. Tasavvuf düşüncesi birçok tarikatla birlikte hayatı örgütlüyor. Çok çeşitli kaynaklardan beslenen tasavvuf geleneği Osmanlı toplumunda gündelik hayata nüfuz etmişti. Bu yüzden tasavvufun sosyal hayatı yapılandırmaması düşünülemez. “Aşkın uhrevi boyutu vardı” denince gündelik hayattan bağımsız ve yalıtılmış bir tinsellik olarak düşünülmemeli. Gündelik hayat bu düşüncelerle yoğrularak şekilleniyor. 


Osmanlı”da genç erkeklere yönelik aşk ifadelerinin son derece tinsel boyutları var. 
Tasavvuf geleneği Osmanlı toplumunda gündelik hayata nüfuz etmişti. Bu yüzden gündelik hayattan yalıtılmış bir tinsellik olarak düşünülmemeli. 


Mutasavvıfların tinselliği genç erkek sevgisinde aradığı bir anlayıştan bahsediyorsunuz kitapta. Heterodoks bir pratik olarak bunun sadece sarayda mı karşılığı var? Osmanlı halkı için de benzer bir pratik olduğu söylenebilir mi? 


“Halk kültüründe yoktur, sadece sarayda vardır” demek doğru değil. Bazı tarihçiler genç erkeklere yönelik aşk ve tutku ifadelerini “Osmanlı sapkınlığı” olarak adlandırıp bunu saraya ait bir şey olarak tanımlıyor. Halkta homoerotik pratiklerin olmadığı yolunda genel bir yargı var. Böyle bir halk-saray karşıtlığının ne kadar doğru olduğu tartışmalı. Oğlan çehresinde ilahi güzelliğin tecellisini görmek sadece üst sınıflara ait bir şey değil. Bu tip yargıların homofobik varsayımlar üzerine temellendiğini görmemiz gerekiyor. Osmanlı toplumunda tasavvuf düşüncesinden etkilenen ve gündelik hayatı şekillendiren pek çok tarikat var. Ahmet Karamustafa'nın Tanrının Kuraltanımaz Kulları kitabında anlattığı Kalenderiler, Celaliler, Haydariler mesela... Osmanlı tarihine heteronormatif ve heteroseksist yargılarımızı bir kenara koyup bakmaya başladığımızda, halk ve saray kültürü arasındaki benzerlikleri ve geçişkenlikleri görebiliyoruz. 


Dövme, hızma, küpe, yüzük ve halhallarıyla Kalenderi dervişleri 


17. yüzyılda bahsettiğiniz dünya homoerotizm açısından bu kadar rahat mı? 
Homvoerotik pratiklere karşı çıkan, bunu ahlâk dışı bulan topluluklar var mı? 


Tabii ki var. Oğlan çehresine “aşk”la bakmak her kesim tarafından kabul edilmiş bir pratik değil. Her zaman aykırı bir pratik olarak görülüyor. Kadızadeliler hareketinin ortaya çıkışı, ana akımı belirleyen tasavvufi düşüncenin gerilemesine ve heterodoks pratiklerin yavaş yavaş gölgelenmesine neden oluyor. Eroto-politik hiyerarşi içindeki libidinal akışı sağlayan uhrevi aşk düşüncesi kesintiye uğramaya başlıyor ve bu da var olan hiyerarşik yapıların çözülmesine neden oluyor. Bu hiyerarşik yapı çözüldükten sonra yalıtılmaya başlayan homoerotik aşk biçimlerini marjinalize etmek çok daha kolaylaşıyor. 
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Tinselliğin oğlan yüzünde arandığı bir zamanda kadınların gündelik yaşam içinde nasıl bir konumu var? 


Genel kanının aksine, Osmanlı toplumunda kadınlar gündelik yaşantıdan tamamen yalıtılmış olarak yaşamıyor. Kadınlar pek tabii dini, toplumsal, kültürel kısıtlamalarla karşı karşıya. 
Ama bu ilişkileri sürekli müzakere edip güç edinebilecekleri manevra alanları buluyorlar. 
“Osmanlılar kadınlara hiç âşık olmuyorlardı” demek de anlamlı değil. Genelde evlilik ve aşkın bir araya getirilmediği bir ilişki türünden bahsediyorum. Âşık olup evlenen çiftler olmuştur, ama evlilik için âşık olmak bir zorunluluk olarak görülmüyordu. Bu günümüzde de var. Aşk evliliği dediğimiz şey kentli sınıflar açısından bile belki en fazla iki nesil geriye götürülebilir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise romantik aşk evliliği yapma fikrinin kadınlar tarafından görece daha güçlü bir biçimde müdafaa edildiğini görüyoruz. Çünkü görücü usulü evlenmelere göre kadın ve erkeğin daha eşit bir birliktelik içinde olmaları vaadini taşıyor aşk evliliği. 


Kadızadeliler hareketinin ortaya çıkışı ana akımı belirleyen tasavvufi düşüncenin gerilemesine ve heterodoks pratiklerin gölgelenmesine neden oluyor. Eroto-politik hiyerarşi içindeki libidinal akışı sağlayan uhrevi aşk düşüncesi kesintiye uğramaya başlıyor. 


Mutasavvıfların oldukça geniş bir yazılı kaynak miras bıraktığı anlaşılıyor. Öyle mi? 


Tasavvuf bir yönüyle kendini geliştirmeye yönelik bir pratik olduğu için kendini gözlemlemek, kendinle muhasebe yapmak çok önemli. Bu yüzden hatırat yazmak mutasavvıflar arasında çok yaygın. Mevlevilikte mecazi aşk aşılması gereken bir şey. Bu yüzden adı “mecazi aşk”. Aşılması acı dolu bir mücadele. Tasavvuf tam da bu gerilimle şekilleniyor. Divan edebiyatında da bu gerilimin izlerini görüyoruz. Bu gerilimi Aşçı İbrahim Dede'nin hatıratı üzerinden izledim. Aşçı İbrahim Dede 19. yüzyılın önemli bir karakteri, Osmanlı bürokrasinde yer alan biri ve mecazi aşk deneyimlerini çok açıkça anlatıyor hatıralarında. 


Hatıratında bir oğlana bakarken ağladığından bahsediyor... 


Aşçı İbrahim Dede o kadar çok ağladığından söz ediyor ki hatıralarında. (gülüyor) Sözünü ettiğiniz hikâye Aşçı İbrahim Dede'nin okuldaki ilk aşkı. Dokuz yaşındayken kendisinden birkaç yaş büyük bir oğlana âşık olduğunu, onu gördüğünde ağladığını anlatıyor. Daha sonra, aynı kalemde çalıştığı, kendisinin çırağı olan Osman Bey'e, daha ileriki bir dönemde tayinin çıktığı Erzurum'da Aziz isimli bir gence duyduğu mecazi aşktan bahsediyor. Aşkın mecazi kalması gerekliliğinden ve tensel arzunun Allah yolundaki aşkı saptırdığından da sık sık bahsediyor hatıratında. Aşçı İbrahim Dede için mecazi aşkın gayri şehvani olması çok önemli. 
Bu aşkı bildiğimiz anlamda eşcinsel bir eğilim olarak görmemek gerekiyor. Bu bambaşka bir duygusal ve romantik evren. Mutasavvıf öyle bir dünyanın içinde yaşıyor. Ağlamak veya gözlerden yaşların fışkırması tasavvuf içinde bir motif aslında. Yazınsal her şey belirli konvansiyonları tekrar üretiyor. Konvansiyonların varlığı o olayların gerçek olmadığı anlamına gelmiyor tabii. Bu onları daha az hakiki kılmıyor. Bugün aşkları romantik komedi filmlerinin içinde yaşıyoruz. (gülüyor) Günümüzün konvansiyonları bizim romantik hayatımızı etkiliyor. Sevgilinize çiçek aldığınızda bu romantik konvansiyonlardan çok mu bağımsızsınız? Bugün hayatımızdaki romanlarla, filmlerle yeniden üretilen heteroromantik anlatılar olmasaydı aşk deneyimimiz bambaşka bir biçimde olacaktı. 
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Tuhfet ül-Mülk elyazmasında homoerotik meyhane ortamı, 1817 
Kenara itilen homoerotik pratikler Osmanlı'nın kamusal mekânlarında nasıl yer buluyor? 


Kahvehaneler Osmanlı toplumunda flörtlerin yaşanabildiği kamusal mekânlardan. Ayrıca kahvehaneler genç çırakların çalıştığı yerler. Şehrengizlerde ve pek çok edebi kaynakta kahvehane çıraklarının güzelliği anlatılır. Bu genç çırakları görmeye gelen erkeklerin olduğu yazılır. Bazı kadı sicillerinde bir içecek olarak kahvenin güzelliği bir yana, onu veren sakinin güzelliğinden bahsedilir. Ünlü bir şair ve yeniçeri olan Beliğ kahvenin verdiği hazzı şarabınkine benzetir ve kahve sunan oğlanın çapkınlığından bahseder. 16. yüzyıla ait bir minyatürde hatırı sayılır bir kahvehane müşterisinin, kıyafetinden köçek olduğu anlaşılan bir oğlanın yüzüne dokunuşu resmedilir. Çırak oğlanların olduğu her yerde bu tür yakınlaşmalar yaşanabiliyor. Berberler keza... 


Meyhanelerin nasıl bir konumu var? 


Reşad Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi”nde ve Eski İstanbul?da Meyhaneler kitabında, meyhanelerdeki sakilerin Sakız Adası'ndan gelen güzel oğlanlar arasından seçildiğini yazıyor. 
Koçu ayrıca, 19. yüzyıl han içi meyhanelerini anlatırken cömert müşteriler için “yatsı misafirliğine” kalan oğlanlardan bahsediyor. Evliya Çelebi Seyahatname?'de meyhanelerde çalışan güzel oğlanlardan ve onlara düşkün müşterilerden söz eder. Meyhaneleri çekici kılan başka bir öğe de köçekler. Meyhanelerin seks ticareti mekânı olmak gibi bir işlevi olduğunu görüyoruz. Buna dair kayıtlar da var. Tehlikeli bilinen mahallelerde denetimin azlığından dolayı meyhanelerde böyle şeyler yaşanabiliyor. Bir kadının meyhaneye girmesi güç olduğundan kadınlar daha çok evlerde seks ticareti yapıyor. Meyhanelerde daha çok oğlanlar. 


Mevlevilikte mecazi aşk aşılması gereken bir şey. Aşılması acı dolu bir mücadele. 
Tasavvuf bu gerilimle şekilleniyor. Mecazi aşkın gayri şehvani olması çok önemli. Bu aşkı eşcinsel bir eğilim olarak görmemek gerekiyor. Bu bambaşka bir duygusal evren. 


Osmanlı yönetiminin kamusal mekânlarla gelgitli bir ilişkisi olduğu biliniyor. Bu mekânlar baskı altına alındığında homoerotik pratikler etkileniyor mu? 


Kamusal mekânların sultan otoritesine meydan okuyan isyanlarla ilişkisi kritik öneme sahip. 
Özellikle 18. yüzyıldaki kent isyanlarıyla birlikte sultanın otoritesi sarsılmaz olarak görülmemeye başlıyor. Kent isyanlarından sonra bir araya gelme mekânları yeni bir isyana olanak yaratan mekânlar olarak öne çıkıyor. Kahvehaneler ve meyhaneler gibi kamusal mekânlar siyasetin konuşulduğu yerler. Gündelik siyaseti makro-politik dengelerden bağımsız düşünmemek gerek. O dönem isyanlar bu mekânlarda örgütlenerek çıkıyor. Hiyerarşinin her öğesinin yavaş yavaş çözülmeye başladığı bir süreç bu. Sultanın bedeninin dokunulmaz olmaktan çıkmasıyla, otoriteden görece özerkleşmeye başlayan kentlilerin altkültürel mekânlarda sosyalleşmeleri birbirinden bağımsız değil. Devletin otoritesini yeniden tesis edebilmesi için bu mekânların, homoerotik pratiklerin de denetim altına alınması gerekiyor. 
Genç erkeklerle yaşanan cinsel birlikteliğe hoş bakan bir toplum değil Osmanlı. Oğlanlarla yaşanan cinsel ilişkiler zina olarak görülüyor, ama kamusal mekânlara yapılan baskıların 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sebebi homoerotizm değil, temel kaygı asayiş. Ama bu her mekân özelinde değişiyor. 
Hamamlar üzerindeki denetimde erotizme ilişkin kaygıların her zaman önem taşıdığını söyleyebiliriz. 19. yüzyılla birlikte hamamlara ilişkin “hijyen” kaygıları da öne çıkmaya başlıyor. Devletin düzenleme araçları bu farklı alanlara farklı kaygılarla müdahale ettiğinde, asıl amacı erotik hayatı düzenlemek olmasa bile, dolaylı olarak homoerotik pratiklerin etkilenmesi anlamına geliyor. 


a ri ENE 
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Tuhfet ül-Mülk elyazmasından kadınlar hamamı, 1817 
Heteronormatif dönüşüm Osmanlı edebiyatını nasıl etkiliyor? 


Genç erkeklere duyulan mecazi aşk ifadelerini en iyi takip edebileceğimiz yerler gazeller. 
Ayrıca, yüksek edebiyat olarak görülmeyen, daha çok eğlence amaçlı yazılmış hezeliyyât gibi türler var. Burada erkekler arası homoerotizmin tensel boyutuyla ilgili detaylara rastlıyoruz. 
16. yüzyılda ortaya çıkıp popülerliğini 18. yüzyıla kadar sürdüren şehrengizler de uhrevilik ve şehevilik arasında gidip gelen bir tür. Şehrengizlerin neredeyse tamamı şehrin güzel oğlanlarının tasvirleriyle dolu. Gündelik hayatın içinde gibi görünse de mistik bir tarafı var şehrengizlerin. 18. yüzyılla birlikte, özellikle mahallileşme akımıyla, oğlanlara yönelik dünyevi aşkın nefsani ifadelerinin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Bu dünyevi aşkın daha sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında öne çıkan dünyevi heteroerotik aşk anlatılarına bir nevi zemin sağladığı söylenebilir. Romanın öne çıkmasıyla birlikte divan edebiyatı ve oğlanlara yönelik aşk anlatıları iyice gölgede kalıyor. Fakat aynı dönemde divan edebiyatı, dönemin entelektüelleri arasında ateşli tartışmalara konu oluyor. Divan edebiyatı, mey ve mahbüb edebiyatı denerek eleştirilmeye başlanıyor. Osmanlı edebiyatını saray ve halk edebiyatı olarak ayırmanın doğru olmadığını, bu ayrımın ulus-devletin halk edebiyatını yüceltirken saray edebiyatını dışlamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Cumhuriyetin bekâsı için Osmanlı şiirinin değersizleştirilmesi zorunluluk olarak görülüyordu. Cumhuriyetle birlikte, oğlanlara duyulan aşka dair yaklaşım da değişiyor. Cumhuriyet öncesinde her ne kadar mahbüb- 

peresti —erkek sevgisi— eleştirilse de bunu sapıklık olarak gören söylemin henüz yaygınlaşmadığını görüyoruz. 


Şehrengizlerde kahvehane çıraklarının güzelliği anlatılır. Bu genç çırakları görmeye gelen erkeklerin olduğu yazılır. Kadı sicillerinde sakinin güzelliğinden bahsedilir. Evliya Çelebi Seyahatname’ de meyhanelerde çalışan güzel oğlanlardan ve onlara düşkün müşterilerden söz eder. 


Zamanla “eroto-politik hiyerarşi”nin bozulması Osmanlı bürokratlarını nasıl etkiliyor? 
Nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? 


Modernleşmeyle birlikte Osmanlı bürokrasisi açısından homoerotik arzu ifadeleri bastırılması gereken bir şeye dönüşüyor. Mesela, 19. yüzyılın ortasından sonra müttefik devletlerin askerlerinin bulunduğu Moda Burnu'ndaki köçeklerin performansları “çirkin” gözüktüğü belirtilerek yasaklanıyor. Batılı meslektaşlarına verilen bu tür homoerotik görüntüler hem devlet hem de reformcu entelektüeller açısından “gizlenmesi” gereken şeylere dönüşüyor. 
Abdülmecit devri İstanbul'unda, Ahmet Cevdet Paşa'nın Maruzatname”deki paşalarla ilgili 


140 


ifadeleri örnek verilebilir. “Mahbüb-perestler (erkek severler) azaldı zen-perestler (kadın severler) çoğaldı. Kibarlar içinde gulamperelikle (oğlancılıkla) meşhur Kâmil ve Ali Paşa'lar ve onlara mensup olanlar kalmadı.” Başta mahbüblar azaldı derken sonra gulamperelik tabirini kullanıyor. Selim Sırrı Kuru, yakın zamanda yaptığımız bir söyleşide şuna dikkat çekti: Ahmed Cevdet Paşa, kulamparalık diye günümüzde hâlâ kullanılan ve tenselliğe işaret eden bir terimle mahbüb-perestlik gibi tinselliği çağrıştıran kavramı birlikte kullanıyor. Tinsel formların giderek belirsiz hale geldiğini ve tenselliğe ilişkin sıfatlarla yan yana getirilebildiğini görüyoruz. 


Osmanlı'nın son dönemleri ve erken cumhuriyet döneminde homoerotik gerilemenin izini sürerken Aşçı İbrahim Dede ve Rıza Nur'un hatıratları ve Reşad Ekrem Koçu'nun ansiklopedisi üzerinden bir çözümleme yapıyorsunuz. Özellikle bu üç metin üzerinde yoğunlaşmanızın nedeni neydi? 


Neredeyse birbirini takip eden üç farklı nesle ait insanlar bunlar. Her birinin anlatısında yaşadıkları dönemden kaynaklı farklı homoerotik gerilimleri görebiliyoruz. Modernleşmeyle birlikte hatıratlarda cinsel arzular birinci tekil şahısla çok nadir dile getirilmeye başlıyor. Bu metinler birinci tekil şahısla ifade edildiği için kendi dönemleri bakımından istisnalar. Üçü de bir türlü tamamlanamayan ve fazla geniş anlatılar. Bu öz-anlatılar kendi hayat anlatısı üzerinde bir türlü mutlak hakimiyet kuramayan, kendi kendini sürekli bozguna uğratan özneliği örneklendiriyor. 


Reşad Ekrem Koçu”nun İstanbul Ansiklopedisi”nden bir demet: (soldan sağa) Köçek Bayram Şah, Ayinedar Berber Çırağı, Haddehaneli Cemil, Mestane Aziz, Bazubendli Şehzade ve Dellak Yemenici Bali (Resimler: Sabiha Bozcalı) 


Bu hatıratları neden öz-anlatı olarak tanımlıyorsunuz? Öz-anlatı derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? 


Otobiyografi daha katı bir tür. Sınırları keskin ve net. Otobiyografide özne kendisini baştan sona tamamlanmış bir şey gibi sunar. Aşçı Dede'nin ve Rıza Nur'un hatıratları ise bunu yapamıyor. Dahası, İstanbul Ansiklopedisi gibi otobiyografik bir iddia taşımayan bir metni de bir öz-anlatı olarak okuyorum. Öz-anlatının içinde hikâyesi anlatılan özneyi kuir bir tahayyüle maruz bırakarak tek sesli öznenin yerinden edilmesini arzu ettim. Bu üç anlatı tam kimliğine sabit, her şeye muktedir özne tahayyülünü yerinden oynatacak bir potansiyele sahip. 
Otobiyografi muktedir bir özneyi çağrıştırırken öz-anlatı böyle bir öznenin çözüldüğü duruma işaret ediyor. 


Modernleşmeyle birlikte homoerotik arzu ifadeleri bastırılması gereken bir şeye dönüşüyor. Mesela, müttefik devletlerin askerlerinin bulunduğu Moda Burnu”ndaki köçeklerin performansları yasaklanıyor. Bu tür homoerotik görüntüler “gizlenmesi” gereken şeylere dönüşüyor. 
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Bu farklı nesiller arasında homoerotizme bakışta nasıl bir deneyim farkı var? 


Aşçı İbrahim Dede bir mutasavvıf ve şehvani duygularını tamamen dışarda bırakmaya çalışarak yazıyor hatıratını. Bedensel arzuları hakiki aşka ulaşmak için aşılması gereken bir merhale olarak görüyor. Şehvet asla kabul edilemez bir şey. Nefsine boyun eğenler “hâr”, yani eşek tabiatlı olarak görülüyor. Rıza Nur ise homoerotizmi bir sapma olarak görüyor. 
Hem bireysel hem de toplumsal bir sapma olarak. Bu ikisi zaten 19. ve 20. yüzyıllarda birbirleriyle gerilim içinde yan yana duran iki söylem. Toplumsal sapma ile toplumdaki homososyal kültürün, bir sapma olarak homoerotizme yol açtığına ilişkin söylemleri, bireysel sapma söylemiyle bunun bireye has, doğuştan gelen veya kötü deneyimler veya alışkanlıklar sonucu edinilen bir anomali olduğunu iddia eden söylemleri kastediyorum. Rıza Nur'un hatıratı 20. yüzyılın başında dolaşıma giren bu tip bir tıbbi söylemin etkilerini görebilmemiz nedeniyle de önemli. Rıza Nur bir hekim ve kendi arzularını bu çerçevede anlamlandırmaya çalıştığı için anlamlı. 


Ezgi Sarıtaş 
Cinsel Normall 
Kuruluşu 


Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'ni incelediğinizde erken cumhuriyet dönemi Istanbul'u nasıl görünüyor? 


Koçu çok ciddi bir arşivci. Resmi tarih anlatısına dahil edilemeyen her bilgiyi paylaşma arzusu var. Bu yüzden çok atipik. Koçu'nun ansiklopedisinde İstanbul'da altkültüre itilmiş homoerotik öğelerin hâlâ yaşamakta olduğunu görüyoruz. Klasik bir ansiklopedide rastlayamayacağımız maddeler var. Sokakta karşılaştığı güzel delikanlıları bir madde olarak yazabiliyor mesela. 


Ele aldığınız tarih bir “cinsiyet istikrasızlıkları” tarihi de ayrıca. Ulus-devlet bu tür homoerotik sızıntılara karşı koyabiliyor mu? 


Kuir kuramın bize gösterdiği şeylerden biri de toplumların cinsiyet istikrarının olmadığı. 
Tamamlanmış ve her şeyiyle taşları yerine oturmuş herhangi bir dönem olmadı. İstikralı bir cinsiyet politikası ne Osmanlı İmparatorluğu ne de Cumhuriyet toplumunda başarılabildi. Çok uzun bir sürecin sonucunda toplumsal ilişkiler içindeki anlamı değişmiş bir homoerotizmden söz ediyoruz. Ulus-devlet doğrudan homoertizmi engelleyecek bir yasa çıkarmadı. 
Homoerotizmi cezalandırmadı. Ulus-devlet tek-eşli ideal cumhuriyet ailesini tanımlamaya çalışmış, aşkı heteroerotik bir çerçevede düzenleyici politikalar geliştirmiştir diyebiliriz. 


LGBTİ? VE ALEVİ DÜNYALARINI BİRLİKTE DÜŞÜNMEK: İMKANLAR, ` 
OLASILIKLAR, YENİ UFUKLAR: İNANÇ VE CİNSEL ÇEŞİTLİLİĞİN KESİŞTİĞİ 
YERDE: LGBTİ+ ALEVİLER (1) 

Ali Yıldırım — 02.1 1.2020-kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/otekiler-arasindaki- 


dayanismayi-yeniden-hayal-etmek 
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LGBTİ: ve Alevi Dünyalarını Birlikte Düşünmek: İmkanlar, Olasılıklar, Yeni Ufuklar” dosyasında son yazı: "Eşcinseliz, buradayız, Sivas'ı, Maraş'ı unutturmayız” şeklindeki sloganlarıyla alanlarda olan LGBTİ dernekleri ile aktivistlerinin gözle görülür varlığı, iktidar mekanizmalarının iç içe geçmiş doğasını ve dolayısıyla ortak mücadele bağlamında siyasi gündem yaratma ihtiyacını kanıtlıyordu. 


Sivas Katliamı anması, 2 Temmuz 2015, Ankara, Kaos GL ve Pembe Hayat alanda 


Yüksek lisans araştırmamdan esinlenen bu yazı dizisinde LGBTİ* Alevilerin bilhassa akademi alanında gözden kaçırılan/ihmal edilen cinsel deneyimlerine ve alternatif “ahlak” anlayışlarına yer vermeye çalıştım. Temas kurduğumuz Alevi dünyasının özellikle can söyleminin potansiyel etkisiyle heteronormatif alanın dışında konumlanan queer olma hallerine, cinselliklere ve LGBTİ* kimliklere/öznelliklere tanıdık ve kucak açıcı olduğunu söylemem mümkün. Bununla birlikte, Alevi kültür ve pratiklerinin heteronormatif ve ahlakçı örüntülerden ari olmadığını söylemek de aynı derecede mümkün. Bu bağlamda, Alevilerde toplumsal cinsiyete ilişkin akademik literatürde yaygın olan “hoşgörülü toplum”, “iyi azınlık”, “kadın-erkek eşitliği” gibi retoriklere yaşamın içinden örneklerle meydan okuyan 


Alevi feminist hareketinin varlığı çok kıymetli. 


Anlatılarından yola çıktığımda, Alevi kültürünün LGBTİ* Alevilerin hayatlarında karşılaştıkları cinsellik/toplumsal cinsiyet temelli zorlukları hafiflettiğine dair bir izlenim ediniyorum. Teoride “cinsiyetsiz” ve “hümanist” bir dünyayı destekleyen Alevilik öğretileri, inançsız LGBTİ* Aleviler için bile sarılıp, başvurabilecekleri bir kaynağa, kendilerini var edebilecekleri bir alana dönüşüyor. Aleviliğin bir şekilde LGBTİ* Aleviler için dış dünya ile müzakere aracı haline geldiğini keşfederken, özellikle aktivizmle içli dışlı olanlarının, Alevi ve LGBTİ: hareketleri arasında etkileşim yaratmada nasıl rol oynayabileceğini de çok hayal 


etmiştim. 


Karşılaştığım hemen her LGBTİ* Alevinin diline yansıyan politik farkındalık düzeyi, beni Türkiye'de marjinalleştirilmiş, “sapkın” ötekiler arasındaki müzakereleri yeniden düşünmeye teşvik etmişti. Kesişimsellik yaklaşımlarıyla güçlendirilebilecek geniş siyasi ve sosyal dayanışma potansiyellerinin ikili karşıtlıkların ve geleneksel kimlik politikalarının ötesine 


geçerek hiç beklenmedik ilişki biçimleri üretebileceğine halen inanıyorum. 
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Aleviliği ve çevresindeki sosyal/kültürel pratikleri queer bir bakış açısıyla yeniden düşünmenin yarattığı imkanların bu dayanışma senaryosuna katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Benzer şekilde, LGBTİ-* öznelerin de Alevi kültüründen esinlenebileceği çok şey mevcut. Söz gelimi, Alevi deyişleri eşliğinde sergilenen queer drag performanslardan “hemcinsle” çift olunarak dönülen semaha kadar duyulmayı bekleyen birbirinden ilginç bedenselleşmiş temsiller, pratikler, yaklaşımlar var. Alevi müziğinin drag ile ifadesinin bile 


tek başına, birbirini tanıyan bu iki dünyayı daha fazla diyaloğa sokabileceğini düşünüyorum. 


Alevi dünyası diye tarif ettiğim evrenin içindeki en önemli figürlerden biri Alevi dedeleri. 
Onların rolü bu dayanışma tahayyülünde yadsınamaz. Dedelik kurumu Aleviler arasında rehber, ışık, ilham olarak anılır ve ibadetlerle sözlü geleneğin sürdürülmesinde önemli yeri vardır.|1J Elbette burada Alevilikte inanç önderinin “Pir” olarak tanımlandığını ve bu kavramın Ana ile Dede olarak iki cinste karşılık bulduğunu eklemeliyim. Ceren Ataş'a göre, zamanla kurumsallaşan ve şehirleşen “yeni” Alevilikte Pir kavramı erkeğe işaret eder gibi kullanılırken Alevi inanç önderi de -yalnızca- dedeymiş gibi kabul görüyor.|2) Bu yanılsamanın altını çizerek görüştüğüm kişilerden Çiğdem'in Alevi dedeleriyle karşılaşmasını 


paylaşmak istiyorum: 


Birçok dede ile de konuştum. Gittim, söyledim. Şahkulu dedesine de sordum, Kartal”daki Cemevi dedesine de. Alevilikte hiçbir insan karşısındakini yaşadığı yaşamdan dolayı suçlayamaz, yargılayamaz, bunu yapamazsın. İşte sen eşcinselsin, ben değilim, ben cennete gidicem sen cehenneme gideceksin, böyle bir şey de diyemezsin. İslam dini çatısı altında bakıldığı zaman evet, yanlış, evet günah ama bunu Aleviliğe getirdiğin zaman Alevilikte şu vardır: bir gözüne bile yanlış bir şey söyleyince bir gözünden korkacaksın. [...] Alevi dedeleri 


bunu söylüyor. (Çiğdem, Mayıs 2017, İstanbul) 


Sonraları Almanya'da gey nikahı kıyan Alevi dedesi Ozan Baba'nın hikayesi ile imamların reddetmesi üzerine trans bir kadının cenaze törenini (Aleviler, buna cenaze erkanı veya Hakk'a yürüme derler) yönlendiren Alevi dedesi gibi örneklerle de karşılaştım. Gündelik yaşama, dini/medeni ritüellere de yansıyan bu tür dayanışma pratiklerini Pirler (analar&dedeler) gibi sadece dini değil, “sosyal aktörler” aracılığıyla büyütmeyi, yaymayı hayal etmek gerçekçi olmaktan uzak değil. 


"Eşcinseliz, buradayız, Sivas'ı, Maraş'ı unutturmayız” 


Aleviler ve LGBTİ*lar arasında örülebilecek dayanışmayı mümkün kılan ortaklıklardan biri de bu iki topluluğun hali hazırda -sokak siyasetini de içerir bir şekilde- iktidarlara karşı güçlü bir muhalefet sergilemeleri. Alevi ve LGBTİ-”ların tanınma, eşitlik ve özgürlük temelli 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hareketleri, “azınlıkların” tarihinin her zaman ezilenlerin tarihi olmadığını düşündürüyor, güç 


veriyor bana. 


İktidar-güç ilişkileri içindeki mücadele süreçleri, kimliğin aynı zamanda bir direniş alanı olduğu gerçeğini hatırlatıyor. Söz gelimi, Gezi Parkı protestoları sırasında Alevilerin ve LGBT-ların en görünür gruplar olması tesadüf değildi. Kasım 2013'te yayımlanan, Gezi'ye katılanların yüzde 78'inin Alevi olduğunu belirten ve “fişleme” olarak yorumlanan polis raporu, Türkiye devletinin vatandaşlarının etnik ve kültürel profiline atıfta bulunduğu için dikkate değerdi.[3] Protestolar esnasında öldürülenlerin Alevi olması da Türkiye'de Alevi olmanın sorgulandığı bir başka süreci başlatmıştı. Ne Gezi hareketini bir Alevi ayaklanması olarak göstermeye çalışıyorum ne de protestoları tetikleyen özel bir Alevi ve/ya LGBTİ* sorunu olduğunu iddia ediyorum. Çevresel duyarlılıkların ateşlediği eşi benzeri görülmemiş Gezi'nin aralarında kimi zaman şüphe, mesafe ve karşıtlık bulunan ama “birbirinin hiçbir zaman tamamen dışında olmayan” politik gruplar arasında nasıl bir ittifak alanı haline 


geldiğini umutla yeniden hatırlıyorum.|4| 


2015'te Ankara'da Alevi katliamlarında hayatını kaybedenler için düzenlenen anmalar da bu noktada önemli. "Eşcinseliz, buradayız, Sivas'ı, Maraş'ı unutturmayız” şeklindeki sloganlarıyla alanlarda olan LGBTİ dernekleri ile aktivistlerinin gözle görülür varlığı, iktidar mekanizmalarının iç içe geçmiş doğasını ve dolayısıyla ortak mücadele bağlamında siyasi gündem yaratma ihtiyacını kanıtlıyordu. Öyle ki bu anmalar, “belleğin” kimlikler/topluluklar açısından ne kadar merkezi olduğunu ve dayanışma siyasetindeki yerini göstermesi 


bakımından da çok değerli. 


2017'de Almanya'daki Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu'nun “LGBTİ'lerin kamudaki görünürlüğünü, temsiliyetini kısıtlayan tüm yaklaşımları reddediyoruz” şeklindeki açıklaması ve Türkiye'deki Alevi derneklerinin Nisan 2020'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ» ları hedef göstermesi üzerine yayımlanan ortak bildiriye imza atması da ötekiler 


arasında güçlendirilmeyi bekleyen dayanışma siyasetine ilişkin umut aşılıyor. 


Bana kalırsa, hiçbirimizin kişisel ya da kolektif düzeyde muaf olmadığı, ezen-ezilen ilişkilerini ve ayrımcı dili sorunsallaştırmak, bu dayanışmaların en emek isteyen, gerekli adımlarından bir tanesi.[5] Zira Sara Ahmed'in hatırlattığı gibi “öteki ötekiler” arasındaki karşılaşmalara dayalı böyle bir siyaset, sorumlulukla — iktidar ilişkilerinin nasıl da karşılaşmanın kendisini etkilediğinin ve çerçevelediğinin farkına varma meselesiyle çevrilidir. 
Karşılaşma siyaseti, aramızdaki — iktidar ve düşmanlık içeren - farklılıkları mümkün kılabilmek adına yaklaşır, bu yolla da karşılaşmanın kendisini farklılaştırır. Aramızdaki farklılıklar diyaloğu reddetmek yerine zorunlu kılar — diyalog, tam da aynı dili 


konuşmadığımız için gerçekleşmek zorundadır.|6| 
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Birlikte yaşama etiği üzerinden yükselecek böyle bir dayanışma/ittifak siyasetiyle ilgili Judith 


Butler ise şu uyarıyı yapıyor, 


Eğer bir gruba hak tahsisi başkalarının temel hak ve yetkilerinin gasp edilmesi için araçsallaştırılırsa, o zaman bu grup kesinlikle, siyasal ve hukuki tanınma ve hakların verili olduğu terimleri reddetmekle yükümlüdür. Bu durum, herhangi birimizin mevcut haklardan vazgeçmemiz gerektiği değil, sadece bu hakların ancak genel bir toplumsal adalet mücadelesi içinde anlam ifade ettiği ve eğer haklar farklı farklı dağıtılırsa, o zaman eşitsizliğin gey ve lezbiyen haklarının taktiksel olarak kullanılması ve meşrulaştırılması yoluyla yerleştirildiğini 


görmemiz anlamına geliyor.|7| 


Gerçekten de LGBTİ* fobiyle mücadele ederken Alevifobiye, Alevifobiye karşı gelirken LGBTİ* fobi tuzağına düşmemek, iktidarların “hak dağıtma” ve politika oluşturma taktiklerine karşı uyanık olmak, Butler'ın ifade ettiği genel toplumsal adalet mücadelesinin 


gerçekleşmesi için önemli görünüyor. 


Benim bu yazı dizisiyle dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım Aleviler ve LGBTİ-lar arasındaki (ama onları da aşabilecek) üretken bir ortaklığı yeşertmek, yeni ufuklara doğru yol alabilmek. Bunun için de öyle sanıyorum ki karşılıklı öğrenmeye, bildiklerimizi gözden 


geçirmeye, ezberlerimizi bozmaya ve daha çok tahayyül etmeye ihtiyacımız var. 


Yazı dizisi boyunca paylaştığım imkanlar ve potansiyellerle dolu “öteki” hikayelerin tevazu, 


cömertlik, özen ve sebat ile örülecek nice dayanışmalara bir nebze ilham olması dileğiyle. 


*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu'nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL.org'ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org'un görüşlerini 


yansıttığı anlamına gelmemektedir. 


(1) Akbulut, O. & Usal, Z. O. (2008). Parental religious rights vs. compulsory religious education in Turkey, International Journal on Minority and Group Rights, 15, 433-455. 


(2) İnanç teorisi ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yapan Ceren Ataş'ın “Anadolu'dan Londra'ya göç: 


Alevi kadınların alevilik pratikleri ve eşitlik söylemleri” başlıklı yüksek lisans tezine başvurulabilir. 


[3] Bu konuda çıkmış bir haber için bakınız: https://t24.com.tr/haber/gezide-kac-eylem-gerceklesti-kac-kisi-goz- altina-alindi,244706 


(41 Yıldız, E. (2014). Cruising politics: Sexuality, solidarity, and modularity after Gezi. In U. Özkırımlı (Ed.), The making of a protest movement in Turkey: #occupygezi (1st ed., pp. 103-120). New York, NY: 


Palgrave Pivot. 
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[5]Bir gerekli adım da grupların/toplulukların kendi içindeki temsil/içerme siyasetini gözden geçirmek. Zira konuştuğum pek çok LGBTİ* Alevi, kendilerine ne Alevi ne de eşcinsel hareketi içinde tam yer bulamadığını söylemişti. Alevilerin ve LGBTİ+ ların kendi içlerinde parçalı oldukları bir gerçek. Çok sesliliğin ve eleştiri 


kültürünün önünü kesmeden güncel siyaset üretmenin yollarını bulmak önemli sanıyorum. 
[6] Ahmed, S. (2002). This other and other others. Economy and Society, 31(4), 558-572. 


(71 Butler, J. (2018). Biziz, Halk! Toplanma Özgürlüğü Üzerine Düşünceler. (Ferit Burak Aydar, Trans.). 


Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 


LGBTİ* VE ALEVİ DÜNYALARINI BİRLİKTE DÜŞÜNMEK: İMKANLAR, 
OLASILIKLAR, YENİ UFUKLAR: “SAPKIN” ÖTEKİLER (2) 


Ali Yıldırım — 05.11.2020- kaosgl.org/ 


“LGBTİ* ve Alevi Dünyalarını Birlikte Düşünmek: İmkanlar, Olasılıklar, Yeni Ufuklar” dosyasında ikinci yazı: Sünni muhafazakar heteropatriyarkal rejimin Alevileri ve LGBTİ-arı “sapkın ötekiler” olarak sınıflandırmada cinselliği ortak tema olarak kullandığını söylemek 


yanlış olmaz. 


N 
ALIŞIN » 
HER YER- 


DEYİZ: , 


Queer politikaların radikal potansiyelini tartıştığı bir makalesinde Cathy J. Cohen ortaya şöyle bir soru bırakıyor: “Tüm cinsel/kültürel sapkınların göreli ölçülerde deneyimlediği dışlanmayı geniş bir koalisyonun ve bir hareket çalışmasının birlik temelini oluşturmak için nasıl kullanacağız?”|1J Cohen'in makalesinden iyi hissederek çıkmamın sebebi kimlerle, hangi nedenlerle dayanışma kurabileceğimizi yeniden düşünmemi sağlamasıydı. Bu yazı dizisinin ana konularından olan Aleviler ile LGBTİ-lar arasında örülmeyi bekleyen dayanışma potansiyellerini tam da Cohen'in dikkat çektiği “sapkınlık” deneyimleri üzerinden düşünmeye 


başlıyorum. 


Aleviler ve LGBTİ’ ların tarihsel baskı ve ayrımcılık deneyimlerini belirleyen faktörlerden ilk akla gelenlerden biri Cumhuriyet'in kuruluş projesi. Yani, Türk-Sünni-heteroseksüel-erkek 


şeklindeki tek tip insan anlayışıyla (mirasıyla) Kemalist ulus-devlet inşa süreci. Bir diğer 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etken, makbul ve “fiilen” devletin resmi dini Sünni İslam'ın (özelde Kur'an'ın) eşcinsel cinselliği açıkça kınayıp yasaklaması ve bunun Asifa Siraj'ın deyimiyle, teoloji temelli bir 


homofobiyi beslemesi.|2| 


Aynı teolojik söylem geleneğinde Alevilik, doğru olmayan, hakiki İslami inanç ve uygulamalardan sapan, yani heterodoks olarak sınıflandırılıyor. Aleviliğin bu kavram üzerinden yeniden üretilmesine ilişkin Gülfer Akkaya'nın Yol Kadındır kitabında uyarı niteliğinde bir not var: “Heterodoksi kavramı Aleviliği karşılamadığı gibi Alevilik bu kavramla anıldığında -amaç bu olmasa da- bizzat onun -özgün inanç yapısının- inkarına, yok edilmesine, ona karşı uygulanan asimilasyon politikalarının sürdürülmesine hizmet etmiş olacaktır.” [3] 


Alevilere Yönelik Ayrımcılıkta Cinselliğin Rolü 


Alevilere yönelik tarihsel ayrımcılıkta cinselliğin ve etrafında üretilen söylemlerin nasıl bir rol oynadığı ise henüz tam olarak anlaşılamadı ya da “akademik” bir ilgiye yeterince mazhar olamadı. Bu noktada belirtmem lazım: Alevilikte cinsellik üzerine daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. İslam toplumlarında görünüş ve davranış bakımından kural karşıtı olan, zahidlik yoluyla toplumsal sapkınlıklar sergilediği söylenen derviş topluluklarını konu alan Ahmet T. 
Karamustafa’nın Tanrının Kuraltanımaz Kulları kitabı gibi kaynakların doğrudan Alevilik ve Bektaşilik ile ilgili olanlarına da epey ihtiyacımız var.[4] Bu sayede Aleviliğe özgü, otantik, 


İslam'da karşılığı olmayan bir cinsellik anlayışının olup olmadığını keşfedebiliriz. 


Osmanlı döneminde Alevilerin “inançsal uygulamalarının gerçekliğiyle hiçbir şekilde bağlantılı olmayan kötü hareketlerle” suçlandığı ifade edilir. Örneğin, belirgin Alevi özellikleriyle bir Sufi hareketi olan “Kızılbaş”ın 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda “bir kişiyi (veya bir grubu) ensest dahil ahlaksızlık ve cinsel uçarılıkla suçlarken hakaret ifadesi” olarak kullanıldığı bilinir.|5| 


Hemen her Alevinin özellikle çocukluk yıllarında maruz kaldığı, Anadolu'da 'mum söndü' olarak bilinen yaygın söylentiyi düşünelim mesela. Alevilerin Cem ibadetlerinde mumları söndürdükten sonra birbirinin eşleriyle veya rastgele biriyle birlikte oldukları fikrine dayanan bu pejoratif söylemle Aleviler, İslam”da yasaklanmış cinsel ilişkilere giren sapkınlar olarak tasvir edilir. Alevilik”de -teoride- kaç göç'ün ve örtünmenin olmaması ve ibadetle muhabbet esnasında cinsiyet ayrımının yapılmaması da Alevilerin “düşük ahlaklılık” ile suçlanmasının 


sebepleri arasındadır.|6| 
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Paylaşılan Bir İtham Olarak: Sapkınlık 


Hal böyle olunca, Sünni muhafazakar heteropatriyarkal rejimin Alevileri ve LGBTİ-arı “sapkın ötekiler” olarak sınıflandırmada cinselliği ortak tema olarak kullandığını söylemek yanlış olmaz. Paylaşılan bir itham olarak sapkınlık, çoğul iktidar sistemlerinin yarattığı şiddet ve tahakkümle mücadele veren Alevi ve LGBTİ* toplulukları arasında oluşturulacak bir 


dayanışmanın aracı haline getirilebilir mi? 


İnanıyorum ki, böyle bir kullanımla kesişimsellik gündemi de sadece sosyolojik değil politik ve ilkeli bir içeriğe kavuşmuş oluyor.[7] Cohen'in de makalesinde bahsettiği kimlikleri ve kimlik temelli hareketleri istikrarsızlaştırmanın bir yolu da, onları bir araya getirebilecek 


sapkınlık benzeri ortak dil yaralarının izini sürmek. 


Bu, ille de birleşik bir topluluk yaratmak anlamına gelmez. Grupların kendilerine atfedilen sapkınlık suçlamalarını (velev ki sapkınız demeleri politik bir seçenek olarak duruyor olsa da) kabul etmeleri anlamına hiç gelmez. Bilakis, ortak mücadele bağlamlarını keşfetmek, olsa olsa ayrıcalıklı, dominant, anaakım teorilerin ve söylemlerin gözden kaçırdığı ya da kasten 


ihmal ettiği alternatif dayanışma yolları üzerine çabalamak demek olabilir. 


Sosyal diyalog, müzakere ve dönüşüm fikirleriyle doğrudan ilintili böyle bir çerçevede kesişimselliğe vurgu yapmak, bizi zor görevlerden birine de teşvik ediyor: Hepimizin aynı anda ezen ve ezilenler olduğumuzu kabul etmek. Belki şu soruyla daha iyi anlatabilirim: Dini- kültürel düzlemde baskı gördüklerini, ötekileştirildiklerini ve siyasallaştıklarını iddia eden bir topluluğa bağlı kişiler, cinsel çeşitlilik söz konusu olduğunda kendilerini ayrıcalıklı görmeye başlarsa (bu soru tersi senaryo için de geçerli) olası yakınsama, temas, ilişkisellik potansiyellerine ne olur? Ötekiler arasındaki böylesi hiyerarşik bir savaşım, Alevifobi ve 


LGBTİ*fobiyi yaratan sistemin ekmeğine yağ sürmekten ileri gider mi? 


Özellikle bir grup, tarihsel sıkıntılarına her şeyden daha çok öncelik verdiğinde ve diğer gruplarla önem hiyerarşileri ürettiğinde, dayanışma siyasetini tahayyül etmek oldukça zahmetli hale geliyor. Ötekilerin yaşadığı tarihsel şiddet ve ayrımcılık deneyimlerinin ağırlığı ölçülebilir mi? Daha açık sorayım; Söz gelimi 1996'da Ülker Sokak'ta yaşanan zulüm ile 
1993 Madımak katliamı kıyaslanabilir, ölçülebilir mi? (Zulüm ve katliam kelimelerini 
seçerken de kendime bu soruyu defalarca sordum.) Şayet cevap 'Evet' ise, bu matematiğe/istatistiğe LGBTİ* Alevileri, yani Karin Karakaşlı'nın o çok sevdiğim tabiriyle, 


“çifte kavrulmuş kimlikli” özneleri kattığımızda ne olur?|8| 


Elbette Leyla Neyzi'nin dikkat çektiği üzere Türkiye toplumu, hem siyasi hem de kültürel 


duruşları ve dolayısıyla geçmişte yaşanmış bu tür olaylara dair anlatıları çok farklı olan 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kesimleri barındırıyor.|9| Öyleyse, bu oldukça çeşitli bellek havuzunun içinden farklı sosyal adalet gruplarının birbirleriyle diyalog kurmasını sağlayacak tarihsel müştereklikler çıkarabileceğimizi düşünebiliriz. Evet iyimserim; çünkü giriş yazımda da ifade ettiğim üzere, daha keskin siyasi çıkışların ve kırılmaların peşindeyim. Bunun hayalini kuruyorum. 
Bazılarınız bir tür solcu romantikliği, nostaljisi yaşadığımı düşünebilir. Ancak, çağdaş, ilerici, özgürlükçü, savaşsız, sömürüden arınmış, eşitlikçi bir toplum iddiasında olan bazı devrimcilerin cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler söz konusu olduğunda, toplumun büyük 


çoğunluğundan farksız bir tutum sergilediklerini görmüyor değilim. 


Topluluklar arasındaki farklılıklar, sembolik “çokkültürlülük” retoriğinden ileri bir biçimde tanınırsa ortak mücadeleye canlılık kazandırılabilir. Bu da adalet/barış inşası için yeni olasılıklar yaratabilir. Bu olasılıkların, Dean Spade'in eleştirel trans siyasetinden bahsederken kullandığı tabirle “demokratik, hiyerarşik olmayan ve iyileşme merkezli sosyal hareket altyapısı ile” sürdürülebileceği konusunda bir öngörüm var.[10] Bütün bunlar, Judith Butler'ın sözleriyle “sadece sosyal destek fikri ve siyasi haklarını elde etmek için mücadele etmeyen, aynı zamanda mücadelelerinin kendisi toplumsal bir biçim kazanan” sapkın bedenlerin/marjinalleştirilmiş ötekilerin arasındaki müzakereyi yeniden düşünme girişimim olarak okunabilir.|1 1 | 


Peki bu diyaloğun ve sosyalleşmenin gerçekleşmesinin tek yolu, kamusal, kolektif, makro ölçekli ve hatta bilinen olması mı? Bana öyle geliyor ki, bedenlerin birbiriyle cinsellik yoluyla kurdukları diyaloglarda ve günlük karşılaşmalarında da dayanışma ve mücadeleye konuşan önemli bir rezerv var. Bu kişiler-arasılığı bir sonraki yazımda dilim döndüğünce anlatmaya 


çalışacağım. 


*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu'nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL,.org'ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org'un görüşlerini 


yansıttığı anlamına gelmemektedir. 
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LGBTİ+ VE ALEVİ DÜNYALARINI BİRLİKTE DÜŞÜNMEK: İMKANLAR, 
OLASILIKLAR, YENİ UFUKLAR: CİNSEL KARŞILAŞMALARIN 
DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ: LGBTİ+ ALEVİLERİN CİNSELLİK DENEYİMLERİ (3) 


Ali Yıldırım — 09.1 1.2020- kaosgl.org/ 


“LGBTİ* ve Alevi Dünyalarını Birlikte Düşünmek: İmkanlar, Olasılıklar, Yeni Ufuklar” dosyasında üçüncü yazı: Kimilerince tahayyül dahi edilemeyen “marjinal” cinsel hikayelerin radikal ve ütopik potansiyellerinin, ikili karşıtlıkları ve kalıpyargıları muğlaklaştırdığını, hatta 


daha da karmaşıklaştırdığını düşünüyorum. 
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Geçen yazıda Alevilerin ve LGBTİ-ların paylaştığı bir itham olarak sapkınlıktan bahsetmiştim. Sapkınlık kategorisinin nasıl oluşturulduğunu ve bunun ortak bir mücadeleyi harekete geçirmek için nasıl araç haline getirilebileceğini tartışmıştım. Sapkınlık söylemi, görünürde inançsal zeminde konuşulup değerlendirilen Alevi kültürünü ve yaşam tarzını cinselleştiriyor. Öyleyse, bu yazıda yapmaya çalışacağım şey, Alevi aidiyetiyle ilişkili olarak cinselliğin ve cinsel çeşitliliğin rolünü başka türlü ön plana çıkarmak olacak. Tezim esnasında görüştüğüm İstanbul’ daki LGBTİ* Alevilerin, Alevilik anlayışlarının ve bunun etrafında 


biçimlenen Alevi olma deneyimlerinin cinsel pratiklerini nasıl etkilediğini paylaşacağım. 


Cinselliğe, Sedgwick'in ifadesiyle “herkesin bildiği sırların diyarına” dair konuşmak bu yazı dizisinde şu anlama geliyor: Cinsellik halleri ve cinsel karşılaşmalar -özel alanda bile gerçekleşseler- politiktir, alternatif dayanışma olasılıklarına dair bize söyledikleri şeyler vardır.|1 | 


Son zamanlarda cinsel karşılaşmaları, farklı bir gelecek için siyasi potansiyel barındıran bedensel, erotik (fakat bunlarla sınırlı olmayan) bir ilişkisellik pratiği olarak düşünüyorum. 
Burada çoğunlukla birbirine düşman edilen, önemli ölçüde farklı kültürel bağlamlara ve geçmişlere sahip bedenler arasında, özelde, ev içinde, gözden ırak gerçekleşen cinsel ilişkilere atıfta bulunuyorum. Mesela, cinselliğin günah olarak tasvir edildiği dini öğretilerle büyüyen, kendini dindar muhafazakar tanımlayan biri ile hiçbir dini temeli olmayan, kendine seküler diyen biri arasında cinsel bir karşılaşma hayal edelim. Görüştüğüm LGBTİ-* Alevilerden Erdem, ateist olduğunu, dini bir tarikata bağlı partneriyle düzenli seks yaptıklarını ve her 


ilişkiden sonra günlük siyaset hakkında konuşmayı sevdiklerini söylemişti. 


Ara sıra gelir böyle. Koliyi bilirler herhalde. Seks partneri. Biz bunla hornette tanışmıştık. 
Şalvarlı cübbeli bir çocuk. Gelir, benim de Alevi olduğumu bilir. Tartışırız, böyle seks yaparız. Abdestini alır gider. Hatta ona takılırım, getiriyim seccadeni de şükür namazını kıl diye (Gülüşme). İşte bu bir dini cemaatteki arkadaş o kadar şey ki, buraya geldiği zaman o kadar rahat oluyor ki! (Erdem, Mayıs 2017, İstanbul) 


Bu tür beklenmedik, alışılmadık, çoğu zaman paylaşılmayan cinsel pratikler, aklıma “talihsiz aşıklar” ilişki mecazlarını yoğunlaştıran ve hatta onları egzotize eden anlatıları getirmiyor değil. Kanonik olarak bir arada olmayan ancak bu mecazları takip eden karakterler hakkında üretilen queer edebiyat ve hayran kurgusu halen yaygın. Bu konu Aleviler gibi kapalı toplumlarda (elbette bu kentleşme ve göç ile değişti) “dışarıdan” biriyle evliliğe ne kadar 


mesafeli, kimi yerlerde hala karşı olunduğunu da hatırlatıyor. 


Bu konuyu açarak sizinle düşünmek istediğim asıl şey şu: Bu “özel” ilişkilerde performe 


edilen jestlerin, mimiklerin, hareket ve konuşmaların, o belirli alanın erişimini genişletmesi, 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halihazırda ihtilaflı kültürel kamusal alanlara sızması, onları yakınlaştırması ve hatta dönüştürmesi mümkün mü? Bu fikir ütopik mi?|2)J Birbirine pek de dost olmayan anlatılar ve duygularla bilgilendirilen, büyütülen kişiler arasındaki cinsel karşılaşmaların yaşandığı özel alanın, egemen kamusal alana ve kısıtlayıcı/baskıcı kültürel, sosyal çevrelere kafa tutan bir karşı-kamusal hale geldiğini ileri sürebilir miyiz? Hikayeleri anlatıldığında ve arşivlendiğinde (cinsel arşivler vardır!) bu cinsel karşılaşmaların bir gün kültürel bir değiş-tokuşa, değişime de yol açabileceğini düşünebilir miyiz? Bu senaryolar gucer sosyallik ve arkadaşlık 


tartışmalarına nasıl müdahale ediyor? 


Cinselliğin söylemsel üretimi ve fenomenoloji hakkındaki okumalarımın bana öğrettiği şeylerden biri, cinsiyet/cinsellik anlayışımızın tartışma, yönelme, sosyal etkileşim ve kişisel deneyimler yoluyla yaratıldığı. Bana öyle geliyor ki, yukarıda bahsettiğim türden cinsel karşılaşmalar hem genel toplumsal cinsiyet anlayışından etkileniyor hem de başkalarının 


cinsiyet ve cinsellik anlayışını, dolayısıyla politikalarını etkileme potansiyeline sahip. 
İnanç & Cinsellik: Dilemmalar & İmkanlar 


Tezim için yürüttüğüm saha çalışmamda ve sonrasında eşcinsel/gucer cinselliğe İslami bakış açısı ana sohbet konularından biri oldu. Görüştüğüm LGBTİ* Aleviler, [Sünni] İslam'ı, cinsellikler ve bedenler dahil, insan faaliyetinin tüm yönlerini düzenleyen sabit bir dizi kurala sahip bir din olarak tanımlıyordu. Doğruluk payı yok değil. İslam”da heteroseksüellik alanı dışındaki cinselliklerin yasak olduğu öğretilir, çünkü "İslam, iki cinsiyetin [erkek ve kadın 


olarak] birliğinin ayırt edilebilir ve farklı cinsiyet rolleriyle tamamlayıcılığını vurgular".[3] 


Çoğu 'muhafazakar' Sünni aile bireyleri Allah'tan ve ahiretten korkmaları gerektiğini öğrenerek büyüyor. Sünni bir aileye doğan herkese genellenemeyecek böyle bir İslami çerçeve düşünüldüğünde, LGBTİ* Alevilerin cinselliğe ilişkin deneyimlerinin öncelikli olarak dini ilkeler ve öğretiler tarafından şekillenmediğini söylemek çok yanlış 

olmaz.|4| LGBTİ* Alevilerin ortak fikirlerinden biri Alevi bir ailede büyümenin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim keşfetme/oluşturma süreçlerini kolaylaştırdığıydı. En azından Alevi inancında cinselliklerini reddeden teolojik bir içeriğe denk gelmemişlerdi. Bu, hiç kuşkusuz tüm Alevilere de genellenemeyecek bir konu. Dindar ya da pratik/ibadet eden ve seküler ya da pratik etmeyen ayrımları/çeşitliliği ile sosyal ve cinsel muhafazakarlık tartışmaları Aleviler, 


Sünniler ve diğer inançsal topluluklar için çok geçerli. 


Tam da bu noktada, kimilerince tahayyül dahi edilemeyen “marjinal” cinsel hikayelerin radikal ve ütopik potansiyellerinin, ikili karşıtlıkları ve kalıpyargıları muğlaklaştırdığını, hatta 


daha da karmaşıklaştırdığını düşünüyorum. 
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Mesela Alevi partnerlerim, tanıdıklarım ya da arkadaşlarım daha bir ap olabiliyorlar. O Lut kavmi, fiili livata bilmem ne gibi hani korku ve travmaları içselleştirmemenin getirdiği bir rahatlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü cinselliğe o kadar yansıyor ki! Ben mesela dindar kolilerimde filan şu şeyleri yaşadım. Biz de gusül mecburiyeti yoktur ya. Tamam, tabii ki yıkanırsın seksten sonra da gusül gibi dini olarak hani kurtulma, arınma, temizlenme kafası olmadığı için mesela birçok dindar partnerim bir an önce yıkanmaya çalışıyorlar. Çünkü yaptığı şeyden bir yandan da nefret ediyor ya da rahatsız oluyor. Yıkanıp bu şeyden arınmaya, temizlenmeye çalışabiliyolar. Ya da boşaldıktan sonra pişmanlık durumları olabiliyor, işte kahretsin filan. Çok yaşadım böyle şeyler. Alevilerde sanırım bu olmuyor. Alevi partnerlerimde bunu yaşamadım. [...] mesela dindar, o formasyondan gelen partnerlerimin bir içki içmeden, ot içmeden seks yapamadıklarını gözlemliyorum yani. Çünkü kafasında ne olursa olsun şey o bariyer var ve bi şekilde bariyer kaldırıcı bir madde alarak rahat seks 


yapabiliyorlar. (Özgür, Mayıs 2017, İstanbul) 


Burada anlatılan cinsel tercihler/etkileşimler tek başına o kadar çok şey söylüyor ki! 
Temizlik/kirlilik kavramlarının nasıl kültürel olarak inşa edildiğinden tutun da bir “haramı” (eşcinsel cinsellik) pratik etmeden önce rahatlamak için başka bir “harama” (alkol, tütün) başvurma dilemmasına ve cinselliğe yönelik fobinin teolojik/efsanevi referanslarından ahlaki 


paniğe bir dizi konu. 


Peki sizce böyle bir hikaye bana anlatıldığında ve ben de bunu size anlattığımda o hikayeye ne oluyor? Bu yeniden aktarma ve tercüme faaliyetinde politik bir potansiyel var mı? Kültürel olarak dostane kabul edilmeyen bedenlerin yarattığı bu tekil hikayelerin saklanması, arşivlenmesi, derlenmesi (şiir ve sanat gibi araçlarla mesela) fikrinin radikal potansiyelle dolu 


olduğunu hissettiğimi paylaşmak istiyorum. 


Bu karşılaşmaların çoğunlukçu normlara bütünüyle karşı olmasalar bile (ki olabilirler de) hiçbir zaman o normlar tarafından tamamen tanımlanamayacağını veya reddedilemeyeceğini hissediyorum. Hep daha karmaşık üçüncü bir alanı işgal eden bir erotik özdeşleşmeme/kimliksizleşme biçimi olduğunu düşünüyorum. Tıpkı José Esteban Mufoz'un Marjinal Gözler (Osa Hidalgo'nun original ismi Mujerla Fantasy olan) videosunun son sahnesi hakkında konuşurken dediği gibi: "Bir queer dünya, queer seksin ve cinselliğin 


dönüştürücü güçleriyle yaratılır".[5] 


LGBTİ Alevilerin karşılaştığım bu cinsellik hikayelerinin iki dünyayı da aşan temaslarla ve potansiyellerle dolu olması, bu queer dünyanın (ve queer dayanışmaların) nerelere/kimlere, 


hangi ufuklara genişletilebileceğiyle ilgili bize söylediği çok şey var. 
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*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu'nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL,.org'ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org'un görüşlerini 


yansıttığı anlamına gelmemektedir. 


[1] Eve Kosofsky Sedgwick”in bu ifadesiyle ilk Tuna Erdem'in “Hizadan Çıkmaya, Yoldan Sapmaya Dair: Kimlik Değil, Cinsellik! Tektip Cinsellik Değil, Cinsel Çeşitlilik!” başlıklı yazısında karşılaşmıştım. Okumanızı 


tavsiye ederim. 


(21 Bu argümanları kurmamda Juana Maria Rodriguez”'ın 2014'de yayımlanan Sexual Futures, Queer Gestures, 


and Other Latina Longings isimli kitabının giriş bölümünün bana yardımcı olduğunu söylemeliyim. 


[3] Yip, A. (2004). Negotiating Space with Family and Kin in Identity Construction: The Narratives of British Non-heterosexual Muslims, Sociological Review, 52(3), 336—50. 


(41 İslam ve eşcinselliğin günlük yaşamda nasıl bir arada var olabileceğine dair tartışmalar ortaya süren, İslami bir toplumdaki 20 erkeğin cinsellik anlatılarına dayanan şu çalışmayı okumanızı da öneririm: Bereket, T. & Adam B. D. (2008). Navigating Islam and same-sex liaisons among men in Turkey, Journal of 


Homosexuality, 55(2), 204-222. 


[5] Muñoz, J. E. (1999). Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics. Minneapolis & 


London: University of Minnesota Press. 


LGBTİ* VE ALEVİ DÜNYALARINI BİRLİKTE DÜŞÜNMEK: İMKANLAR, 
OLASILIKLAR, YENİ UFUKLAR: “BELİNE SAHİP OL”: LGBTİ ALEVİLERİN 
AHLAK ANLAYIŞLARI (4) 


Ali Yıldırım — 12.11.2020- kaosgl.org/ 


“LGBTİ* ve Alevi Dünyalarını Birlikte Düşünmek: İmkanlar, Olasılıklar, Yeni Ufuklar” dosyasında dördüncü yazı: Alevi toplumundaki sağduyunun, heteroseksüel sözleşmeye dayalı 


bir toplumsal cinsellik düzenleyicisine dönüştüğünü ileri sürmek abartı olmaz. 


İllüstrasyon: Andres Yeah / Culture Trip 
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Alevi toplumlarında istikrarlı bir ahlaki sistem için temel ilke olarak kabul edilen ve Hacı Bektaşi Veli'ye atfedilen “eline, beline, diline sahip ol” şeklindeki teolojik referansla ilgili okumalar yaparken Alevilik literatüründe çok sayıda çalışması bulunan Krisztina Kehl-Bodrogi'nin “Yol'un Ahlaki İçeriği” başlıklı kitap bölümünde şu notuna denk 

gelmiştim: Beline sahip olmak, cinsellikle ilgili emirlere riayet etmek anlamı taşır. Adet olduğu üzere evlilikte tek eşlilik vardır ve cinsel ilişki ancak evli eşler arasında caizdir. Bu kurala “Yezit'in önünde uçkur çözmek” yani Alevi olmayan biriyle cinsel ilişkiye girme yasağı da dahildir. Ayrıca beline sahip olan biri, doğal olmadığı için yasaklanmış olan 


eşcinsellik ve sodomi gibi cinsel ilişki şekillerinden kaçınmalıdır.(1| 


Bodrogi'nin kendi yorumu gibi görünse de bu sözlerin Alevilik/Aleviler literatüründe eşcinsel arzuya konuşan nadir referanslardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şu soruları sormuştum: Eğer Alevilik öğretileri burada iddia edildiği gibi eşcinselliği ve tek eşlilik dışındaki cinsel pratikleri dışlıyorsa bu, LGBTİ Alevilerde nasıl hislere yol açar? İkincisi, Aleviler ve LGBTİ*lar arasında tahayyül etmeye çalıştığım dayanışmaya ne yapar? 


Öncelikle, evet, LGBTİ* Aleviler arasında da “Yezit'in önünde uçkur çözmem” diyenleri, bu yorumu içselleştirenleri görmüşlüğüm var. Böyle bir “yasak” varsa da buna muhalefet eden, partner seçiminde inançsal, kültürel benzerlik beklentileriyle hareket etmeyen çok sayıda kişi de var. Saha araştırmalarımda görüştüğüm hemen her Alevi, “beline sahip ol” ifadesinin arkasındaki gerçek anlamın belirsizliğinden yakınmış ama günün sonunda bunun, Bodrogi'nin öne sürdüğü şekliyle, kendi cinselliklerini dışlayan bir ahlaki öğreti olmadığına inandıklarını söylemişlerdi. Öne çıkan yorumlama, beline sahip olmanın her türlü cinsel şiddet ve istismardan uzak durmak olduğu üzerineydi.|2| Öyle ki, benim görüştüğüm LGBTİ* Aleviler için ahlak kavramının kendisi de ne cinsellik ne din ile doğrudan bağdaştırılabilir bir şeydi. 
Onlar için ahlak, insan haklarına saygı ve etik değerlere bağlılık fikirlerine karşılık geliyordu. 
Birlikte yaşama etiğini temel alan bu türden anlayışlar dünyada kimlerle dayanışmalar kurabileceğimize ve bu dayanışmalara izin veren dili nasıl geliştirebileceğimize dair bize 


cömert ipuçları veriyor. 


“Yol*un Ahlaki İçeriğini Yeniden Düşünmek 


Cinsel ahlak ve sansür tartışmalarının canlı tutulduğu ve siyasete araç edildiği bir zeminde, Nil Mutluer'in ifadesiyle, güç ilişkilerinin akrabalık/kan bağı üzerine kurulduğu toplumlarda, bireyin cinselliği toplumun tümünü ilgilendiren bir konu haline gelebiliyor.|3) Bana göre Alevi topluluğu da akrabalık ilişkilerine sıkı sıkıya bağlı. Bunu, parçası olduğum aile 


ilişkilerine ve “geleneksel Alevilik” gözlemlerime dayanarak söylüyorum. 
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Örneğin, Aleviler arasındaki musahiplik (yol kardeşliği) ilişkisi kan bağı gerektirmese de bir tür akrabalık olarak düşünülebilir. En basit anlatımıyla musahiplik, Alevilikte ömür boyu sürmesi beklenen bir tür ritüel birliği ifade eder. Farklı ailelerden iki erkek ve iki kadın evlenirken birbirlerini musahip (kardeş) olarak seçerler ve böylece, ekonomik destek, malın mülkün paylaşılması da dahil olmak üzere ömür boyu karşılıklı dayanışmaya evet demiş olurlar.[4] Böyle bir akrabalık modelinin -günümüzde belli yerler dışında pratik edilmese de- ahlaki sorumlulukları beraberinde getirdiğini ve Aleviler arasında yüksek bir değere sahip 


olduğunu kendi çevremden biliyorum. 


Benzer şekilde, sünnet ritüellerinde kirvelik ilişkisine giren Alevi aileler de sanal bir akrabalık oluştururlar. Kirve, kan bağı bulunmayan, farklı bir aileden seçilen ve hem sünnet düğününün bazı masraflarını karşılayan hem de sünnet sırasında çocuğa destek olan kişidir. Bu yakın 

ilişki, söz konusu iki aile arasında “heteroseksüel” evliliğin yasaklanması gibi temel bir kurala 


bağlanır. 


Bana öyle geliyor ki bu tür gelenekler insanların cinsellikleri üzerinde ahlaki sınırlara dönüşüyor. Alevi toplumundaki sağduyunun, heteroseksüel sözleşmeye dayalı bir toplumsal cinsellik düzenleyicisine dönüştüğünü ileri sürmek abartı olmaz. Kanımca, bu kültürel geleneklerin, özellikle dolaptaki LGBTİ* Aleviler'e etkisinin ve onların bu heteronormatif 


örüntülerle nasıl baş ettiğinin araştırılması çok önemli. 


Hal böyle olunca, Mutluer'e göre, aile/akrabalık ilişkisi temeliyle güç ilişkilerinin de belirlendiği toplumlarda, cinselliğin denetimi bir yandan toplumun tümüne aitken, diğer yandan ailenin gücünü temsil eden erkekler namus(sallaştırma) odaklı cinsel denetimden ilk elde sorumlu hale geliyor.|5) Ahmet Yıldız'ın öldürülmesi, Türkiye'deki ilk 'eşcinsel namus cinayeti' olarak anılmıştı mesela. Cinayetin baş zanlısı, Ahmet'in biyolojik babası, halen firari olduğu için dava on yılı aşkın süredir adalet olmaksızın devam ediyor. O zamandan beri LGBTİ* örgütler, Türkiye devletinin vatandaşlarını, -özellikle de kadın ve/veya LGBTİ+ kişiler söz konusu olduğunda- önlenebilir ve çoğu zaman ölümcül şiddetten korumadaki 


yapısal başarısızlığını eleştiriyor ve protesto ediyor.|6| 


Tez sürecinde konuştuğum LGBTİ* Alevilere göre, nefret suçları dini-kültürel aşırılıktan kaynaklanıyor ve “ahlakçı” aşırılık Aleviler arasında pek yaygın değil. Bunu destekleyecek ne 


güçlü bir kaynağım ne de iddialı bir argümanım var. 


Sadece şu birkaç şeyi hatırlatmayı önemli buluyorum. Birincisi, birçok Sünni de İslam'da böyle nefret suçlarının yeri olmadığını, bunları yapanların dini kötü emellerine ortak ettikleri argümanını öne sürüyor. İkincisi, önyargı ve nefret motivasyonlu işlenen suçlarda şiddetin 


dolaylı ve manevi yollarla da gerçekleştiğini görüyoruz. Aileleri tarafından yalnızlaştırılan, 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dışlanan, psikolojik şiddete maruz bırakılan ve intihara sürüklenen LGBTİ* Alevilerin hikayeleriyle de karşılaşıyoruz. Üçüncüsü, LGBTİ* Alevilerin, Alevi toplumuna yönelik iyimser tavrının onların Alevi inancının 'insanlık' ve 'insan hakları' üzerindeki vurgusunu içselleştirmiş olmalarıyla ilintili olabileceği kanısındayım. Bu düşünceye kapılmamın en önemli sebebi, görüşmelerimiz esnasında yine Hacı Bektaşi Veli? ye ait “benim Kabe'm 


insandır" ve "okunacak en büyük kitap insandır" gibi sözlerin sıkça paylaşılması. 


Her ne kadar salt insan-merkezci yaklaşımları şüpheyle takip ediyor olsam da, bu referanslar ve içselleştirilmeler olası dayanışmaları yaşanabilir kılabilecek güce sahip. Bu güç, heteronormatif örüntüleri bozup, bükmede ve “yol'un ahlaki içeriğini” dönüştürüp yeniden 


yazıp anlatmada bize kılavuzluk edebilir. 


Genel Ahlak-sızlar: İki Kere Açılma 


Malumunuz, LGBTİlar için kolektif kimliğin bir parçası gibi hissetmek ve kamusal hayatta görünür olmak için dolaptan çıkmak önemli. Elbette bir zorunluluk değil ve içsel/dışardan 


baskı aracına dönüştürülmemeli. 


Bir tür politik eylemlilik hali ve cinsel çeşitliliğin tezahürü olarak düşünülebilecek farklı açılma biçimleri, toplumun “genel ahlak” normlarına ve algısına (Genel ahlak, kimin ahlakı?) 
meydan okuyor. Bağlamı farklı olmakla birlikte, günümüzde kamusal şekilde gerçekleşen edimsel Cem ritüellerinin de Aleviler için bir tür açılma deneyimi olduğunu düşünüyorum. Bu açılma hali, Türkiye'deki Aleviler tarafından onlarca yıl pratik edilen, bir kişinin dış dünyadan gelen tehditlerden korunmak için inancını gizlemesini işaret eden “takiye” 


uygulamasının kırılmasını ifade edebilir. 


Bazen de Aleviler kimliklerini bile isteye açığa vurmazlar çünkü onlar, manevi liderlerinin onlara rehberlik ettiği “dört kapı kırk makam” olarak adlandırılan bir süreçten geçerler. 
Sürecin sonunda, Alevilerin fiziksel özelliklerinden arınmış, yaşamın, dünyanın ve kendilerinin bilincine varmış olgun insanlar (insan-ı kâmil) haline geldiklerine inanılır. Bu içe dönük süreç, Tanrı'ya dış dünyadan bağımsız olarak ulaşmak için bir “yol” olarak tasavvur edilir. Yol bir, sürek binbirdir. Yani yolu kat edecek Alevilerin pratiklerinde çeşitlilik, farklılıklar vardır. 


Tam da bu noktada aklımı kurcalayan şu soruyu paylaşmak isterim: “Hakka” yürünen yolda Aleviler, içlerindeki LGBTİ-arla “yol kardeşliği” yapabiliyor mu? LGBTİ* Aleviler “iki 

kere” açılma süreçlerinde neler yaşıyor? Dini-kültürel/cinsel “ahlaksızlıkla” bağdaştırılan bu iki topluluğun ortak açılma deneyimleri olası toplumsal ve siyasi dayanışmalar çerçevesinde 


bize ne söylüyor? 
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Özetlemeye çalıştığım tüm bu subjektif “ahlak” okumalarının ve “ahlaksızların” dilinin/açılmasının iktidarlara karşı geliştirilecek bir dayanışmada elimizdeki önemli 


potansiyel güçlerden olduğunu düşünüyorum. 


*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu'nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL.org'ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org”un görüşlerini 


yansıttığı anlamına gelmemektedir. 
[1] Kehi-Bodrogi, K. (2012). Kızılbaşlar/Aleviler. (B. E. Aybudak & O. Değirmenci, Trans.). Istanbul: Ayrıntı. 


(2) İnanç teorisi ve kadın çalışmaları alanında araştırmalar yürüten sevgili Ceren Ataş, sohbetimiz esnasında yaptığı bir çalışmanın sonuçlarından bahsetmişti. Ataş'a göre Alevi sözlü kaynağı olan deyişlerde de eşcinselliği 


dışlayan veya Lut kavmini lanetleyen bir içerik bulunmuyor. 


[3] Mutluer, N. (2008). Türkiye'de cinsiyet hallerinin sınırları: Namussallaştırma. In N. Mutluer (Ed.), Cinsiyet 


halleri: Türkiye'de toplumsal cinsiyetin kesişim sınırları (pp.14-30). İstanbul: Varlık. 
[4] Kehi-Bodrogi (n 1). 
[5] Mutluer (n 3). 


[6] Yıldız, E. (2014). Cruising politics: Sexuality, solidarity, and modularity after Gezi. In U. Özkırımlı (Ed.), The making of a protest movement in Turkey: #occupygezi (1st ed., pp. 103-120). New York, NY: 


Palgrave Pivot. 


LGBTİ+ VE ALEVİ DÜNYALARINI BİRLİKTE DÜŞÜNMEK: İMKANLAR, 
OLASILIKLAR, YENİ UFUKLAR: “İYİ AZINLIK”: ALEVİLERDE TOPLUMSAL 
CİNSİYET TARTIŞMALARINA BİR BAKIŞ (5) 


Ali Yıldırım — 16.11.2020- kaosgl.org/ 


LGBTİ+ ve Alevi Dünyalarını Birlikte Düşünmek: İmkanlar, Olasılıklar, Yeni Ufuklar” dosyasında beşinci yazı: İlk bakışta can ve cinsiyet eşitliği söylemi, LGBTİ+ Alevilerin öznelliklerinin, cinselliklerinin ve sosyal ilişkilerinin inşasında kolaylaştırıcı ve üretici görünüyor. Ancak diğer yandan, bu kavramların kullanım şekli, cinsiyeti ikili kategoriye ve 


cis-hetero ilişkilere sabitliyor. 
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8 Canların 
8 Cinsiyeti 


Alevilik, “Pir” kavramının Ana ve Dede'den oluşması, ibadetin -teoride- kadın-erkek beraber yapılması ve can söylemi ile cinsiyet politikası olmayan bir inanç olarak tasvir 

ediliyor.|1J Alevilerde toplumsal cinsiyete ilişkin çalışmalarda ise sekülerlik, kadın-erkek eşitliği, hoşgörü kültürü gibi referanslar aracılığıyla Alevilere “iyi azınlık” rolü atanıyor. 
Alevilikte kadınların erkekler için yaratıldığı fikrinin yaygın olarak reddedilmesi, yaratanın Fatma Ana yani bir kadın olduğuna işaret edilmesi, kaç göç'ün ve örtünmenin olmayışı, kadınların kıyafetlerini zorlama olmaksızın seçmesi, Alevi kadınların özgürlüğüne yönelik söylemlerin zeminini oluşturuyor. Aleviler, eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet anlayışını, kendilerinin İslam”dan (genelde Sünni ötekiden) ayrılan özelliği olarak öne çıkarıyor. Buna karşılık, İlkay Kara'nın da belirttiği gibi, kendini biraz da kadınlarla kuran Alevilik yine kadınlarla etiketlenerek, -önceki yazılarda bahsi geçen sapkınlık ve düşük ahlaklılık 


suçlamalarıyla da paralel- nefret söyleminin hedefine oturtuluyor.|2| 


Bizzat Alevi kadınlarca üretilmiş, toplumsal cinsiyet meselesine daha eleştirel yaklaşan ve Alevi teolojisi ile günlük pratikleri arasındaki çelişkileri ortaya koyan çalışmaların olmasıysa çok kıymetli. Örneğin, ismini bir kadından alan Anşabacılar topluluğuna odaklanan Canların Cinsiyeti kitabında Nimet Okan, Aleviler arasında mirasın eşitsiz dağılımına, cem ritüellerinde kadınların konumuna/yaptığı işlere ve erkek şiddetine odaklanarak bu eşitlik iddiasının gerçek hayata ne kadar taşındığını tartışıyor.|3) Gülfer Akkaya ise, Sır İçinde Sır Olanlar, Kadıncık Ana: Yol Kurucusu ve Yol Kadındır kitaplarıyla, teorideki eşitliğin pratikte gerilediğine dikkat çekiyor. Akkaya, kadınların Aleviliğin tarihine yaptığı katkıların, erkeklerce sessizleştirilmeye ve yok sayılmaya çalışıldığını irdeliyor. İlkay Kara'nın 2014'te Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Alevilikte Kadın Konferansı'na dair izlenimlerini kaleme aldığı yazısının başlığına taşıdığı "Sahiden eşit miyiz?" sorusu ise tüm bu eleştirilerin derdini 


özetler nitelikte. 


Alevi kadınlar, Aleviliğe dair üretilen bilgilerin erilliğine, Aleviliğin erkekleştirilmesine ve Alevilerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı feminist örgütlenmeye sahada da devam 


ediyor. Yakın zamanda oluşan 17+ Alevi Kadınlar hareketi kendini şöyle tanımlıyor: 


Bizler, inanç temellerinde kadın ve erkeği eşit gören kadim Alevi inancından kadınlarız. 


Zalime ve zulme karşı direnişçi geçmişe sahip olan Alevi toplumunun yarısıyız. Diğer 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inançların, devletlerin, imparatorlukların gadrine rağmen kendisini koruyabilmiş Alevi toplumunda, sadece egemen inançlara değil, Yol içinde egemenlik kurmak isteyen erkekliğe de direnenleriz. (174 Alevi Kadınlar) 


Cinsiyetsiz Canlar 


Alevi kadın mücadelesi, LGBTİ* Alevilerin de çeşitli şekillerde etkilendiği cinsiyet alanının, Alevilerin günlük yaşamında ataerkil örüntülerden ari olmadığını göstermesi açısından 


önemli. 


LGBTİ Aleviler toplumlarında nasıl davranma eğilimindedir? Sosyal kimlikleriyle ilgili tecrübe ettikleri, iç içe geçmiş baskı eksenleri var mıdır? Alevi çevrelerinde karşılaştıkları cinsiyete dayalı (örneğin: evlilik, askerlik) beklentiler nelerdir? LGBTİ# Alevilerin toplumsal cinsiyete içkin hikâyeleri, Alevi inancında ve uygulamasında toplumsal cinsiyet meselesinde yeni alanlar açabilir. Bu yöntem, aynı zamanda Cenk Özbay'ın Türkiye'de LGBT ve Queer Cinsellikler yazısında dikkat çektiği, Sünni çoğunlukla kıyaslandığında Alevi azınlığın eşcinselliğe karşı tutumunun genellikle daha demokratik ve esnek olduğu varsayımının 


gerçekliğine dair bize ipuçları verebilir.|4| 


Bununla birlikte Türkiye'deki Alevi çalışmalarının toplumsal cinsiyete odaklanırken cinsel çeşitliliğe yeterince hakkını vermediğini, ihmal edildiğini gözlemliyorum. Cemlerde cinsiyet ayrımının olmadığının, herkesin birer “can” olarak orada yer aldığının altı çizilse de farklı cinsel yönelimler, cinsiyet kimlikleri ve ifadelerine ilişkin literatürde kayda değer bir 


gönderme, içerik yok. 


İlk bakışta can ve cinsiyet eşitliği söylemi, LGBTİ* Alevilerin öznelliklerinin, cinselliklerinin ve sosyal ilişkilerinin inşasında kolaylaştırıcı ve üretici görünüyor. Ancak diğer yandan, bu kavramların kullanım şekli, cinsiyeti ikili kategoriye ve cis-hetero ilişkilere sabitliyor. Bu nedenle Alevi toplumunda heteronormatif alanın dışında konumlanan gucer oluş hallerini, cinsellikleri ve LGBTİ*'ların deneyimlerini “normalleştirme” riski taşıyor. Mesela, 


görüştüğüm kişilerden Bozkır, can söyleminin pratik kullanımına şöyle eleştirel yaklaşmıştı: 


Alevi muhafazakârlığı diye de bir şey var. Bunun yoğun yaşandığı yerler var. Cem'e gittiğinde kadınlarla erkekler ayrı ayrı oturuyor mesela. Can olmak deyince heteroseksüellikten, heteronormatif düzenden sıyrılamıyorsunuz. Cem?'de hangi tarafa oturacağın konusunda senin önce önüne, çüküne bakılıyor. Sadece Cem için değil, kimlik, 


yönelim, cinsiyet tabuları yıkılmamışsa, sınıf farkı sürüyorsa orada can'lık diye bir şey 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olamaz. Bu şekilde ancak içi boşaltılmış bir can oluştan bahsedilebilir. (Bozkır, Mayıs 2017, İstanbul) 


Melis de hayallerinden oynadığı oyunlara kadar her şeyin diğer çocukların ilgisinden çok farklı olduğunu ve çocukluk/gençlik yıllarını geçirdiği Alevi çevrede yaşadığı sorunları düşündüğünde can söylemine mesafeli yaklaştığını söylemişti. Melis'in “Evet, can'ız ama ne ölçüde?” sorusunun geçerli ve konuşulmaya değer olduğunu düşünüyorum. Aleviliği bir yaşam felsefesi olarak kucaklayan Erdem ise “can” tartışmasını insan dışındaki diğer canlılara ve organik yaşam süreçlerine genişletmiş, örneğin, bir kedi, köpeğin, ağacın da can olarak 


kabul edildiğini vurgulamıştı. 


Peki herkesçe aynı şekilde içselleştirilmediği ve açıklıklar barındırdığı halde “can”, Ceren Ataş'ın da ifade ettiği gibi Aleviliği “cinsiyetler üstü” bir inanç haline getiriyorsa, bu söylem Aleviler ile LGBTİ-lar arasında örülecek bir dayanışmaya ve queer bir dünya tahayyülüne el 


veremez mi?[5] 


Teorideki “can”ın neyse o olarak tanınmasına, temsiline (örneğin akademide) ve gerçek hayatta pratik edilmesine imkân verecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Bunun için, Alevi kadın hareketinin yıllardır yapmaya çalıştığı gibi, can söylemini bedenler ve varoluşları homojenleştiren ve onların aralarındaki asimetrik güç ilişkilerini gizleyen bir şekilde 


kullanma eğilimleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. 


*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu'nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL,.org'ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org'un görüşlerini 


yansıttığı anlamına gelmemektedir. 
(1) Akkaya, G. (2017). Yol Kadındır. İstanbul: Kalkedon. 


[2] Kara, İ. (2015). İnançta ve toplumsal yaşamda, Alevilikte Kadın Konferansı'nın ardından: Sahiden eşit miyiz?, Birikim, 309-310, 120-126. 


[3] Okan, N. (2016). Canların cinsiyeti: Alevilik ve kadın. İstanbul: İletişim. 


(41 Özbay, C. (2015). Same-Sex Sexualities in Turkey. In James D. Right (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 870-874). Oxford: Elsevier. 


(51 Ceren Ataş'ın alıntıladığım bu ifadesinin de geçtiği yazısı ve Alevi LGBTİlar ile yaptığı röportaj dizisi için 


bakınız: https://avrupaforum?2.org/alevi-escinseller-vardir-ceren-atas/ 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LGBTİ* VE ALEVİ DÜNYALARINI BİRLİKTE DÜŞÜNMEK: İMKANLAR, 
OLASILIKLAR, YENİ UFUKLAR: “ÖTEKİLER” ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI 
YENİDEN HAYAL ETMEK (6) 


Ali Yıldırım — 19.11.2020- kaosgl.org/ 


LGBTİ: ve Alevi Dünyalarını Birlikte Düşünmek: İmkanlar, Olasılıklar, Yeni Ufuklar” dosyasında son yazı: "Eşcinseliz, buradayız, Sivas'ı, Maraş'ı unutturmayız” şeklindeki sloganlarıyla alanlarda olan LGBTİ dernekleri ile aktivistlerinin gözle görülür varlığı, iktidar mekanizmalarının iç içe geçmiş doğasını ve dolayısıyla ortak mücadele bağlamında siyasi gündem yaratma ihtiyacını kanıtlıyordu. 


Sivas Katliamı Anması, 2 Temmuz 2015, Ankara, Kaos GL Ve Pembe Hayat Alanda 


Yüksek lisans araştırmamdan esinlenen bu yazı dizisinde LGBTİ* Alevilerin bilhassa akademi alanında gözden kaçırılan/ihmal edilen cinsel deneyimlerine ve alternatif “ahlak” anlayışlarına yer vermeye çalıştım. Temas kurduğumuz Alevi dünyasının özellikle can söyleminin potansiyel etkisiyle heteronormatif alanın dışında konumlanan gucer olma hallerine, cinselliklere ve LGBTİ* kimliklere/öznelliklere tanıdık ve kucak açıcı olduğunu söylemem mümkün. Bununla birlikte, Alevi kültür ve pratiklerinin heteronormatif ve ahlakçı örüntülerden ari olmadığını söylemek de aynı derecede mümkün. Bu bağlamda, Alevilerde toplumsal cinsiyete ilişkin akademik literatürde yaygın olan “hoşgörülü toplum”, “iyi azınlık”, “kadın-erkek eşitliği” gibi retoriklere yaşamın içinden örneklerle meydan okuyan 


Alevi feminist hareketinin varlığı çok kıymetli. 


Anlatılarından yola çıktığımda, Alevi kültürünün LGBTİ* Alevilerin hayatlarında karşılaştıkları cinsellik/toplumsal cinsiyet temelli zorlukları hafiflettiğine dair bir izlenim ediniyorum. Teoride “cinsiyetsiz” ve “hümanist” bir dünyayı destekleyen Alevilik öğretileri, inançsız LGBTİ* Aleviler için bile sarılıp, başvurabilecekleri bir kaynağa, kendilerini var edebilecekleri bir alana dönüşüyor. Aleviliğin bir şekilde LGBTİ Aleviler için dış dünya ile müzakere aracı haline geldiğini keşfederken, özellikle aktivizmle içli dışlı olanlarının, Alevi ve LGBTİ: hareketleri arasında etkileşim yaratmada nasıl rol oynayabileceğini de çok hayal 


etmiştim. 


163 


Karşılaştığım hemen her LGBTİ* Alevinin diline yansıyan politik farkındalık düzeyi, beni Türkiye'de marjinalleştirilmiş, “sapkın” ötekiler arasındaki müzakereleri yeniden düşünmeye teşvik etmişti. Kesişimsellik yaklaşımlarıyla güçlendirilebilecek geniş siyasi ve sosyal dayanışma potansiyellerinin ikili karşıtlıkların ve geleneksel kimlik politikalarının ötesine 


geçerek hiç beklenmedik ilişki biçimleri üretebileceğine halen inanıyorum. 


Aleviliği ve çevresindeki sosyal/kültürel pratikleri queer bir bakış açısıyla yeniden düşünmenin yarattığı imkanların bu dayanışma senaryosuna katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Benzer şekilde, LGBTİ+ öznelerin de Alevi kültüründen esinlenebileceği çok şey mevcut. Söz gelimi, Alevi deyişleri eşliğinde sergilenen queer drag performanslardan “hemcinsle” çift olunarak dönülen semaha kadar duyulmayı bekleyen birbirinden ilginç bedenselleşmiş temsiller, pratikler, yaklaşımlar var. Alevi müziğinin drag ile ifadesinin bile 


tek başına, birbirini tanıyan bu iki dünyayı daha fazla diyaloğa sokabileceğini düşünüyorum. 


Alevi dünyası diye tarif ettiğim evrenin içindeki en önemli figürlerden biri Alevi dedeleri. 
Onların rolü bu dayanışma tahayyülünde yadsınamaz. Dedelik kurumu Aleviler arasında rehber, ışık, ilham olarak anılır ve ibadetlerle sözlü geleneğin sürdürülmesinde önemli yeri vardır.|1J Elbette burada Alevilikte inanç önderinin “Pir” olarak tanımlandığını ve bu kavramın Ana ile Dede olarak iki cinste karşılık bulduğunu eklemeliyim. Ceren Ataş'a göre, zamanla kurumsallaşan ve şehirleşen “yeni” Alevilikte Pir kavramı erkeğe işaret eder gibi kullanılırken Alevi inanç önderi de -yalnızca- dedeymiş gibi kabul görüyor.(2| Bu yanılsamanın altını çizerek görüştüğüm kişilerden Çiğdem'in Alevi dedeleriyle karşılaşmasını 


paylaşmak istiyorum: 


Birçok dede ile de konuştum. Gittim, söyledim. Şahkulu dedesine de sordum, Kartal'daki Cemevi dedesine de. Alevilikte hiçbir insan karşısındakini yaşadığı yaşamdan dolayı suçlayamaz, yargılayamaz, bunu yapamazsın. İşte sen eşcinselsin, ben değilim, ben cennete gidicem sen cehenneme gideceksin, böyle bir şey de diyemezsin. İslam dini çatısı altında bakıldığı zaman evet, yanlış, evet günah ama bunu Aleviliğe getirdiğin zaman Alevilikte şu vardır: bir gözüne bile yanlış bir şey söyleyince bir gözünden korkacaksın. [...] Alevi dedeleri 


bunu söylüyor. (Çiğdem, Mayıs 2017, İstanbul) 


Sonraları Almanya'da gey nikahı kıyan Alevi dedesi Ozan Baba'nın hikayesi ile imamların reddetmesi üzerine trans bir kadının cenaze törenini (Aleviler, buna cenaze erkanı veya Hakk'a yürüme derler) yönlendiren Alevi dedesi gibi örneklerle de karşılaştım. Gündelik yaşama, dini/medeni ritüellere de yansıyan bu tür dayanışma pratiklerini Pirler (analar&dedeler) gibi sadece dini değil, “sosyal aktörler” aracılığıyla büyütmeyi, yaymayı hayal etmek gerçekçi olmaktan uzak değil. 
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"Eşcinseliz, buradayız, Sivas'ı, Maraş'ı unutturmayız” 


Aleviler ve LGBTİlar arasında örülebilecek dayanışmayı mümkün kılan ortaklıklardan biri de bu iki topluluğun hali hazırda -sokak siyasetini de içerir bir şekilde- iktidarlara karşı güçlü bir muhalefet sergilemeleri. Alevi ve LGBTİ-*-ların tanınma, eşitlik ve özgürlük temelli 

hareketleri, “azınlıkların” tarihinin her zaman ezilenlerin tarihi olmadığını düşündürüyor, güç 


veriyor bana. 


İktidar-güç ilişkileri içindeki mücadele süreçleri, kimliğin aynı zamanda bir direniş alanı olduğu gerçeğini hatırlatıyor. Söz gelimi, Gezi Parkı protestoları sırasında Alevilerin ve LGBT-'ların en görünür gruplar olması tesadüf değildi. Kasım 2013'te yayımlanan, Gezi'ye katılanların yüzde 78'inin Alevi olduğunu belirten ve “fişleme” olarak yorumlanan polis raporu, Türkiye devletinin vatandaşlarının etnik ve kültürel profiline atıfta bulunduğu için dikkate değerdi.[3] Protestolar esnasında öldürülenlerin Alevi olması da Türkiye'de Alevi olmanın sorgulandığı bir başka süreci başlatmıştı. Ne Gezi hareketini bir Alevi ayaklanması olarak göstermeye çalışıyorum ne de protestoları tetikleyen özel bir Alevi ve/ya LGBTİ+ sorunu olduğunu iddia ediyorum. Çevresel duyarlılıkların ateşlediği eşi benzeri görülmemiş Gezi'nin aralarında kimi zaman şüphe, mesafe ve karşıtlık bulunan ama “birbirinin hiçbir zaman tamamen dışında olmayan” politik gruplar arasında nasıl bir ittifak alanı haline 


geldiğini umutla yeniden hatırlıyorum.|4| 


2015'te Ankara'da Alevi katliamlarında hayatını kaybedenler için düzenlenen anmalar da bu noktada önemli. "Eşcinseliz, buradayız, Sivas'ı, Maraş'ı unutturmayız” şeklindeki sloganlarıyla alanlarda olan LGBTİ dernekleri ile aktivistlerinin gözle görülür varlığı, iktidar mekanizmalarının iç içe geçmiş doğasını ve dolayısıyla ortak mücadele bağlamında siyasi gündem yaratma ihtiyacını kanıtlıyordu. Öyle ki bu anmalar, “belleğin” kimlikler/topluluklar açısından ne kadar merkezi olduğunu ve dayanışma siyasetindeki yerini göstermesi 


bakımından da çok değerli. 


2017'de Almanya'daki Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu'nun “LGBTİ'lerin kamudaki görünürlüğünü, temsiliyetini kısıtlayan tüm yaklaşımları reddediyoruz” şeklindeki açıklaması ve Türkiye'deki Alevi derneklerinin Nisan 2020'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ» ları hedef göstermesi üzerine yayımlanan ortak bildiriye imza atması da ötekiler 


arasında güçlendirilmeyi bekleyen dayanışma siyasetine ilişkin umut aşılıyor. 


Bana kalırsa, hiçbirimizin kişisel ya da kolektif düzeyde muaf olmadığı, ezen-ezilen ilişkilerini ve ayrımcı dili sorunsallaştırmak, bu dayanışmaların en emek isteyen, gerekli adımlarından bir tanesi.[5] Zira Sara Ahmed'in hatırlattığı gibi “öteki ötekiler” arasındaki 


karşılaşmalara dayalı böyle bir siyaset, sorumlulukla — iktidar ilişkilerinin nasıl da 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karşılaşmanın kendisini etkilediğinin ve çerçevelediğinin farkına varma meselesiyle çevrilidir. 
Karşılaşma siyaseti, aramızdaki — iktidar ve düşmanlık içeren - farklılıkları mümkün kılabilmek adına yaklaşır, bu yolla da karşılaşmanın kendisini farklılaştırır. Aramızdaki farklılıklar diyaloğu reddetmek yerine zorunlu kılar — diyalog, tam da aynı dili 


konuşmadığımız için gerçekleşmek zorundadır.|6| 


Birlikte yaşama etiği üzerinden yükselecek böyle bir dayanışma/ittifak siyasetiyle ilgili Judith 


Butler ise şu uyarıyı yapıyor, 


Eğer bir gruba hak tahsisi başkalarının temel hak ve yetkilerinin gasp edilmesi için araçsallaştırılırsa, o zaman bu grup kesinlikle, siyasal ve hukuki tanınma ve hakların verili olduğu terimleri reddetmekle yükümlüdür. Bu durum, herhangi birimizin mevcut haklardan vazgeçmemiz gerektiği değil, sadece bu hakların ancak genel bir toplumsal adalet mücadelesi içinde anlam ifade ettiği ve eğer haklar farklı farklı dağıtılırsa, o zaman eşitsizliğin gey ve lezbiyen haklarının taktiksel olarak kullanılması ve meşrulaştırılması yoluyla yerleştirildiğini 


görmemiz anlamına geliyor.[7] 


Gerçekten de LGBTİ* fobiyle mücadele ederken Alevifobiye, Alevifobiye karşı gelirken LGBTİ* fobi tuzağına düşmemek, iktidarların “hak dağıtma” ve politika oluşturma taktiklerine karşı uyanık olmak, Butler'ın ifade ettiği genel toplumsal adalet mücadelesinin 


gerçekleşmesi için önemli görünüyor. 


Benim bu yazı dizisiyle dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım Aleviler ve LGBTİ-lar arasındaki (ama onları da aşabilecek) üretken bir ortaklığı yeşertmek, yeni ufuklara doğru yol alabilmek. Bunun için de öyle sanıyorum ki karşılıklı öğrenmeye, bildiklerimizi gözden 


geçirmeye, ezberlerimizi bozmaya ve daha çok tahayyül etmeye ihtiyacımız var. 


Yazı dizisi boyunca paylaştığım imkanlar ve potansiyellerle dolu “öteki” hikayelerin tevazu, 


cömertlik, özen ve sebat ile örülecek nice dayanışmalara bir nebze ilham olması dileğiyle. 


*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu'nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL,.org'ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org'un görüşlerini 


yansıttığı anlamına gelmemektedir. 


(1) Akbulut, O. & Usal, Z. O. (2008). Parental religious rights vs. compulsory religious education in Turkey, International Journal on Minority and Group Rights, 15, 433-455. 


(2) İnanç teorisi ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yapan Ceren Ataş'ın “Anadolu'dan Londra'ya göç: 


Alevi kadınların alevilik pratikleri ve eşitlik söylemleri” başlıklı yüksek lisans tezine başvurulabilir. 
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[3] Bu konuda çıkmış bir haber için bakınız: https://t24.com.tr/haber/gezide-kac-eylem-gerceklesti-kac-kisi-goz- altina-alindi,244706 


(41 Yıldız, E. (2014). Cruising politics: Sexuality, solidarity, and modularity after Gezi. In U. Özkırımlı (Ed.), The making of a protest movement in Turkey: #occupygezi (1st ed., pp. 103-120). New York, NY: 


Palgrave Pivot. 


(51Bir gerekli adım da grupların/toplulukların kendi içindeki temsil/içerme siyasetini gözden geçirmek. Zira konuştuğum pek çok LGBTİ* Alevi, kendilerine ne Alevi ne de eşcinsel hareketi içinde tam yer bulamadığını söylemişti. Alevilerin ve LGBTİ-”ların kendi içlerinde parçalı oldukları bir gerçek. Çok sesliliğin ve eleştiri 


kültürünün önünü kesmeden güncel siyaset üretmenin yollarını bulmak önemli sanıyorum. 
[6] Ahmed, S. (2002). This other and other others. Economy and Society, 31(4), 558-572. 


[7] Butler, J. (2018). Biziz, Halk! Toplanma Özgürlüğü Üzerine Düşünceler. (Ferit Burak Aydar, Trans.). 


Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 


ALEVİLİK VE AKADEMİ YA DA “ALEVİ AKADEMİSİ” 


Şükrü Aslan-05.01.2022-https://Wwww.birgun.net/haber/alevilik-ve-akademi-ya-da-alevi- akademisi-371893 


“Alevilik? ve “akademi? arasında pek çok özgün ilişkilenme biçiminden bahsedilebilir. 
Bunların başında ise bir inanç kimliği olarak Aleviliğin felsefi dünyasının akademiye, bilhassa sosyal bilimlere geleneksel alandan temas etmesi gelir. Dogmalarla kuşatılmamış olması, farklı kimlik ve geleneklere bir nazardan bakması ve yargılamaktan kaçınan tutumu, bu kimliğin akademiye yakınlık ve yatkınlığını büyük ölçüde etkilemiştir. 


Bunun dışında Kızılbaş/Bektaşi/Alevi toplumsal coğrafyasının tarihsel birikimine doğru bir iz sürdüğümüzde muazzam bir “eğitim” deneyimi ile karşılaşırız. Hem bu deneyimin kendisi hem de ona eşlik eden ocak/dergâh geleneği bu sosyalitenin yüzyıllar boyu tutunabilmesine imkân vermiştir. Bu ocaklarda/dergâhlarda bir “düşman”ın değil de bir süreğin konuşulması kendi başına özgün ve kıymetlidir. Başka dini ve/veya politik odaklarda “düşman” olarak kodlanmış Alevilerin, kendi içindeki muhabbetlerde herhangi bir “düşman” gruptan bahsetmemesi ancak bu geleneğiyle anlaşılabilir. Başka bir deyişle bunca kitlesel kırımlara maruz kalmış bir topluluğun, başka bir kimliksel grubu kitlesel kırımdan geçirmek gibi bir girişiminin olmaması bu inançsal düşünüş haliyle ilgilidir. Oysa Yavuz'un Kızılbaş kırımı, TI. 
Mahmut'un Bektaşi tekkelerini yıktırması veya Nakşibendi dergâhlarına dönüştürmesi ve Cumhuriyet dönemine nakleden dedeliğin, seyitliğin, çelebiliğin yasaklanması gibi pratikler, üzerinden yıllar/yüzyıllar geçse de her zaman Aleviler için sıcak yaralar olarak kalmıştır. 


Bir anlama imkân ve aracı olarak akademi ile Aleviliğin yolları metodolojik olarak birçok yerde kesişebilir. Akademisyenin de “düşman”ı yoktur, velev ki araştırmasını “düşman” bir sahada yapacak olsa bile. Araştırmacı bir “düşman” imgesinden arınmamışsa zaten akademisyen de olamamış demektir. Bu imgeden arındığında araştırma sahasındakilerle 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konuşma ve anlama imkânı artar. Fakat bilhassa araştırılan sahadaki topluluğun bir “düşman” 

imgesinden azade olması, bir araştırmacı için muazzam bir imkândır. Alevi toplulukları içinde saha çalışması yapan akademisyenlerin olumlu cümlelerle konuşmaya başlamasının nedeni de budur. 


Normal koşullarda Alevi geleneği, akademi için hem bir anlama hem de öğrenme alanıdır. Ya da böyle olması beklenir. Fakat akademinin Alevilikle kurduğu bağ çok büyük ölçüde siyasi otoritelerin politikalarından etkilendiği için Aleviler ve akademi ilişkisi, en iyi zamanlarında bile aslında dışarıdan okuma çabasının getirdiği gerilimlerle yüklü olmuştur. 


Bugün bir inanç kimliği olarak Aleviliği çalışan çok sayıda akademisyen bulunuyor. Son derece kıymetli tezler, makaleler, kitaplara erişmek de mümkün. Türkiye akademisi aslında zayıf da olsa Alevilikle ilişkili görünüyor. Ama Alevilik bir inanç kimliği olarak tanınmış olmadığı için akademik ortamda Alevilikle ilgili köklü kurumsallaşmalar gerçekleşemiyor. 


Akademinin Alevilikle zayıf ilişkisine karşın Alevi kurumların akademiyle ilgisi daha güçlü görünüyor. Mesela cemevlerinde genellikle bir konferans salonu bulunuyor. Mutlaka oraya akademi içinden veya dışından bilim insanları davet ediliyor, konferans ve seminerler veriliyor. Öte yandan cemevlerinin büyük bir bölümünün kütüphaneleri bulunuyor. Sürekli artan kitap sayısı ile gelen misafirlere okuma-araştırma hizmeti sunuluyor. 


Bütün bu deneyimler akademi ile Alevi inanç kurumları arasında doğrudan bir bağı gerekli kılıyor ve kuşkusuz bu öncelikle akademinin görevidir. Ne var ki akademi buna da mesafeli olduğu için bu tür akademik organizasyonlar da Alevi kurumlara kalmış görünüyor. 


Şu günlerde bu eğilimin görece büyük ve sistemli bir örneği İstanbul Küçükçekmece'de Garip Dede Cemevi bünyesinde kuruluyor. Alevi Akademisi adıyla gerçekleşen bu kurumsallaşma 
ilk bilimsel etkinlik olarak Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik başlıklı, 120 
saate denk gelen 40 dersten oluşan bir eğitim programı planlamış bulunuyor. 8 Ocak 2022 
Cumartesi günü kamuya açık ilk ders ile açılışı yapılacak bu girişim Alevilikle geleneksel, kültürel, kimliksel olarak ilgili herkese sosyal bilimler perspektifinden nasıl/niçin bakıldığını anlatmayı hedefliyor. Bu özgün girişimin Türkiye'de akademinin Aleviliğe dair dönüşüme bir ölçüde katkıda bulunacağını umuyorum. 


ALEVİ KATLİAMLARININ “GÖRÜNMEZLİĞİ” 
Şükrü Aslan-23.12.2021-https://www.birgun.net/ 


Türkiye?de çok partili hayata geçişle birlikte Alevilere-Aleviliğe yönelik politik algıda bazı değişimler yaşanmıştı. Buna yol açan nedenlerden birisi Alevilerin kentlerde görünür olmaya başlamasıydı. Bu durum, sistem içi partilerin Alevi toplumuyla çeşitli biçimlerde temas kurmasına yol açmıştı. 


Erken Cumhuriyet yıllarında doğrudan sistemin türlü baskı ve müdahalelerine maruz kalmış Aleviler, 1950 ve 1954 genel seçimlerinde çoğunlukla DP (Demokrat Parti)’ ye destek vermişti. Alevi dedesi Hüseyin Doğan 1950'de Malatya milletvekiliyken partisi CHP'den istifa ederek DP” ye katılmıştı. 1954 yılında ise Aleviler içinde ağırlığı bilinen Çelebi ailesinden Y. İzzettin Ulusoy, DP Tokat milletvekili olarak TBMM'ye girmişti. 


Ancak yine de Aleviler dışlanmaktan kurtulamamış; kimi yerlerde Alevi cenazeleri o zamanki tek mekansal seçenek olan camilere alınmamıştı. Hatta bu nedenle Diyanet İşleri Reisliği 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“Alevilerin Cenaze Namazlarının Kılınması Hakkında” müftülüklere yazılar göndermişti. Bu dönemde Alevileri hedef gösteren kimi yayınların yapılması, Sünni bazı tarikatlara açık destek verilmesi gibi faktörler gündelik hayatı Aleviler için oldukça zorlaştırmıştı. Ağır baskı iklimi, Alevi bireylerin kendini gizleme çabalarına yol açmış; ramazanda sahur saatinde ışıklarını yakmak, oruç tutuyor görünmek vb. Aleviler için yaygın pratikler haline gelmişti. 


Askeri darbeden hemen sonra, 25.07.1960'ta yüz kişi, Milli Birlik Komitesi'ne Aleviliğin resmi olarak tanınmasını talep eden bir dilekçe vermişti. 1963 yılında Aleviler bir kez daha bir bildiri ile taleplerini kamuoyu ile paylaşmış; Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel bildiriyi duyuran Alevi heyetini kabul etmişti. Bu gelişmeler Alevileri daha çok görünür hale getirmişti. 
Görünür olmayı o yıllarda destekleyen pratiklerden birisi de 1925'te kapatılmış Hacıbektaş Türbesi'nin müze olarak açılması, Türkiye Birlik Partisi, Hacı Bektaş Kültür ve Karacaahmet Derneklerinin kurulması; Cem ve Ehlibeyt Yolu dergilerinin yayına başlamasıydı. 


Ne var ki bu görünürlüğe rağmen Aleviliğin anayasal kabulüne dair bir gelişme sağlanamamıştı. Dahası 60'lı yılların ikinci yarısında Aleviler sert saldırılarla karşılaşmışlardır ki katliamlar serisi bunların başında gelir. Bunlara “seri?” demek mümkün çünkü hepsi birbirine benzer biçimde “sivil? aktörlerce gerçekleştirilmiş ve failleri “bulunmamıştı”. Bu katliamlardan ilki 5 Haziran 1966'da Ortaca'da Tahtacı Alevilerine karşı gerçekleştirilmişti ve en dikkat çekici özelliği kamu görevlilerinin yetersiz müdahalesi ve ciddi bir soruşturma bile yapılmamasıydı. Benzer bir saldırı Haziran 1967'de Elbistan'da cereyan etmişti. Bu katliamlar ile Komando Kamplarının kuruluşu ve propaganda edilmesi arasında zamansal paralellikler de ilginçti. 


Alevi katliamları 1970'li yıllarda Sivas, Çorum ve Maraş ile devam edecek; yüzlerce Alevinin kırımıyla bitecekti. Hepsi de önceki örneklere benziyordu. Yıllar sonra TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonunun 2012 yılı raporuna göre katliamdan önce mesela “Sivas'a dışarıdan toplulukların getirildiği, gelen militanların Alevi vatandaşlara ait işyerleri, ev, arsa, arabalar, sokak ve kapı numaralarını kırmızı boya ile işaretledikleri” tespit edilmişti. Aynı durum Maraş katliamı için de geçerliydi. Aynı rapora göre; “vahim olayların, toplumda kaos oluşturmak ve askeri darbeye zemin hazırlamak isteyen güçler tarafından çıkarıldığı ve güvenlik kuvvetlerince müdahale edilmediği kanaatine varılmıştı.” Rapor, Çorum katliamı için de tümüyle aynı olgulara işaret eden son derece çarpıcı detaylara yer vermişti. 


Kuşkusuz bütün bu olaylar o dönem basında yer aldığı gibi bir Alevi-Sunni çatışması değil, hem Alevilerin sindirilmesi hem de kaotik oramın inşasını hedefleyen güçlerin katliamlarıydı. 
TBMM'nin resmi raporuna göre de bu katliamlar, sistem aktörlerinin aktif yer aldığı birer provakasyondu. Osmanlı ve erken Cumhuriyet devrinde Alevilere yönelik kırım pratikleriyle karşılaştırıldığında bu “yeni” katliamların kısmen “özelleştirildiği” görülüyordu. Formel odaktan yönetildiği açık olmakla birlikte, görünür aktörler “sivillerdi”. Fakat referansları değişmemişti. 


Bugün Alevilerin kırımına yol açan iklimin tarihte kaldığını söylemeye ne yazık ki hala uzağız. Zira yüzleşmek şöyle dursun, derin suskunluk, katliam şehirlerinde bile devam ediyor. 


ALEVİLİKTE RET KÜLTÜRÜ 
16 Aralık 2021-Zeynel Kete-https://yeniyasamgazetesi2.com/alevilikte-ret-kulturu/ 
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Tarihte tüm hakikat ve özgürlük arayışları, bu arayışa giren önderler, filozoflar, bilgeler devletli-hiyerarşik uygarlığı reddederek işe başlamışlar. İnsanlığın yaşamış olduğu doğal toplum (rıza toplumu) değerlerini zaman ve mekan içerisinde yeniden inşa etme mücadelesini verirken, nahak zihniyetten kopuş ve bu zihniyetin reddi üzerinden toplum yeniden inşa 


edilmiştir. 


Bütün hakikat arayışları ret, eleştiri ve özeleştiri ile başlamıştır. Eleştiri, reddedilmesi gereken bilgi yapılanması ve kölelik ilişkilerine yönelikken; özeleştiri kişide ve toplumda saklı olan potansiyeli açığa çıkarmaya yöneliktir. Bu yönüyle eleştiri, bu potansiyele ulaşmanın ve özgürleşmenin en etkili yöntemidir. Bu yönteme Alevi inancında Dar-Didar denilir. Ne olduğumuz bilgisi kadar ne olunması gerektiği de kolektif emekle meydana çıkar, Dar-Didar olmadan meydan açılmaz. Alevilikte bu ret kültürü ile doğanın ve toplumun yasalarına dayalı 


özgür bir yaşama gidilir. 


Alevi toplumu binlerce yıldır dışarıda müdahalenin olmadığı, toplumun kendi ikrar ve rızalığı ile kendi değer ve ilkeleri ile özgür yaşam sistemini kurmuştur. Bu bakımdan doğrudan demokrasi ya da toplumun kendi kendisini yönetmesi özgürleşmenin ölçütüdür. Bu ölçütte belirleyici olan; toplum karşısında çoklu iktidarlar tesis etme, devlet gibi durma, toplumu kontrol ve denetim altına alma, sorunları devlet mantığı ile çözme şeklindeki zihniyeti reddetme ile başlar. Doğal toplum özelliklerini hâlâ canlı yaşayan Alevi sürekleri kendi hakikatinden aldığı güç ile iktidarcı zihniyetlerden uzak durarak, kendi kendini var etme 


kemaletine ve toplumsal hafızaya sahiptir. 


Tarihin her döneminde doğal toplumun kendi öz dinamikleri ile kendisini yönetmesi hoş karşılanmamış, çeşitli ideolojik ve zor aygıtları ile engellenmeye çalışılmıştır. Bütün bu baskılara rağmen toplumun bu özgürlük damarı ana kadının bilgeliği ile kendisini zaman ve 


mekânda görünür kılmıştır. Toplumsal tarih bunun örnekleri ile doludur. 


Devletçi-hiyerarşik toplum rıza toplumuna karşı bir sapmadır. Bu sapma, rızalığın bozulması, doğal olanın yitimi, hakikatin ters yüz edilmesi, farklılıkların tekleştirilmesi, yok edilmesi, 


ana kadının yarattığı toplumsal değerlerin gasp edilmesi üzerine kuruludur. 


Alevi toplumu tarihsel hakikatinden güç alarak yaşanan sapmaların bilincine vararak, toplumsal ve kültürel direniş hattını güncel hale getirerek demokratik siyasete ciddi katkı sunacak potansiyele sahiptir. Bu kültür binlerce yıldır iktidarlara rıza göstermemenin 


sunucudur. 
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İnsan olmanın gereği olarak toplumsal değerler sistemini korumak demokratik siyaseti savunan her canın görevidir. Kendini bilmek, potansiyelini açığa çıkarmak, çözüm üretmek, kararların ikrar ve rızalık ile alınması, nahak zihniyetin kirinden, pasından uzak durmak demokratik bir kültürdür. “Ne kadar çok demokratik kültür o kadar çok özgürlük” anlayışı 


tam da Alevice bir söylemdir. 


Alevi toplumu binlerce yıldır kendi coğrafyalarında, öz kaynakları ile ikrarlı yaşayarak var olmuştur. Kendi sorunlarının çözümünü istiyorsa, önce yolda birliğini oluşturmalı, toplumsal 


birikimine, kutsallarına nahak zihniyetin müdahale etmesine asla izin vermemelidir. 


Kimliğini derinlemesine yaşayan bir Alevi toplumu kendisini inşa eder, coğrafyasını inşa eder, demokratik siyaset ile sorunlarını çözer. Alevi inancında temel değerler bozulursa, hak meydanında, cem erkanında arsız, hırsız, nursuz yer bulursa; toplumun ikrar ve rızalık hali 


bozulmuştur. 
DİNDAR ALEVİLİĞİN SERENCAMI 


24, 25 ve 26. Dönem Diyarbekir Milletvekili © AltanTan1958-Cuma 3 Aralık 2021- indyturk.com/ (Altan Tan Independent Türkçe için yazdı) 


Dindar Alevilik de ne, nereden çıktı?" diyerek daha yazıyı okumadan baştan karşı çıkmayın.'O kadar sabrımız yok!' diyorsanız, o halde 'Dindar Alevilik' yerine 'Geleneksel Alevilik' de 


diyebilirsiniz. 


Dindarlık sadece Müslümanlığa ait bir terim değil. Yahudi'nin de, Hristiyan'ın da, Ezidi'nin de dindarı olur. 


Dindarlık tabiri bir dinin, bir inancın sadece akidesine inanlar için değil, ritüellerine de titiz bir şekilde bağlı olanlar için kullanılır. 


Dolayısıyla Alevilerin de dindarı olur. 


Anadolu Aleviliğinin Sünni İslam inancından da, Caferi Şiilikten de ayrı bir felsefesi (akidesi) olduğu bu işi bilen herkesin malumu. 


Bizim iktidardaki bazı aklı evvel sözde Sünniler gibi 'Hz. Ali'yi sevmek Alevilik ise biz de Aleviyiz' veya 'Türkiye Alevilerinin Hz. Ali'nin yaşantısı ile bir alakaları yok' diyen cahillerden değiliz. 

İslam tarihi içinde oluşmuş Sünnilikten, İsmailiye'ye; Dürzilikten, Hariciliğe; vehhabilikten, 


Nusayriliğe kadar onlarca farklı mezhep var. 
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Anadolu Aleviliği de bunlardan biri. 


Nasıl olmuş, nasıl oluşmuş, ne zaman vücut bulmuş, içinde hangi inanç ve kültürlerin izleri var; başlı başına ayrı bir inceleme konusu. 


Kısacık bir makale de tüm bu soruları ayrıntılı bir şekilde cevaplamak mümkün değil. 
Zaten benim bugün sizlere anlatmak istediğim de bu değil. 


Benim sizlerle paylaşmak istediğim son yüz yılda Anadolu Aleviliğinin başına gelenlerle, ilgili. 


Dindar Alevilikten kastettiğim; 


Allah'a, Hz. Muhammed, Hz. Ali ve 12 İmam'a inanan, Aşura ve Muharrem oruçlarını tutan, Cem yapan, Dedelerin fetvalarına (kararlarına da diyebilirsiniz) uyan, musahipleri olan, Kerbela'ya yanan... günlük yaşantılarını da bu ahlaki değerler çerçevesinde sürdüren Ehlibeyt aşığı Aleviler. 


Anadolu Alevilerinin en yoğun olarak yaşadıkları havza Fırat Nehri'nin kuzeyinde Dersim (Sivas, Kayseri, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Malatya illeri arasında kalan bölge) ile Maraş, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir illeri. 


Tabii ki ülkenin diğer başka illerinde de yaşayan Aleviler var. 
Cumhuriyet'ten sonra Anadolu Aleviliğinin serencamını birkaç ana başlıkta özetleyebiliriz. 


1. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Sünni tarikat ve cemaatleri gibi Alevi inancı ve kurumları da resmi ideolojinin dışında kabul edildi. 


Kurumlarından yoksun kalan Aleviler inançları ile ilgili bir eğitim alamadıkları ve yasa dışı sayıldıklarından zaman içinde bilgisiz kalmaya başladılar. 


Alevi kültürü sözlü aktarımlardan başka bir yaşam alanı bulamadı. 


2. Çorum, Maraş, Malatya ve Sivas olayları gibi kontra eylemleri ile sinsi ve çok bilinçli bir proje devreye sokularak Anadolu'nun ortasındaki Aleviler öncelikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi metropollere, bir kısmı da Avrupa'ya göçe zorlandı. 


Derin Devlet 'göbeği' saf Sünni-Türk ve Hanefilerden oluşmuş ve Alevilerden arındırılmış bir Anadolu hedefledi ve bu hedefini de büyük oranda gerçekleştirdi. 


3. Cumhuriyet'ten sonra ikinci sınıf vatandaşlıktan kurtulan ve şehirleşerek okuma imkanı 

bulan Alevilerin çok büyük bir çoğunluğu Osmanlı dönemindeki baskın ve Alevilere karşı baskıcı ve dışlayıcı muhafazakar Sünni kimliğine bir tepki olarak laikçi-ulusalcı-pozitivist- seküler resmi ideolojiyi benimsedi. 


4. 1950'li yıllardan sonra Alevi gençlerinin ana gövdesi sol-sosyalist-Marksist ideolojiyi benimsedi ve yıllar içinde eğitim seviyesinin de yükselmesi ile hem Kemalizm'in hem de Sol 


ideolojinin etkisi ile Alevilerin büyük bir kısmı geleneksel/dindar Alevilikten koptu. 
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Bugün gelinen noktada nasıl ki Allah'a, Hz. Muhammed'e, Hz. Ali'ye, İslami inanç ve ritüellere inanmayan Sünni kökenli (annesi babası Sünni Müslüman) birine 'Sünni' demek mümkün değilse; 


Geleneksel Alevi değerlerine inanmayan ve bunları gerici-feodal değerler olarak kabul eden Alevi kökenli (annesi ve babası Alevi Müslüman) birine de 'Alevi' demek mümkün değil. 


Türkiye'de 'Halkın yüzde 99'u Müslüman' diye sıkça kullanılan yanlış bir klişe var. 


"Halkın, yüzde 99'u Müslüman kökenli' denilebilinir ancak azımsanmayacak sayıda Sünni ve Alevi kökenli artık Sünni de değil, Alevi de değil. 


Bu kesimin Sünnilikleri de, Alevilikleri de geçmişlerinde kalmış bulunuyor. 
Onun içindir ki sol-sosyalist-seküler Alevi aydınlarının bir bölümü Aleviliği İslam içi bir mezhep (inanç) olarak değil 'etnik' bir aidiyet olarak ayakta tutmaya, 'Ali'siz Alevilik 


söylemleri ile yeni bir etno-kültürel kimlik inşa etmeye çalışıyorlar. 


Sünni kökenli ateist birçok kişinin cenazeleri de hala camilerden kaldırılıyor, cenaze namazları kılınıyor; bu da Türkiye'ye özgü ayrı bir garabet. 


Kimsenin ne yapıp ettiğine, neye inanıp neye inanmayacağına bir diyeceğimiz yok. İsteyen her gün kendine yeni bir format atabilir. 


Bizim anlatmak istediğimiz bu yeni formatın 'Etno-kimlik Aleviliğinin' dindar/geleneksel Alevilik ile bir alakasının olmayışı. 


Geleneksel Alevilik ayrı, şimdi gelinen nokta ayrı bunun altını çizmek istiyoruz. 
Geleneksel Sünniler de, geleneksel Aleviler de ciddi bir asimilasyon sürecinden geçiyorlar. 


Asimilasyon yerine sekülerleşme, başkalaşma, dönüşme, erime... gibi terimleri de kullanabilirsiniz, siz bilirsiniz. 


Özetle 'başka bir şey' oluyorlar. 


Sünniler nüfus olarak çok daha fazla, çok daha örgütlü ve üstüne üstlük son dönemler de iktidar da olduklarından kısmen de olsa toparlana bilme ihtimalini saklı tutuyorlar. 


Kendilerini tarihte birçok kez olduğu gibi yeniden üretebilirler. 
'Dindar Alevilik' bu kadar şanslı(!) değil. 
Her taraftan darbe yiyor ve metropollerde tutunamıyor, çözülüyor. 


Kendini muhafazakar Müslümanlığa karşı laik/laikçi-seküler bir hayat tarzı ile ifade etmeye, yaşatmaya çalışıyor. 


Dindar Alevilerin; 
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Devletin, 
Resmi ideolojinin, 
Sözde Sünniliğin yanı sıra, 


Bizzat sol-seküler-Kemalist kendi çocuklarının da darbeleriyle erimesi/eritilmesi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 


*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


ATV'NİN "BİZİM YUNUS" DİZİSİNE "SİZİN DEĞİL" DİYEN YAZAR ACAR: 
YUNUS EMRE'NİN ALEVİLİĞİ GÖZARDI EDİLİYOR; İLAHİYATÇILAR: 
SADECE ALEVİ OLARAK TANIMLANMASI DOĞRU DEĞİL 

Ali Kemal Erdem-Perşembe 2 Aralık 2021-indyturk.com/ 


Yazar Ayşe Acar, Yunus Emre'in tarihsel gerçekliğinden ve kimliğinden koparılarak anlatıldığını öne sürüyor. İlahiyatçılar Balcı ve Yeprem ise Yunus'un Alevi kökenli olduğunu ancak onun tek bir kimlikle tanımlanmasının doğru olmadığı söyledi 


Bu topraklarda yaşayıp da Yunus Emre'yi duymayan azdır. 

Bugünkü Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Sivrihisar'da M.S. 1238'de doğup yine aynı ilin sınırları içerisinde 1328'de yaşamını yitiren Yunus Emre, bir halk ozanı olarak şiirleriyle Anadolu insanının hafızasında ve kalbinde yüzyıllar boyunca yaşıyor. 

Hoşgörüyü, merhameti, sevgiyi esas alan şiirleri onun dünya çapında tanınmasını sağladı. 
Yaşamının büyük bir kısmını Alevi-Bektaşi öğretisinin öncü isimlerinden Hacı Bektaş Veli'nin halifelerinden Tapduk Emre'nin dergahında hizmet ederek geçiren Yunus Emre 


günümüzde de en sevilen halk şairleri arasında yer alıyor. 


Pek çok yazılı ve görsel esere konu olan Yunus Emre'nin hayatını anlatan "Aşkın Yolculuğu" adlı bir dizi 2015 ile 2016 arası TRT'de oynadı. 


Son olarak Yunus Emre'nin hayatını anlatan "Bizim Yunus" adlı sekiz bölümlük bir belgesel- dizi de geçen pazar günü ATV'de başladı. 


Twitter'dan itiraz etti: Tek sorun şu; Yunus sizin değil! 


Ancak ATV'de başlayan diziye Alevilik üzerine araştırmaları olan ve son olarak "Kırklar Meclisi Hünkar Bektaş" kitabını kaleme alan yazar Ayşe Acar'dan bir itiraz geldi. 


Dizinin başlayacağına dair bir paylaşımı alıntılayan Acar, Twitter hesabından "Tek sorun şu; 


Yunus sizin değil! ATV'nin yeni projesi "Bizim Yunus" başlıyor! 'Bizim Yunus'ne zaman başlayacak, konusu ne?" dedi. 
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Acar, bu mesajına cevap olarak yapılan paylaşımlardan birini yine alıntılayarak bu sefer de "Biz / Bizim" Yunus Emre'ye ait bir kavram, ona gönderme yapıyorlar. Fakat Yunus'un bir biz tanımı var tabi, onu sindirmek kolay değil" diye konuştu. 


Gazeteci yazar Salih Tuna'nın kendisinin tweetini alıntılayarak "Tapduk Emre'nin ifadesi, "Bizim Yunus" demesi üzerine Acar ona cevaben de "Biz meselesi sadece o kadar değil. 
Büyük bir kavram bu: İnsanın 'insaniyetle' ilişkisini anlatıyor. Yunus Emre şiirle felsefe yapan bir filozoftur. Kavramları titiz kullanan biridir" şeklinde konuştu. 
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Ayşe Acar / Fotoğraf: Independent Türkçe 
"Bayağı bayağı Alevi Bektaşi birinden bahsediyoruz" 


Sosyal medyada bu karşılıklı mesajlaşmaların ardından A yşe Acar'ı aradık ve itirazının nedenlerini sorduk. 


Acar, Yunus Emre'ye dair yapımlarda onun Sünni bakış açısı içerisinde lanse edilmeye çalışıldığını öne sürerek, iddialarına şöyle başladı: 


Bu durum sadece Yunus için değil Mevlana için de geçerli. Mevlana'yı kendileri gibi zannediyorlar. Şiirlerine bakınca Ortodoks Sünni görüşüyle uzlaşmayacak bir sürü şiiri var. 
Ama Yunus'un şöyle bir yönü var. Yunus, Tapduk Emre'nin elinde yetişmiş biri. Tapduk Emre de Hacı Bektaş'ın öğrencisi. Dolaylı Yunus Emre Hacı Bektaş'ın öğrencisi. Bayağı bayağı Alevi Bektaşi birisinden bahsediyoruz. Şiirlerinden net bir şekilde görüyoruz ki taassuba, ehlibeyt karşıtlığa, inancın sadece ibadete indirgenmiş şekline karşı bir adam. 


"Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre'yi söylüyorlar ellerinde kimse olmadığı için" 


"İtirazınız Yunus'un Alevi kimliğinin göz ardı edilmesine mi?" sorusuna ise Acar, şu cevabı verdi: 


Hayır. İki yüzlülüğe tepki gösteriyorum. Bu Mevlana için de yapılıyordu. Ancak Mevlana ABD'de bestseller (çok satan) olduktan sonra kıymete bindi. Hiç kimseleri yok ellerinde övünç duyacakları. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre bu üç kişiyi sürekli söylüyorlar ellerinde başka kimse olmadığı için söylüyorlar. Dünya genelinde üzerinde uzlaşılmış, evrensel ölçekte ellerinde kimse olmadığı için bu üç kişiyi söylüyorlar. Ama bunları da kendilerine benzeterek, kendi dünyalarına benzeterek uygun görüyorlar. 


"Yunus'u her kesim sever" 
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"Peki bunu kim yapıyor?" sorusuna "Siyasal İslamcılar" cevabını veren Acar, Yunus Emre'nin her kesim tarafından sevilmesinin nedenini şu şekilde açıkladı: 


Yunus'u Ateistler, dinle ilişkisi olmayanlar, devrimciler, Ortodosk Sünni kesimin tasavvufa ilgi duyan kesimleri de sever. Yunus Emre çok zarif, çok önemli bir ozan. Yunus Emre'nin kapsayıcı bir özelliği var. Şiirleri oldukça geniş bağlamda söylenmiş. Bir dünya görüşü olarak da okuyabilirsin, bir tanrı görüşü olarak da okuyabilirsin. Böyle kapsayıcı bir özelliği var darağacının geniş olmasından kaynaklı. 


"Ebu Suud ceddinse Yunus olmuyor" 


Acar, "Peki siz Yunus anlatılırken onun mensubu olduğu Alevi inancının da vurgulanması gerektiğini mi söylüyorsunuz?" sorusuna şöyle bir cevap verdi: 


Bu çok önemli bir konu. Yunus Emre tarihi bir şahsiyettir ve bir yolu vardır. Ehlibeytin yolundan gider. Ortodoks değil de heterodoks bulunan bir yoldur bu. Yunus Emre'nin şiirlerini okuyan halka eziyet edildi bu coğrafyada. Bu gerçekliği yadsıyarak, böyle olmamış gibi yazarsanız bu tarihe onun şiirlerini okudu diye eziyet gören halka saygısızlık olur. Ebu Suud fetvalarıyla Yunus Emre şiirlerinin okunmasını yasaklamıştır. Eline geçse öldürürdü onu bulamadığı için başkalarına eziyet çektirmiştir. Ama şimdi öyle bir riyakarlık var ki şimdi Ebu Suud'a da ceddimiz deniyor, Yunus Emre'ye ceddimiz deniyor. Olmuyor öyle işler. Ebu Suud senin ceddinse Yunus olmuyor. Ebu Suud da evrensel bir söylem bulsa anlatacak. Yok. 
Elinde Yunus, Mevlana Hacıbektaş değerinde biri olsa hemen terk edecek bu üç kişiyi. 
Çaresizlikten anlatıyor bu üç kişiyi. Ebu Suud'un övülme nedeni içeride safları sıklaştırma. 
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ATV'deki Bizim Yunus dizisinde Yunus'u Barış Özdemirli canlandırıyor / Görsel: ATV "Anlattıkları Yunus Emre tarihteki Yunus Emre değil" 


Acar, Yunus Emre'ye dair çekilen dizileri teknik ve içerik olarak yanlış bulduğunu söylerken gerekçesini ise şöyle dile getirdi: 


Sinematografik de çekmiyorlar bu işleri. Anlattıkları Yunus Emre tarihteki Yunus Emre değil. 
Halkın şiirlerini okuduğu için çile çektiği Yunus Emre'yi değil, kafalarındaki Yunus Emre'yi anlatıyorlar burada bir problem var. Birde sinematografik de anlatmıyorlar. Çocuklara anlatır gibi, uyduruk duruşlar, uyduruk ses tonları, derviş, hak tanrı deyince moda girmeler, garip garip anlatımlar. Örneğin şunu anlatmazlar. Yunus Emre kıtlık nedeniyle yardım almak için insanlara yardımın yapıldığı dergahın Hacıbektaş'a gider. Hacı Bektaş'ın kulağına gelir geldiği ve der ki 'Ben ona öğretiyi mi anlatayım yoksa buğday mı ister'. Yunus Emre'nin cevabı çok gerçekçidir. Açlık, kıtlık var buğday istiyorum der ve buğdayı alır gider. Yunus Emre gerçek bir karakterdir. Buğdayı alıp gittikten yolda kafasına yolda takılır acaba bana bir şey mi diyeceklerdi? Bayağı yaşanmış gerçek bir hikaye var ortada. Ama onlar bu gerçeklikten koparıp garip, Sünni okuması olan bir hikaye yaratıyorlar. 
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Pir Sultan Abdal'ı tasvir eden bir resim 
"Sol hareketler olmasa Pir Sultan Abdal'ı da hatırlamayacaktı" 


Ayşe Acar, Pir Sultan Abdal ve Hacı Bektaş Veli gibi isimlerin Alevi kimlikleriyle halk arasında bilinmesine karşın halk arasında Yunus Emre'nin bu yönüyle daha az bilindiği iddiasına da itiraz etti. 


"Yunus Emre'nin şiirleri yüzünden eziyet çekenler o kadar çok olmuştur ki halk bilmez olur mu?" ifadelerini kullanan Acar, "Sizin bahsettiğiniz halk 50-60 yıllıktır. Bu Cumhuriyet dönemindeki halktır. Yunus'un şiirlerini okuyorlar diye Aleviler başlarından oldular. Sadece Yunus için geçerli değil Pir Sultan Abdal da sol hareket olmasa kimsenin dilinde olmayacaktı. 
Sol hareket ve Ruhi Su'lar tekrar gündeme getirdiler. 1970'lerde başlayan sol gelenek olmasa belki Pir Sultan Abdal'ı da hatırlamayacaktı bu halk dediğimiz kitle. Pir Sultan'ı 
hatırlamalarının sebebi bu. Alevi kitlelerinin Alevilikle ilişkileri çok güçlü değil son 100 
yıldır bir şey bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bir şey bilmiyorlar. Bir şey biliyorlarmış gibi davranmaları bir şeyi gizlemiyor. Aleviler doğrusunu isterseniz Aleviliği bilmiyor" ifadelerini kullandı. 


"Kendin dışındakileri dışarı atarsan 'Bizim Yunus' diyemezsin" 


"Bizim Yunus" sözünün Tapduk Emre'nin ifadesi olduğunu tekrarlayan Acar, sözlerini şöyle tamamladı: 


Hacı Bektaş ve Tapduk Emre, bir toplum yaratıyorlar. Bunun da ilk öznelerinden bir tanesi Yunus Emre. Bunlar ehlibeytin yolundan giden Alevi-Bektaşi kitleler. Bu kitlelere "Bizim Yunus" diyen Tapduk Emre kastettiği biz kim peki? 72 millete aynı gözle bakmayan bizden değildir diyor bu kitleler. Çeşitliliği farklılığı kabulleneceksin. Kendin dışındaki her şeyi dışarı atıp aşağılarsan affedersin 'Bizim Yunus' diyemezsin. Denmez. Kızarız biz de. 


İsrafil Balcı / Fotoğraf: Twitter 


"Alevidir ama mutlak Alevi olarak tanımlanmasını doğru bulmam, saf bir Anadolu insanıdır" 


Peki Acar'ın iddialarına ilahiyatçılar ne diyor? Yunus'u tanımlarken nasıl bir dil kullanmalı? 
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Bu soruyu ilk olarak İlahiyatçı Prof. Dr. İsrafil Balcı'ya sorduk. 


Balcı, Yunus'un Alevi olduğunu doğruladı ancak devamında Acar'ın sözlerine şöyle bir itiraz getirdi: 


Yunus'un duruşu aslında saf bir Müslüman ama kökeni, eğilimi Alevi. Sayın Acar'ın Yunus'un Alevi kimliği ile tanınsın söylemine katılmam. Çünkü da o da bir siyasal tercih. 
Siyasal İslamcılar, Yunus'u Alevilik yönünden arındırıp öne çıkarıyorlar, bunlar da Aleviliğini öne çıkararak Yunus üzerinden kendi hedeflerini güdüyorlar. Dolayısıyla Yunus saf bir Anadolu insanıdır. Ama dine bakışıyla baktığınızda daha çok Alevi tonları taşır. Ama bu değildir ki mutlaka Alevi kimlikle tanınsın. Arı duru bir saf Anadolu İslam inancı vardır onda. 
Dolayısıyla ben onun mutlak Alevi olarak tanımlanmasını doğru bulmam. Hacı Bektaş'ta Alevi kimliği daha baskındır. Yunus da onu göremezsin. Ortalama bir Anadolu insanıdır. 


"Yunus, ne Mevlana ne de Hacı Bektaş gibi etiketlenmez" 


Mevlana'nın Yunus'tan farklı olarak tasavvuf yönleriyle öne çıktığını söyleyen Balcı, "Mevlana da Alevilik ve saf bir din anlayışından ziyade tasavvufi ekol daha ağır basar. Hacı Bektaş Veli, Alevi Bektaşi geleneğini temsil eder. Mevlana daha çok tasavvuf üzerinden tanımlanacak biridir. Ama Yunus'u ne Mevlana ne de Hacı Bektaş gibi etiketleme şansınız daha azdır. Ortalama bir Anadolu insanıdır. Öyle görmek daha doğrudur" diyerek sözlerini bitirdi. 
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Saim Yeprem / Fotoğraf: Twitter 


"Biz de Aleviyiz... Hz. Ali'yi sevenlere Alevi deniyor" 


İlahiyatçı Prof. Dr. Saim Yeprem de Yunus'un Tapduk Emre'nin öğrencisi onun da Hacı Bektaş'ın halifesi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: 


Hacı Bektaş'a bağlı olanlara Bektaşi deniyor. Bektaşilikte Hz. Ali'yi birilerinden biraz daha seven gruba dahil. Ahiler ve Yeniçeriler de Bektaşi'ydiler. Bu grubun tamamına adı Hz. Ali'ye sevgileri biraz daha fazla oluğu için Alevi deniyor. Bu manada bakınca biz de Aleviyiz. Hz. 
Ali'yi sevenlere Alevi deniyor. Büyük padişahlar da kılıç giyinme merasiminde gülbank ya Ali'yi söylüyordu. Olaya öyle bakarsanız itiraz eden hanımefendinin Yunus'un mezhebiyle ilgili tahlili doğru ama yine mezhebini meşrebini söylemesi edebi (yazımsal) değil. 


"GERÇEK İSLÂM" VE KÜRT MESELESİ 
Cuma Çiçek-27 Kasım 2015 Cuma-birikimdergisi 


IŞİD meselesi tartışıldığında, en fazla yükselen ses şu oluyor: “Gerçek İslâm bu değil”. Paris saldırıları sonrası bu ses yeniden yükseldi. Ortada “İslâmi” düşünce ve söylemlerin, 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sembollerin ana bilişsel ve normatif çerçeve olarak mobilize edildiği bir sosyo-politik hareket varken, “gerçek İslâm bu değil” söylemini nasıl okuyabiliriz? 


Bu düşünce biçiminin sadece Müslüman insanlar ve İslâmi hareketler içerisinde olmadığını belirtmek gerekir. Çoğu düşünce akımında ve siyasi gruplarda görülen bu eğilim, özcü bir yaklaşımı ifade ediyor. 


Bu özcülüğün esasını normatif ve bilişsel süreçleri zaman, mekân ve aktörden bağımsız ele alma oluşturuyor. “Gerçek İslâm” söylemi, aslında zamana, mekâna ve aktöre bağlı olmayan ya da bunları aşan bir “İslâm”ın olduğunu varsayar. 


Günümüzdeki anaakım İslâmcılığının bu özcülüğü esas aldığı söylenebilir. Bu eğilim İslâmi düşünce ve normların içinde çıktığı bağlamı göz ardı eder, taşıyıcı aktörlerini ya da daha net bir ifadeyle sosyo-politik girişimcilerini görmezden gelir. Zaman ve mekân aşırı tek İslâm'ın olduğunu iddia eder. 


Oysaki çoğunlukla Hz. Muhammed döneminde yaşanan İslâm'a işaret eden “gerçek İslâm'ın” kendisi de zamansal ve mekânsaldır ve sosyo-politik bir girişimcisi vardır. Peygamberin Sünnet'i, yani eylemi tam da zamansal, mekânsal ve taşıyıcı aktörü olan bir İslâm'a gönderme 


yapar. 


Bu anlamda, gerçekte tek bir İslâm'ın olmadığı, aslında farklı zaman ve mekânlarda, farklı sosyo-politik girişimciler tarafından temsil edilen çoklu İslâmların olduğunu belirtmek gerekir. Müslüman toplumlar arasındaki sınıf, etnik/ulusal kimlikler, toplumsal cinsiyet, diğer dinsel ve mezhepsel gruplarla ilişki, devlet ve iktidar gibi temel meselelerde yaşanan farklılaşmayı farklı İslâmlar olarak okumak gerekir. Ve bu farklılıkların “İslâm'ın yorumu” meselesine indirgenemeyecek kadar derin olduğu ortada. 


Bu noktada açıkça belirtelim IŞİD de bir tür İslâm”ı temsil ediyor. Ve bugün dünyanın birçok yerinde IŞİD'in normatif ve bilişsel çerçevesini farklı düzeylerde de olsa benimseyen İslâmcılık biçimleri oldukça yaygın. Paris saldırısının gösterdiği üzere bu sadece Suriye ve Irak ile, Ortadoğu coğrafyasıyla da sınırlı değil. 


“Gerçek İslâm bu değil” bir yönüyle bu gerçekle yüzleşmekten kaçmanın bir yolu gibi görünüyor. Bu yüzleşmeden en fazla kaçanlar kendilerini İslâm'ın bir parçası olarak gören insanlar ve politik gruplar. Öte yandan bu kaçma hali bu kesimle de sınırlı değil. 


Bu kaçma hali bir yönüyle, IŞİD'in temsil ettiği normatif ve bilişsel çerçeveden uzak durma, bunlardan farklı bir “İslâm” inşasının çabası olarak okunabilir. Öte yandan, bu yüzleşmeyi gerçekleştirmeksizin, bu konuda bir kavgaya girişmeksizin farklı bir İslâm'ın inşası da pek mümkün değil. 


1 Kasım seçimleri sonrası HDP’ siz çözüm, PKK ’siz çözüm gibi söylemlerin benzer bir 
özcülüğü taşıdığını düşünüyorum. Yani Kürt meselesini zamandan, mekândan ve aktörden 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bağımsız düşünme eğilimi. 


IŞİD meselesinde bu özcü yaklaşım “gerçek İslâm'ın” inşasına ya da yaygınlık kazanmasına ne kadar katkı sağlıyorsa, kanaatimce Kürt meselesinin çözümüne dair seçim sonrası oluşan bu yeni söylem de sorunun demokratik ve barışçıl çözümüne o kadar katkı sağlayabilir. 


Başka bir ifadeyle, bu özcü yaklaşım nasıl ki IŞİD üzerinden gündeme gelen vahşet düzeyine varan politik şiddet, farklı din ve mezhep gruplarına dönük dışlayıcı hatta imha edici eğilimle mücadeleyi gündem dışında tutuyorsa; Kürt meselesini de “Kürt kardeşlerinin sorunlarına” indirgeyerek meselenin tarihsel ve sosyo-politik arka planını görmezden geliyor, teritoryal bir kolektivite olan Kürtleri coğrafyadan mahrum bırakıyor ve bir aktörden ziyade politikaların uygulanacağı bir nesneye indirgiyor. 


Ancak, zaman, mekân ve aktörden bağımsız bir Kürt meselesi yok. Bunlardan arındırılmış “hayali bir Kürt cemaatinin” sorunlarını çözme şansımız da yok. Kürt meselesi Cizre, Nusaybin, Silvan gibi mekânlara; Ağrı isyanı, Dersim kıyımı, Zilan katliamı, Diyarbakır zindanı gibi mekân-aşırı zamanlara gömülüdür. 


Kürt meselesi, bir yönüyle anaakım Kürt Hareketi'nin temsil ettiği, taşıyıcı aktörlüğünü yaptığı, dağ-zindan-mezar-sürgün metaforlarıyla özetleyebileceğimiz açık yaralara ve organik ilişkilere dayalı toplumsal yapıyla yüzleşme meselesidir. Zira, Kürt meselesi dağdaki çocuklar, zindandaki abiler, sürgündeki ablalar ve mezardaki “sevgililerdir?” çoğu Kürt için. 
Daha da önemlisi Kürtlerin bu yıkımlar üzerine yeni bir zaman ve yeni bir mekân inşa etme meselesidir. 


Aslında Kürt meselesinin esası nedir diye sorduğumuzda, tam da sorunun bir zamansızlaştırma, mekânsızlaştırma ve bir aktör olarak var olmalarının yok sayılması ve engellenmesi sorunu olduğunu söyleyebiliriz. 


Yol akmak istiyorsak, her şeyden önce Kürt meselesini zaman, mekân ve aktörüyle birlikte yeniden kavramak durumundayız. Aksi durumda, ne İmralı sürecinin, ne Oslo sürecinin ne de çözüm sürecinin sonu gelmez. İsimleri değişen bitmez bir sürecin içine gömülüp kalmaya devam ederiz. 


MEVLANA’YA FARKLI BİR BAKIŞ: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ VE 
CHARLES DARWİN'İN YARADILIŞ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 
MUKAYESESİ 


Umut Berhan Şen-12.02.2019-millidusunce.com/ 


Genellikle halk tarafından Charles Darwin'in kişiliği ile sembolleştirilmiş "Evrim" fenomeninin İslam'ın yaratılış konusundaki yaklaşımı ile ilişkisi çok daha karmaşık olabilir. 
Kavram Mevlana'nın varlığın dönüşüm süreci yaklaşımıyla ele alınıyor. 


Evvela şunu belirtelim; Evrim fikriyatı, günümüzde kendisine mal edilmek istenen Darwin tarafından kurulmuş veya temellendirilmiş değildir. Bu, asırlardan beri vardı. Eski Yunan 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filozoflarının en önemlisi olan Anaksimandros (M.Ö. 610-547), öğrencilerinin daha sonra felsefi fikir haline getirdikleri ilk evrim fikrini ortaya atmıştır. Ona göre, bütün hayvanlar yavaş yavaş gerçekleşen bir değişme (changement) sonucu meydana geldiğini ve insanın bu değişmenin en son safhasında yer aldığını ve en eski yaratığın da balık olduğunu ifade etmektedir. 


Elbette ki, Tarih bilmenin insana kattığı değerlerden birisi de, insan aklını uyuşturan her türlü hurafeye ve de kasıtlı pompalanan yanlış bilgilere karşı uyanık kalabilme yetisidir. Bugün ortalama tarih bilgisine sahip olan her kimse, Avrupa'da Rönesans devrinin yaşanmasında İslam coğrafyasında yaşanan “Aydınlanma Dönemi”nin etkisi olduğunu bilir. Zira, Yunan ve Latin kültürü çöküşe geçtiğinde İslam, 7. yüzyılda Arap Yarımadasında muazzam bir devrim yaptı. Bunun sonucunda üretim teknikleri ve üretici güçlerde büyük değişimler meydana geldi. Bu süreç içinde, siyasi birliktelik, merkezi otoritenin oluşması, kurumlaşma, kentleşme, ulaşım, silahlanma, sosyal düzenlemeler, teknoloji, edebiyat ve sanat alanlarında büyük atılımlar meydana gelmişti. Bu olağanüstü bilimsel ivme 13. yüzyıla dek sürdü. Ancak 13. 
yüzyıl başında İslam Aydınlığı çöküşe geçti. Çünkü İbn-i Sina, İbn-i Rüşd ve Farabi'nin temsil ettiği akli ilimler Eş'ari-Gazali düşüncesinin temsil ettiği dogmatizme yenik düştü. Bu dogmatik ekole göre akıl, mutlak hakikate ulaşmakta yetersizdi; aklın yerini sadece sezgi, gönül almalıydı. Sonrası malum, İslam dünyası Eş'ari'liğin etkisiyle 16. yüzyıl başından itibaren zihniyet olarak çöküşe geçti. 


Şimdi kemerlerimizi sıkı bağlayıp yeni bir serüvene dalıyoruz; bu bir tarihsel serüven ve biz bu serüvenin penceresinden konuyu ele almaya gayret ettik. 


İlk olarak şunu belirtelim; Kur'an-ı Kerim meallerinde Türkçeye “yaratma” diye çevrilen, Kur'an'daki “haleka“ kelimesinin hangi çerçevelerde geçtiğine bakmamız gerekiyor. Bu kelimenin Kur'an'da üç ayrı anekdot içinde geçtiğini görüyoruz: 


1- “Bir şeyin, varlık haline getirilmeden önce tasarımının yapılması ve hazırlanması” (veya “emrinin hazırlanması”) şeklinde geçtiği çerçeve. 


2- “Emri hazırlanmış bir şeyin “ol?” emriyle varlık haline getirilmesi veya var olan bir şeyden veya şeylerden, tamamen farklı özelliklere sahip bir şey ortaya çıkarmak.” 


3- İnsanlar için söz konusu olan “bir maddeye yeni bir şekil verme” manasındaki yaratmadır. 


Yukarıda belirttiğimiz 3 İslami anekdottan yola çıkarak Mevlana”yı Darwin'in teorisinin ilk habercisi olarak değerlendirenler de vardır. (Özellikle 2. anekdottaki bakış açısı mantıken bu konuda en sağlam argümandır.) Zira Mevlana Celaleddin Rumi'nin insana ilişkin şu ifadeleri dikkate değerdir, “O, göklerden unsurlara, unsurlardan cansızlara, nebatlara (bitkilere) ve canlılara geçmiş, nihayet babası ve annesi onun dağılmış olan maddesini mevalid aleminden önce unsurlarda, unsurlardan önce göklerde, göklerden önce de Tanrı sıfatındaydı. Sıfat ise zatın aynıdır. İnsan suretinde gelip bu alemde olgunluğa erişenler bu suretten çıkınca suretsizlik alemine varacaklar, muhakkak varlığa kavuşacaklardır.”” 


Çağlar öncesinden günümüze seslenen dev bir düşünür, filozof ve kanaat önderi olan Mevlana, hiç kuşkusuz inançlı ve samimi bir Müslüman'dı. Ancak daima tutucuların ve devrin yobazlarının da karşısındaydı. 


181 


Mevlana'nın bu konudaki bir diğer görüşü de oldukça ilginçtir: “ Cansızdım, bu suretten gelip kurtuldum, yetişip gelişen bir varlık haline geldim, nebat oldum. Nebattan öldüm, hayvan suretinde göründüm. Hayvanlıktan da öldüm, insan oldum. Artık ölüp yok olmaktan ne diye korkayım? Bir hamle daha edeyim de insanken öleyim, melekler âlemine geçip kol kanat açayım. Melek olduktan sonra da ırmağa atlamak, melek sıfatını terk etmek gerek.” 


Şimdi Mevlana'nın Mesnevi?'sinde ifade ettiği bu iki görüşü de okuduktan sonra düşünelim: Onun bu sözleri evrim düşüncesinin temelini mi teşkil etmektedir? Yahut evrimi değil de tasavvuftaki ‘devir’ anlayışını mı yansıtmaktadır? Kuşkusuz yaman ve zorlu sorular bunlar... 


Bugüne dek Mevlana'nın en ihmal edilen yönü felsefi yönüdür. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Mesela kamuoyunda yanlışlıkla ona atfedilen “gel, ne olursan ol, gel” anlayışı ile başlayalım. (Bu alıntı Said Ebu'l Hayr'a aittir, Rumi'ye yakıştırılmıştır.) Mevlana'nın en meşhur yanı onun ulusal ve etnik sınırları aşan anlayışıdır. Zaten kendisi de şehirden şehre göçen Mevlana, büyük Moğol akınları ile karışan etnik unsurlar arasında bu görüşü edinmiştir. Birçok millet yeni yerlerde yeni insanlarla karşılaşıyor ve yeni anlayışlar geliştirmek durumunda kalıyordu. Mevlana böyle bir ortamda batıda ancak 700 yıl sonra ulaşılacak bir hümanizm oluşturmuştur. İnsanlığın tam bir sentezi içerisinde birey, halk ya da ırk anlayışını aşmıştır. Ona göre her şey ilahi olanın farklı görünümleridir. Herhangi bir ayrım gözetilemez. 


Her şeyden evvel şunu anlamak ve anlatmak gerek; Mevlana bir Müslüman olarak kendine has bir evrim anlayışına sahiptir. Bu özgün görüşe göre “ilahi ben” den çıkan ruh evrimsel bir sürece girer. Süreç aynı “ilahi ben” e yaklaşarak devam eder. Evrendeki tüm madde bu yasaya uyar. Madde ilahi kaynağına doğru evrilmek ve ona katılmak için içsel bir dürtüye uyar. (İşte Mevlana buna “aşk” diyor!) Ona göre bu sürecin belli bir amacı vardır. Tanrıya ulaşmak. Hayatın amacı ve var oluşun temeli tanrıdır. İlahi olandan kopan ve ona dönmeye çalışan hayat evrimi vardır. Bu biyolojik bir dönüşümden ziyade, ruhsal bir evrimdir. Var oluş algısına ve tanrı bilincine sahip olmayan insan hayvana benzer. Doğru bilinç insanı ilahi yapar. Evrensel ruhun, varoluşun çeşitli aşamalarında çalışması hayatın genel bir görünümüdür. Fikirlerinin modern zamanlarda Henri Bergson'u, antik zamanlarda da Platon'u anımsattığı söylenir. İbn-i Sina ve Farabi de onun “aşk” anlayışına benzer bir evrensel çekim gücü betimlemişlerdir. 


Son söz yerine yine Mevlana'ya kulak verelim: 


”Senin görevin aşkı aramak değil; Ancak onunla aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır. Aşkı arama, o kayıp değil. Kendini kaybet aşkı bul... 


Yanlış ve doğru davranmayla ilgili fikirlerin ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşacağım. 
Yara, ışığın sana aktığı yerdir. 
Üzülme, kaybettiğin her şey bir gün başka surette geri döner. 


Sessizlik Tanrı'nın dilidir. Kalan her şey kötü çeviridir. 
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İnsan gözdür, öte yanı deriden, etten başka bir şey değil. Gözü, neyi görürse değeri o kadardır ınsanın. Mesnevi, cilt 6/810 


Diken ekersen, gül devşiririm mi dersin? Gül dikmezsen, hiçbir fidan gül vermez sana. 
Dereler buğdaydır âdeta, bu dünya ise değirmen; fakat değirmene kerpiç götürürsen, ancak toprak elde edersin. (Rubâiler, 222)” 


Konuyla ilgili okuma tavsiyesi: 
-Diyanet İslam Ansiklopedisi, Mevlana maddesi, yz. Reşat Öngören, C.29, s. 446. 
-MEB Yayınları 1988, Abdülbaki Gölpınarlı Mesnevi Cilt IV Sayfa 636 


KADIN HAKLARINDA HASAR TESPİTİ 5: KADINLARIN DİNDARLIĞI, 
BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ VE KADIN HAKLARI 


16 Ocak Pazar 2022-Serpil Sancar-gazeteduvar 


Gelecekten umutlu olmak için konuya nasıl bakmalıyız, acaba siyasal İslam'ın gerileyişi bu alanda daha özgür bir tartışmaya alan açar mı? 


Cumhuriyet'in yüzüncü yılına yaklaşırken yaptığımız kadın haklarında hasar tespitinin en önemli konularından biri kuşkusuz ki Türkiye'de resmi din olarak sünni İslam'ın kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili uygulamalarıdır. Sünni İslam?ın ve onun farklı kurumsal ve siyasal aktörlerinin cinsiyet temelinde hak eşitliğini ne kadar içselleştirdiği ve ne ölçüde savunduğu son yıllarda kadın hakları, laiklik ve demokrasi açısından en belirleyici faktörlerden biri oldu. Bu konuda yapılacak geniş bir değerlendirmeyi daha sonraya bırakarak, öncelikle, başörtülü- açık olarak ayrıştırılan kadınların, kadın hakları açısından yaşadıklarına bakalım. Konuyu konuşmaya dini nedenlerle başını örterek yaşamak isteyen kadınların örtünmelerine getirilen kısıtlamaların kalkması ile yani başörtüsü serbestliğiyle ulaştıkları 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“kadın özgürlüğü”nün değerlendirilmesini ile başlaması herhalde gerekiyor. 


Başörtüsü Serbestliği Dindar Kadınları Özgürleştirdi Mi? 

"Başörtüsüne özgürlük” talebi geçmişte kadınların, başta eğitime katılma, kamu kurumlarında çalışma ve kamusal mekanlarda serbestçe bulunma haklarını ihlal eden uygulamalara karşı önemli bir siyasi talep olarak ortaya çıktı ve sonuçta devletin en üst ve stratejik görevlerinde başörtülü görev yapma, her tür kamusal mekanda başörtülü var olabilme serbestliği elde edildi. Bu gelişme, Türkiye'de kadınları açık/kapalı diye kutuplaştıran cinsiyetçi ideolojik önyargıların geriletilmesinde önemli bir adım oldu. Ama bu süreçte başörtülü kadınların elde ettiği serbestlik ve buna bağlı olarak ulaşabildikleri toplumsal firsatlar yine Sünni dindarlığın kadınlara atfettikleri “fıtrat” ile sınırlı kaldı; örtülü kadınlar dini patriarkinin tahakkümünü aşıp da, erkeklerin yönetimindeki sosyal ve siyasal çevrelerin dışına çok da çıkamadılar. Bunu aşmak için, gerçekten de sünni İslam içinden ciddi bir kadın hakları hareketinin yeşermesi gerekiyordu; bu olmadı, olamadı. 


Aslında dindar feministlerin (1) bu konudaki mücadelelerinin, getirdikleri teolojik ve politik eleştirilerin Türkiye?de kadın hakları hareketinin gündemini ve hak tanımı sınırlarını genişletip zenginleştirdiğini teslim etmek gerekir. İslam dininde kadınların eşit hakları olduğunu savunan ve buradan bakarak İslamcı cinsiyetçiliğe ve dini patriarkiye karşı çıkmaya çalışan, muhafazakar dindar kesimden bazı kadınların, sivil toplumda gerçekleştirdikleri örgütlülük oldukça güçlüydü. Ama sünni İslam tarihine dayanarak, kadınların eşit hakları 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olduğunu savunmak sivil dünyada ne kadar etkili olduysa, bu etki siyasal partilerde, parlamentoda ve Diyanet kadrolarında aynı ölçüde karşılık bulmadı. Daha doğrusu kalıcı karşılık bulamadı; zaman içinde hızlıca engellendiler, tasfiye edildiler, kenara itildiler. Yani Sünni İslam içinden çok da cinsiyet eşitliğine dair güçlü bir yorum çıkmadı. Bu ülkenin kader galiba. Laik feministler de sivil örgütlenme güçlerini hala siyasal partilere, meclislere ve devlet kurumlarına taşıyamıyorlar, ne kadar benzer durumlar değil mi? Hala her tür, her kesimden kadına “siz sivil takılın, devlet yönetimine karışmayın” denmiyor mu? 


Sonuçta, meşru olarak kabul edilip toplumsal hayata karışmak için icazet alabilen bazı başörtülü kadınların bir kısmı da kamusal görünürlük kazanabildi. Bunlar da ancak erkek liderlerin fanatik takipçileri, Diyanet İslam’ının eleştirisiz destekçileri haline dönüşerek, İslami siyaset dünyasında var olmayı başarabildiler. Yani, bu süreçte kapanarak “koltuk sahibi olanlar” ile “örtünüp eve kapatılanlar” arasında, görünür olmasa da gerçek bir mesafe ve çıkar farklılıkları oluştu. 


Sonuçta ortaya çıkan duruma bakarsak örtünmek isteyen kadınlar serbestleşti, ama bazı açık kadınlar zorla örtündü, kapandı ve eve kapatıldılar; bu duruma “başörtüsüne özgürlük” isteyenlerin çok fazla da itirazı olmadı. Adına da “mahalle baskısı” dendi ve hızla olay mahallinden uzaklaşıldı. 


Başörtüsü Kadın Hakkı Ve Kadın Özgürlüğü Meselesi Olabildi Mi? 

Başını örtme, dini inanç hakkı çerçevesinde bir serbestlik kazandı ama başı açıkların muhafazakar mahallelerde karşılaştıkları “örtünme dayatması”na karşı “hak temelli” bir eleştiri gelişemedi; örtülü olup da açmak isteyenleri de koruyacak bir “özgürlük” söylemi yaygınlaşamadı. Bu durumda başını örtme/örtmeme özgürlüğünün Türkiye'de mevcut bireysel haklar listesine ne kadar girebildiğini tartışmalı olmaktan çıkamadı. Başını örtmeme tercihi, bir çok muhafazakar çevrede, özellikle dini okullarda okuyan kız çocukları için hiçbir karşılığı olmayan içi boş bir söz oldu; kullanılabilir bireysel bir hak olarak, temel bir kadın hakkı olarak “devlet koruması” altına alınmadı. 


“Hak”, tanımı gereği, aksine eğilimlere, baskılara ve dayatmalara karşı “kamu otoriteleri” tarafından kişinin eşit ve özgür bir insan olarak yaşayabilmesinin korunması demektir. Bu tanıma göre kadınların dini inançları ya da sosyal çevreye uyum arzusu ile başlarını örtmeleri ya da örtmemeleri ne zaman bir “kadın hakkı” ya da bir” özgürlük” meselesi olarak ele alınabilir diye sormak gerekiyor. Kadınlar için özgürlük, kadınların bedeninin ve giyim biçiminin siyasetin, ideolojinin tahakkümünden kurtulmasıyla mümkün. Eğer bir siyaset, kadınları giyimleri üzerinden ayrıştırıp, örtülü ve açık diye ayırıyorsa hatta bunlardan biri daha “makbul kadınlık” ile ilişkilendiriliyorsa, orada bir özgürlükten bahsedilebilir mi? 
Özgürlük her tür giyim tercihinin bir insanın toplumsal konumunu, elde edeceği hakları ve fırsatları etkilememesi anlamına gelir. Eğer hala kadınların bedenindeki kumaş miktarının ne kadar olduğu kadınların yaşamında sahip olacağı fırsatları ya da boyun eğmesi gereken erkek tahakkümünü belirliyorsa burada bir haktan ve özgürlükten bahsetmek zordur. 


Bu açıdan baktığımızda Türkiye?de başörtüsünün serbestleşmesinin kadınların giyimlerinin kişisel tercihlerine bağlı olmadığını ve bir özgürleşme sürecine yol açmadığını söyleyebiliriz. 
Tersine, kadınların giyimleri, ait oldukları “mahalle”nin kültürel kodlarını temsil etmeye devam etti. Sonuçta, dindar ve örtünen kadınlar, sözde dinsizlikten kurtulan ve “özgürleşen kamusal alanlar”da, dini kutsalın kamusal temsilcisi ve göstereni olmak yerine, kendileri olarak yaşayabilme firsatına ne kadar sahip olabildiler? 
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Aslında bugünden bakıldığında kamusalı fetheden dini kutsalın göstereni olarak, sadece makul ve mazbut kadınlık kamusal kabul kazandı; dindar kadınların insan hakları değil. Bu siyasal süreç elbette muhafazakar, dindar ya da İslamcı kadınlara birçok alanda serbestlik getirdi; eğitim ve istihdam hakkından yararlanmalarını kolaylaştırdı; abu inkar edilemez. Ama onları, hiçbir zaman kendi mahallelerinin erkekleri ile “eşit” olma hakkına kavuşturmadı. 


Demokratik Kamusallık Ve Laiklik 

Türkiye'de bundan sonraki gelişimin ne olacağı, demokratik kamusallığın yeniden inşasını arzulayan farklı toplumsal kesimlerin, kendi gündemlerine kadınların özgürlüğü sorunlarını ne kadar dahil edilebileceğine bağlı. Ama elbette Siyasal İslam'ın giderek belirginleşen başarısızlığının kesinleşmesi de bu gündemin oluşumunda önemli bir belirleyici olacak. 


Bu süreçte “demokratik kamusallık”tan ne kast ettiğimiz üzerinde anlaşmak için önce laiklikle ilgili kriterlerimizi konuşmak gerekiyor. Önce Türkiye'de laikliğin hala doğru bağlamda kavranmamış olduğuna bir gönderme yapmak isterim. Laikliğin birinci koşulu elbette dinin ve devletin karşılıklı birbirinin alanlarına karışmaması ve öncelikle de dine dayalı bireysel yaşam ile dine dayalı toplum ve dine dayalı siyaset arasında ayrımın netleşmesi gereğidir. Ama bu kriterlerin içeriğinin netleşmesi için başta kriterlerin netleşmesine gereksinme var. Türkiye için en güncel ve önemli laiklik kriteri, dinin kamusal alanda görünürlüğünün ve meşruluğunun hukuki ve siyasi sınırlarını nasıl tanımlanacağıdır. Dini kurum ve kişilerin, her tür dini inanç ve ibadet pratiklerinin kamusal alanlarda serbestçe görünür, temsil edilir ve konuşur olma serbestliği laiklikle nasıl ve hangi koşullarda bağdaşabilir? Bugün Türkiye?de bu konuda hiçbir hukuki ve siyasi kural yok. Öte yandan muhalefet aktörleri de bu konularda ısrarla konuşmamaya ve kamusal tartışma ortamı oluşturmamaya devam ediyor. Oysaki dini aktörlerin kamusal görünürlükleri, katılım ve temsil hakları, ancak her tür diğer sivil (laik ya da dinsiz) aktörlerle eşit kamusal haklara sahip olduklarında demokratik ve laik bir çerçevede hukukilik kazanır. Yani dini aktörler eğer kamusal alanda var olacaklarsa ya diğer sivil aktörlerle “eşit eleştirilebilirlik” koşullarında olacaklar ya da kamusal alanda var olmayacaklar. Aksi durum, dini güç odaklarının, kamusal alanda, dini kutsalların tartışılmaz üstünlüğünü iddia ederek, farklı görüşlerin “dini kutsallara saldırı” iddiasıyla yasaklanmasına; yani kamusal alanda tekçi bir dini tahakküme dönüşür. Yani kamusal alan din tarafından işgal edilir ve diğer sivil/siyasal aktörlerin söz ve eleştiri hakkı olmaz. Oysaki “demokratik kamu “ sadece ve sadece, dindi ya da değil, çoğul siyasal aktörlerin eşit söz ve katılım hakkına dayanır. Yani eğer dini aktörlerin kamusal etkinliğine izin verilecekse, demokrasi açısından, dini düşüncenin çoklardan biri olarak kamusal alanda çoğulluğu kabul etmesinin açık ve net olması gerekir. 


Sivil Din Ve Sivil Laiklik 


Öte yandan başörtüsü sadece devletin çözeceği bir sorun değildir. Örtünme bazı kadınlar için kültürel zorunluluktur. İsteyen kadının örtünüp isteyenin açık gezebilmesi için aile ve mahalle ahlakında kadının tercihlerinin saygı görmeye başlaması gerekiyor. Kadınların örtünmesinin gerçek bir hak haline dönüşebilmesi için dindar kadın imgesinin kamusal alanın dini tahakkümün göstergesi olmaktan kurtulması gerekiyor. Ama bu yetmez. Aynı zamanda sivil dünyada da dinin elini kadınların bedenlerinden ve yaşam tarzlarından çekmesi gerekiyor. Bu bir “zaman içinde gerçekleşecek” bir olgunlaşma meselesi değil, tersine sivil bir siyasal mücadele ile sağlanacak gelişmedir. Yani “siyasal laiklik” kadar “sivil laikleşme” de önemli. 


Kadın haklarını savunmak demek kadın olmaktan doğan, öncelikle de bedensel özgürlük ve doğurganlık haklarının savunulması ve hayata geçirilmesi ile ilişkili olmak zorundadır. 
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Burada sorulması gereken temel soru şudur: Dindar bir kadının, kadın haklarını, hak temelli eşitlik açısından savunması ya da diğer deyişle kadınların bedensel ve doğurganlık hakları üzerindeki dini, cemaatçi denetime karşı bir itirazı hangi koşullarda mümkündür? Dini bakış açısından bütün kadınlar ve erkekler için aynı hakların geçerli olacağı, yani cinselliğin denetiminin erkek ve kadında eşitlenmesi, itaat ve ibadette denklik, kadın doğurganlığının kadının bireysel tercihi ile nasıl ilişki kuracağı meselesi henüz ne yazık ki, hem dini hem laik çevrelerde, açık ve yaygın tartışma konusu haline gelemedi. Gelecekten umutlu olmak için konuya nasıl bakmalıyız, acaba siyasal İslam'ın gerileyişi bu alanda daha özgür bir tartışmaya alan açar mı? Dindar kadınlar, sünni İslam'ın cinsiyet eşitliğine dayalı bir din haline gelmesini sağlayabilir mi? Dindar kadınların giderek artan ekonomik bağımsızlıkları ve evlilikte eşitlik taleplerinin yakın gelecekteki gelişmelere olumlu etkisi olacak mı? 


Dipnotlar 


1. İslamcı feministler kavramı tam da anlatmadığı için ben dindar feministler kavramını tercih ediyorum. Çünkü muhafazakar ve dindar feministlerin büyük çoğunluğu kendilerini Islamcı olarak tanımlamıyor. 


FEMİNİZM BİR ALTERNATİF Mİ? 


Emine Esin Bozoğlu & Serap Biçer-Sayı 26JAğustos 1989-https://gelenek.org/feminizm-bir- alternatif-mi/ 


“Kapitalist sistemin yıkılışından sonraki cinslerarası ilişkiler konusunda öngörebileceklerimiz temelde olumsuz bir karakter taşıyor ve çoğu durumda neyin ilga edileceğiyle sınırlı. Ancak yerine ne getirilecek? Buna ancak yeni kuşaklar karar verecek: Hiçbir zaman parayla ya da başka bir kudret aracıyla bir kadını satın alamayacak olan erkekler ve gerçek aşk dışında hiçbir nedenin kendini bir erkeğe vermeye zorlamayacağı, ya da iktisadi kaygılar yüzünden sevdiği erkeğe hayır demek zorunda kalmayacak olan kadınlar kuşağı. Bu kuşaklar ortaya çıktığında mevcut bütün davranış normlarını cehennemin dibine gönderecekler; nasıl davranacaklarını kendileri saptayıp her tekil duruma ilişkin bir dizi tutum belirleyecekler ve işte bu kadar.” F . Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni 


Gencay Gürsoy'un, Ahmet Altan'ın Sudaki İz romanı için yazdığı eleştiri yazısı geçmişe saygısız bir bakışa duyulan tepki ile kaleme alınmış anlamlı bir çalışmaydı. “Sular durulsun bakalım, iz kalıp kalmadığını o zaman göreceğiz! diye bitirmiş... Bakıyoruz, sular Türkiye'de kolay durulmuyor, dibi göremiyoruz... 


“Yarın değil, şimdi” sloganı taşıyan afişleri 1. Kadın Kurultayı'nın ruhunu ne denli yansıtıyordu? Bunu atlayalım. İlk duyuşta çok güzel şeyler çağrıştıran slogan bize kadın hareketinin sorunları üzerine düşünürken bazı anlayışları tartışmamızı olanaklı kılan bir anahtar gibi göründü. İlkin sosyalist demokrasi tartışmalarında da gündeme gelen ve çoğu kez karışıklığa yol açan amaç-araç ilişkileri; ikinci olarak da sınıfsız topluma ilişkin kategori ve biçimleri bugünden istemek ve mümkün görmekle, reformist konumlanış arasındaki ilişkiyi irdelemek istiyoruz . 


Birinci noktayı nihai hedef-bugün diyalektiği sorunu çerçevesinde de düşünmek mümkün. 
Sosyalist insan'ı ya da sosyalist topluma özgü insan ilişkilerini bugünden yaratabilir miyiz, bu olanaklı mı? “Şimdi” istemek, “bilimsel” yasalar ya da nesnelliğe verilen vurgu karşısında çubuğu öznellikten yana bükmek anlamına mı geliyor? Soru sormak son zamanların yaygın 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adeti oldu, biz de modaya uyalım, ama kendi cevaplarımızı vermek koşuluyla... Varolan nesnellik ne düzeyde, ne tür kurumlaşmalar yolu ile aşılabilir, bireysel düzeyde ne ölçüde aşılabilir? 


“Sosyalist örgüt gelecek toplum ilişkilerinin prototip olarak yaşanması gereken bir özel mekan değildir; sosyalist örgüt geleceğin toplumunun kurulmasına giden yolda siyasal iktidarın alınmasında son derece kritik rol oynayacak olan bir devrimciler organizasyonudur.(...) Temelde örgüt iktidarı alabilme amacının dolaysız aracıdır, tüm iç-dış ilişkileri bu amaçla belirlenir.”? Kısaca söylemek gerekirse, sınıfsız toplumda kurulacağı düşünülen toplumsal ilişki biçimlerini, iktidar öncesi sınıf ya da öncü örgütlere taşımak yanlıştır. “Güzel insan”ı bugünden yaratmayı ne yazık ki olanaksız buluyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız. Sivil toplumcu olunmayacaksa, bugünden gerçekleştirilebilecek modeller, adacıklarla ilgili düşünceler yaratıyor. Güncel ve gerçek olana, ideallerin uyarlanmaya çalışılması gereksiz hayal kırıklıkları yaratacaktır. “Bugünden istemek”, kapitalizm koşullarında radikal dönüşümlerin olabilirliğine inanmak, ütopik ve ahistorik olabileceği gibi, gerçekçi olunduğu durumlarda bir tür “reformizm”e de yol açabiliyor. Aşırı sol konumlanışların reformizmle çakışması rastlanmamış bir şey değil. Bugünden hedeflenmesi gereken, sosyalist insanın değil, sosyalist mücadelenin insanının yaratılmaya çalışılmasıdır. 


Leninist örgüt teorisi bir eşitsiz gelişim gerçeği ve varsayımı üzerine oturur. Modelin bütününü sorgulayanlar bir yana, bu modele sahip çıktıktan sonra toplumun çeşitli kesimleri arasında, devrimin gerçekleşmesi hedefi açısından farklılık gösteren bir tutum izlemek gerekiyor. Öncü parti, kendini işçi sınıfı ve diğer katmanlardan ayıran bilinçli azınlık olarak tarif ediliyor. Böyle bir grubun, yani sosyalistlerin toplumun farklı kesimlerindeki dinamikleri, potansiyelleri doğru değerlendirerek, bu güçleri kendi gücüne kanalize ederek yürümesi gerekiyor. Clara Zetkin'in Lenin'den Anılar? yazılarında bu konuda Komünist Parti'nin tutumu, tavrı ve istemleri konusunda hayli net bir bakış açısı çizilmiş. Lenin tüm hareketlilikleri “devrim” ve “devrimin korunması” amacı ile bağlantılandırarak görüyor. Bu bağlamda kadınlar da, gençlik de, bugün nefret edilen kavramları kullanmasak ve devrimin yedek gücü olmalarından söz etmesek bile, devrime yapacakları katkı açısından ele alınıyorlar. Doğru ve bugün için de geçerli bir tavır olduğunu düşünüyoruz. 


Kadınların nüfusun yarısını oluşturmaları ile devrimin, toplumsal hareketin motoru olmaları farklı şeylerdir, ama burjuvazi eski düzenin işine yarayan tüm kurum ve ideolojilerini kullanarak Komünist Manifesto'da düşünüldüğü kadar ilerici bir sınıf olmadığını ispatladı. 
Militarizmden ulusalcılığa, din ve aileye kadar tüm biçimleri kendi diline çevirerek kullandı, kullanmaya da devam ediyor. Bütün bunlar kapitalizmin temelinde yatan ve kapitalin devamını sağlayan ana çelişkiyi görmemizi engellememeli. Bu çelişki emek-sermaye çelişkisidir. Devrimci dinamiğin temel amacı bu çelişkinin çözümlenmesidir. Ana çelişkinin oluştuğu alanların dışına da “sınıfsal” bir bakış açısı ile eğilmek gerekmektedir. Bu ise sözgelimi kadın hareketi içinde de burjuva ideolojisine karşı mücadele etmek, erkeklere karşı değil, kapitalizme ve onun üstyapısına karşı mücadele etmek anlamına gelir. Çünkü bugün toplumdaki egemen ideoloji erkek ideolojisi değil, burjuva ideolojisidir... Bir tür revizyonizm, ve belki de sivil toplumculuk kokan baskı grubu anlayışı reddedilmelidir. 
Cinsiyet farlarının ortadan kalkması, burjuvazinin yararına olmadığı oranda devrimin yararına çevrilmelidir.Kadın hareketinin bağımsız ideolojisi olamaz ve bunu söylemek de asla indirgemecilik değildir. 


Kadın hareketi silyasallaştırılmalıdır. Bütün bunlar da biz sosyalistlerin görevidir, kimseden beklemeyelim. 
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Biraz da bizzat sosyalistlerden gelen sosyalizm eleştirilerine değinmek istiyoruz. Biz sosyalist olmanın hakkını ne zaman verdik ki bazı eksikleri sanki bizim dışımızda birileri tarafından varediliyormuş gibi eleştiriyoruz? Sol'un kadına bakışının feodal değerlerle örülmüş “bütün sevdam halkım, bütün kızlar bacım” anlayışını kesinlikle değiştirmesi gerekmektedir. Kadın sorununa 80 sonrası gösterilen bu birazda abartılmış ilginin tek faydalı yanı, yine de sol hareket içinde yaratabileceği bir kültürel reorganizasyon olabilir. Burjuva kültürün aşılması başka, onun eskisine, feodal değerlere dönülmesi başka bir şeydir. Kim kimin “bacı”sı olmak için sosyalist olur? Eski sol yapılarda, belki bugün de bu tür bir anlayışla malul olmuş tutumlar görülebilir. Bunu değiştirmenin yolu ne hedefsiz eleştiri okları yağdırmak ve kimseye sesini duyuramamak, ne de eleştirilen kendi geçmişin bile olsa inkarcılığa varan bir söylemdir. Mutlak doğru ve yanlışlardan söz etmiyorsak, hataları görmenin ve eleştirmenin de bir zamanlaması ve yapıcılığa yöneltmesi gereken bir işlevselliği vardır. “Solun “sol”a bakışına sonraki bölümde değinmek üzere geçiyoruz. Ancak bir son söz olarak şunu söylemek istiyoruz; ister kadın hareketinde, isterse de sosyalist hareketin bütününde yaşanılan tarihsel sürece uygun gerçekten devrimci slogan ve tavırlarla, hiçbir açılıma yol açmayacak inatçı ayak diremeleri birbirinden ayırmak gerekiyor. 


Sol Çevrelerde Feminizan Yaklaşımlar 


1980 sonrasında Somut Dergisi'nin sayfalarında tartışılmaya başlanan feminizmin 
sahiplenicileri de, karşı çıkanları da aynı çevreden geldi. Genel bir adlandırmayla “sol” çevrelerden. Bu “sol” çevre, 80 öncesinde şu ya da bu biçimde devrimci mücadeleye bulaşıp toptan inkar noktasına gelenlerden, sosyal demokrasi ile sosyalizm arasında bocalayanlara, ve halen aktif olarak sosyalist mücadele içinde olduğunu iddia edenlere kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor. 


Sadece feminist olduğunu iddia edenlerle bir alıp veremediğimiz olmadığını baştan söylemeliyiz. “Ben feministim ama aynı zamanda marksist dünya görüşünü benimsiyorum” dendiğinde işler değişiyor. Sorunumuz bu çevrelerle birlikte iş yapma saplantısı taşıyan sosyalist çevrelerledir; hesaplaşmamız gereken de bir anlamda onlar. Özellikle son 5-6 aydır feminist yazarlara her sayılarında sayfalar ayıran sol dergilerin, kendi içlerinde çözemedikleri, bilimsel sosyalist teori ve pratik arasındaki diyalektiğe ilişkin problemlerini, feminizmden aldıkları taze kanla aşmak istediklerini düşünüyoruz. Amacını, dar kadro partilerinden daha ötelere yürümek, ilkesini ise sosyalist demokrasi olarak saptayan bir yayın -Sosyalist Birlik- 
“Başlarken” yazısında şu ifadeleri kullanıyor: “Tepede küçük azınlıkların bütün yetkileri elinde topladığı, buyrukçu, bürokratik ve anti-demokratik örgütlenme geleneği, ülkemizde devrimci mücadelenin gelişmesine renkli ve canlı bir kültür yaratılmasına büyük zararlar verdi.” Ve yine Sosyalist Birlik'in 3. sayısında “Feminizm, Sosyalizm ve Bir Kongre Raporu” başlıklı yazıdan: “Yaşamın derinliklerinin kavranması için kadın değerleri önemli. 
Bugün varolan sığ, hoşgörüsüz ve kendini beğenmiş bakış açıları yerine, derin, hoşgörülü bir dünya perspektifini geçirebilmek için, toplumu radikal bir dönüşüme uğratabilmek için, öğretmen olmadan önce öğrenci olmak feminizme ve gelişen diğer ezilen hareketlere açık olmak gerekiyor.” 


Sosyalist Birlik “te feminizm üzerine çıkan tüm yazılarda feministlerin ileri sürdükleri tezlerin, sosyalistlere bir şeyler öğreteceği iddiası var. “Feminist bilinç toplumun her alanına, her hücresine sinmiş iktidar ilişkisini sorgular ve yeni insanlığın değerlerini yaratmaya çalışır.” “Kadınlar bir parça olamayacak kadar çokturlar ve açıktır ki, bu büyük çoğunluğu anlayıp kucaklamayan bir mücadele genel olamaz.” “Feminizmi olmayan bir sosyalizm kadınlara güven veremez” çünkü. “Yukarıdan verilen haklar bir süre sonra liderlerin o dönem 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varolan politik eğilimlerine, ya da ülkenin ekonomik-sosyal şartlarına göre rahatça geri alınabiliyor.”? Bütün bu düşünceler hatırlanacağı gibi Zemin dergisinin kimi yazılarında da dile getirilmişti . 

Feministlerin “genel sosyalizm hedefine gözünü dikip etrafını göremeyen” '“ sosyalistleri ıslah etme çabalarının anlamı şudur: İktidarı ele geçirmek için önce çoğunluğu kendi yanına almayı bekleme saplantısı: Nihai hedefe doğru yürüyen iktidarın iç dinamikleri konusunda bilgisizlik: Toplumda yeretmiş iktidar ilişkilerini sorgulama iddiası altında tüm bir leninist örgütlenme teorisinin reddi: Yeni insanlığın değerlerini, bu arada sosyalist demokrasiyi bugünden yaratmayı hedefleme yanılgısı. 


Bilimsel sosyalist teori, sosyalizmi hedefleyen yapılara, kendi problemlerini kendi içlerinde çözmelerine yetecek kadar çok malzeme bırakmıştır. Leninist örgütlenme teorisi ise bu iç dinamizmi kesinlikle barındırır. Kadınca duyarlılık ve hoşgörü görünümü altında Türkiye solunun gündemine sokulan bu problematikler zaten uzun zamandır -en azından kimi yapı ve çevrelerce tartışılmaktadır. Türkiyeli sosyalistlerin dışarıdan bir feminist bilinç aşısına ihtiyaçları olduğunu hiç düşünmüyoruz. 


Sosyalist demokrasiyi yeşertiyoruz iddiasıyla öne sürülen tüm bu yanlış düşünceler için son bir söz daha: Sosyalist toplumun ilişkilerini iktidar öncesi sınıf ya da öncü örgütlerine taşımak mümkün değildir. Sosyalistlerin olduğu yerde sosyalist toplum motiflerini aramayı fazla abartmak, bizi, hoşgörülü, zengin ve renkli kişiliklere belki ama, en çok da ve kesinlikle yozlaşma ve pasifikasyona götürür. 


Bir vurgu daha; Sosyalist Birlik'in feminist yazarları tüm yazılarını inkar ve tepkisellik -asla hesaplaşma değil- psikolojisiyle yazdıkları için bütünlüklü bir çerçeve oluşturamıyorlar, bu nedenle de herhangi bir adlandırmayı haketmiyorlar. Onları belki feminizme ilgi duyan “çağdaş” sosyalistler, belki de ortodoks sosyalistleri ıslah etmeyi görev edinmiş feministler olarak tanımlamak mümkün. Ancak Türkiye'deki feminist literatür ve söylem bu solculuktan dönme feminist yazarların tasarrufunda değil kuşkusuz. Bir de daha ciddiye alınması gereken ürünler veren, kendi alanlarını daha net olarak saptamış sosyalist feministler var. 


Sosyalist Feminizm 


Batı Avrupa ülkelerinden farklı olarak, Türkiye'ye feminizmle sosyalist feminizm aynı dönemde girdi. Feminizmin batıdaki gelişim süreci ile Türkiye'ye girdiği dönem arasındaki ilişkiye bir göz atmakta yarar var. Bilindiği gibi batıda feminizm geçen yüzyılın sonlarında ve bu yüzyılın başlarında ilk yükselişini yaptı ve dönemin sosyalistleri tarafından burjuva eylemliliği olarak mahkum edildi. Gerçekten de bütünlüklü bir toplumsal projeye sahip olamaması, feminizmin en büyük zaafı oluyor ve görünüşte kadın-erkek arası ilişkilerde, geleneksel yaklaşımlarda radikal değişiklikler öngören feministlerin talepleri düzenin sınırları dışına çıkamadığı için bir açmazla karşılaşıyordu. Bu sorun feminizmin ikinci yükseliş dönemiyle birlikte 1970'lerde bir sentezle aşılmaya çalışıldı. Sentezin adı sosyalist feminizm. 
Böylece sorun çözülmüş oluyordu. Feministler bir yandan düzen dışı devrimci bir perspektifi sosyalizmden ödünç alıyorlar, diğer yandansa, bilimsel sosyalist kurama “yaratıcı” katkılarını sunuyorlardı. 


Bu sentez, 1980'le birlikte siyasal kesintiye uğrayan, kitlelerden ve pratikten koparılan, 


Türkiye solundaki içe kapanma, geçmişin muhasebesini yapma ve hesaplaşma psikolojisine denk düşüyordu. 
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Geçmişin değerlendirmesini yapmak bu yazının sınırlarının dışındadır. Ancak şunu söylemek istiyoruz: 80 öncesinin devrimci hareketliliği çok eksikli bir devrimci tipoloji yaratmıştır. Bu eksikli tipolojinin düşünce ve davranış modeli, feministler için sayısız çoklukta malzeme bırakıyor. Ancak bilimsel sosyalist teori, uygulayıcılarının eksikli eylemliliklerinden göreli bir bağımsızlığa sahiptir. Gelişkin sosyalist insanla, sosyalist mücadelenin insanı iki farklı kategoridir. Bilimsel sosyalizmin hedeflerinden biri gelişkin sosyalist insanı yaratmaksa, sosyalist mücadelenin insanının hedefi de iktidara ulaşmak için gerekli araçları yaratmaktır. 
Bu ise hepimizin bildiği gibi az ve kolay bir iş değildir. Saf ve ütopik olmayan, belirli bir genişlikteki -tarihsel toplumsal sınırları çizilmiş- somuta o somutun insan malzemesine gerçekçi bir yaklaşımdır önerilmekte olan. İçinde sosyalist mücadeleye ilişkin moral değerlerin de araştırılıp biçimlendirildiği bir kadro çalışması... 


Sosyalist feministlerin kadınlar için öne sürdükleri taleplerin tümü bilimsel sosyalist teoriye içkindir. Klasik marksizm, kadın olsun, erkek olsun, her bireyin kendi yazgısını belirleme hakkına tümüyle ve özgür biçimde sahip olacağı ve herkese doğal yeteneklerini geliştirip uygulayabilecekleri en geniş olanakların sağlanacağı bir toplumsal sistemi hedeflediği için kadının bağımsızlığı gibi ayrı bir ilke sorunu yoktur. 


İşte sosyalist feministlerin itirazları da tam bu noktada başlıyor. Sosyalist feministler klasik marksizmi indirgemecilikle ve kadının özgül ezilmişliği sorununu yeterince görememekle suçluyorlar. Marksizmin kapitalist sistemin analizini yaparken, üretim ilişkilerini baz aldığını, oysa kadının özgül ezilmişliğini belirleyen üretim-yeniden üretim ilişkileri arasındaki bağı atladığını söylüyorlar. “İşte bu iki alanda, yani üretim ve yeniden üretimde kadınlarla erkeklerin konumları farklı; kadınların doğurganlıkları, çalışma kapasitesinin yeniden üretiminde onları özel bir yere yerleştiriyor. Kadınların ezilmişliğinin en genel düzeydeki temeli de bu yer.” !! Sosyalist feminizm hem kadının ezilmişliğini, hem de kapitalizmin işleyiş mekanizmalarını bütün boyutlarıyla kavrayabilmek için içinde yaşanılan toplumu, kapitalist olarak adlandırmanın yeterli olmadığını, doğru olanın cinsiyetçi/kapitalist sistem şeklinde bir tanımlama olduğunu iddia ediyor. “Cinsiyetçi sistem, tarih içinde hep üretim tarzları ile eklemlenerek varolmuş. Tek başına kendi iç dinamikleriyle yaşayan bir sistem değil. Bugün kapitalist üretim tarzı ile eklemlenen bir cinsiyetçi sistem var.” !? 


Görüldüğü gibi türdeş olduğu varsayılan iki kategorinin birbirine eklemlenmesinden söz ediliyor. Oysa bu iki kategori türdeş değildir. Eğer sosyalist feministler kadının ezilme ve sömürülmesini yeniden-üretim süreci içindeki işlevselliği nedeniyle bir altyapı ögesi olarak değerlendirmek istiyorlarsa, bunun hatalı bir yaklaşım olduğunu söylemek gerekiyor. 


Cinsiyetçilik aslında bir ideoloji, bir üstyapı unsurudur. Altyapı ile üstyapı arasında ise mutlak bir uzaklık olmadığı gibi birbirleriyle bu denli iç içe girmiş oluşumlar her yerde ve her zaman mevcut olmuştur. Kapitalist sistem eğer cinsiyetçi/kapitalist sistem olarak adlandırılacaksa, niye dinci, militarist, ulusalcı vs./kapitalist sistem diye adlandırılmıyor? Kapitalizm kendinden önceki toplumsal formasyonlardan kim geleneksel yapılar gibi cinsiyetçi ideolojiyi de devralmıştır; ancak kapitalizm bu ideoloji ve formasyonları bir tür üstbelirleme ilişkisi içinde tutar ve temelin emek-sermaye çelişkisi olduğu yerde de aynı düzeyde bir cinsiyetçi sömürüden söz etmek olanaksızdır. ”? 


Tüm bunları söylemek, kadınların toplumsal yaşamın her alanında özellikle de siyasal etkinlik alanlarında özel bir yaklaşımı gereksindiklerini reddetmek anlamına gelmiyor. Bu özel yaklaşım, “negatif ayrımcılık” değildir. Kadınların binlerce yıldır sırtlarında taşıdıkları, edilgin ve ikincil konumun geliştirmelerine engel olduğu özellikleri kazanabilmeleri için 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gereklidir; toplumsal üretkenliğe ve siyasal yaşama katılmaya istek, toplumsal ve siyasal etkinlik alanlarında deneyim, yaratıcılık, özgüven, eylemlilik gibi... Ancak tüm bu özelliklerin, sosyalist feministlerin iddia ettikleri gibi “bilinç yükseltme grupları”nda değil, tam tersine yaşamın en iyi kavrandığı, siyasal hareketliliğin en üst düzeye ulaştığı sosyalist mücadelenin ana yapılarında kazanılabileceğini iddia ediyoruz. Bu konuya “örgütlenme” başlığı altında tekrar dönmek üzere, son bir vurgu yapmak istiyoruz: Sosyalist feministlerin, kadınların bilinçlenmesini sağlamak üzere, sosyalist yapılardan bağımsız, özerk alanlar açmak istemeleri, hem aşmak istedikleri kadının ikincil konumunu sessiz bir kabullenişten ibaret olduğu için bir paradokstur, hem de sosyalizme sosyalist mücadeleye duyulan güvensizliğin ifadesidir. 


Sosyalist feministlerin sosyalizme ve sosyalist mücadeleye duydukları güvensizliğin en önemli dayanaklarını, sosyalist ülkelerdeki kadının konumuna ilişkin değerlendirmeleri oluşturuyor. 


Sosyalist Ülkelerin Deneyimleri 


Feministler genel olarak sosyalist ülkelerde kadının önemli bir ilerleme kaydettiğini kabullenmekle birlikte, cinslerarası eşitsizliğin hâlâ sürdüğünü ve bu eşitsizlikleri yeniden üreten mekanizmaların ve pratiklerin varlıklarını sürdürdüklerini iddia ediyorlar. Sosyalist feministlerin, özellikle Sovyet deneyimine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde, cinsel eşitsizliğin sürdüğüne ilişkin kanıtları şöyle toparlamak mümkün: 


1. İş hayatında cinsiyete dayalı işbölümü sürmektedir. Bu işbölümünde kadınlara verilen işler erkeklerinkinden daha az kazanç getiren ve az saygın işlerdir. 

2. Ev işi yükünün azaltılması, ya da evdeki iş ve sorumluluk yükünün cinsler arasında eşit bir biçimde dağıtılması sağlanamamıştır. Bunun sonucu da ev dışında çalışan kadınların, pratikte çifte vardiya yapmak zorunda kalmalarıdır. Evdeki durumun değişmemesinin temelinde erkek rollerinin, kadın rollerinin tanımlanışına benzer bir biçimde yeniden tanımlanmış olması yatar. 

3. Sosyalist devletler, ailenin yeniden üretim işlevini önemle vurgularlar; bu amaç hem yurtseverlik biçiminde ifade edilir, hem ekonominin işgücü talebini karşılama gereği biçiminde... Kadınlar bu konuda toplumsal bir sorumluluk taşıdıklarını düşünmeye yöneltilirler ve onlardan ailelerini, daha geniş toplumsal hedeflerle uyumlu olacak bir biçimde sınırlandırmaları ya da genişletmeleri istenir. Çocuk bakımından özellikle ilk yıllarda anne sorumludur. Bu durum toplumda yayılmaya çalışılan “çalışan anne” imgesiyle de uyumluluk oluşturur. 

4. Evde yüklenilen sorumlulukların eşit olmaması, kadınların genellikle zaman ve enerji gerektiren siyasal temsil mekanizmalarına katılmaya duydukları isteksizlik konusunda belirleyici faktörlerden biridir."* 


Anlaşıldığı kadarıyla, toplumsal yeniden-üretimde, yani ev işlerinde ve çocuk bakımında kadınlara tanınan ağırlıklı rol, onların toplumsal ve siyasal etkinlik alanlarında erkeklerle tam eşit konumda olmalarını yavaşlatıcı bir faktör olmakta, ve tam yasal eşitlik ve fırsat eşitliği tek başına -kadının geleneksel rollerinden tam anlamıyla özgürleşebilmesi sağlanmadığı sürece- cinsel eşitlik sonucuna götürmemektedir. Sovyet mühendisi Vera Ribka'nın söylediği gibi: “Demek ki eski önyargılar hâlâ yaşıyor. Belki eskiden olduğu gibi kadının yolunu kesmiyorlar, ama onu yavaşlatan çakıl taşları görevini görüyorlar.” !5 
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Bunların hepsine evet, ama bir şartla: Sovyetler Birliği'nde kadının yaşadığı bu durum, aşılma zorunluluğu ilke olarak kabul edilmiş, ancak arzulanan noktaya gelinememiş, tüm eşitsizlik biçimleriyle türdeştir. Kadın sorununun bu anlamıyla çok özgün bir yanı yoktur. Sovyetler Birliği'nde bir dönem analığın özendirilmiş olması, ya da kadının geleneksel rollerinden tam anlamıyla sıyrılamamış olması, Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık geçmişinde bazı dönemleri oluşturan, örneğin devlet eliyle kulakların yaratılmış olmasından, ya da kuruluş yıllarında ilerici sanat, ya da bilimsellik adına sunulan propagandif çabalardan farklı bir kategoriyi oluşturmaz. Kadın sorunu ile ilişkili olarak bunların tümü, gerçeklikleri ya da zorunlulukları ile kavranmadıkça bütünlüklü bir bakış oluşturulamaz. Sorunu böyle anladığımızda kadının toplumsal konumunu da, hedeflenenle verili nesnellik arasındaki mesafede tanımlamamız gerekiyor. Sovyet deneyi, belirli bir an seçilerek, nihai hedef olan komünist toplum bazında ve bu hedefe o anki uzaklığı açısından eleştirilebilir. Ancak geçiş sürecinin kendisini verili bir ön formasyona göre ve teorik bazda eleştirmek mümkün değildir. Geçiş süreci politikalarının bir ön formasyona göre eleştirilmesini içsel olarak olanaksız kılan bir başka neden, geçiş toplumunun tarihsel olarak salt kendine özgü nesnel yasalarının bulunmayışıdır. Dolayısıyla Sovyetler Birliğinde uygulanmış olan ve uygulanan tüm politikalar, kendi iç yasallıklarına göre değil ancak sonuçlarına göre eleştirilebilirler. Yani bu sonuçların, toplumu nihai hedefe ne ölçüde yaklaştırdığı açısından. Sosyalizme geçişte mutlaka nesnel bir çelişki ya da hareket ettirici güç aranacaksa, bu, kurulu ve geleceğe dönük unsurlarla, geçmişten kalan unsurlar arasındaki çelişkidir. Ancak bugünkü Sovyet toplumunda ilkinin siyasal temsilcileri varken, ikincisinin siyasal temsilcileri son derece sınırlıdır. Hatta sınıfsal temeliyle bakıldığında, gerçek anlamda yoktur. Ayrıca ikinci kategori belirleyici olmaktan çoktan çıkmıştır. Bu yüzden Sovyet toplumundaki çelişkinin siyasal düzeye de antagonist biçimde yansıması mümkün değildir. 


Sosyalist toplumlar ilkesel ani çıkışların -özellikle toplumda kök salmış geleneksel yapıları hedeflediğinde- hem toplumda yarattığı hoşnutsuzluk açısından, hem de öncelikli hedeflere verdiği zararlar açısından, sosyalizmin varoluşunu tehdit edebileceğini en yakından yaşamışlardır. Önemli olan ilkelerle pratik zorunlulukları en iyi biçimde bağdaştırabilecek siyasi irade ve denetim mekanizmalarına sahip olmak, aynı zamanda sosyalist toplumun geleceğini tehdit edebilecek zamansız sıçramalara neden olmamak kaydıyla, giderek daha çok sayıda inisiyatif sahibi gelişkin sosyalist insanı yaratarak, onu bu irade ve denetim mekanizmalarında etkin hale getirmektir. 


“Ama bütün yabancılar bizim bir geçiş toplumu olduğumuzu unutmuş görünüyor; şimdiki sistemimiz geçici bir sistem. Komünizme doğru yürüyoruz, unuttunuz mu? Bugünkü örgütlenmemizde bir çok eksiklikler var; ve her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Ama bu sorunlar ilerlediğimizi, katı olmadığımızı gösteriyor ve ekonomik kapasitemiz ölçüsünde hatalarımızı düzeltiyoruz.” 


Örgütlenme 


Türkiye'de kadın örgütlenmesi ve kadınların sol örgüt ve hareketler içinde aldıkları yere karşı iki tür eleştiri yöneltiliyor. Bunlardan birincisi 1980 öncesi kendi yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak kendi örneklerine yöneltiyorlar eleştirilerini, diğerleri ise bizce bugün için de evrensel geçerliliği olan Leninist örgütlenme teori ve pratiğinin eksiklerini sayıp 

döküyorlar. Öncelikle klasik örgütlenme modelinin Türkiye'de henüz hiç yaşanmadığını, gerçekleştirilmediğini söylemek istiyoruz. Bu modelde işçi sınıfının merkezi öncü örgütü iktidarın elde edilmesine yönelik genel planda politika yapmak üzere planlanmıştır. Merkezi öncü örgüt etrafında oluşturulan yan halkalar ise -etki alanları, hareketlilikler- alanların özgün 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çelişki ve dinamikleri çerçevesinde etkilenmeye, örgütlenmeye çalışılırlar. Türkiye açısından geçmiş eleştirilirken de, yeni oluşturulmaya çalışılırken de gözden kaçırılmaması gereken budur. Ötesi pireye kızıp yorgan yakmaktır. Toplumda varolan ana çelişki bir kez emek- sermaye çelişkisi olarak saptandıktan sonra, işçi sınıfı dışında kalan kesimler de kendi özgün yapı, dinamik ve çelişkileri ne olursa olsun kapitalizmin yarattığı bu ana çelişki tarafından üstbelirlenirler. Yani bu alanlardaki çelişkiler de ancak kapitalizmin, emek-sermaye çelişkisinin ilgası ile çözüme ulaşabilirler. Bu önerme doğru kabul ediliyorsa, sorun yan katman ve grupların özgül dinamiklerinin işçi sınıfı ve onun öncü gücünün eylemliliği, hareket planı ve hedefleri ile koordinasyon sorunudur. Yine de bunu kesinlikle basit bir güdümleme ilişkisi şeklinde algılamadığımızı belirtelim. Geçmiş deneyimlerde ana yapıların yan örgütü olarak kurulan komsomol tipinde ya da demokratik kitle örgütü şeklinde örgütlenmelerle aşılmaya çalışılmış, ancak en etkili ve geniş bağlar devrimin hemen öncesinden başlayarak devam eden toplumsal meşruiyet ortamı içinde şekillenmiştir. Dar bir oluşumu içeren ve yalnızca sosyalistlerden oluşan (sözgelimi Kızıl Kadınlar Örgütü gibi) ilkeleri dar ve sıkı tutulmuş kimi örgütlenme biçimleri de dağarcığımızda vardır. Eskiden beri varolan örgütlenme biçimleri bize bugün için çok önemli ölçüde örnek ve veri oluştursa da, bu bizim yalnızca bunlarla sınırlı olduğumuzu göstermez. Ne uluslararası harekette ne de Türkiye için hiçbiri ölü ve kesin sınırlı modeller değillerdir; ancak belirli bir ciddiyet ve denenmişlikleri vardır. 


Feminizmin yaratıcı katkıları örgütlenmeye ilişkin önerilerinde de sürüyor. Kadınların tek başlarına göğüslemek zorunda kaldıkları baskıların tartışıldığı ve birbirlerine aktardıkları deneyimleriyle bir toplumsal grup olduklarının bilincine varabildikleri (kadınlık bilinci geliştirdikleri) bilinç yükseltme grupları feminist harekete özgü bir örgütlenme biçimi olarak da ön plana çıkıyor. Feministler farklı sınıf ve katmanlardan gelen kadınların kurtuluşlarına giden yolda aynı yapı içinde birleşmelerini mümkün ve gerekli görmüyorlar. Önerilen partilerden, örgütlerden, erkeklerden bağımsızlık ilkesini tanıyan iktidarı hedeflemeyen, küçük kadın gruplarını gevşek bağlarla ve ancak kampanyalar aracılığıyla biraraya getiren gevşek federatif bir yapı. Örgütlenme sürecinin yaratılan örgüt kadar önemli olduğunu, kadınlık konumunun konuşulduğu, deneylerin aktarıldığı, dayanışma ve bu süreç içinde güvenin pekiştiği bir yapı öneriliyor. “İlkelerimiz şunlar olmalıdır: Gönüllülük, öz etkinliklerin gelişmesine ve arttırılmasına uygun yapılar yaratmak. Kişiselliği yoketmeden kolektif kararlar alabilmek, hiyerarşilere karşı olmak, yönetim kurulları yerine, her kadının etkinliklerin yürütülmesinde yer almasını sağlamak. Oylamalar yerine ikna yöntemlerinin yerleştirilmesi. Sadece çoğunluğun değil azınlığın ve tek tek kadınların haklarının korunmasını güvence altına almak. Rotasyonla çalışma, uzmanlaşmayı zararsız hale getirme. 
Etkinliklere katılan bütün kadınlara eşit derecede söz ve karar hakkı. Temsili değil, doğrudan demokrasi.” 


Doğrudan demokrasi denilen şeyin bugünden okul kulüp çalışmalarında bile ne tür “işlemezliklere” yol açtığını hepimiz biliyoruz; asıl sorulması gereken, kadının kurtuluşunun ancak sosyalist dönüşümlerle birlikte gerçekleşeceğini söylerken kadın hareketini sosyalist mücadelenin ana yapılarından ayrı özerk alanlara çekmeye çalışmanın ne anlama geldiği? Bu soruya verilen iki farklı yanıttan örnekler vermek istiyoruz. İlki Gülnur Savran'dan: “Çalışma alanı, emek-sermaye çelişkisi dışında, başka birçok salt kişisel gibi görünen ilişki de (bu arada kadın erkek ilişkisi de) baskı/ezilme ile sarılıp sarmalanmış; bu anlamda, bunlar toplumsal bütünü yeniden-üreten egemenlik ilişkilerinin bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla da toplumsal mücadele bu ilişkileri dönüştürmeyi de programına almak zorunda. Cinsiyete dayalı, bilgiye dayalı, kuşak farkına dayalı egemenlik ve hiyerarşi ilişkileri, sosyalizmin gündemine dahil edilmesi gereken toplumsal ilişkiler. Feminizm, kişisel olanın toplumsal ve 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giderek siyasal doğasını bu biçimde açığa çıkararak, sosyalist olmanın anlamına yeni boyutlar katıyor. Sosyalistlerin siyaset yapma üsluplarını, ulaşılacak hedef dışında, bu hedefe nasıl ulaşılacağını sorunlaştırıyor.”!8 


Burada artık varolan eski modellerin köklü bir eleştirisi ile yeni biçimler yaratma kaygısını gözlemlemek mümkün oluyor. Ancak Yıldız Ecevit'in yine 11. Tez'in bir başka sayısında örgütlenme üzerine dile getirdiği düşünceleri, ortada farklı bir amaç varmış duygusunu uyandırıyor: “Özerk kadın örgütleri, kadınların daha önce mahrum kaldıkları toplumsal platformda düşünme, planlama, aktif katılım deneyimlerinden geçebilmelerine yardımcı oluyor. Kadınlar özerk örgütler sayesinde siyasal etkinlik konusunda kendi gizli güçlerinin farkına varabiliyor, kendi seçtikleri eylem planını uygulayabiliyorlar. Bu örgütler ve gruplardan geçerek gelen kadınların siyasal ve örgütsel görevleri üstlenebilme olasılıkları artıyor.”!? Yine aktararak devam ediyoruz: “Kadınlar bir yandan özgül amaçlar için örgütlenmelerini sağlarken, bir yandan da daha önce dışladıkları nihai mücadele alanının içine girme yollarını aramalıdırlar. Kadınlar bu ortak mücadele alanının güçlü ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiklerinde, hem kendi özgül taleplerine, hem de ortak mücadele nedenlerine uygun bir toplumsal güç oluşturacaklardır.”?9 


Bu iki alıntıda, içerdikleri nüans farklılıklarına karşın aynı dayanak noktalarını görüyoruz: 


1. Ampirik bir değerlendirmeyle, kadının bugüne kadar erkeklerle birlikte yaşadığı örgütlenme deneyimlerinde hep yardımcı ve destekleyici roller üstlendiği, katı hiyerarşi ve merkezi disiplin yüzünden siyasal karar alma mekanizmalarında etkin olamadığı saptamasından yola çıkılarak, sosyalist mücadelenin kadını geliştirici özelliklerine duyulan güvensizlik. 

2. Sosyalist ülkelerde kadının henüz tam eşitlik noktasından uzak olduğu bugünkü koşullar veri alınarak, sosyalist toplumların geleceğine duyulan güvensizlik. Sosyalist toplumlarda kadının toplumsal konumu ile ilgili yaklaşımlarımızı bir önceki başlıkta tartıştığımız için bu konuya tekrar dönmeyeceğiz. Ancak bu iki alıntıda da farkedilen, zaafları olan bir siyasal arka plandır. Bu zaaf, belirsiz bir gelecekte devrim yapıp işleri yeniden rayına oturtması beklenen işçi sınıfı dışında, başta parti kadroları olmak üzere hiçbir gücün, hiçbir kesimin sosyalizmi hedeflemediği ve sosyalizme yönelmediği varsayımına dayanır. Yönetime ve parti kadrolarına hiçbir içsel dinamizm tanımayan, düzenin kendini kendi araçlarıyla yenileme şansını yok sayan bu kısır döngünün varacağı sonuç, Liberter bir dejenerasyondur. Sosyalist feminizm ise kuramı, önermeleri ve vardığı sonuçlarla birlikte bu liberter dejenerasyonun tipik bir örneğini oluşturuyor. 

3. Gülnur Savran'ın iddia ettiği feminizmin sosyalizm anlayışına getirdiği katkıların neler olduğunu pek anlayamadığımızı itiraf etmeliyiz. Sözü edilen toplumsal ilişkiler zaten sosyalizmin gündemine dahildir. Yok eğer kastedilen, sosyalist iktidarı hedefleyen örgütlenmelerdeki hiyerarşik yapının sorgulanması ise, bizde varolan örnekleri eleştirenlerin, kendi tezleri için yüz akıyla sunacakları örneklerin irdelenmesini talep ediyoruz. Yine bugün varolan sosyalist örgütlenmelerin binlerce yıllık geleneksel yapıların bize devrettiği cinsler arası eşitsizliği işlevsel olduğu ölçüde ve belli oranlarda kendi içinde çözebilecek dinamiklere sahip olduğunu iddia ediyoruz. 


Geleceğin sosyalist insanını bugünden yaratma saplantısı, kapitalist toplum içinde, kendine özel alanlar yaratarak tüm bir değerler sistemini yeniden biçimlendirmeyi hedefleyen alt- gruplar düşüncesine varır ki, bunu da ne yaratıcı bir katkı, ne de yeni bir şey saymak mümkün değildir. Mükemmeliyet (amaçta değil araçta) arayışı içinde işlevsiz küçük gruplar bir hedef 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oluşturamaz; olsa olsa kendi içinde ve kendine yönelik ajitasyon çekilen birer kendini tatmin aracı olabilir... 


Toparlamak gerekirse, feminizmin çıkış noktaları gereği, ortak bir programı ve gerçekçi bir örgütlenme anlayışının olamayışı, kendini hep birtakım akımlara ya da öğretilere eklemleyerek tanımlamasına yol açıyor. Eko-feminizm, anti-terör nitelikli feminizm, anti- nükleer mücadele içindeki feminizm, sosyalist feminizm. .. 


Sosyalist feministler dışında kalan sol kesimlerin de örgütlenme konusunda söyledikleri net bir formülasyonun bulunmaması sorunun bizce en önemli noktasını oluşturuyor. Kurultaya gelip de 25-3 dakika gibi kısa sürelerde söz alma şansına erince, “neden buradayız” sorusunu sormamak gerekiyor. Bu soruya daha önceden cevap verilmeli. Sosyalistler demokratik kitle örgütü biçiminde bile olsa bulundukları, hatta daha önemlisi başını kendilerinin çektiği her yerde kendi seslerini duyurmalıdırlar, sosyalist olmalıdırlar. 


Bir program oluşturulacaksa, kadın ezilmişliğinin özgül yanları yadsınmadan, vülgerleşilmeden hareket edilmelidir, evet. Ancak konulan hedeflerin sosyalizmle olan ilişkisi kurulmalı, demokratik hedeflerle sınırlanmamış, kitlesel bir kadın hareketi ve örgütlenmesi hedeflenmelidir. 


1980 sonrası kadın hareketine damgasını vuran küçük burjuva aydın kadın imajı olmuştur. Bu 
yalnızca hareket içindeki kadınların sınıfsal kökenlerinden kaynaklanmıyor. Feminizmin burjuva ideolojisinin işine yarayacağı gerçeği hedef kitlenin karışıklığından ve yaratılan ideolojik bulanıklıktan kaynaklanıyor. Kadınlar kütlesi de sınıflara ayrılmaktadır. Hedef kitle sınıf bazında oluşturulmalı, geniş kitle çalışması hedeflenmelidir. Bugün sosyalist politikanın gereği budur. 


Eşit haklar savunuculuğunu çağrıştırıyor mu bilemeyiz ama 1920'lerde Sovyetler Birliği'nde bazı yoldaşlar o zaman “sol”luk olarak nitelenen bir talepte bulunarak kadınlar için özel, ayrı örgütlenme ve organlara karşı çıkarak onların erkeklerle eşit biçimde ele alınmaları gerektiğini söylüyorlar. Lenin bu tezlere karşılık, “... küçük burjuva ve diğer kadın katmanları arasında da çalışma yapmak, özel organlar yaratmak, ajitasyon yapmak gerekir, bu feminizm değildir, pratik devrimci amaca uygundur.” diyor.?! Sorun görüldüğü gibi ele alınan alanların pratik devrimci amaca uygunlukla sınanmasıdır. 


Bugün Türkiye'de geçerliliği olan demokratik kitle örgütü modelinde ise hedef kitle işçi kadınlar olmalıdır. Bu birkaç açıdan böyledir: Kuruluşundan programının hazırlanmasına ve pratikte uygulanmasına kadar sosyalistlerin görev aldıkları bir kitle örgütü işçi sınıfından ilkesel olarak ayrık olamaz, ideolojik bağımsızlığı savunulamaz. Türkiye'de örgütlenme potansiyeli İKD deneyimi ile de görülen büyük bir işçi kadın kitlesi mevcuttur. Bunlar Türkiye açısından çok önemli iki işkolu olan gıda ve tekstil işkollarında yoğunlaşmış olup, bizce sosyalist söylemi yaygınlaştıracağımız, sesimizi duyuracağımız çok önemli bir alanı oluşturmaktadır. 


Sosyalistler eğer çağdaş kan arıyorlarsa, bunu feminizmde aramasınlar. Bu gereksiz, aşırı ve gelecekte hata yapılacak cinsten bir ilgi gibi görünüyor. Yoksa kendimize güvenimiz yok mu? 
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sosyalist feministlerin önerdiği “cinsiyetçi sistem” çözümlemesine yakışır bir adlandırmadır. Feminizm, sosyalizmin bütünlüklü toplumsal projesini ödünç almakla, asla Gülnur Savran'ın iddia ettiği gibi 


mükemmel bir senteze ulaşmıyor, tam tersine en basit tanımıyla eklektizme saplanıyor. 
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21. Zetkin; a.g.y., 5.320 


“FEMİNİZM”E KISA KENAR NOTLARI 
Temel Demirer-Sayı 22|Kasım 1988-https://gelenek.org/feminizme-kisa-kenar-notlari/ 


“Ve kadınlar bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri 

ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz 

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen 

ve soframızdaki yeri 

öküzümüzden sonra gelen 

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karasabana koşulan 

ve ağıllarda 

ışıltısında yere saplı bıçakların 


oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan 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kadınlar, 


Tai 1 
bizim kadınlarımız” 


Nazım Hikmet “kadınlarımızı”, dizelerinde böyle tasvir ediyor. 1938'e varıldığında, biçimsel bir alay değişikliğe rağmen, özde bir şey değişmiyor. Hatta Nazım Hikmet'in dizelerindeki bu tasvire neden olan kadın sorunu ve kadının konumu 1988 Türkiye'sinde daha bir ağırlaşıyor. 


Türk kadınının haklarını “savunan” Semra “sultan”ın papatyacılık operasyonelliklerinden, “Kadının adı yok!” diye çığlıklar atan feministlerimize rağmen durum bu 


Belki de en son söylemem gerekeni en önce söylemek rizikosunu göze alan bir dobra dobralıkla altını çizerek belirtmeliyim. Suat Derviş”leri, Hatice Alankuş'ları, Aysel Zehir’ leri ya da (ömür boyu hapis cezası hala yargıtayda olan) “Döğüşenler Konuşacak!” diye haykıran Ayşe Hülya Özzümrüt'leri veya buna denk bir tarihsel kalıtı ve gerçeğini “es geçmecesine” “Kadının adı yok” diyenlere aldırmıyorum. Eylülizmin yeni-sol versiyonlu en rafine ürünü olan bu çevreleri eylül rüzgarları önündeki bir savrulmuşluğun ilk eldeki sonuçları olarak niteliyorum? 


Hayır!... A.Kolantai'li, R.Luxembourg”lu ve C.Zetkin'li* gerçeğine sırt dönerek; gülünç bir Emma Goldman”lık” karikatürlüğüne soyunan çapsızlıklara artık gerçeği daha da fazla tersyüz ettiremeyiz. 


İşte size (yeri gelmişken) ilginç bir “feminist” soru; “Kadın devrimi gerekli midir?” Valla bilmiyorum. Biz hep kopuşların devrimle olduğunu öğrendik. Bu da bir kopuş istiyorsa, burada da bir devrim gerekir, demek bana düz mantık ve kolaycılık gibi geliyor. Bu yeni bir alan, düşünmek lazım (...) Artık toplum tahlili yapılınca sadece emek-sermaye çelişkisine değil de, kadın-erkek çelişkisine de bakılması kopuşları getiriyor diye 

düşünüyorum (...) Türkiye'de toplumsal hareketlilik ezildikten sonra kadınlar kendileri için bir şey söyleme fırsatı buldular (...) Yani Türkiye'de darbe olmasaydı, hareketlilik sürseydi, acaba feministler yine ayrılıp biz bağımsız kadın hareketi istiyoruz diyebilecekler miydi? 
Tarihsel olarak öyle bir bağ var gibi geliyor bana (...) Çünkü sosyalizm kadınların ezilmesini açıklayan bir düşünce değil.” (a.b.ç.) 


Öncelikle, Stella Ovadia adlı bu “feminist”e, kendisini ve düşüncelerini bu kadar net anlattığı için teşekkür etmeliyim. Emek-sermaye çelişkisinin antagonizmalarının yetersizliğini “keşfeden” (?) bu dahinin çelişkilere bir de kadın-erkek çelişkisini eklemesi, elbette onun “feminist” literatüre yepyeni bir katkısı değildir. Ama Türkiye'deki “ithal” malı ve eylülist restorasyonun en rafine ürünü olan “feminizm”in; toplumsal hareketliliğin ezilmesiyle, sahne- i siyasete arz-ı endam etmesi konusunda darbe'ye ne kadar müteşekkir olduğu da, S. 
Ovadia'nın itiraf ettiği gibi, tüm sosyalistler açısından, yerli yerine oturtulması gereken ayrı bir tartışma konusudur. 


“Feminizm” konusunda bu olgunun altını, yine onların “sosyalizm kadınların ezilmesini açıklayan bir düşünce değildir” kuyruklu yalanıyla bir kez daha çizerek, sözü V.I.Lenin'e bırakıyorum: “...Kadın kitlelerimizle sistematik olarak çalışmak zorundayız. Edilgen konumlarından kurtulmalarına yardımcı olabildiğimiz bu kadınları göreve çağırmalı, onları işçi sınıfı savaşımı için hazırlamalı ve silahlandırmalıyız (...) Salt fabrikalarda çalışan ya da evlerinde köle olan kadınlardan değil, köylü kadınlardan da küçük burjuvazinin çeşitli katmanlarındaki kadınlardan da söz ediyorum. Onlar da kapitalizmin kurbanıdırlar (...) Onlar 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da dar ve sınırlı ufuklarla apolitik bir psikoloji olan, asosyal, geri bir kadın kitlesine avdırlar. 
Bu durumun farkında olmamak anlaşılmaz, tamamen anlaşılmaz bir şeydir. Kendi özel ajitasyon ve örgüt yöntemlerimizi geliştirmek zorundayız. “Kadın hakları'nın burjuvaca savunusundan değil, devrimin pratik çıkarlarından sözediyoruz.” 


Evet, yineliyerek belirtmekte yarar görüyorum. Sosyalistler kadınların kurtuluş hareketini ele alırken, feministvari “cins ayrımcılığı” temelindeki kadın haklarının burjuva savunusundan değil, aksine bir sosyal devrimin asla vazgeçemediği (teorik bir sorun olan) pratik sorumluluk ve çıkarlarından sözederler. Bu alanda devrimin engellemeden ilerletilmesinin kafa ile kol 


emeği arasındaki çelişkinin çözümünde önemli bir alan olduğunun altını çizerler. 


Şunun önemini hiç atlamadık: Sınıflı-sömürücü yapılarda “kadın olmak”! , Zeynep Oral'ın verileriyle ifade ettiği gibi; gerçekten de çok zordur... Çünkü kadınlık sıfatı spontane bir biçimde, çifte baskı ve boyunduruğu içerir. Ve de şundan kuşku yoktur ki; her şey gibi tarihsel bir varlık olan kadının verili konumundaki patriarkal geleneksel baskıyı da? , kadının kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarını da sınıflı-sömürücü toplum ve işbölümü üretiyor. !? 


Bu bağlamda; kadınların kurtuluşu hareketi açısından da, kadın sorununun radikal çözümüne yönelinmesi açısından da asli noktayı; kadını köleleştiren aile ile birlikte, devletin ve özel mülkiyetin kökeni bağlamındaki bütünselliğin sosyalist sınıfsal 

kavranışıyla!! yakalayabiliyoruz. Ve ancak böylelikledir ki, kadının kurtuluşu yolunda önüne diktiği engellerle “ailenin kadına ne yaptığını” (R. Bridenthal) gözlemleyebilerek, sınıflı- sömürücü yapılardaki “eviyle evli kadınlar”? kurgusunu yaratan ücretli kölelik sisteminin, kadının kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına nasıl da ağır boyutlar katarken; bir diğer yanıyla da (feminizmvari) sahte “yanıt”lar ürettiğini görebiliriz. 


Hangi versiyonlu kimliğiyle olursa olsun “feminizm”e hayır demememiz için bir neden yoktur. Kimi çevreler her ne kadar yanıltıcı giysileri içinde “biz sosyalist feministiz”? deyip, daha kabul edilebilir olacağını umarak, “cinsiyetçi bir sistem”e ve onun (kendilerine göre) “fallokrasi” egemenliğine karşı bir mücadele bayrağı açtıklarını iddia ediyorlarsa da; Anja Menlenbelt”in!* kötü kopyaları olan bu çevrelerin, ne teorik ne de pratik bir inandırıcılığı sözkonusu değildir. Bu durum onların öznelliğinden çok, tercihlerini yansıtan teorik/pratik nesnelliklerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü; 


1) Feminizm bir felsefe değildir: “Yeryüzünde cinsiyet ayrımına dayalı (tek cinsiyet felsefesi anlamında) bir felsefe, ne yazıktır ki yoktur ve olamaz.” 


2)Feminizm bir bilim değildir. “Çünkü bir cinsiyeti yücelterek bilim kurulmaz (...) Feminizm ne iktisadi, ne siyasi, ne toplumsal, ne tarihsel, ne kültürel bağlamlarda hiçbir çözüm ve öneride bulunmamıştır.” 


3)Bir bilim olmayan feminizm, kendine özgü bir yöntemden yoksundur. 

4)Feminizm sınıf gerçeğine kapalıdır. Bu, bir kısım feministler sınıfların varlığını kabul etseler dahi böyledir. “Sınıfların varlığını kabullenmek ile topluma sınıfsal bilinçle yaklaşma, iktisadi ve siyasi alanda nesnel gerçeğe uygun bilimsel öneriler ve çözümler getirebilmek 


başkadır.”!5 


Bu bağlamıyla, “biz sosyalist feministiz” demenin, demagojiden başka bir anlamı yoktur... 
Sosyalizm ve feminizm; “böyle bir bileşim ya da birleştirme mümkün müdür?” 
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Feminizmin; 


“Kadın üstündeki baskının kökü cinsiyet farklılığında, erkekle kadının biyolojik farklılığında, kadının doğurma yetisinin sömürülmesindedir.” 


“Kadın üstündeki baskı belli bir psikolojiye (“erkeklik kuruntusu”na), ideolojiye ve bunlara uygun yapılara (aile vb.ne) dayanan”, anlayışlarıyla, 


“Kadın üstündeki baskı ve sömürü insanlık tarihinde oldukça geç, yani üretim fazlası oluşması ve ona el koyma savaşıyla birlikte doğmuştur” biçimindeki Marksist anlayış bağdaştırılabilir mi? Bunlar elbetteki bağdaştırılamaz, ya feminizm haklıdır ya da Marksizm!9 ... Özetle ortada, adının açıkça konularak, tercih edilmesi gereken bir ikilem vardır. 


Bu ayrım çizgisini çekerek devam ediyorum: Kadın sorununa ve onun kurtuluş hareketine, şimdiye değin, Türkiye'li sosyalistlerin ve hareketlerin gerekli özenle eğilmediğini düşünüyorum. Ve olsa olsa diyorum, kadın sorunu her boyutuyla sosyalist erkeklerin de sorunudur. Lakin, sosyalist harekette kadın sorununa karşı ön ve bön yargıların yaygınlığı hâlâ aşılabilmiş değildir. Aşılamamış bu “yargı”larla ilerleyebilmenin olanaksızlığının altını çizerken sözü A.Bebel'e bırakıyorum: “Nasıl kapitalizm sosyalizme karşı çıkıyorsa, kimi sosyalistler de kadınların kurtuluşuna aynı şiddette karşı çıkıyorlar. Her sosyalist, emekçinin kapitalist karşısındaki bağımlılığının farkındadır. Ve başkalarının -özellikle de kapitalistin- bunu inkâr etmesini kabullenemez. Çünkü sorun şu veya bu yönüyle kendi küçük benliğine dokunmaktadır. Sürekli olarak gerçek veya hayali “tartışmasız doğru, hayati” addedilen çıkarları savunma arzusu erkeklerin gözünü kör etmektedir.” (Auguste Bebel-1890) 


A.Bebel'in 1890'larda ifade ettiği bu “körlük”, acıdır ki 1980'lerin Türkiye'sindeki sosyalist hareketimizin saflarında da hâlâ sözkonusudur. 


Kanımca, sosyalistlerin bu soruna (artık ve oncasının ardından!) çok daha ciddi ve köktenci eğilip!” daha da fazla geç kalmamaları gerekmektedir. Çünkü kadınların kurtuluşu olmadan sosyalist (yani demokrasiyi geliştirip, genişleterek devletin söndürülmesi) ve dolayısıyla da işbölümünün aşılmasına yönelmiş bir sosyalizm olmadan da kadın sorununun hallinin olanaksızlığı, gün gibi orta yerde ve aşikardır. 


Tüm bu işarete gayret ettiklerimin çerçevesinde de, emekçi kadınların (ideolojik olarak sosyalizme ve sosyalist mücadeleye bağlı! , lakin örgütsel olarak bağımsız bir) kurtuluş hareketinin birleşmiş makro ölçeklerde acilen örgütlenmesinin olanaklılığına ve zorunluluğuna inanıyorum. Bu bağlamıyla da kadınların kurtuluş hareketinin; 

i-) Sınıflı-sömürücü yapılar şahsındaki işbölümünü ve onun cins ayırımcılığını yoketme; 


ii-) Hayatın her alanında cinsler arası tam ve özgür bir eşitliğin sağlanılmasına yönelinmesi; 


ii-) Evi ile evli olan kölelik kurumunun ilgası ve bunun ilk koşulu olan tekil ailenin toplumun iktisadi birimi olarak ortadan kaldırılmasına yönelik mücadele edilmesi; 


iv-) Kadının kendi vücuduna özgürce sahip çıkabilmesi yanında burjuva ve feodal aile yasalarının ve “yasak”larının iki yüzlülüğüne karşı açıkça karşı konması; 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v-) Eşit iş'e, cins ayrımı güdülmeden eşit ücret verilmesi ve kadınlar için tam iktisadi bağımsızlık şiarıyla döğüşülmesi; 


vi-) Erkekler açısından “hovardalık” diye nitelenen (!) fahişelik nitelemesinin, anlayışının ve ticaretinin!’ açıkça mahkum edilmesi vb. hedeflere yönelik savaşım eksenlerinde, sosyalist iktidar savaşımı ile omuz-omuza yürümesi gerektiğine inanıyorum. 


Bu gerekliliğin ise şu programatik temellerden kaynaklandığını düşünüyorum. 


-Kadınların tabi bulunduğu çifte sömürü, sınıflı-sömürücü toplumların bir ürünüdür. Kadının kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının menbaı ise işbölümü gerçeğinden kaynaklanır. Söz konusu sorun ve uğruna verilen mücadeleler ikincil ehemmiyetteki marjinal sorunlar olarak algılanmamalı ve sosyalizm ile direkt bağı olan kadın sorununun devasa devrimci enerjisi toplumsal kurtuluş mecrasına akıtılarak, kadınların kurtuluş mücadelesi gerçekçi biricik çözümüne yöneltilmelidir. Bu bağlamıyladır ki, kadınların kurtuluş hareketi, sınıflı-sömürücü yapılara karşı toplumsal başkaldırı ve mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu parça “feminist” önerilerle, parçası olduğu bütünden asla soyutlanmamalıdır. 


-Cins ayrımcılığı, egemen sınıfın işçi sınıfını bölmek için kullandığı geleneksel silahıdır. Bu paslı silahı, “Bu kavga kadın erkek hepimizindir!” şiarının sancağı altında etkisiz bir hale getirmenin kavgası verilirken; Eylülün damgasını yemiş “feminist” çıkışsızlıkların bölücülüğüne karşı da mücadele etmek gerekir. 


-Emekçi kadınların kurtuluş hareketinin (başarısı yolunda) oturmak zorunda olduğu omurga, kesinkes sosyalizm olmak zorundadır. Elbetteki kadının kurtuluşu açısından sosyalizmin elinde bir zati sungur değneği yoktur. Kimse de sosyalizmde bir çırpıda böylesine bir kerameti arama malıdır. Sosyalizm bir çırpıda topyekün çözümler getirebilecek potansiyellere (özellikle bizimki gibi ülkelerde) sahip değildir”? . Lakin kadınların kurtuluşunu ilan ederek, bunun köktenci ilk koşulunu yerine getirebilecek tek çözüm de elbette sosyalizmdir. Çünkü sosyalizm kesinti siz bir mücadele ile sorunları aşma yolundaki tarihsel bir eylemin, diyalektik süreçler demetidir. Ve de şu deyişiyle E.C. Guevara tastamam haklıdır: “Devrimi insanların, günlük ekmeğini garanti altına almak için yapmıyoruz. Yaşamı değiştirmeye çalışıyoruz.” (E.C. Guevara /a.b.ç y.n./) 


Dipnotlar 


1. N. Hikmet, Kuvayi Milliye, s.90, Bilgi Yay., 3. basım, Kasım 1986 
. A.H. Özzümrüt, Döğüşenler Konuşacak!, Belge Yay., Aralık 1987 

3. Örneğin kendilerine “sosyalist” sıfatını layık gören kimi feministlerimiz; feministlerin Türkiye'de devreye sokulması ile 12 Eylül arasındaki direkt bağı atlayan bir jargonla, kendilerinin Türkiye toprağında Eylülizmin rafine bir ürünü olmadıklarını ispat telaşına kapılıyorlar. (Bak. Sosyalist Feminist Kaktüs, No:2, s.11?'den 13'e) Lakin kendi gerçeklerine ilişkin olarak, inkâra yeltendiklerini de ele verircesine şunları da demeden edemiyorlar: “Feminizmin neden 12 Eylül öncesinde ortaya çıkmadığı ayrı bir tartışma konusu; 12 Eylül sonrasında ortaya çıkmasının ise sol hareketin yenilgisiyle kuşkusuz bir ilgisi var. (...) Feminizm ilk önce sosyalist kadınlar tarafından gündeme getirilmedi. 
Ancak, sosyalist kadınlar soldaki genel hesaplaşma sürecinin bir parçası olarak sol hareket içinde kendi konumlarını da tartışmaya başladılar ve böylece feminizm, kadın sorunu biçiminde de olsa sol hareket içinde yankı buldu.(...) Kısacası, feminizm sosyalist kadınların gerçek sorunlarına denk düşüyordu.” 
(N.Tura, a.g.e., s.13 /a.b.ç.-y.n.)Dikkat edin; “Feminizm” sol hareketin yenilgisiyle yani sağcılığın ve inkârın mümbit zemininde boy veriyor. Kaçış'a “hesaplaşma” denildiğine aldırmayın. Çünkü sorunu devreye sokanlar sosyalist kadınlar değil. “Feminizm” kadın sorunu biçiminde, yani kadınların kurtuluşunu atlayan ne idüğü belirsiz bir “genel”likte devreye giriyor, sokuluyor, yankı buluyor. 
Ardından da; Reich'ların, Freud'ların, S. de Beauvoir'lerin “ithal malı” enjeksiyonları nasıl oluyorsa 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“sosyalist kadınların gerçek sorunlarına denk düşüyor”.Şimdi burada durup bir parantez açıyorum: Sosyalist kadınların gerçek sorunları nedir? Eğer “feminizm” ise bu kadınlar neden “sosyalist”tir? 
“Hesaplaşma, hesaplaşma” (!) deniliyor. Gerçek sorunlarının çözümünü işçi sınıfının davasına bağlanmış kadınların kurtuluş mücadelesinde görmeyip de, sahte yanıtlarını, “cins ayrımcılığı” eksenindeki “feminist” yozluğun bunalım felsefesinin yılgınlığında bulanlara Erhan Bener'den ilginç bir gönderme yapmak istiyorum: “Bunalım dönemlerinde hükümetler solcu aydınlar üzerinde baskılarım arttırırlar. Rüçhan ve Serdar da bu baskılardan nasiplerini bol bol almış olmalılar. Bu arada edebiyatçılarımızın davranışları da sana yabancı gelmeyecek. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde nasıl cinselliğe, yapay ya da ters ilişkilere, anlaşmazlığa, düşsel gerçek üstücülüğe, sahte tarihçiliğe ya da bilim kurguculuğa sığınılmışsa...” (E.Bener, Ortadakiler, s.276, Cem Yay., 1988) 

Bir gerçekten ve bu gerçeğin görkemli kalıtından söz ettim: Okuyuculara bu konuda, geçenlerde İnter Yayınları tarafından basılan Kadın Sorunu Üzerine adlı derlemenin son bölümünü, C. Zetkin ile V.I. 
Lenin'in konuşmalarının verildiği bölümü, sosyalizm ve “feminizm” tartışmaları bağlamında gözden geçirmelerini önereceğim... Ayrıca “sosyalist” geçinen feministlerimizin bu konuşmalara ilişkin tutumlarının ne olduğunu da merak ediyorum. 

Görüşlerini kesinkes paylaşmasam da, anarşist-feminist Emma Goldman'a cidden saygı duyuyorum. 
Emma Goldman yanlışını yüreklice yaşama geçiren ve ömrünü bu uğurda tüketebilmiş çaplı ve ciddi bir kadındır. Düşüncelerini zorunlusu olduğu eylemliliğiyle hayata geçiren Emma Goldman’ da “feminist” bağlamıyla olsa bile öne çıkmış yan, “cins ayrımcılığı”nı elinin tersiyle iten, sorunun kaynağının sınıflı sömürücülük olduğunu saptayan yaklaşımdı. Örnek mi? İşte: “Kurtuluş, daha aydınlık ve geleceğe doğru yorulmadan ilerleyebilmekle gerçekleşir. Eski adet ve geleneklerden sıyrılan, engel tanımayan bir gelişmeye ihtiyacımız var (...) Tarih bize her ezilen sınıfın ezenlerden gerçek anlamda kurtulmasının ancak kendi çabasıyla olabileceğini gösterdi. Kadının bundan ders çıkartması ve özgürlüğünün ancak özgürlüğü elde etme gücünün uzandığı yere kadar uzanabileceğini anlaması gerekiyor (...) Bu nedenle de eğer kadının kurtuluşu tam ve gerçek bir anlama kavuşacaksa, sevilmeyi, sevmeyi ve anne olmayı, kölelik ve tabi olmakla aynı kefeye koyan saçma anlayış yıkılmalıdır. Cinsler arasında bir düalizm olduğu ya da erkek ve kadının birbirine düşman dünyaları temsil ettiği görüşü de bir kenara bırakılmalıdır. Küçüklük böler, genişlik birleştirir. Gelin engin ve büyük olalım. Önümüze çıkan yığınla önemsiz şey yüzünden hayati şeyleri gözden kaçırmayalım. (...) Boşluk ancak böyle doldurulabilir. Ve kadının kurtuluşundaki trajedi ancak böyle coşkuya, sınırsız coşkuya dönüşebilir. (E. Goldman, Defter, No:4, Nisan- Mayıs, 1988, s.133-134) 

Stella Ovadie, y.a.g.e., s.141-142-144 

V.I. Lenin, Kadınların Kurtuluşu Üzerine... Lenin'in bu saptamasına C. Zetkin'den bir ek gönderme daha ilave etmek istiyorum. C. Zetkin diyor ki: “Sınıf savaşımının gelişmesi zorunludur ve bütün olarak işçi sınıfının çıkarı gereğidir. Kadının bastırılmışlığı bunu engelleyici ve köstekleyici olmaktadır. 
Kadınların bu savaşın içinde olmaları ve buna aktif olarak katılmaları gerekliliktir. Bundan ötürü işçi hareketi, devrimci kesimlerde her zaman, daha egemen sınıfa karşı savaş içindeyken, kendi sıralarında erkeklerle kadınların eşitliğini ve dayanışmasını yaratmaya çalışmıştır. (...) Bu arada proleter kadın hareketi her zaman, erkekler arasında önemli bir eğitim çalışmasını da kapsamıştır ve kapsamaktadır.” 
(C. Zetkin, Kadınların Kurtuluşu, “Lenin'den anılarım” bölümü, s. 150) 

Bak: Zeynep Oral, Kadın Olmak, Milliyet yayınları, 7. Basım. 

Bu konuda bir hayli tartışmalı özelliklerine rağmen, şu yapıtların incelenmesinin yararına inanıyorum. 
M. Foucault, Cinselliğin Tarihi, c.1 (Şubat 1986 basımı); c.2 (Nisan 1988 basımı, Afa yayınları.) 

Bak: C.P. Gılman, Kadın ve Ekonomi, Kaynak yayınları. 

“Genel bir kadın hareketi” (?) örgütlemek sevda ve “sav”ındaki (!) “feminist”lerin başı, elbette F. 
Engels'in devrimci çözümlemeleriyle bir hayli sorunlu. “Feminist”lerce F. Engels'in “kadın sorunu sınıf sorununun bir uzantısıdır” şeklindeki çözümlemesinin, sosyalistlerce “bir miras nasıl kötü kullanılır” (N. Tura, S.F. Kaktüs, No.2, s. 17”den 2'e) bağlamında “lanet”lenmesi bizi hiç de şaşırtmıyor. Yerli “feminist”lerimize göre: “Engels, kadının ezilmesi sorununu emek-sermaye çelişkisi bağlamında ele alır. (...) Engels'in kadının ezilmişliğine emek-sermaye çelişkisi temelinde bakması, onun kadın sorununu sadece toplumsal üretim bağlamında proleter kadınla proleter erkek arasındaki cinsiyetçi işbölümünü hiç sözkonusu etmez.(...) Kadının ezilmişliği yalnızca kadınların toplumsal üretime ne oranda katıldıkları bağlamında ele alındığında, çözüm olarak gösterilen sosyalizmin kadınlara açtığı ufuk da son derece sınırlı kalıyor. Sosyalizmde yeniden üretimin toplumsallaşması, erkek egemenliğinin sona erdirilmesi için tek başına yeterli değildir.” (N. Tura, a.g.e., s. 20-21) / a.b.ç.- y.n.Burada duruyorum. Öncelikle “yerli” feministlerimizin bu görüşlerini “feminist” Amerikalı kadın yazar Shulamit Firestone”den ödünç aldıklarının altını çizerek ve “feminist” tahrifatları tashih ederek devam ediyorum: Hayır, ne F. Engels ne de diğer Marksist önderler vulger bir ekonomizm ile; ” bu tek başına yeterlidir” demediler, sadece bunun (yani sosyalizmin!) kadının kurtuluşunun ilk koşulu olduğunun altını çizdiler. Örneğin bu konuda F.Engels şunu der: “...kadının kurtuluşunun ilk koşulu, 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bütün kadın cinsinin yeniden toplumsal üretime dönmesidir ve bu koşul, tekil ailenin toplumun iktisadi birimi olarak ortadan kaldırılmasını gerektirir.” (F. Engels, Kadın Sorunu Üzerine, s. 18) Dikkat ediniz, bu ilk koşuldur!.. Hiçbir ilk koşul ise kendi başına yeterli değildir. Ama hiç bir şeyde, tüm kapsamlılığıyla, yine onun kendine ait çözümleyici yeterliliğiyle ulaşmak için, köktenci kopuşlara denk düşen bu ilk koşulsuz olmaz ve olamaz!...Feministlerin içi rahat olsun. Sosyalist önderler bunun farkındaydılar. Örneğin K. Marx'ın “18 Brumaire”indeki “bütün ölmüş kuşakların geleneği, bir karabasan gibi, yaşayanların beynine çöker.” (K. Marx) öndeyişini de unutmayan C. Zetkin, kadınların kurtuluşu hareketi adına Marx'ın bu uyarısından yola çıkarak şunları diyordu: “Bu, kadınların toplumdaki yeri ve görevine ilişkin olarak herkesteki duygu, düşünce ve istek konusunda son derece doğrudur. Bunda, başka herhangi bir ilişkidekine göre çok daha güçlü biçimde, yüzyılların, bin yılların gelenekleri yaşamaya devam eder. Anlayışta, alışkanlıklarda, yaşam biçiminde, hep yeniden yeniden, kadının analık bağı dolayısıyla erkeğin ilk ve en eski mülkü haline gelmesi ortaya çıkar. İşte bu yüzden biz, yalnız kadının köleliğinin kaynaklandığı sosyal ilişkileri değiştirmek zorunda değil, aynı zamanda insanların beynini de -erkeklerin de kadınların da- geleneklerin karabasanından kurtarmak zorundayız” (C. Zetkin) /a.b.ç. -y.n./ Altını durmadan çiziyorum. Sosyalistler kadının kurtuluşunda ilk koşulu herşeyleştirmiyorlar. İlk koşulsuz asla olmayacağı, olamayacağı vurgusuyla, ilk koşuldan yönelinmesi gerekenleri açıkça ifade ediyorlar. İşte aynılıkları ve ayrılıklarıyla Filistin'deki (Bak: Geri Döneceğiz, Mülteci Kamyplarında Filistinli Kadınlar; Kıyı Yay.; Şubat 1987) ve Küba'daki (Bak: Margaret Randall, Devrimden Yirmi Yıl Sonra Kübalı Kadınlar, Bibliotek Yay., Mart 1988) kadınlar!... Filistin”dekiler ilk koşulu yerine getirmenin kavgasını verirlerken, Küba”dakiler bunun sonrasına denk düşen özgün sorunlarını çözmeye çalışıyorlar... Global bir egzantirizmin çıkmazındaki “feministler, F. Engels'i ve başkalarını tahrif etmek yerine bunları anlamaya çalışsalar daha az savrulurlar kanısındayım... 
Ağırlıklı “feminist” abartılarına rağmen, “feminizm”in de tanınması bağlamında şu kaynaklar taranmalı kanısındayım: Lee Comer, Evlilik Mah kumları, Kadın Çevresi yayınları; R. Seidenberg-K. Decrow, Eviyle Evli Kadınlar, Afa yayınları. 

S.F. Kaktüs, No:l, s.7”den 16'ya. 

Bak: Anja Meulenbelt, Feminizm ve Sosyalizm, Yazın Yayınları, Ekim 1987. “Yerli feminist”lerimize bir hayli “değerli” ithal malı bir “katkı” olan bu kitabı, uvriyeristliğine toz kondurmayan troçkist eğilimli bir kitabevinin çevirmesi çok ilginçtir. Hem de bu kitabın yazarının şu tür görüşleri savunabilmesine rağmen!...”Kapitalizmde üretim ve yeniden üretim arasındaki ayırım solun teorilerine de egemen oldu. Sermaye ve ücretli emek arasındaki ilişkiye takılıp kalan sol hareket, bunun dışında kalan her şeyi tahlilleri dışında bırakarak dikkate almadı.” (a.g.e. /a.b.ç. -y.n/ ) Önce şunun altını çizeyim, bu yaklaşım sosyalist solun teorilerinde hep egemen olmuştur ve olacaktır da. Bu yeni bir şey değildir. Çünkü sosyalizm bir Amerikan sosyolojisinin at gözlüklerine gereksinimi olmayan sınıfsal bir bilimdir. Çünkü bize göre bu bilim: 1) Tarihsel maddecilik olarak bilinen, felsefi bir dünya görüşü; 2) Merkezinde artı değer kuramının bulunduğu bir ekonomi-politik çözümlemesi; 3) Kaçınılamaz sınıf savaşımının yönetilmesine ilişkin bir strateji ve taktikler toplamıdır. (V.I. Lenin, Marksizmin Üç Kaynağı, Gün Yayınları, 1967) Bu böyle olunca Marksist bilimselliğin sınıfçı gerçeğinden nasibini alamayan “feminizm”in, ister istemez, ona karşı olarak; Amerikan sosyologlarının maruzatlarına ya da “liberter gelenekten kaynaklanan” Lynne Segalvari ucubelere sarılmasından doğal bir şey olmuyor (bak: S.F. Kaktüs, No:l, s.44?'den 49'a). 


. Sibel Özbudun, Niçin Feminizm Değil?, s.54-55., Süreç Yayınları. 
. Joanne Naiman; Marksizm ve Feminizm, İki Ayrı Kuram; s.63; Amaç Yay.; Mart 1988. 
. Bu konudaki ilginç ve geniş kapsamlı bir tartışma için bak: N. Sena, Kadın Sorunu Erkeklerin de 


Sorunudur, Yeni Aşama Yay. 


. Bağlı sözcüğünün altını çiziyorum. Ya sosyalist ya da burjuva ideoloji diyorum. Üçüncü yol arayışı 


beyhudedir ve küçük burjuva şaşkınlarına özgüdür!... 


. Jean-Gabriel Mancini, Fahişelik ve Kadın Ticareti, Varlık Yayınları, Ocak 1973 
. Buraya bir not düşüyorum. Sosyalizmin doğasından kaynaklanan sosyalist demokratik örgütlenmesinde 


de, kadın hareketi ve örgütlülüğü olmazsa olmazlığıyla gereklidir diyorum 


SATANİZM İNANCI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 
10.08.2018-sorularlaislamiyet 


Değerli kardeşimiz,Satanizm; şeytana güç atfedip ona tapınmak üzere kurulan inanç sistemidir. Dünyada pek çok batıl inanış ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de satanizm'dir. 
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Antik satanizmin bizim topraklarımızdaki temsilcisi Yezidiler olmuşlardır. Bu inanışın sahipleri şeytana "Melek-i Taus" derler; Hz. Ali'nin insan bedenine bürünmüş Tanrı olduğuna inanırlar. 


Ülkemizde çok az sayıları kalan Yezidiler; "Şeytan ile Tanrı eşitti. Tanrı şeytanı kıskandı ve kutsal özelliklerini elinden aldı." diyorlar ve şeytanı tutuyorlar. Bunlar, insanların her türlü kötülüğü şeytana mal ettiklerini, asıl kötünün ise insan olduğunu savunuyorlar. 


Modern Satanizm 


1966 yılında "Rosmary'nin Bebeği" isimli kitap ve film, modem satanizmin başlangıcı oldu. 
Şeytan tarafından gebe bırakılan ve Deccali doğuran kadını anlatan filmin yapımcısı bir yıl sonra öldürülüyordu. 


Bu filmde "Kara büyü danışmanı" rolündeki Kafkas kökenli Anton LaVey (1930), sonra şeytan kilisesini kurdu ve baş rahip oldu. 


Şeytanın kutsal kitabında LaVey şunları söylüyor "Şeytanın çağıdır bu çağ, şeytan dünyayı yönetiyor." 


Grubun amacı, "Bireyselliğin bütünleştirilmiş enerjisini toplayıp, doğanın karanlık güçlerine ulaşmak. Bu amaca ulaşmak için ilhamını büyü ve metafizik güçlerden almak." 666 rakamını uğurlu sayarlar. 


"Biz Buraya Ait Değiliz" 


Geçen yıllarda Ataköy'de 14. kattan kendilerini bırakan Alp ve Aslı yazdıkları mesajda, "Biz buraya ait değiliz." diyorlardı. Biri 14 diğeri 17 yaşında derslerinde başarılı olan bu iki gencin ekonomik sorunları yoktu. Geçen yıl, bir ritüel gereği kedi yerine arkadaşlarından birini öldürdüler. Hepsinin ortak özellikleri satanizm inancına bağlı olmaları. Kaliforniya'da "Yüce Kaynak Tarikatı" mensubu 39 satanistin toplu intiharında da "Biz buraya ait değiliz.” notu vardı. 


Satanistler, yoğun olarak kullandıkları internet sitelerinde Türkiye'deki sayılarının elli bin olduğunu söylüyorlar. Eğer bu rakam doğru ise, Türkiye'yi yönetenler kafalarını ellerinin arasına alıp iyice düşünerek kendilerini sorgulamalı ve çözüm üretmelidirler. 


Satanizm Nedir? 
"İnsan bencil, çirkin, habis ve korkulması gereken bir varlıktır, kötü olan şeytan değil aksine insanın kendisidir. Amacımız şeytanı memnun etmektir." Bu sözler, A.B.D'de 


"Şeytan Kilisesi"nin kurucusu LaVey'e aittir. 


Antik Satanizm'de doğa üstü güçlerle ilişki kurma, büyüyü kullanma özelliği ön plandadır. 
Gizli güçlerle bağlantısı olduklarna inanırlar. 


Modern Satanizm'de ise uyuşturucu, seks ve sert müziklerle dinlerdeki günah anlayışına başkaldırma vardır. Hümanist felsefe ve bireysel yaratıcılık iddiası ile gençleri etkileyen bir "kafa tutma akımı," gençliği bir yerlere sürükleyip götürmektedir. 


Günümüzdeki satanistler, ister A.B.D. ister Mısır ister Türkiye'de olsun, ortak bazı ritüeller sergiliyorlar. Giyim kuşam, saç şekli, tapınma biçimleri, intihara yürürken geride bıraktıkları 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aynı mesajlar, bunun ideolojik temelleri olan bir akım olduğunu göstermektedir. Organize bir şekilde çalışmaktadırlar. İnternet sitelerinde çok hareketliler. Web sayfalarını yoğun bir şekilde kullanıyorlar. 


Satanist gençler, 14-22 yaşlarında birer satanizm uzmanıdırlar; kitaplar önerirler, fikir tartışmaları yaparlar. Kendilerini bir sosyal hareket, alt kültür faaliyeti olarak algılıyorlar. 


Ölümsüzlük, kıyamet, hayatın cehennem, ölümün ise gerçek boyuta geçiş olduğu gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. 


Şeytana tapar görünürler ama, asıl amaç şeytanı da yok edip, dünyayı ele geçirmektir. Dini kitapların üstünde aykırı eylemler yaparlar. Kendilerini üst düzey bir klan gibi hisseder ve kendileri dışındaki insanları aptal birer mahluk olarak görürler. 


Şeytan ve Şeytanlık 


Şeytan bizim kültürümüzde gurur-kibir, bencillik gibi saplantıların esiri olmuş durumlar için kullanılan bir kavramdır da. 


Kelime olarak şeytan, "Şa-ta-ne" fiilinden türemiştir. Uzak olmak anlamına gelir. İnsanı, Allah yolundan uzaklaştıran her şey, şeytanlık olarak tanımlanabilir. 


Şeytanın Yaptırım Gücü Var mı? 


Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan, vesvese vererek insanı kötülük yapmaya sevk eden varlıktır. 
İnsan ruhunda çoraklaşma varsa, şeytan bunu işletir. Hedeflediği insanı, o insanın kendi gücü ile vurur. Çirkin şeyleri güzel gösterir. Tuzak ve hilelerle hareket eder. "Şehvet, nefret, intikam, hırs, sevgi, korku, öfke ve şiddet" gibi duyguları değerlendirmede yanılgıya düşürtür. "... Şeytanın hilesi cidden zayıftır." (Nisa, 4/76) âyeti, aslında şeytana karşı ve yerinde kullanabilen için insan akıl ve iradesinin değerini ortaya koymaktadır. 


İnsan nefsi, sürekli kötü şeyleri emreder ve insanı onlara meylettirir. Kişinin vicdanında neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyleyecek bir bekçi yoksa; kötü şeylerin ve iyi şeylerin arka planını görecek duygusal zekâya sahip değilse, içi isteklerine meyleder. Bu meyil içerisindeki insana şeytan, kötülükleri süslü ve güzel gösterir. Hırsızlığa, yalana, şiddete kılıf uydurarak onları sevimli gösterir ama, insan, bütün bunlara rağmen iradesiyle kendini şeytanın tesirinden koruyabilir. 


Satanistlere göre insan, öldükten sonra yok olmaz. Dünya hayatının cehennem olduğuna, ölümün gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar. Bu sebeple kolayca intihar ve sevdiklerini kurban edebilmektedirler. 


Ritüeller ve Çılgın Müzik 
Kedi köpek katletmek, ibadetlerle dalga geçmek, kutsal nesneleri aşağılamak, kurban seçilen insanlara işkence ve tecavüz, grup seksi, uyuşturucu kullanımı, kara büyü ve büyü ayinleri, 


satanistlerin başlıca özellikleridir. Vazgeçemedikleri şeyler siyah, karanlık ve sert müziktir. 


Black Metal, Heavy Metal gibi müzikler, bu müzikte civciv çiğneyerek dans etmek (0zzyozbone), onların orgazma benzer ritüelleridir. 
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Aslında sert müzik, satanistlerin iç sıkıntılarının bir çığlığıdır. Orgazmı devam ettirememenin öfkesi, şiddeti ve umutsuzluğudur. 


Satanizm'e Kapılma Sebepleri 


"İnançta büyü vardır." şeklinde bir söz vardır. Bir şeye inanma, insana çok aykırı şeyler de yaptırabilir. Eğer inanç sisteminde ahlaki normlar yoksa veya kişi yanlış ahlaki normlar taşıyorsa, ona göre hareket edecektir. Yaptığının doğru olduğuna inanan genç, buna başkalarını da inandırmaya çalışacaktır. 


Pastör, "Tabiat, boşluktan nefret eder." der. Bir toplumda inanç boşluğu varsa, bu boşluk aykırı inançlarla doldurulacaktır. 


Satanizm'de semavi dinlerin amentüsü, satanizmin amentüsü ile yer değiştirmiştir. 


Satanizm, küreselleşmenin nimetlerinden yoğun bir şekilde faydalanan hayat standardı yüksek çevrelerde yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklarını kendi hallerine bırakan, sevgi ve disiplini beraber veremeyen ailelerde acı satanist meyveler alınmaktadır. Parçalanmış ailelerin çok bulunduğu, alkol ve benzeri maddeleri kullanmanın yaygın olduğu topluluklarda satanizme kayma dana belirgindir. Gencin azarlandığı, aşağılandığı ailelerde de topluma ve aileye karşı öfke olarak satanizm gelişebilmektedir. 


Satanizm'in kendisine taraftar bulduğu ergenlik dönemi gençlerinin ortak özelliklerini ailelerin bilmeleri ve onlarla ilişkilerini bunları göz önünde tutarak sürdürmelerinde yarar vardır. 


Çete Yaşı 


Öncelikle aynı yaştan olan çocuklar, bir arada bulunmak, aynı yiyecekleri paylaşmak, sır ortaklığı yapmak, bazı eşyalara sahip olmaktan hoşlanırlar. Koleksiyon yaparlar, dini konular konuşurlar, yıldızlarla uğraşırlar. Bazı gençler de suç işlemeyi, kurallara aykırı davranmayı âdeta amaç edinirler. 


Ergenlik döneminde işlenen suçlarda, gençlerin dörtte üçü suçu yalnız işlememiştir. Çete grupları mârifeti ile işlenen suçlar çoğunluktadır. Çocuk hırsızlıklarının “o 89'unun grup hâlinde işlendiği bilinmektedir. 


Bu durum, gençlerdeki aidiyet duygusu ile ilgilidir. Bir gruba ait olma ve paylaşma, gençliğin psikolojik tabiatında vardır. 


Gencin önünde olumlu, tatmin edici grup seçenekleri yoksa, sadece hoşuna giden gruba katılacaktır. 


Geçiş Yaşı 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş, ergenin çözmesi gereken önemli bir sorundur. Beden hızla gelişirken, ruh ona uyum sağlamakta zorlanır. Bu sebeple psikolojik bir sarsıntı yaşanır. Genç, fırtınaya tutulmuş bir gemi gibidir âdeta. İyi bir rehbere ve doğru bir pusulaya ihtiyacı vardır. 
O yaşa kadar çocuk güvenliğini, anne-babanın her şeyi bildiği ve üstesinden geleceği 


inancından alır. Ergenlik çağında ise bağımsızlık dürtüsü öne çıkar. Genç, anne-babayı beğenmemeye başlar, hattâ acımasızca eleştirir. Anne-babanın yerine, dayanacağı, aidiyet hissi 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duyacağı başka birilerini koymaya başlar. İşte bu durum, gencin yanlış gruplaşmalara kurban olması için bir tehlike kaynağıdır. 


Bu dönem iyi bir anne-baba genç münasebeti ile atlatılabilirse, genç, daha sonra kendisi için olumlu bir çizgi çizebilecektir. 


Fırtınalı dönemdeki genç, kimlik arayışı içerisindedir ve bunalım yaşamaktadır. Kimlik bunalımı içerisinde olan gencin yalancı önderlere ve güç gösterilerine kapılması çok kolaydır. 
Geçiş yaşında bulunan gencin gözünde anne-babanın geçici olarak değerini yitirmesi, belli ölçülerde makul karşılanabilir. 


Şaşkınlık Yaşı 


Aruz edilen bir benlik gelişimi için, çocukluk dönemlerinden beri yeterli iç denetim düzenekleri kurulmuş, doğru-yanlış, faydalı-zararlı, iyi-kötü kavramlarının temeli atılmış olmalıdır. Kendisine neyin iyi neyin kötü olduğu öğretilmeyen bir genç, ergenlik döneminde şaşkınlık ve kimlik bunalımını daha şiddetli yaşayacaktır. 


Yeterli benlik gelişimi için cevaplanması gereken 3 soru vardır (Colemann 1972) : 


1. Ben kimim? 
2. Nereye yönelmeliyim? 
3. Neden yönelmeliyim? 


Ben Kimim? 


Anne-baba, gerekli ortamı hazırlamışsa kimlik karmaşası kolay aşılır. Eğer genç, kendisini düşman olarak algıladığı bir dünya içinde eksik ve güçsüz buluyorsa, ruh sağlığı bozulabilecek veya çetelere karışabilecektir. 


İyi yönlendirilemediği takdirde tehlike olabilecek bir diğer husus, gencin, aidiyet duygusu içinde bağlanacağı bir yer aramasıdır. Bir gencin kendini biçimlendirmesi yürek gerektirir. 
Onun, vereceği kararın yol açacağı sonucu ve sorumluluğu üstlenme kararlılığını göstermek kolay değildir. Birçok genç bu durumda ana kuzusu olmayı tercih edebilir veya grup bağımlısı olmakta güven arayabilir. Bir gençte toplumun bağımsız bir üyesi kimliğinin oluşması, ancak iç fırtınalar sonucu gelişir. 


Nereye Yönelmeliyim? 


Anne-baba, genci zamanla değişmiş ve kendilerinden uzaklaşmış bulur. İki taraf da bu durumda tedirgin olur. Gençler, psikolojik değişim süreci içindedirler. Kendini anlamak için soru Sorarlar, hırçın ve tepkilidirler. Sorunlarını paylaşmaz, kendilerine saklarlar. Bazı gençler ise, ilgisiz kişilerle dostluk kurar, sonra da hayâl kırıklığı yaşarlar. Pek çoğu da birçok maksada birden yönelmenin karmaşası içinde saflık ve tecrübesizliğin çelişkilerini yaşar. Deneme- yanılma yolu ile bir gayeye yönelirler. 


Bazı gençler, bu dönemde antisosyal olurlar. Yıkıcı davranışlar sergilerler. Evden-okuldan kaçarlar; kavgalara karışırlar; çetelere girerler. Bazı araştırmacılar, ergenlik dönemi için "Normal bir şizofreni dönemi" deyimini kullanmaktadırlar. 


Ergenlik dönemini başarılı bir biçimde çözümlemek, yapıcı ve üretken bir birey olmak hiç de kolay değildir. 
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İsyan Duygusu 


Ergenlik döneminin kendisine has psikolojik güçlükleri nedeniyle genç, kendisinin "isyancı" olarak nitelendirilmesinden hoşlanır. 


İşte satanizm, bu duyguyu kullanmaktadır. 


"İnsanın Tanrı karşısında âciz olmasından nefret ediyorum, ben dünyaya isteyerek gelmedim, ne istiyorsam onu yaparım." gibi sözler, satanistlerin sık kullandıkları cümlelerdir. 


Mezarlık bekçileri ile anlaşıp ilahiler okuyan genç, aidiyet duygusunu tatmin etmektedir. 
Sevmediği insanları lanetlemek de yöntemlerinden birisidir. Intikam ve lânetleme, projeksiyon savunma mekanizmasının yol açtığı bir tatmin şeklidir. 


"Satanizm, kendini sakınmayı değil, istediğini yapma özgürlüğü sunar." felsefesi, gencin ego doyumunu destekler. 


Sorunlu Gençler Satanizm'e Aday mı? 


Zeki gençler, ergenliği daha bunalımlı, sancılı ve fırtınalı geçiriyorlar. Varlıklı ailelerin zeki çocukları sorularına cevap bulamazlarsa, kendilerini kaos içerisinde bulmaktadırlar. 


Psikolojisi bozuk, zeki ve varlıklı aile çocukları, satanizm için en büyük risk grubudur. 


Satanist gençler, farklı arayışları olan, soyutlanmış hissini taşıyan, anlaşılmadığını düşünen, hayatı anlamsız ve gayesiz gören düşünce biçimine sahip olan gençlerdir. 


Depresif ruh hali, üzüntü ve karamsarlık içerisindeki genç, birçok ekonomik imkâna rağmen mutlu olamadığını hissettiğinde, önüne çıkan kısa, anlık, hattâ normal dışı bir zevk sebebi olanak satanizme yönelebilir. 


Satanist grup içerisindeki gençler, ailelerinden ve okuldan alamadıkları duygusal desteği burada aramakta, üzüntüyü, sevinci ve zamanı paylaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Mum yakıp, çevrelerinde alkolle, seksle, saldırganlıkla normal dışı paylaşım peşinde olmaktadırlar. 


Belirli İlkeler 


İntikam, başkaldırı, istediğini yapmak, büyünün gücünü kabul etmek, gerçek insanlığın şeytanı memnun etmekte yattığına inanmak, satanizmin ilkeleri arasındadır. Aşağıdakiler ise, yasaklardır: 


Sevgini nankörlere harcama; istenmeden fikir belirtme; cinsellik sinyali almadan kimseye yaklaşma; seninle ilgili olmayan şeyden şikayet etme; insan olmayan hayvanları ihtiyacın olmadığı zaman öldürme; seni rahatsız edeni uyar, dinlemezse yok et; sadece şeytanla ruhunu bütünleştirmek isteyeni öldür. 


Heyecan dolu özgürlük ve başkaldırıyı yöntem olarak benimseyen satanizm yapay bir hareket olarak düşünülmemelidir. Satanizm, şu an örgütlü bir hareket değildir, fakat örgütlü bir hareket 


olma ihtimali yüksektir. 


Kübün Dışına Sızanlar 
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Günümüzde toplumlarda ve toplumumuzda manevi çoraklaşma, ahlâki yozlaşma, ileri boyutlara varmış bulunuyor. Satanizm, bu çoraklaşma ve yozlaşmanın acı sonuçlarından biridir. 


Burada dindar bilinen insanların da büyük hatası var. Kur'an-ı Kerim'de "Şeytanın orduları, şeytanın evliyası"' tanımları vardır. Bu tabirlerin kendileri için kullanıldığı şeytanlaşmış kişilerin yanısıra, din adına hareket eden kimselerin dünyalık peşinde koşmaları, ticari hayatta çıkar ilişkisinde acımasız bir kapitalist gibi davranmaları, Allah'ı değil nefislerini memnun edenler gibi yaşamaları da gençlere kötü örnek oluşturmaktadır. 


Gençlere emretmeyen fakat örnek olan, dostça ve akıllı davranan, onlara zaman ayıran bireyler olmalıyız. Eğitimdeki hatalarımızı düzeltmeliyiz. 


Ne Yapmalı? 


1. Satanist eğilimli çocukların anne ve babaları sorun odaklı değil, çözüm odaklı düşünmelidirler. Suçlu aramak yerine sorumluluk almaya çalışmalı; çocuklarından önce kendilerini sorgulamalı; çocuklarını anlama çabası içinde olmalı; çocuklarının kendilerini ifade için iletişim yollarını açık tutmalıdırlar. Baskı, tenkit, korkutma, sindirme, küçümseme, azarlama gibi tepkiler genci savunmaya iter. Genç, kendisine haksız bir saldırı yapıldığını düşünür. Anne ve babaya karşı öç alma duyguları gelişir ve anne-babayı cezalandırmak için onların hoşlanmadığı şeyleri yapmaya başlar. 


2. Satanist eğilimli genç ölümü daha mutlu bir dünyaya geçiş olarak görür. Onlar, "bu dünya bir cehennem, ölüm daha güzel bir aleme geçiş" inancını benimsemişlerdir. Bıraktıkları notlarda, "Biz buraya ait değiliz." inancı hep yazılır. 


Anne-baba satanizme inanan bir gençle düzeyli bir tartışma içine girmelidir. Satanistik hayat felsefesini tartışma, onun alternatifi hayat felsefelerini ona anlatmak gerekir... Ofke ile hareket eden ebeveyn, genci savunmaya sevk edecektir. 


Satanistik hayat felsefesinin alternatifi olan semavi hayat felsefesinin doğruları sevgi ve şefkatle anlatılırsa, gençlerin inanmaları çok kolay olacaktır. 


Cezalandırma, bunun elinden telefonunu, arabasını alma, gençte kendisine haksız saldırı yapıldığı düşüncesini pekiştirecektir. 


3. Satanizm eğiliminin bazı işaretleri: 


- Müzik zevki, sert müzikten hoşlanma; 
- Özel simgeli siyah kıyafetler; 

- Karanlıktan hoşlanma; 

- Saldırgan eğilimlerde artış; 

- Arkadaş gurubunun özellikleri. 


4. Okulda ne yapılmalı? 


Kendilerinde isyan ve dilediklerini diledikleri gibi yapma duyguları fazla olan bu gençleri hemen dışlamak son derece yanlıştır. 
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Satanist gençlerin pek çoğunda üreticilik özellikleri ve yeni şeyler yapabilme kabiliyetleri vardır. Yanlış yerde kullanılan bu özellik ve kabiliyetler için müsbet sahalar onlara gösterilmelidir. 


- Satanist gençle oturup, onunla saatlerce konuşabilen inanmış okul psikologlarına ihtiyaç vardır. 


- Santanist gençle oturup, onunla saatlerce konuşacak ebeveyne ihtiyaç vardır. 


- Satanist gencin olumlu yönlerini görüp, bu yönlerini takdir edip, onunla diyaloga geçmeye ihtiyaç vardır. Monologa değil diyaloga ihtiyaç vardır ve "sevgi dolu bir bakış, güler yüz, birkaç güzel söz," çok defa satanist bir gencin ruhunda da güzel çiçekler açtıracaktır. 


DAVİD ROCKEFELLER'IN “ATATÜRK YÜZÜNDEN PLANLARIMIZI YARIM 
YÜZYIL ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK” DEDİĞİ İDDİASI 
11 Ağustos 2020-www.malumatfurus.org/ 


David Rockefeller?ın “Atatürk Yüzünden Planlarımızı Yarım Yüzyıl Ertelemek Zorunda Kaldık. Şu An Yine Uyguluyoruz!” Dediği İddiası Doğru Değil, İddianın Kaynağı 2005 Yılında Yayımlanan Bir Türkçe Kitapta Geçen Kurgu İfadeler 

David Rockefeller'ın “Atatürk yüzünden planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık” dediği iddiası doğruyu yansıtmıyor. İlgili sözün David Rockefeller tarafından dile getirildiğine yönelik güvenilir bir kaynağın bulunmadığı görülmektedir. David Rockefeller'a atfedilen bu sözlerin izini Türkçe, İngilizce ve Fransızca gibi farklı dillerde arama motorlarında taradığımızda karşımıza sadece Türkçe kaynaklar çıkmaktadır. Bu iddiayı aktaran Türkçe içerikleri incelediğimizde 2013 yılı öncesinde bu iddianın günümüzde olduğu kadar yaygın şekilde paylaşılmadığı görülmektedir. İddianın kaynağını araştırdığımızda ise karşımıza Şeref Mercan'ın 2005 yılında yayımlanan “İlluminati — Piramitte Sona Doğru” adlı kitabı çıkmaktadır. Şeref Mercan araştırma-roman tarzındaki kitabının ön sözünde kitapta kurguya başvurduğunu beyan etmiş. Ön sözdeki açıklamanın yanı sıra metnin içeriği ve üslubundan anlaşılabileceği üzere aktarılan ifadelerin gerçeği değil yazarın kendi kurgusunu yansıttığı anlaşılmaktadır. Kitaptaki bahse konu ifadenin yer aldığı ilgili bölüm incelendiğinde konu edinilen ifadelerin David Rockefeller'ın değil Baron de Guy Rothschild'in ağzından aktarıldığı görülmektedir. 


İDDİA YANLIŞ 


“Dünyanın karanlık aileleri” arasında gösterilen Rotschild, Rockefeller, Morgan gibi aile isimlerine ve bu zengin ailelere isnat edilen küresel ve yerel iddialara ülkemiz kamuoyu epey aşina. Dünya ile alakalı tüm komplo teorilerinde isimleri geçen Rockefeller ailesinin bir ferdi 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olan, ABD'li bankacı ve iş insanı David Rockefeller (1915-2017) hakkında öne sürülen birçok söyleme sanal alemde erişmek mümkün. 


Bugünkü konumuz, “gizli dünya hükümetinin ve ABD derin devletinin başı Siyonist Yahudi işadamı” olarak nitelendiği bir metinde David Rockefeller'a atfedilen bir söz. 


David Rockefeller'ın Mustafa Kemal Atatürk için “Atatürk yüzünden planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık” ifadelerini kullandığı iddiasının 2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya profillerinde paylaşıldığı görülüyor. 


A Levent Özeren d 
David Rockefeller ; 
“Atatürk yüzünden, plani yarım yüz yıl 


VENME payiantai 
@cemilebayraktr 


15 Temmuz: O gece 
yüzyılın rövanşını aldık. 
O gece biz, aslında tarihi değiştirdik! 


15 Temmuz: O 
gece yüzyılın rövanşı... 
4 yenisafak.com 


22-49 -11 Tam 17 


David Rockefeller'ın “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” dediği iddiasını öne süren paylaşım 

David Rockefeller'ın 10 sayfalık “itiraf açıklama”sından alıntılandığı iddiasıyla çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan metin şu şekilde: 


“Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” diyen ABDli bankacı, iş adamı David Rockefeller?ın çok uzun ve ayrıntılı (10 sayfa) “itiraf 


açıklamaları”ndan bazı notlar: 


Türkiye'ye, Adnan Menderes zamanında “Marshall yardımı” ile el attık ve kontrol altına aldık.” 


“1980 darbesi bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı, (ama sonra kontrolümüzden çıkmaya başladı)” 


“Binlerce Türk gencini, uydurma ideolojiler uğruna birbirine kıydırdık” 


“Turgut Özal, isteklerimiz doğrultusunda kapıları sonuna kadar açtı. Türkiye'de para putlaştırılmaya, arkadaş, dost, aile gibi kavramlar ve kutsallar unutulmaya başlandı.” 


“Kürt Devleti projesini” hayata geçirmek için önce örgüt yarattık. (PKK).” 


“Türkiye bizim için (İsrail adına) çok önemli... Su kaynaklarının önemli bir kısmı burada bulunmaktadır” 


“Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik, bu mirasa el koymalıydık. Zaten bu maksatla Osmanlı'yı yıkmak zor olmadı.” 
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“Hitler, bizim tarafımızdan iktidara taşındı, çünkü buradaki Yahudiler, İsrail devletini kurmaya yardımcı olmadılar.” 


“Atom bombası, Yahudilerin yaşadığı Almanya'ya atılamazdı, bu nedenle Japonya kışkırtıldı ve oraya atılarak gücümüz ve kararlığımız ispatlandı” 


“İsrail Devleti, Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteği ile kuruldu. Rockfeller sayesinde ayakta kaldı” 


“Sovyetler Birliği'ne yeteri kadar ülke bırakılmış, Kominist ihtilali için mali destek sağlanmıştı” 


Çin, henüz tamamen kontrol edemediğimiz bir ülke ama ABD (Yahudi) ekonomisine katkısı büyük olmaktadır”. 


“Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak ve Yugoslavya'daki çatışma, işgal ve bölünmeler savaş sanayimizin deneme ve gelişmesine yaramıştır.” 


“Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angola'daki savaşlar ve darbeler bizim planlarımızdı.” 


“Bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutuyoruz, aksi halde terör olaylarını devreye sokuyoruz.” 


“Dünyada hiçbir yerde büyük çaplı mafya ve kaçakçılık olayları bizim iznimiz olmadan yapılamaz.” 


David Rockefeller'a isnat edilen “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” sözünün şu paragrafta geçtiği öne sürülmektedir: 


“İsrail devleti bizim desteğimizle kuruldu, birçok savaşı biz çıkarttık, Atatürk yüzünden planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık. Türkiye'ye ilk kez Menderes ile el attık, Özal bize Türkiye'nin kapılarını ardına kadar açtı, milyonlarca Türk genci uydurduğumuz ideolojilerle can verdi. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke, çünkü İsrailin su kaynakları oradan geçiyor” 


Paragraftaki bağlamdan, Atatürk'ün akamete uğrattığı planların David Rockefeller?ın İsrail ile ilgili planları olduğunun öne sürüldüğü anlaşılmaktadır. 


Kurtuluş Savaşı tamamlandığında 8 yaşında olan David Rockefeller'ın Atatürk'ün planlarını ertelemelerine yol açtığını yaşı itibarıyla söyleyemeyeceğini öne sürenler mevcut olsa da, “Rockefeller ailesi” şahs-ı manevisini konu edinmiş olabileceği düşünülebilir. Paylaşılan sözlerin David Rockefeller tarafından dile getirilmediğinin daha güçlü bir delili mevcut: Kaynak eksikliği ve geçtiği ilk metnin kurgu olması. 


Atfedilen İfadelerin David Rockefeller Tarafından Dile Getirildiğine Dair Güvenilir Bir Kaynak Bulunmuyor 


“Bir Vecize Ya da Şiirin Sahibini Tespit İçin İzlenebilecek Adımlar” başlıklı yazımızda 


aktardığımız adımları uyguladığımızda alıntılanan ifadelerin David Rockefeller tarafından dile getirildiğine yönelik güvenilir bir kaynağın bulunmadığı görülmektedir. 
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David Rockefeller'a atfedilen bu sözlerin izini Türkçe, İngilizce ve Fransızca gibi farklı dillerde arama motorlarında taradığımızda karşımıza sadece Türkçe kaynaklar çıkmaktadır. 


Bu iddiayı aktaran Türkçe içerikleri incelediğimizde de 2013 yılı öncesinde bu iddianın günümüzde olduğu kadar yaygın şekilde paylaşılmadığı görülmektedir. 


İddianın kaynağını araştırdığımızda ise -Doğruluk Payı'nın da ortaya koyduğu üzere- karşımıza Şeref Mercan'ın 2005 yılında yayımlanan “İlluminati — Piramitte Sona Doğru” adlı kitabı çıkmaktadır. 

Şeref Mercan araştırma-roman tarzındaki kitabının ön sözünde kitapta kurguya başvurduğunu beyan etmiş. Ön sözde kullandığı ilgili ifadeler şu şekilde: 


“Bu kitabı yazmamın sebebi, benim gibi yüzlerce kitap okuyacak kadar vakti olmayan arkadaşlarım için haddim olmayarak Serbest Piyasa Ekonomisi, Küreselleşme, Avrupa Birliği, Büyük Ortadoğu Projesi gibi masallarla bizi uuytmaya çalışanların asıl amaçlarının neler olduğu hakkında kısa bir özet sunmaktır. Kitapta geçen şahıslar gerçektir ve gelecekte gelişen olaylar bilim-kurgu tarzında yazılmıştır, ben bunların bu şekilde gelişeceğini tahmin ediyorum. Bana katılıp katılmamakta elbette özgürsünüz.” 


“İlluminati, Piramitte Sona Doğru” adlı kitapta Şeref Mercan'ın kurguladığı ilgili konuşma metni şu şekilde: 


“Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; 


Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak Ortadoğu’ daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Herz, o zamanki Osmanlı Padişahı TI. Abdulhamit”'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi .Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethedikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürrem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğmiz gibi ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı. 
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarda topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm'i yani sentezi oluşturdu.” 
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Ön sözdeki açıklamanın yanı sıra metnin içeriği ve üslubundan anlaşılabileceği üzere aktarılan ifadelerin gerçeği değil yazarın kendi kurgusunu yansıttığı anlaşılmaktadır. 


Kitaptaki bahse konu ifadenin yer aldığı ilgili bölüm incelendiğinde konu edinilen ifadelerin David Rockefeller'ın değil Baron de Guy Rothschild’in ağzından aktarıldığı görülmektedir. 


David Rockefeller 


David Rockefeller'ın “Atatürk Yüzünden Planlarımızı Yarım Yüzyıl Ertelemek Zorunda Kaldık” Dediği Iddiasını Paylaşan Yazarlar 


Yeniçağ'daki “Bunlar olmuş olabilir mi?” başlıklı yazısıyla (10 Ağustos 2013) Hulki Cevizoğlu: 

"“Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” diyen ABD'li bankacı, iş adamı David Rockefeller'ın çok uzun ve ayrıntılı (10 sayfa) “itiraf açıklamaları” özetliyorum" 


, 


Yeni Mesaj'daki “Atatürk'ü zehirleyerek şehit ettiler” başlıklı yazısında (4 Kasım 2018) Yusuf Karaca da bu iddiaya yer vermişti: 

"ABD'nin kara kutusu kabul edilen David Roçkefeller, ölmeden önce çok önemli itiraflarda bulunmuştu. "Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüz yıl ertelemek zorunda kaldık" demişti. 
Bu adam önemli bir Yahudi'dir. ABD için, söyledikleri "kanun" hükmündedir." 


Levent Özeren de 17 Temmuz 2017 tarihli sosyal medya paylaşımında bu iddiayı “David 


Rockefeller ; “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüz yıl ertelemek zorunda kaldık“ demişti. Torunları iş başında” ifadeleriyle paylaşmıştı. 
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Bu hataya düştüğüne şahit olduğumuz diğer yazarlar şu şekilde sıralanıyor: 


Yeni Mesaj’ daki “Suriye'de özerk Kürt bölgesi ilan edilecek” başlıklı 11 Ekim 2018 tarihli yazısıyla Akın Aydın 

Bursaarena.com.tr'daki “Seçim sonrası bir harita ve aklımda deli sorular” başlıklı 1 Temmuz 
2018 tarihli yazısıyla Ali Kaybal 

Kocaeli Öncü'deki “Zaman zaman hatırlatmak gerek” başlıklı 9 Haziran 2017 tarihli yazısıyla Yavuz Sezen 

Karadeniz Gazete'deki “Sonsuza kadar 19 Mayıs” başlıklı 20 Mayıs 2019 tarihli yazısıyla Mithat Kerim Arslan 

Canakkaleninsesi.com?'daki “Aklın Temel Taşı Mantık” başlıklı yazısıyla (29 Mart 2017) Puna Güleçöz 

Muğla Haber'deki “Hafsalamıza sığabiliyor mu?” başlıklı yazısıyla (11 Kasım 2013) Cenap Ozsoy 

Manisa'da Gündem'deki “David Rockefeller Diyor Ki!” başlıklı yazısıyla (3 Ocak 2019) Suat Ors 

Yeni Bakış Gazetesi'ndeki “David Rockefeller” başlıklı yazısıyla (24 Mart 2017) Ertaç Hazer Adanapost.com”daki “İslam düşmanı Rockefeller'in Türkiye emeli” başlıklı yazısıyla (22 Mart 2017) İbrahim Halil Sipahi 

Hakimiyet Gazetesi'ndeki “Dünya Bizden Çok Korkuyor!” başlıklı yazısıyla Merve Tanrıöver Önce Vatan’daki “Karga Karga Gak Dedi” başlıklı yazısıyla (17 Ağustos 2013) Süheyl Çobanoğlu 

Yeni Alanya”daki “Her şey bu üç yasakla başladı!...” başlıklı yazısıyla (5 Kasım 2014) İsmail Haboğlu 


Rockefeller demişken, Roschild ailesine dair bir hatayı da aktarmış olalım... 


Bülent Erandaç, Takvim Gazetesi'nde 8 Kasım 2016 günü yayınlanan “Derin Amerika” başlıklı yazısında, diline doladığı Rotschild ailesinin ismini doğru aktaramamış: 


"CER'YE BAKINCA, BAŞKAN'IN KİM OLACAĞI BELLİ. 25 AİLE, dünyayı idare edecek mekanizmaları çalıştırır. 2 Rock yani TAŞ, Rockefeller ve Rockshilds en çok tanınan meşhur BARONLARDIR." 


Hataları basitçe aktaralım: 
I-İngilizce dilbilgisi: “2 rock” değil, 2 rocks 


2-Rockshilds ailesi şeklinde Erandaç'ın aktardığı gibi bir aile yok. Doğrusu: Rothschild”dir. 
3-“Rockfeller + Rothschild” + 2 rocks 


214 


ROCKEFELLER'IN ATATÜRK YÜZÜNDEN PLANLARIMIZI YARIM YÜZYIL 
ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK DEDİĞİ İDDİASI 


Uğurcan akın-09.07.2020-www.dogrulukpayi.com/ 


Bir Facebook kullanıcısının 10 Şubat 2018”de paylaştığı gönderide Amerikalı iş insanı David Rockefeller'ın “Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık. Şu an 


1? 


yine uyguluyoruz!” şeklinde bir demeç verdiği iddia edildi. 


Bahsi geçen demeç, 2013 yılından bu yana farklı haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında yayınlanmış ve bazı videolara konu olmuş. Bu içeriklerde iddiaya konu olan metnin David Rockefeller ile yapıldığı iddia edilen bir röportaj metninden alındığı belirtilmiş. 
Röportajın daha uzun versiyonunu konu alan içeriklere dikkat edildiğinde “planlarımız” sözüyle bahsedilenin İsrail Devleti’nin kurulması olduğu anlaşılıyor. Bu içeriklerde kaynak belirtilmediği gibi İngilizce kaynaklarda da böyle bir röportaj bulunmuyor. Sözde röportajda Rockefeller’in içinde bulunduğu küresel elitlerin Türkiye'ye Adnan Menderes zamanında “Marshall yardımı” ile el atıp, kontrol altına aldığı ve 1980 darbesinin bu grubun istekleri doğrultusunda yapıldığı gibi iddialar da bulunuyor. 


Rockefeller Atatürk Yüzünden Planlarımızı Yarım Yüzyıl Ertelemek Zorunda Kaldık Dedi mi? 


Metnin geriye doğru taraması yapıldığında Şeref Mercan isimli yazarın 2005 yılında yazdığı “İlluminati, Piramitte Sona Doğru” isimli araştırma-roman tarzı kitap karşımıza çıkıyor. 


Şeref Mercan'ın 2005 yılında yazdığı “İlluminati, Piramitte Sona Doğru” isimli araştırma- roman 


Kitabın önsözünde kitapta geçen şahısların gerçek olduğu fakat gelişen olayların bilim-kurgu tarzında yazıldığı belirtilmiş. 


Ön söz 


mamakta elbette özgürsünüz. 


Bahsi geçen röportaj metninin bu kitaptan alındığı anlaşılıyor. Komplo teorileri üzerine kurulu kitabın “Bölüm 9, Troyka Toplantısı” kısmında, romanın baş karakterlerinden biri olan Stephen Hawking ile; David Rockefeller, Guy de Rothschild ve Yale, Harvard, Princeton ve 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MIT üniversitelerinin yöneticileri yemek yerken aralarında geçen kurgu konuşmalar, internete Rockefeller Röportajı şeklinde aktarılmış. 


zek 


Kitapta iddiaya konu olan Atatürk’le ilgili kısım bulunuyor. Fakat bu kısımda Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık diyen Rockefeller değil Rotschild. 


Kitapta yalnızca araştırmalar ve röportajlar değil, adım adım ilerleyen bir olay örgüsü de bulunuyor. Bu araştırma-romanın son kısımlarında ise Türkiye’nin üç büyük şehrine atom bombası atılıyor. Yazar sık sık romanın içinde bulunan bu gerçek isimli karakterlerinin düşünce dünyasına inerek, olayların olduğu anlarda ne hissettiklerini ve ne düşündüklerini de okuyucuyla paylaşıyor. 


Sonuç: 
İddia YANLIŞ 


David Rockefeller’ın Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık dediğine dair ortada bir kanıt yok. Bu iddiayı alıntılayan içeriklerde de güvenilir bir kaynak gösterilmemiş. Bu iddianın çıkış noktası Şeref Mercan’ın 2005 yılında yazdığı “İlluminati, Piramitte Sona Doğru” isimli araştırma-romanında Stephen Hawking, David Rockefeller, Baron de Guy Rothschild gibi kişilerin içinde bulunduğu grupta geçen kurgu konuşmalar. 
Kitapta da söz konusu cümle David Rockefeller’a değil Baron de Guy Rothschild'e ait. 


OSMANLI'DA ROTHSCHİLD ALGISI BİLDİĞİMİZDEN FARKLI 
16 Ağustos 2017-Virna Banastey-www.salom.com.tı/ 


Doç. Dr. Sezai Balcı ve Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, günümüzde kimi kesimler tarafından bir polemik konusu haline getirilen Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devletinin ilişkisine mercek altına alıyor. İkili, “Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu” başlıklı kitaplarında Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki belgeler ışığında bu ilişki hakkında bilinmeyen birçok yön hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. Doç. Dr. Balcı ile Rothschildlerin Osmanlı ile ilişkilerini ve imparatorluktaki algılarını konuştuk. 


216 


ROTHSCHILDLER 


OSMANLI İMPARATORLUĞU 


SHLOH 


[=] 
2 
m 
© 
< 

© 

© 
2 
Eş 
> z 
E 
Es ə 
> 
D 
> 
= 
© 
E] 
e èz 
© 
= 


Rothschild Ailesini, döneminin diğer ailelerinin veya finansörlerinin önüne geçiren ne oldu? 


Rothschild Ailesini, diğer ailelerinin veya finansörlerinin önüne geçiren en büyük sebep, Avrupa ve Amerika kıtasında birçok devletin güvenlerini kazanması ve yeni bir uluslararası finans sistemi kurmalarıydı. Fransız İhtilâlinden sonra ülkelerin ordularının ödenekleri için gereken büyük meblağlar, kâğıda ve krediye dayalı uluslararası yeni bir finans sistemini zorunlu kılmıştı. Özellikle Napolyon Savaşları döneminde İspanya’da bulunan İngiliz ordusunun maaşlarının Rothschildler tarafından ödenmesi, bu uluslararası finans sisteminin ilk büyük adımıydı. Bu ödeme onların Avrupa’da en hızlı kurye sistemini kullanmalarından da kaynaklanmıştı. Çünkü bu transfer işleminde Rothschildler yerel bankerlerle işbirliği yapmışlardı. Hükümetler de, bu yeni finans sistemini her türlü amaç için kullanabileceklerini anlamışlardı. Rothschildler daha ziyade Kutsal İttifak olarak bilinen Avusturya, Rusya ve Prusya gibi sağlam Avrupa otokrasilerini tercih ediyordu. 1822'de onlara muazzam meblağlar ödemişlerdi. Viyana'da Rothschildler, Habsburglar için tahvil satmış, Metternich'e danışmanlık yapmış ve ilk Avusturya demiryolunu inşa etmişlerdi. Yine ilk Fransız demiryolu Paris'te Rothschild Kardeşler tarafından inşa edilmişti. Bunlar aynı zamanda, Bourbonlara, Orleans ve Bonaparte taraftarlarına da mali destek sağlamışlar, 1810'da Danimarka'ya, 1824- 
1829 arasında Brezilya'ya, 1830'da İngiltere”ye borç vermişlerdi. Rothschild Ailesini, 
Osmanlı Devleti ile tanıştıran ve tavsiye eden de Avusturya Prensi Metternich'ti. 


Ailenin “gettolaşma stratejisi? kullandığını belirtmişsiniz. Bu stratejiyi açar mısınız? 


“Gettolaşma stratejisi” tabiri kitapta da kaynak olarak gösterdiğimiz, Robert Grene ve Joost Elffers'in İktidar (Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit, İstanbul 2012) adlı eserinde geçer. 
Yazarlar bu ifade ile ailenin işlerinin çocuklar ve yakın akrabalar tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu ve sadece işlerine odaklandıklarını ve bu strateji ile başarıya ulaştıklarını kastetmekteydiler. 


Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin en büyük bölümünü özellikle 
19. yüzyılda, farklı padişahların döneminde gerçekleşen “borçlanma? oluşturdu. Bu borçlanma ne zaman başladı, ne kadar sürdü, nasıl sona erdi? 


Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devleti'nin ilişkisi Sultan H. Mahmut devrinde başladı. 1828- 
1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında başlayan ilk ilişki, Osmanlı Devletinin Tuna 
garnizonlarına, Rothschildlerin buğday satmasıyla başlamıştı. Bu dönemde savaş sırasında ve sonrasında Osmanlı Devleti, mali sıkıntıda olduğu için Rothschildlerden satın aldığı buğdayın 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ancak yarısının parasını ödeyebilmişti. Ayrıca, Yunanistan bağımsız olduktan sonra Yunanistan'ın Osmanlı Devletine ödeyeceği tazminatın ödenmesi işlemini Rothschildler üstlenmişti. Bu meyanda 1834 yılında İstanbul'a gönderilen Nathaniel de Rothschild (1812- 1870) sözü edilen ödemeyi yapmıştı. 


Osmanlı Devletinin Rothschild Ailesi?'yle olan borç ilişkisi 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında ortaya çıktı. Ayrıca Kırım Savaşı öncesinde Temmuz 1853'te Osmanlı Devleti, Rothschildler aracılığı ile 40 bin tüfek, 2 bin şişhane, 10 milyon fişek, 50 milyon kapsül satın almış, bunlar için toplamda evrâk-ı nakdiye ve kaime olarak 10.514.976 kuruşluk ödeme yapmıştı. Öte yandan Osmanlı Devleti, 1834 yılında Avrupa'da kurduğu elçiliklerini de zaman zaman Rothschildlerden aldığı kredilerle finanse etmişti. Bu sırada Osmanlı Devleti yetkilileri ile Rothschildler arasında 1854 yılında borç anlaşması yapılmış fakat anlaşma Rothschildler tarafından bozulmuştu. 


Savaş sırasında Osmanlı Devleti ilk büyük meblağlı dış borcunu 1854'te aldı. Bu borç, Baron Sir Isaac Lyon Goldsmid ve John Horsley Palmer Ortaklığı ile yapıldı. Savaş içerisinde masrafların artması üzerine Osmanlı Devleti, 1855 yılında Rothschild Ailesi'nden yüklü miktardaki ilk borcu aldı. Bu borç, 5 Temmuz 1855'te Sultan Abdülmecid tarafından onaylandı. Bu borç için Osmanlı Devleti, Mısır vergisi ile İzmir ve Beriyetüşşam gümrüklerinin gelirlerini karşılık göstermişti. Bu teminatla yetinmeyen Rothschildler -ki daha önce Osmanlı Devleti, onlardan aldığı buğdaydan kaynaklanan borcun yarısını ödememişti- 
İngiltere ve Fransa'nın kefil olması koşuluyla borç vermişlerdi. 1855 yılında alınan borç, 5 
milyon sterlindi. 


1855 yılından sonra Osmanlı Devleti, Sultan II. Abdülhamid devrinde 1891 ve 1894 yıllarında 
Rothschildlerden iki defa daha borç almıştı. 1854'ten 1914 yılında kadar Osmanlı Devleti, 41 
defa dış borç temin etmiş, 41 borçlanmanın 3'ü Rothschild Ailesi?'yle yapılmıştı. 1891'de Osmanlı Devleti, Rothschildlerden yüzde 4 faizle 6.316.920 sterlin almıştı. Bu borç, Osmanlı Devleti'nin 1877 yılında aldığı dış borcun ödenmesinde kullanılmıştı. Borcun ödeme süresi 
60 yıldı. Borcun yıllık geri ödemesi ise 280.612 sterlin, 18 şilin ve 4 peni olarak tespit 
edilmişti. 


1894 yılında da 1871 yılında yapılan borcun ödenmesi için Rothschildlerle yeni borç 
antlaşması imzalandı. 1894'te Rothschildlerden alınan borcun miktarı 8.212.340 sterlindi. Bu borç, yüzde 3,5 faizle alınmış, borcun geri ödemesi ise 61 seneye yayılmıştı. Osmanlı Devletinin ödeyeceği taksitler ise yıllık 330 bin sterlin olarak tespit edilmişti. Yani bir başka deyişle tahvillerin geri ödenme süresi 15 Ekim 1955 tarihine kadar geçerli olacaktı. Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine intikal eden Rothschild borçları, Lozan Antlaşmasının ilgili hükümleri gereğince Rothschild Ailesi'ne ödendi. 
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1894 Borçlanmasının Fransızca ve İngilizce Metnini de içeren Tahvil Senedi (BOA, YEE, 
No: 49/14) 


Kitabınızda “Osmanlı'da Rothschild imajı” başlıklı bir bölüm bulunuyor. Söz konusu bu imaj hakkında kısaca neler söyleyebilirsiniz? 


Rothschild adı, Türkiye'de belirli kesimler tarafından polemik konusu ediliyor ve sübjektif değerlendirmeler yapılıyor. Osmanlı Devletindeki Rothschild imajının ne olduğu sorusunun en doğru cevabı Reşat Nuri Güntekin'in 1919”da yazdığı, Roçild Bey adlı hikâyesinde ifadesini bulmakta. Günlük bir gazetenin ilavesi olarak okurlara dağıtılan bu küçük hikâyede Rothschild adı, zenginlikle, kibarlıkla eş anlamlı olarak kullanılmıştı. Bu tarihte Osmanlı Devleti ile Rothschildlerin ilişkisi 90 yılı doldurmuştu. Osmanlı belgelerinde Rothschild adının ilk geçtiği belgede “mal-ı Karün sahibi” ibaresi bulunur. Yani Osmanlı yöneticileri için Rothschildler, “Karün gibi bir zenginliği” ifade etmekteydi. En azından 1830'lu yıllarda Osmanlı yönetici kadrosu için Rothschild imajı buydu. Osmanlı tabiri ile Rothschild imajı tam olarak şu şekilde ifade edilmiştir: “Yahudi cinsinden ve İngiltere tebaasından olub ancak mâl-ı Karün sahabeti cümle düvele külliyetlü ikraza iktidarı maliyesi cihetiyle bilcümle krallar tarafından nişanlar ve rütbelere mazhar olan Rothschild nam...” Yani Yahudi asıllı, İngiltere vatandaşı Karun gibi zengin, devletlere borç veren ve krallardan nişan ve madalya alan Rothschild. 


Yine yüzyıl içerisinde aileden, Osmanlı belgelerinde Roşild Sarraflar, Banker Rotçild, Roçild Biraderler, Roçild Kardeşler, Roçild Karındaşlar, Roçild Familyası, Roçild Ailesi, Meşhur Sarraf Roçild, Roçild Bâzergân, Roçild Kumpanyası gibi ibarelerle söz edilmekteydi. Ayrıca, Rothschild Ailesi'nin Darüşşafaka'ya ve Balkan Savaşlarında yaralanan Osmanlı askerlerine para yardımında bulunması, Kudüs'te ve Safed'de hastane ve okul inşa etmesi, İzmir Karataş Hastanesini yaptırması, Şam'da ve İzmir'de Kan İftirasına uğrayan Yahudilere yardım etmesi onların hayırseverliğinin de göstergesiydi. 
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Kudüs'teki Rothschild Hastanesinin Planı (BOA, İ. MMS, No: 84/3655) 


Reşat Nuri Güntekin'in Roçild Bey isimli eserinin kapağı. 


Osmanlı Arşivlerinde araştırma yaparken Rothschild ismine en çok hangi belgelerde rastladınız? 


Bu çalışmayı yaparken Rothschild Ailesi hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan yaklaşık olarak 1500 sayfa belge okundu. Arşivin tasnif çalışmaları devam ettiği için belge sayısının daha artacağı kesin. Rothschildlerle ilgili belgeler daha çok Osmanlı borçları, Rothschildlerin Filistin'de arazi satın alarak koloni kurmaları üzerinde yoğunlaşmakta. 
Ayrıca, Osmanlı hükümdarları Sultan Mahmud, Abdülmecid ve Abdülhamid'le Rothschild Ailesi mensuplarının yaptıkları görüşmeler, Rothschild Ailesi mensuplarına verilen nişan, madalya ve hediyelerle ilgili de oldukça belge bulunmakta. 


Kitap için yaptığınız araştırmada öğrendikleriniz arasında sizi en çok şaşırtan ne oldu? 


Türkiye'de Rothschild adı belirli kesimlerde polemik konusu. Bu araştırmada ortaya çıkan gerçek hiç de böyle değil. Osmanlı sultanları ve yönetici eliti, Rothschildlerle olan ilişkilerini polemik ve sübjektif yaklaşımlardan uzak yürüttüler. Bu kitap, aynı zamanda aile ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin birçok bilinmezini ortaya koyuyor. Şöyle ki; 


1-Rothschildleri, Osmanlı Devletine dönemin uluslararası sisteminin kurucusu Avusturya Prensi Metternich tavsiye etmişti. 


2- Rothschildlerle Osmanlı Devletinin ilişkileri bir hayli eskidir ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında başlamıştı. 


3- Rothschild Ailesi mensupları, Sultan II. Mahmud, Abdülmecid ve II. Abdülhamid ile bizzat görüşmüşlerdi. 
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4- Sultan Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid; Rothschild Ailesinin mensuplarına birçok defa nişan ve madalya vermişlerdi. 


5- Şimdiye kadar yazılan bütün eserlerde Sultan Abdülhamid ile Rothschildler arasında sert bir mücadele cereyan etmiş gibi gösterilmiştir. Halbuki Osmanlı Devleti, Rothschildlerden üç defa büyük meblağlı borç almıştı. Alınan üç dış borcun ikisi 1891 ve 1894 yıllarında Sultan TI. 
Abdülhamid zamanında gerçekleşmişti. Öte yandan eserden de izlenebileceği gibi Sultan Abdülhamid'in 1888'de Baron Edmond de Rothschild ile gerçekleşen samimi görüşmesi, bu araştırmanın en ilginç sonuçlarından biridir. Yine eserde belgelerle kanıtlandığı üzere Filistin'de, Rothschildler ilk arazilerini Sultan Abdülhamid döneminde edinmişler ve tapulu arazilerinin miktarı yüz binlerce dönümü bulmaktaydı. 


6-Şimdiye değin üzerinde hiç durulmamış bir konu kitapta belgeleriyle ortaya çıkarıldı. Şöyle ki; I. Dünya Savaşı içinde Meclis-i Vükela, harbi sürdürebilmek için düşman devletler tebaasına ait olup mukavele ile Osmanlı vatandaşlarına kiraya verilen çiftlik ürünlerine tekalif-i harbiye suretiyle el konacağına dair bir karar almıştı. Baron Edmond James de Rothschild de Osmanlı ile savaşan cephede bulunan Fransa vatandaşıydı ve Filistin'de binlerce Osmanlı vatandaşı kiracısı vardı. Dolayısıyla Filistin'de Rothschildlerin kolonilerinde ziraat yapan çiftçilerin ürünlerine el konulması gerekmekteydi. Bu hususta bir takım yazışmalar ve görüşmelerden sonra ordunun çok ihtiyacı olmasına rağmen hükümet evvelki kararından dönmüş ve Musevi halkın ürünlerine el konulmasına izin vermemişti. 


ROTHSCHİLD & CO — TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


https://arguden.net/haberler/rothschild-co-turkiye-yonetim-kurulu-baskani/ 


Türkiye'nin hızlı ekonomik gelişimine daha etkin bir katkı sağlamak isteyen, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Rothschild, Türkiye Temsilcisi olarak Dr. Yılmaz Argüden'i seçti. Birçok lider şirkete stratejik danışmanlık hizmetleri veren ve yönetim kurullarında bağımsız üye olarak yer alan Dr. Yılmaz Argüden, 2005 yılından bu yana Rothschild'ın danışmanlığını, 2007 yılında kurulan Türkiye ofisinin de kuruluşundan itibaren Yönetim 


Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor. 


Rothschild se mondialise en prenant figure locale 


Fransızca makaleyi okumak için 
Rothschild Hakkında 
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Rothschild ailesi tarafından kontrol edilen Rothschild yatırım bankası 200 yıllık deneyimi ve 
25 değişik ülkedeki 3000'i aşkın çalışanıyla dünyanın önde gelen yatırım bankaları arasında 
yer alıyor. Rothschild, büyük şirketlere, önde gelen aile şirketlerine ve girişimcilere kaliteli, özel hizmet sunma stratejisi çerçevesinde son dönemde Türkiye'deki birçok şirket alım-satımı veya ortaklığının oluşmasına da katkı sağladı. Son dönemde Türkiye'deki en aktif yatırım bankalarından olan Rothschild, Türk Telekom için özelleştirme alternatifleri geliştirilmesinde, Aycell ile Aria'nın birleşmesinde, ve Telsim'in satışında Türk Hükümetine danışmanlık hizmeti verdi. Ayrıca, Türk Ekonomi Bankası hisselerinin bir kısmının BNP Paribas bankasına satışında Çolakoğlu ailesine; Garanti Bankasına ortak olmasında GE Consumer Finance şirketine; ve Denizbank hisselerinin satın alımında Dexia'ya danışmanlık hizmeti verdi. 

Özgeçmiş 

Dr. Argüden kurumları geleceğe hazırlama çalışmaları, geliştirdiği yaratıcı ve 

yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla ile tanınan ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. UN Global 

Compact imzalayan ilk Türk şirketi olan ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiş ve B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçilmiş, Avrupa Kalite Vakfı, EFOM Danışmanlık Kurumu ve Uluslararası Entegre Raporlama 

Konseyi, IIRC Gelişim Ortağı lisansı kazanmıştır. 

Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 70'i aşkın şirketin yönetim kurulunda görev almıştır. Deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde ve Harp Akademilerinde strateji 

dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşmaktadır. 

Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, IFC Kurumsal Yönetişim Danışma Kurulu üyeliği, Business at OECD (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı 

gibi uluslararası görevler ile Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanlığını yürütmektedir. 

Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu 

olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev aldı. KalDer Başkanlığı 

sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlattı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, Tesev, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlendi. 

Boğaziçi Üniversitesini hem Birincilik, hem de öğrenci liderliği için Rektör Ödülü alarak; RAND Graduate Insitute?daki Stratejik Analizler alanındaki Doktorasını ise Üstün Başarı ile 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tamamladı. Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi basketbol takımları ile üç kez 


Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığı yaptı. 


Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. 
Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçildi. 


Bireysel 


Dr. Argüden yaşama kalite katan ve kişiliğinde birbirinden farklı rolleri bir arada bulunduran bir yapıya sahip. Onu “kalite işini omuzlarken” veya düşünce merkezlerindeki çalışmalarıyla, ya da bir “eğitim gönüllüsü? olarak tanıyor olabilirsiniz. Belki de şirketinizin stratejisine yön veren ekibin lideri, şirketinize önemli bir açılım sağlayan bir şirket evliliğini gerçekleştiren yatırım bankacısı veya yönetim kurulu üyeniz konumunda olabilir. Ya da onun öğrencisisiniz veya onu konuşmalarından, gazetelerdeki makalelerinden, çok satanlar listelerindeki 


kitaplarından tanıyorsunuz. 


Aslında tüm bu farklı kimlikler, Yılmaz Argüden'in değerler haritası ve bilgi birikimiyle uyumlu nitelikler taşıyor: Tüm bu kimliklerin kökeninde güçlü bir irade, çalışma ve öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş bir mizaç, bunların yanı sıra bu birikimleri toplumla 


paylaşma dürtüsü yatıyor. 


Yılmaz Argüden'in diğer bir özelliği de birikimlerini iş ortamında katma değer olarak kullanmanın yanı sıra, aynı zamanda sivil toplum girişimleri, kitapları, makaleleri ve öğretim 


üyeliği ile topluma katkı sağlamayı hedeflemesi. 


Yaşam kalitesini geliştirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası başarılarıyla da öne çıkan 


Yılmaz Argüden, bu anlamda Türkiye'nin yetiştirdiği “dünya vatandaşlarından? biri. 


İpek Cem Taha, “Dünyayı Yönetenler” / NTV 1. Stratejist 

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Atatürk 

Düşünce eylemin temelidir. 

Yaptığı tüm işlerdeki ortak payda, işin doğru yapılması ve sürekli değer yaratması için stratejiye verdiği önemdir. Dolayısıyla, stratejist kimliği onun en belirgin niteliği olarak ortaya çıkıyor. Kurumların ve projelerin stratejilerini oluşturmanın yanı sıra, aynı zamanda sivil toplum, uluslararası ilişkiler ve Türkiye'nin geleceğine dair stratejik yapılanmalara da öncülük etmiştir. Yazar ve yorumcu kimlikleriyle de bu stratejilere dair öngörülerini 


kamuoyuyla paylaşmaktadır. 


a. ARGE Danışmanlık bünyesinde birçok kurumun stratejisinin oluşturulmasına, 


yenilenmesine ve uygulamayı sağlayacak altyapı sistemlerinin kurulmasına destek vermiştir. 
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ARGE çalışanlarının da değer yaratmayı sürekli kılabilmeleri için senede bir ay eğitim almaları, ulusal ve uluslararası sertifikasyon sahibi olmaları (kalite denetçisi, uluslararası yönetim danışmanı sertifikası sahibi olmaları gibi) ve toplumsal katkılarını haftada bir gün gibi çok önemli bir boyutta sunmalarını kurum hedefi olarak belirlemiştir. ARGE'nin Türkiye'nin en iyi tanınan yönetim danışmanlığı şirketlerinden birisi haline gelmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının uluslararası boyutta tanınması (Avrupa Parlamentosu'nda geleceği şekillendiren en iyi üç şirket olarak tanınması, dünya üniversitelerinde bu konuda vaka çalışması olarak işlenmesi, B20'nin Yönetişim ve 


Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı olması) bu hedeflerin bir sonucudur. 


b. Özelleştirme Programının sorumluluğunu yürüttüğü dönemde özelleştirmenin ülkenin rekabet gücünü artırmanın bir aracı olduğu bilincini hayata geçirmeye gayret etti. Örneğin, o dönemlerde Türkiye'de henüz rekabet hukuku kavramı olmamasına rağmen, özelleştirilen çimento sektörünün satış sözleşmelerine rekabet hukukunun temel maddelerinin koyulmasını sağladı. (Bilkent Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre gerçekten de on sene sonrasında çimento sektörü daha rekabetçi bir yapı ve davranış gösteriyor). Halka arz yoluyla özelleştirmenin sermayenin tabana yayılması için önemli bir araç olduğu düşüncesiyle, İMKB'nin gelişmesini tetikleyen kamu hisselerinin halka arzları da bu dönemde ivme kazandı. Uluslararası banka ve danışmanlara koyduğu Türk ortakla çalışma şartı, Türkiye'deki yatırım bankacılığının gelişmesine katkıda bulundu. Özelleştirme yapılırken yalnızca satış bedeline odaklanmayıp, aynı zamanda yapılacak yatırımların da göz önüne 


alınması sonucunda Kahramanmaraş SEK fabrikasından MADO'nun doğması sağlandı. 


c. Stratejik bakış açısı ve özel bilgilerin gizliliği konusundaki titizliği, Koç Holding, Borusan Holding, Anadolu Endüstri Holding gibi birçok kurumun strateji danışmanlığını yürütmesini sağladı. Bu çalışmaları birçok şirket alımında, ortaklık kurulmasında, uluslararası piyasalara 

açılınmasında, Ulusal ve Avrupa Kalite Ödüllerinin alınmasına yardımcı oldu. Ayrıca, 


Başbakan Ekonomi Başdanışmanlığı da yaparak kamu sektöründe deneyim kazandı. 


d. ABD'nin en önemli düşünce merkezlerinden RAND'daki çalışmaları dünyadaki mega projelerin ($500 milyon ve üstü) yönetim etkinliği, enerji politikaları ve büyük 


organizasyonların insan kaynakları sistemleri konularını kapsadı. 


e. Dünya Bankası'nda yirmiden fazla ülkeyle yüzden fazla kredi müzakeresinde bulundu ve Dünya Bankası adına imza yetkisiyle verilen kredilerin kullandırılması sorumluluğunu 


yürüttü. 


f. TÜSİAD'ın ülke stratejisi raporunun hazırlanmasına katkıda bulundu. Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanlığını yürüttü. Devlet Planlama Teşkilatının 2023 Türkiye Kalkınma Stratejileri İstişare Konseyi Başkanlığı yaptı. 
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g. Türkiye'nin bilimsel çalışmalarla politika üretme yetkinliğini geliştirmesine destek olmak üzere ilk bağımsız düşünce merkezi, TESEV'in kurulmasına öncülük edenlerdendir. 
TESEVW'in “iyi yönetişim” programından sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüttü. İyi yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı'nı kurdu. 


2. Kurumsallaşma ve Yönetişim Uzmanı 


“Birlikten kuvvet doğar. ” Türk Atasözü 

Güven gelişmenin temelidir. 

Öğrencilik, gönüllülük ve çalışma hayatı boyunca, fikir ve projelerin kurumsallaşmasında önemli rol oynamıştır. Kurumsallaşmanın değeri ancak iyi yönetişim ile birleştiğinde süreklilik kazanır. Liderliğini yaptığı veya katkı sağladığı tüm kurum ve oluşumlarda 


kurumsallaşma ve iyi yönetişim olgularını hareket planının merkezine almıştır. 


Erdemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Anadolu Endüstri Holding, Borusan ve Koç Holding şirketlerinde, Inmet Mining, Vestel, Petkim ve Sümerbank'ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. Başkanlığını yaptığı BÜMED ve KalDer'de örnek yönetim sistemlerinin kurulmasını sağladı. Danışmanlığını yaptığı birçok şirkette kurumsal yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine destek verdi. TESEVW'in “iyi yönetişim” programından sorumlu yönetim kurulu üyesi, TÜSİAD'ın Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanı ve Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir. Üniversite yıllarında Spor Kurulu Başkanlığı döneminde başlatılan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Spor Bayramı (SportsFest) halen üniversitedeki en önemli etkinliklerden birisi olarak devam etmektedir. Bu konulardaki deneyimlerini makaleleriyle ve Yönetim Kurulu Sırları: Yaşam Kalitesi için Kurumsal Yönetişim”, “ARGE Kurumsal Yönetişim Modeli”, ve “Yönetişimin Anahtarları” gibi kitapları ve Harvard Business Review, Insead, Globalist ve Dünya Bankası yayınlarındaki makaleleriyle paylaşmaktadır. OECD Özel Sektör Danışma Kurulu Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığına ve IFC Kurumsal Yönetişim Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. İyi yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı'nı kurmuştur. Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Akademi'nin Danışma Kurulu'na yönetişim konusunda dünyanın önde 


gelen düşünce liderlerini kazandırmıştır. 
3. Değişim Lideri 


“Olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol.” Mevlana 

Liderlik, oyunun kurallarını değiştirebilecek vizyon ve cesaret, örnek oluşturabilecek tutarlılık ve disiplin gerektirir... 

Değişimi hedeflemeden, mevcudu yenileme arzusu duymadan ilerlemenin mümkün 


olmadığına inanır. Yılmaz Argüden'in kişiliği değişimi, sürekli öğrenmeyi, yenilenmeyi ve 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rekabetçi olabilmeyi kucaklayan bir yapıdadır. Bu vizyon, yalnızca yurt içine odaklı değil, 


aynı zamanda dünyayla iç içe geliştirilmiş ve sürekli yenilenen bir yaklaşımdır. 


Dünya Ekonomik Forumu tarafından yaşam kalitesini geliştirme çalışmaları nedeniyle Geleceğin 100 Lideri arasına seçilmiştir (1999). Ulusal Kalite Hareketini başlatarak Türkiye'de yönetim kalitesinin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Koç Topluluğu'na önemli katkıları olan Koç 2000 projesinin önderliğini yapanlar arasındadır. BÜMED başkanlığı sırasında ‘sivil toplum destekli üniversite? modelinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. TESEV’ de “İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam” projesi ile kamu yönetiminin kalitesini artıracak araç ve süreçlerin geliştirilmesine destek olmuştur. ARGE Danışmanlık bünyesinde birçok kurumun değişim projesine destek vermiştir. Kurucusu olduğu ARGE Danışmanlık topluma katkı ve değişim yaratma kapasitesi nedeniyle Avrupa'ya örnek en iyi 


üç şirket arasında değerlendirilmiştir. 
4. Sosyal Girişimci 


“Sen sana ne sanırsan, 

Ayruğa da (ötekine de) onu san; 

Dört kitabın manası, 

Budur eğer var ise. "Yunus Emre 

Yaşamda anlam, sorumluluk üstlenerek kazanılır. 

Sosyal girişimci kimliği kuşkusuz onun öne çıkan bir özelliğidir. Bu yönünü daha okul yıllarından itibaren geliştirerek, içinde bulunduğu ortamları “iyileştirme” ve “kurumsallaştırma”ya çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk Uluslararası Spor Bayramının (SportsFest) başlatılıp gelenekselleştirilmesinden, Türkiye'de Ulusal Kalite Hareketinin önderliğinin yapılmasına kadar birçok alanda sosyal girişimci kişiliği ön plandadır. TEGV, TESEV ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin kurulmasındaki öncü girişimciler arasında yer almıştır. Türk-Kanada İş Konseyi'nin ilk Başkanıdır. Türk Amerikan İş Konseyi'nin Başkanlığını yapmıştır. Dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact imzacısı ilk Türk şirketi ARGE Danışmanlık olmuştur. Global Compact Türkiye temsilcisi, Ulusal Ağlar Dünya Başkanı ve UN Global Compact Küresel Yönetim Kurulu'nda görev üstlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından çıkarılan “Sorumlu Girişimcilik” isimli kitapta, Türkiye'den tek örnek olarak ARGE Danışmanlık yer almıştır. Ayrıca ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda “Generation Europe? tarafından “Geleceği Şekillendirme” konusunda en iyi 


üç şirket arasında değerlendirilmiştir. 
5. Eğitimci 


“Oku, oku, oku.” Kuran-ı Kerim 


En önemli öğreti, öğrenmeyi öğrenmektir. 
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Sürekli öğrenerek gelişmek ve geliştirmek yaşam felsefesinin temelini oluşturur. Öğrencilik yılları birincilikler ve ödüllerle dolu olan Yılmaz Argüden'in “öğrenmeye aşık” bir kişiliği var. 
Okul yıllarındaki öğrenme arzusunu, yetişkin döneminde hem kendine hem de danışmanlık ve 


yöneticilik yaptığı kurumlara “öğrenmeyi öğreterek? sürdürmektedir. 


Boğaziçi Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi MBA Programında ve Harp Akademilerinde strateji dersleri vermiştir. Derslerinde içerik kadar yöntem açısından da başarı için gerekli 


yetkinlikleri geliştirmek üzere yenilikler uygulayarak iyi örnekler oluşturmuştur. 


Akademik başarıları nedeniyle, Fulbright, TÜBİTAK, NATO ve Eisenhower bursları kazanmıştır. Ayrıca, öğrenci liderliği için de ödüller almıştır. SEV Vakfı'nın ve BÜMED'in hedef ve ilkeler belgelerinin hazırlanmasına önderlik etmiştir. Kurucusu olduğu Argüden Yönetişim Akademisi aracılığıyla iyi yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla 


paylaşmaktadır. 


6. Fikir Önderi, Köşe Yazarı 


, 


“İstanbul'u almak gemileri karadan yüzdürenlere nasip oldu.’ 
Fatih Sultan Mehmet'e ithafen 

Hayatta sadece sevgi ve bilgi paylaştıkça artar. 

Öğrenen ve gelişen, öğreten ve danışılan insan, bir noktada bunları paylaşma ihtiyacını hisseder. Dr. Yılmaz Argüden, kitapları, gazete yazıları, araştırma ve bilimsel makaleleriyle deneyim ve öngörülerini kamuoyuyla paylaşmayı alışkanlık haline getirmiştir. Ayrıca, birçok 


ulusal ve uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer almaktadır. 


7. Takım oyuncusu 
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“Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. 
Kanuni Sultan Süleyman 

Hayatta en değerli varlık zamandır. 

Spora karşı da diğer ilgi alanlarına olduğu gibi metodik bir yaklaşım sergileyen Yılmaz Argüden, okul yıllarında 3 sene üst üste liseler arası ve üniversiteler arası Türkiye Basketbol Şampiyonu olan takımlarda forma giydi. Sporculuğun yanı sıra, spor yöneticiliği konusunda da üniversite yıllarından başlayan deneyimleri var. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Başkanlığı, Spor İşleri Yöneticiliği yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk Uluslararası Spor 
Bayramı'nın (SportsFest) düzenlenmesine öncülük etti. Basketbolcular Derneği ve 1896 
Boğaziçi Spor Kulübü'nün kurucuları arasındadır. Anadolu Efes Basketbol takımının Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı seçilmiştir. 


Tenis ve golf oynar. Yelken lisansı vardır. 
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Başkalarının gözünde: 


“Mezuniyet yıllığında bir arkadaşı tarafindan yazılan 'Niye bu kadar çok ‘EN İYİ'sin? 
cümlesi belki de onu yakından tanıyanların ortak duygusunu ifade ediyor.” 

Melih Arat, “Değişimin Liderleri” 2001 (BÜ 1980 yıllığından alıntı) 

“Bu kadar çok farklı alanda ve her birinde bu kadar derin bilgi ve anlayışa sahip birisini daha tanımadım. ” 

W. Walker, RAND Corporation, 1984 

“Zamanını iyi planlar. Toplantıları belirlemede inisiyatif alır ve kendisine belli konularda odaklanmak üzere zaman ayırır. Çok ve uzun saaatler çalışır, ancak onu hiçbir zaman iyi planlamayla önlenebilecek bir telaş içinde görmedim. ” 

J. Chaiken, RAND Corporation, 1984 

“Mükemmel akademik geçmişi, özel sektör ve de kamu sektöründeki geniş deneyimiyle, Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırma çalışmalarımız için paha biçilemeyecek bir katkı sağlayacaktır. ” 

Adnan Kahveci'nin Dünya Bankası Başkanı Barber Conable'a yazdığı mektup, 1988 
“Yılmaz Bey çok çalışkan, hızlı düşünen, güven veren ve sözünü tutan bir kişiliğe sahiptir.” 
Dündar Aytar, “Özelleştirmenin Hikayesi”, 1995 

“Yaptığınız işi bir önderlik olarak yorumluyorum. ‘Kaliteli olmak, * ‘katma değer yaratmak, ' verimli olmak, * fark yaratmak, * sorumluluğunun bilincinde olmak’ gibi kavramlar artık ülkemizin ve her birimizin gündeminde yer almalı. ” 

Kamil Yazıcı, 2002 

“Bence KalDer, yönetim kalitesini geliştirme konusunda Avrupa'daki en etkili kurum konumuna geldi. Yılmaz ülke çapında etkinliği olan ciddi işlere imza atıyor.” 

Bob Stone, ABD Başkanı Clinton'un Yeniden Yapılanma konusunda Baş Değişim 
Danışmanı, 2002 

“Çok önemli bir deneyim birikimine sahip bir “management guru” oldun, bu birikimlerini böyle eserlerle de paylaştığın için seni kutluyorum. ” 

Bülent Eczacıbaşı, 2007 

“Siz benim için büyük bir kariyer idolu, bir mentor ve Türkiye'nin yetiştirdiği önde gelen fikir adamlarından birisiniz. Rothschild'da çalıştığım dönem içerisinde Türk iş dünyasının her kesiminin size nasıl hayranlık ve saygı beslediğini görme şansım oldu. Sizden feyz alabilme ayrıcalığı için teşekkür ederim. ” 

Selman Ruso, 2010 

“Başarıların sadece sana danışan şirketlerin değil, Türkiye'nin de kaderini etkiledi, kalitesini arttırdı.” 

Ömer Karahan, ARGE Danışmanlık 20. yılı nedeniyle, 2011 

“Dünyada çok farklı camialarda iyi tanınan, saygı duyulan, modern çağın Rönesans 


düşünürü ve lideri olarak çok değişik alandaki az bulunur deneyimlerinizi ve bilgeliğinizi 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paylaşmanız muhteşem bir eser yaratmış. ” 

John H. McArthur, Harvard Business School Onursal Dekanı, 2011 
“Gerçek bir öncü ve üretkenlik mucizesiniz. ” 

Georg Kell, UN Global Compact Başkanı, 2011 

“Her selam verdiğinizde yeni bir şey ösrenebileceğiniz birisidir Dr. Yılmaz Argüden. ” 
Serpil Yılmaz, Haber Türk, 2013 

“İş insanları için harika bir rol modelsin. ’ 
Tijen Çidam, 2014 

“Bitmek bilmeyen enerjin ve yaratıcığınla müthiş projelere imza atmaya devam ediyorsun...” 
Cengiz Solakoğlu, 2014 

“UN Global Compact Ulusal Ağlar Başkanı olarak gösterdiğiniz etkileyici liderlik ve 


, 


yönetişim anlayışınız bu küresel sürdürülebilirlik hareketinin gelişimine kritik katkılar sağlıyor.” 

Sir Mark Moody-Stuart, 2014 

“Yenilikçi bir düşünürsünüz. Ancak, düşünceleri hayata geçirebilme becerisiyle birleşince çok nadir bulunan bir lider oluyorsunuz. ” 

Paul Druckman, CEO Entegre Raporlama, 2015 

“Yaşadığı dönemde ‘dünyanın en önemli düşünce insanı’ olarak görülen ve ‘en iyinin henüz yapılmamış’ olduğu inancıyla çalışmaya, çaba göstermeye son nefesini verene kadar devam eden Peter Drucker gibi Dr. Argüden de sınırlı kaynaklarla daha iyisini oluşturmanın liderliğini yapıyor; sürekli düşünüyor, düşündürüyor, araştırıyor ve üretiyor.” 

Murat Yeşildere, Egon Zehnder, 2018 

“Dr. Argüden yaşayan bir efsane, yönetim ve sorumlu liderlikte rol model. 

Her zaman ondan yeni bir bakış açısı ve farklı bir anlayış öğreniyorum. ” 

Usman A. Ghani, Yönetim Danışmanı, ABD 2020 

(MIT Sloan School & Harvard mezunu) 

“Dünyanın lider yönetişim uzmanlarından Dr. Argüden 'den süper bir fikir: “Her SKA için bir gün’ ilgili paydaşları amaç doğrultusunda odaklamak. ” 

Kashyap Komypella, 2020 

“İyi niyetli çalışmalarınızı ve başarılarınızı takdir ve tebrik ediyorum. Hakikaten mühim ve benzersiz çalışmalarınız ile ülkemize katkılarınız büyüktür. Sizi ve ekibinizi kutlarım. “Murat 
Ülker, 2021 


229 


Diplomalar ve Belgeler 
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On the occasion of its 
1999 Annual Meeting in Davos 
the World Economic Forum honours 


Ylmaz Argüden 
Global Leader for Tomorrow çe 
E 
Davos, Switzerland Klaus Schwab hins) Aa President 
<D 
DAO 
© i 
C © m proar / Ya 
RalDer'in eri lCal9vönerin vausuanan 
İstanbul Di yari Me Yalısı'nda Yönetim Danışmanları Derneği certifies that Birleşmiş Milletler £ski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın katılımıyla düzenle! 
Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Sala Yemeği'ne katılan, ma Dr. ılmaz Ar t has satisfied the International Council of Management Consulting 
ARGE Danışmanlık Institutes as to the member's professional competence and is hereby vaşam kalitesinin artırılması için sağlam bir zemin oluşturan, authorized to practice asa insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadelede Certified Management Consultant 


evrensel değerleri benimseyerek 
Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni Türkiye'de imzalayan, ilk özel sektör kuruluşudur. 
Sürdürülebilir gelişim yolundaki / 


bu gönüllü harekete katılımından dolayı kutluyoruz. CM: 
MANAGEMENT CONSULTANT 
KalDer 


“İŞTE FED'İ KURAN GİZEMLİ AİLELER" 


Roni Margulies-(Sosyalist İşçi)- https://marksist.org/eski/icerik/Yazar/17095/Iste- FEDi- kuran-gizemli-aileler 


“NEBATİ DOLARIN SAHİPLERİNİ İFŞA ETTİ - İngiliz ve Amerikalı yarasalar çılgına döndü.” 


Böyle bir manşet görüp de yazıyı okumamak mümkün mü? 


Merak ediyor insan: Doların sahipleri kimmiş ve anadili İngilizce olup karanlık mağaralarda baş aşağı uyuyan hayvanların dolarla ne alakası varmış? 


Takvim gazetesinin güzel yazısını okuyunca anladım ki konu yarasalar değilmiş. 


Ahmet Hakan'ın programında Amerika merkez bankası (FED) söz konusu olunca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şöyle demiş: 


“Yalnız şu da var, Amerika'nın merkez bankası kamunun değil ki, beş tane ailenin.” 


Bunu okuyunca ben doğal olarak biraz şaşırdım. Ahmet Hakan ise Nebati? yle aynı çevreden gelen bir kişi olduğu için hiç şaşırmamış. Neden bahsettiğini gayet iyi bildiği için, gülerek, “O 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başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Peki” demiş. Nebati de gülmüş. Ve Ahmet Hakan konuyu değiştirip devam etmiş. 


Aralarındaki fark da burada ortaya çıkıyor. 


Ahmet Hakan beş aile zırvasına inanıyor da olabilir, hiçbir fikrim yok, ama CNN televizyonunda bu zırvayı konuşmamak gerektiğini, konuşursa hem kendisinin hem televizyon kanalının gülünç duruma düşeceğini bilir. 


Maliye Bakanı olan adam ise bu bilgiden bile yoksun! 
Beş aile zırvasına inanmak çok koyu bir cehaleti işaret ediyor, ama en koyu cehaleti değil. 


En koyu cehalet, saçma sapan komplo teorilerinin ortalık yerde savunulmaması gerektiğini bile anlayamamak, bilememek. 


Ortalık yerde savunulmaz, ama Takvim gazetesinde savunulabilir elbet. Ve gazete Nebati'nin beş aile teorisinin arka planını anlatmış: 


“FED doları basan kurumdur. ABD devleti ve hazinesinin Fed'de hiçbir hissesi bulunmuyor. 
Dolayısıyla dolar Amerika'nın parası olmuyor. Dolar Fed'e aittir. Fed, doları ABD'ye faiz koyarak borç verir. 


FED'in kurucuları Rockefeller'in de içinde olduğu siyonist ailelerden oluşuyor. İşte FED”i kuran gizemli aileler: Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi, Goldman Sachs ailesi, Kuhn Loebs ailesi, Warburg ailesi, Lazard ailesi, Moses Seifs ailesi. 


En büyük hisseler Rockefeller, Rothschild, Warburg ailesine aittir. Bu aileler birbirlerine kız alıp verir. Dolayısıyla ABD'nin politikalarının bu ailelerin istekleri ve kabulleri olmadan dizayn edilmesi mümkün değil.” 


Ne kadar ilginç, ne kadar yaratıcı, değil mi? İşin içinden Yahudiler çıktı! 


Dünyayı, Amerika'yı, FED'i, doları Yahudiler kontrol ediyor ve bu Yahudiler bazı kahraman Müslümanların çok kahramanca koruduğu Türkiye'yi yıkmaya çalışıyor. 


Ve bunlara inanan bir adam Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor! 


YANDAŞLARA GÖRE: ÖNCE;NAMUS VE AHLÂK 
DEĞİL,İMKÂN VE İKTİDAR KORUNMALIYDI!.. 


23 Ağustos 2020 | Yazar Ahmet Akgül- millicozum 


Milli Çözüm Dergisi'nin uyarıları ve ısrarlı yazılarıyla gündeme oturan ve sonunda AKP'nin de başını ağrıtmaya başlayan "İstanbul Sözleşmesi" tartışmaları başka bir boyuta taşınmıştı. 
AKP'ye yakın ve yandaş iki gazetenin temsilcileri birbirine sataşmıştı. Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Karagül, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı hedef almıştı. "Dilipak'ın olduğu hiçbir tartışmadan, bu ülkeye hayır gelmez" diyen Karagül, daha 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sonra bu paylaşımı silip kaldırmıştı. Silinen tweetin ekran görüntüsünü yayınlayan Dilipak ise, kendi hesabından hiçbir not eklemeden tweeti aynen paylaşmıştı. 


Dolaylı maddeler ve gönderme yapılan ek protokollerle: 


a-Lutilik sapkınlığı olarak bilinen eşcinsel ilişkilerin her çeşidini meşrulaştıran bu ahlâksızlığı, devlet korumasına alan ve toplumda yaygınlaşmasını ve hatta bu mel'anete bulaşanların saygınlık kazanmasını sağlayan maddeleri, 


b-Lezbiyenlik denilen, kızlar ve kadınlar arası ahlâksız münasebetleri resmileştirilen, normal ve doğal bir kadın hakkı seviyesine getiren düzenlemeleri, 


c-Evli kadınların gece-gündüz istedikleri vakitte izinsiz ve habersiz evlerini terk edip saatlerce bilinmeyen yerlerde ve belirsiz ilişkiler içerisinde bulunmalarının “özgürlük” kapsamına alınıp, bu duruma karşı çıkan, engellemeye çalışan, sesini yükseltmeye kalkışan kocaların derhal evden uzaklaştırılmasını, hatta tutuklanmasını emir buyuran direktifleri içeren malum ve mel'un İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan Erdoğan iktidarını eleştiren, bu İstanbul Sözleşmesi'ne hâlâ sahip çıkıp “Kadına yönelik şiddeti önleme kasıtlı” olduğu gerekçesiyle savunan, Cumhurbaşkanı'nın kızının da yöneticilerinden olduğu KADEM’in bu tutarsız ve ayarsız tavrını samimiyetten sağır, ama ağır bir dille tenkit eden Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün hışmına uğramıştı. 


Elbette yandaş İbrahim Karagül de biliyorlardı ki, Abdurrahman Dilipak öyle AKP iktidarını sarsmak ve Erdoğan?ı zora sokmak için değil, sadece “Yahu ben de tenkit etmiştim. İslami ve ahlâki değerlere duyarlı birisiyim...” demiş olmak ve durumu kurtarmak adına bu göstermelik tenkitleri yapmaktaydı. Ama Erdoğan taparların, şöhret ve servet kaynağı tanrılarının bu kadarcık bile tan edilmesine tahammülleri kalmamıştı. Ve hele kendi içlerinden yükselen aykırı seslerin mutlaka kesilmesi ve kısılması lazımdı. Üstelik Dilipak, AKP iktidarının hangi badirelere savrulduğunun farkındaydı... 


İşte bu kutsal gaye ve gayretle cihat damarı kabaran İbrahim Karagül: 


“İstanbul Sözleşmesi umurumda bile değil. Coğrafyada yer yerinden oynuyor. Haritalar değişiyor. Bunları kim yapıyor? Erdoğan! Bunları konuşması gerekenler kör dövüşüyle meşgul. Kimse kızmasın, Abdurrahman Dilipak'ın olduğu hiçbir tartışmadan bu ülkeye hayır gelmeyecektir!” diyerek Abdurrahman Dilipak'a sataşmış ve daha sonra bu tweeti silip kaldırmıştı. Ardından yeni bir paylaşım daha gerçekleştiren Karagül, bu kez Dilipak'a isim vermeden çıkışmıştı. Karagül, "Muhafazakâr, İslami çevrenin tartışma biçiminin buralara savrulması utanç verici. Fahişe diyenler, işi Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmeye kadar vardıranlar..." sözleriyle Yeni Akit yazarı Dilipak'ı hedef almıştı. 


Evet, İstanbul Sözleşmesi'yle, güya kadınlara yönelik şiddeti önleme gibi masum ve makul bir kılıf altında; 


Aslında toplumda eşcinselliği ve lezbiyenlik gibi cinsi sapıklıkları meşrulaştırıp yaygınlaştıran, ailevi ve ahlâki yapımızı yozlaştıran, aile içi kavgaları, boşanmaları, hatta şiddet uygulamalarını arttıran bu sinsi ve şeytani girişim ve gelişmeler İbrahim Karagül ve 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benzeri yandaş kesimin “Umurunda bile olmazmış!..” (Yeni Fatih ve Mesih...) Erdoğan, bu coğrafyada yeri yerinden oynatıp haritaları değiştiren kahramanlıklar başarmaktaymış!” Böylesine kutlu ve mutlu bir süreçte; kızların-kadınların fahişeliğe, oğlanların-erkek sanılan adamların Oo eşcinselliğe (o kaydırılmalarının o meşrulaştırılıp yaygınlaştırılması, ailevi ve ahlâki yapımızın temelinden sarsılması, toplumun dini ve manevi değerlerden koparılması gibi, basit, bayağı işlerle ve çağ dışı(!) tepkilerle uğraşmanın zamanı mıymış!? 


Dilipak şunları yazmıştı: 


“Şimdi, hem bu Ayasofya konusunda atmamız gereken daha birçok adım var ve hem de bundan önce var olan sorunlar var, şimdi ise buna eklenecek yeni sorunlar var. Mesela bunlardan biri şu İstanbul Sözleşmesi. Bu sözleşmeyi tek başına ele almalıyız. Bunun ilk adımını CEDAW ile 12 Eylül darbecileri (LA) attı. CEDAW lobisi 2. adımını İstanbul Sözleşmesi ile attı. Bu Şeytan Üçgeni'nin 3. ayağı TBMM'de onay bekleyen Lanzarote Sözleşmesi ile atılacaktı ki, olay patladı... Birilerine göre İstanbul Sözleşmesi geri çekilirse AKP bu işten siyasi olarak zarar görürdü. Bu görüşte olan parti üst yönetiminde de isimler vardı, teşkilatlar da bu kafadaydı. Özellikle KADEM ve Aile Bakanlığı çevresindeki bazı isimler, bazı milletvekilleri de bu görüşe destek veriyorlardı. Bu kesimlerin referansları yine kendileri oluyorlardı. Kendileri söylüyorlar, kendi sözlerini tekrarlayan arkadaşlarını şahit tutuyorlardı. Önce Erdoğan'ın ailesinden birilerini yanlarına alınca ayakları yerden kesildi, başta Aile Bakanlığı da onların paraleline girince, yasama, yürütme, yargı da hiçbir engelle karşılaşmadan her şey tereyağdan kıl çeker gibi hallolunca bunlar bir güç zehirlenmesine kapıldılar. TBMM'deki bir komisyon toplantısındaki konuşmaları eleştirilince, buyurgan bir şekilde aba altından sopa göstermeye kalkmışlardı. 


Bu çevrelerin iddiaları şu: Sekülerleşme artıyordu. Bu durum AKP tabanındaki gençleri de etkiliyordu. 2023'te 5 milyon yeni seçmenin oy kullanacağı unutulmamalıdır. AKP bu kesimden oy almak istiyorsa, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmamalıdır. Bu çevreler sözleşmelerin muhtevası konusunda genel olarak birkaç maddede yaşanan sıkıntıların giderilmesi halinde “yola devam” anlayışındalardı. Bu sözleşme değişince yasa, yönetmelik, genelgelerin değiştirilmesi gerekecekti. Bu durum da onlar açısından kazanımların kaybedilmesi anlamına geliyordu. Tabi bir de suçluluk psikolojisi ile kendilerinden hesap sorulmasından korkuyorlardı. Çünkü bu konuda daha önce laf dinlemediler, hatta karşı çıkanları susturmak için kaba davranışlarda bulundular. Ayakları yere basmıyordu. 
Uçuyorlardı. Seküler kesimlerin desteği, Batı'dan gelen destek başlarını döndürmüştü. Bu kesimlere göre, sözleşmeden geri adım atılırsa, bunun arkası gelirdi. Bu da partide hem bölünmeye yol açar, hem kazanımlar elden giderdi, bu işin sonunda AKP'nin sonu hazırlanırdı!? 


Mesela bu çevrelere göre ekonomi ve işsizlik İstanbul Sözleşmesi'nden önce gelirdi. AKP'yi Ayasofya üzerinden eleştiren bir video vardı. Aynı mantıkla hazırlanmış bir video. Bunlara göre gençlerin tek derdi şu an iş ve kariyerdi. Söyleyeyim, yolsuzluk, rüşvet, torpil de konuşuluyor da ailelerine ateş düşenlerin derdi sandıkları gibi para değil, aileleriydi. Kadını, erkeği, çocukları ile dünyalarını karartmakla kalmayıp, ahiretlerini de mahveden bir sürece 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girmeleri. Fuhuş, uyuşturucu, lezbiyenlik, homoseksüellik... Bu arkadaşların kafası böyle çalışmaktaydı. Bu kafa ile Erdoğan'ın kararını engellemeye çalışıyorlardı. Oysa bu işleri nereden ne kadar oy gelir ya da oy kaybederiz diye düşünmeden önce, yaptığımız işin Allah'ın rızasına uygun olmadığı açısından sorgulamak lazımdı.” 


“Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme (kılıfıyla toplum uyutulup oyalanan, ama aslında sosyal yapıyı yozlaştırma) amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 121. toplantısında kararlaştırıldı. Toplantı İstanbul'da yapıldığı için bu ismi aldı. Bu mel'un sözleşme, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldı. Sözleşmeyi ilk kabul eden ülke 12 Mart 2012'de Erdoğan iktidarıydı. 


İşte Abdurrahman Dilipak, sözleşme konusunda hükümeti uyaran tek satır yazmamıştı. Ve yine aynı Dilipak, 28 Aralık 2011'de İKK ve Aile Bakanlığı'nın düzenlediği “Müslüman Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü” toplantısına katılmıştı. Fakat, İstanbul Sözleşmesi'ne dair bir itirazına rastlanmamıştı. Aksine... Bugün, “Bu felaketin sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor” dediği dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e övgüler yağdırmıştı! Dilipak o dönemde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği Aile Forumu toplantılarında da konuşmalar yapmış ve; bir tek kelime olsun ağzından İstanbul Sözleşmesi çıkmamıştı! Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar Abdurrahman Dilipak'ın gündeminde ağırlıklı olarak Ergenekon-Balyoz vardı! Bu FETÖ kumpasına aşırı destek sağlamaktaydı. Sürekli isimler yazıp “bunları da hapse atın” diye çırpınmaktaydı. 


Dilipak'ın başkalarının namusunu karalama yorumları elbette FETÖ yalanlarıydı ve Dilipak hiç kuşku duymadan kulağına fısıldananları köşesine taşımış; karşılığında ise FETÖ'den “onur ödülü” bile almıştı... 


Aynı Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlere bugünlerde “fahişe” demesine şaşırmayınız. Peki Dilipak (ve yandaş takımı) o dönem İstanbul Sözleşmesi'ne dair tek karşı ses çıkarmazken, bugün kendilerinden geçecek kadar niçin azgın muhalif olup çıkmıştı?” diye merakla soran Soner Yalçın'ı biz yanıtlayalım: Bu, klasik bir münafıklık tavrıydı. Erdoğan iktidarının tökezlediğini görünce, ucuz kahramanlık rolüyle batan gemiyi ilk terk edenlerden biri olma telaşıydı. İkincisi ise, Milli Çözüm Dergisi'nin en başından beri bu konuda yazdıklarının ve video paylaşımlarının duyarlı insanların gözünü açması karşısında Dilipak “dürüstlük rolü” takınmaya mecbur kalmıştı. Şu hususu da, önemle ve özellikle vurgulayalım ki; Biz Milli Çözümcüler ve duyarlı kesimler olarak kaldırılmasını istediğimiz: İstanbul Sözleşmesi'nin “Kadına (veya erkeğe) şiddeti önleyici” tedbirleri değil; eşcinsellik, lezbiyenlik ve her türlü fuhşa serbestlik kazandıran ve devlete bu ahlâksızlıkların reklamını ve korumacılığını yaptıran dolaylı ve dayatmacı maddeleri olmaktaydı. Ama Darwinist, Komünist, Kemalist, Tayyibist ve Feminist takınanlar bu gerçeği gizleyip çarpıtmaktaydı. 


İstanbul Sözleşmesi AKP'nin ve TBMM'nin Yüz Karasıydı! 


Sn. dindar ve kahraman Erdoğan'ın zinayı suç kapsamından çıkaran yasayı yürürlüğe koyması tam 15 yılı aşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın, “Zina yasası çıkarmakla hata ettik” itirafı ve “İstanbul Sözleşmesi nas değildir, değiştirilebilir” çıkışları ise halkı avutup oyalama 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numaralarıydı. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Halkın beklentisine ilgisiz kalamayız. Usulüne uyularak sözleşmeden çıkılır” (02.07.2020) derken; Cumhurbaşkanının da “Türkiye'nin sözleşmeden çekilebileceğini” (Türkiye, 15.07.2020) açıklamaları tam bir riyakârlıktı. Bu İstanbul Sözleşmesi skandalı daha ne zamana kadar sürüncemede bırakılacaktı? Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, “Yasa düzenlenirken toplumda yeteri kadar tartışılmadığı”ndan yakınmış, sözleşmede, “Kullanılan dilin, kavramlara yüklenen anlamların, çizilen çerçevenin psikolojik savaş mantığı olduğunu” söyleyerek, “İstanbul Sözleşmesi feshedilmelidir” (Türkiye, 22.11.2019) teklifini yapmıştı. Bunca lâftan sonra, konunun hâlâ 


takvime bağlanmaması bir skandaldı. 


Halkımız, İstanbul Sözleşmesi'nin tahribatını; aile faciaları, cinayetler, “Kadının beyanı esastır” maddesini kullanarak bazı hanımların sebepsiz yere beylerini şikâyetleri sonucu; erkeğin savunması bile alınmadan evinden uzaklaştırılmasıyla oluşan mağduriyetleri ve ailenin çöküşe geçmesinin görülmesinden sonra anlamaya başlamıştı. DİB Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen ise, “Aile yapımızın çökertilmek üzere olduğu” (12.11.2019) uyarısını yapmıştı. İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül, TRT'deki konuşmasında adeta yalvarmış ve: “Ne olur, kısa zamanda İstanbul Sözleşmesi ve zina yasasını iptal edin de; gelecek neslimizi kurtaralım” diye uyarmıştı. (Ramazan Sevinci, 09.05.2020) Mel'un İstanbul Sözleşmesi'nin Hükümetçe imzalanması ve TBMM'de kabul edilmiş olması öylesine oldubittiye getirilmişti ki, “skandal” sözü yanında hafif kalırdı. Anayasa'nın üzerinde bir hukuki yaptırıma sahip olan bir sözleşme, kamuoyunda tartışılmadan yasalaştırılır mıydı? 
Milletvekillerinin bir an önce evlerine gitme moduna girdikleri gece yarısı bir vakitte görüşmeye açılır mıydı? Bu acelenin sebebi ne olaydı? Bu görüntü, bu işte “bir tuzak” olduğunun kanıtıydı. 


10 Kasım 2011'de, saat 22.50'den itibaren TBMM'de görüşmeye açılan sözleşmenin Meclis 
tutanaklarındaki şu ifadelerini inceleyelim: 


CHP Grubu adına Ayşe Gülsün Bilgehan (Ankara): “Gecenin bu saatinde çok önemli bir uluslararası sözleşmeyi hep birlikte onaylayacağız.” 


HDP Grubu adına Pervin Buldan (Iğdır): “Bu gece yarısı böylesine önemli bir konuyu kanunlaştıracağımız için...” 


AKP Grubu adına Nurettin Canikli (Mersin): “Özellikle şu saatte ortaya çıkan bu güzel ve uzlaşma tablosundan dolayı...” 


“Gecenin bu saatinde...”; “bu gece yarısı” ifadelerine dikkat ettiniz mi? Ayrıca, “birlikte onaylayacağız”; “uzlaşma tablosu” sözlerine... Bütün partilerin, dış kaynaklı İstanbul Sözleşmesi'nde uzlaşması AKP iktidarının da, MHP ortağının da sözde muhalefet kanadının da aynı Siyonist ve emperyalist odakların güdümünde olduklarının açık bir ispatıydı... 


Dönemin AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in, sözleşme konusundaki şu riyakârlık “itiraftına hiç itiraz eden olmamış: “Vekil arkadaşlarımızın kahir ekseriyeti neye oy verdiklerini bilmeden el kaldırdılar.” (05.05.2020) Meclis'teki diğer görüşmeler de, böyle “gözü kapalı” mı yapılmaktaydı? Hatırlayınız; Muğla'da tüyler ürpertici bir vahşet 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yaşandı. Pınar Gültekin isimli üniversite öğrencisi, tuzağına düştüğü cani tarafından bağ evinde dövülüyor, boğuluyor, varile atılıp yakılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bir köyden bir kız, öğrenim için Muğla'ya gidiyor; orada kötü ellerin tuzağına düşüyor. Okulların tatil olduğu dönemde bu korkunç akıbeti yaşıyordu! Evlâtlarımızı tuzağına düşüren bu mekanizmayı kimler kurmuşlardı? Hangi düzenlemeler onları bu duruma taşımıştı? Eğitimimiz niçin uyanık, ferasetli, milli kimliğimizle özdeşleşmiş nesiller yetiştirmek yerine yozlaştırmaktaydı? Bunları sorgulamayacak mıyız? Vahşeti yalnız “kadın cinayeti” üzerinden değerlendirmek ne kadar sağlıklıydı? 


İstanbul Sözleşmesi tuzağına kapılmayın! O bizim değil, Haçlı ve ahlâksız Avrupa Konseyi'nin hazırlığıdır!.. Avrupa'nın Türkiye hakkındaki hayırlı bir kararına hiç rastladınız mı? Sözleşme kadını korumuyor; aileyi çökertiyor. Cumhurbaşkanı bile yalandan yakınmıştı: “Nikâh akdi değersizleştiriliyor; evlilik dışı ilişkiler normalleşiyor.” (02.05.2019) “Aile çöküyor; seferberlik başlatmalıyız.” (09.12.2019) Elbette bizler; “Kimsenin şiddete uğramasını istemeyiz. Ancak bu sözleşme zihinlerde telâfisi zor dönüşümler yaptı. Hep sonuçlar üzerinden konuşuyoruz. AKP son 9 yılın hesabını vermeli. 
Uyum yasaları, sözleşme aileyi çökertti. Kadını değersizleştirdi; erkeği kukla yaptı.”[1] 


İstanbul Sözleşmesi'nden yana olanlar, kadına yönelik şiddetin bu sözleşmenin uygulanması ile önlenebileceğini savunmaktaydı. Oysa ortaya çıkan gerçek, İstanbul Sözleşmesi?nin kadına yönelik şiddeti önlemede bir işe yaramadığıydı. Kadına yönelik şiddeti önlemede bir işe yaramamıştı ama aile yapısını tahripte bir hayli başarılıydı. Özellikle eşcinsel ilişkilere gösterdiği yakın ilgi bu konunun savunucuları tarafından bir hayli istismara uğramaktaydı. 
İstanbul Sözleşmesi yıllar önce imzalanmıştı. Ancak kadına yönelik şiddete başvuranlar “ülkemizde böyle bir sözleşme var şiddete başvurursak canımız yanar” endişesini hiç mi ama hiç taşımamışlardı. Kadına yönelik şiddetin önüne cezaları ağırlaştırarak geçmek mümkün olmayacaktı. Bu konuda cezaları ağırlaştırma yerine, manevi ve ahlâki eğitime ağırlık verilmesi daha yararlı olacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da defalarca ifade ve itiraf ettiği gibi eğitim konusunda istenen adımlar maalesef bir türlü atılamamış ve bir şeyler hep eksik kalmış durumdaydı. 


İstanbul Sözleşmesi, Çok Sinsi ve Ahlâki Bir Tahribattır! 


Defalarca yazıldı uyarıldı: Bu sözleşmede bahsi edilen "Toplumsal Cinsiyet" kavramının, erkek ve kadından ziyade yeni bir cinsiyet türüne işaret ettiğini, LGBT'lilerin yeni bir cinsiyet türü olarak ilan edildiğini hâlâ anlamayanlar ya ahmaktır ya alçaktır. “Kadına Yönelik Şiddet' Türkiye'ye oranla Avrupa'da çok daha fazladır, bizim bu konuda Avrupa'dan ders almaya ihtiyacımız yoktur, kadına yönelik şiddeti inanç ve ahlâk ölçülerimizle çözmemiz lazımdır. 
İstanbul Sözleşmesi”ndeki: "Kadının beyanı esastır" maddesinin, korkunç sonuçlara yol açtığı, kadınların bir iddiası ile erkeklerin; tecavüzcü, dayakçı ve istismarcı sayıldığı ve bunun bir cinnet halini aldığı defalarca haykırıldı. Evet İstanbul Sözleşmesi'nde bu yıkıcı detaylar açıkça yer almamaktadır ve zaten asıl sorun da buradadır. Maalesef İstanbul Sözleşmesi gizli bir işgal anayasası gibi Erdoğan iktidarına dayatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yeni Anayasası'nda da bugün idare edildiğimiz kanunların pek çoğu açıkça yazılmamıştır. Ama 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İstanbul Sözleşmesi'nin uygulama safhasına, yani mahkeme aşamasına gelindi mi hepimizin canını yakan haksızlıklar ve çarpıklıklar ortaya çıkmaktadır. 


Bir yazarın dediği gibi; mahkeme peşinen "Kadının beyanı esastır" diye kabul ettiğinden, bir kadınla asansöre bindiğinizde şayet size asıldı ve yüz bulamadıysa veya tipinizden-halinizden hoşlanmadıysa; o kadın asansörde tacize uğradığını iddia ettiği an hayatınız kararacak ve hiç kimse sizi kurtaramayacaktır. Veya; bir kadın herhangi bir kişiyle bir ay evli kalıp ayrılıyor, sonra gidip başka bir erkekle nikâhsız birliktelik yaşıyor. Ama boşandığı kişi ona ömür boyu nafaka ödemeye mecbur bırakılıyor. Ve yine İstanbul Sözleşmesi gereği çocuklarını yıllarca görmeyen insanlara rastlanıyor. 


Şu İstanbul Sözleşmesi'nden sonra LGBT'lilerce başlatılan "Onur Yürüyüşleri"nin âdeta resmigeçit törenine dönüşmesini bu iktidar sağlamıştı. LGBT'lilerin üçüncü cinsiyet olarak tanınmasını Sn. Erdoğan imzaladı. Artık bu mel'anetler onurlu ve doğal bir şeymiş gibi topluma sunulmaktaydı. Böyle giderse yakında sosyal kıyametler yaşanacaktır. Çünkü LGBT'liler sadece kendi içlerinde bu sapkınlıkla kalmayacak, bu iş yakın zamanda mahalle kafelerine kadar yayılacaktır. Böylece her aileden bir ya da birkaç erkek çocuğunu LGBTÜliler arasına almanın ve Haçlı Batı'nın gönüllü ajanları yapılmanın yolları kendiliğinden açılacaktır. Bir yanda İslam dünyasının lideri olduğu havasını atan ve Ayasofya Fatihi takılan Erdoğan Türkiye'si, diğer yandan dünyanın en sapkın ve barbar ülkelerinin dayattığı ahlâksızlık sözleşmelerini uygulayan Erdoğan Türkiye'si vardır. Sn. Erdoğan'ın şahsi ihtirasları uğruna geleceğimizin ve gençliğimizin tahribatına mutlaka engel olunmalıdır!.. 


Sahi bu arada; koyu Kemalist ve Milliyetçi geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Hanım'ın da yönetiminde bulunduğu KADEM mücahideleriyle... Dinsiz ve katil PKK'nın siyasi ayağı HDP'lilerle aynı çizgide ve daha hararetle, bu mel'un İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaları nasıl yorumlanacaktı? Yoksa bunların hepsinin de yularını aynı Haçlı-Siyonist odaklar mı tutmaktaydı? 


Erdoğan Kahraman mıydı, Yoksa Batya mı Kapılanmıştı? 


Gaflet ve cehaletten öte; dalâlet, hatta hıyanet kokan, geleceğimizi ve güvenliğimizi karanlığa sokan tercih ve girişimleriyle, özellikle ahlâki ve ailevi yapımızı temelinden sarsan sinsi düzenlemeleriyle Allah'ın gazabını hak eden AKP ve Erdoğan iktidarı, 2004 Aralık ayında, güya “AB tam üyelik için müzakere tarihi verdiği” gerekçesiyle Ankara'da havai fişekli kutlamalar yapmıştı. Oysa Haçlı AB, bizi asla içlerine almayacaklardı. Bu tür kof vaatlerle sadece Milli ve manevi yapımızı daha da bozmak üzere, bazı dayatmalar yapacak ve birtakım tavizler koparacaklardı. İşte bunlardan birisi de, eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi, Kur'an'la ve Resulüllah'ın lisanıyla lanetlenen, yapanlara ve yaptıranlara beddua edilen mel'anetlerin, güya “Kadına şiddeti önleme” gibi jelatinli kılıflara sarılmış ve sinsice makyajlanmış olan “İstanbul Sözleşmesi” talimatıydı... Hatta dindar kahraman Erdoğan iktidarı bu mel'un sözleşme gereği, AKP iktidarının AB talimatıyla eşcinsellik ve zina serbestiyetini imzaladığı sapkınların, fuhuş özgürlüklerini(!) tam sağlayıp sağlamadığını kontrol edip denetlemek ve Haçlı Siyonist merkezlere rapor etmek üzere Batılı gâvurların görevlendirdiği GREVIO elçilerine tam bir dokunulmazlık sağlamıştı. Öyle ki; eşcinsellik, lezbiyenlik ve kadınlara 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cinsi serbestlik kazandıran sözleşmenin tam uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere, AB tarafından ülkemize gönderilecek yetkili görevlilere tam bir dokunulmazlık sağlanmakta ve her türlü tahribatları yapmalarına imkân ve fırsat sunulmaktaydı. 


İşte İstanbul Sözleşmesi?ndeki “GREVIO Skandalı!” 


*Bu isimler Cumhurbaşkanı değildi! Bu isimler Devlet Başkanı değildi! Bu isimler Büyükelçi değillerdi! *Bu isimler Diplomat da değillerdi! *Bu isimler Bakan ya da Milletvekili değildi! »Bu isimler Genelkurmay Başkanı da değildi! 


Ama bu isimlerin dokunulmazlıkları vardı ve bu imkânı Erdoğan iktidarı bunlara sunmuşlardı! 


*Bu sayede bu isimler tutuklanamıyordu! "Bu isimler gözaltına alınamıyordu! *Bu isimlerin kişisel eşyaları haczedilemiyordu! "Bu isimler yasal işlemlerden muaf tutuluyordu! *Bu isimler ülkede elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyordu! Bu isimlere ülkede hareket serbestiyeti sağlanıyordu! *Bu isimler her türlü kısıtlamadan vareste tutuluyordu! *Bu isimler yabancıların tabi oldukları işlemlerden de muaf sayılıyordu! 


Peki kim bu kişiler? Hemen anlatayım: Bunlar İstanbul Sözleşmesi'nin “Ek-İmtiyaz ve Muafiyetler (madde 66)” bölümünde belirtiliyordu. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanaklarından aynen aktarıyorum. Lütfen, aşağıdaki maddeleri ve satırları sonuna kadar okuyun; 


1) “Bu EK, Sözleşme'nin 66. maddesinde bahsedilen GREVIO üyelerine ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyelerine uygulanır. Bu EK'in amacı bakımından “ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri” terimi, Sözleşme'nin 68. maddesinin 9. paragrafında bahsedilen bağımsız ulusal uzmanları ve mütehassısları, Avrupa Konseyi personelini ve Avrupa Konseyi tarafından istihdam edilerek GREVIO'ya ülke ziyaretleri boyunca eşlik eden tercümanları kapsamaktadır.” 


2) “GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri ülke ziyaretlerinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili görevlerini yerine getirirken veya bunları izleyen görevlerle ilişkili olarak yolculuk” ederken aşağıdaki imtiyaz ve muafiyetlerden yararlanır; 


a. “Şahsi tutuklama veya göz altına alınmadan ve kişisel eşyalarının haczinden ve resmi yetkili sıfatıyla hareket ederken söyledikleri ya da yazdıkları ifadeler veya gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı yasal işlemlerden muaf tutulacaklardır.” 


b. “İkamet ettikleri ülkelerine giriş ve çıkışlarda ve görevlerini yerine getirdikleri ülkeye giriş ve çıkışlarda hareket serbestliği üzerindeki her türlü kısıtlamadan ve görevlerini yaparken ziyaret ettikleri veya geçtikleri ülkelerde yabancıların tâbi oldukları kayıt işlemlerine tâbi olmayacaklardır.” 


3) “Görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili seyahatleri sırasında, GREVTO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri gümrük ve döviz denetim kontrollerinde yabancı 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hükümetlerin geçici resmi görevlisi olan temsilcilerine tanınan kolaylıklardan yararlanacaklardır.” 


4) “Sözleşme'nin uygulanmasının değerlendirilmesiyle ilgili GREVTO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri tarafından taşınan belgelerin, GREVIO’nun faaliyetiyle ilgili olduğu sürece dokunulmazlıkları ihlal edilemez. GREVIO'nun resmi yazışmaları veya GREVIO üyelerinin ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyelerinin resmi haberleşmeleri hiçbir engelleme veya sansüre tâbi tutulamayacaklardır.” 


5) “GREVTO ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri için tam bir konuşma özgürlüğü ve görevlerinin yerine getirilmesinde tam bir bağımsızlık temin etmek amacıyla, söz konusu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi, görevlerinin ifşası sırasındaki sözlü veya yazılı ifadeleri ve her türlü fiilleri bakımından yasal işlemlerden muaf tutulurlar.” 


6) “İmtiyazlar ve muafiyetler, bu EK'in 1. paragrafında bahsedilen kişilere kendi şahsi çıkarları için değil, görevlerinin GREVIO'nun çıkarları için yerine getirilmesini güvence altına almak için tanınmıştır. Bu EK'in 1. paragrafında bahsedilen kişilerin ayrıcalıklarının kaldırılması, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından, muafiyetin adaleti engelleyici olduğu kanaatine vardığı herhangi bir halde ve muafiyetin GREVTO'nun çıkarlarına halel getirmeden kaldırılabileceği hallerde yapılır.” 


Evet işte bu rezalet metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef benimsenip onaylanmıştı. 


İstanbul Sözleşmesi başka neleri dayatıyordu? 


1) (Eşcinsellerin ve lezbiyenlerin haklarının korunduğunu gözlemek üzere) Sistematik bir denetim yapılmasını. 


2) Muntazam aralıklarla raporlar hazırlanmasını. 

3) Yerinde araştırma soruşturma yapma yetkisi sağlanmasını! 

4) (Cinsel sapkınlığa bulaşanlarla) Yüz yüze görüşmeler yapma izinleri çıkarılmasını! 

5) Kendi çalışma esaslarını kendilerinin belirleme olanağını!.. 

Yani, devletimize talimat veriyor ve raporlar istiyordu, bu devlet üstü Haçlı-Siyonist güç! 


Hani, “Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Muz cumhuriyeti değildir! Müstemleke değildir.” diye hava atan AKP'li ucuz kahramanlar! 


GREVTO Skandalı Bize Neyi Hatırlatmıştı? 


* 27 Aralık 1949 tarihinde, İnönü eliyle Türk çocuklarının eğitimi resmen Amerikalılara teslim edilmişti. 


e ABD ile imzalanan ikili anlaşma gereği, sekiz kişiden oluşan bir Eğitim Komisyonu belirlenmişti. 
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* Bu komisyonun adı Fulbright Eğitim Komisyonu idi. Sekiz üyeden dördü Amerikalı, dördü de Türk idi. 


* Bu Komisyonun görevi, Türk çocuklarının İlk, Orta ve Lise'de okuyacağı derslerin müfredatını yani programlarını belirlemekti. 


e Milletimizin geleceği olan gençlerin eğitimi, yarısı Amerikalılardan oluşan bir komisyona havale edilmişti. 


* Komisyon herhangi bir konuda karar verirken oylar 4 evet, 4 hayır çıkarsa Amerikan Büyükelçisinin vereceği oy, belirleyici ve yeterliydi. 


* Türk gençlerinin ne tür bir eğitimden geçeceği, derslerde hangi konuları ne tür boyutlarda öğreneceği, Amerikalılara bırakılıvermişti. 


Oysa bu tür uygulamalar, ancak sömürge ülkelerinde görülebilirdi. Daha da acısı şuydu; o tarihten günümüze kadar kurulan hükümetlerin hiçbirisi ve dindar kahraman Erdoğan hükümeti, bu anlaşmayı ortadan kaldırmayı hiç düşünmemişti ve böyle bir gayret göstermemişlerdi. Sadece Erbakan Hocamız bu tür tahripçi ve teslimiyetçi uygulamaları askıya aldığı ve resmen iptal etme hazırlığına başladığı için, dış güçlerin tertipleri ve işbirlikçilerin hıyanetleri neticesinde Refah-Yol iktidarına son verilmişti. Üstelik bu Erdoğan iktidarı eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi rezaletleri başımıza belâ eden İstanbul Sözleşmesi'ni de imzalamaktan çekinmemişti. 


Evet, “Süfyan ve Deccal” diye saldırılan Mustafa Kemal, Meclis'ten çıkarttığı 01.03.1926 tarih ve 765 sayılı kanunla (Madde: 440 ve 441) zina eden evli erkek ve kadınlara üç aydan otuz aya (2,5 yıla) kadar hapis cezası uygularken... Şimdi dindar kahraman sayılan Recep T. 
Erdoğan ise; 26 Eylül 2004 tarihinde Meclis'te onaylatılan ve 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe sokulan TCK 227. maddeli kanunla zinayı suç olmaktan ve ceza almaktan çıkarmıştı. 


Peki Erdoğan Döneminde Coğrafyamızda İbrahim Karagül'ün Övdüğü Hangi Durumlar Yaşanmaktaydı? ABD ve Yunanistan sınır güvenliğimizi tehdit eden hamleden sakınmamış, Erdoğan'ı kaale almamış ve Dedeağaç'a ABD üssü kurmuşlardı! 


Ege Adaları'ndaki işgalleri görmezden gelinen Yunanistan, ABD ile yaptığı Savunma Anlaşması kapsamında, gayri askeri alan olarak tanımlanan Dedeağaç'a askeri üs kurulmasını onaylamıştı. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ABD Deniz ve Hava Üssü, 23 Temmuz 2020'de törenle açılırken ABD, anlaşma kapsamında bölgeye askeri araç ve mühimmat yığınağı yapmaya başlamıştı. Projeyle Türk Boğazları da devre dışı bırakılmaya çalışılmaktaydı. Evet bu girişim, Türkiye'ye yönelik bir Haçlı-NATO kuşatmasıydı ve Kahraman(!) Erdoğan iktidarından tıs çıkmamıştı!? 


Türkiye Yunanistan'ın ve Batı'nın baskısıyla Doğu Akdeniz'deki Sismik araştırmalarını askıya almıştı! 
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Yunanistan'la yaşanan NAVTEX (Denizcilere Duyuru) geriliminin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'in arabulucu olduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, bu süreçte Merkel'in yapıcı bir rolü olduğunu vurgulamış, ayrıca Doğu Akdeniz'deki Sismik araştırmaların askıya alındığını açıklamıştı. 


TSK'da 600 albay re'sen emekliye ayrılmıştı! 


Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da, aralarında kurmayların da bulunduğu 
600 albay emekliye ayrılmıştı. Son yıllarda albayların en çok emekliye sevk edildiği şura 
sonucu, kurmay albay sayısında önemli azalma yaşanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albaylar daha önce 31 yıl görev yaparken, bu süre 29 yıla indirilmiş durumdaydı. 29 yılını dolduranlar arasından, istenilenlerle çalışılmaya devam edilirken “İhtiyaç olmadığı” gerekçesiyle diğer albaylar emekli edilip TSK”dan uzaklaştırılmaktaydı. TSK'daki gelişmeleri yakından izleyen emekli bazı subaylar, TSK'da kurmay subayın yok denecek kadar azaldığına dikkat çekiyorlardı. Fetullahçılar etkin oldukları dönemde kendilerinden olan subayları kurmay yaparken, 15 Temmuz'dan sonra bunların TSK'dan ilişiğinin kesilmesi üzerine kurmay subay sayısı da azalmıştı. Sayının azalmasına rağmen kurmay albayların re'sen emekliye sevk edilmeleri emekli askerlerce yadırganmıştı. TSK birçok alanda mücadele ederken deneyimli askerlerin ayrılmasının sorun yaratabileceği vurgulanmaktaydı. Askeri Şura'nın uygun bulduğu 294 albayın görev süresi ise iki yıl uzatılmıştı. Oysa TSK'da albaylar 
60 yaşına kadar görev alabiliyorlardı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun 
Çıray'ın, “Silahlı Kuvvetlerimiz birkaç sahada görev yapıyor, çatışmalara giriyor, stratejik taktik tutumlar izliyor. Böyle bir ortamda FETÖ'cüler dışında, orduda büyük bir tecrübenin tasfiyesi ne kadar doğru? Bunu milletimizin takdirine sunuyorum.” çıkışı anlamlıydı. 


15 Temmuz'u bastıranların tasfiyesi ne anlam taşımaktaydı? 


Okan Müderrisoğlu, açılışını Erdoğan'ın yaptığı İstanbuldaki MİT Karargâhı üzerinden MİT güzellemesi yaptığı yazısında önemli bir gerçeğe parmak basmıştı: “MİT’i, 15 Temmuz'a giden süreçteki muhtelif toplantıları zamanında ve yeterince fark edememesinin yanında, darbe teşebbüsünün öne alınmasını ve sekteye uğratılmasını sağlayan çabasıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor” (Sabah, 1 Ağustos 2020) sözleri kafaları karıştırmıştı. 


Ancak burada “başarıyı” Hakan Fidan'a yazmak, Hulusi Akar'a büyük haksızlık olacaktı! 
Akar ve Fidan'ın 14 Temmuz programı ilginçtir. 15 Temmuz'da yapılacak Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Mezuniyet töreni nedense bir gün önceye alınmış ve Genelkurmay Başkanları bu törenlere katılmazken Akar, Fidan'la birlikte katılmışlardı. Törenden sonraki yemeğin ardından Akar ve Fidan, Yaşar Güler ve Zekai Aksakallı ile küçük bir toplantı yapmış, ardından da Akar ve Fidan 20.30'dan 00.30'a kadar baş başa 4 saat daha konuşmuşlardı. Akar ayrıldıktan sonra ise Fidan bir yarım saat de Aksakallı ile baş başa bir görüşme yapmıştı. 
Ancak bu görüşmeler, Akar ve Fidan TBMM Araştırma Komisyonu'na giderek ifadeye yanaşmadıkları ve milletvekillerinin sorularını yanıtlamadığı için hâlâ aydınlatılamamıştı. 
Akar'ın yazılı gönderdiği 8 sayfalık ifadesinde ise Müderrisoğlu'nun sadece MİT'e başarı 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yazdığı o “erkene alma” gerçeğine işaret vardı: “Tedbirler sayesinde paniğe kapıldılar. Darbe öne çekildi ve akamete uğratıldı” (Türkiye, 31.5.2017) açıklamasını yapmıştı. 


İyi de oldu, darbe bastırıldı! Bastırabilmek için öne çekmek, darbeyi erken doğurtmak elbette bir yöntemdir, itirazımız yoktu. Ancak “Erken doğurtmaya gerek kalmadan da darbe önlenebilir miydi acaba?” diye sorulması lazımdı. Zira o gecenin öne çıkan isimlerinden Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın mahkeme ifadesindeki şu saptaması/sorusu hâlâ yanıtlanmamıştı: “TSK'de kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz tedbir olarak “Personel kışlayı terk etmesin? emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında, mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı.” (Hürriyet, 20.3.2017). 


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; “Sultan Fatih'in, hıyaneti nedeniyle idam ettirdiği Sadrazam Çandarlı Halil Paşa mıydı?” diye soranlar haklı mıydı ve acaba Erdoğan bunun farkında mıydı? 


Saray'daki muhaliflerin lideri Vezir-i azam Çandarlı Halil İstanbul'un fethine hep karşı çıkmıştı. Zayıf ve gereksiz atak politika takip ettiğini düşündüğü II. 
Mehmet'in İstanbul'u alırsa “Fatih” olup iktidara bütünüyle hâkim (olacağından kuşkulanmaktaydı. I. Mehmet'in güçsüz kalıp kendine biat etmesini ve böylece kendi otoritesinin devamından yanaydı. Ancak Çandarlı'nın bütün karşı çıkmasına rağmen İstanbul 6 Nisan 1453'te ablukaya alınmıştı. Ama... Günler geçti İstanbul duvarları aşılamamıştı. Çandarlı Halil Paşa Divan toplantısında ısrarla ablukanın kaldırılmasını savunmaktaydı. Öyle ki, psikolojik harp yapıp; Haçlı Donanması'nın yolda olduğu dedikodusunu yaymıştı. Ordunun moralsiz kalması için elinden geleni geri koymamıştı. Gerginlik iktidardaki hizip tartışmasını azdırmıştı. Birinin başında Çandarlı Paşa, diğerinin başında ikinci vezir Damat Zağanos Paşa vardı. Giderek İstanbul'un fethi ümitsiz hal almaya başlamıştı. 


II. Mehmet, 26 Mayıs günü kat'i surette karar için harp meclisini topladı. Çandarlı görüşünü tekrarladı. Fetihten yana olan Zağanos Paşa da muhasaraya devam edilmesini savunmaktaydı. 
İşte bu toplantıda I. Mehmet (Akşemsettin'in mektubuna göre) hiç istememesine rağmen askerlerin şehri üç gün yağmalamasına izin verdiğini açıklamıştı. Bir gün sonra tellallar haberi orduya duyurmuşlardı ve iki gün sonra da İstanbul alınmıştı. İstanbul fethinden sonra Çandarlı Halil görevinden alınmış Yedikule Altın Kapı'da 40 gün hapis tutulduktan sonra 10 Temmuz 1453 tarihinde gözlerine mil çekilerek idam edilmiş ve malları hazineye aktarılmıştı. 


Şimdi, Ayasofya'da Atatürk'e dil uzatan Ali Erbaş'ın tarihte nereye konumlandığına bakmak lazımdı: 


Bugün Türkiye'nin gündeminde ne vardı? Ayasofya'nın tekrar cami yapılması mı, yoksa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya minberinden Atatürk'e lanet okuması mı? Öyle ise AKP iktidarı kendine şunu sormalıydı: 
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Prof. Ali Erbaş gibi bir akademisyen Ayasofya Camii'nin açılışını, o konuşmasıyla neden gölgeleyip dedikodulara yol açmıştı? FETÖ'nün her Abant Toplantısı'na katılan ve Dinler Arası Diyalog projesinin önemli yürütücülerinden Prof. Erbaş, minbere kılıçla çıkarak kimlere subliminal mesaj ulaştırmıştı? “Hristiyanlıkta Reform ve Protestan Tarihi” ve “Hristiyanlıkta İbadet” gibi kitapları yazan Erbaş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Hristiyan dünya için ne ifade ettiğini bilmiyor olamazdı. Bunun farkındaki dinler tarihi uzmanı Erbaş'ın elinde kılıçla minbere çıkmasını nasıl değerlendirmek lazımdı? Dünyanın -ve özellikle Rusya'nın kafasına- Türk devletinin fetih peşinde olduğunu sokmayı mı amaçlamıştı? FETÖ askerlerinin bağlılıklarını göstermek için Fetullah Gülen'e mezuniyet kılıçlarını hediye ettiklerini Erdoğancılar unutmuşlar mıydı? FETÖ için “kılıç” 15 Temmuz darbesinin şifresi sayılmamış mıydı? Bunların hepsini tesadüf saymak, ahmaklık mıydı, aymazlık mıydı? Ve Erbaş o kılıcı nereden bulmuşlardı?”(2| diye soranlar neler biliyorlardı, yoksa iftira atıp Sn. Erbaş'ı hedef mi yapıyorlardı? 


Metiner?in mertlik numarası ve zoru görünce geri vitese takması! 


26. dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner CNN Türk canlı yayınında FETÖ'yle mücadeleyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Emniyet teşkilatında yapılan atamalara değinen Metiner, şunları aktarmıştı: 


“Buradan İçişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum, lütfen! Burada açıklamamıza gerek yok. Biz de izliyoruz kendimize göre. Bir ilimizde veya illerimizin herhangi bir yerinde bu tür kritik yerlerde hâlâ FETÖ'cü isimler varsa, “Yok nedamet gösterdiler, sahiplenmemiz, kazanmamız lazım? adı altında bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa korkarım ki FETÖ'yle mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşarız. Burada iktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Tam tersi Milli Savunma Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, bakanlıktaki bütün yetkili arkadaşlarımızın tayin, terfi, atama konusunda kılı kırk yarmaları gerektiğini hatırlatıyorum.” 


İlerleyen dakikalarında canlı yayına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bağlanmıştı. “Hem beni hem bugün başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı” diyen Soylu, Mehmet Metiner'in ifadelerini şöyle yanıtlamıştı: 


“Nedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz FETÖ'cü kimse yoktur. Ben sağın solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam değilim. Bizim bir hükümetimiz, politikamız var. Ben hükümetimizin politikasını bir vesileyle yürütmeye çalışan bir adamım. Ben, hayatı risk içerisinde olan bir adamım. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim. Bir tek FETÖ’ cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanet sayılır. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum demektir. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum... 15 Temmuz'da neler yaşandığını bilen, yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Bu laflar benim ağırıma gidiyor. 
Kurulumuzun da ağırına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesini hiç kabul edemem. Haksızlık olarak nitelendiririm. 15 Temmuz olsaydı biz ne olacaktık? Bugün nedamet olarak nitelendirilen insanlar mı bize sahip çıkacaktı? Televizyon kanallarında bir de bizim arkadaşlarımızın “Elimizde isimler var? demesini kendime bizatihi hakaret kabul 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ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanların basın üzerinde bizle konuşmasını doğru bulmuyorum.” 


Birkaç gün sonra Mehmet Metiner, hemen çark edip “iktidarın başarılarından ve dava arkadaşlığından” dem vurmaya başlamıştı. 


Hilafet Safsataları ve Yeni Fetih Salatası! 


“AKP'nin ilk iki dönemi evrensel hukuka yönelen reformlarla geçti. Türkiye'ye yılda 20 
milyar dolara kadar yabancı sermaye geldi; dünya ekonomisindeki payımız yüzde 1.23'e kadar yükseldi. Fakat Batı'dan gelen otoriterleşme eleştirileri iktidarı öfkelendirdi. Artık “stratejik ortağımız” Rusya idi! Bu süreçte AKP'nin içinde ilk iki dönemdeki değerleri savunanlar da tasfiye edildi.” övgüleriyle söze başlayan Taha Akyol ardından kutsal endişelerini sıralamıştı: 


“Bu yönelişin sonuçları bellidir. Artık dışarıdan gelen yatırımlar kesilmişti, dünya ekonomisindeki payımız da 2019'da yüzde 0.86'ya gerilemişti. Bu durumda kitleleri tutmak için eski “Milli Görüş gömleği”ni bile aşan keskin bir ideolojik dil geliştirildi... İstanbul Sözleşmesi'ni övünerek imzalamak ama şimdilerde lanetlemek... Ayasofya'nın açılmasını “tezgâh” olarak nitelemek, hatta İslamofobiyi tahrik edebileceğini söylemek; ama şimdilerde muazzam bir törenle açıvermek... İktidar partisindeki değişimi simgeleyen olaylardan sadece ikisidir... Artık tarikat vakıflarının bildirilerinde İstanbul Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesiyle yetinilmeyip, Türk Ceza Kanunu'nun ve Türk Medeni Kanunu'nun da “medeniyetimizin değerlerine göre” değiştirilmesi istenmektedir. Nihayet, hilafetin gündeme getirilmesi sürpriz değildir!.. CB sistemi Türkiye'yi uçuracak derken, ideolojik aşırılık artık devletin temel niteliklerinin reddedilmesi boyutlarına dayanıvermiştir. Demokratik toplumda böyle fikirler, gruplar olabilir. Asıl sorun, devletin niteliklerini, yani rejimi sorun sayan bu kesimlerin iktidarın kanatları altındaki çevreler oluverişidir. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” vurgusu yaparak, “Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir” şeklinde önemli bir beyanat vermiştir. Tanıdığımız Ömer Çelik bu sözlerinde samimidir, gidişattan çok endişeli olduğunu da tahmin ederim.” sözleriyle AKP iktidarının Masonlarca gözden çıkarıldığını mı açığa vurmaktaydı? 


U sakirtarim © milligazete.com.tr 
2! Bak: https://odatv4.com/ali-erbasin-elindeki-kilic-neyin-sifresi 


AKP TÜRKİYESİ GERÇEKTEN BAĞIMSIZ MIYDI,YOKSA HAÇLI VE SİYONİST 


AB?NİN TUTSAĞI MIYDI? 
03 Haziran 2020 | Yazar Osman Eraydın- millicozum 


Gaflet ve cehaletten öte; dalâlet, hatta hıyanet kokan, geleceğimizi ve güvenliğimizi karanlığa sokan tercih ve girişimleriyle, özellikle ahlâki ve ailevi yapımızı temelinden sarsan sinsi düzenlemeleriyle Allah'ın gazabını hak eden AKP ve Erdoğan iktidarı, 2004 Aralık ayında, güya “AB tam üyelik için müzakere tarihi verdiği” gerekçesiyle Ankara'da havai fişekli kutlamalar yapmıştı. Oysa Haçlı AB, bizi asla içlerine almayacaklardı. Bu tür kof vaatlerle sadece Milli ve manevi yapımızı daha da bozmak üzere, bazı dayatmalar yapacak ve birtakım 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tavizler koparacaklardı. İşte bunlardan birisi de, eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi, Kur'an'la ve Resulüllah'ın lisanıyla lanetlenen, yapanlara ve yaptıranlara beddua edilen mel'anetlerin, güya “Kadına şiddeti önleme” gibi jelatinli kılıflara sarılmış ve sinsice makyajlanmış olan “İstanbul Sözleşmesi” talimatıydı... Hatta dindar kahraman Erdoğan iktidarı bu mel'un sözleşme gereği, AKP iktidarının AB talimatıyla eşcinsellik ve zina serbestiyetini imzaladığı sapkınların, fuhuş özgürlüklerini(!) tam sağlayıp sağlamadığını kontrol edip denetlemek ve Haçlı Siyonist merkezlere rapor etmek üzere Batılı gâvurların görevlendirdiği GREVIO elçilerine tam bir dokunulmazlık sağlamıştı. 


Milli Gazete'den değerli Adnan Öksüz, maalesef Meclis'te onaylanan bu mel'un İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çok önemli bir konuyu gündeme taşımıştı. Öyle ki; eşcinsellik, lezbiyenlik ve kadınlara cinsi serbestlik kazandıran sözleşmenin tam uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere, AB tarafından ülkemize gönderilecek yetkili görevlilere tam bir dokunulmazlık sağlanmakta ve her türlü tahribatları yapmalarına imkân ve fırsat sunulmaktaydı. 


İşte İstanbul Sözleşmesi?ndeki “GREVIO Skandalı!” 
e Bu isimler Cumhurbaşkanı değildi! 

* Bu isimler Devlet Başkanı değildi! 

* Bu isimler Büyükelçi değillerdi! 

* Bu isimler Diplomat da değillerdi! 

* Bu isimler Bakan ya da Milletvekili değildi! 

* Bu isimler Genelkurmay Başkanı da değildi! 


Ama bu isimlerin dokunulmazlıkları vardı ve bu imkânı Erdoğan iktidarı bunlara sunmuşlardı! 


* Bu sayede bu isimler tutuklanamıyordu! 

* Bu isimler gözaltına alınamıyordu! 

* Bu isimlerin kişisel eşyaları haczedilemiyordu! 
* Bu isimler yasal işlemlerden muaf tutuluyordu! 


* Bu isimler ülkede elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyordu! Bu isimlere ülkede hareket serbestiyeti sağlanıyordu! 


* Bu isimler her türlü kısıtlamadan vareste tutuluyordu! 
* Bu isimler yabancıların tabi oldukları işlemlerden de muaf sayılıyordu! 


Peki kim bu kişiler? Hemen anlatayım: 
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Bunlar İstanbul Sözleşmesi'nin “Ek-İmtiyaz ve Muafiyetler (madde 66) bölümünde belirtiliyordu. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanaklarından aynen aktarıyorum. Lütfen, aşağıdaki maddeleri ve satırları sonuna kadar okuyun; 


1) “Bu ek, Sözleşme'nin 66. maddesinde bahsedilen GREVIO üyelerine ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyelerine uygulanır. Bu ek'in amacı bakımından “ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri” terimi, Sözleşme'nin 68. maddesinin 9. paragrafında bahsedilen bağımsız ulusal uzmanları ve mütehassısları, Avrupa Konseyi personelini ve Avrupa Konseyi tarafından istihdam edilerek GREVIO'ya ülke ziyaretleri boyunca eşlik eden tercümanları kapsamaktadır.” 


2) “GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri ülke ziyaretlerinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili görevlerini yerine getirirken veya bunları izleyen görevlerle ilişkili olarak yolculuk” ederken aşağıdaki imtiyaz ve muafiyetlerden yararlanır; 


a. “Şahsi tutuklama veya göz altına alınmadan ve kişisel eşyalarının haczinden ve resmi yetkili sıfatıyla hareket ederken söyledikleri ya da yazdıkları ifadeler veya gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı yasal işlemlerden muaf tutulacaklardır.” 


b. “İkamet ettikleri ülkelerine giriş ve çıkışlarda ve görevlerini yerine getirdikleri ülkeye giriş ve çıkışlarda hareket serbestliği üzerindeki her türlü kısıtlamadan ve görevlerini yaparken ziyaret ettikleri veya geçtikleri ülkelerde yabancıların tabi oldukları kayıt işlemlerine tabi olmayacaklardır.” 


3) “Görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili seyahatleri sırasında, GREVTO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri gümrük ve döviz denetim kontrollerinde yabancı hükümetlerin geçici resmi görevlisi olan temsilcilerine tanınan kolaylıklardan yararlanacaklardır.” 


4) “Sözleşme'nin uygulanmasının değerlendirilmesiyle ilgili GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri tarafından taşınan belgelerin, GREVIO’nun faaliyetiyle ilgili olduğu sürece dokunulmazlıkları ihlal edilemez. GREVIO'nun resmi yazışmaları veya GREVIO üyelerinin ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyelerinin resmi haberleşmeleri hiçbir engelleme veya sansüre tabi tutulamayacaklardır.” 


5) “GREVTO ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri için tam bir konuşma özgürlüğü ve görevlerinin yerine getirilmesinde tam bir bağımsızlık temin etmek amacıyla, söz konusu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi, görevlerinin ifşası sırasındaki sözlü veya yazılı ifadeleri ve her türlü fiilleri bakımından yasal işlemlerden muaf tutulurlar.” 


6) “İmtiyazlar ve muafiyetler, bu ek'in 1. paragrafında bahsedilen kişilere kendi şahsi çıkarları için değil, görevlerinin GREVIO'nun çıkarları için yerine getirilmesini güvence altına almak için tanınmıştır. Bu ek'in 1. paragrafında bahsedilen kişilerin ayrıcalıklarının kaldırılması, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından, muafiyetin adaleti engelleyici 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olduğu kanaatine vardığı herhangi bir halde ve muafiyetin GREVIO'nun çıkarlarına halel getirmeden kaldırılabileceği hallerde yapılır.” 


Evet işte bu rezalet metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef benimsenip onaylanmıştı. 


İstanbul Sözleşmesi başka neleri dayatıyordu? 


1) (Eşcinsellerin ve lezbiyenlerin haklarının korunduğunu gözlemek üzere) Sistematik bir denetim yapılmasını. 


2) Muntazam aralıklarla raporlar hazırlanmasını. 

3) Yerinde araştırma soruşturma yapma yetkisi sağlanmasını! 

4) (Cinsel sapkınlığa bulaşanlarla) Yüz yüze görüşmeler yapma izinleri çıkarılmasını! 

5) Kendi çalışma esaslarını kendilerinin belirleme olanağını!.. 

Yani, devletimize talimat veriyor ve raporlar istiyordu, bu devlet üstü Haçlı-Siyonist güç! 


Hani, “Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Muz cumhuriyeti değildir! Müstemleke değildir.” diye hava atan AKP'li ucuz kahramanlar! 


GREVTO Skandalı Bana Neyi Hatırlatmıştı? 


*27 Aralık 1949 tarihinde, İnönü eliyle Türk çocuklarının eğitimi resmen Amerikalılara teslim edilmişti. 


* ABD ile imzalanan ikili anlaşma gereği, sekiz kişiden oluşan bir Eğitim Komisyonu belirlenmişti. 


* Bu komisyonun adı Fulbright Eğitim Komisyonu idi. Sekiz üyeden dördü Amerikalı, dördü de Türk idi. 


*Bu Komisyonun görevi, Türk çocuklarının İlk, Orta ve Lise'de okuyacağı derslerin müfredatını yani programlarını belirlemekti. 


e Milletimizin geleceği olan gençlerin eğitimi, yarısı Amerikalılardan oluşan bir komisyona havale edilmişti. 


* Komisyon herhangi bir konuda karar verirken oylar 4 evet, 4 hayır çıkarsa Amerikan Büyükelçisinin vereceği oy, belirleyici ve yeterliydi. 


* Türk gençlerinin ne tür bir eğitimden geçeceği, derslerde hangi konuları ne tür boyutlarda öğreneceği, Amerikalılara bırakılıvermişti. 


Oysa bu tür uygulamalar, ancak sömürge ülkelerinde görülebilirdi. Daha da acısı şuydu; o tarihten günümüze kadar kurulan hükümetlerin hiçbirisi ve dindar kahraman Erdoğan hükümeti, bu anlaşmayı ortadan kaldırmayı hiç düşünmemişti ve böyle bir gayret 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göstermemişlerdi. Sadece Erbakan Hocamız bu tür tahripçi ve teslimiyetçi uygulamaları askıya aldığı ve resmen iptal etme hazırlığına başladığı için, dış güçlerin tertipleri ve işbirlikçilerin hıyanetleri neticesinde Refah-Yol iktidarına son verilmişti. Üstelik bu Erdoğan iktidarı eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi rezaletleri başımıza belâ eden İstanbul Sözleşmesi'ni de imzalamaktan çekinmemişti. 


Evet, “Süfyan ve Deccal” diye saldırılan Mustafa Kemal, Meclis'ten çıkarttığı 01.03.1926 tarih ve 765 sayılı kanunla (Madde: 440 ve 441) zina eden evli erkek ve kadınlara üç aydan otuz aya (2,5 yıla) kadar hapis cezası uygularken... Şimdi dindar kahraman sayılan Recep T. 
Erdoğan ise; 26 Eylül 2004 tarihinde Meclis'te onaylatılan ve 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe sokulan TCK 227. maddeli kanunla zinayı suç olmaktan ve ceza almaktan çıkarmıştı. 


İşte O Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabesi”ni dikkatle okumanın ve gereğini yapmanın tam zamanıydı! 


Ey Türk gençliği! 


İstiklal (her bakımdan tam bağımsızlık) ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin (sermaye ve silah yönünden çok üstün bir kuvvetin) temsilcisi olabilirler. Cebren ve hile ile, (saldırı veya zorla veya hain iktidarların yaptığı ve milletten sakladığı hileli kanun ve anlaşmalar yoluyla) aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş (ekonomik ve stratejik kurumları ele geçirilmiş), bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, (etkisiz, yetkisiz ve çaresiz konuma getirilmiş) ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 


Bütün bu ortam ve durumdan daha elim (üzücü) ve daha vahim (ürkütücü) olmak üzere, memleketin içerisinde iktidar sahibi olanlar (hükümet ve muhalefet partileri, sivil ve asker yüksek bürokrasi, yargı ve diğer yönetim yetkilileri) gaflet (vurdumduymazlık) ve dalalet (azgınlık ve dış güçlere yaslanmak) ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Daha da beteri, bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini; müstevlilerin (işgalci güçlerin, küresel sömürü çevrelerinin ve Siyonist emperyalist merkezlerin) siyasi emelleriyle (sinsi ve şeytani hakimiyet projeleriyle) tevhit edebilir (düşmanlarla iş birliğine girişebilir)ler. 


Millet, fakr-u zaruret (işsizlik, fakirlik ve çaresizlik) içinde harap ve bitap düşmüş (yıkılmış ve yılgınlaşmış) olabilir. 


Ey Türk istikbalinin (geleceğinin) evladı! İşte, bu ahval ve şerait(en kötü şartlar ve durumlar) içinde bile vazifen; Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmak (milli bağımsızlık ve bekamızı ve halkımızın ülke yönetimine hâkim olmasını sağlamaktır. 


Muhtaç olduğun kudret (sana gerekli ve yeterli olacak kuvvet ve cesaret, dış güçlerin himayesinde değil) damarlarındaki asil kanda mevcuttur. (Bizi asil ve şerefli kılan milli ve manevi değerlerimize; tarihi ve talihli dinamiklerimize, yani öz benliğimize ve bağımsızlık bilincimize sahip çıkmak suretiyle bütün bu tehdit ve tehlikeler aşılacaktır). 
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Evet Atatürk'ün, tam doksan sene önce, hem çöküş nedenlerini, hem de çıkış çarelerini gösterdiği meşhur Gençliğe Hitabesi'ni okuyup, anlayıp gereğini yapmazsak, Allah korusun çözülüş ve çöküş kaçınılmazdır! 


Bu konuyu, eşcinsellik rezaletine bulaşmış ve sonunda Allah'ın gazabı ve kahrı kendilerine ulaşmış olan LUT kavmiyle ilgili şu ayet mealleri ile bağlayalım: 


77- Elçilerimiz (görevli meleklerimiz) Lut'a geldiği zaman, onlar(ın alacağı intikam)dan dolayı fenalaşıp kaygılanmış, göğsünü bir sıkıntı basmıştı ve: "Bu, çok zorlu ve korkunç bir gün" diye (duygulanıp üzülüvermişti). 


78- (Evine genç ve güzel erkek misafirlerin geldiğini duyan azgın ve sapkın) Kavmi ona (Hz. 
Lut'un yanına) doğru koşarak geldiler; onlar daha önceden de (böylesi çirkin) kötülükler işlemekteydiler. (Onlara:) "Ey kavmim, işte benim kızlarım, (nikâhlamak isterseniz) bunlar sizler için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirimin önünde küçük düşürmeyin. İçinizde (sizi uyaracak) hiç aklı başında olan (reşid) bir adam yok mu?" demişti. 


79- Dediler ki: "Andolsun, senin kızlarında bizim bir hak talebimiz (ilgimiz ve isteğimiz) olmadığını sen de bilip duruyorsun. Bizim ne istediğimizi gerçekte sen de biliyorken (ne diye işimizi engelleme gayretindesin?)" 


80- (Hz. Lut onlara) Dedi ki: "Ah keşke size yetecek gücüm kuvvetim olsaydı, veya sığınabileceğim sağlam ve sıkı taraftarlarım ve dayanaklarım bulunsaydı!" (Zira zalimlerin kötülüklerini önlemek için zahiri güç de gerekliydi.) 


81- (Melekler) Dediler ki: “Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar (ve zarar veremezler). Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık). 
Sakın, hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın; fakat senin karın başka. (O da fasıkların işbirlikçisidir!) Çünkü onlara (inkârcı ve isyancı sapkınlara) isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. Onlara va'ad olunan (azap) sabah vaktidir. (Ve artık) Sabah da yakın değil midir?” 


82- Böylece vaktâki emrimiz (ve takdir saatimiz) geldiğinde (o ahlâksız sapkınların ülkelerini ve düzenlerini) altını üstüne çevirdik (çeviririz) ve üstlerine balçıktan (ve farklı maddelerden) pişirilip (son şekli verilmiş ve) istif edilmiş (kurşun gibi) taşlar yağdırıverdik. 


83- (Bu azap taşlarını) Rabbin katında belirli biçimlere sokulup damgalanmış (sanki füze, roket ve mermiler misali hazırlanmış) olarak (gönderdik ve sapkın zalimleri mahvu perişan ettik). Bu (ve benzeri felaketler her asırdaki) zalimlerden (ve eşcinsellik gibi rezaletleri tasvip ve teşvik eden hükümetlerden) de uzak değildir.|1 | 


Dipnot: 
U (Bak: Ahmet-Abdullah Akgül Türkçe Kur'an-ı Kerim Meali - Hud Suresi: 77-83) 


İSRAİL, HİTLER'İ HAKLI ÇIKARIYOR! 
21 Kasım 2006 | Yazar Erdoğan Bişkin- millicozum 


Akıl, araştırma ve bizzat deneyimleriyle yaşama yoluyla; toplumların bünyesine bir virüs gibi sinsice yerleşip sömüren ve çürüten Yahudi gerçeğini yakinen tanıyan: 
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Ama sade ve samimi Musevilerle Siyonist Yahudileri karıştırmak ve bir tutmakla hata yapan ve haksızlığa kayan... 


Ve bu tarihi ve talihsiz oluşumu ve "beşeriyet urunu" ilmi, imani, ahlaki ve insani bir yaklaşımla ele alması ve çözüm yolları araması gerekirken; maalesef ırkçı, intikamcı ve kan akıtıcı tavırları yüzünden kendisinin ve ülkesinin acı sonunu hazırlayan Adolf Hitler; ne derece doğru bir tespit ve teşhiste bulunmuşsa, o denli de yanlış ve haksız bir tedavi uygulamıştır. Çünkü: 


"Antisiyonizm ne kadar doğruysa, antisemitizm o kadar yanlıştır. 
Dedelerin suçlarını torunlara mal etmek; bir ırkı, bir soyu külliyen suçlu ilan etmek ilkelliktir. 


Tarihte en çok Yahudilerin mustarip olduğu bu ilkelliğe ne yazık ki Yahudi vatandaşlarımızın çıkardığı Şalom gazetesinde de rastlanabiliyor. 


26 Nisan 2006 tarihli Şalom gazetesinde yer alan Hazan Yako Kohen imzalı bir yazıdan: 


"Bütün dünya Yahudilerini NİHAİ ÇÖZÜM (PİTRON SOFİ) sloganı altında imha etmeyi amaç edinmiş NAZİ ALMANYASINI VE MENFUR CANİLERİ, sonraki Alman nesillerini, hatta bu inanılmaz insanlık dışı olayların karşısında susmayı tercih etmiş dünya yöneticilerini 


zamanla, hatalarından dolayı utanç duymaları nedeniyle affetmek mümkündür ama UNUTMAK, asla!" 


Dikkat buyurun; Nazi Almanya'sı, menfur caniler ve bu inanılmaz insanlık dışı olayların karşısında susmayı tercih etmiş dünya yöneticilerine ilaveten, sonraki Alman nesilleri de suçlu gösteriliyor. 


Öyle ya; bunları affetmenin mümkün olduğu söylendiğine göre, bunlara isnat edilen bir suç var kabul ediliyor! 


Nedir o suç? 

Alman olmak! 

Alman ırkından gelmek! 

Yahudilere zulmeden bazı Nazilerin çocukları, torunları sayılmak!.. 


Bunları affetmenin mümkün olduğunu söyleyen Hazan Yako Kohen, bunları hepten suçlu ve sorumlu görmenin de mümkün olduğunu söylemiş olmuyor mu? 


Çok tehlikeli bir mantalite! 
Kolaylıkla "Nazizm"e dönüşebilen bir mantık.[1] 
İsrailli insaflı ve itidal sahibi akademisyen Moşe Zimmermann'a kulak verelim: 


"İşgal altındaki topraklarda hizmet etmek üzere gönüllü giden askerler, kahramanlar olarak görülüyor, halbuki gerçekte bu gönüllülük, SS'de görev yapmak için gönüllü yazılan Almanlarınkiyle kıyas edilebilir. (...) Yahudi halkının büyük bir kesimi var ki, ben bu kesimi tereddütsüz Alman nazilerin bir kopyası olarak tarif ediyorum. Halil kenti Yahudi yerleşim birimlerinde oturanların çocuklarına bakın, onlar tıpatıp Hitler gençliğine benziyorlar. 
Çocukluklarından itibaren onların kafaları her Arab'ın kötü olduğu ve Yahudi olmayan herkesin bize karşı olduğu fikriyle dolduruluyor. Rehevan Ze'evi (Filistinli kurtuluş 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savaşçılarının infaz ettiği İsrailli bakan), bütün Filistinliler'in işgal topraklarından sürülmesini istiyor. Nazi Partisi'nin resmi programı da işte bu idi: Alman Yahudileri'ni sürmek..."(2| 


Şimdi, Hitler'in gözlem ve deneyimleriyle: Hz. Musa'nın ve Gerçek Tevrat'ın yolunu yozlaştırıp; Kabalist öğretilere ve Siyonist hedeflere yönelen "Yahudi"yi tanımaya çalışalım: 


"Doğduğum şehir olan Linz'de pek az Yahudi vardı. Yüzyıllar içinde dış görünüşleriyle Avrupalılaşmışlardı; diğer insanlara benziyorlardı. Hatta onları Alman zannediyordum. Bu zamanımızdaki saçmalığı fark etmemiştim, çünkü onlarla bizim aramızdaki fark, sadece onların başka dine bağlı oluşlarından ibaret gibi geliyordu bana. Onların dini inançlarından dolayı sürgün edildiğine inandığım için, onlar aleyhine olan konuşmalara antipati duyuyor, hatta bazen bunu nefretle karşılıyordum. 


Yahudilere hala sistemli bir şekilde muhalefet edenlerin bulunabileceğini de hiç sanmıyordum. 


Viyana'ya geldiğim ilk zamanlarda bu büyük şehrin nüfusunu teşkil eden muhtelif tabakaların bulunduğunu anlamadım. İki milyon nüfuslu Viyana'da iki yüz bin Yahudi bulunmasına rağmen; onların farkına varamadım. Gözlerim ve beynim ilk zamanlarda bunca yeni fikrin ve değerlerin kurucularına karşı tahammül edecek güçte değildi henüz. Ancak yavaş yavaş sükunete kavuştuktan sonradır ki: bu hummalı görüntüler aydınlanmaya başladı. O zaman etrafımı kuşatan yeni aleme daha bir dikkatle bakmayı düşündüm ve birçok mesele arasında bir de Yahudi meselesiyle karşılaştım. 


Yahudiyi tanıyış tarzımın çok hoşuma gideceğini iddia etmek istemiyorum. Onu hala sadece ayrı dinden bir insan olarak görüyordum ve insanlığa karşı müsamaha duygusu ile, Yahudi düşmanlığının din ayrılığından ileri geldiği hakkındaki kanaatim sürüyordu ve bu düşmanlığı tasvip etmiyordum. Yahudi aleyhtarı Viyana basınının kullandığı lisan bana, büyük ve medeni bir kavmin geleneklerine karşı hakaret gibi görünüyordu. Ortaçağdaki bazı olayların hatırlanışı beni rahatsız ediyor, aynı olayların tekrarlanmasını istemiyordum. Siyonist tehlikeye dikkat çeken bazı gazeteler birinci sınıf yayın organları olarak telakki edilmiyordu. 
Neden? O zaman bunun gerçek sebebini ben de bilmiyordum. Onun için onları bir arzu ve hiddetin meyvesi yanlış ve engellenmiş bir prensibin neticesi olarak görüyordum. 


Fakat beni sık sık hayal kırıklığına uğratan şey; Yahudilerin güdümündeki basının hükümete, ahlaksızca kur yapması idi. Hofburg'ta çok küçük bir olay meydana gelse bu olayın haberi, okuyucuya mutlaka ya büyük bir heyecanla, ya büyük elem duyularak, ya da hayretler içinde kalınarak verilirdi. Bu bir şike idi ve bilhassa her devrin "En bilge monarkı" söz konusu olduğu zaman uygulanıyordu, insana yaban horozunun azgın zamanında dişisini cezbetmek için dans edişini hatırlatıyordu. 


Bütün bunla, "bir merkezden idare ediliyorlar" gibi geldi bana! 
Bu müşahedem liberal demokrasi hakkındaki kanaatlerime gölge düşürdü. 
Sarayın lütfuna mazhar olmak için bu derece alçalmak, milletin şerefini hiçe saymaktı. 


Beni daha da çileden çıkaran bir husus da; bu basının sarayın en aşağılık insanını en büyük saygı ile göklere çıkarması ve aşağılık kimsenin cevap olarak kuyruk sallaması karşısında hayran olup kendinden geçmesi, Almanya imparatoru hakkındaki endişelerini, toplumu güvensizliğe itecek şekilde kurnaz bir ifade ile belirtmesi idi. 
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İddiasına göre bu basın Almanya imparatorluğunun işlerine karışmak istemiyor -Tanrı korusun- fakat yaraya dostça parmak basarak iki imparatorluk arasındaki ittifaktan dolayı uyarma görevini yaptığını aynı zamanda her gazetenin iddia ettiği "doğruyu söyleme" mecburiyetini yerine getirdiğini söylüyordu! Halbuki böylece yaraya parmak basmıyor, sevinç duyarak parmağını iyice sokuyordu! 


Bunları okuyunca kan beynime sıçrıyordu. Yavaş yavaş bu "büyük basın"dan sakınmaya başladım. 


Yahudi aleyhtarı gazetelerden biri olan Deutsches Volksblatt bu gibi hileleri hiç gözden /kaçırmıyordu. 


Beni yine çok sinirlendiren bir tutumları da bu büyük basının, Yahudi ve masonların güdümündeki Fransa'ya karşı derin saygı beslemesiydi. "Büyük, medeni millet" olarak niteledikleri Fransa'yı göklere çıkaran tatsız övgüleri okuyunca insan Alman olduğundan utanırdı. Bu sefil Fransız hayranlığı, bu "dünya gazeteleri"ni kaç defa elimden attırdı. O i zaman derhal Volksblatt'ı elime alıyordum. Bu gazete çok daha küçüktü fakat böyle konuları çok daha iyi ve uygun bir şekilde anlatıyordu. Onun Yahudilere saldırmasını tasvip etmiyordum ama bazen beni düşündüren çok enteresan deliller buluyordum onda. 


Hıristiyan Sosyal hareketiyle karşı karşıya gelince peşin hükümlerim tamamen silindi ve fikrimi değiştirdim. 


"Yahudi aleyhtarlığı" hakkındaki hükmüm zamanla değişti, ama bana en çok sıkıntı veren de bu değişme oldu. Kendi kendimle çetin bir mücadele ettim. Akıl ve his mücadelesi aylar sürdükten sonra zafer yavaş yavaş akıldan yana çıktı. İki yıl sonra hislerim de aklıma uydu ve onun sadık bir muhafızı, bir müşaviri oldu. 


Bu meseleyle ilgilenmeye, dikkatimi Yahudi meselesi üzerine çevirmeye başladığım günden beri Viyana'yı başka türlü görüyordum. Nereye gitsem Yahudileri görüyor, gördükçe de gözlerim onları başka insanlardan ayırmaya alışıyordu. Şehrin merkezinde ve Tuna kanalının kuzeyindeki mahallelerinde, dış görünüşleri Almanlara hiç benzemeyen bir halk kaynaşıyordu. 


Bu noktada küçük bir tereddüdüm olsa idi bile, bir kısım Yahudilerin tutumları bu tereddüdü tamamen ortadan kaldırırdı. 


Aralarında meydana gelen ve Viyana'da geniş yankı uyandıran bir hareket Yahudi ırkının etnik karakterini, Yahudiliğini, pek keskin hatlarla belli ediyordu. Burada Yahudilik derken "Siyonizm'"i kast ediyorum. 


Yapılan sahtekarlıkları Yahudilerin azınlığı destekliyor, çoğunluğu ise bunları kınayıp, eleştiriyordu. Fakat bu olaya çok daha yakından bakılınca, bu görünüş hemen siliniyordu, çünkü bu durum, icabında iddialarını sürdürmek ve yalan söylemiş olmamak için; gerçeği gizlemek üzere kendileri tarafından icat edilmiş bir örtü, bir sis idi. Liberal denilen Yahudiler siyonist Yahudilerin kendi ırklarından olmadığını fakat Musevi dinini kabul etmiş olduklarını, tatbikatta buna da uymadıklarını ve bunun tehlikeli olabileceğini inkar etmiyorlardı. 


Fakat bu onların aralarındaki birliği asla bozmuyor, hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Liberal Yahudilerle Siyonist Yahudiler arasındaki bu danışıklı dövüş; kısa zaman sonra beni onlardan nefret ettirdi. Çünkü bu mücadele hiçbir şeye cevap vermiyor, bir yalandan ibaret bulunuyor 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ve bu hilekarlıkları bu kavmin mütemadiyen övündüğü ahlakı, temizliği ve asaleti ile bağdaşmıyordu. Zaten maddi olsun, manevi olsun, bu ırkta temizliğin manası ayrı idi. Sudan hoşlanmayan insanlardı bunlar. Onun için insan onlara baktığı zaman çok defa gözlerini kapamak zorunda kalırdı. Hele o uzun kaftanları giyenlerin kokusu kaç defa içimi bulandırdı. 
Elbiseleri pek kirli, dış görünüşleri bayağı idi. 


Bütün bu teferruat hiç de cazip değildi. Fakat bu "seçilmiş" ırkın birdenbire manevi pisliğini ve adiliğini keşfedince insan gerçekten tiksiniyordu. 


Daha sonra beni en çok düşündüren şey yavaş yavaş esrarını çözmeye başladığım bazı sahalardaki Yahudi faaliyetinin özelliği oldu. Çünkü, bilhassa sosyal hayatta, her hangi bir pislik, bir rezillik olsun da, buna en az bir Yahudi katılmış olmasın, bu mümkün değildi. Bu çeşit bir çıbana neşteri vurur vurmaz, çürümekte olan bir vücuttaki kurt gibi, bıçağın parıltısından gözleri kamaşan küçük bir Yahudi çıkar karşınıza. 


Basında, sanatta, edebiyatta ve tiyatroda Yahudinin faaliyetini gördüğüm zaman, siyonizm yüklü olaylar gözümün önünde yığılmaya başladı. Artık yalvaran sözler ve yeminler pek bir işe yaramıyor, bunların tesiri olmuyordu. Piyesin bir satırını okumak, sinema ve tiyatro için yazılan ve afişlerin reklam ettiği bu korkunç imalatın müelliflerini incelemek, insanın kendisini Yahudilerin amansız bir düşmanı olarak hissetmesi için yeterli idi. Bir veba idi bu. 
Vaktiyle oralarda halkı kırıp geçiren kara vebadan daha korkunç manevi bir veba! Ve ne kadar çok imal edilmiş, ne kadar çok yayılmıştı bu zehir! Pek tabii bu sanat eseri imalatçısının seviyesi ahlak ve kültür bakımından ne kadar aşağı ise, imalat gücü de o derece fazla oluyor ve imalat kuvvetli bir insanın bir fışkırma makinesi gibi onun pisliğini insanlığın suratına atıncaya kadar devam ediyor. 


Bu imalatçıların sayısı pek çoktur. Tabiat bir Goethe için çağın bu yazarlarının on bin tanesini silip süpürür, fakat bu sefer de bunlar birer mikrop olarak insanları zehirlemeye devam ederler. 


Düşünmek korkunçtu ama şüphe de edilemiyordu: 
Yahudi yalnız bu yüz kızartıcı rolü oynamak için yaratılmışa benziyordu. 
Bu muydu "seçilmiş" kavim? 


Sanat hayatında eser diye ortaya konan bütün hayasız, değersiz kitapların yazarlarını dikkatle araştırdım. Bu araştırmamın sonu Yahudiler aleyhine idi. Onlara karşı evvelce beslediğim iyi niyet iyice sarsılıyordu. His isyan ediyor fakat akıl gerçek sonuçlar çıkarıyordu. 


Gerçek şu idi ki, edebiyat alanında bütün pisliklerin, sanattaki düşüşlerin, tiyatrodaki saçmalıkların onda dokuzu, memleket nüfusunun ancak yüzde birini teşkil eden bir kavim tarafından ortaya sürülüyordu. İtiraz edilemezdi, çünkü gerçek bu idi. 


Aynı açıdan ülkeye "dünya basını"nı da tetkik ettim. Sondaj derinlere indikçe, bu basına evvelce duyduğum hayranlık azalıyor, kayboluyordu. Üslup her zaman daha tahammül edilmez bir haldeydi. Düz ve sathi fikirleri atmam gerekti. Yazılardaki teferruat şimdi bana gerçek olmaktan ziyade yalan görünüyordu: Yazanların hepsi Yahudi idi. 


Evvelce hiç dikkatimi çekmeyen bir teferruat şimdi beni ilgilendiriyor ve bana not edilmeye değer görünüyordu. Eskiden de beni düşündüren bazı yazıların derinliğini ve esasını daha iyi kavramaya başlamıştım. 
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Bu basının liberal fikirlerini şimdi başka bir açıdan, başka bir kılıkta görüyordum. 
Muhaliflerinin saldırısına cevap verdiği zamanki üslubu veya ölü gibi sessiz kalışı, kurnaz olduğu kadar menfur bir hileden başka bir şey değildi. Bu basının övüp göklere çıkardığı tiyatro eserleri yalnız Yahudi yazarlarının eserleriydi. Alman yazarlarını hiç bir zaman övmezlerdi. II. Wilhelm'i belli belirsiz o kadar çok iğneliyorlardı ki, bununla bir sisteme ihanet ediyorlardı. Fransız kültürü ve medeniyeti ise göklere çıkarılıyordu. Bayağı eserler, edebiyatı dejenere ediyordu ve bu gazetelerin kullandığı aksan kulağıma yabancı geliyordu. 
Makalelerde telkin edilen şeylerin, Almanlar aleyhine olduğu o kadar belli idi ki, bunu istemeden yapmış olamazlardı. 


Bu şekilde hareket etmelerinin faydası kime idi? 
Bu tarz hareket bir tesadüf eseri miydi? Yavaş yavaş tam bir şaşkına dönüyordum. 


Diğer birçok oluşumları müşahede edince şaşkınlığım çabuk geçti ve fikri gelişmem hızlandı. 
Bu sözle Yahudilerin büyük bir kısmının gelenek ve ahlak anlayışını ve bunu açıkça tatbik edişlerini anlatmak istiyorum. Bu hususta sokak bana bazen pek üzücü olan dersler verdi. 


Yahudilerin fuhuşta ve bilhassa beyaz kadın ticaretinde oynadıkları rol, Batı Avrupa'nın hiçbir şehrinde Viyana'daki kadar rahat tetkik edilemez. Belki Fransa'nın güney limanları bir istisna olabilir. Akşamları Leopoldstad'in cadde ve ara sokaklarında dolaşırken isteseniz de istemeseniz de Alman halkının çoğunluğu tarafından bilinmeyen, ancak harp dolayısıyla doğu cephesinde savaşan askerlerin gördüğü veya görmek zorunda bırakıldığı sahnelere şahit olurdunuz. 


Bu aile ve ahlak tahribini, bu büyük şehrin ayak takımını eğlence ve sefahate sürükleyen bu rezilce işi yapanların ve bunda tecrübe sahibi olanların Yahudiler olduğunu ilk defa tespit ettiğim zaman, hafif bir ürperti duydum. Sonra müthiş öfkelenmeye başladım. 


Artık Yahudi meselesini derinlemesine incelemekten hiç korkmuyordum. Evet, bunu kendime vazife edineceğim! Fakat, medeni hayatın bütün tezahüratında ve çeşitli pratik sanatlarda fark etmeyi öğrendiğim Yahudiye, birdenbire hiç ümit etmediğim bir yerde daha rastladım: 


Yahudinin Sosyal-Demokrasinin başı olduğunu öğrendiğim zaman, gözlerim iyice açıldı ve bu, uzun süren kendi iç mücadelemin sonu oldu. 


"Sosyal Demokrat Basın" Sahtekarlığı! 


Yavaş yavaş anladım ki, Sosyal-Demokrat basın Yahudiler tarafından idare ediliyordu. Fakat bu olaya hiçbir özel mana veremiyordum. Çünkü diğer gazeteleri de idare edenler çoğunlukla onlar idi. Belki bir tek şey dikkati çekebilirdi: Bu Yahudi basının bir tek sayfasında, bir tek yazısında, terbiye ve kanaatlerinin "milli" kelimesine uygun bir şey yoktu. 


Bunun üzerine kendi kendimi zorlayarak marksist basının imalatını okumaya başladım. Fakat bu gazetelerin iğrençliği o kadar fazla gelmeye başladı ki, bu rezalet koleksiyonunu imal edenleri daha iyi tanımak istedim. Gördüm ki editörlerden başlamak üzere, istisnasız hepsi Yahudi idi. 


Sosyal-Demokratlara ait temin edebileceğim bütün broşürleri ele aldım, imza sahiplerinin kimler olduğunu araştırdım: Hepsi Yahudi idi. Hemen hemen bütün şeflerin isimlerini kaydettim. Bunların da büyük bir çoğunluğu o "seçilmiş kavim" dedikleri aşağılık ırktandı. 
Mecliste milletvekili olarak, sendikalarda sekreter olarak, parti teşkilatnıda veya sokak 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gösterilerinde baş olarak hep onlar vardı. Her zaman güven sarsıcı aynı tablo çıkıyordu karşıma. Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen gibi isimleri asla unutmayacağım. 


Artık benim için besbelliydi ki, en şiddetli mücadele aylarımdan beri, benim düşmanım olan partinin önemsiz adamları ve partinin kendisi, tamamen yabancı şeflerin ve yabancı bir kavmin elinde bulunuyordu. Bir Yahudi bir Alman değildi. Bunu çok iyi biliyor, emin bulunuyordum. 


Milletimizin kötü şeytanını nihayet tanımıştım. 
Yahudiyi tanıdıkça işçileri mazur görüyordum. 


Benim gözümde asıl suçlu olanlar onlar değildi.. En büyük suçlular, halka acımanın, adil kanunlarla onun hakkını teminat altına almanın, aldatıcı ve yanıltıcı olanı cezalandırmanın zahmete değmez olduğunu söyleyenlerdi. 


Her gün edindiğim tecrübeler beni marksist doktrinin kaynaklarını incelemeye sevk etti. Artık onun faaliyetini bütün teferruatı ile biliyordum. Dikkatli bakışlarım her gün ilerleyen izini fark ediyordu. Nasıl bir sonuca varacağını anlamak için de biraz hayal gücüne sahip olmak yeterli idi. Şimdi mesele, kurucularının, bu doktrinin son şeklini aldığı zaman nasıl bir sonuç getireceğini bilip bilmediklerinde veya onların da bir hatanın kurbanı olup olmadıklarını anlamakta idi. 


Hareketin prensiplerini anlamak için bu doktrinin kurucuları üzerinde araştırma yapmaya başladım. Ümit etmediğim kadar kısa bir zamanda neticeye ulaşmam Yahudi hakkındaki bilgilerim sayesinde oldu. 


Sosyal-Demokrasinin kurucuları ve havarilerinin teorilerindeki palavra ve gerçekleri mukayese etmek imkanını bana yine Yahudi meselesi hakkındaki bilgim verdi. Bir Yahudi için konuşmanın manası düşüncesini gizlemek, apaçık göstermemektir. Onun gerçek niyetini metinlerde değil, ancak itina ile gizlediği satırlar arasında bulmak mümkündür. 


İşte bu devre, bende hiç son bulmayan bir ihtilal duygu ve heyecanı uyandı. O zamana kadar güçsüz bir kozmopolit hayatı yaşayan ben, şimdi fanatik bir Yahudi aleyhtarı olmuştum. 


Bir defa daha -ama bu sonuncusu idi- içimi kemiren bir tereddüt geçirdim. Yahudi ırkının tarihin uzun devrelerindeki tesirini incelerken, kendi kendime endişe duyarak sormuştum: Biz zavallı insanların meçhulü olan bazı şeylerden dolayı, ilahi takdir bu küçük kavmin kesin zaferini mi istiyordu? 


Daima bir vatan arayarak yaşamış bu ırka dünya mükâfat olarak mı vaat edilmişti? 


Kendi bekamız için mücadele etmek hakkı gerçeğe dayanıyor muydu? Yoksa sadece bizim zihnimizde mi yer etmişti? 


Marksist doktrini incelerken ve Yahudi kavminin faaliyetini bütün teferruatı ile göz önünde bulundururken, talih bana bu soruların cevabını vermiş oldu. 


Marksizmin Yahudi doktrini, tabiatın riayet ettiği aristokratik prensibi reddeder, ebedi adalet yerine kuvveti, sayı üstünlüğünü ve ölü ağırlığını koyar. İnsanın ferdi değerini, Manevi cevherin önemini, milliyeti reddeder, böylece insanlığı bekası ve medeniyeti için verilmiş şartlardan mahrum bırakır. Temel olarak evrensel hayatı aldığı için, insanca kabul edilen bütün cemiyetleri ve düzeni yıkıma sürükler. Böyle bir kanun evreni ancak idrakimizin duracağı bir kaosa göstereceğinden, bu, dünya üzerinde yaşayanların da sonu olacaktır. 
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Eğer Yahudiler: Marksist ve Siyonist fikir sayesinde bu dünya milletlerine karşı bir zafer kazanırsa, başına giyeceği zafer tacı, insanlığın cenaze tacı olacaktır. O zaman üzerinde yaşadığımız dünya milyonlarca yıl önce olduğu gibi boşlukta ıpıssız, insansız kalacaktır. 


Emirlerine aykırı hareket edildiği zaman tabiat, hiç acımadan intikamını alır. 


Bunun içindir ki ben, bizi yaratan Tanrı'nın emirlerine uygun hareket ettiğime inanıyorum. 
Çünkü, Yahudiye karşı insanlığı savunmakla, Tanrı'nın eserini korumak için mücadele etmiş oluyorum. 


Yahudiyi Tanımak, dikkatli ve tehlikeli bir uğraştı! 


“Yahudiyi tanıyabilmenin en iyi yöntemi, onun asırlar boyu diğer milletler arasında takip ettiği yolu incelemektir. 


Bir misal bu hususu aydınlatmaya kafi gelecektir. Yahudinin inkişafı her devirde aynı yolu tuttuğu ve sırtlarından geçindikleri milletler de hep aynı milletler olduğu için, bu incelemeyi ayrı bölümler halinde yapmak gerekecektir. Kolaylık olsun diye bu bölümleri harflerle ayıracağız 


A.- Bir yerde sabit müesseseler kurulur kurulmaz, Yahudi de hemen ortaya çıkar. Tüccar sıfatı ile gelir, başlangıçta milliyetini gizlemeye pek lüzum hissetmez. O henüz bir Yahudidir, çünkü hem onun ırkını, hem de misafiri bulunduğu milletin ırkını belirleyen dış görünüşteki hatlar pek bellidir, memleketin dilini de pek az bilmektedir, karşısındaki milletin milli özellikleri o kadar göze çarpmaktadır ki, kendisini yabancı bir tüccardan başka bir şey olarak tanıtmaya cesaret edemez. Pek yumuşak ve uysal gözüktüğü ve arasına karıştığı millet tecrübesiz olduğu için, Yahudilik vasfını muhafaza etmek ona hiçbir zarar vermez, hatta avantaj sağlar. Yerliler yabancıya misafirsever davrandıklarını gösterirler. 


B- Yahudi yavaş yavaş iktisadi hayata sokulur, fakat bir üretici olarak değil, aracı olarak. 
Binlerce yıllık tecrübe ile gelişmiş bulunan ticari sahadaki mahareti, ona henüz gözü açılmamış, son derece namuslu olan' yerli topuluma karşı büyük bir üstünlük sağlar, öyle ki kısa bir süre sonra ticaretin tamamen Yahudinin tekeline geçmesi tehlikesi doğar. Yahudi, her zaman olduğu gibi, fahiş faizle borç para vermeye başlar memlekete faizle borç verme usulünü o sokar. Bu yeniliğin nasıl bir tehlike arz ettiği başlangıçta fark edilmez. Hatta, o an için sağladığı avantaj yüzünden bu usul memnuniyetle kabul edilir. 


C- Şimdi Yahudi tamamen yerleşik bir unsur olmuştur, yani şehir ve kasabalarda kendi mahallesi vardır ve gittikçe devlet içinde devlet olmaktadır. Ticareti ve para işlerini kendine ait bir imtiyaz saymakta ve bunları insafsız bir şekilde istismar etmektedir. 


D- Derken para işleri ve ticaret tamamen onun tekeline geçmiştir. Fakat fazla faiz istemesi ve tefeciliği de tepki görmeye başlamıştır. Onun tabii ahlaksızlığı gittikçe artar ve nefret uyandırır, serveti kıskançlığa sebep olur. Ticaretini yaptığı şeyler arasına arsa ve araziyi de alınca ve bunları ciro edilen para ile alınıp satılan bir ticari mevzu haline getirince, işi son haddine vardırmıştır. Toprağı asla kendisi işlemediği için, bunu gelir getiren bir mal olarak gördüğü için, köylü aynı toprak üzerinde kalabilir, fakat yeni efendisine en ağır vergi, en çok pay vermek şartıyla. Yahudinin tahrik ettiği antipati açık bir nefret halini alır. Yahudinin baskı ve açgözlülüğüne sömürülen halk tahammül edemez hale gelir ve ona karşı zor kullanmaya başlar. Artık Yahudiyi daha yakından tetkik ederler, onun iğrenç özelliklerini görürler. 
Böylece ev sahibi ile misafir arasında bir uçurum açılmış olur. 
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Büyük sefalet devirlerinde istismar edilenlerin hiddetleri nihayet galeyan halini alır. 
Sömürülmüş, mahvedilmiş halk, Tanrı'nın bu belasına karşı savunmak için adaleti kendisi tatbik etmeye başlar. Artık, birkaç asır geçtikten sonra Yahudiyi tanımış, veba gibi korkunç bir tehlike olduğunu anlamıştır. 


E- İşte o zaman Yahudi gerçek karakterini belli etmeye başlar. Hükümetleri dalkavuklukla elde eder, parasını çalıştırır, böylece birtakım muafiyet belgeleri koparır ve bunlarla kurbanlarının kanını emmeye çalışır. Ara sıra bu "ebedi sülük"e karşı halkın hiddeti parlarsa da, Yahudi birkaç yıl sonra kaldığı noktadan tekrar işe başlar ve eski usulde, sömürü ve hıyanetini yoğunlaştırır. Onu başka insanları istismar etme alışkanlığından vazgeçirebilecek bir metot yoktur, hiçbir şey bunu yapamayacaktır. Her zulümden sonra, kısa bir süre içinde, eski haline döner ve hep öyle kalır. Ev sahibi olan millet, daha beter bir duruma düşmekten kurtulmak ve toprağını tefeci Yahudiye kaptırmamak için, onun toprak edinmesini yasaklayan kanun çıkarmaktan başka çare bulamayacaktır. 


Hükümdarın kudreti ne kadar artarsa, Yahudi de ona o kadar sokulur. "Muaflık belgeleri" ve "imtiyazlar" dilenir. Her zaman para sıkıntısı çeken hükümdarlar ve iktidarlar da bu imtiyaz ve muafiyet belgelerini onlara satar. Bu belgeler ona ne kadar pahalıya mal olursa olsun, verdiği parayı, faizin faizi ve onun da faizi ile kat kat çıkarır. Zavallı milletin vücuduna yapışan bu sülüğü koparıp atamazlar. Nihayet hükümdarlar da paraya muhtaç kalınca kuvvetli elleriyle bu sülüğü sıkar, emdiği kanı kustururlar. 


Bu sahne sık sık tekrarlanır ve burada "hain yöneticilerin" oynadığı rol, Yahudinin rolü kadar esef vericidir. 


G- Bu gafil ve hain yöneticiler kendilerini Yahudilerin ağına kaptırmakla, yıkımlarını da hazırlamış oldular. Halkın içinde işgal ettikleri mevki yavaş yavaş, mukadder olarak, bozuldu, millet menfaatlerinin koruyucusu olmaktan çıkıp istismarcı duruma düştüler. Yahudi saltanatın yıkılmakta olduğunu çok iyi biliyor, bu yıkılışı mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyordu. Onları ayartıp gerçek vazifelerinden uzaklaştıran, en adi dalkavukluklarla sefahate iten ve böylece sonsuz para sıkıntısına düşüren, bu suretle kendine muhtaç bırakan, Yahudi idi. Yahudi kurnazlığı ile, tebayı sıkıştırarak, hatta boğazına sarılarak, her zaman yeni kaynaklar bulmasını biliyordu. Her sarayın bir "Saray Yahudisi" vardı. Hükümdarlara yeni yeni servetler temin eden fakat halka işkence eden, onu ümitsizliğe düşüren canavarlara bu isim verilir. İnsan ırkının süsleri olan, irsi asaleti bulunan ve öyle yetiştirilen bu insanlara, yani prenslere, nasıl hayret etmezsiniz? Onların bu müesseseyi gülünç düşürmeye yardım etmekle kalmayıp, pislik bulaştırdıklarını gördükten sonra düştükleri akıbete şaşılır mı? 


Yahudi, hükümdarın bu durumundan faydalanıp daha yükseklere çıkabilir. Memleket çocuklarının bütün hak ve menfaatlerinden aynı derecede yararlanmak için kendini vaftiz ettirir, Bu işi ekseriya Kilisenin sevinç nidaları arasında yapar. Kilise yeni bir evlat kazanmış olmanın gururunu, Yahudi ise bu büyük dolandırıcılıkta bu derece başarı kazanmış olmasının gururunu duyarlar. 


H- İşte bu andan itibaren Yahudilikte bir değişme olur. O ana kadar Yahudiler, başka türlü görünmek istemezler, zaten iki ırkı birbirinden ayıran pek belirli özellikler yüzünden başka türlü hareket edemezler. 


Fakat bu da değişecektir. Bin seneden fazla bir zaman sonra Yahudi, arasına karıştığı ve onu misafir eden milletin dilini iyice öğrenmiştir. Artık Yahudiliğinde pek ısrar etmemesi ve "Almanlık vasfını" ön plansa alması gerektiğini düşünür. İlk bakışta bu iddia pek gülünç ve 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saçma olsa da halktan birisi olarak yani şimdiki halde bir "Alman veya Hıristiyanlar" (Bizde ise Türk ve Müslüman) olarak görünmek ister. İşte bu anda en rezil, en alçak bir sahtekarlığı yapmış olur. O Almanlık vasfının yalnız bir tanesine, onun diline sahip olmuştur ve bu dili çok güzel konuşmaktadır. Bir insan kolayca dil değiştirebilir, yani başka bir dili konuşabilir, yalnız bu yeni dille, yine eski fikirlerini ifade edecektir. Onun tabiatı değişmeyecektir. Bunu yine en iyi Yahudi ispat eder: Bin dil konuşur fakat her zaman bir Yahudi olarak kalır. İsterse iki bin yıl önce buğday ticareti yaptığı Ostie'deki gibi Latince konuşsun, isterse günümüzün en spekülatörcüsü olarak Almanca konuşsun, etnik karakteri hiç değişmez. O yine aynı Yahudidir. Bu gerçeğin bir bakanlık müsteşarı veya emniyetin yüksek rütbeli bir memuru tarafından anlaşılmamasının sebebi de bu yüzdendir. Zira, halen devleti idare eden bunca ünlü kişiler arasında, içgüdüden ve düşünme kabiliyetinden mahrum olmayan bir kişi bulmak pek mümkün değildir. 


Yahudinin birdenbire Alman olmaya karar vermesinin sebebi de pek bellidir. O artık hükümdarların kudretten düşmekte olduğunu görür ve ayaklarını atacağı başka bir platform arar. Üstelik, bütün siyasi ve ekonomik temeller üzerine kurduğu hakimiyet; mali bakımdan o ‘kadar ilerlemiştir ki, bütün sivil haklara sahip olmadan bu muazzam tahakkümü devam ettiremez, nüfusunu daha fazla arttıramaz. Fakat o her ikisini birden istemektedir. Çünkü ne kadar yükselirse, ona vaat edilmiş fetih gayesini o kadar arzu eder ve bu gayeyi şimdi mazinin karanlıklarından aydınlığa çıkarmaya çalışır. Şiddetli bir arzu ve heyecanla dünya hakimiyeti hedefine eli değecek kadar yaklaştığını görür. Bundan dolayı da vatandaşlık haklarını ele geçirmek için bütün gayretini gösterir. 


'Getto'nun dışına çıkmasının sebebi de işte budur. 
F İşte bu suretle saray Yahudisinden yavaş yavaş bir halk Yahudisi çıkar. 


Pek tabii Yahudi eskiden olduğu gibi bu yeni alemde de kuvvetlilerin etrafında dolaşır ve onların cemiyetine girmek için çalışır, fakat aynı zamanda ırkının diğer temsilcileri havariliklerine devam ederler. Asırlar boyu Yahudinin ne büyük günahlar işlediği, kitlenin nazarında suçlu duruma düştüğü ve bu kitleyi merhametsizce sömürüp baskı altında tuttuğu, bu yüzden halkın onlardan nasıl nefret ettiği ve onu milletlere Tanrı'nın bir bela olarak gönderdiğine inandığı hatırlanırsa, Yahudilerin bu yeni cephe değiştirme işlerinde ne kadar zahmete katlandıkları da anlaşılır. Evet, boğazladıkları kurbanlara şimdi bir "İnsan dostu" olarak görünmek, onlar için oldukça zahmetli bir iştir. 


Yahudi, evvela halka yaptığı büyük haksızlıkları unutturmaya çalışır. İnsanlığın iyiliği için çalışan bir velinimet gibi görünür. Bu iyiliğinin çok önemli sebepleri olduğu için, Kitab-ı Mukaddes'in "Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir" emrine uymaz. Kitlenin ızdırabına karşı ne kadar hassas olduğunu, bu ısdırabı dindirmek için kendisinin bütün fedakârlıklarını yaptığını duyurur. Doğuştan sahip olduğu mütevazı görünüşle bütün dünyaya meziyetlerini ilan eder ve bunu o kadar ısrarlı ve başarılı yapar ki, herkes onun gerçekten öyle olduğuna inanmaya başlar. İnanmayanlar ona karşı pek haksızlık etmiş sayılır. Az sonra gerçekleri o kadar ters yüz eder ki, haksızlık eden değil de her zaman haksızlığa uğrayan olarak gösterir kendini. Çok aptal kişiler de buna inanır ve bu zavallı "bedbaht"a acımaktan kendilerini alamazlar! 


Şunu da kaydedelim ki, seve seve fedakarlığa katlansa da, Yahudi bu yüzden daha fakir bir duruma düşmez. Karşılığını alacağını bilir. Onun yaptığı fedakarlık, daha çok verim almak 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için tarlaya atılan bir gübredir. Fakat bu suretle bütün dünyaya Yahudinin bir iyiliksever, bir insaniyetçi olduğunu kısa zamanda duyurmuş olur. 


Ne hayret verici bir değişmedir bu! 


Başkaları için az çok tabii olan bu şeyler, büyük bir hayret hatta takdir uyandırır, çünkü böyle bir hareket Yahudiler için tabii değildir. Onun için ona yaptığı her iyiliğe karşı, başka insanlara asla verilmeyecek büyük karşılıklar, meziyetler verilir. 


Dahası da var: Yahudi birdenbire liberal olmuştur, insanın gerçekleştireceği ilerleme için duyduğu hayranlığı, heyecanı belirtmeye başlar, yavaş yavaş, sözde, yeni zamanların şampiyonu olur. 


Fakat insan için gerçekten yararlı olacak bir siyasi ekonominin temellerini de, daha derinden yıkmaya devam eder. Şirketlerin hisse senetleriyle, türlü yollardan milli üretim çevresine girer, işi bir madrabazlık haline getirir, her şey alınıp satılır. 


Böylece insanları, endüstri üzerine şahsi mülkiyet kurmalarını sağlayacak temellerden mahrum eder. İşte o zaman da çalışanlarla çalıştıranlar arasında, onları birbirine yabancı eden bir anlaşmazlık doğar, bunun sonunda cemiyet sınıflara ayrılmış olur. 


Yahudinin ekonomik açıdan borsaya yaptığı tesir, korkunç derecede büyür. Milletin bütün çalışma güçlerine sahip olur, yahut bu güçleri kontrolü altına alır. 


Masonluk: Devlet içindeki durumunu kuvvetlendirmek için, onu rahatsız eden "ırk" ve "vatandaşlık" engellerini yıkmaya çalışır. Bunun için, kendine has bir inatla, laiklik ve dini müsamaha lehinde mücadeleye girişir. Gayesine ulaşmak için Farmasonluğu mükemmel bir alet olarak kullanmasını bilir, çünkü Farmasonluğu tamamen ele geçirmiştir. İdareci sınıflar, burjuvazinin siyasi ve ekonomik yüksek şahısları masonik şebekenin ağına düşmüşlerdir. 
Bunlar Yahudinin elinde bir oyuncak, bir av olduklarını anlamadan, onun istediği yöne doğru gitmektedir. 


Basın: Fakat asıl halk, daha doğrusu uyanmaya başlayan sınıf, kendi gücü ile hak ve hürriyetlerini elde etmeye başlayabilir, bu sınıf büyük kitlesi ile, Yahudinin ağından kurtulabilir... 


İşte bu sınıfa hakim olmak her şeyden önemlidir. Yahudi, bu işi de başarabilmek için bir antrenöre ihtiyaç hisseder. Bu antrenörü burjuvazinin en geniş tabakalarında bulacağına inanır. Onları elde etmek için daha kaba fakat daha tesirli bir usul lazımdır. Onun için Farmasonluğa, Yahudinin hizmetinde ikinci bir silah olarak basını ilave eder. Yahudi, basını ele geçirmek için bütün gayretini, bütün hünerini ortaya koyar. Basın aracılığı ile de bütün amme hayatını pençesine geçirmiş olur. Basını idare ve sevk eder, "umumi efkar" dediğimiz ve bugün geçmişe nazaran daha iyi bildiğimiz kuvveti yaratan ve idare eden basındır. 


Yahudi aynı zamanda, müspet bilgiye susamış görünür, bütün olumlu ilerlemelerin övgüsünü yapar, bilhassa diğerlerini mahveden gelişmeleri göklere çıkarır. Çünkü o ilerlemelere, inkılaplara yalnız kendi ırkına yararlı olup olmadığı açısından bakar, ona göre hüküm verir, kendi milletine yararlı değilse her parıltının amansız bir düşmanıdır, her gerçek medeniyetten nefret eder. Başkalarının okullarından aldığı ilmi yalnız kendi ırkının yararına kullanır. 


Fakat milliyetinin muhafazasına şimdi eskisinden çok daha fazla önem verilir. "Bilgi," "ilerleme," "hürriyet," "insanlık," aşığı görünür ama kendi ırkının özelliklerini ve ayrılığını korumak için bilhassa özen gösterir. Yahudi kadınlarının nüfuz sahibi Hıristiyanlarla 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evlenmesi mümkündür ama Yahudi erkeklerin yabancılarla evlenmesine müsaade edilmez. 
Çünkü Yahudi kendi erkeklerinin zürriyetini saf tutmak ister, başkalarının kanını zehirler, başkalarının kendi kanına karışmasını istemez. Yahudi erkek bir Hıristiyan kadınla evlenmez, fakat Hıristiyan erkek Yahudi kadınla evlenir. Bu karışmadan meydana gelen zürriyette kazançlı çıkan Yahudi unsurudur. Asil sınıfın bir kısmı bu suretle tamamen dejenere olmuştur. Yahudi bunu çok iyi bilir, ırkının rakipleri olan bu münevver ve idareci sınıfı sistemli bir şekilde bu suretle "silahsızlandırma"ya devam eder. Çevirdiği dolapları gizlemek ve kurbanlarını uyutmak için, renk ve ırk gözetmeksizin mütemadiyen insanların eşitsizliğinden bahseder. Budalalar onun söylediklerine inanmaya başlar. 


Fakat tabiatındaki pis kokuyu atamadığı için, basını; gerçekleri mümkün olduğu kadar az söyleyen, fakat onun gayelerine çok uygun hareket eden bir vasıta olarak kullanır. Bilhassa mizahi gazetelerde Yahudiler zararsız, bütün diğer milletler gibi görünüş ayrılıkları olan, fakat belki tuhaf olsa bile adetleriyle bile tebessüm uyandıran, ama namuslu, iyiliksever insanlar olarak gösterilir. Umumiyetle kendilerini tehlikeli olmaktan ziyade önemsiz olarak tanıtmaya çalışırlar. 


Demokrasi Despotizmi: Değişiklik gösterildiği bu devrede onun son gayesi demokrasiyi, ya da onun demokrasiye ait fikrini, yani parlamentarizm hegemonyasını zafere ulaştırmaktır. 
Onun ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek düzen budur. Çünkü bu düzen şahısları ortadan kaldırır, onların yerine budalalar çoğunluğunu, kabiliyetsizleri ve bilhassa adi ve korkakları koyar. 


Bunun sonucu monarşinin çökmesi olacaktır ve bu gidiş Yahudinin gizli hakimiyetini sağlayacaktır. 


J- Ekonomideki muazzam gelişme halkı teşkil eden sosyal tabakalarda bir değişiklik doğurur. 
Küçük meslekler yavaş yavaş kaybolduğu için işçinin bağımsızlığı da gittikçe güçleşir ve işçi süratle bir proleter olur. İşte o zaman fabrika işçisi çıkar ortaya. Tam hayatının sonlarına doğru, nihayet bağımsız bir hale gelebilmesi ve bunun pek nadir olabilmesi, bu işçinin özelliğini teşkil eder. Kelimenin tam manasıyla bu işçi varlıksız bir kimsedir, malı mülkü yoktur. İhtiyarlık devresine ulaşmış ve hala yaşıyorsa, bu hayat ona bir cehennem olur. 


Eski usuldeki çalışma, fabrika işçisinden istenen gayret ve emekle mukayese edilemezdi. Eski usul çalışmalarda, yani bağımsız yürüttüğü küçük mesleklerde vakit ancak ikinci derecede bir rol oynuyordu, oysa şimdi zamanın önemi birinci derecedeydi. Eski iş süresinin büyük endüstride de aynı şekilde alınması çok kötü oldu. Çünkü eskiden işin randımanı pek mühimsenmiyordu, zira şimdiki gibi yoğun çalışma usulü uygulanmıyordu. Eskiden günde ondört-onbeş saat çalışmaya tahammül etmek mümkündü, fakat her dakikanın azami derecede değerlendirildiği yeni devirde, günde bu kadar uzun çalışmaya dayanılamazdı. Eski çalışma süresinin yeni endüstride aynen alınması saçmalığı iki bakımdan fena oldu: işçilerin sıhhatini bozdu ve yüksek hukuka karşı olan inançları sarsıldı. Bu düzensizliğe bir yandan ücretlerin acıklı derecede az oluşu, öte yandan çalıştıranların çok göze batan şekilde zenginleşmeleri ve çok iyi durumda olmaları etken oldu. 


Köyde iken sosyal bir mesele söz konusu olamazdı, çünkü efendi ve hizmetkar aynı işi yapıyor ve bilhassa aynı kaptan aynı yemeği yiyorlardı. Fakat şimdi bu durumda değişmişti. 


Çalıştıranlarla çalışanlar arasındaki ayrılık bugün bütün sahalarda görülmektedir. 


Burjuvazi bu çok önemli mesele ile hiç ilgilenmezken, hadiseleri kendi akışına bırakırken Yahudi, istikbale uzanan sonsuz perspektifleri ortaya çıkacak meseleleri görüyordu. Onun için de bir yandan, insan ırkını yozlaştırmak içir istismar metotlarını sonuna kadar uyguluyor, 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organize ediyor, bir yandan da kurbanlarına sokuluyor, onların anlayış ve hareketine katılıyor, kendilerine karşı açtıkları mücadelede onlara şef oluyor! "Kendisine karşı" sözü mecazidir. 
Çünkü yalanın büyük üstadı her zaman kendisini saf, faziletli göstermeyi, kendi kabahatlerini başkalarının üzerine yüklemeyi bilir. Kitlelerin başına geçtiği için, kitle bunun ne rezil bir dalavere olduğunu anlamaz. Ama gerçek böyledir. 


Yeni sınıf genel ekonomik istihaleden çıkar çıkmaz, ilerlemesini sağlayacak yeni bir antrenör bulacağını çok iyi bilir. Evvela, feodal dünyaya karşı burjuvaziyi bir koç-başı olarak kullandı. 
Şimdi de burjuvaziye karşı işçi sınıfını kullanıyor. Eskiden burjuvazinin gölgesine sığınarak entrikalarla sivil hakları elde ettiği gibi, şimdi de işçilerin varlıklarını korumak için başlattığı kavganın ona dünya hakimiyetinin yolunu açacağını ümit ediyor. 


Bu andan itibaren işçinin vazifesi Yahudi milletinin istikbali için mücadele etmek olmuştur. 
Farkında olmadan mücadele ettiğini sandığı kudretin emrine, Yahudinin hizmetine girmiştir. 
Görünüşte sermayeye hücum eder ve böylece mücadeleyi daha uygun yürütür. Aynı zamanda enternasyonal sermaye aleyhinde atıp tutar, ama gerçekte düşündüğü şey milli ekonomidir. 
Milli ekonomiyi yıkmalıdır ki, enternasyonal borsa onun cesedini çiğnesin, muzaffer olsun. 


Bakınız Yahudi bu işi nasıl yapar: 


İşçiye sokulur, onun kaderine acıyormuş gibi görünür, onun sefaletine, fakirliğine karşı isyan ediyormuş gibi, yalan dolu tavırlar takınır. Böylece işçinin güvenini kazanır. İşçinin hayat şartlarını değiştirmek ve bunun için onda şiddetli bir arzu uyandırmak maksadıyla, hayal ve gerçek olan bütün yolları araştırır. Ari ırkın kalbinde her zaman mevcut olan sosyal adalet ihtiyacını, zenginlere karşı bir nefret hissi haline getirmeye kadar tahrik eder ve sosyal düzensizliklere karşı girişilen mücadeleye felsefi bir görüş, felsefi bir anlayış verir. Böylece marksist doktrinin temellerini atar. 


Marksizmi haklı, sosyal isteklere sıkı sıkıya bağlı imiş gibi göstererek, onun yayılmasına çalışır, öte yandan, bu istekleri doğuracakları sonuçlar bakımından, adaletsiz ve tatbiki mümkün olmayışı bakımından reddeden varlık sahiplerinin de muhalefetini sağlar. Çünkü sosyal fikirler maskesi altında gerçekten şeytani maksat ve niyetler gizlidir. Hatta bunlar açıkça ve rezilane bir şekilde ortaya atılır. Bu doktrin akıl ile budalalığın içinden çıkılmaz bir karışımıdır, fakat öyle ayarlanmıştır ki, ancak çılgınlık yönü gerçekleşebilir, akla uygun olan yönü asla gerçekleşmez. Bu doktrin şahıslara ve dolayısıyla millete ve ırka her türlü hayat hakkını reddetmekle, bu faktörlerin bağlı olduğu ve insan medeniyetinin tümünü teşkil eden ilk temeli yıkar. Eğer ona bir felsefe demek mümkünse, marksist felsefenin temeli budur işte. 
Ve bu felsefe bir canavarın şeytani zekasından çıkmıştır. Şahsiyetin ve ırkın tahrip edilmesi, aşağı bir ırkın, yani Yahudi ırkının hakimiyetini önleyen en büyük engeli ortadan kaldırmış olur. 


Bu doktrine manasını veren işte bu siyasi ve iktisadi garip teorilerdir. Ona canlılık veren ruh, gerçekten zeki olan insanların ona hizmet etmesine, bağlanmasına engel olur. Fakat fikri melekelerini çalıştırmakta becerikli ve tecrübeli olmayanlar ve iktisat ilmini iyi öğrenemeyenler, marksizm bayrağının altına geçer. Bu hareketin yürütülmesi için gereken zeka (çünkü bu hareket tutunabilmesi için zekaya muhtaçtır) Yahudi zekasıdır. Yahudi bunu, "feda ettiği" bir hemcinsinin beyninden çıkarır. 


Beden işçisinin Yahudiler tarafından idare edilen hareketi işte böyle doğuyor. Görünüşte bu hareketin gayesi işçilerin hayat şartlarını düzeltmektir. Gerçekte ise onu bir köle haline 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getirmeye, böylece Yahudi olmayan bütün milletleri mahvetmeye çalışır. 


Milli varlık içgüdüsünü barışçılık doktrinleriyle felce uğratmak için aydın denilen çevrelerde Farmasonluğun başlattığı kampanyayı, yine Yahudinin elinde olan büyük basın, kitle 

arasında, bilhassa burjuvazi arasında devam ettirir. Ortalığı karıştırıcı, bozgun yaratıcı bu iki silahın yanına, çok daha korkunç olan bir üçüncüsü katılır. Bu, şiddet hareketinin teşkilatlanmasıdır. Marksizm, bir hücum kıtası olarak, ilk iki silahın zedeleyip iyice güçsüz hale getirdiği şeyi, bir saldırı ile yıkmak zorundadır. 


Bu manevra çok güzel kombine edilmiştir; öyle ki, kendilerini devlet otoritesinin organları olarak tanıtmaktan zevk duyan müesseselerin mücadeleyi terk etmelerine şaşmamak gerekir. 
Yüksek memurlarımız arasında, hem de hiyerarşide en önde gelenler arasında, Yahudi, (pek az istisnası ile) her zaman yıkım işinde kendisine yardım edecek kimseleri bulmuştur. 
Kuvvetlinin önünde sürünen bir uşaklık, zayıfın karşısında kibirli bir azamet, işte bu heyetin vasfı! Ve bir de isyan ettirici aptallıkları ki ancak ürküntü veren gülünç bir bağlılık, kendini beğenmişlik bu vasıflarını da aşıyor. 


Fakat bizim otoritelerle ilişki kuran Yahudiye faydalı olacak vasıflar da bunlardır ve otoritelerimiz bu vasıflarıyla Yahudiye çok sempatik görünür. 


Artık başlayan mücadeleyi ana hatlarıyla şu şekilde tarif edebiliriz: 


Dünyayı yalnız ekonomik alanda değil, siyasi olarak da boyunduruğuna sokmak isteyen ve bu hedeflere ulaşmak için mücadele eden Yahudi, evrensel doktrinini yani marksizmi iki kısma ayırır. Görünüşte birbiriyle ilgisiz olan bu kısımlar, gerçekte ayrılmaz şekilde bir bütün teşkil ederler. Bu iki kısım şunlardır: siyasi hareket ve sendikal hareket. 


Sendikal hareketler Siyonist amaçlarına taraftar toplamaya matuftur. Sendika, varolmak için yapılan çetin mücadelede işçilere yardım eder ve onları himayesine alır. Bu işte dar görüşlü ve açgözlü birçok patron da onları bu mücadeleye mecbur bırakır. Sendika işçilere daha iyi hayat şartları vaat eder. Eğer işçi kendi haklarının müdafaasını sorumsuz ve hissiz insanların eline bırakmak istemezse, devletin kendisiyle ilgilenmediği böyle bir devirde, bu müdafaayı bizzat yapmak ister. Kendi maddi çıkarından başka bir şey düşünmeyen burjuvazi bu hayat mücadelesine en büyük engellerle karşı çıkarsa, pek fazla olan iş saatlerini azaltmamakta inat ederse, çocukların çalıştırılmasına son vermezse, kadın işçileri himaye etmezse, iş yerlerinde sağlık şartlarını düzeltmezse, aksine bütün bu teşebbüsleri sabote ederse, işte o zaman kurnaz Yahudi, mazlumların davasını ele alır. Yavaş yavaş işçi hareketinin şefi olur ve bu işi büyük bir neşe ile yürütür. Çünkü niyeti, ciddi olarak sosyal adaletsizlikleri gidermek değil, ekonomik mücadele için vurucu bir kuvvet meydana getirmektir. Bu kuvvet ona körü körüne bağlanacak ve milli ekonominin bağımsızlığını ortadan kaldıracaktır. Çünkü, sağlam bir sosyal politika, hedef olarak bir yandan milletin sağlığını, öte yandan bağımsız bir milli ekonominin müdafaasını ele almak zorundadır, fakat Yahudinin asıl gayesi sosyal politikayı bu hedeften ayırmak, yoldan çıkarmaktır. O, milli ekonominin bağımsızlığını korumak istemez, onu devirmek, yok etmek ister. Bundan dolayıdır ki işi, hareketin lideri olarak, hedefi aşan, tatbiki mümkün olmayan fakat milli ekonomiyi yıkıma götürecek olan talepleri ileri sürer. O karşısında sıhhatli ve kuvvetli bir nesil değil, soysuzlaşmış, boyunduruğa girmeye hazır bir nesil görmek ister. En saçma talepleri işte bu maksatla ortaya atar. Bunların asla tatmin edici olmadığını ve hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, fakat kitlenin kalbinde kin ve öfke uyandıracağını çok iyi bilir. Onun kitleden istediği şey de zaten budur. Kitlenin sosyal durumunu düzeltmek gibi bir gayesi yoktur. 
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Muazzam bir teşebbüse girişerek büyük kitleleri aydınlatmadıkça ve gerekli tedbirleri almadıkça Yahudiler işçi hareketlerinin başı olarak kalacaktır. Çünkü bugün olduğu gibi, kitlelere yön verilmez ve devlet ilgisiz kalırsa, kitleler, kendilerine ekonomik bakımdan en aşağılık vaatleri yapanın peşinden gideceklerdir. Bu vaatleri de en iyi şekilde Yahudi yapar, çünkü onun faaliyetinde ahlaki olmak endişesi yoktur, en küçük ahlak kırıntısı da yoktur. 
Ahlaksızlıkta doludizgin gider. 


İşte bundan dolayıdır ki, Yahudi kitleyi kendi sahasına kolayca çeker, az sonra da bütün rakiplerine karşı çıkarır. Kendinde mevcut kabalık ve haydutluk içgüdüsüne uygun olarak, işçi hareketine de en kaba şiddet karakterini verir. Sağduyu sahibi olup da oltayı ısırmayanların direnişi terörle kırılır. Böyle bir faaliyetin sonuçları korkunçtur. 


Sonunda Yahudi milli ekonominin temellerini, milletin refahını sağlayabilecek olan işçi sınıfı vasıtasıyla tahrip eder. 


Buna paralel olarak siyasi teşkilat da gelişir. 


Siyasi teşkilat işçi hareketiyle birbirine eşittir. İşçi hareketi kitleyi siyasi teşkilat için hazırlar, hatta onu zorla, kırbaçla teşkilata sokar. İşçi hareketi öyle bir yardım kaynağıdır ki, onunla | siyasi teşkilat muazzam cihazını ayakta tutar. Fertlerin siyasi faaliyetini kontrol eden ve bütün ; büyük siyasi gösterileri bastıran işçi hareketidir. Artık ekonomik zafer için mücadeleyi bırakır, başlıca mücadele vasıtası olan grevi, genel grev haline getirerek siyasi fikrin emrine verir. 


Sendikal ve politik teşkilat, muhtevası en az kültürü olan okuyucular seviyesinde bir basın meydana getirerek bir isyan fikrini yayar ki, bununla milletin en alt tabakalarını en cüretkar hareketlere hazırlamak maksadını güder. Bu basının vazifesi, insanları basit içgüdü bataklığından çekip çıkarmak ve seviyelerini yükseltmek değil, aksine, onların en bayağı iştahlarını kabartmaktır. Fikri tembellikleri bencillikle bir olan kitleye hitap edilirse, böyle bir yatırım çok şey getirir. 


Milli bağımsızlığın, ahlaki duyguların ve ekonomik kalkınmanın dayanağı olan ne varsa, bu basın işte onlara bin türlü iftira ile saldırır, onları kötüler. Yine bu basın, Yahudinin devleti | idare etme niyetine karşı çıkan veya kabiliyet ve dehası Yahudi için tehlikeli görülen herkese cephe alır. Çünkü Yahudinin nefret ettiği bir insan olmak için onunla mücadele etmek şart değildir. Onun bir gün bu mücadeleyi yapacağından veya Yahudiye düşman bir milletin kudret ve yüceliğini üstün fikri kabiliyetinizle geliştirmeye çalışacağınızdan şüphelenmesi, sizden nefret etmesi için kâfidir. Bu hususta kuvvetli bir içgüdüsü vardır, her insanın tabii halini dikkatle tetkik eder, onu iyice koklar ve kendi zihniyetine aykırı bir zihniyet taşıdığını fark ederse onu düşman bilir. Yahudi, saldırıya uğrayan değil, onun saldırısına karşı koyanları da düşman sayar. Cesur ve dürüst insanların direncini kırmak için kullandığı usul, meşru bir mücadele değil, yalan ve iftira kampanyasıdır. Bu hususta hiçbir şeyden çekinmez ve adiliği o dereceye götürür ki, milletimizin haylinde, bütün kötülüklerin sembolü olan Şeytanın Yahudi olarak şahıslandırılmasına şaşmamalıdır. 


Kitlenin cehaleti, idarecilerin gafleti ve hıyaneti yüzünden millet, Yahudiler tarafından idare edilen bu yalan ve iftira kampanyasına kolayca inanmaktadır. Kabiliyetsiz ve karaktersiz kimselerin Yahudinin yalan ve iftiralarla saldırdığı kimseye cephe alırken, kitle de aptallığından veya basitliğinden dolayı, bu kimse için söylenen bütün kötü şeylere inanır. 
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Resmi makamlar ya sessiz kalırlar, ya da ekseriya Yahudi basının kampanyasına uyarak haksız yere hücuma uğrayan kişi hakkında tahkikat açarlar. Eşek kafalı memurlara göre bu tedbir sükünet ve nizam sağlayacak, devlet otoritesini ayakta tutacaktır. 


Artık yavaş yavaş Yahudinin yönettiği marksist silahın korkusu, düşünen kişilerin beynine ve ruhuna bir kabus gibi tesir etmeye, görünmeye başlar. Hem kuru kalabalıklar, hem korkak bürokratlar bu korkunç düşmanın karşısında titrerler ve sonunda onun kurbanı olurlar. 
Giderek devlet içindeki Yahudi hakimiyeti o kadar sağlanmıştır ki, artık Yal hüviyetini apaçık göstermekle kalmaz, kendi sinsi ve siyasi amaçlarını nihai sonuçları ile anlatmaya başlar. 
Yahudi ırkından bir kısmı kendilerinin ayrı ve yabancı bir millet olduklarını açıkça söylerken, böylece yeni bir yalan daha uydurmuş olurlar. Çünkü Siyonizm, dünyayı, gayesinin bir Yahudi Filistin Devleti kurmak olduğuna inandırmak için çalışır. Böylece Yahudiler birtakım budalaları çok fena bir şekilde bir defa daha aldatırlar. Oysa onların asıl gayesi yerleşip oturmak için Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak değildir. Onların gayesi sadece Filistin'i sadece beynelmilel teşebbüslerinin teşkilat merkezi haline getirmektir. Böylece kurulacak teşkilat bağımsızlık hakkına sahip olacak, öteki devletlerin müdahalesinden kurtulacaktır. 
Yine bu teşkilat, maskeleri düşürülmüş Yahudilerin sığınağı ve istikbaldeki soytarılar için bir yüksek okul olacaktır. Bu gayelerine gittikçe yaklaşmakta olduklarına ve emniyet içinde bulunduklarına inandıkları için de Yahudilerin bir kısmı kendilerini Alman, Fransız veya İngiliz olarak gösterirken, öteki kısmı da resmen Yahudi olduklarını ilan ediyorlar. Diğer milletlere tabii olanlara karşı nasıl bir gamsızlık içinde oluşları zafer gününün çok yakın olduğuna inandıklarını belli ediyorlar. 


Yahudi, ezdiği ve esir ettiği toplumun içinden gelen, enerjik bir direniş gösteren milletlerin etrafını, harekete geçirdiği beynelmilel tesirlerle sarar. Onları harbe iter ve zaruri gördüğü zaman, savaş meydanının ortasında isyan bayrağı çektirir. 


Devletleri iktisadi bakımdan sarsarak sosyal teşebbüsleri verimsiz hale getirir, bunları devletin elinden alır, kendi mali kontrolüne sokar. 


Siyasi bakımdan, devleti payidar edecek imkanlardan mahrum bırakır, milli müdafaayı ve bütün direniş temellerini aşındırır, halkın hükümete olan güvenini sarsar, tarihe yüz karalığı hazırlar, maziyi kötüler ve "büyük ve yüce olan" olan ne varsa onları unutturup yok etmeye çalışır. 


Medeniyet konusuna gelince de, sanata, edebiyata, tabii duygulara el atarak onları bozar, güzellik ve asaleti, iyiliği ve vakarı tersine çevirir, insanları kendi bayağı tabiatının seviyesine indirir. 


L- Bütün bu aşamalardan sonra büyük ve son ihtilal başlamaktadır. Yahudi siyasi iktidarı ele geçirdiği an, kendisini gizleyen son maskesini de atar. Halk dostu ve demokrat Yahudi şimdi kan dökücü, işgalci bir Yahudi olmuştur. Birkaç yıl içinde milli haysiyet ve hassasiyet sahiplerini yok etmeye, milleti manevi rehberlerinden mahrum bırakmaya, ebediyen köle olmalarını sağlayacak bir ortama sokmaya çalışır. 


Bu esaretin korkunç bir misalini Rusya'da gördük. Burada Yahudi, vahşi bir taassupla, büyük bir milleti Yahudi yazarlar çetesinin ve borsa haydutlarının hakimiyetine almak için, otuz milyon insanı işkencelerle veya açlıktan kıvranarak ölmeye mahkum etmiştir. 


"Fakat bu iş Yahudiler tarafından zulüm gören milletlerin hürriyetlerinin ölümü ile bitmeyecektir, milleti mahveden, hürriyeti yok eden parazitler de yok olacaklardır. 
Kurbanlarının ölümü er-geç, onun kanını emen canavarın da ölümüne sebep olur. 
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Maddi ve manevi yönden melezleşmeye ve dejenereye fırsat veren milletler, Tanrı'nın iradesine karşı günah işlerler ve bu suretle kendilerinden daha kuvvetli biri tarafından çöküşlerini hazırlamış olurlar. Bu günahı işleyen milletler çökmeye layıktır. Onlara yapılan şey adaletsizlik olmaz. Aksine, hakkın yerine getirilmesi olur. Bir millet, tabiatın verdiği ve köklerini aslından alan kendi özelliklerine, kendi karakterine değer vermezse, yeryüzünde medeniyetine son verilmesinden şikayet etmeye hakkı yoktur. 


Bu dünyada her şeyin daha iyisi her mağlubiyet; gelecekte yeni zaferler doğuracak bir ana olabilir. Kaybedilen her savaş, gelecekte bir kurtuluşun sebebi olabilir. Her ıstırap insanda enerji doğurabilir ve her zulüm ahlak rönesansını meydana getirecek kuvvetleri doğurabilir. 
Fakat bütün bunların olması için vicdanın saf olması lazımdır. 


Vicdan saflığının kaybolması ve asaletin bozulması ise iç saadeti yok eder, insanı adileştirir, bedeni ve ruhi olarak silinmez tesirler bırakır." [3] 


Bu gün, Siyonist İsrail'in uyguladığı vahşet ve dehşet politikası, maalesef Hitler'i haklı çıkarmaktadır. O'nun tamir ve tedavi yöntemi yanlış ve hayırsız olsa da, azgın Yahudilerle ilgili tespit ve teşhisleri; Mazlum ve mağdur Filistin halkına, hatta tüm insanlığa karşı sergiledikleri vefasız ve vicdansız tavırlarıyla doğrulanmaktadır. Unutmayalım ki, bazen yanlış insanlar da, doğru tespit ve yorumlarda bulunmaktadır. 


[1] 31.05.2006 / Hakan Albayrak / Milli gazete 
(2) İsrail, Mitler ve Terör, Roger Garaudy, Pınar Yayınları 1996 
(31 Kavgam. Bilge Karınca y.y. IST. 2002 


YURT GAZETESİ BAŞYAZARI İSMET ORHAN'IN İSLAM GICIKLIĞI VE 
KIŞKIRTICILIĞI 
09 Aralık 2019 | Yazar Nevzat Gündüz- millicozum 


Yurt Gazetesi başyazarı İsmet Orhan “Atatürk ve Hitler” yazısında: 
“Alman televizyonu halt etmiş ama, Söyleyene değil, Söyletene bakın derler... 


Almanya'da, Dachau, Buchenwald ve Auschwitz fırınlarını, gaz odalarını gezmiş bir gazeteci olarak, buradan bir iddiada bulunuyorum! 


Almanları (Atatürk aleyhine) söyletenler; Türk çocukları için gönderdiğimiz öğretmenler ile Mescitlere gönderdiğimiz imamlardır... 


Modern Atatürk cumhuriyetine, Dün, Türk İslam senteziyle karşı çıkanlar, Bugün, İslami Türk sentezi diyenlerle aynı çizgide buluştular... 


İşte bu yüzden iddia ediyorum, Almanya'dan önce, gönderdiğimiz İmamlara ve öğretmenlere, sonra da dönüp içerideki onları yetiştirip gönderen ve yönetenlere bakalım...” sözleriyle; Alman Devlet Televizyonu ARD'nin: “Atatürk, Hitler döneminde Almanya'dan zehirli gaz alıp, Dersim İsyanı'nda Alevilere karşı kullandı!..”J1) iddiaları yüzünden, İslam'a ve Müslümanlara sataşacak, Almanya'ya gönderilen öğretmen ve imamları suçlayacak ve saldıracak kadar zıvanadan çıkıyordu. 
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Alman devlet televizyonu ARD'de yayınlanan bir belgeselde, “Atatürk, Hitler döneminde Almanya'dan zehirli gaz aldı” iddiaları hem Almanya'daki Türk toplumundan hem de Türkiye'deki siyasilerden, tarihçilerden ve yazarlardan haklı tepkiler alıyordu. 


Alman Birinci Kanalı (ARD) televizyonu, yayınladığı bir belgeselde, “Atatürk'ün Almanya'dan satın alınan zehirli gazı Dersim'de Alevilere karşı kullandığı? iddiası aslında Türkiye'de Alevi-Sünni ayırımını kızıştırmayı ve ülkemizi karıştırmayı amaçlıyordu. ARD’de Thorsten Mack ve Karaman Yavuz'un hazırladığı, “Unutulan Katliam - Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü” isimli belgeselde altı dakika süren ve Tunceli'de çekilen arşiv fotoğraflara yer veriliyor ve bazı röportajlar da yer alıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerle dolu olan yayında, “Türk arşivlerinde 1937 yılından kalma önemli bir belge bulundu. Dersim'den sorumlu generalin zehirli gaz talebinden sonra, Nazi Almanya'sına 20 ton zehirli gazın ısmarlandığını gösteren bir belge. Atatürk'ün imzasını taşıyor. Kemal Atatürk, Türkiye'yi modem ulus devlet haline getirmek istedi. Hitler rejimiyle çalıştı” gibi saçma sapan itham ve iftiralar sıralanıyordu. 


Programa Almanya'da yaşayan Türk toplumundan gelen sert tepkiler ve tek taraflı yayın eleştirileri üzerine TV sorumluları yazılı bir açıklama yaparak “Mustafa Kemal Atatürk'ü Hitler ile kıyaslamadık ve eşitlemedik” gibi ifadelerle, bu rezalet geçiştirilmeye çalışılıyordu. 
Alman devlet televizyonunda Atatürk'ü, Nazi diktatörü Hitler ile kıyaslayarak yapılan densizliğe siyasiler de büyük tepki veriyordu. 


AKP Grup Başkanı Naci Bostancı: “Almanya'da belli bir kesimin insanlık suçuna başka ülkeleri de ortak etme, böylelikle yapılanları normalmiş gibi göstermeye çalıştığı gözleniyor. 
Bu çerçevede utanmazca Türkiye'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk'ü hedef aldıklarını görüyoruz. Atatürk'e dil uzatmak bütün Türk halkına dil uzatmaktır. Yayını şiddetle kınıyorum.” diyordu. 


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek Cumhuriyet'i ilan eden, her seferinde seçilerek Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Atatürk ile parlamentoyu feshederek, führerliğini ilan eden Adolf Hitler'in isimlerinin aynı cümlede kullanılması dahi büyük bir saygısızlıktır.” ifadelerini kullanıyordu. 


MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Yeryüzündeki bütün totaliter rejimleri deneyen, insanlık düşmanı vahşi liderler çıkaran Almanya, bunun verdiği aşağılık kompleksiyle utançtan kurtulmak için Atatürk'e, dolayısıyla Türkiye'ye ve Türk milletine saldırıyor, iftira ediyor. Atatürk, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden birisidir.” sözleriyle karşı çıkıyordu. 


İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: “Bu dünya Atatürk'ü de tanıyor Hitler'i de tanıyor. Hitler sadece bir şahsiyet değil bir düşüncenin tezahürüdür. Bu düşünce içinden çıktığı toplumun genetik kodlarında mevcuttur.” çıkışını yapıyordu. 


HDP ise yine sessiz kalıyordu!? 
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Alman televizyonun söz konusu alçak iftirasına, HDP'nin sessiz kalması şaşırtmıyordu. 
Çünkü HDP zaten bugüne kadar ülkenin çıkarını, onurunu ve huzurunu ilgilendiren konularda hep gâvurca ve düşmanca bir tavır takınıyordu. 


Uzman Tarihçiler de, Almanları ve yandaşlarını yalanlıyordu! 


Tarihçi İlber Ortaylı: “İddialar asla doğru değildir. Gaz odası Alman kimya endüstrisinin icadı ve mühendisliğidir. O süreçte Türklerin yapacağı ve uygulayacağı bir şey değildir. O da ikinci (dünya) harpte yapılmış ve yaşanmış bir hadisedir. Birinci harpte kimsenin yapacağı bir şey değildir.” diyordu. 


Tarihçi Sinan Meydan: “Belgeselde gösterilen belgeler Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde açık duruyor, gizli de değil. Ben bunları 2013 yılında El Cevap adlı kitabımda yayınladım. Türkiye 
2. Dünya Savaşı'na giderken düşmanın silahları ile silahlanmak istiyor. Sadece Almanya'dan değil 1938 yılında İngiltere'den de gaz istiyor. Ama bunların geldiğine yönelik bir belge bulunmuyor. Almanlar, algı yönetiyorlar “istendiyse alınmıştır, alındıysa kullanılmıştır” mantığıyla gerçekleri çarpıtıyorlar. Bu gazların Doğu'da Kürtlere karşı ve Dersim olaylarında Alevilere karşı kullanıldığına dair hiçbir rapor, belge, fotoğraf yoktur.” diyerek kestirip atıyordu. 


Ama Yurt Gazetesi başyazarı İsmet Orhan Şeytanları bile şaşırtan bir şarlatanlık sergiliyor; Alman Televizyonunun bu küstahlığının suçunu, İslam'a, Müslümanlara ve Almanya'ya gönderilen öğretmen ve imamlara yıkmaya çalışıyordu! 


İsmet Orhan bu densiz ve dengesiz tavrıyla, Alman ARD Televizyonunun gâvurluk damarıyla giriştiği; Türkiye'de Alevi-Sünni kutuplaşmasını kışkırtıcı amaçlarına hizmet ediyor ve onlardan daha aşağı ve bayağı bir duruma düşüyordu; ve anlaşılan Allah'tan belasını arıyordu!.. 


Oysa bu temelsiz, talihsiz ve terbiyesiz tavır, halkı İslam ve Müslümanlar aleyhine kin ve nefretle tahriktir ve fiilen provokatörlüktür. Bu tavır; vatandaşı olduğu devlete, Millete ve ülkeye kasıtlı ve hesaplı bir düşmanlık ve nankörlüktür. Bu her bahane ile İslam düşmanlığını açığa vurma; aslında Atatürk ve Atatürkçülüğe de en büyük kötülüktür; çünkü bu yanlış ve ahlâksız yaklaşım, inanan kesimleri küstürür ve ürkütür. Bir insanın Yahudi, Hristiyan, Budist ve Darwinist olması, onun aklı, vicdanı ve ayarıyla alâkalıdır. Ve bu tercihine saygı duyulur. 
Ve yine bir insan kendi düşünce yapısı ve bazı saplantıları nedeniyle İslam'a karşı ve gıcık tavırlı da olabilir, bu da kendisinin özel durumudur. Veya din istismarcılarına karşı duyarlı bir insan olabilir, doğrudur. Ama hiç kimsenin ikide bir İslam düşmanlığını açığa vurma, inananlara hakaret yağdırıp onları aşağılama ve her suçun sorumluluğunu onların sırtına yıkma hakkı yoktur... Bu açıkça ve alçakça; toplumda fitne, fesat çıkarmaktır, halk kesimlerini din ve mezhep farklılığı temelinde kin ve düşmanlığa tahrik suçudur!.. 


Ecevit dönemi DSP Ankara Merkez İlçe Başkanı... Rahşan Hanımın Danışmanı... CHP'de Kültür Sanat ve Turizm alanında Sn. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı... Ve de Yurt Gazetesi başyazarı olan İsmet Orhan'ın bu şımarık saldırganlığı; aynı zamanda mensubu olduğu parti, dernek ve gazetelerin de yanlış anlaşılmasına ve nefret toplamasına yol açtığını anlamamak, 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akla mantığa uygun düşmüyordu... Ya mensup olduğu gazete ve partiler de aynı görüşü paylaşıyordu. Ki biz buna inanmak istemiyoruz... Veya İsmet Orhan bu gazete ve kesimlere sızmış bir ajan rolü oynuyordu. 


Hemen her yazısında; İslam'a, Müslümanlara ve İslami kurumlara çatmak ve çamur atmak için fırsat kollayan bu adamın haksızlık ve yanlışlıklarını hatırlatacak hiç kimse neden çıkmıyordu? Alman gâvurunun derdinin ve hedefinin; Milli birlik ve dirliğimizi bozmak, bu asılsız iddialarla Alevi-Sünni kamplaşmasını kızıştırmak ve ülke huzurumuza dinamit koymak olduğu zaten sırıtıyordu. Ve işte İsmet Orhan gibileri de bu provokatif fırsatçılıklarıyla aynı fesatlığa gönüllü ajanlık yapıyor ve katkı sunuyordu. Zerre kadar iz'an ve vicdanı olan söylesin; Alman ARD Televizyonunun Atatürk'e iftirası üzerine hiçbir alâkası olmadığı halde, Almanya'daki gurbetçi çocuklarımıza Milli kimliğini ve manevi-ahlâki-imani değerlerini öğretmek üzere devletin seçerek gönderdiği fedakâr öğretmenlerimize ve cefakâr din görevlilerimize saldırmak ve suçu onların sırtına yıkmak nasıl bir mantık marazını ve şeytanlık garazını yansıtıyordu? Yoksa bu İsmet Orhan gibileri bizzat AKP iktidarının kiraladığı gizli provokatör ajanlar mı oluyordu? Çünkü bu talihsiz yazıları okuyan, bu temelsiz yaklaşımlara şahit olan ve az buçuk dini ve milli duyarlılık taşıyan insanların CHP ve türevi partilerden kaçıp AKP gibi din istismarcılarının tuzağına kapılması kaçınılmaz oluyordu! 


İsmet Orhan gibileri, AKP'ye bu dolaylı desteği; belki de parasız, karşılıksız ve ideolojik saplantıların hatırına yapmaktalardı! 


Çünkü yandaş oldukları ve danışmanlık yaptıkları CHP zihniyeti, tek başına iktidar olsaydı bile: 


e AKP iktidarının ve Erdoğan'ın yaptığı(!), “zinayı suç olmaktan ve ceza almaktan çıkarmayı” başaramazlardı... 


* Kendileri; aile yuvamızı ve ahlâki yapımızı temelinden sarsacak 6284 sayılı “kadına şiddeti önleme” kılıflı, eşcinselliğin ve cinsi serbestliğin her türlüsünü meşrulaştıran İstanbul sözleşmesini tek başlarına imzalayamazlardı. Ama dindar AKP ve kahraman Erdoğan sayesinde AKP*CHP*MHP*İP ve HDP hep birlikte ve tartışmasız bir gece oturumuyla bu mel'anet ve rezalet belgesini Meclis'ten geçirip kanunlaştırmışlardı. 


e CHP tek başına iktidar olsaydı; Avrupa Konseyinin talimatla dayattığı, Anayasamıza, genel ahlâkımıza ve milli çıkarlarımıza aykırı Haçlı tuzağı ve ahlâk yozlaştırıcı bütün kanunları, AKP gibi pervasızca çıkaramaz ve Meclis'i bir “AB noteri” konumuna sokamazlardı. Acaba, Erdoğan iktidarına dolaylı minnet borcunuzu ödemek ve dindar halkımızı AKP'ye yönlendirmek için mi böyle davranılmakta; şuursuz ve sorumsuz bir tavırla her fırsatta Müslümanlara saldırılmaktaydı? Bütün bunlar şuursuzca yapılıyorsa ahmaklık, yok bilerek yapılıyorsa alçaklıktı!.. 


e Kendileri, yani CHP zihniyeti iktidar olsaydı; NATO'ya sadakat hatırına, Haçlı gâvurlarla birlikte Libya'ya saldıramazlardı ve son Londra zirvesinde PYD'yi terör şebekesi değil “dost 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birlikleri” sayan NATO aşkına, Baltık ülkelerin de Rusya'ya karşı ortak savunma kapsamına alınmasını sağlayamazlardı!.. 


Sonuç olarak; Aziz Milletimize, bizi Millet yapan değerlerimize, Milli birlik ve dirliğimize zarar verecek, hesaplı ve kasıtlı girişimler, önce sahiplerinin başını yakacaktır!.. 


Celal Şengör bunağının Azerbaycan'daki “En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir. Türkleri geri koyan İslam Dinidir...” zırvaları da aynı sapkın kafaların bir küstahlığıdır. Acaba Prof. 
yaftalı cahil ve hain takımı, bu cesareti nereden almaktadır? Aslında bunlara “siz haddinizi aşıp bu tür zırvalarla uğraşacağınıza, kendi itirafınızla, uzmanı olduğunuz “insan dışkısı yeme!’ üzerinde yoğunlaşmalısınız!..” demenin tam da zamanıdır... 


"YAHUDİ"Yİ TANIMAK! 
18 Kasım 2006 | Yazar Ahmet Akgül- millicozum 


Ya Yahudiyi iyi tanıyacağız, ya da bilmeden ona tapınacağız! 


"Deki "Ey Ehli Kitap! Haksız ve dayanaksız olarak dininiz konusunda taşkınlık edip haddi aşmayın ve daha önce (hem) kendileri sapmış (hem de) bir çok kimseyi saptırmış ve dengeli yoldan çıkıp azıtmış (olan Yahudi) topluluğun (nefsi) hevalarına şeytani tuzaklarına uymayın." 


"İsrailoğullarından (hakkı ve Tevrat'ın ahkamını) inkar ederek (tahrifat ve tahribata girişenlere) Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu (ceza) isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendir" 


"Yapmakta oldukları münkerden (çirkin işlerden ve kötülüklerden) birbirlerini men ve ikaz etmezlerdi. Bu tavırları ne kötü işti.." 


"Onlardan (Yahudilerden) çoğunun inkârcılarla dostluk kurduğunu görürsün. Nefislerinin kendileri için önemsediği ve öncelik verdiği şey ne kötüdür.. Allah onlara gazaplandı ve onlar ebedi azap içinde kıvranacaklardır" 


"Eğer Allah'a, Peygamber'e ve Ona indirilene (gerçekten) inansalardı (kafir ve zalim) olanları dost edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu (haksızlığa ve ahlaksızlığa dalmış) fasık kimselerdir" 


"Yemin olsun ki, insanlar içinde, mü'minlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Sevgi ve sempati yönünden iman edenlere en yakın olarak ta “Hıristiyanız" diyenleri bulursun"[1] 


Bu ayeti kerimeler: 


l- Kitap ehli sayılan bütün din mensuplarını, azgın ve sapkın Yahudilerin yozlaştırıp yoldan çıkaracağını 


3 Yahudilerin, çoğunun, birbirlerini zulüm ve kötülükten sakındırmak yerine, destek 
çıktıklarını, haksızlık ve ahlaksızlık konusunda işbirliği yaptıklarını 


3- Yahudilerin genellikle Allah'ı ve ahiret hayatını açıkça inkar eden kafirlerle ve yine çeşitli şekillerde Allah'a ortak koşan, ama inanmış rolü oynayan müşriklerle dostluk ve dayanışma içinde olduklarını 
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4- Allah'a, Resulüne ve Kitaplara gerçekten inanmış kimselerin, asla kafirler ve müşriklerle dostluk kuramayacaklarını 

5- İnsanlar içinde, mü'minlere düşmanlıkta en şiddetli ve en tehlikeli kimselerin 

a) Öncelikle Yahudiler 

i b) ardından müşrikler olacağını, kesinlikle ortaya koymaktadır. 


6- Mü'minlere sempati ve destek yönünden en yakın kimselerin ise; Hıristiyan bilinen “kimselerden, insaf ve itidal ehli olan ve büyüklük taslamayan bazı papaz ve ruhbanların etkisinde kalan insanlardır. 


Bütünüyle insanlık ve İslam tarihi bu ayetlerin bir mucizesidir. 


Bu gün de mü'minlerin ve tüm mazlum kesimlerin en şiddetli ve gizli düşmanı ve insanlığın başbelası Siyonist Yahudilerdir. 


Yine bu ayetlerin bildirdiği gibi: 


Protestan Hıristiyanların Yahudi siyonizmine ve emperyalizme kaymalarına karşılık, Güney Amerika ülkelerindeki gibi, Katoliklerin büyük çoğunluğu; İsrail siyonizminin ve ABD-AB emperyalizminin karşısında, mazlumların ve İslam dünyasının ise yakınında ve yanındadır. 


Siyonist azgınların ve Protestan Siyonist Neo-conların Ortadoğu'yu ve dünyayı savaş alanına i çevirmeleri ve devamlı kan dökmeleri, onların sapkın inançları ve şeytani amaçları gereği yapılmaktadır. Çünkü Siyonist Yahudiler kendileri dışında kalanları insan saymamaktadır. 


Sanhedrin 57a kısmının altındaki "5" numaralı notta şöyle denmektedir: "Kuti" kelimesi "Goy", yani gayri Yahudi manasına gelir. 


Yahudi ile gayri Yahudi arasında ceza durumu: Talmud'un Sanhedrin 57a kısmı: Eğer bir kuti (gayri Yahudi) bir Yahudi'nin malını çalar, gasp eder, Yahudi'ye ait güzel bir kadını kaçırırsa derhal bunları iade etmek mecburiyetindedir. Fakat aynı işler bir Yahudi tarafından yapılırsa aldığı malları ve kaçırdığı kadını muhafaza edecektir. 


Gayri Yahudilerin (Yahudi olmayan herkesin) öldürülmesi hakkında gene Sanhedrin 57a' da şu malumatı buluyoruz: 


"Bir kuti bir Yahudi'yi öldürürse cezaya çarptırılır, fakat bir Yahudi bir kutiyi öldürürse cezaya çaptırılmaz". 


Bazıları, bu konular için "bunlar tarihtir, artık hükmü kalmamıştır, Yahudiler belki zaman içersinde ehilleşerek iyi mahluklar olmuşladır" diyebilir. Ancak şunu hatırlatmak isteriz ki; bu emirleri ve kuralları uyduranlar, Yahudi belleğini oluşturmak için yazmışlardır. Zaten bu belleğin ve stratejilerin dışına çıkanlar Yahudilikten de çıkmış sayılmaktadır. Bizim ve dünyanın sorunu Musevi vatandaşlarla değil, dogmatik ve şeytani emirlerle hareket eden Siyonist Yahudiler ve onların tabi oldukları insanlık düşmanı canice hazırlanmış komutlardır. 


Baba Kama 113b: 


Bir biraderin kaybolmuş koyunu derhal kendisine iade edilmediği takdirde, iade etmeyen şahıs cezayı hak etmiştir. Fakat bu mal gayri Yahudi'ye aitse iş değişir. Gayri Yahudi'nin malı 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bizlerde kalmalı ve malı iade eden cezaya çaptırılmalı. Bu mevzuda Yahudi atalarına ait misaller verilir. R. Phinehas B. Yair'e göre gayri Yahudi birinin malını iade etmek cürümdür. 
Samoel ise şunu anlatır; gayri Yahudi'nin hatalarından istifade edilmelidir, bakır zanın ile bir gayri Yahudi'den altın bir kap aldım. Hem altın kabın altın olduğunu söylemedim hem de üstelik gayri Yahudi'ye vermem gereken 4 zuz (eski İbrani parası) yerine 3 zuz verdim. Rabbi Ashi bir gün büyük bir şaraphanenin yanından geçerken duvardan sarkmış üzümler görmüş ve yanındaki uşağına "Git bak bakalım üzümlerin sahibi Yahudi mi, Yahudi ise toplamayalım, Yahudi değilse toplayalım" demiş. 


Sanhedrin 76b-76a: 
"Yehova bir gayri Yahudi'ye malını iade edeni kesinlikle affetmez." 


Burada gayri Yahudi kelimesine kamuflaj yapılmış ve "kuti" denmiştir. Bu gayri Yahudileri kuşkulandırmamak için ta o zamanlardan beri tatbik edilen bir usuldür. 


İsrail hahamlar şurasından cinayet fetvası 


SAAF-Batı Şeria'da bulunan İsrail hahamlar şurası, Tevrat'ın savaş sırasında kadınların ve çocukların öldürülebileceğini söylediğini iddia ederek İsrail ordusundan Filistin ve Lübnan'da sivillere yönelik saldırılarını arttırmasını istedi. 


İylaf haber sitesi, genel olarak Arap dünyası özelde de Lübnan halkı için şaşırtıcı olmayan bu fetva ile Hahamlar Şurası'nın İsrail ordusundan Filistin ve Lübnan'daki sivillere yönelik askeri saldırılarını daha da arttırmasını istediğini bildirdi. 


Söz konusu Hahamlar Şurasının konuyla ilgili yazılı fetvasının İsrail'de yayın yapan yedi televizyon kanalından da yayınlandığı belirtildi. 


Hahamlar Şurası'nın söz konusu fetvasında "Tevrat, savaş sırasında kadınların ve çocukların öldürülmesini caiz görmektedir, Gazze'de ve Lübnan'da kadınlara ve çocuklara acıyanlar, İsrail'deki kadınlara ve çocuklara vahşi bir gözle bakıyor demektir" ifadesine yer verildi. 


(http://www.kurannesli.org/forum2/forum) Bu şeytani fetva bizlere gayri insani gelse de, Siyonist Yahudiler için, gayet tabiidir. Çünkü onlara göre, Yahudi olmayan bütün insanlar hayvan yerindedir. Öldürülmeleri ve zahmet edilmeleri caizdir. 


Yahudi olmayan, insan değildir! 


"Yalnız İsrailoğulları insandır, diğerleri değildir." Talmud'un "Abodah Zarah" kısmı Hazreti Musa'nın "Yabancıları sev" emrini çürütmeye çalışır ve "buradaki yabancının gayri Yahudi olmadığını" "başka bir Yahudi" olduğu tezini ortaya atar. Gayri Yahudi'nin bir "kardeş" olamayacağını, hiçbir zaman da sevgiye mahzar olamayacağını açıkça beyan eder. Abadah Zarah da daha ileriye giderek gayri Yahudilerin murdar varlıklar olduğunu söyler ve bunlar tarafindan dokunulacak herhangi bir yiyecek ve içeceğin bozulacağını söyler. Gayri Yahudi tarafından dokunulacak şarabı bir sürü misaller ile gösterir. Mesela bir eve bir gün hırsızlar girip evde ne varsa götürmüşler. Fakat evde bulunan şaraplardan bir kaçını götürememişler. 
“Ev sahibi Yahudiler bölge Rabbisine müracaat ederek bu şarabın kullanılıp 'kullanılamayacağını sormuşlar. Rabbi ise gülümseyerek ev sahibinin şarabı rahat rahat 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kullanabileceğini, bu şaraba hiçbir gayri Yahudi'nin el sürmediğini, zira şehirdeki bütün hırsızların Yahudi olduklarını söylemiştir. Rabbi, hırsızların ev sahibinin bir Yahudi olduğunu bilmeden eve girdiklerini de anlatmıştır. 


Talmud'un Baba Bathra 54 kısmında şöyle denir: 


"Gayri Yahudi'nin sahip olduğu mal, çölde ayağınızın altındaki sahipsiz araziye benzer, kim evvel alırsa onun olur." Tevekkeli değil tarih boyunca kimin eline bir Talmud geçse koşup yakmış, eğer Talmud'u aklı selim sahibi insanlar bugüne kadar bu şekilde yakmasaydılar, belki bugün "Talmud bizim evimizi barkımızı yakacaktı." 


l İşte merak ettiğiniz Talmud'tan bazı kurallar (!) 


Baba Kama 37b kısım: 


Eğer bir Kenaninin (Kenaniler gayri Yahudi bir kavimdir) öküzü bir Yahudi'nin öküzünü boynuzlayıp yaralarsa Kenani ceza görmelidir ve gene bir Yahudi'nin öküzü başka bir Yahudi'nin öküzünü boynuzlarsa, o da layık olduğu şekilde cezalandırılmalıdır. Fakat bir Yahudinin öküzü bir Kenani'nin öküzünü boynuzlarsa ceza söz konusu olmaz." 


Talmud tamamıyla incelendiğinde bir sürü keşmekeş, karışıklık meydana gelir ve anlaşılır bir konu bulmakta zorlanırsınız. Bu sebeple Talmud'un elle tutulacak ve okuyucuyu alakadar edecek kısımlarını vermek daha doğru bir yol olacaktır. 


Tarih gösterir ki Beynelminel Yahudi Talmud'un araştırılmasına katiyen izin vermez. 
Yabancılar tarafından Talmud'un incelenmesi yüzünden Babil'de olsun Filistin ve eski Mısır'da olsun çok kanlı ihtilalleler çıkmış, kargaşalıklar aylarca sürmüştür. 


Sanhedrin sayfa 400; "emir 59 a"da; Rabbi Johanan emirleri şöyledir: 


"Talmtıd Torah'ı tetkik eden bir gayri Yahudinin hak ettiği şey ölümdür. Çünkü bu onun için değil bizim için yazılmıştır. Bu bize bırakılan mirastır" 


Bu nasıl bir ceza: 
Kızgın İnsan Pisliğinde Kaynatılmak 


Gene İbrani hurafesi ile uğraşan "GITTIN" adlı eserin sayfa 261, "emir 56b-57a" da, "Talmud ermişlerinin sözleri ile alay edenlerin cezası kızgın insan pisliğinde kaynatılmaktır" ibaresi bulunur. Babil Talmudu'nun 154. sayfasının 18 ve 19'uncu satırlarında aynen bu kelimeler vardır: "Bir şahıs Talmud'u inkar ederse hayatının sonuna kadar rahat yüzü görmez." 


Bu kadar dikkat edildiği halde Talmud'un bazı esrarı etrafındakilerin nazarı dikkatini çekmekten geri kalmamış ve Buhtun nasr'dan Hitler'e kadar birçok şahsın Talmud'a karşı bir müdafaa savaşı açmalarına vesile olmuştur. Bunların bilinmeyenlerinden bazıları şunlardır: 


- Kral IX Lui Fransa'da Talmud'u yaktırdı (1244). 

- Papa Innocent IV, Roma'da alenen yaktırdı (1244). 

Gizlenen 34. masonluk derecesi! 

Bu derecedeki Yahudi'ye "34. Derece"deki Kara Büyü Krallığının üstadı olarak; "Savereign 


of Sovereigns" yani yücelerin Yücesi" adı verilir. 
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Ve 34. derecedeki Yahudi üstadı, Kabbalistik bir sembol olan "Beş Köşeli" gizli adıyla "Şeytan yıldızı" açık adıyla "David Magen" ile temsil edilir. 


Değerli okuyucularımız; Tuz-tütsü ve kükürt karışımı şeytan ve habis cinleri acilen çekmektedir. O yüzden birçok kiliseye sokuşturulmuş bu ritüel araçlarına karsı dikkat etmenizi rica ederim. 


Şeytan Çağırmada Kullanılan Büyü Tılsımları 


Mason localarında Şeytan'la bağlantı kurmak amacıyla yapılan büyü ayinlerinin en önemli “kısmı tılsımların kullanıldığı bölümdür. Bunun nedeni, büyüde kullanılan tılsımların Şeytan'la bağlantı kurmayı kolaylaştırdığı inancıdır. Bunları bir kısmı, tuz, kükürt ve tütsü gibi değişik “kimyasal karışımlardan oluşur ve hahamlar tarafından tören öncesinde hazırlanır. Kabbala'ya göre şeytanlarla fiziksel bağlantı kurmaya yaradığına inanılan asalar, ateş saçan kılıf, kafatası, mum, tokmak en sık kullanılanlardandır. 


Bütün Yahudi ibadetleri ve sembolleri, Yahudi ırkının üstünlüğü ve Yahudi geleneklerinin korunması mantığına dayalıdır. Temel olarak bütün ibadetlerde yüceltilen Yüce Allah değil; aslında Şeytan'dır. Masonluk dini gerçekte ilah olarak Şeytan'ı ilah olarak kabul eder. Şeytan 'masonlukta kainatın ulu mimari rumuzuyla yaşatılmaktadır. Yahudilik, aslı değiştirilmiş ve kitabı, Şeytan'la sürekli bağlantı halinde bulunan hahamlar tarafından yazılmış bir ideolojidir. 


Kabbalistik masonlukta Tanrı yani Şeytan, güneş ile özdeşleştirilmiştir Kainatın Ulu Mimari Nur-u Ziya Mutlak Işık 


Bunlar dumansız ateşten yaratılan Şeytan'ı temsil eder Ayinin düzenlendiği odanın tam ortasında, Kabbala'da "Altar" adı verilen kurban masası bulunur. Altar'da Şeytan'a sunulan kurbanın göğsüne kanla beş köşeli yıldız çizilir ve etrafına ateş yakılır Altar'ın etrafında yakılan ateşin Şeytan'ın zuhur etmesini kolaylaştırdığına inanılır. 


Trans Halleri 


Yahudi kaynaklarında üç Kabbalist'in trans halleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. "Şeytan'la bağlantı kurulduğunda yaşlı hahamın ağzından köpükler gelir, dişleri kilitlenir, hırıltılar arasında boğuk bir ses tonuyla konuşur. Trans halinde Şeytan, hahamın ruhuna etki ederek farklı bir ses tonundan emirlerini açıklar. Diğer iki kabbalist masonlukta kutsal olan İbrani Harfleriyle, ağzından çıkan her kelimeyi yazarlar." 


Diğer ayine katılanlar özellikle hayvan başlıklı maskeler giyerler. Törenin ilerleyen bölümlerinde, Şeytan seçtiği hayvan maskeli kişilerin vücuduna girer ve onun ağzından konuşarak emirlerini açıklar. 


34. Derecenin Sırrı 


Uzaktan da olsa, Siyonizm, Yahudilik, Kabbala vs. konularında bir şeyler okumuş, duymuş her insanın 33 dereceli masonik yapılanmadan haberi olagelmiştir. Ancak 34. derece hakkında hiçbir yerde doğru dürüst yazılmış, derlenmiş bir bilgiye rastlayamazsınız. Hatta kamuoyu bu 
34. dereceyi hiç duymamıştır. Oysa çok önemli bir derecedir ve Sanhedrin'e (70'lere) seçilebilecek kıvama gelmiş üstatların derecesidir. 
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Bu dereceye ulaşma ritüeli sırasında hazırlanan ortamda, mum ışığı (kısık derecede), tuz, kükürt, özel hazırlanmış tütsü (şeytanı çeken en sevdiği koku...) kafa kılıç ve ip olur. 


Locada yapılan duadan sonra Lucifer (Şeytan) gelir. Haham "lanetli varlıkla" olan bağlantısını uzatabilmek için büyü argümanlarrını takviye eder. Bu sırada şiddetli bir trans halinde haham sol eliyle "3"ü sağ eliyle "4"ü gösterir. Bu o anda oluşan "34. Derece"yi gösterir. 


Şeytanın üstat masona inişi: 


Masonik kaynaklar localarda yapılan büyü ayinlerini detaylı bir biçimde tarif ederler. Türk Mason Dergisi'nde bir "kara büyü ayini" şöyle anlatılmıştır: "Büyücü, evvela bedenini temizler, beyazlar giyer; özel bir tuvalet yapar. Ölülerin gölgelerini rahatsız etmemek için en temiz elbiseleriyle dans eder. Büyücünün tedbiri de sır saklamaktır (ketumiyettir) yani cinleri ve ruhları çağıracağı yeri ve bunun zamanını asla açığa vurmaz. Büyücü için daire ve sayılar da önemlidir. Süleyman mührü denilen beş köşeli yıldız bin bir özelliği bulunan daire ise kuvvetin ve direnmenin sembolü sayılır. Üçgen, Kare, Beşli ve altılı köşeli yıldızlar hep bu dairenin içine çizilir. Büyücü bu şeklin içine çağırdığı "negatif enerjiyle" birtakım sembolik işaretler çizer ve çevresine günün mevsimin saatin ifrit grubundan belli başlı cinlerin adını yazar. İfritleri ya da eskilerin habisi ervaha dedikleri kirli ruhları çağırırken büyücü eline bir kılıç alır yalvarır bagısal dairenin dört tarafına dört meşale yakar kendi ritüellerinde o an uzun abdest ve oruçlarla tütsülerle uğraştıktan sonra ilahilar söyleyerek bu dairenin içine girer doğrudan batıya giderek baş dönmesine tutulan büyücü kendinden geçinceye kadar dönmeye devam eder evrimeye tutulur. Bundan sonra ruh sorulara karşılık vermek üzere gelir.|2| 


Bu trans seansından sonra büyücü saatlerce kendine gelemez. Şuur kaybı ve şiddetli baş ağrısı meydana gelir. Buna trans-pain (trans ağrısı) adı verilir. 


Ayrıca Kabbala'da, "güneş, ay ve yıldızın" erkek veya kadın cinsel organının üzerinde resmedilmesi, cinselliğin kendileri için ne denli önemli olduğunu sembolize eder. Ay aynı zamanda Şeytan'ın gözünü de (Evli Eye) ifade eden gizli bir işarettir. (A Dictionary Of Symbols, sf.319) Bu amaçla törenlerde kullanılan mason önlüklerinde ve localarda yer alan masonik tablolarda önemli bir yer tutmaktadır. 


Kabbala Ve Cinsi Sapıklık 


Masonik felsefenin temelini oluşturan Kabbala'nın en önemli öğretilerinden biri de cinselliktir. Kabbalist büyücü ve Mason üstadı azamı Donald Michael Kraig bu konuda oldukça açık bir şekilde ortaya koyan cümleler kullanmıştır. "Seks ve buna bağlı olarak seks büyüsü Kabbala'nın temel öğesidir." (Modorn Magick, sf.425). 


Kabbalist haham A. E. Waite ise serbest cinselliği Kabbala'nın temel unsurlarından biri olarak açıklar ve Kabbala'yı var olan en büyük büyü ilmi olarak nitelendirir. 


“""Kabbala'daki en yüce ilim (Supreme Visdom) “Seksin Gizemi'nde saklıdır. Hayat Ağacı'nın (Sefirot) iki tarafının erkek ve dişiliği temsil etmesi hatta Tetragram'ın (Yud-heh-Vav-Heh) harflerinden oluşan Tanrının ismi Yehova erkek ve dışı harflerden oluştuğu anlaşıldığında, kişi Kabbala'nın tabiatında var olan cinselliği görebilir." (Holy Kabbalah sf.78). 


Bir büyücü için hiçbir ahlak kaidesinin geçerli olmamasıyla ilgili olarak Kabbalist Üstad-ı Azam Donald Mıchael Kraig "Modern Magic" (Modern Büyü) adlı kitabında şu satırlara yer 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vermiştir 


Bir büyücü için ahlak yoktur. Bir büyücü olarak inanıyorum ki insan dilediği tür cinsel ilişkiye girmekte özgürdür. Düzgün, homoseksüel, bekar, grup halinde, ayinsel veya sado- mazoşist..." (Modern Magic,sf.421) 


Localardaki bu ve benzeri ritüeller Kabbala'nın mitolojik efsanelerine dayanır. Bunlardan birinde Güneş Tanrı Osiris öldürülerek 14 parçaya ayrılır. Kız kardeşi İsis bunlardan 13'ünü bularak birleştirir ve kayıp 14. parça olan cinsel organ yerine çamurdan yenisini yapar. Bu durum (suni cinsel organ -obelisk) tarih boyunca sütun ve dikili taşlarla remzedilmiştir. 
Masonik kaynaklarda Güneş tanrı Osiris ile Hiram Usta'nın aynı kişi olduğu söylenir ve bu efsaneyi yaşatmak için çağlar boyunca dikilen taşlar ve sütunlar Mason localarında temsili olarak yer alır. Masonlukta önemli bir yer tutan "Jakin" ve "Boaz" sütunları gerçekte erkek cinsel organını temsil eder.[3] 


Temelde Şeytan'ın öğretisi olan bütün çarpıklıkları sistem olarak kabul etmiş olan Masonluk, serbest cinselliği de diğer felsefelerle aynı doğrultuda telkin etmeye çalışmıştır. 


"Köpek için kemiğin, domuz için dışkının çekici bir tadı olmasaydı, onlar bu maddelerden karınlarını doyurmak isterler miydi? Rezilliklerin her çeşidinden ayrı bir tad alan güçlü kişileri ayıplamayınız." [4] 

Ve bu konuyla ilgili Meşrik-i Azam Cemil Sena Mason Dergisi'ndeki "Özgür Düşünceler" başlıklı yazısında şu ifadelere yer vermektedir, "Özgürlüğün engelleri şu birkaç sözde saklıdır: GÜNAH, AYIP, YAZIK, HARAM."[5] 


Gizli Talmud Yasalarında Ensest (Aile içi şerefsiz cinsi) İlişki 


Şeytanlaşmış hahamlar tarafından değiştirilmiş olan Tevrat'ın birçok yerinde serbest cinsellik övülmüş ve teşvik edilmiştir. Homoseksüelliğin, aile içi cinsel ilişkinin meşrulaştırılması Yahudi masonların her türlü sapıklığı rahatça, dini bir ibadet olarak yapmalarına ve toplumları bu doğrultuda dejenere etmelerine imkan vermektedir. 


"Ve gerçekten de kız kardeşimdir, kendisi babamın kızıdır ve benim karım oldu."/6| 

"Ve büyük kızı küçüğüne dedi: babamız, kocamıştır ve bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için memlekette erkek yoktur; gel babamıza şarap içirelim ve babamızla zürriyetimizi yaşatmak için onunla beraber yatarız... ve büyük kız girip babasıyla yattı."(/7| 

"Ve Nuh çiftçi olmaya başladı ve bir bağ dikti. Ve şaraptan içip sarhoş oldu; ve çadırın içinde çıplak oldu. Ve Kenan'ın atası olan Ham, babasının çıplaklığını gördü ve dışarıdaki iki kardeşine söyledi... Ve Nuh şarabından ayıldı ve küçük oğlunun kendisini yaptığını anladı. Ve dedi: “Kenan lanetli olsun.'/8| 


Talmud'un en çirkin cinsi rezalet kısmı "Kethuboth" tur. Elimizdeki eski İbranice “"kethuboth"lar ile haham Dr. Samuel Daiches ile Dr. Israel W. Slostski tarafından inceden inceye araştırılarak, İbranice bilmeyen Yahudilere etüd için dağıtılan "kethuboth"da mevcuttur. 


Kethuboth 11b çocuklar için cinsi temas yapan büyükler ve cinsi temasta kullanılan çocuklar hakkında şu garip fikri ileri sürer: 


"Bir büyük, küçük bir kız ile cinsi temas yaparsa bu göze girmiş bir parmak gibi kabul edilmeli. Keza bir çocuk bir kadınla temas ederse bu da kadının cinsi uzvuna bir çubuk girmiş 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olarak kabul edilmeli. Bir büyük tarafından bir çocuk baştan çıkartılıp ırzına geçirilirse bu ırza girme hadisesi olarak değerlendirilmemeli; nasıl ki gözyaşı tekrar ve tekrar yeniden insanın gözüne gelirse üç yaşında küçük iken cinsi temasta bulunan bir kızın da bekâreti geri gelebilir". Küçük yaşlarda erkeklerle yatmış bir kız çocuğu evlenirken bu vaziyeti kocasına bildirmeli; aksi halde kan gelmez ve kocası da bu vaziyetten hoşlanmaz." 


Kethuboth 11b devam ediyor; "Bir Yahudi kızının bekareti iki yüz zuz (eski Yahudi parası) değerindedir. Bu pazarlıkla daha evvelinden verilebilir." 


Kethuboth 51b: 


"Bir kadın kocasının izni ile parasını vererek kendisi ile cinsi bir şekilde alakadar olacak bir şahıs kiralarsa, bunda hiçbir kabahat yoktur; fakat bu kiraladığı şahıs gayri Yahudi ise bu kabahattir, zira kazançlı çıkan gayri Yahudi'dir. Fakat aynı vaziyet, bir Yahudi erkeği ile gayri Yahudi bir kız arasında vuku buluyorsa zararı yoktur, fakat Yahudi erkeği bu gayri Yahudi kızla evlenmemeye çok dikkat etmelidir." 


Kethuboth Illa 


"Yeryüzünde bütün memleketler ve milletler İsrail toprağı yanında aşağılık kalır.Onlar, İsrail'e köle olmak üzere yaratılmıştır." 


Kethuboth 111b: 


"Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri çok üremektir. Bu amaçla Yahudiler arasında her türlü cinsi münasebet serbesttir. Bütün yeryüzündeki gayri Yahudiler eşektir. O gün geldiği zaman bunlar yer altında kendileri için kazılmış olan yerlere girip ebediyen yer altında yaşayacaklardır." 


İğrenç İlişkiler ve Yahudi Karekteri 
Kethobuoth 76 a 


"O adam ki kızkardeşi ile beraber yatıp, kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bunu şikayet etmez, bunda bir kabahat yoktur, fakat kız kardeş şikayette bulunursa bu işi tekrarlamaması bu adama bildirilir. O şahıs ki daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve validesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğlu da validesi ile yatmak isterse böyle bir vaziyette, eğer bu işler zor kullanılmadan yapılıyorsa, bize düşen bir vazife yoktur; ta ki oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek talebinde bulunur ve validesi buna mani olmak isterse, oğul hem kendi karısının cinsi arzularını hem de annesinin cinsi arzularını tatmin etmeli; ta ki validesi başka bir erkek buluncaya kadar." 


Kethuboth 61b: 


"Bir gayri Yahudi, Yahudi kızından istifade ederse, bir Yahudi kadınını baştan çıkartırsa, bir Yahudi çocuğunu kirletirse; Yahudi, Umumi bir Yahudi kadını ile temas edip kadına parasını vermezse cezaya çarptırılır. Eğer bir Yahudi, umumi kadını kullanıp parasını vermemiş ise parası alınır ve de dövülür, bir Yahudi kadınını baştan çıkartır ise ölünceye kadar taşlanır. Bir Yahudi kızını kirleten gayrı Yahudinin başı yarım kesilir ve yavaş yavaş öldürülür. Bütün bunlar bilhassa gayrı Yahudilerin önünde yapılmalı ki bunlara müthiş bir ibret olsun ve bizim dehşetimiz karşısında titresinler ve Yahudi'ye dokunmaya bir daha yeltenmesinler." 
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Şimdi de Talmud Yebamoth kısmına geçelim. 
Talmud'un Yebamoth kısmı 59a ve 59b 


“Talmud'un bu kısmında son derece hoş bir şeymiş gibi kadınların birbiri ile ve hayvanlarla yaptıkları şehvani münasebetlerden bahsedilir. Tüm dünyaya pornografiyi yayan zihniyetin kökenini öğrenmemiz açısından Talmud'un bu bölümlerini yüzümüz kızarmasına rağmen hakikatleri gün gibi açığa vermek amacıyla sizlerle paylaşmak istedik. 


Talmud'un Yebamoth kısmı 59 a ve 59b: 


"Bir dul kendini tatmin için her türlü usullere başvurabilir. Bir kadın sebepler göstererek hayvan ile hayvani münasebetleri ilerletirse bunda münasebetsiz bir şey yoktur. Böyle işlere zevklere heveslenmeyen kadın bulunmaz. Bu sebepten bu gibi zevklere kendini verip de sonradan evlenmeyi düşünen kadını bir haham bile alabilir." 


Bu mevzunun altında 4 numaralı notta aynı şey belirtilmekte ve gayri tabi bir şekilde çiftleşmiş bir kadını bir "baş haham" dahi alabilir denilmektedir. 


Kabbala ve Hıristiyanlık etkileri: 


Kabbala kaynaklı ilahi din düşmanı bütün unsurlar, masonik prensiplerin bütün hak dinlerin üstünde yükselecek bir ülkü olduğunda hem fikirdirler. Hatta bu konuda görüş bildiren bir dönemin Üstad-ı Azamlarından Selami Işındağ, "Masonluğun gerçek ihtirası, tüm dinlerin üstünde yükselerek insanlık ülküsünü oluşturacak olan büyük ruhsal güçtür." demiştir.|9)| Üstad-ı Azam Celili Layıktez'in şu ifadeleri ise tarih boyunca dinler üzerindeki masonik etkileri açıkça ifade etmektedir: "Dinler değişmekte, biri diğerinin yerini almakta, fakat semboller ve kutsal sayılan yerler aynı kalmaktadır."110) 

Masonlar bunun en güzel örneklerini Hıristiyanlıkta vermiştir. Bu ilahi dini emanetçilerinin elinden alarak mason sembolleri içerisinde adeta boğmuşlardır. Bu sembollerin en önemlilerinden biri bugün yaygın olarak kullandıkları haçtır. "Haçın Hıristiyanlıkla hiç bir ilgisi yoktur. Büyü ritüellerinde kullandığımız haçın kaynağı Kabbala'dır."l1 1) 

Evet, Haçın kaynağı Kabbala kaynaklıdır. Bir oluşma şekli de Hayat ağacı, yani Sefirottur. 
"Hıristiyanlar Haç'ın kolları (dalları)dırlar. Haçın kendisi ise mutlak olarak, İsa ile ayniyet halinde bulunan Hayat A ğacı'dır."(121 Sefirot içindeki Haç, Keter (taç) ile Malkuth (Krallık) ve Hesed (lütuf) ile Geburak'ı (sertlik) birleştirir. Bunun anlamı Malkuth Yeryüzü krallığının Keter'e, yani Yahudi ve Mason Tanrısı Şeytan'a geçmesi ve sağ yana, yani Yahudilere lütuf ve ikram dağıtırken, sol Yanı, yani diğer ırkları ezip dağıtmasıdır. 

Hıristiyanlığı değiştirip yıkarak yerine şeytani felsefeyi getirmek isteyen Yahudi ve Masonlara karşı, Hz. İsa (A.S.) hayatı boyunca mücadele ettiği gibi geliş gayesi ise onları ilahi dinlerin hakikatlerine döndürmekti. Buna rağmen Hz. İsa'nın karşısında yer alan topluluk Kabbalist Yahudilerden başkası değildi. "İsa, Talmud Hocalarını büyücü olarak nitelendirmiş ve Havarilerle birlikte büyücülere karşı savaşmıştır."(13) Hatta Yahudiler Hz. İsa'yı öldürmek istemiş, bunun için de Haç'ı kullanmışlardır. Haç şeklinde bir ritüel aracıyla sözde şehid edilen Hz. İsa'yı yine bu Kabbalisttik ritüel aracıyla anmak son derece ahmakça olsa gerek. 
Nefret edeceklerine Hz. İsa'yı bu sembolle anıyorlar, trajik... 


"Haç" Şeytanın mührü mü? 


Kabbala'da haç, birçok şekil ve anlam ifade etmektedir. Üzerindeki her değişiklik farklı bir hakimiyeti sembolize eder, Bunlardan en çarpıcı olanı Gamalı Haç, yani "Swastika"dır. Kara 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Büyü'de kullanılan bu haç, "Şeytan'ın Mührü"dür ve Lucifer (iblis)'in dünya hakimiyetini vurgular. 


"Haç çok kişinin zannettiği gibi Hıristiyanlığa ait bir sembol değildir. Bütün eski medeniyetlerde yaygın olarak kullanılmıştır.|14) Mason üstatlarından Kabbala Hocası David Michael Kraig ise haç hakkında şunları söylüyor: 

"Haçlar konusunda bu izahlardan anlaşılıyor ki haçın Hıristiyanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Büyü ritüellerinde kullandığımız haçın kaynağı Kabbala'dır."(15| 

Aynı zamanda Masonlar Ortaçağ Avrupası'nda yapılan katedral ve kiliselerin yapımında yer almışlar ve kendi sembollerini sokuşturmuşlardır. Bu konuda Mimar Sinan Dergisi'nde yer alan ifadeler şöyle: "Operatif masonlar, genellikle dini yapıların inşasında çalışırlardı. Ortaya koydukları eseri kainatın Ulu Mimarı'na ithaf ederlerdi. Fakat onu insanlara teslim ederlerdi. 
Yapılan eserin hemen köşesinde ileri nesillere intikal etmesini arzuladıkları mason ideallerine müteallik işaretleri görmek mümkündür."(/16| 

Özellikle masonik sembollerin en önemlilerinden biri olan beş köşeli şeytan yıldızı kilise ve katedrallerde en çok görülen semboller olarak dikkat çekmektedir. "Katedrallerde görülen gülceler genellikle 5 yapraktan ve 5 yaprağın çoğalmasından müteşekkildir. Mason çalışmalarında beş adetinin sembolik değeri üzerinde durulması gerekir. Beş adet, beş kollu yıldız olarak da localarımızda görülmektedir."117| 


Üçleme (Teslis) Masalı 


Hıristiyanlığa üçlemeyi sokan Aziz Paul, asıl ismi Saul olan Tarsuslu bir Yahudi'dir. Aziz Paul, "İsa bana inerek üçlemeyi öğretti" diyerek ortaya çıkmadan önce de Kudüs'te Kabbala “öğrenimi yapmaktaydı (The Consided Atlas of the Bible, sf. 124). 


Kabbalistler İbranice "SHIN" harfini üçlemeyi sembolize etmek için kullanırlar. Kabbala'ya göre bu harf Sefirot'un taç kısmını sembolize eder. Bunun yanı sıra masonlukta da, üçgen “teslisin" simgesidir. 


Masonik öğretilerin temelini oluşturan ve Güneş tanrı ve üçleme gibi inanışların tümünü içeren mitolojik efsaneler hakkında Türkiye'deki mason üstadlarından Celil Layıktez: "Batıni ve metafizik olarak izah edilemeyecek mit yoktur. Mitlerin hayali ve sembolik kahramanları ve bu kahramanların maceraları herhangi bir masalı değil, daima yüksek sebeplerin tek hikâyesi ile bu sebeplerin evrensel neticelerini anlatır. Her mitin içinde sembolik ve tedrisat bulmak mümkündür." (Mimar Sinan Dergisi, sayı. 11-12, sf.8). 


Hazreti İsa'nın ilah olarak kabul edilmesi, Hıristiyanlığa masonlar tarafından sokulmuş sapkın bir inanç olması Muharref Tevrat'ta bulunan Yahudilerin, haşa Allah'ın oğulları olması ve masonların ilahlık iddialarıyla aynı doğrultudadır 


Tasavvuf adıyla tanınan İslam düşüncesi "neredeyse" İslamiyet kadar eskidir. Dinin, Kur'anı Kerimin ve Hz. Peygamberin öğrettikleri ve öğütleri içerisinde tasavvufi terbiyeye ait örnekler bulunmakla beraber zamanla bu konuda yozlaşma yobazlaşmanın yaşandığı doğrudur. 


Kuruluş döneminde Tasavvuf'un temel niteliği maddi değerlerden yüz çevirerek katıksız bir din hayatı gerçekleştirme çabası, yani ZUHD'dür. Hz. Muhammed ve ashabının temsil ettiği 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saf dindarlık anlayışı ve ahlak, sorumluluk bilinci, İslam'ın ilk yüzyılı içinde gelişen zühd hareketinin özünü oluşturmuştur. 


M.S. 9'uncu yüzyıldan başlayarak Tasavvuf sistemleşme sürecine girdi. Ne var ki bu 'sistemleşme, zühd dönemine oranla büyük bir farklılaşmayı da beraberinde getirdi. Bir yandan tasavvufun ilke, kural ve yöntemleri belirlenirken, diğer yandan Hıristiyan, Yahudi, eski Yunan, Hint ve İran geleneklerinin, inançlarının etkilerini taşıyan kurumlar geliştirildi. 


"Allah'a doğru yapılan ruhsal bir yolculuk" biçiminde tanımlanan Tasavvufi yaşantının durakları (makam), ilahi durumlar (haller) tesbit edildi, nihayet fena (beşeri niteliklerin ilahi niteliklere dönüşmesi) kuramına ulaşıldı. 


Bunu, peygamberlik anlayışına yakın bir velilik anlayışı, Hatemü'l-Enbiya'ya (peygamberlerin sonuncusu) karşılık Hatemü'l-Evliya (velilerin sonuncusu) düşüncesi istismar edilmeye : başlandı. 


Sistemleşen tasavvuf anlayışına göre peygamberler Allah'tan ancak bir melek aracılığı ile bilgi alabilirken, "veliler doğrudan, aracısız olarak bilgi (ilham) alıyor" safsatası yaygınlaştı. 


Gerçek bilim (marifet), Allah'tan doğrudan alınan bilgiden oluşandır. Evren varlığını ve işleyişini bir veliler yönetimine (ricalu'l gayb) borçludur" iddiaları suistimal konusu yapıldı, 


"Allah, bütün isim ve sıfatlarıyla kutup velide (insan-ı kamilde) tecelli ediyor" ve nihayet onun ağzından konuşuyor" (şatahat)! Gibi konular safsatalaştı. 


İslami Mistisizmin bu dönemindeki VELİLİK kurumunda KABBALİSTİK eğilim son derece net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Tıpkı 10 aşamanın sonuncusunda farklı bir boyutta “Yaratıcı'nın gücüne sahip olan KABBALİSTLER gibi VELİLERin de Evren'in varlık ve yönetiminde etkin bir durumda olabilecekleri iddiaları saf zihinleri karıştırdı. 


Yozlaştırılmış tasavvufun kazandığı bu yeni biçim, İslam hukukçuları tarafından şiddetli bir eleştiriye tabi tutuldu. Kimi mutasavvıflar zındıklıkla suçlanarak sürüldü, hapsedildi, kimileri de öldürüldü. Buna karşılık Yeni Tasavvuf anlayışı gelişimini sürdürerek tümüyle felsefi bir niteliğe büründü. Muhyiddin İbn Arabi (637/1239) ile birlikte varlığın birliği (vahdeti vücud) öğretisi üzerine kurulan hikmet ve teslimiyet sırları felsefi bir sistem durumuna taşındı. 


Tasavvuf, bir varlık birliği (vahdet-i vücud) felsefesi ile sonuçlanan gelişimini sürdürürken, ikinci bir tasavvuf anlayışı daha gelişti. İlk anlayışa yöneltilen şiddetli eleştirilerin de hız verdiği ikinci anlayış, İslam kurallarına ters düşmeyecek bir doğrultu izlemeyi amaçlıyordu. 


Bu anlayış, ya ilk anlayış tarafından geliştirilen kuramı karşıt bir kuramla dengeleme (fena karşısında beka gibi), ya da geliştirilen kuramı İslam kuralları açısından yeniden yorumlama yolunu tuttu. 


Birincinin tümüyle reddetmesine karşılık akıl ve düşünceye olabildiğince önem verdi Varlık birliği öğretisinin karşısına görülenlerin birliği (vahdet-ı şuhud) öğretisini çıkardı 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Kuramsal açıdan gelişimini tamamlayan ve iki farklı doğrultuda sistemleşen Tasavvuf, 12'nci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak kurumlaşma, örgütlenme sürecine girdi. Tasavvufun kural ve yöntemlerini kimi farklılıklarla yeniden belirleyen mutasavvıflar, genellikle kendi adlarıyla anılan tarikatları kurdular. (Bu konularda H.Yılmaz Çebi'nin "Gizlenen Talmut Yasaları" kitabı tavsiye edilir.) 


Yahudi toplumuna çağrı: 


"Gerçek şu ki, Biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginler (Ahbar), Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahitler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse (Ey bilgili ve yetkili kimseler) insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafir olanlardır."(18| 


Musevilerin bugün okumakta oldukları Tevrat, - Kur'an'da bildirildiği üzere- tahrif edilmiş, bazı Yahudi din adamlarınca eklemeler ve çıkarmalar yapılmak suretiyle aslından uzaklaştırılmıştır. Buna rağmen bugünkü Tevrat'ta, Hak Din'e uygun pek çok ifade de yer almaktadır. "Allah'a içten yönelmek, teslimiyet, şükür, Allah korkusu, Allah sevgisi, adalet, şefkat, merhamet, zulme ve haksızlığa karşı koyma" gibi pek çok Hak Din özelliği taşıyan hükümler, hala Musevilerin bugün okumakta oldukları Tevrat'ta mevcuttur. 


Ancak insanlar tarafından türlü menfaatler uğruna değiştirilen Tevrat'ta, kan dökmeye, toplu katliamlara, acımasızlığa teşvik eden izahlar da bulunur. Bunların Allah kelamı olması imkansız bir durumdur. 


Bugün Yahudilerin bu batıl ve barbar kurallara göre din anlayışı benimsemeleri; yani yozlaştırılmış ve çarpıtılmış şekilde olan hükümlere göre hareket etmeleri son derece yanlış : olacaktır. Hz. Musa (as)'nın vefatından çok sonra, bir kısım hahamlar tarafından Tevrat'a eklenen bu tür izahlar, Kabala'dan esinlenen kin, öfke ve intikam hislerinin bir sonucudur. 
Gayri insani ve dehşet verici nitelikte olan bu ifadeler, Hz. Musa (as)'ya indirilen gerçek Tevrat'ta yoktur. Bu gerçeği çok sayıda Yahudi din bilgini de gayet iyi bilmektedir. Bu günkü Tevrat'ın akla ve ahlaka aykırı tarafları, Siyonist planların sonucudur. 


Ancak halen Yahudilerin bir bölümü, vahşeti, Tevrat'ın yerine getirilmesi gereken bir hükmü olarak görmektedir. Tevrat'ın iyiliği, güzelliği, barışı ve sevgiyi öngören bölümlerini dikkate almayan bu kişiler, aslında Tevrat'ın orjinalinde yer almayan insanlık dışı hükümlerine göre hareket ederek kan dökülmesine sebep olmaktadır. Bu gidiş, herkesten önce kendi felaketlerini doğurur. 


"un 


Yüce Allah, "çocukları öldürün", "kadınları öldürün", "masum insanları katledin", "bozgunculuk çıkarın" gibi emirler vermez. Bunlar açıkça birer zulümdür. Samimi dindar Musevilerin, Bugünkü Tevrat'ın geçersiz hükümlerine uyarak, kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce masumun kanını akıtan dindaşlarını uyarmaları, onları sevgiye ve merhamete çağırmaları elzemdir. Hangi dinden olursa olsun, İster Müslüman, ister Yahudi, ister Hıristiyan olsun; terör büyük bir günahtır ve insanlık suçudur. Bu çağrı terörist İsrail'e son duyurudur. 

Barbar Kurallara Göre Hareket Etmeyin!... Ve İsrail onun mirasının sıptıdır (soyudur); 

ismi orduların Rabbidir. Ey Beni İsrail! Sen Benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle 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milletleri kıracağım; ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Ve seninle atı ve binicisini kıracağım. Ve seninle cenk arabasını ve binicisini kıracağım; ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı kıracağım.|19) 


Ele geçen her adamın gövdesi delik-deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek, yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.|20) İhtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüz esirgemesin ve acımayın.|21) 

Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına... çocuktan... 
emzikte olana... öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür...|22| 

Ve Allah'ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman; onları tamamen yok edeceksin; onlarla ahdetmeyeceksin (antlaşma yapmayacaksın) ve onlara acımayacaksın.|23) 

Fakat Ben kralımı mukaddes dağım Sion üzerine koydum... İşte Benden ve miras olarak sana milletleri mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın.|24| 

Rab senin sağında durup öfke ve intikam gününde kralları vuracak. Milletler arasında hüküm verecek; Yer leşler ile dolacak; çok memleketlerde baş olanı ezecektir.|25| 

Rabbin bu intikam işini gevşeklikle yapan lanetli olsun; ve kılıcını kandan alıkoyan lanetli olsun." (Katliam yapmayan, kan akıtmayan Allah'ın laneti ile tehdit edilmektedir.)|26| Milletlerden öç alsınlar; Ve ümmetleri tedip etsinler (cezalandırsınlar); Onların krallarını zincirlerle ve ileri gelenlerini demir bukağılar ile bağlasınlar.(27| 


Hak Din'e Uygun Olan Şu Tevrat Bölümlerini Yerine Getirin! 


Garibe haksızlık etmeyeceksin ve ona gadretmeyeceksin (baskı yapmayacaksın); çünkü siz Mısır diyarında gariptiniz, hiçbir dul kadını ve öksüzü incitmeyeceksiniz. Eğer onları incitirsen ve bir yolla Bana feryat ederlerse, onların feryadını mutlaka işiteceğim... (Çıkış, Bab 22 / 21-23) 


...Zayıfın ve yetimin davasını görün; Düşküne ve yoksula adalet edin. Zayıfı ve fakiri çekip kurtarın; onları kötüler elinden azat edin (Özgür kılın). (Mezmurlar. Bab 82 / 3-4) 


Dinleyin ve kulak verin; kibirli olmayın. (Yeremya, Bab 13/ 15) 


.. Rabbin hükümlerini yapmış olan dünyanın bütün alçak gönüllüleri, Rabbi arayın; salahı (doğruluk ve kurtuluşu) arayın, alçak gönüllülüğü arayın (Tsefanya, Bab 2 / 3) 


Övünen adamlara dedim: Övünmeyin; Ve kötülere: Boynunuzu kaldırmayın; Boynuzunuzu yukarı kaldırmayın; Dik başla söylemeyin. Çünkü ne güneşin doğduğu yerden, ne battığı yerden, ne de dağlar çölünden yükselme gelir. Ancak hakim olan Allah'tır. Birini alçaltır ve birini yükseltir. (Mezmurlar, Bab75/4-7) 


Ve ataları gibi inatçı ve asi, yüreğini pekiştirmemiş ve ruhu Allah'a sadakatsiz bir nesil olmasınlar. (Mezmurlar, Bab 78 / 8) 


'Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz... ve kudretlinin hatırına itibar etmeyeceksin; ve komşuna adaletle hükmedeceksin. Kavminin arasında çekiştiricilik edip gezmeyeceksin; komşunun 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kin tutmayacaksın; ...komşunu kendin gibi seveceksin; Rab Benim. (Levililer, Bap 19 / 15-18) Rab şöyle diyor: "Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin..." (işaya, Bab 56/1) 


Yoksullardan adaleti esirgemek, halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak,.. Öksüzlerin malını yağmalamak için haksız kararlar alanların, adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline! (İşaya, Bab 10 / 1-2) 


Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver,.. (Süleyman'ın Meselleri, Bab 25/21) 

Sonuç: 

Ya iz'an ve insaf sahibi Museviler dahil, Hak'ka ve hayra inanmış bütün insanların, çağdaş Necaşi yerindeki Hugo Chavez gibi Hıristiyanların; şuurlu ve sorumlu Müslümanların ve özellikle, binlerce yıl bölgesine ve insanlık alemine huzur ve barışı sağlamış olan Osmanlı'nın 


onurlu torunlarının, güç ve gönül birliği yaparak vahşi İsrail siyonizminden, ABD ve AB emperyalizminden kurtulmaları gerekmektedir. 


Veya, şeytanın şövalyeleri dünyamızı ateşe verip, felakete sürükleyeceklerdir! 


Maide:77-82 

Türk Mason Dergisi yıl 20 sayı 80/3 sf 14-15 

Kabbalah, Tradition of Hidden Knowledge, Z'ev Ben Shimon Halevi 
Mason Dergisi, Sayı 29, sf. 20 

Mason dergisi, Sayı:28, sf.10 

Tekvin bölümü, 20/1 2 

Tekvin Bölümü, 19/31-33 

Tekvin 9/20-25 

Selami Işındağ, Masonluk Bir Ahlak Okuludur, sf.33 

| Başlıca Kültlerin Çıkış Noktaları, Mimar Sinan Dergisi, sayı.11-12, sf.15 
] Modem Magick, sf.141 

] Kabbalah Tradition of Hidden Knowlodge, sf.127 
] das Reich Satans, Karl R.H. Frick, sf.88 
] Mimar Sinan Dergisi, sayı. 11, sf.22 
] Modem Magic, sf.141 

] Sayı 10, sf.105 

] Mimar Sinan Dergisi, 1983, sayı 49, sf. 23 
] Maide suresi, 44 

] Yeremya, Bab 51 / 19-23 
| İşaya, Bab 13/15 

] Hezekiel, Bab 9/5-6 

] I. Samuel, Bab 15/3 

] Tesniye, Bab 7/1 -3 

] Mezmurlar, Bab 2/ 6,8,9 
] Mezmurlar, Bab 110/5-6 
| Yeremya, Bab 48/10 
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SİYONİZM; ŞEYTANIN DÜZENİDİR! 
30 Mart 2016 | Yazar Akın Cengiz- 


Siyonizm; Şeytanın dini ve sapkın Yahudilerin dünyaya hâkimiyet projesidir. Siyonizm’in amaçlarını ve araçlarını bilmeden, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünya genelindeki siyasi, sosyal ve ekonomik olayları doğru okumak, insani ve milli tavır takınmak ve haklı cephede yer almak mümkün değildir. Siyonizm, kökleri tarihi derinliklere uzanan ve binlerce yıllık 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hazırlık sonucu bugün maalesef Gizli Dünya Devletini kurmayı başaran, ama Milli Görüşün teşhis ve tedavi metotları ve stratejik manevralarıyla sinsi saltanatı sallanmaya başlayan gayrı insani bir ideolojidir. Kısaca Siyonizm; BATIL'ın ve Barbar Batı'nın en mükemmel ve en mübtezel sistemi ve Şeytanın en şerli düzenidir. 


“İsrail'den alınan ultra gizli istihbarat!” yazısı ne amaçlıydı? 


İsrail, şeytani amaçları uğrunaThe Jewis Ütopia/Siyonist Ütopya için, Siyonizm'i benimsemeyen Museviler dahil, tüm dünyayı ateşe atmaya/kıyamete zorluyor... 

Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ve Duhan suresinde sıralanıp işaret edilen birçok hadise, nükleer bir kâbus olarak insanlığı bekliyor! 

1. Dünya savaşı Osmanlı'yı yıkmak ve Filistin'e konmak için yapıldı. 

2. Dünya savaşını; Yahudiler, Hitleri kullanarak, Avrupa'da yaşayan Yahudileri Filistin'e göçe zorlamak için planladı. 

Şimdi, 3. Dünya savaşını, yani Armegedon'u da, bütün dünyaya hakim olmak için yine Siyonistler kurgulamaktaydı. 

“Hitler'in Rolü Ahmedi Nejat'ta!..” mıydı? 

Bazılarının: “3. Dünya savaşında Hitler rolünü oynayacak Taylasanlı Yahudi Ahmedi Nejad oluyor. (Peygamber Efendimizin (sav) bildirdiği "Acem Tarafından Çıkacak 70.000 Yeşil Taylasanlı Yahudi; Mehdi'ye Karşı Çıkar" hadisini bizden iyi değerlendirdikleri için, vakit yaklaşınca Ahmedi Nejad devreye koyuluyor. Dünya kamuoyunda, İran'ın İsrail'e saldıracağı kanaatini işleyerek ve yaptıkları zulme, savunma adını vererek kendilerini haklı çıkaracak bir oyun sergileniyor”[1] düşüncesine kapılmasına hangi şeytani gelişmeler ve kesimler yol açmıştı? 

İran'la İsrail arasında, “danışıklı nükleer oyun mu” oynanmaktaydı? 

Bu plan dahilinde Yahudi Sion Pergelinin bir ayağı İran'a, bir ayağı Türkiye üzerine koyuluyor ve bu pergelin ayakları, İran'ın nükleer çalışmaları bahane edilerek bu ülkeye saldırı senaryoları üretiliyor. (Şu anda dünya üzerinde hangi ülkede olursa olsun nükleer teknolojinin tamamen İsrail'in kontrolüne girdiği, İran'a da el altından bu teknolojiyi Yahudilerin verdiği söyleniyor.) 

Kürtler satıldıklarını bile anlamıyorlardı! 

Kumpas kampanyası başlayınca İran, Türkiye, arada kalan Lübnan, Suriye ve Irak dapergelin arasında sıkışacaktır. O zaman Kürtler oyuna geldiklerini anlayacak, ama iş işten geçmiş olacaktır. Ürdün'ü bu pergel kıskacının dışında tutmamızın sebebi, Kral Abdullah, zaten İsrail'in önünde diz çökerek ülkesini İsrail'in bir eyaleti ilan etmiştir ve annesi Yahudi olmasından dolayı kendisi de Yahudi sayılmaktadır. 

Paranın piyasadan çekilmesi, kimlerin işine yaramıştı? 

Siyonist sermaye patronları dünya üzerindeki parayı çekmeleri de, devletleri madden çökertip savaşa zorlamak hesaplıdır. İsrail bu savaşta Arap ülkelerini tamamen pasifize etmiş ve devre dışı bırakmıştır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, B.A.E, Katar ve Mısır Kralı ve Devlet Başkanları Yahudi kuklalarıdır. Yönetimleri altındaki halkları bu devletlerin bizzat yönetenleri tarafından katledilmesi Armegeddon Planının bir parçasıdır. 

Türkiye, sözde hedeften sapan füzelerle, İran'ı vurmaya mı zorlanmaktaydı! 

Geçenlerde Güneydoğu'da bir köye düşen İran bombalarını hatırlayın!. 
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Acaba, O, “büyük bir yanlışa” halkımızı hazırlamak amaçlı mıydı? 

Haber: İran Türkiye'yi Bombaladı! 11 Mayıs 2009 Pazartesi 20:05 

İran topçusu, Türkiye topraklarına ateş açtı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hakkari'de düşen İran mermileri korkuttu. 

Esendere merkezine yaklaşık 3 km. uzaklıkta bulunan 34 haneli mahallede oturanlar korku ve panik içerisinde beklerken, ilk havan mermisi atışından 3 saat sonra saat 12.30'da yine havan atışları oldu. Sabah mermilerin düştüğü aynı bölgeye, öğle saatlerinde de 4-5 havan mermisi düştü. Bölgede geniş önlem alınırken, köye giriş ve çıkışlar da yasaklandı. Yörede oturanlar havan topu atışları nedeniyle büyük korku yaşadıklarını, evlerinde çatlakların meydana geldiğini savunurken, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.|2| 

2009 sonuna doğru vebanın, domuz gribi ve zehirli kene vakalarının; Tel-Aviv 
laboratuvarlarında üretilmiş mikroplarla diğer hastalıkların hızla yayılması planlanıyor. Sonra İsrail'in ve ABD'nin İran'la başlatacakları nükleer çatışmada Türkiye, Irak ve Suriye'yi vuracakları ve dünya kamuoyuna “füzelerin hedeflerini şaşırdığı” kılıfını uyduracakları söyleniyor. Dolayısıyla bu devletlerin savaşta zayıflatılmış olarak yerini almaları ve İsrail'e dolaylı taşeronluk yapmaları kurgulanıyor. Eğer bu tezgâhları tutmayıp savaş aleyhlerine dönerse son planları şudur: 

Son Plan: Şeytani Kıyamet senaryosu uygulanacaktı! 

Sionlar, belirledikleri birkaç bin seçme Yahudi aileyi önceden dünyanın güvenli bölge olarak belirledikleri sığınaklarına yerleştirip, geride kalan Yahudiler dahil tüm dünya halklarını nükleer terörle yok edecekleri konuşuluyor. 

Son Plandaki Sığınacakları Yerler: Güney Afrika Dağlarında, Güney Kutbunda, Arjantin'in Güneyi ve Avustralya'nın Güneyinde hazırladıkları sığınaklardır buralara 10 yıl yetecek ihtiyaç maddelerini, araç ve gereçleri depoladıkları yazılıyor. 

Tabi bu onların planlarıdır. Oysa Allah onların bütün tuzaklarını boşa çıkaracaktır ve Siyonistler sadece kendi sonlarını hazırlayacak ve şeytani saltanatları yıkılacaktır. 

Not!:Bu yazı yayınlandıktan bir süre sonra Ahmedi Nejat indirilirse hiç şaşırmayın!..[3] iddiaları üzerinde düşünmek lazımdı. 

Yahudi tarihine kısa bir bakış 

Siyonistlerin neyi savunduğunu görebilmek için, sık sık atıfta bulundukları Yahudi tarihi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Siyonistler Yahudi tarihini değerlendirirken, öncelikle ırk birliğini ve içinde putperest ahlakın yoğun etkilerinin olduğu gelenek ve görenekleri göz önünde bulundurur, bu geleneklerden yola çıkarak birtakım zorlama yorumlara girişilir. 
Siyonistlerin din dışı ahlakları, Yahudi tarihine bakış açılarında da yoğun olarak görülmektedir. 


Tarihin en eski toplumlarından biri olarak kabul edilen Yahudilerin geçmişinin MÖ 2000'li yıllara uzandığı söylenir. Kendi inançlarına göre Yahudiler, Kenan diyarı olarak bilinen topraklarda yaşayan bir kabileden gelmektedirler. Kenan diyarının, İsrail, Ürdün ve Suriye'yi de kapsayan bugünkü Ortadoğu'nun oldukça büyük bir bölümüne verilen bir isim olduğu kabul edilir. 


Çeşitli tarihi kaynaklara ve tefsir kitaplarına göre, Hz. İbrahim'in yaşamış olduğu Kenan diyarında, putperest bir toplum yaşadığı bildirilmektedir. Hz. İbrahim bu topluma, Allah'ın 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varlığını ve birliğini anlatmış, onlara Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tebliğ etmiştir. Hz. 
İbrahim, oğullarından Hz. İsmail'i Mekke ve çevresine yerleştirmiş, ikinci oğlu Hz. İshak ise Kenan'da ikamet etmiştir. 


Allah, Kur'an'da Hz. İbrahim'in oğullarından bir kısmını Beyt-i Haram'ın yakınlarına yerleştirdiğini bildirmektedir: 


"Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler."(4| 


Tefsir kitaplarında bu mekânın Mekke Vadisi olduğu belirtilir. 


Kenan diyarında kalan Hz. İshak'ın oğlu Hz. Yakup ise, oğulları ile birlikte Mısır'a göç etmiştir. Hz. Yakub'un bir diğer ismi "İsrail"dir ve bu nedenle oğulları aynı zamanda İsrailoğulları olarak anılır. Bilindiği gibi, İsrailoğulları Yahudi toplumunun bir diğer adıdır. 
Yahudiler, Hz. Yakub'un oğlu olan Hz. Yusuf'un iktidarı boyunca Mısır'da huzur ve güvenlik içinde yaşamış, çok büyük nimetlere sahip olmuşlardır. Ancak Hz. Yusuf'un ardından Yahudiler için, zorlu bir dönem başlamıştır. Putperest Firavun rejimi esnasında Yahudiler Mısır'da köle konumuna düşmüşlerdir. Tarihin en acımasız ve despot diktatörlerinden biri olan Firavun Yahudilere, çeşitli işkenceler yapmış, onları en ağır işlerde kullanmıştır. İsrail soyunun tüm erkek çocuklarının katledilmesini emretmesi, masum insanları cezalandırmak için ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmesi, Firavun'un zalimliğini gösteren önemli bilgilerdir. İşte bu dönemde Allah, Yahudilere Hz. Musa'yı elçi olarak göndermiş ve onun önderliğinde kendilerini Firavun'un zulmünden kurtaracağını müjdelemiştir. 


Hz. Musa'nın tebliği ve Yahudileri kendisi ile birlikte Mısır'dan çıkarmak istemesi Firavunları öfkelendirmiştir. Çünkü onlardan çok yönlü yararlandıkları bilinmektedir. Ancak Firavun izin vermek istemese de, Allah'ın mucizeleri ve yardımıyla, Yahudiler tarihi kaynaklara göre MÖ 
1250 yıllarında Mısır'dan göç etmişlerdir. 


Mısır'dan çıkan Yahudiler, 40 yıl Sina Yarımadası'nda kaldıktan sonra Kenan diyarının doğusuna yerleşmiş, Hz. Musa'dan sonra da Kenan diyarında yaşamayı sürdürmüşlerdir. Yine tarihçilerin görüşüne göre MÖ 1000'lerde Hz. Davud, İsrail soyunun yönetimine geçmiş ve güçlü bir krallık gerçekleştirmiştir. 


Onun oğlu olan Hz. Süleyman'ın döneminde ise İsrail'in sınırları güneyde Nil Nehrinden, kuzeyde Suriye içlerindeki Fırat Nehri'ne kadar genişlemiş, bu dönemde İsrail Krallığı, başta mimari olmak üzere pek çok alanda çok görkemli bir dönem geçirmiştir. Kudüs'te Hz. 
Süleyman'ın emriyle görkemli bir saray (aynı zamanda tapınak) inşa edilmiş, Hz. Süleyman'ın vefatının ardından Allah İsrailoğullarına daha pek çok peygamber göndermiş, ancak İsrailoğulları çoğu zaman peygamberleri dinlememiş, hatta öldürmüşlerdir. 


Bu dejenerasyonun bir sonucu olarak İsrail Krallığı bölünmüş, ardından putperest krallıklar tarafından işgal edilmiş ve İsrail soyu köleleştirilmiştir. Filistin'e hakim olan en büyük 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putperest imparatorluk ise Roma olduğu bilinmektedir. Hz. İsa, Filistin'de Roma egemenliğinin sürdüğü bir dönemde gelmiş ve İsrailoğullarını bir kez daha gururlarından, batıl inançlarından ve isyankârlıklarından vazgeçip Allah'ın dinine göre yaşamaya davet etmiştir. Çok az Yahudi ona inanmış, İsrailoğullarının büyük bölümü, inkârda diretmiştir. Ve Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi onlara "Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir."[5] Bir süre sonra da Allah, Roma'lıları Yahudilere musallat etmiş ve onların eliyle tümü Filistin'den sürülmüşlerdir. 


Ancak burada bir kez daha belirtmekte yarar vardır ki, tüm Yahudi toplumu elbette aynı değildir. Allah Kur'an'da Yahudiler içinde Hz. Musa'nın getirdiği dine samimiyetle bağlılık gösteren ihlâslı kişiler olduğunu bildirmiştir. Bugün de Hz. Musa'nın kendilerine getirdiği dine sadık kalanlar, samimi olarak Allah'ın emrettiği gibi bir ahlaka sahip olanlar ve İsrail'in Siyonist vahşetine karşı çıkanlar, Kur'an'da bildirilen güzel ahlaklı kişilerdendirler: 


“Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.”[6] 


Allah, Yahudilerin içinde Kendisinden korkan ve sakınan dürüst, vicdanlı, sağduyulu kimseler olduğunu bazı ayetlerde de şu şekilde haber vermektedir: 


“Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.”|(7| 


Allah bu kişilere yaptıklarının en güzeli ile karşılık vereceğini ise şöyle müjdelemiştir: 


“Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. 
Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.” [8] 


Ne var ki Siyonistler, Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu dini değil, zaman içinde dejenerasyona uğramış olan bazı gelenekleri ve dahası 19. yüzyılda ortaya çıkan din-dışı Sosyal Darwinist ve sömürgeci ideolojileri benimsemiştir. Oysa Yahudilerin tarihi, hak dinden saptıklarında, içine düştükleri sıkıntı ve zorlukların örneklerini bildirmektedir. Bu durumda, samimi olarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden Yahudilerin de Siyonizm'e karşı verecekleri fikri mücadele de önemlidir. Onlar da diğer vicdan sahibi insanlarla birlikte Siyonizm'in saldırganlığını lanetlemekle, buna engel olmak için çaba göstermekle ve bunun için de Siyonizm'in yanılgı ve aldatmacalarını deşifre etmekle yükümlüdürler. 


Siyonizmin kökenleri 


Siyonizm temelden din dışı bir ideolojidir ve zaten onu zararlı, tehlikeli, yıkıcı hale gelmesi de bundandır. Ancak radikal Siyonizm'in bir de Yahudi inançları içinde yer alan bazı kaynakları, öncüleri vardır. 


Yahudilik İlahi bir din olup Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği Tevrat'a dayanır. 
Yahudi tarihi içinde sık sık bu İlahi temelden sapmışlardır. Bu sapmalar doğrudan dinden 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uzaklaşma şeklinde olduğu gibi, dini dejenere etme şeklinde de yaşanmıştır. Bu ikinci sapmanın en belirgin şekli, Yahudilik içinde, son derece kibirli, katı ve Yahudi olmayan insanlara karşı husumet dolu radikal bir eğilimin gelişmiş olmasıdır. 


İlginçtir ki elimizdeki Yeni Ahit'in (İncil'in) içinde, Yahudilerin bu dini görünüşlü sapmasını eleştiren önemli pasajlar vardır. 


Hz. İsa'nın ağzından aktarılan bu İncil pasajlarında, Yahudi toplumuna önderlik eden din adamlarından bazılarının çok kibirli, katı ve yabancılara düşman oldukları anlatılır ve samimi dindar Yahudiler bunlara karşı uyarılır. Örneğin Markos İncili'nde şöyle yazılıdır: 


İsa ders verirken şöyle dedi: "Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde başköşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır."(9)J 


İncil'de söz konusu samimi olmayan din adamları hakkında dikkat çekilen bir diğer özellik de Yahudi olmayanlara karşı çok önyargılı ve düşmanca davranmalarıdır. Hatta bu nedenle Hz. 
İsa'nın Samiriyeli (Yahudi olmayan) bir kadına iyilik etmesini garipsedikleri anlatılır. 


Allah bizlere, bu katı kalpliliği, samimi olmayan Yahudilerin durumunu haber veren bir Kur'an ayetinde de bildirmiştir: 


“Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle, onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. (Sık sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onları affet, aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever.”[10] 


İşte bugün radikal Siyonizm dediğimiz ve gerçekte din dışı olan ideolojinin temeli "katı kalpli", kibirli Yahudi tavrıdır. Bu tavra sahip olan Yahudiler, dine karşı temelde gösteriş amaçlı bir bağlılık göstermişler ve koyu bir bağnazlığa kapılmışlardır. Siyonizm, kendilerini seçkin kavim-efendi; başka bütün milletleri köle-hizmetçi zanneden diğer insanları sömürmeyi hatta öldürmeyi mubah gören şeytani bir anlayıştır. 


Bu durum, Yahudilerin bir kısmının tarih boyunca Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberlere karşı tutumlarında da belirleyici rol oynamıştır. Batıl inançlarından kopmak istemeyen Yahudiler, peygamberlere itaat etmekten ve hak dine uymaktan şiddetle kaçındıkları gibi, peygamberler ve iman edenler aleyhinde de türlü tuzaklar kurmuşlardır. 
Allah Kur'an'da şöyle bildirmiştir: 


“Andolsun, Biz İsrailoğullarından kesin söz almış (misak) ve onlara elçiler göndermiştik. 
Onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanladılar, bir bölümünü de öldürdüler.”(1 1| 


Elçilerin kendilerine tebliğ ettikleri hak din çoğu zaman bu kimselerin menfaatleri ile çatışmış, bu nedenle peygamberleri öldürmeye dahi kalkışmışlardır. 
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Bu art niyetli kimselerin en belirgin özelliklerinden birisi de bir şekilde hak dini dejenere etmiş olmalarıdır. Bunun bazı örnekleri Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta vardır. Tevrat, Allah'ın Hz. Musa'ya vahyetmiş olduğu kutsal bir kitaptır, ancak sonradan tahrifata uğramıştır. Allah Hz. Musa'ya toplumunu doğruya yöneltmesi, onlara Kendi emirlerini bildirmesi için Tevrat'ı indirmiştir. Allah Kur'an'da "Gerçek şu ki, Biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik..."[12] şeklinde buyurur. Hz. Musa ve onun ardından gelenler, insanlar arasında Tevrat ile hükmetmiştir: 


“Gerçek şu ki Biz Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar) Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın Benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kâfir olanlardır.”[13] 


Ne var ki, Hz. Musa'nın ölümünün ardından, inkârda direnen bir kısım Yahudiler Tevrat'ı değiştirip bozduklarından ortaya bugün Eski Ahit olarak adlandırılan Muharref Tevrat çıkmıştır. Muharref Tevrat incelendiğinde içinde Allah'ın birliği, Allah korkusu, adil olmak, tevazulu davranmak, hırsızlık yapmamak, zinadan sakınmak, hile yapmamak, masum insanların canına kastetmemek gibi hak dinin izlerini taşıyan pek çok hükümle karşılaşılacaktır. Öte yandan, yine aynı kitabın içinde dejenere olduğu açıkça anlaşılan pek çok batıl efsane ve hüküm de yer almaktadır. Söz konusu efsaneler ve hükümler incelendiğinde ise ortaya çarpıcı bir gerçek çıkar: Bunlar Yahudi halkının çoğunlukla pagan kültürlerden etkilenerek kapıldıkları yanılgılardır. Ve Yahudiler içinde paganizme bağlı kalmakta direnen bir grup insan tarafından nesilden nesile aktarılarak neredeyse ilk hali ile muhafaza edilmiş safsatalardır. 


Bu durum, Yahudiliğin ana unsurlarının nesiller boyunca aktarılan efsaneler, mitolojik kavramlar, egzotik sembollerden oluşan bir felsefe haline gelmesine yol açmıştır. 


Gerçekten de mitolojik kavramlar ve semboller, özellikle eski Mısır efsaneleri ve bu efsanelerde yer alan sözde kutsal kavramlar, Yahudi felsefesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Yahudi felsefesinin temel taşlarını ise Kabala ve Talmud oluşturmaktadır. 


Yahudi İdeolojisinin Mistik Boyutu: Kabala 


Yahudilikte meydana getirilen dejenerasyonun "yasa" yönünü Talmud'da görmek mümkünken, mistik yöndeki dejenerasyonu da Kabala'da görülmektedir. 


Kabala İbranice'de 'gelenek' anlamına gelir. Yahudi ruhbanlarının asırlardır birbirlerine aktardıkları ve Eski Ahit'in gizli anlamları ile ilgilenen bir tür okültizm ve mistisizm yöntemidir. Kara büyü ile yakından ilişkili olan Kabala, Yahudi felsefesinden derinden etkilenen masonluk gibi pek çok örgüt ve tarikat tarafından da benimsenmiştir. 


Kabala, özellikle Ortaçağ'dan başlayarak 17. yüzyılın sonuna kadar devam eden süreç içinde oldukça gündemdedir ve dönemin toplumları üzerinde büyük etkisi sezilmektedir. Bu 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dönemde, Hıristiyan toplumu içinde de bazı gruplar Kabala ile yakından ilgilenmişlerdir. 
Bunun en önemli nedenlerinden birisi, Kabala'nın içinde saklı olduğuna inanılan “sırlar ve mistik öğretilerdir.” 


Yahudiler, Kabala'da saklı olan ilmin ancak çok az insan tarafından kavranabileceğini düşünmektedir. Eski Ahit'te pek çok insanın farkına varamayacağı veya anlayamayacağı sırların, Kabala'ya vakıf olan kişi tarafından çözüleceği kanaati hakimdir. Kabala metinleri, bilinen kitaplardan farklı olarak, çok az kimsenin anlayabileceği şekilde yazılmış, anlamsız gibi görünen çok sayıda semboller içermektedir. Bazı metinlerde yazı kimsenin anlayamaması için şifrelenmiştir. Bu yüzden Kabala'yı tamamen anlamak mümkün değildir. Gerçek manasını Yahudi olmayanın (ve Yahudilerin büyük bir kısmının da) tam bilmediği Kabala, ancak hakkında yazılmış olan kitaplar ile tanınabilir. 


Bu konudaki sorun ise şudur: Aslında Kabala, Yahudilik dışı bir kaynaktan, Eski Mısır'ın ve Mezopotamya'nın bazı putperest toplumlarının pagan öğretilerinden esinlenmiştir. Bu öğretilerin temel bir unsuru olan "büyü", Kabala'nın da önemli bir yöntemidir. 


Kabalist öğreti, evrendeki metafizik dengeler, şeytani güçler ve bilinçaltı dünyasıyla yakından ilgilenir ve bunları büyü yöntemleri ile etkilemeyi amaç edinir. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon Halevi, “Kabala, Tradition of Hidden Knowledge (Kabala ve Gizli Sırlar Geleneği)” adlı kitabında Kabala'yı şöyle tarif etmektedir: 


Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir yöntemidir. 


Kabala'nın en önemli özelliği, büyü ile yakından ilgilenmesidir. Kabala'yı tanıtan en tanınmış kitaplardan biri Die Kabala (Von Papus) da, Kabala-büyü ilişkisi şöyle dile getirilir: 


Kabala'nın teorisi, büyünün genel teorisine bağlı bir öğretidir. 


Kabala çalışmalarına özellikle Ortaçağ'da kimi Yahudiler tarafından öncelik verilmiştir. 
Ortaçağ Avrupası'nın skolastik yapısı, Yahudiler üzerinde çeşitli kısıtlamalara ve baskılara neden olmuş, bu dönemde, Kabala'da yer alan gizli öğretilerin hayata geçirilmesi ile Yahudi toplumunun kurtuluşa ereceği düşüncesi yaygın hale gelmiştir. Kabala'da belirtilen çeşitli egzotik ritüellerle, tüm Yahudileri içinde bulundukları durumdan kurtarıp, onları 'dünyanın efendileri! yapacağına inanılan Mesih'in yeryüzüne gelişinin hızlandırılacağı kanaati yerleşmiştir. Kabalist hahamlar bunun için kişisel yoğunlaşma, derin konsantrasyon ve çile egzersizleri ile garip ritüeller icat etmişler, birtakım ayin ve trans yöntemleri geliştirmişlerdir. 


Bu batıl inanış ve uygulamalar, 13. yüzyılda Granadalı haham Moses de Leon tarafından yazılan Zohar kitabı ile daha da derinleşmiştir. Bugünkü Masonluktaki birtakım törenlerin, CIA ve MOSSAD'ın kullandığı “beyin yıkama, insanları ajanlaştırıp uzaktan kumandalı gibi kullanma” yöntemlerinin çoğu Kabala kökenlidir. 


İsrail radikalizminin tedavi edilmesi 
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Nitekim bugün pek çok dindar Yahudi, İsrail'in ateist Siyonist ideolojisine ve bu ideoloji uğruna gerçekleştirdiği vahşetlere karşı çıkmaktadır. Örneğin İsrail'de farklı Yahudi mezheplerine bağlı dindar hahamlar tarafından kurulan "İnsan Haklarını Savunan Hahamlar" (Rabbis For Human Rights) gibi. Söz konusu kuruluşun metinlerinde, Yahudi inancının temelinde adalet ve merhametin yattığı şöyle açıklanır: 


"Allah, babamız İbrahim'i seçtiğinde ona vaatte bulundu: "Yeryüzündeki tüm sülaleler seninle kutsanacaktır"(14J diye ve “İbrahim'in çocuklarına ve onun nesillerine hep haklı ve doğru olanı yaparak Rab'bin yolunu tutmalarını emretti.”|15) İbrahim'in çocukları olarak, bizlerin bu mirası yerine getirmemiz "merhamet, cömertlik ve içlilik" göstermemiz gerekir. Tevrat geleneğimize göre, bütün dünya buna hayran olarak demelidir ki, Tevrat'ın özü, Haham Hillel tarafından özetlendiği gibi, "sana kötü gelen şeyi başkalarına yapmamak"tır. Bu, Yahudi halkının tarihsel tecrübesini ve ahlaki bilincini ifade eder. Hem bu tarihsel tecrübe hem de ahlaki bilinç, bizi bizim aramızda yaşayan insanların haklarını savunmaya yöneltmelidir." 


Ve bu açıklamanın ardından, "İnsan Haklarını Savunan Hahamlar", aşağıdaki Muharref Tevrat açıklamasını aktarmaktadırlar: 


“Ve diyarınızda bir garip seninle misafir olursa, onu mağdur etmeyeceksiniz. Sizinle misafir olan garip aranızda yerli gibi olacak ve onu kendin gibi seveceksin; çünkü Mısır diyarında gariptiniz; ben Allah'ınız RAB'BIM.”|16) 


Bu ılımlı, insancıl, samimi ve gerçek anlamda dindar yaklaşımı savunanlar, "İnsan Haklarını Savunan Hahamlar" ile sınırlı değildir. İsrail'de veya Yahudi diasporasındaki diğer pek çok Yahudi, İsrail radikalizminin Yahudi dinine aykırı bir sapma olduğunu savunmaktadır. 
İngiltere'nin Başhahamı Prof. Jonathan Sacks, 2002 Ağustosu'nda İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı bir açıklama ile bu konuda oldukça bilge yorumlar yapmıştır. 


İsrail'in Filistin topraklarında sivil halka karşı uyguladığı şiddeti kınayan Başhaham Sacks, "İsrail'in şu andaki durumu Yahudilik ile bağdaşmamakta ve Filistin'le olan bu mücadeleleri Yahudi kültürüne zarar vermektedir" diyerek, şöyle devam etmektedir: 


“Bir Yahudi olarak yaşanan olaylar içinde beni rahatsız eden şeyler oluyor, İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinlinin üzerine basıp, gülümseyerek poz verdiklerini gördüğümde şok oldum.” 


Başhaham Sacks, ayrıca İsrail gibi yıllarca sürgünde yaşayan bir milletin, Filistin'in şu andaki durumunu anlaması gerektiğini ise şöyle açıklamıştır: 


“Kutsal kitapta 36 kez tekrarlanan 'Sürgün olmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmek için sürgün edildiniz' buyruğunu görmezlikten gelemezsiniz. Ben bunu Yahudilik prensiplerine bağlı bir devletin temel projelerinden biri olarak görüyorum.” 


Jonathan Sacks'in bu açıklamaları bazı İsrailli çevrelerden tepki görse de, pek çok dindar Yahudi kendisini desteklemiştir. İngiltere veya İsrail'den diğer pek çok Haham Sacks'in fikirlerini benimsediklerini ve arkasında durduklarını açıklamışlardır. 
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Haham Yehoshua Engelman, Sacks'i desteklerken, onun Yahudi peygamberlerinden Ezekiel'in yolunu izlediğini söylemiştir: 


Ezekiel, “Eğer birisi bir haksızlık görür de ona karşı çıkmaz ise, o zaman bunun iş birlikçisi olacağı ve eğer bu zulme karşı sesini çıkarma şansı olup da susarsa, cezaya müstahak 


b i 


olacağı” konusunda bizi uyarır. 


İşte İsrail'in ateist Siyonist şiddetten vazgeçmesinin yolu, dindar Yahudilerin bu samimiyet ve vicdan anlayışında yatmaktadır. İsrail radikalizmini tedavi etmek, Yahudiliğin özündeki bu İlahi adalet, merhamet ve dürüstlük prensiplerinin diriltilmesiyle mümkündür. Seküler ve Sosyal Darwinist bir ideoloji olan ateist Siyonizm, bu prensipleri örtmüş, dahası bir de Yahudi dinini kendisine araç haline getirmeye çalışmıştır. Çözüm, İsrail'in kendi varlığının kaynağı olan inanca samimi bir şekilde geri dönmesidir. 


Biz Müslümanların İsraillilere çağrısı da budur. Allah, Kur'an'da Müslümanlara, Yahudi ve Hıristiyanları "ortak bir kelimeye" çağırmalarını emreder. Bu ortak kelime, tek bir Allah'a inanmak, insanları (ve dolayısıyla onların ideojilerini) Rab edinmemektir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: 


“De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. 
Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız.””|17) 


(Wwww.hakanyilmazcebi.com) 
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ABD'NİN “RECEP ERDOĞAN'I” SAYILAN BARAK OBAMA'NIN YULARI 
KİMLERİN ELİNDEYDİ? 
30 Mart 2016 | Yazar Osman Eraydın-millicozum 


İslam dünyasında camileri yıkıp, Kur'an-ı Kerim'leri yakan ABD askerlerinin başkomutanı Obama'nın 7 yıllık görev süresi sonunda yaptığı cami ziyareti “zulme makyaj” çabasıydı... 
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Görevde olduğu süre boyunca Irak ve Afganistan başta olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde camilere yönelik saldırıların baş sorumlusu olan ABD Başkanı Obama, son günlerinde Müslümanları hatırlayarak, cami ziyaretine başladı. “İmaj” çalışması için tezgâhlandığı çok açık olan “ziyarette” Obama, sanki İslam dünyasını cehenneme çeviren ve camileri yakıp kül eden ABD değilmiş gibi açıklamalar yapmıştı. 


Obama, Baltimore İslâm Merkezi'ne düzenlediği sözde “barış” ziyaretinde sanki İslâm topraklarında Müslümanlara kan kusturan ve camileri yıkan askerin başkumandanı değilmiş gibi, İslam'a karşı nefretin haksızlığını, Müslümanları da ABD'nin bir parçası saydıklarını söylemekten utanmamıştı. 


Obama döneminde ABD'nin bombaladığı camilerden sadece birkaçı: 


e 28 Aralık 2011: İşgalci ABD askerlerinin Irak'ta bir camiyi kahkahalarla bombalarken çekilen videosu yayımlandı. 


e 25 Mayıs 2012: Amerikan İHA”ları Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde bir camiyi Cuma namazı esnasında iki füzeyle vurarak yıkmış. Onlarca Müslümanın katline sebep olmuşlardı. 


e 12 Ocak 2013: Afganistan'ın Vardak Eyaletinde bir cami bombalarla yerle bir edilmiş, 18 
kişi şehit olmuşlardı. 


e 08 Ekim 2014: Ayn'el-Arab'da (Kobani) bir cami bombalanmış, namaz kılan 40 müslüman şehit olmuşlardı. 


e 18 Şubat 2015: Irak'ın El-Andar şehrinde namaz sırasında bombalanan camide 14 kişi şehit olmuşlardı. 


Hem Müslüman ülkelerde taş üstünde taş bırakılmayacak, hem de Müslüman dostu olunacak! 


Hem Irak'ta, Afganistan'da milyonlarca Müslüman kaliama uğratılacak, hem de Müslüman dostu olunacak! 


Hem Müslüman ülkelere bomba yağdırıp camiler yıkılacak, hem de Müslüman dostu olunacak! 


Hem sürekli İsrail hamiliği yapılacak İsrail'in işgalciliğine, zulmüne sahip çıkılacak, hem de Müslüman dostu olunacak! 


İşte bu kanlı eller, “Müslüman dostu” görünme propagandası maksadıyla yapılan bir cami ziyaretiyle temizlenip aklanamazdı, kandıramazsınız.[1] 


Türkiye nasıl yönetiliyor ve yönlendiriliyor ise, ABD de aynı odaklar ve metotlarla idare ediliyordu. Tek fark, Amerika'daki “Lobiler güdümlü demokrasi” çoktan rayına oturtulup rahatlıkla işlediğinden, Türkiye'deki gibi, ikide bir askeri ve masonik müdahalelere gerek kalmıyordu. Evet, Barak'tan barış umanlar, yanılıyordu! ABD Başkanı (Yahudi Lobilerin 


293 


Kuklası) Barak Obama ile aynı adı taşıyan dönemin yüzsüz Siyonist İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, ülkesinin, “İran'ın nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğüne inandığını” söylüyordu. Barak, dört ülkeyi kapsayan Ortadoğu gezisi kapsamında İsrail'e gelen ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la görüşmesinden sonra açıklama yaparak: İran'ın bir taraftan görüşmeler yoluyla dünyayı aldatmaya devam ederken, diğer taraftan da nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğünü ve İsrail'in bundan şüphesi olmadığını ifade ediyordu. Siyonist Barak, “Hür dünya liderlerinin de, gelecekle ilgili kararlarında dikkate alınması gereken bu tür gelişmelerin farkında olduklarına inandığını” ve alacakları tedbir girişimlerine destek çıkacaklarını belirtiyordu. Ehud Barak, İsrail'in İran konusundaki tutumuyla ilgili olarak da, “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, İran'ın nükleer tehdidi karşısında hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz” diyor ve diğer ülkelere de hiçbir seçeneği masadan kaldırmamaları önerisinde bulunuyordu. Yani hem İran'ı hem de yandaşlarını açıkça tehdit ediyordu. Ama hiç kimse kalkıp da “Ya hu, İran henüz Atom Bombası yapmaya hazırlanıyor diye bunu bölge barışı için bir tehdit ve tehlike sayanlar, niye İsrail'in elindeki hazır nükleer başlıklı 500 füzeyi hiç sorgulamıyor?” diye sormuyor ve gündeme taşımıyordu! 


Irak'taki Amerikan neo-con katliamı Moğol istilasına bile rahmet okutuyordu! 


Tam o sırada Uluslararası Bağdat Sempozyumu için İstanbul'da bir araya gelen bilim adamları, Bağdat'ın içinde bulunduğu vahim durumdan kurtarılması için insanlığa çağrı yapıyor, ama hür dünya kulak tıkıyordu. Sempozyumun açılışında konuşan M.Ü. Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, “Bu sempozyum herkes gibi beni de hüzünlendiren bir sempozyum. 
Dünyanın lideri olan sözde kültürün, paranın, her şeyin tek lideri olan ABD tarafından Bağdat'ın bugünkü haline getirilmesi Moğollarca gördüğü istiladan çok daha ağır ve çok daha vahimdir” itirafında bulunuyordu. Ve işte böyle bir süreçte, Siyonist katil Ehud Barak'la aynı soyadı taşıyan (Yahudi annesinden dolayı) Barak Obama Amerika'da başkan seçiliyordu. 
Hüseyin Barak Obama'nın, annesinin kendisi daha bebek iken boşadığı Kenyalı zenci Müslüman babasından dolayı, İslam ve Afrikalı kökenini, sürekli istismar eden Yahudi merkezler için kullandıkları, kirlenip yıpranınca da kağıt mendil gibi buruşturup atacakları kişilerin; siyah ve beyaz olmalarının, Müslüman veya Hıristiyan olmalarının hiç fark etmediği düşünülmeden, zavallı kalabalıklar bedava bayram ediyordu! 


Ortaokul yıllarımızda Elazığ Başaran Kur'an Kursu'nda iken ders aldığımız, şu anda Medine- i Münevvere'de Kur'an-ı Kerim Kıraat üstatlığı yapan, iki gözü ama olmasına rağmen ilk, orta, lise ve üniversiteyi bitirip diploma alan Hafız Mustafa Albayrak Hocaefendi ilk eşinden ayrıldıktan sonra, Medine'de bir zenci hanımla evleniyordu. Ziyaretine giden eski talebeleri: “Hocam affınıza sığınarak ve haddimizi aşarak merakımızdan soruyoruz, önceki beyaz eşiniz mi, şimdiki siyah eşiniz mi daha güzel?” şeklinde bir şaka yapıyorlar. Mustafa Hocanın yanıtı bize, Yahudi Lobilerini hatırlatıyordu: “Oğlum ben, sadece hizmet ve hürmetlerine, sadakat ve teslimiyetlerine bakıyorum. Çünkü kör olduğumdan, zaten güzellik seçemiyorum!..” diyordu. 


Obama, sadece “maşa”lık yapıyordu. 
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Babası Hüseyin Obama Kenyalı, Luo Kabilesi üyesi bir zenci ve Müslüman biliniyordu. 
Misyoner bursu ile Amerika'ya okumaya geliyor, burada beyaz bir Amerikalı (Yahudi asıllı) Hristiyan kadınla evleniyordu. Oğluna Barak Hüseyin adını veriyor, çocuk çok küçükken karısı tarafından terk edilip Kenya'ya dönüyordu. Obama'yı Yahudi asıllı sözde Hıristiyan annesi ve annesinin ailesi yetiştiriyor ve bu yüzden Hıristiyanlığı seçiyordu. 
Obama, "Amerika'da devrim" "İhtilal" "zenci başkan" "Müslüman başkan" ambalajıyla ezilen dünyaya sevimli gösterilmeye çalışılıyor, bu sayede Amerika'nın kaybettiği prestiji tekrar kazanması hedefleniyordu. Oysa, Obama'nın, Müslüman ve mazlum Afrika'nın fethi için özel olarak seçildiği açıkça sırıtıyordu. Ve tabi esas proje olan BOP'u hayata geçirmekten ve Asya içlerine girmekten asla vazgeçilmiyor ama yeni hedef seçilen Afrika, eski projelerin ikinci plana atılması anlamına gelmiyordu. 


İşte Obama, Amerikan ordusunun en kısa zamanda Irak'ın kuzeyinde üslenmesini istiyordu. 
Zaten Irak işgalinin esas amacı, Kuzey Irak'ta Kukla Kürt Devleti kurulması idi, başarılmış gözüküyordu. Bunun, BOP'un uygulanabilmesi için hayati önemde bir hedef olduğu zaten gizlenmiyordu. Demek ki Obama, Büyük Ortadoğu Projesi'nden vazgeçmek bir tarafa, onu kesin sonuca ulaştırmaya geliyordu. ABD, Obama eliyle İran'da Türkleri, Kürtleri ve Belucileri kışkırtarak bölücü faaliyetleri derinleştirmeyi planlıyor ve çok ani bir saldırı için sinsi bir projede Müslüman(!) Hüseyin Barak Obama'ya piyonluk yaptırılıyordu. El-Kaide ile mücadele bahanesiyle, Müşerrefin de bertaraf edilmiş olmasından faydalanarak, Amerikancı Pakistan hükümetinin de desteğiyle bu ülkeye asker sokup Pakistan'ın nükleer silahlarını kontrol altına almak hesapları güdülüyordu. 


Türkiye Düşmanı Yahudi Joe Biden Başkan Yardımcısı Yapılıyordu! 


Obama'nın yardımcısı Bay Co, Türkiye düşmanlığı ile tanınıyordu. Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu öne sürüyor, Ermeni soykırımının ABD tarafından resmen tanınması için özel çalışmalar yürütüyordu. Irak saldırısının mimarlarından Colin Powell, Bakan atanıyordu. Abdullah Gül'ün, Dışişleri Bakanı iken Powell ile hizmet sözleşmesi imzaladığı biliniyordu. Sözleşme maddelerinden biri de “Türk Özel Kuvvetlerinin Kuzey Irak'tan çekilmesi ve Türk Ordusunun Amerika'dan izin almadan sınır ötesi harekat yapmaması” oluyordu. Pavıl bu suretle hem PKK'yı hem de Barzani yönetimini korumuş oluyordu. Pavıl, Buş kabinesinden istifa etmişti. İstifa nedeni, Amerikan Ordusunun Irak'taki yerleşme stratejisini eleştirmesi idi. “Madem ki ana hedef Kürt Devleti kurulması idi, o halde Amerikan Ordusu Irak'ın genelinde değil, acil olarak kuzeyinde Barzani bölgesinde yerleşmeli idi” diyordu. “Balkan Hızarı”Richard Holbrooke Obama Kabinesine taşınıyordu. 


Holbruk, Yugoslavya'yı parçalayan ve Müslüman Boşnaklara kan kusturan kışkırtıcı ajan olarak biliniyordu. Parçalama yeteneğinden dolayı kendisine "hızar" deniyor, yeni görevi ise Türkiye'yi parçalamak oluyordu. Holbruk, etnik ayrımcılığı körükleme konusunda tartışmasız dünyanın en iyi şeytan uzmanı olarak tanınıyordu. Holbruk'un Türk dostu olduğunun söylenmesi tamamen palavraydı. Kuzey Irak'ın desteklenmesi ve Türkiye'nin bölünmesi raporlarını Amerikan Kongresinde en iyi savunan kişinin kendisi olduğunu bilen biliyordu. 
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Kabine Bakanı (Başbakan) adayı: Siyon Şövalyesi Rahm Israel Emanuel oluyordu. 


Bil Klintın'a (Clinton yazılıyor) danışmanlık yapmış bir Yahudi oluyordu. Siyonizm'e en çok hizmet etmiş kişilere verilen "Siyon Şövalyesi" ünvanını taşıyor. İsrail'de Filistinlilere karşı gönüllü olarak savaşmış bir terörist katil. Amerika'da "Zengin Yahudi" lobisinin en güçlü adamlarından sayılıyordu. Siyonist Rabırt Geyts Savunmanın başına getiriliyordu. Büyük bir ihtimalle Bush'un Savunma Bakanı koltuğunu koruyacağa benziyordu. Geyts, her iki partinin de saygı duyduğu bir isim olması nedeniyle iki partinin işbirliği yapmasında rolü olacak deniyordu. Asıl özelliği Siyonist olmasıydı ve Geyts, Büyük Ortadoğu Projesi üst düzey yöneticilerinden sayılıyordu. O da Pavıl gibi ABD Ordusunun Irak'ta "güvenli bölge"ye, yani Kuzey Irak'a çekilmesi gerektiğini savunuyordu. CIA Başkanı Yahudi Mike Hayden derin devletten sorumluydu! Mistir Mayk, seçimin ertesi gününden itibaren her gün Obama'ya brifingler vermeye başlamış bulunuyordu.. Yani: Başkan yeni ama, Amerikan derin devleti hükümranlığı sürüyordu. İşte "devrim" "değişim" ile işbaşı yapacak olan "devrimci" kadro bu Siyonist Yahudilerden oluşuyordu. 


Amerika'nın Erdoğan'ı Sayılan Barak Obama'nın, kendisinin bile unuttuğu Kenya ayağı ve baba tarafı niye gizleniyordu? 


Müslümanlığın Kuzey Afrika'da yayılması şöyle oluyordu. 


İslam Peygamberi ve insanlık rehberi Hz. Muhammed (SAV.) Efendimiz, Mekke'deki baskılar yüzünden 615 tarihinde damadı Osman bin Affan başkanlığında 11 erkek 4 kadın Müslüman'ı Habeşistan'a yollamıştı. Habeş kralı Necaşi Eshame onları iyi karşıladı. Afrika böylece Medine'den önce İslam ile tanışmıştı. 639'da Müslüman Arap Ordusu'nun Mısır'ı almasıyla ve ticaret yoluyla İslam Afrika'nın kuzeyinde yayıldı. Araplar da yerli kadınlarla evlenmeye başladı. Bu yüzden Kenya'da bu nesilden siyah, beyaz ve melez bebekler doğmaktaydı. Melez olayı Amerika'dan çok önce Afrika'da başlamıştı. Arapça ile yerli diller karışarak Arapça "sahil" anlamına gelen ve Obama ailesinin de konuştuğu Svahili dili ortaya çıktı. 


Obama ailesi Luo Kabilesi mensubuydu. 


Obama ailesi, Afrika'nın en büyük tatlı su gölü olan Victoria Gölü çevresinde yaşayan Luo kabilesindendi. Luo Kabilesi, bugün Sudan, Uganda, Kongo, Kenya, Tanzanya'ya yayılmış bulunan köklü bir kabileydi. Kenya'nın yüzde 13'ü Luo kabilesinden. Luo'ların büyük çoğunluğu Hıristiyan, çok azı Müslüman dinini seçmişti. Luo ve Kikuyu kabilelerinin çatışmasını Batılılar kışkırtıyordu. Luo'lar, Kenya'nın en büyük etnik grubu Kikuyu'lar ile sürekli çatışıyorlardı. Luo'lar, içlerinde Müslümanlar da olan Kikuyu'lara düşmandılar ama nedense Somali'deki siyah renkli Yahudi kabilesi Yabirs'ler ile çok sıcak ilişkileri vardı. Luo'lar ile Yabirs'ler dinsel farklılık olmasına rağmen kız alıp veriyorlardı! Luo kabilesiyle Yabirs'lerin ilişkisi eskiye dayanıyordu. Yabirs'ler Hz. Davud döneminde Somali'ye gelip Luo'lar ile ilişkiye geçmiş oluyorlardı. Hristiyan Luo Kabilesi, Yahudi Yabirs'lerle birlikte Amerikalılara zenci köle avlaması için yardımcı olmuşlardı. Batı 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basınında son dönemde yayımlanan haberlere göre, Luo'lar Afrikalıları Yahudi Yabirs'ler aracılığıyla köle olarak Amerikalılara satmışlardı! Yani beraber köle ticareti yapmışlardı. Ve bu yüzden Luo Kabilesi, Batı ile oldukça iyi ilişkiler kurmuşlardı. Bu yüzden Afrika kabileleri Luo'lardan pek hoşlanmazlardı. 


Barak Hüseyin Obama'nın babası misyoner bursu ile ABD'ye gidip okuyordu. 


İşte Obama'nın babasının Amerikalı misyonerin bursuyla ABD'ye gitmesi bu kirli ilişkiye dayanıyordu. Seçim çalışmaları sırasında Obama hakkında sürekli, "Obama hiç köle olmadı" denilmesinin altında da bu yatıyordu. Bu propaganda ilginçti; sanki Afrika'da yakalanıp Amerika'ya köle olarak getirilmek ayıptı, ama Amerikalılarla işbirliği yapıp başkalarını köle diye satmak şeref sayılıyordu. Kikuyu iktidarı Batı karşıtı ve bağımsızlıkçı davranıyordu. Kenya'nın yüzde 13'ünü Obama'nın kabilesi Luo'lar, yüzde 22'sini ise Kikuyu'lar oluşturuyordu. Kenya bağımsızlığını kazandığından beri, Batı'nın "totaliter" olarak değerlendirdiği Kikuyu'lar iktidarda bulunuyordu. Biraz da Sovyetler Birliği'nin desteği ile bağımsız duruş sergileniyordu. 


Kenya'da Yahudi Soros darbesi yapılıyordu. 


27 Kasım 2007 seçimlerinde Kikuyu adayı Mwai Kibaki, Luo adayı ise Raila Odinga 
olmuştu. Odinga, Barak Obama'nın kuzeni sayılıyordu. Ama Devlet Başkanlığını Kikuyu'lar kazandı, Obama ailesi kaybediyordu. Ancak Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna'da olanlar Kenya'da da tezgâhlanıyordu. Luo'lar seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle ayaklanıyordu. 
Ayaklanan Luo'ların başında, Barak Obama'nın kuzeni olan Turuncu Demokratik Hareketi lideri Odinga yer alıyordu. Odinga'nın arkasında ABD vardı, para yardımı ise Yahudi Soros'tan geliyordu. Luo'lar ile Kikiyu'ların çatışması sonucu bin kişi öldü, 200 bin kişi yerinden yurdundan oldu. Sonunda Kibaki Devlet Başkanı, Odinga Başbakan yapılarak çatışmalara son verildi. 


Aynı Soros, ABD seçimlerinde de Obama'yı destekliyordu. Obama ile Odinga şimdi Kenya'da Turuncu devrimi tamamlama sevdasına düşüyordu. 


Ancak Kibaki'nin Devlet Başkanı olması, Amerika'yı huzursuz etmekteydi. Soros desteği ile seçilen Obama ile yine Soros desteğinde Kenya Başbakanlığı koltuğuna oturtulan Odinga, şimdi el ele verip Kenya Devlet Başkanlığını da ele geçirerek Turuncu Soros Devrimi'ni tamamlamak, Kenya'yı kayıtsız şartsız ABD'ye bağlamak hayali içindeydi. 


Hedef olarak Afrika'nın dolaylı işgali amaçlanıyordu. 


Hedef Afrika'ydı, bunun için de ilk hedef Kenya seçiliyordu. Nasıl Orta Doğu petrolleri için yapılan Büyük Ortadoğu Projesi'nde ilk hedef Kuzey Irak ve ardından Büyük Kürdistan ise, Afrika Petrolleri için de ilk hedef Kenya oluyordu. Afrika petrolleri ABD için çok önemli sayılıyordu. Çünkü uzun zamandır Çin, sağlam zeminlere basan Afrika politikası uygulamaktaydı. Çin'de Afrika ülkelerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Çin, Afrika'da kalkınma projelerine yardım etmekte, batı gibi sömürü şartlarını içermeyen bu yardımlardan 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Afrika ülkeleri çok etkilenmektedir. Örneğin Batı'nın "katil" ilan etiği Sudan yönetimi, Çin ile sıkı işbirliği içindedir. Çin, Sudan'dan petrol alıyordu. (Eğer Sudan, Batı sömürüsüne boyun eğse idi, şimdi "katil" değil, "teröristlere karşı savaşan kahraman" olarak el üstünde tutulacaktı). Şimdi ABD'nin amacı, yükselen Çin etkisini (ve İslam'a dönüş sürecini) kırmak ve Afrika'yı denetim altına almaktı. 


Başbakan iken Sn. Recep Tayyib'i de Afrika yollarına bunlar düşürüyordu! 


Irak'ta işler kötüleştikçe, Amerika Petrol ve Enerji İşleri Dairesi, 2015 ve sonrası için bir plan yapmıştı. Bu plana göre şu anda ABD'nin petrol ihtiyacının %7’sini karşılayan Afrika, ilk fırsatta bu oran %10'a, 2015'de “4020'ye, daha sonra 9050'ye çıkaracaktı. Bunun için de Afrika'da Avrupa etkisi ve bilhassa Çin etkisi kırılmalıydı. ABD, ilk iş olarak Afrikalı Müslümanları kazanmak için BOP Eşbaşkanı Tayyip Bey'i görevlendirip o bölgeye yollamıştı. Gazetelerimizin, yazarlarımızın "Konsolosluğumuz bile olmayan ülkelerde başbakanın ne işi olur ki?" sorularının cevabı işte bunun altında yatmaktaydı. Fetullah okulları 
zaten zemini hazırlamak, ABD muhibleri yetiştirmek için çoktan oradaydı. ABD, 2000 
yılında 10 milyar dolar olan Afrika kalkınma yardım bütçesini 2006'da 23 milyar dolara çıkardı ve AİDS mücadelesi için ayrıca 30 milyar dolar ek ödenek ayırmıştı. Ve tabi bunlar sadece lafta kalacak, ABD bu paraları işbirlikçi yandaşlarına aktaracaktı. 


Africom: “ABD Afrika Komuta Birimi” Siyonizm'e hizmet veriyordu. 


Bu planın tabii ki silahsız yürümesi imkânsızdı. ABD, Afrika için bir komuta birimi kurdu: Africom. Africom karargâhı için, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Liberya seçilip hazırlandı. 
İlerde Afrika'da kurulacak askeri üsler, bu komuta merkezine bağlanacaktı. Benin, Tanzanya, Ruanda, Gana, Liberya gibi zengin maden ve enerji kaynakları olan ülkeler böylece kontrol altına alınacaktı. 


Tanzanya: “ABD petrol hırsızı” diyordu. 


Bu niyetlere ilk uyanan Tanzanya, Buş'u "Petrol hırsızı" diye karşıladı. Hardley'in Amerika'nın Afrika ilgisini "Afrika'ya şefkat" olarak yutturmaya çalışması böylece boşa çıkmıştı. Tanzanya gibi zengin petrol rezervleri olan Benin ve Liberya aydınları ise malum yöntemlerle osusturulmuştu. Ve işte Obama bunun için seçilip “Kukla Başkan” yapılmıştı. Afrika'da Buş'un bir türlü oluşturamadığı sempatinin üstelik antipatiye dönmesine karşı bulunan panzehir Obama'ydı. “Amerika'nın Afrikalı Başkanı" muhabbeti ile göz boyama yoluyla Afrika'nın Obama ile fethi sağlanacaktı. Yeni dönemde yeni hedef Afrika ve tabi Asya'ydı ve kestaneler Afrika kökenli Obama tarafından ateşten alınacaktı.|2| 


Ancak, şu nokta gözden kaçırılmaktaydı. Siyonist güdümlü Amerika'nın bir hesabı varsa, elbette Allah'ın da bir hesabı vardı. Bakalım, Obama'yı Şeytani cephe mi, insani cephe mi daha çok kullanacaktı!? Milli Çözüm olarak Barak Obama'yla ilgili tespit ve tahlillerimizde yanılmadığımızı ve gerçekleri yazıp karından sıkmadığımızı gösteren çarpıcı ve ufuk açıcı yazılar yayınlanıyordu. 
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“Vah, beyinsizler vahhh !” diye başlayan Cem Yaren şunlara dikkat çekiyordu: 


ABD'de seçim yapılmış, Barack OBAMA zafere ulaşmış; değişim kazanmış; bu bir devrim sayılırmış; zihniyet ihtilali yaşanmışmış; o ABD'nin GORBİ’ si konumundaymış; Hz. Hüseyin Efendimizden işaretler taşımaktaymış; Hz. Ali Efendimizin müjdesi varmış; Farsça'da “O bizden biri” anlamındaymış!... Vah “beyin özürlüler” vahhhh! Zavallı gerçek zenciler, Beyaz Saray önünde sevinç gözyaşları döküyorlar... Dünyadaki ve bizdeki soytarılar, liboşlar, soroşlar, tayyoşlar ise günlerdir göbek atıyorlar, gerdan kırıyorlar, popo sallıyorlar... Neymiş, “Hamdolsun”(!) Barack OBAMA ABD Başkanı olmuşmuş” diye coşuyorlardı! ABD'nin kenar mahallelerinden Kasımpaşa'dan... Affedersiniz; İllinois'ten seçilmiş bir siyahi kahramanmış... Hatta o ABD'nin “Karaoğlan”ıymış... Densizler utanmasalar “ABD'nin beklenen Mesih'i” diye tapınacaklardı. RTE'nin seçilişine ne kadar benziyor değil mi? O da Kasımpaşa'dan çıkmıştı, güya “ezilenlerin” temsilcisiydi... Ama kısa sürede makyaj aktı ve “Sonradan görme ve “er”likten dönme” olduğu ortaya çıkıverdi. Şimdi foyalarını boyamak için çırpınıp duruyorlardı!.. 


“Obama” patlayan soysuzluk barajı için bir tıpaya benziyordu! 


Şimdi sizlerle bazı rakamları paylaşacağım. ABD'nin nüfusu 2008 Temmuz itibarı ile 319,5 milyona ulaşıyordu. ABD'nin nüfusu 1 milyon üzerinde 32 farklı etnik guruptan oluşuyordu. 
ABD'de en önemli etnik gurup (2008 Temmuz itibarı ile) Hispanikler 47,4 milyon. İkinci gurupta ise (2008 Temmuz itibarı ile) 41,2 milyonla Zenciler bulunuyordu. Hispanikler'in yıllık nüfus artış hızı %3,4; Zencilerin ise %1,9; bütün ABD'nin yıllık nüfus artış hızı ise %1,32°de kalıyordu. (Not: Hispanik: Endülüs döneminde Arap İslam etkisinde kalan İspanyolcayı konuşanlar. Birleşik Amerika'da ve Güney Amerika'daki İspanyol kökenlilerden oluşan topluluklar) Bu şartlar; 2008 başkanlık seçimlerinde Hispaniklerin diğer nüfusa oranının %20,5; Zencilerin diğer nüfusa oranının %17,8; her iki gurubun diğer nüfusa oranı “038,3'e; (o yükseleceğini gösteriyordu. 2012'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Hispanikler'in diğer nüfusa oranı %22,6; Zencilerin diğer nüfusa oranı %18,5; her iki gurubun diğer nüfusa oranı %41,2 olacağı anlaşılıyordu. “2012 başkanlık seçimlerinde Hispanikler'in istemediği bir başkan seçilemeyecektir” anlamına geliyordu. 2016'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Hispanikler'in diğer nüfusa oranı %25,1; Zencilerin diğer nüfusa oranı %19,5; her iki gurubun diğer nüfusa oranı %44,5 olacaktır. Bunun anlamı şudur; 
2016 yılında başkanlık seçimlerini Hispanikler belirleyecek, eğer Hispanikler Zenciler ile 
işbirliğine giderlerse ABD Temsilciler Meclisinde 9065; Senatoda ise %53 çoğunluğu sağlayacaklardır. İşte ABD derin devletinin (yani Siyonist Yahudi Lobilerin) Demokratların Adayı olarak: kırma, genç ve iddialı Barack OBAMA yı, Cumhuriyetçilerin Adayı olarak da yaşlı, muhafazakâr ve iddiasız bir Mc CAIN'i çıkartmasının asıl sebebi ortaya çıkıyordu. 
Başkan yardımcılarının seçimi de bu hesaba dâhil edilirse Mc. CAİN'in kaybetmesi için her şeyin planlandığı anlaşılıyor. ABD derin devleti, ABD'nin ve Dünya'nın kaderine Hispanikler'in müdahil olmasını istememiştir, bundan sonra da istemeyecektir. Hispanikler'in 
başkanlık seçiminin kaderi ile oynamamaları için, Obama gibi bir melez-kırmayı 2008 
seçimlerinde aday yapmış ve seçilmesini sağlamıştır. Hesaplarıma inanmayanlar oturup 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kendileri de bir hesaplama yapabilirler. Onlara bir de etnik ve dini ayrımlarını net olarak bulabilmeleri için şu internet sitesine bakılmalıdır: (Www.joshuaproject.net) 


Zenci soy kırımına seyirci bir kırma-melez: Barack Obama, Siyonizm'e hizmet ediyordu! 


Kırma OBAMA, 1996-2004 arası İllinois Eyalet Senatörü, 2004”te de Demokrat Parti'den İllinois Senatörü olarak ABD Senatosu'na seçiliyordu. Baba Kenyalı bir Zenci, anne ise Kansaslı bir beyaz oluyordu. Peki, Neo-Con ve Semitik inanca göre soyu kim belirliyordu? 
Anne mi baba mı? Tabii ki Anne! Yazımın başından beri OBAMA denen ZÜBÜK'e KIRMA dememin sebeplerinden biri buydu; ikincisi ise üyesi olduğu İLLUMİNATİ bağlılarındaki konumuydu. Yani beyazlarla aynı statüde olması... Harvard Hukuk Fakültesi'ne girerken OBAMA 'ya kimler kefil olmuştu? Merak edenler araştırsınlar... En basitinden adı BARACK olanları bir bir akıllarına getirsinler. Göreceklerdir ki; adı BARACK olanların 9098'i MUSEVİ ve aynı zamanda YAHUDİ'dir. Baba OBAMA da nedense Harvard mezunu ve burslu(!) okumuş... Peki, Barack kimle evlendi yine bir Harvard mezunu Michelle ROBINSON ile. Şu anda İsrail'in Savunma Bakanı kim: Ehud Barack! 


Gelelim daha önemli bir konuya; 


Hatırlayınız 2005 yılı Ağustos ayında Katrina Kasırgası önce Louisiana'yı ardından da Missisipi'yi vurduğunu herkesin hatırlaması gerekiyordu. Yani kırma OBAMA'nın senatör oluşundan bir yıl sonrası oluyordu. Yani o ABD Senatosu'ndayken bu olay yaşanıyordu. Biz o dönemdeki yazılarımızda, yırtınırcasna BUSHt oğlu BUSH'un Zencilere karşı SOYKIRIM yaptığını bıkmadan usanmadan yazmıştık. Hatta hemen her gün yazılarımızda ölmeleri istenen Zencilerden kaçının yaşamını kaybettiğini ve toplam kaybı yazmıştık. Sizlere şimdi bu kayıpların bugün itibarı ile net bilgilerini vereceğim. ABD devlet kayıtlarına göre; Alabama 2, Florida 14, Georgia 2, Kentucky 1, Louisiana 1,577, Mississippi 238, Ohio 2, Toplam 1,836, Kayıp 705 idi. Ama bizim edindiğimiz bilgilere göre ise: Alabama 2, Florida 47, Georgia 11, Kentucky 21, Louisiana 2,843, Mississipi 798, Ohio 26, Kesin Ölüm Toplam 3,748, Kayıplar 4,819, Toplam 8.567 tutuyordu. Nedendir bilinmez bunların hepsi de Zenci idi ve bu acı gerçek hem Amerikan halkından hem dünya kamuoyundan özenle gizleniyordu. 
Peki bunun adı, doğal afet sonucu ölüm müdür, yoksa soykırım mıdır? Bir bilgi daha verelim ki taşlar daha iyi yerine otursun. Kasırganın 4'ncü gününde toplam ölüm ve kayıp sayısı sadece 239 (yazı ile iki yüz otuz dokuz)du. Yani tam 8567 (sekiz bin beş yüz altmış yedi) zenci sahipsizlik ve ilgisizlik yüzünden, açlık ve hastalıktan ölüyordu. Şimdi “beyin özürlü” OBAMACLTlara sormak ve hatırlatmak gerekiyordu: Bu “soykırım” yaşanırken OBAMA senatoda bu konuda tek kelime konuşmuş mudur? Ya da felaket bölgesine gidip katledilen Zencilere sahip çıkmış, hesaplarını sormuş mudur? Bir tek satırlık ifade bulun, ben söylediklerimin ve yazdıklarımın tamamını yutmaya hazırım. 


Gerçek zenci asla başkan yapılmayıp, hemen öldürülüyor, kırmalar ise tepe tepe kullanılıyordu! 
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Tarih Nisan 1996; Bill CLINTON'un Bakanı Ronald Harmon BROWN ve yanındakiler Huvatistan'a uçtuğu Boeing 737'nin modifiye edilmiş bir türü olan CT-43 ile -bizdeki Fizikçilerimizin katledildiği Isparta'daki uçak kazasının(!) hemen hemen aynısı yöntemlerle- yaklaşma esnasında bir tepeye vururlar ve oracıkta ölürler, daha doğrusu böylece öldürülürler. 
Kazada(!) hedef alınan Ron BROWN'dır ama onunla birlikte CT-43, 34 kişiye daha mezar olur. Peki, Ronald Harmon BROWN neden öldürülür? Ron BROWN Hırvatistan gezisinden döndükten sonra, Bill CLINTON hakkında ifade verecektir. Eğer Ron bu ifadeyi verebilmiş olsaydı Bill CLINTON dönemi Nisan 1996'da sona erecekti. Yapılması gerekecek seçimlere de Ronald Harmon BROWN Demokratların Başkan Adayı olarak katılacaktı... 


Özetle: Barack OBAMA, ABD'nin Recep Beyidir. ABD derin devletinin, yani Siyonist Lobilerin güdümündedir. Kırmadır, melezdir. Zencilere ihanet etmiştir, bundan sonra da ihanet edecektir. OBAMA, Hispaniklerin ABD Başkanı'nı belirlemedeki üstünlüklerini ellerinden almak üzere aday seçilmiş ve kazanması için bütün hileler denenmiştir. OBAMA ile ellerindeki kanı yıkayabilmek istemiştir. Kısaca KÜRESEL EŞKIYA ABD'nin KÜRESEL kovboyu BUSH yıprandığından vazgeçilmiş, yerine KÜRESEL kırması OBAMA getirilmiştir. 


Obama, bize ümit vermiyordu! 


Seçimler, Irkçı emperyalistlerin hükümlerinin geçtiği bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ABD'de iki büyük partiden yani Cumhuriyetçiler ile Demokratların, Mc Cain ile Barack Obama'nın çetin seçim mücadelelerini izledik. Bu seçimler 6-8 ay önce başladı. Bu kampanya 2008/Kasım'ının ilk haftasında tamamlandı. Bütün dünya'nın Obama'nın seçilmesi haberini bir bayram havasında kabul etmesi ve gösteriler yapmasını biz de oturduğumuz yerde medya organlarımızla yakından izleme imkânı bulduk. ABD nüfusundan 90 milyonu bulduğu söylenen Evangelistler, bütün güçleriyle İsrail'e destek olacaklarını alenen açıklamakta böylece Irkçı emperyalizm ABD'de zaten hazır bir kamuoyuna sahip bulunmaktadırlar. Seçim çalışmaları boyunca ister Demokrat Barack Obama'ya olsun isterse Cumhuriyetçi Mc Cain'e olsun Amerika'daki aynı büyük holdingler büyük paralar aktarmışlar ve adaylardan her ikisine de yasal bağışlarıyla destek çıkmışlardır. Bazı büyük finans kuruluşları; Blank Rome LLP, Citigroup, Bank of Newyork, Mellon, Merill Lyncn, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Credit Suisse, Lehman Brothers, Morgan Stanley, MGM Mirage, UBS, National Amusements, Citadel Investments, Skadden Arps, Time Warner, Harward University ve Univision başta gelmektedirler. ABD'nin bu finans ve holding kuruluşları bundan evvelki seçimlerde Cumhuriyetçilerle Demokrat adaylara da aynı şekilde destek oldukları gibi aday adaylarının aynı parti içinde yaptıkları adaylık mücadelelerinde Mitt Romney, Rudy Giuliani ile Obama'nın Demokrat rakibi Hillary Cilinton'a da yüklü bağışlarda bulunmuşlardır. Bu holdinglerin ABD'nin, kendilerinin ve Dünya'nın ekonomik krizi içerisinde çırpınırken seçimlerde kazanma ihtimali yüksek adaylara, daha doğrusu kazanmasını istedikleri adaylara bu kadar büyük destek olmaları boşuna olmasa gerektir. Tabii finans kuruluşlarının rast gele adaylar için para yatırmaları da düşünülemez. Eğer seçimi Mc Cain kazanmış olsaydı yine 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netice değişmeyecek, büyük finans kuruluşları ve bunların arkasında ki mihrakların istedikleri olmuş olacaktı. 


ABD Yahudi medyasının rolü unutuluyordu! 


ABD medyası yani ajans, gazete ve televizyonları da bütün bir seçim çalışmaları boyunca Barack Obama ile Mc Cain hakkında değişik haberler ve yorumlar yaparak, bizim adına “horoz dövüşü” dediğimiz ABD kamuoyunu ikili bir seçime yönlendirmişlerdir. İnsanın yapısının temeli adalete yönelik olması şeklindedir. Uzun yıllar ABD'de ezilen siyahların haklarının Obama ile korunmasının sağlanabilmesi ABD'de olduğu gibi bütün dünyada da insanların Obama'ya yönelmeleri için iyi bir gerekçe olmuştur. Şurası unutulmamalıdır ki ABD medyası büyük parasal yardım yapan Finans kuruluşlarının ve sermaye holdinglerinin elinde bulunmaktadır. Bu adamlar Obama ve Mc Cain'e nasıl parasal destekler yapmışlarsa aynı desteği sahibi oldukları medyaları ile de sağlamış, onların ABD kamuoyunda başarılı olmalarını sağlamışlardır. 


ABD dış politikası “Büyük İsrail” hedefine dayanıyordu. 


1990 yılında İskoçya'da yapılan NATO toplantısında İngiltere Başbakanı Margaret 
Thatcher'in yaptığı bir konuşma ile “NATO'nun dağıtılmayarak muhafaza edilmesi ve düşman olarak Komünizm yerine İslam'ın tespit edilmesinden sonra...” ABD'de Newyork'ta ikiz kulelere uçaklı saldırılar yapılmıştı. Bu saldırının akabinde ABD başkanı Bush “Haçlı seferlerinin başladığını” ilan etmiş ve “hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını” belirterek “ya bizdensiniz ya da karşımızdasınız” diyerek dünyayı siyasi açıdan iki büyük bloğa ayırmıştı. 
ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ise “Ortadoğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek” diyerek ABD'nin bundan sonra çalışma alanının İslam ülkeleri olduğunu ilan etmişti. Arkasından uydurma gerekçelerle Irak'ın ve Afganistan'ın işgallerini yaşadık. Bu arada İsrail'in Filistinlilere her gün uyguladığı katliamlarına şahit olduk. Arkasından Lübnan'a saldıran İsrail'in Hizbullah karşısında yenilerek geri çekilmeye mecbur kalışını izledik. İran ve Suriye'nin de ABD topunun ağzında olduğunu yüreğimiz burkularak takip etmekteyiz. Yukarıda belirttiğim gibi ABD yetkilileri tarafından verilen beyanatlar, hiç şüphesiz ABD'yi de kontrolleri altında tutan “Irkçı emperyalistlerin” isteklerini dile getirmektedir. Yeni başkan Obama'nın yardımcılığına Yahudi asıllı Senatör Joe Biden'in getirilmesi, Obama'nın seçim çalışmaları içerisinde iken ABD'den ayrılarak İsrail'e ve Kudüs'e gitmesi, orada başına “Kippa”yı geçirerek “ağlama duvarı” önünde dualar etmesi, bu hareketin ise dünya televizyonları ile bütün dünyaya ilan edilmesi, onun da “Irkçı Emperyalistlerin” kontrolü altındaki bir figüran olduğunu göstermektedir. 


Eski ABD Büyükelçisi Wilson net konuşuyordu: “Obama sadece bir figür yerindedir; Bush ile 


1? 


zeka düzeyleri aynı seviyededir 


ABD’nin yeni Başkanı Obama’yla ‘dünya cennet olacak’ beklentilerini yorumlayan Washington’un Ankara Büyükelçisi Wilson, “Politikalarımız ulusal çıkarlara dayanır, başkana göre değişmez” diyordu. Böylece Obama'yla Amerika değişecek, dünyaya barış ve adalet 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gelecek” tartışmalarına noktayı koyuyordu. Cumhuriyet gazetesinden Leyla Tavşanoğlu'na konuşan Wilson, Barack Obama'nın yeni başkan olmasını değerlendirirken: Ülkesine dönmesine 10 gün kalan bir süreçte “ABD'de iktidardaki partiler değişebilir. Ama geriye dönüp baktığınızda var olan politikaların yüzde 95'inin değişmeden sürdürüldüğünü görürsünüz” ifadesini kullanıyordu. Önceliklerin zaman zaman değişebileceğini dile getiren Wilson: “Yani gündemin bir numaralı konusu o günün koşullarına göre ikinci sıraya düşebilir. 
Hedeflerde yeni düzenlemeler yapılabilir. Ama genelde fazla bir sapma olmaz. Çünkü ülkelerin dış politikaları ulusal çıkarlara dayanır. Bazen seçim kampanyalarında söylemler kullanılabilir. Ama dediğim gibi pek çok konu konsensusa dayanır” diyerek gafil şakşakçıların gözünü açıyordu. Wilson, Obama'nın seçim sürecinde kullandığı yumuşak üslupla ilgili, “Bazen seçim kampanyalarında böyle söylemler kullanılabilir. Pek çok konu konsensusa dayanır” ifadesini kullanıyordu. Yani “Türkiye'nin Obama'dan çekeceği 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var!” demeye getirip, tehdit ediyordu. Özetle: Türkiye'de Erdoğan'ı, ABD'de Obama'yı iktidara getirip Müslümanları ve ezilmiş toplum katmanlarını istismar etmeye mecbur kalan Siyonist merkezler, giderek daha bir dirilen ve derlenen mazlumların infilak ve inkılabıyla 


yıkılacaklarını unutuyordu! 


(15 Şubat 2016 / Milli Gazete 
2! Ali Serdar Bolat, googlegroups.com 


DARWİNİZM YUTTURMACASI VE DİNDAR ERDOĞAN'IN DUYARSIZLIĞI! 
01 Mayıs 2021-Ahmet Akgül-millicozum 


10 Nisan 2001 tarihinde Rahmetli Erbakan Hocamızın dolaylı teşvikleriyle ANAP Diyarbakır 
Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması için Meclis Başkanlığına bir soru önergesi sunmuşlardı. 


“21. yüzyılda, Lise ve Yükseköğretim kurumlarında 19. yüzyılın köhne iddialarını içeren Darwinizm felsefesinin öğretilmesi bilime aykırı bir gericilik değil midir?” diye sormuşlardı. 
Dönemin DYP Milletvekili İhsan Aytekin de Başbakan Ecevit'e benzer bir soru önergesi sunmuşlardı. FP'li Zeki Çelik de bunlara destek çıkmıştı. Ancak maalesef bu girişimlerden beklenen sonuç alınamamıştı. Koalisyon ortakları ANAP, MHP ve DSP bu sorulara ve konulara ilgisiz kalmışlardı. 


Erbakan Hocamızın, bu yöndeki girişimleri ANAP'taki ve Doğru Yol'daki bazı inançlı Milletvekilleri üzerinden ve dolaylı teşviklerle yaptırması; toplumda masonik merkezlerin ve dış güçlerin oluşturdukları ön yargılar ve saplantılar yüzünden, Milli Görüş'ün her teklifine tepkiyle yaklaşılmasını önlemek amaçlıydı. Ayrıca, dindar ve Milliyetçi sanılarak oy verilen partilerin gerçek ayarını halkımıza göstermek hesaplıydı. 


Ardından dindar kahraman Sn. Erdoğan'ın AKP iktidarı tam 16 yıl boyunca bu konuda duyarsız kalmış, Lise ve Yüksek okullarda “bilimsel gerçek!” diye Darwinist öğretiler okutulmuş ve tabi Lise ve Üniversite imtihanlarında bu asılsız iddialar soru olarak da çıkmıştı. 
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Başta Milli Çözüm Dergisi'nin itirazları ve yoğun baskılar üzerine, AKP iktidarı ayıp savmak cinsinden 2017-2018 yılı için “Hayatın başlangıcı ve Evrim” ünitesini Lise 4. Sınıf müfredatından çıkarmış, ancak bu asılsız ve inkârcı felsefenin temelsizliğini ve geçersizliğini, bilimsel veriler ve yöntemlerle tartışılmasını ve bu şekilde okutulması konusuna, Haçlı Batı'nın ve masonik odakların korkusundan el atmamıştı. 


Oysa bizim amacımız, Evrim teorisinin ve Darwinist felsefenin yasaklanması değil; bu yöndeki iddiaların da, karşısındaki bilimsel doğruların da, televizyon programlarında, Lise ve Üniversite sınıflarında bağımsız ve tarafsız bir ortamda tartışılması, ortaya çıkan sonuçların okullarda ders kitabı olarak okutulmasıdır. Yani tek taraflı Darwinist safsataların ve Evrim yalanlarının bilimsel ve tek gerçekmiş gibi çocuklarımıza dayatılmamasıdır. Milli Çözüm Araştırma Ekibi olarak; Orta, Lise ve Üniversite seviyesinde, öğrencilerimizin kapasitelerine uygun biçimde kademe kademe dokuz farklı sınıf için ayrı ayrı “İman Gerçeği ve Evrim Teorisi” üzerine ders kitapları hazırlığımız vardır. Ülkeyi yönetmeye talip 100 yıllık, 50 yıllık partilerin, güya Sağcı, Milliyetçi ve sözde İslamcı nice hükümetlerin başaramadıkları, hatta başlayamadıkları; gençliğimiz ve geleceğimizle ilgili hayati önem taşıyan bu husustaki hazırlıkları da, Allah'ın izniyle ve Erbakan Hocamızın öğretileri sayesinde yine Milli Çözüm Ekibi yapmıştı. 


Evrim Safsatası! 


Evrim teorisi ya da "Darwinizm" kavramlarını duyan insanların bir bölümü, bu kavramların sadece biyolojinin ilgi alanına girdiğini ve kendi yaşamları açısından bir önem taşımadığını sanmaktadır. Oysa, evrim teorisi, biyolojik bir kavram olmanın ötesinde, dünya üzerinde yaygın bir kitleyi etkisi altına almış yanlış bir felsefenin altyapısını oluşturmaktadır. Bu felsefe, sadece maddenin varlığını kabul eden, insanı bir "madde yığını" olarak gören, insanın gelişmiş bir hayvan türü olarak ortaya çıktığını ve doğadaki tek geçerli kanunun "çatışma" olduğunu varsayan bir safsatadır. İsmi "materyalizm"dir ve her ne kadar bilim görüntüsü altında insanlara empoze edilse de, bilimsel bir dayanağı bulunmayan eski bir dogmadır. Eski Yunan'da doğan bu dogma, 18. yüzyılda bazı Avrupalı düşünürler tarafından yeniden tarihin tozlu raflarından çıkarılmıştır. 19. yüzyılda da Marx, Darwin, Freud gibi teorisyenler tarafından bilimlere uygulanmış, daha doğrusu çeşitli bilim dalları materyalist felsefeye uydurulabilmek için çarpıtılmıştır. 


İnsanlar materyalist felsefenin: “Sen, tesadüfen ortaya çıkmış, kimseye karşı sorumluluğu olmayan gelişmiş bir hayvansın” şeklindeki aldatıcı telkinine inandıkça, inanç ve değerlerini yitirmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda pek çok toplumda sevgi, merhamet, fedakârlık, dürüstlük, adalet gibi ahlâki erdemler ve maalesef inanç temelleri dejenere olmaktadır. 
Materyalizmin, “Doğanın kuralı çatışmadır ” şeklindeki yalanına kanan insanlar, tüm hayatlarını diğer insanlara karşı yürütülen bir “çıkar çatışması” olarak algılamış ve görünüşte modem, ancak özde “orman kanunlarına” göre düzenlenmiş bir yaşam kurmuşlardır. Kısacası, son iki yüzyıldır insanlığa isabet eden belalarda, materyalist felsefenin büyük bir rolü vardır. 
İnsanlar arasındaki farklılıkların bir "çatışma" nedeni olduğunu varsayan her türlü düşüncede, bu felsefenin etkisi bulunmaktadır. Sözde din adına ortaya çıkan, ama masum insanların 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canına kastederek dine göre en büyük günahlardan birini işleyen IŞİD'vari teröristlerin kökeninde bile bu Darwinist düşünce yatmaktadır. 


Yaratılış Hakikati ve Harikaları! 


Oysa yeryüzünde yaşayan milyonlarca canlı türünün her birinin birbirinden mucizevi farklılıkları, birbirine hiç benzemeyen davranışları, birbirinden kusursuz fiziksel yapıları vardır. Bu canlıların her biri benzersiz incelikler ve güzelliklerle yaratılmıştır. Bitkiler, hayvanlar ve en başta da insan, dış görünümlerinden gözle görülmeyen hücrelerine kadar büyük bir bilgi ve sanatla varlığa çıkarılmışlardır. Bugün canlıların her detayını araştıran, bu detaylardaki mucizevi yönlerini ortaya çıkaran, tüm bunların nasıl meydana geldiği sorusuna cevap arayan çok sayıda bilim dalı ve bu bilim dallarında görev yapan on binlerce bilim adamı bulunmaktadır. Bu bilim adamlarının bir kısmı, inceledikleri yapılardaki mucizevi yönleri ve bunların meydana getirilmesindeki aklı keşfettikçe, bunlara hayranlık duymakta ve tüm bunların sonsuz bir akıl ve bilgi ile yaratıldığına tanık olmaktadırlar. Ancak bir kısmı da, şaşırtıcı bir şekilde, tüm bu mucizevi özellikleri var edenin şuursuz tesadüfler olduğunu iddia etmek sapkınlığına yakalanmaktadırlar. Söz konusu beyinsiz bilim adamları, evrim teorisine inananlardır. Bu kişilere göre canlıları meydana getiren proteinler, hücreler ve organlar, sadece tesadüflerin art arda sıralanmasıyla var olmuşlardır. Yıllarca eğitim almış, uzun araştırmalar yapmış, gözle görülmeyen tek bir hücredeki tek bir organelin mucizevi işlevleri üzerine kitaplar yazmış insanlar, hayret verici bir şekilde, bu olağanüstü yapıları kör tesadüflerin meydana getirdiğini savunmaktadırlar. 


Anlı şanlı profesörlerin inandıkları tesadüfler zinciri o kadar akıl almazdır ki, içinde bulundukları durum, dışarıdan bakanları hayretler içinde bırakmaktadır. Bu profesörlere göre, önce birçok tesadüf meydana gelerek basit kimyasal maddelerin içinden -gerçekte tesadüfen oluşması "rastgele saçılan harflerin kusursuz bir şiir oluşturmaları" kadar imkânsız olan- bir protein oluşturmuşlardır. Bu iddia sahipleri, sonra başka tesadüflerin başka proteinleri meydana getirerek, yine tesadüfen bu proteinleri bir araya topladığını ve onları uygun şekilde organize etmeyi başarmışlardır. Sadece proteinler değil, DNA, RNA, enzimler, hormonlar, hücre organelleri gibi her biri son derece kompleks olan hücre içi yapılar hep tesadüfen ve yan yana oluşmuşlardır. Bu milyonlarca tesadüf sonucunda ise ilk hücre meydana gelmiştir. Kör tesadüflerin marifeti olan mucizeler burada son bulmamış, bu hücre tesadüflerin yardımı ile çoğalmaya başlamıştır. Söz konusu iddiaya göre bir başka tesadüf, hücreleri organize etmeyi başarmış ve bundan da ilk canlılar ortaya çıkmıştır. 


Oysa, bir canlıdaki tek bir gözün oluşması için dahi, meydana gelmesi imkânsız milyonlarca olayın bir arada gerçekleşmesi lazımdır. İşte burada da tesadüf denen kör süreç devreye sızmış; önce, yine sözde tesadüfen oluşan kafatasında en uygun yerlere en uygun büyüklükte iki delik açmış ve sonra buraya tesadüfen gelen hücreler, yine tesadüfen gözü inşa etmeye başlamışlardır. Görüldüğü gibi bu, aslında tesadüfler, sonuçta ne elde etmek istediklerini bilerek işe koyulmuşlardır. Daha en baştan, "görmek, işitmek, nefes almak" ne demektir bilen, yeryüzünde hiçbir örneği olmadığı halde bunlardan haberdar olan "tesadüf", büyük bir bilinç ve akıl göstererek, son derece ileri görüşlü davranarak, canlılığı adım adım inşa etmiş durumdadır. İşte, insanların büyük saygı duyarak isimlerini andığı, fikirlerini benimsediği bu 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profesörler, bilim adamları, araştırmacılar, bu denli akıl dışı bir senaryoya körü körüne bağlanmışlardır. Halen de çocuksu bir inatla, bu masallarına inanmayanları dışlamakta, onları bilimsel olmamakla ve bağnazlıkla suçlamaktadırlar. Kuşkusuz bunun, Orta Çağ'da dünyanın düz olmadığını iddia edenleri yargılayarak cezalandıran, tutucu, yobaz ve cahil anlayıştan hiçbir farkı yoktur. 


Üstelik bu safsatalara inanan insanlar içinde Allah'a iman ettiğini, Müslüman olduğunu söyleyenler de çıkmaktadır. Bu insanlar "tüm canlılığı Allah yarattı" demeyi bilimsel bulmayan, bunun yerine "milyonlarca mucizenin tesadüf denen şuursuz bir süreçle oluştuğunu" söylemenin bilimsellik olduğuna inanan zavallılardır. Bu insanların karşısına taştan, tahtadan yontulmuş bir put konsa ve "Bakın bu odayı ve içindekileri bu put meydana getirdi” dense, bunun son derece saçma olduğunu söyleyecek ve buna asla inanmayacaklardır. 
Ama buna rağmen "Bakın bu dünyayı ve içindeki birbirinden harika milyonlarca canlıyı tesadüf denen şuursuz süreç büyük bir planlama yaparak, zaman içinde oluşturdu" şeklinde ifade edilen bir hurafeyi, en büyük bilimsel açıklama olarak halka duyurmaktadırlar. Kısacası bu insanlar, tesadüfleri ilah yerine koymakta, tesadüflerin tüm evrendeki hassas sistemleri ve canlıları yaratabilecek kadar akıllı, bilinçli ve güçlü olduğunu varsaymaktadırlar. Onlara, tüm canlıları yaratanın, sonsuz akıl sahibi Allah olduğu açıklandığında, bu gerçeğin kabul edilemez olduğunu söyleyen evrimci profesörler, şuursuz, akılsız, güçsüz ve iradesiz milyarlarca tesadüfün yaratıcı gücü olduğunu savunmaktadırlar. 


Eğitimli, zeki ve bilgili insanların, toplu olarak, tarihin en saçma, en akıl ve mantık dışı iddiasına böyle büyülenmişcesine inanıyor olmaları, açık bir şaşkınlık ve sapkınlıktır. Allah, bir mucize olarak nasıl hücre gibi olağanüstü bir organizasyona ve özelliklere sahip bir varlığı yaratıyorsa, bu insanlar da yine akıl almaz şekilde, çok açık gerçekleri göremeyecek kadar kör ve kavrama yeteneğinden yoksun davranmaktadırlar. Oysa Darwinizm, bilimsel deliller karşısında tamamen çökmüş bir teori olmasının yanı sıra, akıl ve mantıkla da hiçbir şekilde bağdaşmayan, kendisini savunanları son derece küçük duruma düşüren büyük bir aldanıştır. 


Aklın ve Vicdanın Kullanılması! 


Çoğu insan bir bilim adamından duyduğu her şeyi, mutlak doğru sanmaktadır. Bu bilim adamının birtakım felsefi ya da ideolojik ön yargılara kapılmış olabileceğini hiç hesaba katmamaktadır. Oysa bilim adamlarının bir bölümü, sahip oldukları bazı ön yargıları ya da bağlı oldukları felsefi görüşleri, bilimsel bir görünüm altında topluma empoze eden sapkınlardır. Örneğin, tesadüflerin karmaşa ve düzensizlikten başka bir şey oluşturamadığını gözleriyle gördükleri halde, evrendeki ve canlılardaki yapıların, plan ve düzenin tesadüfler sonucu ortaya çıktığı savunulmaktadır. Söz gelimi bu tür bir biyolog, canlılığın yapı taşı olan bir protein molekülünde hayranlık uyandıran bir düzen olduğunu ve bu düzenin tesadüflerle oluşma olasılığının bulunmadığını rahatlıkla anlayacaktır. Ama buna rağmen, proteinin, milyarlarca yıl önce ilkel dünya şartlarında rastlantılar sonucu meydana geldiği iddiasındadır. 
Bununla da kalmaz, yalnızca bir değil, milyonlarca proteinin tesadüflerle oluşup, sonra hayranlık verici bir plan ve düzen içinde bir araya gelerek ilk canlı hücreyi oluşturduklarını da çekinmeden iddiasına katmakta ve bunu ısrarla savunmaktadır. İşte bahsettiğimiz kişi "evrimci" bir bilim adamıdır. Oysa aynı bilim adamının, boş bir arazide yürürken üst üste 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dizilmiş üç tuğla görse, bunların tesadüfen meydana gelip, sonra yine tesadüfen üst üste dizildiklerine asla ihtimal vermemesi lazımdır. Hatta böyle bir şey iddia eden kimsenin aklından bile kuşkulanır. 


Peki, sıradan olayları normal değerlendirebilen bu insanlar, konu kendilerinin nasıl var olduğu? sorusunu araştırmaya gelince, nasıl olup da bu denli akıl dışı bir tutuma kayılmaktadır? Elbette, bu davranışın bilim adına olduğunu söylemek imkânsızdır. Çünkü bilimsel düşünceye göre, eğer bir olayın iki muhtemel nedeni varsa, her iki ihtimal üzerinde de düşünmek lazımdır. Eğer iki ihtimalden birisi diğerinden çok daha düşükse, örneğin yüzde 
1 ise, bu durumda akılcı ve bilimsel olan hiç kuşkusuz ki yüzde 99 olan diğer ihtimal üzerinde 
yoğunlaşmaktır. Bu bilimsel ölçüyü akılda tutarak soralım: Canlıların bu dünya üzerinde nasıl ortaya çıktığı konusunda öne sürülen iki görüş vardır. Birincisi, tüm canlıları, şu an sahip oldukları kompleks yapılarıyla Allah'ın yarattığıdır. İkincisi ise, canlılığın bilinçsiz tesadüfler sonucunda meydana çıktığıdır. İşte bu ikincisi, evrim teorisinin iddiasıdır. 


Bilimsel verilere, örneğin moleküler biyolojiye baktığımızda ise, tek bir canlı hücrenin, hatta onda bulunan milyonlarca proteinden tek bir tanesinin bile, evrimin savunduğu şekilde tesadüfler sonucu oluşmasına ihtimal olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, canlıların ortaya çıkışı hakkında öne sürülen evrimci görüşün doğru olma ihtimali sıfırdır. O halde, birinci görüşün doğru olma ihtimali "yüzde yüz"dür. Yani, canlılık bilinçli bir biçimde yaratılmıştır. 
Tüm canlı varlıklar, üstün bir güç, bilgi ve akıl sahibi olan Allah'ın yaratmasıyla var olmuşlardır. Bu gerçek yalnızca bir inanç biçimi değil, akıl ve bilimin vardığı ortak hakikattir. 


Elbette bu gerçek karşısında, evrimci bilim adamlarının bu iddiasından bütünüyle vazgeçmesi, açık ve ispatlanmış gerçeğe teslim olması aklın ve vicdanın icabıdır. Aksine bir davranış, kendisinin "bilim adamı" olmaktan çok, bilimi felsefesine, ideolojisine ve dogmatik inançlarına alet eden bir kişi olduğunu kanıtlayacaktır. Oysa bütün bunlara rağmen söz konusu evrimci "bilim adamı"nın, gerçeklerle yüzleştiği her durumda, öfkesi, inadı ve ön yargıları bir kat daha artmaktadır. Onun bu tutumu tek bir kelimeyle açıklanabilir: "İnanç" ... 
Ama bâtıl bir inanç! Zira, gerçeklerle karşı karşıya geldiği halde, bunlara gözünü kapayıp, hayalinde kurduğu akıl dışı bir senaryoya ömür boyu bağlanmanın başka bir açıklaması olamaz. 


Bilimin Kaynağı ve Darwin Kafası! 


Evrimci düşüncenin kökeni, yaratılış gerçeğini reddeden dogmatik bir inanç olarak antik çağlara dek uzanır. Eski Yunan'daki ateist felsefecilerin çoğu evrim fikrini savunmuşlardır. 
Felsefe tarihine bir göz attığımızda da, evrim düşüncesinin pek çok ateist felsefenin bel kemiğini oluşturduğu anlaşılacaktır. Modern bilimin doğması ve gelişmesinde ise, bu antik ateist felsefenin değil, Allah inancının ve özellikle İslam'ın teşvik edici rolü vardır. Modern bilime öncülük edenlerin çok büyük bölümü Allah'ın varlığına inanan insanlardır ve bilimsel çalışmalar yaparken de Allah'ın yarattığı evreni keşfetme, O'nun kanunlarını, yaratışındaki detayları görme amacını taşımışlardır. Leonardo da Vinci, Kopernik, Keppler, Galilei gibi astronomlar, paleontolojinin babası sayılan Cuvier, botaniğin ve zoolojinin öncüsü olan Linnaeus, "yaşamış en büyük bilim adamı" olarak anılan Isaac Newton gibi isimler, Allah'ın 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varlığına, tüm evrenin ve canlıların O'nun yaratmasıyla var olduğuna inanarak bilim yapmışlardır. 20. yüzyılın en büyük dehası sayılan Albert Einstein da yine Allah'a inanan bir bilim adamıdır ve şu sözlerin sahibidir: "Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Bu durum şöyle de ifade edilebilir: Dinsiz bir bilime inanmak imkânsızdır." 


Modern fiziğin kurucularından ünlü Alman fizikçisi Max Planck ise şu ifadeleri kullanmıştır: "Hangi alanda olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes, bilim 


, 


mabedinin o kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: 'İman et' İman, bilim adamının 


vazgeçemeyeceği bir özelliktir." 


Evrim teorisi ise, antik materyalist felsefelerin yeniden uyandırılmasıyla gündeme gelen ve 
19. yüzyılda yaygınlaşan materyalist felsefenin ürünü bir safsatadır. Materyalizm, başta da belirttiğimiz gibi, doğayı yalnızca maddi etkenlerle açıklamaya çalışır. Yaratılışı en baştan reddettiği için de, canlı ve cansız her varlığın, hiçbir yaratılış olmadan, rastlantılarla ortaya çıktığı savunulmaktadır. 


Darwin'in Kasıtlı Saptırmaları 


Bugünkü savunulduğu şekliyle evrim teorisini ortaya atan kişi, amatör bir İngiliz doğa bilimci olan Charles Robert Darwin adlı ve Yahudi asıllı şahıstır. Darwin hiçbir zaman gerçek bir biyoloji eğitimi almamıştı. Doğa ve canlılar konusunda sadece amatör bir ilgiye sahip insandı. 
Bu ilgisinin bir sonucu olarak, 1832 yılında İngiltere'den yola çıkan ve beş yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerini gezen H.M.S. Beagle adlı resmi keşif gemisinde gönüllü olarak yer aldı. Genç Darwin, bu gezi sırasında gördüğü farklı canlı türlerinden, özellikle de Galapagos Adaları'nda gördüğü farklı ispinoz türlerinin etkisinde kalmıştı. Bu kuşların gagalarındaki farkların, çevreye uyum sağlamalarından kaynaklandığını sanmıştı. Bu düşünceden hareketle canlılardaki bütün çeşitliliğin kökeninde "çevreye uyum" kavramının olduğunu varsaydı. Darwin bu düşüncesi ile, Allah'ın canlı türlerini ayrı ayrı yarattığı gerçeğine karşı çıkarak, canlıların ortak bir atadan gelerek doğa şartları sonucunda birbirlerinden farklılaştıklarını savunmaktaydı. 


Darwin bu varsayımını hiçbir bilimsel bulgu ya da deneye dayandırmamıştı. Ancak Darwin, dönemin bilinen materyalist biyologlarından aldığı destek ve teşviklerle, bu varsayımlarını zamanla iddialı bir teori konumuna taşımıştı. Bu teoriye göre canlılar tek bir ilkel atadan geliyorlardı ama çok uzun bir süreç içinde küçük küçük değişimlere uğramışlardı ve böylece farklılaşmışlardı. Ortama en iyi şekilde uyum sağlayanların özelliklerini gelecek nesillere aktarmıştı, böylece bu yararlı değişimlerin zamanla birikerek bireyi, atalarından tamamen farklı bir canlıya dönüştürmüş olmaktaydı. Bu "yararlı değişimler"in kökeninin ne olduğunu ise bir türlü açıklayamamıştı. Darwin'e göre insan da, bu hayali mekanizmanın en gelişmiş ürünüydü. Darwin hayal gücünde canlandırdığı bu mekanizmaya "doğal seleksiyonla evrim" adını takmıştı. Artık, "türlerin kökeni"ni bulduğunu düşünüyordu: Bir türün kökeni başka bir türdü. Bu fikirlerini 1859 yılında Türlerin Kökeni adlı kitabında açıklamıştı. 


Ancak Darwin, teorisinin pek çok açmazla karşı karşıya olduğunun farkındaydı. Bunları kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde itiraf ediyordu. Bu 


308 


"zorlukların" başında, fosil kayıtları, canlılardaki tesadüfle açıklanması mümkün olmayan kompleks organlar (örneğin göz), canlıların içgüdüleri gibi konular geliyordu. Darwin bu zorlukların ileride yapılacak yeni keşiflerle çözüleceğini ummuş, bazılarına da çok yetersiz açıklamalar getirmişti. İngiliz fizikçi Henry S. Lipson, Darwin'in bu "zorlukları" hakkında şu yorumu yapmıştı: 


“Türlerin Kökeni'ni ilk okuduğumda Darwin'in genelde sunulan tablonun aksine, kendisinden 

pek de emin olmadığını fark etmiştim. “Teorinin Zorlukları” başlıklı bölüm, örneğin, çok belirgin bir güvensizlik yansıtmaktadır. Bir fizikçi olarak, gözün nasıl ortaya çıkmış olabileceği yönündeki yorumları karşısında şaşkınlığa düştüm.” 


Darwin'in en büyük zorluğu ise, teorisinin sorunlarına çözüm getirmesini umduğu bilimin, gerçekte bu sorunları dev boyutlara taşıması olacaktı. Darwin teorisini geliştirirken, kendisinden önceki pek çok evrimci biyologdan, özellikle de Fransız biyolog Lamarck'tan etkilenmişti. Lamarck'a göre canlılar yaşamları sırasında kazandıkları özellikleri sonraki nesle aktarıyorlar, böylece evrimleşiyorlardı. Örneğin, zürafaların ceylan benzeri hayvanlardan türediklerini, yüksek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlarının uzadığını iddia etmişti. Darwin de canlıları evrimleştiren etken olarak, Lamarck'ın "kazanılmış özelliklerin aktarılması" tezine başvuracaktı. Oysa gerek Lamarck gerekse Darwin yanılıyorlardı. Çünkü o dönemde canlılık çok ilkel bir teknoloji ile, çok yetersiz bir düzeyde incelenebiliyordu. Genetik, moleküler biyoloji ve biyokimya gibi bilim dallarının henüz adları bile yoktu. Teorileri sadece hayal gücüne dayanıyordu. Daha doğrusu o, insanlığı Dini disiplinden koparmak ve dinsizliği aşılamak istiyordu. 


Darwin'in kitabının yol açtığı yankılar sürerken Avusturyalı botanikçi Gregor Mendel 1865 
yılında, kalıtım kanunlarını keşfedince Darwinistler şaşkınlığa uğramıştı. Mendel'in yüzyılın sonuna kadar pek duyulmayan keşifleri 1900'lü yılların başında genetik biliminin ortaya çıkmasıyla önem kazanmıştı. Yine aynı yıllarda genler ve kromozomların yapısının keşfedilmesi Darwinistleri köşeye sıkıştırmıştı. 1950'li yıllarda genetik bilgiyi saklayan DNA molekülünün keşfi ise Darwinist teoriyi büyük bir krize sokmuş olacaktı. Çünkü hem canlılığın Darwin'in sandığından çok daha kompleks olduğu, hem de Darwin'in öne sürdüğü evrim mekanizmalarının geçersizliği ortaya çıkmıştı. Bütün bu gelişmelerin, Darwin'in teorisini tarihin tozlu raflarına kaldırması lazımdı. Ancak belli çevreler ısrarla teoriyi yenilemeye ve her ne şekilde olursa olsun bilimsel platforma yerleştirmeye çalışmışlardı. 
Bütün bu çabalar, teorinin ardında bilimsel kaygılardan çok ideolojik birtakım hedeflerin olduğunu göstermesi açısından oldukça anlamlıydı. 


Neo-Darwinizm'in Umutsuz Çabaları 


Darwin'in teorisi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde keşfedilen genetik kanunları karşısında tam anlamıyla bir açmaza girmiş durumdaydı. Bunun üzerine Darwin'e sadakat göstermekte kararlı olan bir grup sapkın ve saplantılı bilim adamı, 1941 yılında Amerikan Jeoloji Derneği'nin düzenlediği bir toplantıda bir araya toplanmışlardı. G. Ledyard Stebbins ve Theodosius Dobzhansky gibi genetikçilerin, Ernst Mayr ve Julian Huxley gibi zoologların, George Gaylord Simpson ve Glen L. Jepsen gibi paleontologların uzun tartışmalar sonucunda 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vardıkları sonuç, Darwinizm'e yeni bir "yama" yapmak olacaktı. Bu kişiler, Darwin'in iddia ettiği ama açıklayamadığı ve Lamarck'a dayanarak çözmeye çalıştığı "Canlıları sözde geliştiren ve değiştiren yararlı değişikliklerin kaynağı nedir?" sorusuna, "Rastgele mutasyonlar" cevabını bulmuşlardı. Darwin'in doğal seleksiyon tezine mutasyon kavramının eklenmesiyle ortaya çıkan bu yeni teoriye de "Modem Sentetik Evrim Teorisi" adını koymuşlardı. Kısa sürede bu yeni teori "neo-Darwinizm" olarak tanındı ve teoriyi ortaya atanlar da "neo-Darwinistler" olarak anılmaya başlanmıştı. 


Türkiye'de Masonik Medyanın Çarpıtmaları 


29 Mart 2001 tarihli bazı günlük gazetelerde evrim teorisi adına önemli bir itiraf yer alıyordu. 
"Kuşlar dinozorlardan evrimleşti" masalına delil gibi gösterilen "dino-kuş fosili"nin gerçekte bir sahtekârlık olduğu, bir sürüngen omurgasına kuş iskeleti parçalarının yapıştırılmasıyla üretildiği ortaya çıkmıştı. Örneğin Hürriyet gazetesinin "DİNO-KUŞ PALAVRA ÇIKTI" başlıklı haberinde şöyle yazıyordu: 


"National Geographic dergisinin Kasım 1999'da kuş ile dinozor arasındaki eksik halka olduğunu duyurduğu, hakkında bilimsel makaleler yazılan hayvanın sahte olduğu anlaşıldı. 
'Archoeoraptor liaoningensis' adı verilen hindi büyüklüğündeki dino-kuşun iskeletinin başka hayvanlara ait kemiklerden bir araya getirildiği ortaya çıktı. Evrim teorisinde önemli bir eksikliği aydınlattığı varsayılan dino-kuşun 125 milyon yıl öncesine ait olduğu, Çin'in Liaoning eyaletinde bulunduğu öne sürülüyordu. Tüylü vücudu bir kuşa benziyor, ancak uzun, kemikli kuyruğu et tüketen dinozorları çağrıştırıyordu. İngiliz haftalık bilim dergisi Nature'de yayınlanan bir inceleme dino-kuşun palavra olduğunu gözler önüne serdi. 


Oysa bu sahte fosil, bundan 2 yıl önce başta Hürriyet ve Sabah olmak üzere Darwinist medya kuruluşları tarafından "Evrim teorisini kanıtlayan delil bulundu" diye tanıtılmıştı. Hürriyet gazetesinde yayınlanan 16 Ekim 1999 tarihli "Uçan Dinozor Bulundu" başlıklı haber, böyle bir sahtekârlıktı. Maalesef, evrimciler, Sinosauropteryx hakkındaki spekülasyonlarının boşa çıkmasının ardından, şimdi de Archaeoraptor, Sinornithosaurus ve Beipiaosaurus adı verilen yeni fosil bulguları üzerinde spekülasyona başlamışlardı. Sabah ve Hürriyet de, evrim konusunda gösterdikleri her zamanki ön yargılı tavrı tekrar ederek, bu spekülasyonları hiçbir farklı yorum ve düşünceye yer vermeden "evrime delil bulundu" üslubunda okuyucularına aktarmışlardır. 


Halbuki, sözü edilen fosilin bir "dino-kuş" fosili olamayacağı, fosil ilk gündeme geldiği dönemde bilimsel delillerle açıklanmıştı. Bu örnek, ülkemizdeki evrimci medyanın ne kadar ön yargılı ve taraflı davrandığının, evrim lehinde gibi gördüğü her haberi büyük bir hırsla propaganda malzemesi haline getirdiğinin ve bu yolla kamuoyunu yanılttığının açık bir kanıtıydı. 


Evrimcilerin Değişmeyen Yöntemi: Sahtekârlık 


Çin'deki fosil uydurmacası, evrimcilerin aslında klasik bir yönteminin devamını oluşturmaktaydı. Bu yöntem sahtekârlıktır. Evrim teorisinin ortaya atılmasından bu yana, teoriyi desteklemek için pek çok sahtekârlık yapılmıştır. Alman biyolog Ernst Haeckel, 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Darwin'i destelemek için sahte embriyo çizimleri yapmıştır. İngiliz evrimciler, insan kafatasına orangutan çenesi monte edip, bunu British Museum'da 40 yılı aşkın bir süre "Piltdown Adamı-Evrimin En Büyük Kanıtı" diye sunmuşlardı. Amerikalı evrimciler tek bir domuz dişini "Nebraska Adamı" diye yansıtmışlardı. Amerikalı kimyacı Stanley Miller sahte bir "ilkel atmosfer modeli" oluşturup amino asit deneyi yapmıştı. Dünyanın dört bir yanında, "rekonstrüksiyon" adı verilen sahte çizimlerle, gerçekte hiçbir zaman yaşamamış olan "ilkel yaratıklar" veya "maymun adam"lar uydurmuşlardı. Çin'de "bulunduğu" iddia edilen ve "kuşların evrimine büyük delil" gibi gösterilen "Archoeoraptor" fosili sahtekârlığı ise, evrimci sahtekârlıklar zincirinin son halkasıydı. Görülen odur ki, evrimciler yalan uydurmaktan, bilimi ideolojileri uğruna çarpıtmaktan medet ummaktalardı. 


Din Düşmanlığına, Darwinizm Kılıfı! 


2001 yılının ilk aylarında bulunan 3.5 milyon yıllık kafatası, evrimcilerin hayali "insanın 
evrimi soyağacı'nı boşa çıkarmıştı. Dünyanın en önde gelen evrimcilerinin dahi hayali şemalarında hiçbir yere koyamadıkları bu fosili, Akşam gazetesi nasıl olduysa hayali evrim şemasında bir yere konumlandırmış ve bunu 22 Mart 2001 tarihli sayısında okuyucularına duyurmuşlardı. Söz konusu fosil Kenya'da Meave Leakey ve ekibi tarafından bulunmuştu. 
Düz bir yüze sahip olması nedeniyle "Düz Yüzlü Adam" (Flat Faced Man) olarak anılan fosile verilen "bilimsel isim" ise Kenyanthropus platyops takılmıştı. 3,5 milyon yıllık bu fosilin evrimcilerin aklını tamamen karıştırmasının nedeni, kendisinden sonra yaşamış olan bazı maymun türlerinin (Lucy gibi), evrimci kıstaslara göre Kenyanthropus platyops'dan daha "geri" olmasıydı. Dolayısıyla farklı özelliklere sahip olan bu fosil, evrimcilerin tüm şemasını boşa çıkarmıştı. Çünkü bu fosili nereye yerleştireceklerini bilmiyorlardı. 


Aslında bugüne kadar bulunan fosillerin tamamına bakıldığında, maymunla ortak bir atadan evrimleşen, yavaş yavaş insana doğru yükselen bir "evrim şeması" olmadığı açıktı. Aksine şemada tamamen bir karmaşa bulunmaktaydı. BBC televizyonunun internet sayfasında yayınlanan ve bir sonraki sayfada yer alan şemada bu karmaşa vurgulanmıştı. "Karmaşık insanımsı soyağacı" başlığıyla verilen şemada hiçbir düzenli gelişme olmadığı, aksine tüm fosil bulgularının birbirlerinden tamamen ilgisiz özelliklere sahip oldukları anlaşılmaktaydı. 
Zaten şemanın altında da şu yorumu yazmışlardı: 


Bilim adamları farklı insanımsı fosillerini birbirleriyle ilişkilendirme konusunda güçlük çekiyorlardı. George Washington Üniversitesi, Antropoloji bölümünden Daniel E. Lieberman ise, Nature dergisinde yer alan makalesinde, Kenyanthropus platyops hakkında kuşkularını aktarmıştı. Üstelik BBC isimli ünlü televizyon kanalı ise haberi: "Düz Yüzlü Adam Bir Bilmece", "Akıl Karıştıran Tablo", "Bilimsel Çelişki" başlıkları ile yayınlamıştı. 


Mucize Molekül DNA 


Darwinist yalancılar için, DNA moleküllerinin ve amino asitlerin oluşumu hiçbir şekilde aydınlatılamamıştır. Proteinlerin oluşumu ise başlı başına bir muammadır. Üstelik, sorun yalnızca amino asit ve proteinlerle sınırlı kalmaz; bunlar sadece bir başlangıçtır. Bunların da ötesinde asıl olarak, hücre denen mükemmel canlı, evrimciler açısından dev bir çıkmaz oluşturmaktadır. Çünkü hücre yalnızca amino asit yapılı proteinlerden oluşmuş bir yığın 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sanılmamalıdır. Hücre: Yüzlerce gelişmiş sistemi bulunan, insanoğlunun halen tüm sırlarını çözemediği karmaşıklıkta bir canlıdır. Oysa evrimciler, değil bu sistemlerin, hücrenin yapı taşlarının bile nasıl meydana geldiklerini açıklayamamaktadır. Canlılığın kökenini rastlantılarla açıklama gayretindeki evrim teorisi, hücredeki en temel moleküllerin varlığına bile tutarlı bir izah getirememişken, genetik bilimindeki ilerlemeler ve nükleik asitlerin, yani DNA ve RNA'nın keşfi, bu asılsız teori için yepyeni çıkmazlara yol açmıştır. 1955 yılında James Watson ve Francis Crick adlı iki bilim adamının çalışmaları DNA'nın son derece kompleks yapısını ve yaratılışını gün ışığına çıkarmıştır. 


Vücuttaki 100 trilyon hücrenin hemen her birinin çekirdeğinde bulunan DNA adlı molekül, insan vücudunun eksiksiz bir yapı taşıdır. Bir insana ait bütün özelliklerin bilgisi, dış görünümünden iç organlarının yapılarına kadar DNA'nın içinde özel bir şifre sistemiyle kayıtlıdır. DNA'daki bilgi, bu molekülü oluşturan dört özel molekülün diziliş sırası ile kodlanmıştır. Nükleotid (veya baz) adı verilen bu moleküller, isimlerinin baş harfleri olan A, T, G, C ile anlatılır. İnsanlar arasındaki tüm yapısal farklar, bu harflerin diziliş sıralamaları arasındaki farktan doğmaktadır. Bu, dört harfli bir alfabeden oluşan bir tür bilgi bankasıdır. 
DNA'daki harflerin diziliş sırası, insanın vücut yapısını en ince ayrıntılarına dek belirleyen 
unsurlardır. Boy, göz, saç ve cilt rengi gibi özelliklerin yanı sıra, vücuttaki 206 kemiğin, 600 
kasın, 10 bin işitme siniri ağının, 2 milyon optik sinir ağının, 100 milyar sinir hücresinin ve 
100 trilyon hücrenin planları tek bir hücrenin DNA'sında saklı bulunmaktadır. Eğer DNA'daki 
bu genetik bilgiyi kâğıda dökmeye kalksak, yaklaşık 500'er sayfalık 900 ciltten oluşan dev bir kütüphane oluşturmamız lazımdır. Ama bu inanılmaz hacimdeki bilgi, DNA'nın "gen" adı verilen parçalarında şifrelenmiş durumdadır. 


DNA'nın tesadüfen oluşacağına inanmak, bir maymunun tek başına en mükemmel bilgisayarı yapacağına inanmaktan daha ahmakçadır! 


Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bir geni oluşturan nükleotidlerde meydana gelecek bir sıralama hatası, o geni tamamen işe yaramaz hale sokacaktır. İnsan vücudunda yaklaşık 30 bin gen bulunduğu düşünülürse, bu genleri oluşturan milyonlarca nükleotidin doğru sıralamada tesadüfen oluşabilmelerinin kesinlikle imkânsız olduğu anlaşılacaktır. 
Evrimci bir biyolog olan Frank Salisbury bu imkânsızlıkla ilgili olarak şunları aktarmaktadır: 


“Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklaşık 300 amino asit içerir. Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklaşık 1000 nükleotid bulunacaktır. Bir DNA zincirinde dört çeşit nükleotid bulunduğu hatırlanırsa, 1000 nükleotidlik bir dizi, 499 farklı şekilde olabilecektir. 
Küçük bir logaritma hesabıyla bulunan bu rakam ise, aklın kavrama sınırının çok ötesindedir.” 40de bir, “küçük bir logaritma hesabı” sonucunda, 10“2“de bir anlamına 
gelir. Bu sayı 10'un yanına 620 sıfır eklenmesiyle elde edilir. 10*un yanında 11 tane sıfır 1 
trilyonu ifade ederken, 620 tane sıfırlı bir rakamın gerçekten de kavranması mümkün değildir. 


Nükleotidlerin tesadüfen bir araya gelerek RNA ve DNA'yı oluşturmasının imkansızlığı hakkında, evrimci Fransız bilim adamı Paul Auger de şu itirafta bulunmaktadır: 


“Rastgele kimyasal olaylar sayesinde nükleotidler gibi karmaşık moleküllerin ortaya çıkışı konusunda bence iki aşamayı net bir biçimde birbirinden ayırmamız gerekir; tek tek 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nükleotidlerin üretilmesi -ki bu belki mümkün olabilir- ve bunların çok özel seriler halinde 


5 


birbirine bağlanması. İşte bu ikincisi, olanaksızdır.” 


Uzun yıllar moleküler evrim teorisine inanan Francis Crick bile DNA'yı keşfettikten sonra, böylesine kompleks bir molekülün tesadüfen, kendi kendine, bir evrim süreci neticesinde oluşamayacağını itiraf etmiş ve şöyle demiştir: “Bugünkü mevcut bilgilerin ışığında dürüst bir adam ancak şunu söyleyebilir: Bir anlamda hayat mucizevi bir şekilde ortaya çıkmıştır." 


Evrimci Prof. Dr. Ali Demirsoy da, DNA'nın meydana gelmesi hakkında şu itirafı yapmak zorunda kalmıştır: "Bir proteinin ve çekirdek asidinin (DNA-RNA) oluşma ihtimali tahminlerin çok ötesinde bir olasılıktır. Hatta belirli bir protein zincirinin ortaya çıkma ihtimali astronomik denecek kadar azdır." 


Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız protein yapısındaki birtakım enzimlerin yardımı ile eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Amerikalı mikrobiyolog Homer Jacobson, bu konuda şöyle demektedir: 


“Ilk canlının ortaya çıktığı zaman, üreme planlarının, çevreden madde ve enerji sağlamanın, büyüme sırasının, bilgileri büyümeye çevirecek mekanizmaların tamamına ait emirlerin o anda ve bir arada bulunmaları gerekmektedir. Bunların hepsinin kombinasyonu tesadüfen 


s 


gerçekleşemez.” 


Yukarıdaki ifadeler, James Watson ve Francis Crick tarafından DNA'nın yapısının aydınlatılmasından iki yıl sonra yazılmıştır. Ancak bilimdeki tüm gelişmelere rağmen, bu sorun evrimciler için hâlâ çözümsüz bir karmaşadır. Alman bilim adamları Reinhard Junker ve Siegfried Scherer de canlılık için gerekli moleküllerin hepsinin sentezinin ayrı ayrı koşullar gerektirdiğine dikkat çekerler. Bu ise, Junker ve Scherer'e göre, yaşam için gereken birçok farklı maddenin bir araya gelme ihtimalinin hiç olmadığının kanıtıdır. 


“Kimyasal evrim için gerekli tüm moleküllerin elde edileceği bir deney bilinmiyor. 
Dolayısıyla çeşitli moleküllerin değişik yerlerde çok uygun koşullarda üretilip, hidroliz ve fotoliz gibi zararlı etmenlere karşı korunup, yeni bir reaksiyon bölgesine taşınması gerekmektedir. Burada tesadüften bahsedilemez, çünkü böyle bir olayın gerçekleşme ihtimali 


, 


yoktur.” 


Kısacası evrim teorisi, moleküler düzeyde gerçekleştiği iddia edilen evrimsel oluşumlardan hiçbirisini ispatlayabilmiş değildir. Bilimin ilerlemesi ise bu sorulara cevap üretmek bir yana, soruları daha da kompleks ve içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Ama evrimciler, tüm bu imkânsız senaryolara büyük birer bilimsel gerçek gibi inanmaktadırlar. Çünkü yaratılışı kabul etmemek için kendilerini şartlandırmışlardır ve bu durumda imkânsıza inanmaktan başka seçenekleri yoktur. Avustralyalı ünlü moleküler biyolog Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Evrim: Kriz İçinde Bir Teori) adlı kitabında bu durumu şöyle anlatır: 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“Yüksek organizmaların genetik programlarının yapısı, milyarlarca bit (bilgisayar birimi) bilgiye ya da bin ciltlik küçük bir kütüphanenin içindeki tüm harflerin dizilimine eşdeğerdir. 
Bu denli kompleks organizmaları oluşturan trilyonlarca hücrenin gelişimini belirleyen, emreden ve kontrol eden sayısız karmaşık işlevin tamamen rastlantıya dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmek ise, insan aklına yönelik bir saldırı ve kasıtlı bir inkârdır!” 


DECCAL'İN ŞÖVALYELERİ ŞUNLARDIR: BİR ŞEYTAN - İKİ HANEDAN - ÜÇ 
HAHAM; (ROTHSCHILD + ROCKEFELLER + GUSH EMUNİM) 
13 Kasım 2016 | Yazar Nail Kızılkan-millicozum 


1996 senesiydi. İtalya açıklarındaki Malta Adasında, Kuzey Afrikalı Müslümanların 
yaptırdığı bir cami külliyesinin konferans salonunda; Erbakan Hocamız, Siyonist sömürü saltanatının iki anaç ailesi Rotshchild ve Rockefeller’la ilgili, bugüne kadar başka hiçbir yerde duymadığımız ve okumadığımız, çok çarpıcı ve aydınlatıcı ayrıntıları içeren bir seminer vermişti. 


Bir hastalığın; önce doğru tespit ve teşhisini koymadan ve onu meydana getiren virüsleri tanımadan ve ardından en isabetli ve etkili antibiyotikleri kullanmadan, rasgele uygulanacak bütün tedavi yöntemleri; rahatsızlıkları artırmaktan ve hastalığı azdırmaktan başka işe yaramayacağı gibi; Yeryüzündeki ve ülkemizdeki açlık ve sefaletin... Ahlaksızlık ve rezaletin... Anarşi ve savaş felaketlerinin asıl mikrobu olan Siyonistleri ve onların elebaşı konumundaki aileleri ve şahsiyetleri iyi tanımadan, onlardan ve kurdukları tuzaklardan kurtulmak için yapılan bütün çabalar, olumlu sonuç vermeyecektir. Başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, bütün insanlık âlemini kanser hücreleri gibi saran bu Siyonizm denen şeytan şebekesini ve beşeriyet bünyesini, en az zarar ve zayiatla bunlardan kurtarma çarelerini en iyi bilen... Farklı kültür ve kökenden bütün halkların huzur ve hürriyet reçetelerini öğreten; Hocamız dışında başka birisini biz görmedik, kimse de gösteremeyecektir... 


Rothschild'ler Eşkenaz (Doğu Avrupa) kökenli bir Yahudi Haham ailesinden gelmektedir. 


Rockefeller ise; Amerika'da, sonradan Hıristiyanlığa dönmüş Protestan Yahudi dönmeleridir. 
Ve Rotshchild'lerin özel himayesiyle yükselmiş ve Amerika'yı ele geçirmiştir. Batı Medeniyeti denen, sömürme ve sindirme düzeninin Avrupa ayağı Rotshchild, Amerika ayağı Rockefeller denen Yahudi asıllı Protestan dönmelerin tekelindedir. 


İmanımızın temeli Hayrı da, Şerri de, Allah'tan bilmektir. Şeytani güçler de, Rahmani güçler de, Allah'ın takdir ve kontrolündedir. Her şeyde, her yerde ve her halde hükmünü yürüten Allah'ın iradesidir. Allah sadece Rabbil Mü'minin değil, Rabbil Âlemindir. Bu imtihan dünyasında, hikmet ve adaletinin gereği: Siyasi, iktisadi, ilmi ve askeri... Her husustaki başarıyı... Her sahadaki imkân ve iktidarı “Sünnetullah” denen tabii kanunlara uygun olarak; sabırlı, kararlı, planlı ve devamlı çalışan tarafa vermektedir. Böylece Hak ve hoşgörü medeniyetleriyle zulüm ve sömürü düzenleri; kendi amaçları doğrultusundaki gayret, cesaret ve samimiyetleri oranında ileri geçmekte ve yeryüzünde hüküm sürmektedir. 


Hocamız Rotshchild'lerin İngiltere”deki gizli saltanat merkezini şöyle anlatmıştı: 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Britanya açıklarında Rotshchild'lerin özel başkenti olan bir ada vardır... Bu adanın üstünden ve çevresinden İngiliz uçaklarının, gemilerinin ve denizaltılarının bile geçmesi yasaktır. Çok hassas koruma tedbirleri ve uyarı alarm sistemleri ile donatılmıştır. Bu adada Rotshchild'in malikânesi dışında dünyadaki bütün ülkeleri kapsayan farklı konularla ilgili 400 (dört yüz) civarında uzman danışmana ait, ayrı ayrı villalar bulunmaktadır. Bu çok özel adada uzmanların ve aile efradının sosyal ve ekonomik her türlü ihtiyacını karşılayacak bütün imkânlar hazırlanmıştır. Ancak bu villaların her birinin giriş-çıkış yolları, labirentler gibi karışıktır, şifreli kapıları sadece sahiplerine açılmaktadır. Bu danışmanlar birbirlerini tanımamaktadır ve ikili buluşmaları yasaktır. 


Özel malikânesinde oturan, doksan yaşında olup, yüz türlü hap ve ilaçla ayakta duran... 
Rotshchild, her gün, onlarca danışmanını teke tek çağırıp rapor almadan ve gerekli talimatları onlara aktarmadan yatağına yatmamaktadır. En fazla uzman-danışman kullandığı ülkelerin başında ise Türkiye bulunmaktadır. 


Filan ülkedeki, filan siyasi lider hakkında, kontrolümüzdeki medyada karalama kampanyası başlatıldı mı? Şu gazetelerde, şu yollu manşetler atıldı mı? Bazı yüksek makamlara, bizim öngördüğümüz masonlar atandı mı? Filan terör örgütüne, şu, şu imkânlar ve silahlar sağlandı mı? Şu ülkede bize sorun çıkaran iktidara karşı askeri ihtilal veya isyan süreci için düğmeye basıldı mı? Bizim adamlarımız olan, Hıristiyan, Müslüman, Moon veya Brahman filan din adamlarının etkinliğini artıracak ve reklâmı sayılacak girişimler yapıldı mı? Şu dindar kahraman görünümlü iktidarlara, şu din tahribatcısı ve Büyük İsrail hizmetkârı Dini cemaatlere gerekli kolaylıklar sağlandı mı? Şu, şu yatırımlar gerçekleşip, şu ve şu şirketler batırıldı mı? Filan savaş ve saldırının şokunu azaltmak için şu, şu şekilde suni gündemler oluşturulup dikkatler dağıtıldı mı? Gibi sorularını tek tek soran, eksiklik ve aksaklıkların nedenlerini ve çarelerini araştırıp bulan bu ihtiyar Siyonist, bütün bunlara “Siyonizm'in dünya hâkimiyeti” gibi şeytani inançları ve amaçları için ibadet niyetiyle katlanmaktadır. 


Kabalist Hahamların Şeytanla ilişkileri, bütün dünyaya hâkimiyet hedefleri ve bunun için ekonomik gücü ele geçirme ve bütün ülkeleri etkileme istekleri; asırlardır bilinegelmektedir. 


Yahudi toplumunun parayla olan ilişkisi, büyük ölçüde İbrani öğretisinden esinlenmiştir. 
Bilindiği gibi Yahudilik, dünya-merkezli ve maddeye yönelik bir dindir. Bu nedenle, İslam ve Katolik dinlerinde uzak durulması söylenen "para hırsı", tam aksi bir şekilde, Yahudilikte meşru, hatta teşvik edilen bir dürtüdür. Bu nedenle de söz konusu iki dinde yasaklanan faiz, Yahudilikte serbest bırakılan, hatta tavsiye edilen bir kazanç yöntemidir. Bazı araştırmacılar, Yahudi-para ilişkisinin dini boyutunu özenle vurgulayarak, "Yahudilerin parasal işlemler konusundaki tercihlerinin dini düşüncelerinden kaynaklandığını” söylemektedir. 


l- Faiz, Ortaçağ'daki Yahudi ekonomik gücünün de temelini teşkil etmiştir. Kimsenin tefecilik yapmadığı bir ortamda, bunu bir dini emir olarak gören Yahudiler tefecilikle özdeşleşmişlerdir. Judaica (Yahudi Ansiklopedisi), Ortaçağ'da Yahudi tefecilerin genelde %30 civarında faizle borç verdiklerini ancak bu oranın zaman zaman 90100'lere bile vardığını belirtmektedir (enflasyonsuz bir ortamda bu rakamın büyüklüğü elbette hayret vericidir). 
Ortaçağ boyunca "Yahudi" ve "tefeci" kavramları o kadar özdeşleşmiştir ki, bazı dillerde aynı 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anlamda kullanılır hale gelmiştir. O dönemdeki bazı Almanca kitaplarda "wucherer" (tefeci) kelimesinin "Yahudi" anlamında; "judaizare" (Yahudileşme) sözcüğünün de "faiz alma" anlamında kullanıldığı görülmektedir. Yahudi tefecilerin önemli bir özelliği de, mesleklerini sürekli olarak babadan-oğula aktarmaları ve bu şekilde sürekli katlanan bir sermaye ile büyük bir ekonomik güce erişmeleridir. Bu nedenle Ortaçağ'da pek çok Kral bile Yahudilerden borç istemiştir. Bunun çarpıcı bir örneği: İspanya Kraliçesi İsabella'nın Granadalı Müslümanlara karşı girişip 1492'de kazandığı savaşı, (aynı zamanda da bir Kabalacı olan) Isaac Abrabanel adlı tefecinin finanse etmesidir. Kolomb'un yolculuğu da Abrabanel ve diğer başka bazı Yahudilerce finanse edilmişti. Bunlar, "finansman" kavramının, en başından beri Mesih Planı'nda önemli bir yer tuttuğunun işareti olarak yorumlanabilir. Yahudilerin 16. ve 17. 
yüzyıllardaki ekonomik güçleri, köle ticareti, sömürgecilik gibi alanlardaki büyük rolleri bilinmektedir. Amsterdam'da kapitalizmi doğuranların da Sefarad Yahudileri olduğu da bir gerçektir. 


2- 17. ve 18. yüzyıllarda doğan yeni bir sınıf ise Yahudilerin ekonomik gücünü siyasi alana da taşımıştı. Bu sınıf, "Saray Yahudileri" (Court Jews) olarak adlandırılıyordu ve yeni kurulmaya başlanan merkezi mutlak devletin finansman ihtiyacından doğmuşlardı. Bu Yahudiler, özellikle Protestan reformunun ardından Papa'nın otoritesinden bağımsız olarak kurulan yeni merkezi devletlerin yardımına koşan varlıklı tefeci takımıydı. Özellikle Avrupa'nın Protestan ve Katolik güçleri arasındaki kanlı Otuz Yıl Savaşları, hem savaş sırasında hem de sonrasında büyük bir finansman açığı doğurmuştu ve bu açık Yahudilerce kapatılmıştı. Bunun yanında yeni kurulan merkezi devlet mekanizması, tüm yetkileri elinde toplamak istiyordu ve bunun için de öncelikle büyük bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştı. Yeni devlet aygıtının; ordu toplayıp beslemek, bürokrasi oluşturmak, otoritesini sağlamlaştırmak için ihtiyaç duyduğu parayı karşılayan Yahudiler, doğal olarak yeni mutlak yöneticilerin yanında büyük bir güç ve saygınlığa kavuşmuşlardı. Merkezi devletlerin giriştiği savaşların finansmanı da, söz konusu "Saray Yahudileri"nden sağlanmaktaydı. Judaica, örneğin Osmanlı'ya karşı giriştiği savaşlar sırasında Avusturya'nın tüm bütçesinin üçte birinin Yahudilerden alınan borçlarla karşılandığını yazmaktadır. Bu "savaş finansörlüğü", Saray Yahudilerinin başta gelen işlevlerinden biri halini almıştı. Öyle ki, çoğu zaman karşılıklı savaşan her iki devlet de, masraflarını Yahudilere borçlanarak karşılamaktaydı. Bu nedenle de, savaş finanse etmek ve bu kirli işten kâr yapmak, kısa sürede Yahudilerle özdeşleşen bir "meslek" halini almıştı. (Bu "savaş finansörlüğü", Kur'an'da bildirilen, Yahudilerin yeryüzünde "savaş amacıyla ateş alevlendirdikleri" ve "yeryüzünde (o bozgunculuğa ( çalıştıkları"(1) haberine de uygun bulunmaktaydı.) 


"Saray Yahudilerinin en önemli özelliği ise yüksek bir "ırk bilinci"ne (Siyonizm ideolojisine) sahip olmalarıydı. 


Judaica, hem Protestan hem de kimi zaman Katolik kral ve prenslerin yanında büyük bir güce ulaşan bu Yahudilerin tamamına yakınının, kendi çıkarlarını değil, Yahudi toplumunun genel çıkarlarını koruduğunu anlatıyor ve bu nedenle de Yahudi toplumlarının lider ve temsilcileri (İbranice Shtadlan) haline geldiklerini yazmaktaydı. "Yahudi Ansiklopedisi", ayrıca Saray 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Yahudilerinin Yahudi politik eşitliğinin sağlanmasının öncüleri olduğunu da vurgulamaktaydı. 


3- Fransız Devrimi'nin ardından Saray Yahudileri devri kapanmış ve yeni bir dönem, Yahudi bankerler dönemi başlamıştı. Bu bankerlerin gücü, eski Saray Yahudilerinden çok daha fazlaydı. Goldschmidt, (Oppenheimer, Seligmann hanedanlarının kurduğu finans imparatorlukları işte bu sırada, 19. yüzyılın başında ortaya çıkmıştı. Bu finans imparatorluklarının en ünlüsü ve kuşkusuz en önemlisi ise Rothschildlar'dı. 


A- Rothschild Hanedanının Hikayesi! 


Judaica, (Yahudi Ansiklopedisi) "19. yüzyıldaki Yahudi bankacılığı, Rothschild'ların Frankfurt'taki yükselişiyle başladı" diye yazmaktaydı. Kuşkusuz Rothschild'larla birlikte yalnız 19. yüzyıldaki Yahudi bankacılığı değil, yeni bir devir de başlamıştı. Alman tarihçi Prof. Wilhem bu konuda "Rothschild'ler Avrupa politikasına paranın hakimiyetini sağlamıştır. 
Dünyayı paranın ve onun fonksiyonlarından ibaret hale getirmek için çalışmışlardır" tespitinde bulunmaktadır. Frederic Morton ise, The Rothschilds adlı kitabının önsözünde "Son yüz elli yıldır, Rothschild hanedanının Avrupa tarihindeki perde arkası rolü şaşırtıcı boyutlardadır" diyor ve ekliyor, "Yalnızca bireylere değil, uluslara da borç vermeyi başardıklarından dolayı inanılmaz kazançlara ulaşmışlardı". Belki de Erbakan’ın dediği gibi; “Rothschild'ların zenginliği, ulusların çöküşüne bağlıydı." 


Hanedan 1800'lü yılların hemen başında Almanya'da doğmuştu. Frankfurt'ta 1744'te doğan Eşkenaz Yahudisi Mayer Amschel Rothschild, hanedanın kurucusuydu. "Bir ulusun parasının denetimi elimde olsun, onun kanunlarını kimin yazdığını umursamam artık” diyordu. Önceleri Mayer Amschel, Frankfurt'ta faizle borç para veren fırsatçı bir tefeci sayılıyordu. Gittikçe zenginleşen Amschel, Avrupa ekonomisinin merkezi haline gelmeye başlayan Frankfurt'taki en güçlü banker oldu ve beş oğlunu, Avrupa'nın diğer finans merkezlerine göndererek Rothschild hanedanını kurdu. Beş ok ile sembolize edilen Rothschild hanedanının varisleri, finans dünyasında izledikleri yayılmacı politika sonucunda Avrupa ekonomisini büyük ölçüde kontrol altına almış oluyordu Bu beş oğuldan Amschel Mayer Frankfurt'ta kalıyordu. Solomon Mayer Viyana'ya, Karl Mayer Napoli'ye, James Jacob Mayer Paris'e ve Nathan Mayerde Londra'ya yollanıyordu. Bu beş Rothschild da gittikleri finans merkezlerinde büyük güce ulaşıyordu. 


1816'da Viyana'ya giden Salomon Mayer, Habsburg hükümet bankacılığında kilit kişi oldu. 
Bu arada Avusturya'nın ünlü devlet adamı Metternich'le çok yakın ilişkiler kurdu (hatta 1848 
devrimi sırasında Mettemich'in kaçmasına yardım ettiği söylenir). Avusturya sınırları içinde Yahudilere yapılan her türlü yasal kısıtlamaların kalkmasını sağladı. Salomon Mayer'in ikinci oğlu Anselm Salomon ise Viyana'da, beş Yahudi ailesi; Arnstein, Eskeles, Geymuller, Stein ve Sina tarafından paylaşılan banka tekelini devraldı. 1821'de Napoli'de bir şube açan Karl Mayer ise İtalya'nın en önde gelen bankeri oldu. Sardunya, Sicilya, Napoli'ye hatta Papa devletine büyük miktarlarda borç verdi. Diğer dört oğlu da Rothschild ailesi üyeleriyle evlendiler. 
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Beş kardeşin en küçüğü olan James Jacob Mayer, 1812 yılında Paris'e gitti ve Rothschild Freres şirketini kurdu. Fransa'daki Yahudi toplumuyla yakın ilişkiler geliştirdi. Yönetimle de iyi bağlar kurarak, Fransa'yı İngiltere'yle birlikte Rothschild'lerin en önemli kalesi durumuna soktu. Öyle ki, 27 Temmuz 1844'te Mazzini şöyle diyordu: "Eğer Rothschild isterse Fransa'nın kralı olabilir." 1909 baskılı Jewish Encyclopedia'da ise Rothschild'lerin Fransa'daki gücü şöyle açıklanıyordu: "1848 yılında Paris bankacıların toplam 352 milyon Frankı olduğu halde, yalnızca Rothschild, Paris'te 600 milyon Franka sahipti." 


İngiltere'ye giden Nathan Mayer ise 1806'da Hannah Barent Cohen ile evlendi. Bu ilişki onu İngiltere'nin Sefarad cemaatine de dahil etti. Judaica, Nathan Mayer'in, henüz 1810 yılında, Londra para piyasasındaki en büyük güç haline geldiğini bildiriyor. 1815'te, Nathan Mayer, Waterloo'daki İngiliz zaferini, kurduğu erken istihbarat ağı sayesinde çok önceden öğrendi ve Londra borsasına koşarak aldığı hisseleri ertesi gün çok büyük miktarla satarak bir gecede inanılmaz bir servet elde etti. 1836'da hanedanın Londra'daki temsilcisi Nathan Mayer Rothschild ölünce en büyük oğlu Lionel Nathan Rothschild başa geçti ve sadece Londra bölümünün iş bağlantılarını sağlamakla kalmadı, ayrıca İngiliz Yahudi toplumunun 30 yıl 
liderliğini de yaptı. Mali operasyonlarından bazıları; Kırım Savaşı'nı devam ettirecek 16 
milyon Poundluk borcun sağlanması ve 1875'te İngiltere'de "İngiliz asilzadesi" unvanını kazanan ilk Yahudi'ydi. Bankerlik işine girmeden önce, ünlü bir haham ailesi olarak tanınan Rothschild'lar, genelde "kirli" yollardan elde ettikleri dev servetle büyük bir ekonomik ve politik güce ulaştılar. Hanedanın en önemli özelliği ise bu büyük gücü, yalnızca ailevi çıkarlar için değil, tam tersine asıl olarak, bağlı oldukları ırkın çıkarlarına uygun olarak kullanmalarıydı. Bu nedenle Siyonist harekete ve İsrail Devleti'ne çok büyük yardımlar yaptılar. Ancak en büyük "icraatları, Yeni Düzen'i kontrol edecek olan politik kurumları oluşturmak" olacaktı. 


Rothschild'ların kurdukları bu hanedan ağı, onlara büyük bir ekonomik güç getirdi. Alman tarihçi Werner Sombart, Jews and Modem Capitalism adlı kitabında şöyle der: "1820 sonrasındaki dönem 'Rothschild'lerin çağı' olarak bilinir. Öyle ki yüzyılın ortasında finans çevrelerinde şu yargı genel bir inanç haline gelmişti: Avrupa'da tek güç vardır, bu da Rothschild'lerdir." John Reeves ise, The Rothschilds; The Financial Rulers of Nations adlı 
kitabında şöyle yazar: Nathan Rothschild'ın İngiliz Hükümetine ilk yardımı 1819'daydı ve 60 
milyon Dolarlık borç verdi; 1818—1832 arasında 105.400.000 Dolar miktarında sekiz adet borç daha verdi; aşağı yukarı 700 milyon Dolarlık 18 adet hükümet borcu oluşturdu. Etkileri o kadar güçlüydü ki, hiçbir savaş Rothschild'lerin yardımı olmadan gerçekleşemezdi. Politika ve ticaret dünyasında öyle güçlü bir pozisyona yükseldiler ki bir anlamda Avrupa'nın gizli diktatörleri oluvermişlerdi. 


Ünlü Amerikalı Yahudi yazar Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Totaliterizmin Kökenleri) adlı kitabında Rothschild'ların gücüne değinirken, 19. yüzyılda pek çok devlet adamının günlüklerine, “yeni bir savaş çıkmayacağını, çünkü Rothschild'ların şimdilik böyle bir şey istemediklerini” yazdıklarına dikkat çekiyor. Arendt, özellikle Tarihçi J. A. Robson'ın Imperialism adlı kitabında yazdığı şu satırları da vurguluyor: "Eğer Rothschild ailesi buna karşı koyarsa, herhangi bir Avrupa ülkesinin ciddi bir savaşa girebileceğine inanan var mı 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gerçekten?" Arendt, Mettemich'in şu tespitini de aktarıyor: "Rothschild ailesinin Fransa devleti üzerindeki etkisi, başka herhangi bir yabancı devletin etkisinden daha fazladır." Bu, Rothschild'ların tek başlarına bir devlet kadar güç elde ettikleri anlamına geliyordu. İşin bir başka ilginç yanı da, Rothschildlar'ın bu kazançlarının çoğu kez başkalarının yıkımını getirmesiydi... E. C. Knuth, The Empire of the City adlı kitabında, bu konuya dikkat çekerek şöyle diyor: "Şu tartışmanın ötesinde bir gerçektir ki, Rothschild'lar, servetlerini, tarihteki büyük çalkantılar ve büyük savaşlar sırasında, yani başkalarının büyük paralar yitirdiği zamanlarda oluşturdukları bilinmekteydi." 


Gerçekten de, Avrupa ülkelerin içinde bulunduğu savaşlar dolayısıyla meydana gelen ekonomik krizler ve her türlü kargaşa ortamı en fazla Rotshchild'ların işine geliyordu. 
Rothschild'ların en çok sözü edilen özelliklerinden biri de, eski Saray Yahudilerinin geleneğine uyarak, savaşan iki tarafı birden finanse etmeleriydi. Napolyon Savaşları sırasında, hanedanın Paris'teki kolu James Jacob Mayer Fransız ordularını, kardeşleri ise karşı taraftaki orduları finanse etmişlerdi. Napolyon Savaşlarının ardından Fransa'nın ödediği 120 milyon Poundluk tazminatın ödenmesinde de Rothschildlar aracılık etmişti. 


Bu "kirli" yöntemleri kullanan Rothschild'lar, yüksek faizle borç vererek çok büyük miktarda kârlar elde ettiler. Judaica'nın bildirdiğine göre, yalnızca 1815-1828 yılları arasında Rothschild serveti 3.332.000 Franktan 118.400.000 Franka çıkıyordu. Böylece tefecilik/faiz yöntemini kullanarak insanları sömüren Rothschild imparatorluğu doğuyordu. Kullanılan bu yöntem, tam olarak Kur'an'da dikkat çekilen yöntem oluyordu: Kur'an, Yahudilerin, "Ondan (faizden) nehyedildikleri halde faiz aldıklarını ve insanların mallarını haksız yere yediklerini" bildiriyordu.|2| 


Bu Yahudi Bankerler; Mesih Planı'nın Yeni Uygulayıcısı Şeytan Şövalyeleriydi! 


Tüm bunların ötesinde dikkat çekici olan bir şey daha vardı: Rothschild'ların elde ettikleri güç, yalnızca bir ailenin elde ettiği güç değildi. Ailenin son derece dindar ve kindar bir geleneği vardı ve elde ettikleri gücü de bu geleneğe, yani Yahudiliğin genel hedeflerine uygun olarak kullanıyorlardı. The Universal Jewish Encyclopedia şöyle diyor: "Ailenin 17. yüzyıl kayıtları bazı hahamların isimlerini içermektedir. Rothschildlar'ın yaşantılarında Yahudi kurallarına olan dikkat çekici bağlılıkları, her nesilde bir Rothschild'ın Yahudi faaliyetlerinin organizatörü olmasını sağlamıştır." Zaten hanedanın kurucusu olan Mayer Amschel, güçlü bir "ırk o bilinci"ne sahipti. Bu nedenle de, Tevrat'ın "kızlarınızı onların oğullarına vermeyeceksiniz ve oğullarınıza ve kendinize onların kızlarını almayacaksınız" hükmü gereği, oğullarına "ırk-dışı evlilikler" yapmamalarını vasiyet etmişti. Bu kural, hanedanın üyeleri tarafından titizlikle yerine getirildi. Rotshchild'lar, ya başka Rothschild'larla, ya da Warburg, Oppenheimer gibi başka Yahudi hanedanlarla evlenmişlerdi. 


Rothschild'ların İbrani öğretisine bu denli bağlı olmaları kuşkusuz çok önemliydi. Çünkü İbrani öğretisi, Yahudilere diğer uluslar ve dinler üzerine bir egemenlik vaad ediyordu. Ve Kabalacılar da bu egemenliği gerçekleştirmek için çalışıyor, Mesih Planı uyarınca "tarihin akışını değiştirme"ye uğraşıyorlardı. Güç istiyorlardı. Rothschild gibi "ırk bilinci" yüksek bir ailenin böylesine dev bir ekonomik güce ulaşması ise kuşkusuz Mesih Planı için dev bir 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destek anlamına geliyordu. Rothschild'lar dev Yahudi bankerlerin belki en ünlüleriydiler, ancak tek değildiler. Onlarla aynı dönemde yani 19. yüzyılın başında yükselişe geçmiş olan Goldschmidt, Oppenheimer gibi Yahudilere, yüzyılın sonlarına doğru yeni finans imparatorlukları kuran Warburg, Schiff, Lehman, Kahn gibi yeni hanedanlar da eklenmişti. 
Öyle ki, 19. yüzyılın ünlü sosyalistlerinden Bruno Bauer, "Viyana'da sadece saygı gören Yahudi, sahip olduğu mali güç sayesinde bütün imparatorlukların kaderini belirliyor. Alman devletlerinin en küçüklerinde hakları olmayabilen Yahudi, Avrupa'nın kaderine karar veriyor" diyordu. Amerikalı yazar Eustace Mullins, The World Order: “Our Secret Rulers” adlı kitabında, söz konusu Yahudi bankerler arasındaki ilişkilere de değiniyor. İlk dikkat çeken, hemen hepsi Alman kökenli olan bu Eşkenaz hanedanların, az önce de vurguladığımız gibi birbirleriyle de büyük bir dayanışma içinde olmaları, hatta bir tür kapalı toplum oluşturmalarıdır. Çünkü sürekli birbirleriyle alış-veriş eder, birbirlerini destekler ve birbirlerinden kız alıp-verirler. Yahudi yazar Nathan Ausubel de bu önemli bağlantıya değinerek, "Yahudiler Batı Avrupa'ya kapitalizmin yerleşmesini, çok geniş akrabalık bağları ve pazarları kontrolleri altında tutmaları sayesinde sağladılar" demektedir. 


Böylece bu Yahudi bankerler, 20. yüzyılın başında ellerindeki ekonomik güç ve kurdukları "ırk dayanışması" sayesinde çok büyük politik sonuçlar elde edecek hale geldiler. Elbette dünyanın tüm büyük sermayedarları, Yahudilerden oluşmuyordu. Ama Yahudi sermayedarların özelliği diğer "meslektaş"larından farklı olarak politik sistemi yalnızca "daha çok kâr" etme amacına uygun olarak değil, bir de "Siyon idealini gerçekleştirme" hedefine, ya da bir başka deyişle Mesih Planı'na uygun olarak yönlendirmeye çalışmalarıydı. Rothschild hanedanı, Mesih Planı'na uygun olarak çalışan bu finansörlerin kuşkusuz en önemlisiydi. Her şeyden önce, Rothschild hanedanı, Yahudi bankerler arasındaki hiyerarşinin en tepesindeydi; yani Yahudi ekonomik gücünün lideriydi. Bu nedenle de Siyasi Siyonizm akımının lideri Theodor Herzl, ilk olarak Rothschildlar'dan destek istemeye gitmişti. Hanedan kısa süre sonra Siyasi Siyonizm'in ve Filistin'e yapılan Yahudi göçünün en önemli destekçisi haline gelmişti. 
Daha sonra da Rothschild'lar, İsrail'in en önemli ekonomik dayanaklarından biri oldular. Örneğin, Rothschild'lar, İsrail'in ünlü Dimona Nükleer Santrali'ni de finanse etmişlerdi. 


Ancak burada Rothschildlar'ın Siyasi Siyonizm projesine ve daha sonra da İsrail Devleti'ne verdikleri desteği değil, daha başka "icraat"larını konu edineceğiz. Çünkü Mesih Planı, önceki bölümlerde de incelediğimiz gibi yalnızca Vaat edilmiş Topraklar'la sınırlı kalmıyordu. 
Sonuçta umulan bir dünya egemenliği olduğu için, Plan, tüm dünyayı dönüştürmeyi ve Mesih geldiğinde kesin olarak kurulması beklenen dünya egemenliğinin altyapısını kurmayı amaçlıyordu. Kısacası, 20. yüzyılın başında, Yahudi önde gelenleri -ki artık bu önde gelenlere ağırlıklı olarak Yahudi bankerler de dâhildi- için yerine getirilmesi gereken üç büyük hedef bulunuyordu: 


l- Dini otoritenin tam olarak yenilgiye uğratılması (ki artık bu dini otorite Papa değildi, o 19. 
yüzyılın son çeyreğinde politik yönden İttifak tarafından yok edilmişti. Bu dini otorite, Halife, yani Osmanlı'ydı.) 
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2- Ayakta kalan monarşilerin de yıkılması. (İttifak'ın hiçbir zaman çok güvenmediği ve "istikrarsız" bulduğu monarşilerden zaten üç tane kalmıştı: Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı) 


3- Vaad edilmiş Topraklar'ın, Yahudilerin, ya da: şimdilik, sonradan buraları Yahudilere verecek “özel iktidarların” kontrolüne bırakılması. 


Ne ilginçtir ki, I. Dünya Savaşı, tam da bu hedefleri yerine getirmiş oluyordu... Türkiye önce bir Siyon Devleti olarak planlanıyor. Atatürk bu oyunu bozmak isteyince zehirlenip devre dışı bırakılıyordu. 


B- Rothschild'ın Desteğiyle Doğan Rockefeller Gizli Devleti! 


Rockefeller'ın gerçek kimliğinin yanı sıra, bu hanedanın nasıl ABD'nin bir numaralı ekonomik gücü haline geldiğini incelediğimizde de ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çünkü Rockefellerin gücü, başta Yahudi sermayedarlar arasındaki hiyerarşinin en üstünde oturan Rothschildlar olmak üzere, büyük Yahudi sermayedarların olağanüstü desteği ile oluşturuluyordu. Amerikalı yazar Eustace Mullins, The World Order: Our Secret Rulers (Dünya Düzeni: Gizli Yöneticilerimiz) adlı kitabında Rockefeller'ların nasıl büyüdüğüne de değiniyor. Mullins, Rockefeler'ların, son iki yüzyılda Rothschild'larla çok yakın ilişkiler içinde olduklarını ve Rockefeller servetinin oluşmasında Rothschild'ların büyük rolü olduğunu şöyle anlatıyor: 19. yüzyılın başlarında, House of Rothschild (Rothschild tröstü) ABD'de bazı yatırımlar yaptı ve kendisine bağlı bankalar kurdu. Rothschild'ların ABD'de kurduğu bu bankaların ilki, The City Bank adını taşıyordu. 1812'de New York'ta kurulan banka, daha sonra National City Bank adını alıyor ve elli yıl boyunca da Moses Taylor tarafından yönetiliyordu. Taylor 1882'de geride 70 milyon Dolar bırakarak ölüyor ve yerine oğlu Percy geçiyordu. Ertesi yıl, John D. Rockefeller'ın kardeşi William Rockefeller bankaya yüklü bir para yatırarak ortak oluyordu. 1891'de ise Rockefeller'lar, Percy'i ikna ederek, onun yerine banka müdürlüğüne ortakları James Stillman'ın geçmesini sağlıyordu. James Stillman'ın da bir 'Londra bağlantısı' vardı; babası Don Carlos uzun yıllar Rothschild'lara hizmet etmiş bir dönme Yahudi oluyordu! Kısacası, Rotshchild'ın bankası, çok kolay bir biçimde Rockefeller'lara devrediliyordu. Mullins, bu işlemin, "merkezin", yani Rothschild'in bilgisi ve izni dahilinde yapıldığını söylüyordu. Yani Rothschild, isteyerek ve bilerek ABD'deki bankasının Rockefeller egemenliğine geçmesini sağlıyordu! 


Mullins, Rothschild'ların ve Warburg hanedanının sahip olduğu bir diğer Yahudi şirketi olan Kuhn Loeb'in, Rockefeller'lara verdiği büyük desteği anlatmaya devam ediyordu. Bu iki büyük finans devi, petrol ticaretindeki rakiplerini ekarte ederek tröst haline gelmeye çalışan gizli soydaşları Rockefeller'a büyük destek veriyordu: 


Sonraki yıllarda, Rothschild'ın sahip olduğu The National City Bank da, Rockefellar'a büyük bir destek sağladı. John D. Rockefeller'ın başarısı, National City Bank of Cleveland'ın desteğini arkasına alarak petrol işindeki rakiplerini saf dışı etmesiyle başladı. 19. yüzyılın ikinci yarısında, ülkedeki demiryolu ve deniz ulaşımının büyük bölümünü elinde bulunduran Kuhn Loeb şirketi ise, John D. Rockefeller'ın petrol taşıma şirketine inanılmaz bir indirim uygulayarak, onun diğer petrol şirketlerini batırmasına arka çıktı. Kısacası, bütün Rockefeller 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imparatorluğunun, asıl olarak Rotschild'lar tarafından finanse edilip-desteklendiği unutulmamalıydı.|3) Yahudi "ırkdaş"larından aldığı bu büyük destek ve kayırmaların sonucunda, John D. Rockefeller, 1887 yılında ABD'deki tüm petrol ticaretini eline geçirerek, "tröst" halini almıştı. Bunu engellemek için çıkarılan "anti-tröst" kanunları da işe yaramadı ve Rockefeller İmparatorluğu, 20. yüzyıla dünyanın petrol devi olarak adım attı. Bugün de aynı durum devam etmekte, dünya petrol ticaretinin yarısından çoğu Rockefeller'ların sahip olduğu ve Standart Oil olarak bilinen beş petrol şirketince Exxon, Texaco, Socal, Gulf ve Mobil kontrolünde bulunmaktaydı. (Diğer iki büyük petrol şirketinden Shell//Royal Dutch, Hollandalı Yahudi finansör William Deterding'e aittir. BP'nin hisselerinde de Yahudi finansörlerin büyük payı vardır.) 


Sonuçta karşılaştığımız tablo, Rockefeller'ların, başta Rothschild imparatorluğu olmak üzere, Yahudi sermayedarlar tarafından çok özenli bir biçimde kayırılıp-desteklendiği ve ABD'nin ekonomik paylaşımında tam bir "ırk dayanışması" yaşanmış olduğuydu. "Açık" ırkdaşları tarafından büyütülen "gizli" Yahudi Rockefeller ailesinin CFR gibi bir kurumun denetimini üstlenmiş olması ise, az önce belirttiğimiz gibi, gerekli kamuflajı sağlamak ve Yahudi önde gelenlerinin ABD dış politikasındaki güdümünü daha az hissedilir hale getirmeyi amaçlıyordu. CFR'yi yöneten hanedan, onu ilk kuranlar gibi sürekli sinagoglarda boy gösteren bir "açık" Yahudi olsaydı, kuşkusuz toplayacağı dikkat de çok daha fazla olurdu. Rockefeller İmparatorluğunu kuran John D. Rockefeller, 1882 yılında ülkedeki son rakip petrol şirketini de iflas ettirerek, Amerika'nın tüm petrol ticaretini tekeline alıyordu. Sahip olduğu Standart Oil Şirketi, Rockefeller'ı “Amerika'nın Beyaz Saray dışındaki en güçlü adamı” yapıyordu. 
Ancak bu "yükseliş"'in bir de perde arkası vardı: Gerçekte Sefarad kökenli bir Yahudi olan Rockefeller, aslında Rothschild ve Warburg gibi "soydaş"larının inanılmaz desteği ile bu güce ulaşıyordu. 


Rockefeller'ların Gerçek Kimliği 


Bütün bu bilgilerin ardından, CFR'yi kurduran Yahudi bankerlerin, nasıl olup da kuruluşu Rockefellerlar'ın denetimine bıraktıkları, kuşkusuz üzerinde düşünülmesi gereken bir soru olarak karşımıza çıkıyordu. Acaba bu Yahudi bankerler, CFR üzerindeki denetimlerini kaybedip, Amerikan dış politikasını yönlendirmek için en uygun aygıt olan kurumu, Rockefeller ailesine mi "kaptırıyordu"? Yoksa CFR üzerindeki Yahudi kontrolü hiç sona ermemiş, yalnızca bir şekil değişikliği mi yaşanıyordu? Bunu anlamak için Rockefeller ailesinin kimliğini incelemek gerekiyordu. Rockefeller ailesini incelediğimizde, resmen "Protestan" olduğu görülüyordu. Ama bu Protestanlığın "judaizer" (Yahudici/Yahudi sempatizanı) misyonunu bolca taşıyan bir tür olduğu açığa çıkıyordu. Çünkü Rockefeller'lar, Yahudilerle hep son derece ilgi çekici bir ilişki içinde bulunuyordu. 


1878'de ünlü "judaizer" Protestan William Eugene Blackstone, "Kutsal Kitab'ın Yahudilerin "Tanrı'nın seçilmiş halkı' olduğu şeklindeki hükmünün hala geçerli olduğunu" savunan tezini ortaya attığı zaman, en büyük desteği John D. Rockefeller'dan görüyordu... John D. 
Rockefeller, bunun yanı sıra, İngiliz mandası döneminde Kudüs'te "Filistin Arkeoloji Müzesi"ni kurdurmuştu. Müze, tarih boyunca Yahudi ulusunun gelişimini konu ediniyor, Yahudi kahramanlarının heykellerini içeriyordu. Rockefeller'ın kurulması için iki milyon 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Dolar verdiği müze, daha sonra Rockefeller Museum adıyla anılageliyordu. Rockefeller ailesinin İsrail sempatisi Washington'da da kendini gösteriyordu. Batı Virginia'dan Demokrat Parti Senatörü olan John D. IV (Jay) Rockefeller, Senato'da İsrail'in en sadık dostlarından biri olarak tanınıyordu. Yalnızca 1993 yılı içinde, İsrail'i ilgilendiren altı oylamanın altısına da İsrail lehinde oy veren Jay Rockefeller, "İsrail taraftarı olma yüzdesi" (% Pro-Israel) sıralamasında "©0100 İsrail yanlısı" olarak başta geliyordu. 


Fransız yazar Georges Virebeau, Mais Qui Gouverme L'Amerigue “Amerika'yı Kim Yönetiyor” adlı kitabında David Rockefeller'ın Who's Who in the World'un yazdığına göre Chicago Üniversitesi'ndeyken İbrani tanrı bilimi (teoloji) derslerini takip ettiğini not ediyordu. 
Tüm bu bilgiler, ortaya ilginç bir tablo ve de önemli bir soruyu çıkarıyordu: Acaba Rockefeller ailesi, neden Yahudilere karşı böyle ilginç bir sempatinin sahipleri oluyordu? Bu yalnızca Amerikan Protestanlığındaki klasik "Yahudi sempatizanlığı"nın bir devamı mıydı? 
Yoksa Rockefeller'ların, daha da önemli bir bağlantısı mı vardı? Evet, böyle bir bağlantı vardır. Rockefeller'ların Yahudilerle olan bu ilginç ilişkilerinin kökeninde, kendilerinin de Yahudi asıllı olmaları yatıyordu. Garry Allen The Rockefeller File adlı kitabının 19. sayfasına düştüğü dipnotta, Malcom Sten'in The Grandees: America's Sephardic Elite kitabından yaptığı alıntıyla bir gerçeği ortaya koymaktadır ki, Rockefeller'lar Sefarad Yahudilerindendir. Aile Arap topraklarında yüzlerce petrol şirketini kontrol altında tutmaktayken, Nelson Rockefeller New York'taki organize Yahudilerin en samimi dostudur. Zaten onların desteğini almamış olsaydı, (nüfusunun %25'ini Yahudilerin oluşturduğu kentte) dört defa üst üste vali seçilemezdi. Kısacası, Rockefeller'lar, Protestan bir görünüm altında gerçek kimliklerini koruyan bir "Yahudi dönmesi" hanedanıydı. Dolayısıyla, CFR'nin "yöneticisi" durumdaki Rockefeller'lar, CFR'yi kurduran Yahudi bankerlerle bu tür bir "ırk bağı" ile bağlıydı. 


' 


Bu tablodan karşımıza çıkan sonuç, CFR'nin aşamalı olarak Rockefeller egemenliğine bırakılmasının, örgütün Yahudi-güdümlü olmaktan çıktığı gibi bir anlam kesinlikle taşımadığıdır. Tam tersine, örgütün "açık Yahudi" olan sermayedarlar yerine, "gizli Yahudi" olan bir başka sermayedar tarafından yönetiliyor olması, planlı ve bilinçli bir kamuflaj izlenimi oluşturmaktadır. Anlaşılan, CFR'nin, açıkça hepsi Yahudi olan sermayedarlarca finanse edilmesinin dikkat ve tepki çekeceği düşünülmüş ve örgüt, daha örtülü bir Yahudi güdümü altına alınmıştır. 


Bilderberg: Gizli Dünya Devletinin Hükümeti 


Küresel Baronlar'ın yönetimindeki Bilderberg'in Avusturya'da yapılan Haziran 2015 tarihli toplantısına Türkiye'den katılan isimler arasında CHP'li Selin Sayek Böke de yer almıştı. 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de oradaydı... Bild gazetesini yayınlayan Axel Springer şirketinin CEO'su Mathias Döpfner de CIA'nın uzun seneler önce Almanya'da kurduğu "Atlantik Brücke" (Atlantik Köprüsü) derneğinin elemanıydı. İsrail'e bütün hücreleriyle bağlı Axel Springer şirketi Doğan Holding'in ortağıydı. Bilderberg, "Dünya Gizli Hükümeti" sayılırdı. Bilderberg toplantıları üç kez Türkiye'de yapılmıştı. 1959'da İstanbul Yeşilköy'de toplanmış, Başbakan Adnan Menderes davet edilmesine rağmen katılmamış, 
1960 darbesiyle yıkılmıştı. 1975'te İzmir Çeşme'de toplanıldı. CHP'nin iktidar-Bülent 
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Ecevit'in Başbakan olmasına giden taşlar döşenip hazırlandı. 2007 yılında İstanbul'da yapıldı. 
Hatırlayın AKP kadrolarından ve yandaş medyadan kimler katılmıştı? 


1995: Toplantıya katılan Cem Boyner parti kurmuşlardı. 


1996: Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ile Dışişleri Bakanı Emre Gönensay yurda döndükten, 4 gün sonra hükümet yıkılmıştı. 


1997: Gazi Erçel, 28 Şubat darbe hükümetlerinde Merkez Bankası Başkanı yapılmıştı. 
Türkiye'nin batırıldığı krizde paranın rotasını ayarlamıştı. 


1998: Merhum Dışişleri bakanı İsmail Cem (2001) parti kuracaktı. 


2002: Kemal Derviş, Dünya Bankası ve IMF'den, Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiye IMF Valisi yapılacak, AKP de bunların sadık takipçisi olacaktı. 


Bilderberg'e 1957'de Türkiye'den ilk kez katılan İngiltere Büyükelçiliği ve NATO Daimi Temsilcisi Mason Muharrem Nuri Birgi, 1970'lere kadar hep oradaydı, yerini 1971'de Selahattin Beyazıt almış ve 1997'ye kadar bırakmamıştı. 1990 yılının sürprizi Mesut Yılmaz'dı ve şimdi koyu Erdoğan savunucularındandı. FETÖ darbesi sonrası, Erdoğan'a arka çıkıcı konferanslar vermek üzere ABD'ye koşmuşlardı. Bilderberg'e katıldı, sonra ANAP Başkanı ve Başbakan atandı. 1999 yılında Sedat Ergin katıldı Hürriyet Genel Yayın yönetmeni yapıldı. 2012 katılımcısı Enis Berberoğlu, Hürriyet Genel Yayın yönetmenliğine taşındı. DYP Genel Başkanlığı'na yükseltilen Mehmet Ağar, (2003) Bilderberg katılımcısıydı, 2007'de DP Başkanıydı. 


2007 Yılı Türkiye için çok önemli bir yıldı. 


Bilderberg toplantısı İstanbul'da yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi, 27 Nisan e-muhtırası, Hudson darbe toplantıları da o yıl yapılması arasındaki bağlantı sırları ve danışıklı dövüş senaryoları halâ gizemini korumaktaydı. Ve Arzuhan Yalçındağ buradaydı. 2007-2010 yılları arasında TÜSİAD Başkanıydı. Diğer isimler, Mehmet A. Birand (köşe yazarı), Ümit Boyner, Cengiz Çandar (gazeteci), Hikmet Çetin, Cem Duna(Eski AB elçisi), Emre Gönensay'dı. (Tansu Çiller'in beyni). 


2014: CHP'nin Genel Bşk. Yard. Umut Oran, Cengiz Çandar, Legion d'Honneur ödüllü sosyoloğumuz Prof. Nilüfer Göleile beraber ABD Siberuzay Komutanı, NSA Başkanı (Büyük Kulak) Keith Alexander, İngiliz Gizli Servis (M16) Başkanı John Sawers oradaydı. 


(2015): Derin ABD'nin mimarı Henry Kissinger, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Küresel Koalisyon Özel Tem. John Allen, Danimarka İstihbarat Servisi Direktörü, Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, gazeteci Nuray Mert Bilderberg”te buluşmuşlardı. Ve Nuray Mert şimdi koyu Erdoğan hayranıydı! 
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ERDOĞAN VE ARINÇ'IN YAHUDİ TANRILARI 
27 Mayıs 2011 | Yazar İsmet Sezgin-millicozum 


Bülent Arınç'ın Amerika'da: “Eksenimiz; AB, ABD çağdaş ve modem dünyadır” itirafı! 


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Eksenimiz AB, ABD, çağdaş ve modern dünyadır, bundan sapmadık, ama tek merkezli değil çok merkezli bir dış politika uyguluyoruz. 
Türkiye'ye de zaten böyle bir misyon yakışır. Dolayısıyla bizim tüm dünyada tanınan, bilinen, sözüne itimat edilen bir ülke olarak yerleşmiş olmamamızın dünya barışına da katkı sağladığını düşünüyorum” diyerek daha önce sıkça söyledikleri: “referansımız İslam'dır, Milli Görüş'ün devamıyız” iddialarını reddediyordu. 


Bülent Arınç, Washington'daki ilk gün temasları kapsamında, ABD'deki düşünce kuruluşlarından Yahudi güdümlü German Marshall Fund'da yaptığı konuşmada, Siyonist lobilerin gözüne girmeye çalışıyor, geçmişini ve kimliğini inkâra yelteniyordu.| 1) 


Üzülmeyin, Libya'ya Bilim-Sanat Gelecek(!) miş!.. 
Recep Bey İspanya'da ne buyurmuştu? 


“Tarih boyunca Doğu ile batıyı, Müslümanlar ile Hıristiyanları ayrıştıran en büyük çatışmanın haçlı seferleri olduğu iddia edildi. Haçlı seferleri aynı zamanda tüm bu tarafların birbirini tanıdığı, birbiri ile iletişime geçtiği, birbiriyle ittifaklar kurduğu, en önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat noktasında alış verişte bulunduğu dönemlerdir” demişti değil mi?12| 


Artık, Libyalılar hiç üzülmesindi.. Haçlı ordusu sayesinde medeni(!) ve modern hale gelecekler, bilim ve sanat öğreneceklerdi!.. 


Tecavüze uğrasalar da, sivillerin üzerine bombalar yağdırılsa da sabretsinler; çünkü bunlar çağdaşlık ve demokrasi gereği idi!.. 


Sakın direnmesinler(!).. NATO, Fransız, İngiliz, İtalyan askeri falan da öldürmesinler(!) 
Fetullah Gülen: “size taş ve bomba atanlara gülle karşılık verin” dememiş miydi? 


Kur'an-ı Kerimin: 


“Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek (itaat edecek) olursanız, (unutmayın adım adım) sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler (ve hak davadan dönekleştirirler)” (Ali İmran: 100) 


“Kendilerine izzet (etiket, kuvvet ve hükümet) sağlasınlar diye Allah'tan başka ilahlar (ve güç odakları) edinip (emirlerine girdiler)” (Meryem: 81) 


Ayetleri AKP kurmaylarının ve yandaş-yalakacı İslamcıların gerçek mahiyetini ortaya dökmekteydi. 


Irak'tan sonra NATO'nun Libya’ daki katliamına da ortak olan AKP'nin yandaşı İHH iletişim sorumlusu Murat Yılmaz: 


“Neden Haçlı NATO kuvvetlerine yardım ediyordunuz?” diye ısrarlı sorular karşısında sinirlenerek, “Haçlı NATO bilmem ne... Biz bulunduğumuz bölge içindeki halka yardım ediyoruz. İhtiyaç sahibi kim varsa onlara götürüyoruz. Ülke şu anda resmi olmasa da fiilen 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ikiye bölünmüş durumda, NATO'nun operasyonu da bu ülkede istikrarı sağlamak için yaptığı saldırıdır...” itirafıyla tiyniyetini deşifre etmekteydi. 


CIA Başkanı Yahudi Panetta; Şubat'ta Suudi Arabistan'ı, Mart'ta Türkiye'yi niye ziyaret etmişti? İşte gizli ziyaretin soru işaretleri: 


CIA Başkanı 5 gün boyunca Türkiye'de nerelere gitmişti? 

Kimlerle hangi konuları görüşüp ne talimatlar vermişti? 

2005 teki CIA Başkanının ziyareti gizli değilken, bu neden gizlenmişti? 
Ziyaret Libya operasyonuyla mı ilgiliydi? 

Panetta'nın sır ziyaretinin Suriye'de yaşanan olaylarla bağlantısı neydi? 


Libya operasyonunun NATO 'ya devredilmesinde CIA Başkanının ziyaretinin etkisi ne ölçüdeydi? 


Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde son aylarda başlayan halk isyanlarının yaşandığı bir dönemde ABD'nin kanlı tarihinin gizli servis örgütü olan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA)'in Başkanı Yahudi asıllı Leon Panetta 5 günlük Ankara ziyareti sonrası kafalarda bir takım soru işaretleri bırakıp gitmişti. 


Oysa NATO, dünya barışının değil, İsrail'in küresel hegemonyasının jandarmasıydı ve bir görevi de, savaşlar çıkartıp Siyonist Yahudi silah fabrikatörlerine yüz milyarlarca dolar kazanç sağlamaktı. 


NATO ve savaş teknolojisinin ardındaki Siyonist barbarlar 


Askeri uçak, helikopter ve savunma sistemlerinin tartışmasız silah devi Bocing'in hisseleri kalkışa geçmiş, yüzde 6.14 değer kazanarak, piyasa değerini 2 milyar 695 milyonluk artışla 
55 milyar dolara çıkarmıştı. 


30 milyar dolarlık cirolu İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 6.36 yükselişle en karlı 
kâğıtlardı. İtalyan 20 milyar dolar cirosuyla Finmeccanica ve Lockhead Martin ile tedarikçileri Honeywell, Northop Grumman değerlerini katlamıştı. Libya*ya Operasyondan bir hafta sonra 15 silah şirketinin değerleri toplam 10.8 milyar dolar artmıştı. Elbette Libya semalarında 195 sorti gerçekleştiren savaş uçakları ve füze sistemleri Yahudi üreticilerinin bayramıydı. Mesela ne yapıp yapıp acel tecel harekâta katılan Fransa, Rafale uçakların performansını küresel müşterilerine tanıtma imkânı sağlamıştı. İsveç SAAB'ın İngiliz BAE ile ortak ürettikleri Gripen savaş uçakları ise 'sabırsızlıkla' NATO'nun kendilerine görev vereceği zamanı kollamaktaydı. Ayrıca Libya'nın silah ihracatçıları İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya 600 milyon dolarlık pazarlarına bomba yağdırarak karlarına kar katmışlardı. 


Geçen ay silah ambargosu başlayana kadar Kaddafi, bu ülkelerin en kalantor müşterisiydi. Ve Kaddafı'yi şimdi 'deli, cani, diktatör' diye suçlayanlar ya da 'halkına katliam' yaptı diyen 'demokrasi kumkuması' ülkeler, bir ay evveline kadar takır takır satış yapmaktaydı. ABD Kongresi'nde Libya'ya 'liste başı uçak olmak üzere silah satma' görüşmeleri de harekât 
dolayısıyla askıya alınmıştı. Libya'yı 'performatif silah fuarına' çeviren silah endüstrisi, 2000 
yılına göre askeri harcamalarını yüzde 50 artıran dünyadaki müşterilerini de etkilemiş olmalıydı. İngiliz, Alman, İtalyan, İspanya ortak yapımı Tornado'lar ile F-15 ve F-16 belli ülkelerde muhakkak ya 'modernizasyon' ihtiyacı ya da 'talep' yaratmıştı. NATO güçlerinin silahları, SIPRI'nin (Uluslararası Barış Araştırmalar Enstitüsü) son raporuna göre, 1 trilyon 
531 milyarlık dev pazarın 2011 model mallarıydı. 
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Ve Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerikalı ülkelerin siparişlerini kesinleştirmiş olmalılar. Özellikle Brezilya ve dünyadaki silahın yüzde 9'unu alan Hindistan'a savaş uçağı satmak için Eurofighter grubu (İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya) Fransa, ABD ve İsveç'le kıran kırana mücadele ediyorlar. Diğer taraftan 11 Arap ülkesinin SIPRI raporuna göre en çok silahlanan ilk 20'de yer alması, herhalde Arap coğrafyasındaki gelişmelere bakınca kimseyi şaşırtmamıştır. 


Sonuç olarak karşımızda özünü savaş endüstrisiyle kuran kapitalizmin ve Yahudi Siyonizminin savaş teknolojisinin ardına saklamış 'barbarizm' duyguları yatmaktaydı. Hâlâ ahlaki bir zafer kazanamayan dünyanın adaletsizlikler tarihine günümüzün taşeron kavramları 'demokrasıi' ve 'özgürlük' ziyadesiyle hizmet sunmaktaydı. Daha fazla saflığın alemi yoktur, 'NATO harekatlarını' savunmak, küresel silah endüstrisinin gönüllü propagandasını yapmaktır.|3) 


Arınç'ın ve Erdoğan'ın gizli patronları: Savaşların Mimarı Rotschild ve Rockefeller Hanedanı: 


NATO saldırılarının ve savaşların Amerikan halkına ağır maliyeti genellikle gizlenirdi. 
Bunlardan karlı çıkan sadece Yahudi silah fabrikatörleri ve bankerleriydi. İkinci Dünya Savaşı, Amerika'ya 400 milyar dolara mal olmuştu. Bu maliyeti karşılayamayan ABD bütçesi, 
200 milyar dolar açık verince; başta Rotschild olmak üzere onunla birlikte hareket eden 
bankerler, “yeni Amerika”yı yani “Yeni Dünya Düzeni”ni finanse etmeye başlamıştı. 


Rotschild hanedanlığının savaş ticareti, Napolyon'un, İngiltere ile yaptığı Waterloo Savaşı'yla başlıyordu. Waterloo Savaşı'nda İngiltere'ye mal kaçıran ve birlikleri finanse eden aile, bir yandan da her iki tarafa yüksek faizlerle borç veriyordu. 


1820'lerden sonra finans çevrelerinde şu yargı genel bir inanç haline geliyor: "Avrupa'da tek güç vardır, bu da Rotschild'lerdir" deniyordu. 


Etkileri o kadar güçlüydü ki, hiçbir savaş, Rotschild'lerin yardımı olmadan gerçekleşemiyordu. Politika ve ticarette öyle güçlü bir pozisyona yükseldiler ki, bir anlamda Avrupa'nın gizli diktatörleri bu Siyonist Yahudi ailesi oluyordu. Amerika'daki Rockefeller ailesi de bunların ABD şubesi sayılıyordu. 


İngiliz Kraliyet Ailesi'ni Çin'le savaşa ikna etmeyi başaran Lord Rotschild, finans için de söz veriyordu. Aile, “Afyon Savaşı”nın ardından, Hong Kong'un kontrolünü ödül olarak alıyordu. 
Burada kurdukları HSBC, sadece Rotschild'lerin para baronluğunu dünya üzerinde tescillenmesini sağlıyor, aynı zamanda afyon ticaretinin de kontrolünü beraberinde getiriyordu. 


Osmanlı topraklarının çözülmesi ile birlikte Rotschild hanedanlığı, iki koldan Orta Doğu'ya sızmaya başlamıştı. Bir kolunu Irak'ın oluşturduğu sızmanın en önemli nedeni, Mezopotamya'daki zengin petrol yataklarıydı. Rotschild'ler, Siyonizm'i bölgenin güneyinde siyasal ağırlık merkezi hâline getirmeyi başarmış, İsrail'in temelleri atılmıştı. 


Filistin topraklarının Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasının ardından harekete geçen Lord Rotschild, İngiliz hükümetine baskı uygulayarak, İsrail'in kurulmasına start veren Balfour Bildirisi'nin (1917) yayınlanmasını sağlamıştı. 


Bugün Rotschild Ailesi buna karşı çıkarsa, herhangi bir Avrupa ülkesinin ciddi bir savaşa ve Libya saldırısına girebileceğine imkân ve ihtimal verilmiyordu. 
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Başta J.P. Morgan olmak üzere Rotschild'lerin Amerika'daki uzantıları olan finans kurumları, önce "Dawes Planı” sonra da "Young Planı” ile 1924 yılından sonra Almanya'yı adeta paraya boğuyordu ve böylece kısa bir süre içinde, yerle bir olan bu ülke, Hitler'in inanılmaz yükselişine zemin hazırlanıyordu. 


Rotschild Ailesi'nin finanse ettiği I.G Farben Şirketi, Yahudileri Filistin'e göçe mecbur etmek üzere sakat ve ihtiyarların öldürüldüğü Yahudi toplama kamplarında kullanılan ölümcül gazları Naziler için bizzat üretiyordu. Birçok Alman şirketin yanı sıra Hitler'e destek veren Amerikan sermayesi arasında; General Motors, DuPont ve Ford gibi devler de bulunuyordu. 


Rus Çar'ına karşı Bolşevik İhtilali'ni finanse eden Rotschild'ler, Rockefeller ile birlikte Hazar petrollerini çıkartmak için imtiyaz alıyordu. 


Tüm dünya; ABD'nin, Saddam Hüseyin'in silahsızlandırılması veya Irak'ın demokratikleştirilmesinden ziyade, bu ülkedeki zengin petrol yataklarının peşinde olduğunu biliyordu. Irak, 115 milyar varil ile kesinleşmiş petrol rezervleri bakımından Suudi Arabistan'ın arkasından dünyada ikinci sırada yer alıyordu. Ancak kesinleşmemiş rezervle birlikte, Irak'ın toplam petrol kapasitesinin 250 milyar varili bulduğu tahmin ediliyordu. ABD ve İngiltere'nin iştahını kabartan bu büyük pastanın tutarı, yaklaşık 7 trilyon doları geçiyordu. 
Bu muazzam servet, sadece ABD ve İngiltere'nin iştahını kabartmıyor; birçok devletinkinden daha büyük bütçelere sahip dev şirketleri ve zengin aileleri de yakından ilgilendiriyordu. 
Tıpkı, yaklaşık iki yüz yıldır yaşanan savaşların ve kanlı iç çatışmaların birçoğunun finansörü ve ganimetçisi Rotschild Ailesi gibi.. 


Asıl sermayesini savaşlar ve iç çatışmalarla kazandığı bilinen, servetinin bugün 3 trilyon dolar olduğu tahmin edilen Rotschild hanedanlığı, dünya bankacılık ve finans sisteminin kurucusuydu. Sahip oldukları yüzlerce şirket ile iki yüz yıldır dünyanın finans ve siyasal dengelerini elinde tutan aile, birçok katliamın da finansörü olarak tanınıyordu. Savaş tüccârlığından paranın efendiliğine Almanya'dan İngiltere'ye göçen Yahudi Mayer Ainschel Rotschild (1743-1812) ve Paris, Londra, Frankfurt, Napoli ve Viyana'ya gönderdiği 5 oğlunun (Amschel Mayer, Salamon, Nathan, Kalmanın, Jakob Mayer) bankerlik kariyeri ile temelleri atılan hanedanlığın savaş ticareti, Napolyon'un İngiltere ile yaptığı Waterloo Savaşı'yla başlıyordu. Waterloo Savaşı'nda İngiltere'ye mal kaçıran ve birlikleri finanse eden Nathan Mayer (1777-1836), bu dönemde bir yandan savaşı finanse ederken diğer yandan da hükümetlere yüksek faizlerle borç para veriyordu. Waterloo Savaşı'nın sona ermesi ve Napolyon'un kaybettiği haberi yine Nathan Rotschild'in güvercinleri sayesinde ilk olarak İngiltere'de duyulmuştu. 


Nathan Mayer, Waterloo'daki İngiliz zaferini, kurduğu erken istihbarat ağı sayesinde çok önceden öğreniyor ve Londra borsasına koşarak aldığı hisseleri ertesi gün çok büyük miktarla satarak bir gecede inanılmaz bir servet yığıyordu. Kardeşlerinin yardımı ile Nathan Mayer, ayrıca İspanya'daki İngiliz ordusunu finanse etmek amacıyla Fransa'dan altın da taşıyor ve bu çabaları, Nathan'a “İngiliz Hazinesi'nin temsilcisi” unvanını kazandırıyordu. Savaşın sonunda, Rotschild Ailesi Fransa ve Avusturya'ya borç vermeye başlıyordu. Bu dönemde Paris'teki tüm bankerlerin servetlerinin toplamı 300 milyon Frank iken, Rotschild'lerin sadece bu şehirdeki sermayesi, 600 milyon Frankı buluyordu. Lionel Nathan İngiliz Meclisi'ne seçilen ilk Yahudi'ydi ve oğlu Nathan Mayer (1840-1915) ilk Baron Rotschild oluyordu. 


Zaten, bizdeki ulusalcıların güdük tarihlerinin başlangıcı ve inkârcı-dinsiz felsefelerinin ilham kaynağı olarak gösterdikleri Fransız Mason Devriminin arkasında da yine Siyonist Yahudilerin bulunduğu biliniyordu. 
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Avrupa'nın gizli diktatör patronları 


Rotschild'lerin kurdukları bu hanedan ağı, onlara büyük bir ekonomik güç getiriyordu. Alman tarihçi Werner Sombart, Jews and Modern Capitalism (Yahudiler ve Modem Kapitalizm) adlı kitabında şöyle diyordu: "1820 sonrasındaki dönem 'Rotschild'lerin çağı" olarak bilinir. Öyle ki yüzyılın ortasında finans çevrelerinde şu yargı genel bir inanç haline gelmişti: Avrupa'da tek güç vardır, bu da Rotschild'lerdir." John Reeves ise, The Rotschilds; The Financial Rulers of Nations (Rotschild'ler: Ülkelerin Finans Patronu) adlı kitabında şöyle diyordu: Nathan Rotschild'in İngiliz Hükümetine ilk yardımı 1819'daydı ve 60 milyon dolarlık borç verdi; 1818-1832 arasında 105.400.000 dolar miktarında sekiz adet borç daha verdi; aşağı yukarı 
700 milyon dolarlık 18 adet hükümet borcu oluşturdu. Etkileri o kadar güçlüydü ki hiçbir 
savaş Rotschild'lerin yardımı olmadan gerçekleşemezdi. Politika ve ticaret dünyasında öyle güçlü bir pozisyona yükseldiler ki bir anlamda Avrupa'nın diktatörleri oldular.” 


Afyon Savaşı ve Gizli Dünya Krallığı 


Avrupa kıtasında birçok hükümeti borçla haraca bağlayan ve servetlerine servet katan Rotschild hanedanlığı “Afyon Savaşı” ile Çin ve Uzakdoğu'yla tanışmıştı. Bu dönemde Çin'de afyon ticareti yapan İngiliz tüccarların Çin İmparatorluğu ile ters düşmesinin ardından, Yahudi tüccarlar İngiliz Kraliyeti'nin desteğini almak üzere Rotschild ailesine başvurmuşlardı. İngiliz kraliyet ailesini ikna etmeyi başaran Lord Rotschild, Çin'e karşı yapılan “Afyon Savaşı”nın (1840) finans kaynağıydı. Çin'in mağlubiyeti ile biten savaşın ardından Rotschild Ailesi, İngiliz hâkimiyetine geçen Hong Kong'un kontrolünü, bu yardımlarının karşılığı olarak almıştı. Yeni Hong Kong'da ilk önemli şirket olarak kurulan Hong Kong Shangai Bank Corporation (HSBC) sadece Rotschild'lerin para baronluğunu dünya üzerinde tescillemesini sağlamamış, aynı zamanda Çin'deki afyon pazarını da tekeline almayı başarmıştı. Bugün Taliban ve bin Ladin'i bile kullanarak, Karzai kuklalarının sayesinde Afganistan'daki Afyon üretim ve ticaretinin arkasında da yine Rotschild ve Rockefeller aileleri vardı. 


Balfour Bildirisi ve İsrail'in kuruluş hazırlığı 


Yahudi Rotschild Ailesi için 19. yüzyılın ilk yılları çok yoğun geçmiş; bir yandan Almanya'da sanayi devrimi sonrası Siemens, Bosch, AEG, Krupps gibi birçok şirketin kuruluşunu finanse etmiş, diğer yandan Amerika kıtasına geçerek altın uğruna yerli katliamlarında önemli roller üstlenmişti. Amerika kıtasının yeraltı zenginliklerini keşfeden Rotschild'ler, ilgisini altın ve diğer madenlere kanalize etmişti. Rotschild hanedanlığının bugün dünya altın ve elmas gibi yeraltı kaynaklarının yüzde 40'ına tek başına sahip olmasının temelleri o yıllarda atılıvermişti. 
19. yüzyılın ilk yılları Rotschild'ler için Ortadoğu'ya açılmaları açısından da önemliydi. 
Osmanlı topraklarının çözülmesi ile birlikte Rotschild hanedanlığı iki koldan Orta Doğu'ya sızmaya girişmişti. Bir kolunu Irak'ın oluşturduğu sızmanın en önemli nedeni, Mezopotamya'daki zengin petrol yatakları idi. Rotschild'ler BP-Amoco firması ve Royal Duth Shell ile Irak pazarına girmişti. Sermaye hareketini Orta Doğu'nun kuzeyine kaydıran Lord Rotschild, Doğu Akdeniz kıyısını ise Siyonizm'i siyasal ağırlık merkezi haline getirmişti. 
Filistin topraklarının Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasının ardından harekete geçen Lord Rotschild, İngiliz hükümetine baskı uygulayarak İsrail'in kurulmasına start veren Balfour Bildirisi'nin (1917) yayınlanmasına öncülük etmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Balfour'un adını taşıyan bu belgeyle, Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı'nın elinden alınan Filistin'de bir "Yahudi vatanı" kurma hedefinin desteklendiği resmileşmişti. Lord Rotschild, Yahudi Devleti'nin siyasi oluşumuna zemin ararken diğer yandan da kurduğu 2 milyon sterlinlik fon ile Filistin topraklarının satın alınmasını organize etmişti. Çok kısa bir zaman içinde Filistin topraklarının en verimli bölgeleri, bu fon sayesinde Yahudilerin eline geçmişti. 
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Birinci Dünya Savaşı 


Birçok ünlü tarihçinin bu dönemdeki ortak kanısı, “18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa kıtası dahil dünyanın herhangi bir yerinde savaşların Rotschild'lerin onayı ile başlatıldığı ve onay gelmese asla bir savaşın çıkmasının mümkün olamayacağı” yönündeydi. Amerikalı ünlü tarihçi Hannah Arendt, “The Origins of Totalitarianism” (Totalitarizmin Kökenleri) adlı kitabında Rotschild'lerin gücüne değinirken: “19. yüzyılda pek çok devlet adamının günlüklerine yeni bir savaş çıkmayacağını, çünkü Rotschild'lerin şimdilik böyle bir şey istemediklerini yazdıklarına” dikkat çekmişti. Arendt, özellikle Tarihçi "J. A. Robson'un Imperialism" (Emperyalizm) adlı kitabında yazdığı şu satırların altını çizmişti: "Eğer Rotschild Ailesi, buna karşı koyarsa, herhangi bir Avrupa ülkesinin ciddi bir savaşa girebileceğine inanan cahil ve gafil birisidir.” Bu, Rotschild'lerin tek başlarına bir devlet kadar güç elde ettikleri anlamına gelmekteydi. İşin bir başka ilginç yanı da Rotschild'lerin bu kazançlarının çoğu kez başkalarının yıkımını getirmesiydi... Yerel savaşların hakimi durumundaki Rotschildler, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın perde arkasındaki en önemli güç konumunda bulunuyordu. 
Amerikalı yazar Fustace Mullins, “The World Order: Our Secret Rulers” (Yeni Dünyanın Düzenleyicileri) adlı kitabında, Birinci Dünya Savaşı ile Rotschild'ler arasıdaki bağlantıyı kurarken “savaş sonunda oluşan durumun dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ve buna bağlı olarak yeni çizilen Ortadoğu haritası ile Çarlık Rusyası'nın dağılma sürecine girmesinin dünyayı yeniden şekillendiren gelişmeler olduğunu” kaydediyordu. Mullins, Rotschild'lerin savaşan her iki tarafı da yönlendirdiğini, kitabında bahsettiği finansörler arasındaki hiyerarşik ilişkiye dayanarak söylüyordu. Mullins'e göre, ilişkinin hiyerarşik olması ise Yahudi finansörler arasında asırlardır süren bir gelenek oluyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın geçtiği yıllarda ise hiyerarşinin tepesinde Yahudi finans dünyasının bir numarası olan Rotschild'ler oturuyordu. 


Rotschild'in parası Hitler'in mayasını oluşturmaktaydı 


Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik anlamda yerle bir olan Almanya'nın yeniden inşası da Amerikalı finans çevrelerine ihale ediliyordu. Başta J.P. Morgan olmak üzere Rotschild'lerin Amerika'daki uzantıları olan Reckefeller'in finans kurumları, önce "Dawes Planı” sonra da "Young Planı” ile 1924 yılından sonra Almanya'yı adeta paraya boğuyor ve böylece kısa bir süre içinde yerle bir olan bu ülke, Hitler'in inanılmaz yükselişine zemin hazırlıyordu. Hitler'in savaştan önceki yıllarda inanılmaz savunma harcamaları ve büyüyen askeri gücü Rotschild ve Rockefeller hanedanlığının onayı ve yardımlarıyla oluşturuluyordu. 
Amerikalı tarihçi Anthony C. Sutton'un “Wall Street and the Rise of Hitler” (Wall Street ve Hitler'in Yükselişi) kitabında bu dönemi özetlerken Amerikalı finans kuruluşlarının sadece Almanya'nın yeniden yapılanması için değil, bilinçli bir biçimde Hitler ve onunla birlikte yeni bir canavarın doğuşunu da sağladıklarını vurguluyordu. 


İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın parlayan yıldızı kimya ve ilaç sektörü olacaktı. 
Özellikle bu alanda Almanya'da ortaya çıkan şirketler sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın kimya ve ilaç alanlarında bir kartel oluşturmuşlardı. Bunlar arasında en büyüğü Rotschild'lerin finanse ettiği ve diğerlerinden farklı bir konuma sahip olan I.G. Farben Firması'ydı. I.G Farben, kömürden benzin üretmenin yöntemini geliştirerek, bu buluşunu Amerikalı Standart Oil şirketi ile imzaladığı anlaşmayla daha da geliştirmeye başlamıştı. 
David Rockefeller'in, Standart Oil Şirketi (514 bin hisse) ile ortak olduğu ve Rotschild Ailesi'nin finanse ettiği I.G Farben firması, daha sonra geliştirdiği ürünlerle önce Alman sanayisini beslerken daha sonra toplama kamplarında kullanılan ölümcül gazları Naziler için üretmekten sakınmamıştı. Birçok Alman şirketin yanı sıra Hitler'e destek veren Amerikan sermayesi arasında General Motors, DuPont ve Ford gibi devler de bulunmaktaydı. 
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Almanya'da her iki dünya savaşında yaşananların bir benzeri Rusya'da, bu kez daha büyük bir çapta karşımıza çıkacaktı. Rusya topraklarındaki zengin yeraltı zenginliklerini ele geçirmeye hevesli Yahudi şirketler, Rus Çarı'na karşı oluşacak bir ayaklanmayı finanse edip kışkırtmıştı. 
Bolşevik İhtilali'nin (1918) başarı ile sona ermesi ve Rus Çarı'nın idam edilmesinin ardından isyancılarla ilk anlaşma imzalayan ve Hazar Petrolleri'nin çıkarılması için imtiyaz elde eden şirket Standart Oil (Rockefeller) olacaktı. İsyanın finanse edilmesinden Hazar petrollerinin çıkartılmasına kadar, Rockefeller ile birlikte bu işten en karlı çıkan aile ise savaşlarla para kazanmak konusunda oldukça tecrübelenen Rotschild hanedanıydı. 


Kara kıtada 1 milyon ölü insan 


Afrika'da 90'lı yıllarda Ruanda ve Burundi'deki iç çatışmalarda 1 milyondan fazla kişinin öldüğü katliamlar yaşanmıştı. Buradan parlayan olaylar, Zaire'ye sıçramış ve Mobutu Sese Seko'nun devrilmesiyle sonuçlanmıştı. İlk bakışta Hutu ile Tutsi kabileleri arasındaki etnik farklılıkla açıklanan savaşın temelinde aslında çok başka bir neden vardı: Elmas! Bir milyondan fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce insanın göç etmesine neden olan bu iç savaşın perde arkasındaki mimarı, dünyanın en büyük altın ve elmas üreticisi olan Rotschild hanedanlığına ait Debeers Firması'ydı. On binlerce insanın ölümüne yol açan savaşın sahnelendiği ülke ise, dünyanın en önemli elmas yataklarına sahip 5 ülkeden birisi olan Ruanda’ ydı. Bugün serveti 3 trilyon doları aşan Rotschild hanedanlığı dünyanın en büyük ilk 
10 bankasının 3 tanesine sahip durumdaydı. Dünya yeraltı zenginliklerinin yüzde 40'ına da bu 
Yahudi ailesi hükmediyordu. Aile bireyleri kendilerini vakfa veya bilime adamış gözükmesine rağmen, başta Yahudi George Soros gibi birçok para baronu Rotschild'lerin emri altındaydı. Dillere destan bu servet ve itibarın gerisinde ise okyanusları dolduran kan, vahşet ve dünya savaşları vardı. 


Osmanlı da Rotschild'lere borçlanmıştı 


Osmanlı ekonomisi, Rotschild hanedanlığı ile ilk kez Ruslara karşı yapılan Kırım Savaşı'nda (1853-1856) tanışmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, savaşı finanse etmek için Londralı bankerlerden yüksek faizle borç almak zorunda bırakıldı. (24 Ağustos 1854) İngiliz bankerlerden yüzde 6 faizle 3.000.000 sterlin alan Osmanlı tarihindeki bu ilk borcuna karşılık Mısır'dan alınan vergiyi teminat göstermişti. Yine 27 Haziran 1855'te ikinci bir anlaşma ile Osmanlı yönetimi, Kırım Harbi masraflarını karşılayamadığı için Rotschild aracılığı ile İngiltere'den borç almıştı. Mısır vergisi, Suriye ve İzmir gümrük gelirlerinin teminat olarak gösterildiği anlaşmayla Osmanlı yönetimi, 5.500.000 lira borca batırılmıştı.. Bu 
borçlanmalarının ardından da Osmanlı'nın ekonomik çöküşü hızlanmıştı. Bugün 2002'de 80 
milyar dolar olarak devraldığı dış borcu 8 senede 580 milyar dolara çıkaran ve ülkeyi ipotek altına sokan AKP de, maalesef aynı akıbete doğru koşmaktaydı. 


“Novus Ordo Seclorum” (Yeni Dünya Düzeni) ve Siyonist Sermaye Saltanatı 


İkinci Dünya savaşının sona ermesi yeni sınırların çizilmesine neden olacaktı. Yeni ülkeler doğacak ki bunların en başında İsrail bir çıbanbaşı gibi İslam coğrafyasının ortasına kondurulacaktı.. İsrail açısından sadece sınırlarının çizilmesi değil, bir başka anlamı daha vardı İkinci Dünya Savaşı'nın. Rotschild hanedanlığının baskısı sonunda yayınlanan Balfour bildirisi, Filistin topraklarının Osmanlı hâkimiyetinden alınmasını ve bir devletin kurulmasını belki sağlamıştı ama gerekli Yahudi nüfus yoğunluğu istenilen seviyeye ulaştıramamıştı. 
İkinci Dünya Savaşı, Filistin'de satın alınan topraklardaki hızlı Yahudi nüfus artışının da istenilen seviyeye gelmesine yol açmıştı. Savaş sonunda en az bilinen fakat en önemli konulardan birisi de savaşın Amerika üzerindeki ağır maliyetiydi. İkinci Dünya Savaşı 
Amerika'ya 400 milyar dolara mal olacaktı. Bu maliyeti karşılayamayan ABD bütçesi 200 
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milyar dolar açık verince, başta Rotschild ve Rockefeller olmak üzere onunla birlikte hareket eden bankerler, “yeni Amerika”yı yani “Yeni Dünya Düzeni”ni finanse etmeye başlamış, yani ABD'yi tamamen kontrollerine almışlardı.|4| 


Geçen yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e “Yılın Devlet Adamı” ödülünü veren İngiltere'deki Chatham House adlı, Avrupa CFR'si sayılan kuruluşun asıl sahipleri de işte bu Siyonist Rotschild Yahudi ailesi olmaktaydı. Bugün BM, NATO ve IMF gibi uluslararası kuruluşların gizli patronları, Irak ve Libya saldırılarının gizli mimarları da aynı Rotschild ve Rockefeller gibi Siyonist hanedanlardı. 


Şimdi, ya bu Siyonist aileler, bunların emrindeki NATO, BM ve IMF gibi örgütler, ABD ve AB gibi emperyalist ülkeler tamamen intibaha ve insafa gelmiş, insanlığın ve İslam'ın hayrına işlere girişmişti de bizim haberimiz olmamıştı!.. Veya şu Bülent Arınçların, Recep T. 
Erdoğanların AKP'sini “Erbakan'ın devamı, Milli Görüş'ün meyvesi” sayan ve sahip çıkanlar, Şeytanın şarlatanlığını yapmaktaydı. 


Rotschild ve Rockefeller Yahudilerinin NATO'su, Libya'dan Kaddafi'yi kaçırmak yerine, tam bir kardeş kavgası ve kaos ortamı oluşturmaktaydı. Libya halkını birbirine kırdıracak bu kirli savaştan dolayı, Yahudi silah fabrikatörleri yine milyarlarca dolar silah satacak ve asıl hedefleri olarak, Libya'yı BOP çerçevesinde resmen olmasa bile, Irak misali, fiilen parçalayacaktı. Recep T. Erdoğan AKP'si ise bu Siyonist fesatçılık ve fırsatçılık kumpasının sadece figüranıydı. Şu AKP'yi hala “Şahsiyetli dış politika üretiyor” diye alkışlayanlar ise, vicdanı ve ahlakı yalama olmuş ve hayâ duyguları kurumuş yalakalardı. 


[1] 6 Nisan 2011 / Vatan 

http://Wwww.dailymotion.com/video/xfyxib buyuklere-masallar-uyuyunda-buyuyun-nynny, news 
[3] Nihal Kemaloğlu / Akşam 

Kaynak: http://www.serdarkocaoglu.com.tr/ 
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